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Voorwoord 

Dit schrift is een uitlaatklep van gevoelens en herinneringen, omdat je alles wat je denkt, niet kan 

zeggen. Soms is het nodig, maar denk dan eerst goed na, want je kwetst de ander misschien. Zelf heb 

ik in de loop der jaren, zonder dat ik het heb beseft, ook weleens mijn mond voorbij gepraat, maar 

dat moeten jullie mij dan maar vergeven. En bedenk dan dat ik ook maar een mens was, met al mijn 

fouten en gebreken, maar trachtte steeds het goede te doen. Doe wat je hart je ingeeft. Kijk naar al 

het mooie om je heen en bekijk vooral de zonzijde, want schaduw is er al genoeg in het leven. 

 

Leiden, 1 maart 1974 

M. Sloos-Overdijk 

50 jaar 

 

 

 
 

 

 



 

Als vierde kind van mijn ouders, ik was de eerste dochter, kwam ik op de wereld. ’t Was 29 mei 1923. 

Hoe laat weet ik niet, want klokkijken kon ik nog niet. Huilen kon ik goed, tot verdriet van mijn 

ouders, want vader moest vroeg naar zijn werk. Dan nam moeder me maar weer aan de borst en 

sliepen we samen in. Dat is mij verteld. 

 

Nu ga ik door wat ik me zelf herinner. Ik ging naar de kleuterschool bij zuster Culegonda en juffrouw 

Van de Berg. Toen naar de grote school. Mijn moeder had mij al breien geleerd, dus algauw was ik de 

eerste van de klas, want leergierig was ik wel. Intussen waren er thuis een stel kinderen bij gekomen. 

Dus ’s morgens om kwart over acht naar de H. Mis en dan zo door naar school, op klompjes. Ik was 

een boffer, want ik kon er niet op lopen, dus had ik hoge schoenen aan. Die klompen kregen we van 

de Schoolkindervoeding (soephuis). Want we zaten midden in de crisistijd. Vader werkeloos en 

moeder maar breien en naaien om ons netjes en heel naar school te kunnen sturen. Nu besef ik pas 

dat zij halve nachten op zat om nieuwe voetjes aan kousen te breien, maar o, wat haatte ik die 

zwarte kousen! 

 

We woonden op de Korte Oranjegracht no 4. Ik geloof dat het daar het fijnst van alles was. Met mijn 

vriendinnetjes speelden we met tafeltjes en stoeltjes aan de deur (dat kon toen nog). Rie van de 

Linden, Toos Crama en Bep Visser, dat waren de buurtkinderen waar we het meest mee speelden. 

Maar eerst na schooltijd 10 pennen breien en dan hup, naar buiten. Moest ook wel eerst mijn 

broertje meenemen. Dat vond ik minder prettig en als het even kon glipte ik de deur uit, hard hollend 

achter de groene zuil. Kwam me vader aan de deur me roepen, want ik was in geen velden en wegen 

te vinden. Ik geloof dat hij er nooit aan gedacht heeft dat ik daar stond te wachten tot hij naar binnen 

ging. 

 

We hadden ook een bijnaam. Ik was Rie boisot vanwege mijn tanden, Mien was bessie en An 

kippetje. Giel schold ik uit voor Giel de gymbroek. 

 

Elk jaar kwam bij ons de ooievaar. Moeder en vader hadden in totaal 19 kinderen. Toen mijn jongste 

zusje werd geboren was ik 21 en verloofd (26-12-1943) met Fred Sloos. Er zijn 5 kinderen jong 

gestorven. Van één broertje kan ik het me nog goed herinneren. We knielden allen om het kistje en 

baden een Onze Vader en Weesgegroet. Waarom wist ik niet, want mijn broertje was een engeltje en 

gedoopt, dus die ging regelrecht naar de Hemel. Toen dacht ik al: hij is er en ik moet er nog maar zien 

te komen. Want ik was zondig, snoepte uit de suikerpot en schold op mijn oudste broer, want die kon 

pesten, of ik kon daar niet tegen. Als die een wind aan tafel liet, werd ik woedend, want dat hoort 

niet en ik vond het vies. Dat het hem opluchtte, begrijp ik nu pas. 

 

Bijna 12 jaar was ik toen mijn moeder haar been brak. Dat was wat! Ik moest halve dagen naar 

school, want vader moest elke ochtend naar het stempellokaal. Moeder dacht dat ze nooit meer zou 

kunnen lopen en dat idee zette zich zo vast dat ze zenuwziek werd. Dat was heel erg, want ze moest 

naar een inrichting. Nu kan ik me nog alles herinneren, hoe erg dat was, en dat heeft een jaar 

geduurd. Toen kwam ze thuis. 

 

We waren inmiddels verhuisd naar de Langestraat. Moeder kon er niet aan wennen en ze verhuisde 

naar de Nieuwe Rijn 110 (waar ze nu nog woont). 

 

Ik trok ook veel met mijn nichtje op, die was 7 jaar toen haar moeder overleed. Ze is door mijn 

grootouders verder verzorgd. M’n opoe was een schat, altijd hartelijk en zo zacht. Ze was ook niet 

rijk, maar een sneetje brood met suiker of 1 cent kon er voor ons wel af. Opa was knorrig en mijn 



 

nichtje en ik waren bang voor hem. Toch haalden we altijd wel kattekwaad uit en stalen we een 

appeltje uit de kist. Want opa en oma deden in fruit. 

 

Mijn grootmoeder droeg een zijzak, zo’n grote onder haar rok. Daar zaten dan haar portemonnee, 

zakdoek en ook wel pepermuntjes in. Ik was graag bij mijn grootmoeder; dan zat ik naast de kachel 

op de grond. 

 

In de derde klas zat ik, toen mocht ik naar een vacantiekolonie in Eersel in Noord-Brabant. Had erge 

heimwee naar huis, want het was daar zo streng. Ik moest voor zes weken. De laatste drie weken 

kwam ik pas aan in gewicht, want dan telde ik de dagen af. Mijn vader kwam me van het station 

afhalen en vond me niet erg verheugd; mijn eerste woorden waren: ik ga nooit meer. Maar twee jaar 

later was het weer nodig, dus ging ik maar met lood in mijn schoenen. Als mijn moeder schreef van al 

die kleine dingen die er thuis gebeurden, dan huilde ik me in slaap, want ik kon zo slecht van huis. Ik 

was gek op mijn broertjes en zusjes, ook al kibbelden we wel eens. 

 

De klassen heb ik allemaal met glans doorlopen, want ik wilde schooljufrouw worden, liefst 

handwerk-lerares, net als Zuster Alfreda. Daar heb ik het borduren van geleerd. (Nu is dat nog een 

van mijn hobby’s). Maar daar is niets van gekomen. 

Toen ik 13 jaar was had mijn moeder een dienstje gevonden bij bakker Van Oord in de Groenesteeg. f 

2,50 per week plus de kost voor hele dagen. Wat heb ik daar moeten werken, twee jaar lang. 

Inmiddels was ik een groot meisje geworden, zoals mijn moeder dat zei. Dat hoorde zo en verder 

geen uitleg. Als ik wat vroeg kreeg ik altijd een ontwijkend antwoord. 

 

Toen werd onze Truus geboren. Ik was 15 jaar, ik heb de luiermand klaargemaakt. Maar als ik vroeg 

wanneer het kwam werd moeder nijdig, want dat mocht ik nog niet weten. 8 Augustus kwam ze, ’s-

avonds. Ik lag al in bed en hoorde kindergehuil, rende naar beneden, maar vader hield me tegen,  

maar ik wist dat ik een zusje had. Het eerste: wat was ik blij met haar. Dat is altijd zo gebleven, nu 

nog. Maakte de leukste jurkjes en breide een heel mooi jasje met bont onderaan. Dat blijft me altijd 

bij, want ze was een mooi meisje. Later kwam Erna, Judith, Theo, Joke en een baby die dood geboren 

is er nog achteraan, dus een heel stel. 

 

We zaten toen elke dag met 16 man aan tafel. Koos had altijd wat: witte kool moest rood zijn en 

erepoortekaas. Een keer pakte ik hem bij de kraag en zette hem met bord en al in de gang. Het heeft 

wel geholpen. Wout heeft ook altijd een rol in mijn leven gespeeld. Ik moest hem voor het eerst naar 

de kleuterschool brengen. Hij speelde graag priester. Vader had een altaartje voor hem gemaakt en 

voor zijn verjaardag maakte ik een kazuifel. Toen kreeg die ook de spulletjes die erbij hoorden en in 

het achterhuis ging die de mis lezen. In nomine patris et filius sanctus, amen. Ik moet nu nog lachen 

bij die herinnering. 

 

Het ging thuis iets beter. Giel werkte en ik was toen in dienst bij Geloof, Hoop en Liefde. Dat was een 

wijkgebouw in de Langestraat. Daar was ik halve dagen voor 3 gulden. Het was daar heerlijk. Wat een 

fijne tijd had ik daar; maar 3 gulden was niet veel. Toen naar de paraplufabriek als naaister. Dat lag 

me wel. Mijn zus Mien was er ook; wat hebben we daar soms gelachen. Rie van Es, die boven haar 

bril uitkeek, en Mien had zo’n hekel aan haar. Rie van de Linden was daar ook en juffrouw De Graaf, 

de lieveling van de baas. Die baas trakteerde altijd op gebakjes. En hij had een hekel aan enkele 

centen, die kreeg ik altijd, dus vroeg ik in de winkel altijd kleingeld terug. Dat was dan een kleine 

aanvulling op mijn zakgeld, want die bedroeg 1 gulden. Ik verdiende toen 7 gulden in de week. Mien 

verdiende een kwartje extra als ze de wc schoonmaakte op de paraplufabriek. De baas vroeg of ze 



 

het kon. Mien keek bedenkelijk en vertelde dat thuis mijn vader het deed. Ik bloos nog bij de 

gedachte. 

 

Toen werd het 10 mei 1940. Ik was bijna 17 jaar. De Duitsers vielen Nederland binnen. ’s-Nachts om 

3 uur hoorden we veel vliegtuigen en vader kwam naar boven en vertelde dat Nederland in oorlog 

was met Duitsland. Mijn vader huilde en ik begreep dat het erg was, maar zo erg, dat kon je niet 

vermoeden. We waren verraden door de N.S.B. (Nationaal Socialistische Beweging). ’t Was ook wel 

beroerd in Nederland met minister Colijn aan het bewind, met veel werkloosheid en we moesten de 

buikriem maar aanhalen. Er waren mensen die dachten dat de Duitsers het beter voor ons zouden 

maken. Vader kreeg werk bij de Luchtbescherming. Dat was later, want de oorlog duurde vijf dagen 

en na het bombardement van Rotterdam moest Nederland zich overgeven. Het Koninklijk gezin was 

al naar Engeland gevlucht en ik hoorde voor het laatst het Wilhelmus van Nassaue. Nog steeds moet 

ik daar aan denken. Moeder huilde en vader krijtwit, want we waren in Duitse handen. Maar toen 

ging het verzet groeien, want een Nederlander laat zich niet knechten en al waren we arm, we waren 

vrij. Mijn jeugd werd ruw verstoord. Al gauw had ik geen werk op de paraplufabriek, want al het 

materiaal kwam uit Duitsland en die sleepte alles weg uit Nederland. 

 

Ik kwam op de overhemdenfabriek de Elmi als naaister. Het werk lag me wel, maar het was aan de 

lopende band en ik had er in het begin nachtmerries van, want ik kon het niet bijhouden, maar 

allang[allengs] ging het vlugger. Ondanks de oorlog hebben we daar veel gelachen en gezongen. 

Jongens, wat klonk dat mooi! In die tijd had ik ook een vaste vriendin, eerst Rie van de Linden en 

later Riek de Geer (tante Riek nu). Ik was toen 18 jaar en een echte jongedame, want ik was graag 

netjes en wist van een lapje toch wel wat te maken. Breien kon ik ook wel, dus een truitje en een rok 

was gauw gemaakt. Maar het werd steeds slechter; vader had nu wel werk, maar een heleboel 

dingen waren niet meer te krijgen. We kregen overal bonnen voor en de mannen moesten naar 

Duitsland om te werken. Velen doken onder bij de boeren. Toen gingen Engeland en Amerika zich 

met de oorlog bemoeien en werden onze bondgenoten, Italië was bevriend met Duitsland, en 

begonnen ze Duitsland te bombarderen. 

 

In 1943 leerde ik Fred Sloos kennen. Had ook nog wel eens andere aanbidders gehad, maar Fred was 

anders. Ik weet niet precies wat, maar al gauw gingen we van elkaar houden. De eerste vacantie 

gingen we naar Rotterdam in Blijdorps dierentuin, ook naar Volendam en Den Haag. Dat was wat! Ik 

keek mijn ogen uit, want ik was nog nooit zo ver geweest, behalve in Eersel dan. Ik heb nog foto’s van 

die eerste vacantie. We gingen ook wel eens naar de film. De eerste die ik met Fred zag was een 

Duitse film: de Gouden stad, in kleur. Daar moest ik erg bij huilen en dan gaat het licht aan in de zaal 

en daar sta je dan met rode ogen en het was maar een film. 

 

Ik werkte nog steeds bij de Elmi, maar er was haast geen goed en garen. Toen gingen we broeken en 

jacks maken, ik denk voor de Duitsers. Later werd de boel gesloten en ik mocht met nog een meisje 

op kantoor werken met een trapnaaimachine. Ook kwamen de spoorwegstakingen. Dat had tot 

gevolg dat het hele westen ging hongerlijden; niets was er meer. We kookten op kleine 

noodkacheltjes met sintels die we zochten en kleine stukjes hout en zo werd de soep van de 

gaarkeuken warm. Kinderen, als jullie dit lezen kan je dit niet voorstellen, wat honger is. Tante Mien 

at brood uit de hondenbak en ik ben bij mensen gaan naaien voor de kost voor 3 gulden per dag, 

maar ik kreeg wat eten naar binnen. Maar er moest een oplossing komen. Er kwam een plan bij me 

op om eten te gaan halen. Moeder en vader maakten bezwaar, maar ik zei: zo gaan we allemaal 

dood. Ik moest toch wat doen. Ik kon het niet aanzien dat mijn kleine broertjes en zusjes zo’n honger 

hadden. Dus met Co Westerman en mijn broer Wout, toen 12 of 13 jaar, en een zoon van Van de Mal 



 

van de Herengracht vertrokken we op dinsdag, ik meen 18 febr. 1945 of 20 febr., dat weet ik niet 

meer precies [20 februari was een dinsdag], richting Utrecht. De eerste dag kwamen we tot 

Amersfoort. We waren op de fiets en nog fit. Hier stop ik even mee, want ik moet nog data’s hebben 

van oom Wout. 

 

De reis naar Drenthe staat opgeschreven in een ander boek, want dat werd een boek apart. Want 

wat er toen voorviel is voor het verdere verloop in mijn leven bepaald [bepalend] en komt steeds 

terug in kleine details. 

 

Even nog terug naar mijn kindertijd. Was aan het ballen met Rie van de Linden. De bal ging het water 

in en ik er achteraan in de Oranjegracht. Oom Janus heeft m’n aan m’n haren eruit gehaald. Sinds die 

tijd ben ik bang van water, want zwemmen kan ik nog niet. 

 

Een mooie poppewagen had ik ook. Een met hoge wielen en met Sint Nicolaas had vader een 

ledikantje getimmerd en moeder lakentjes en sloopjes. Er lagen twee poppetjes in. En Giel moest in 

de zak, want die was stout geweest. Ik huilde en smeekte Zwarte Piet om hem er uit te laten. Ook 

had ik een vlieger, ging met Tonia Crama vliegeren. ’t Was zondagmiddag. Vader was een tukkie 

(slapen) aan het doen. En wie kwam er aan? Giel, die zou laten zien hoe ik vliegeren moest. Hij hield 

de vlieger boven het water en wij dachten, Tonia en ik, dat hij hem onder water zou houden. Toen 

gaf ik of Tonia, daar ben ik nog niet achter, Giel een duw. Die verloor zijn evenwicht en viel in de 

gracht. Hevige schrik, vader kwam naar buiten in zijn onderbroek en haalde Giel eruit en ik kreeg een 

pak slaag. Dat gebeurde nooit door mijn vader en ik voelde mij verongelijkt, want Tonia kon het ook 

gedaan hebben. 

 

Ook kregen we een touw van opa, die had om een sinaasappelkist gezeten. We bonden hem om de 

lantaarnpaal; dan konden we heerlijk in de rondte zwaaien over het water. Dat het touw kon breken, 

daar dachten wij niet aan. Ook hoepelen en tollen op de Kalvermarkt, hele woensdagmiddagen, wie 

het langst zijn tol draaiende kon houden. Ook touwspringen, een heel lang touw. In spin de bocht 

gaat in, uit spuit de bocht gaat uit, met een hele sliert kinderen. Ook deden we butertje en maar 

hollen. Ik was broodmager. 

 

Boodschappen moesten we ook doen, soms helemaal naar Simon de Wit in de Donkersteeg, want 

daar was de suiker 19 cent per pond of kilo; dat weet ik niet meer. Voor mijn grootmoeder ging ik 

elke dag brood, boter, half ons thee, half pond suiker halen bij Mevrouw Geerlings op de hoek van de 

Waardgracht. Kreeg ik een cent van opoe en van vrouw Geerlings een snoepje. Op een keer stonden 

op de toonbank zulke heerlijke chocolaatjes; ik pakte er een. ’t Was al gebeurd en ik stond met het 

chocolaatje in mijn hand (zweten natuurlijk), want vrouw Geerlings was er al. Toen kreeg ik geld 

terug. Ik deed mijn rechterhand open, maar ze beduidde dat ik mijn linkerhand moest openen (en 

daar lag de gestolen chocola in), helemaal vies en smerig. Ze zou het wel tegen mijn opoe vertellen. 

Heeft het nooit gedaan. Wat heb ik toen in de rats gezeten. Je ziet het, het kwaad straft zichzelf. Ook 

had je een winkeltje van vrouw Wijngaard, maar daarvoor Sinteur (met die mevrouw heb ik nog 

kennis gemaakt toen ik in het ziekenhuis lag). Rie van tante Truus en ik zouden een cent snoep 

kopen. In de winkel stond een grote bak en daarboven een doos met hele kleine balletjes van drop. 

Die mevrouw bleef maar weg, ze zat op de wc, bleek later, want Rie van tante Truus nam een handje 

kleine bolletjes, maar die glipten tussen haar vingers door en kletterden op de glasplaat. Toen kwam 

een luide stem van achter: wat doen jullie daar? We stonden stijf van schrik en weer zou het aan mijn 

opoe verteld worden. Ben drie dagen aan de diarree geweest, maar opoe heeft het nooit geweten. 

We hadden thuis ook nooit snoep, want daar was geen geld voor. 



 

We hadden huis op de Oranjegracht Lena Spierenburg op een kamer wonen, dat scheelde weer in de 

huur. Ze had een hazelip, maar was verder erg goed en werkte bij Clos en Leembruggen. Ze 

verdiende 13 gulden in de week en dat was veel. 

 

Zondags een half ei en een stukje paardevlees en als de jaffa’s goedkoop waren kreeg je een halve 

toe na het eten ’s zondags. In de week hadden we nooit vlees of pap, wel aardappelen en groenten 

en jus. Jus maakte moeder voor de hele week van het paardevlees. 

 

In de winter lag de gracht met mooi ijs. We kregen schaatsen te leen van opa. Soms tweeërlei, maar 

dat gaf niet; je leerde het achter een stoel. Ook is er toen een jongen door het ijs gezakt. Een 

schoolmeester trachtte hem eruit te halen, maar ze zijn beiden verdronken. Dat was heel erg, maar 

het dooide en het ijs was net koek. 

 

Mijn grootvader had twee grote honden; die spande hij voor een kar en zo gingen die naar buiten 

met zijn handel naar de Scheepjeskerk[St. Bernarduskerk Hazerswoude-Rijndijk] en de Weipoort. 

Wist ik waar dat was. Hij had ook zwaar astma en dampte met astmapoeder. Dat was erg duur en zijn 

kinderen gaven hem dan wat geld, dan kon hij weer een pakje kopen. Ook pruimde hij, en als die 

uitgekauwd was, stopte hij de pruim in zijn pet. Naast zijn stoel had hij een kwispeldoor (dat was een 

spuugbakje). Wat was ik daar vies van, br. Opa is, toen opoe overleden was, bij mijn ouders in huis 

gekomen. Ik was toen al getrouwd en had al drie jongens, maar dat komt later, anders sla ik zoveel 

over. 

 

Ik was een ondernemende jongedame; verlegen was ik niet zo erg meer. Maar vooral in de oorlog 

moest je je waarmaken en zorgen dat je te eten kreeg. Mijn vader was bij de Luchtbescherming en 

kwam in het bezit van schoolgordijnen. Daar naaide ik hemden en broeken van bij dozijnen. Later 

verfde moeder ze donkerblauw, want er was geen zeep en helder wit kreeg je ze toch niet meer. Na 

dat verven spoelde ik ze uit in de Nieuwe Rijn. Het ijzelde en ik bleef maar glijden. Toen heb ik me op 

m’n gat laten vallen en ben ik toen kruipende het huis in gegaan, met de schrik in mijn benen. 

 

Die hongerwinter in 1944-1945 was bitter koud, geen brandstof. Je ging ’s avonds vroeg naar bed om 

maar warm te worden. Je moest steeds je bed uit om te plassen. Want als je soep van de gaarkeuken 

had gegeten, dan moest je wel drie keer op een nacht. We hadden een grote emmer op zolder staan 

en als de eerste ging plassen volgden ze allemaal, want het was stikkedonker en we waren toch wel 

bang. Op een keer, het moest gebeuren, viel de emmer om. Wij, Bep en An en ik, naar beneden om 

dweilen te halen en ’t was zo koud. Mien hield zich slapende. We waren bang dat het naar beneden 

zou lekken, bij de buren, de familie Van Es. Die man was bakker en we kregen wel eens een sneetje 

brood, vooral Bep. 

 

Moeder was in verwachting van de laatste baby; die is toen dood geboren. ’t Was augustus 1944. We 

hadden toen een week vacantie bij de Elmi. Moeder was er slim aan toe. Maar het gezin draaide 

door. Want we konden allemaal onze handen goed gebruiken. Mijn taak was al het naaigoed. Bep 

was thuis en hielp moeder in de huishouding en Mien ’s avonds vatenwassen en de keuken 

opruimen. Aardappelschillen was ook mijn taak, want ik schilde erg dun en dat was heel belangrijk. 

 

Toen ben ik om eten gegaan bij de boeren. Ik had nog steeds verkering met Fred Sloos. Die was 

ondergedoken in het Sint Elisabeth Ziekenhuis op de Hooigracht, want hij moest in Duitsland werken 

en dat deed hij niet. Inmiddels zat hij in het verzet. Tegen de Duitsers, maar daar wist ik niets van, 

want hij vertelde het mij niet. Totdat hij weg zou gaan naar bevrijd gebied. Dat was Brabant, maar 



 

daar is niks van gekomen, want de boel is verraden en het was toen te riskant. Ik ben toen met Wout, 

een vriend en Co Westerman om eten gegaan. We kwamen op het laatst in Drenthe terecht, in Exloo 

bij de familie Tewis en familie Haandrikman. Dit moet ik extra vermelden, want als ik verder schrijf 

heb ik het steeds over tante Gees en oom Reinder. Daar hebben we het laatst overnacht voor we de 

terugtocht naar huis aanvaardden. Die was bar en boos, veel tegenwind en veel pech (zie de 

beschrijving van oom Wout). Met veel moeite kwamen we thuis. Daar was nog steeds honger en ik 

had rogge. Maar ze waren zo afgetakeld om er echt vol vreugde over te zijn, dat we weer heel thuis 

waren gekomen, wat ons toen hevig teleurstelde. Maar het werd eind april. Toen kwamen de 

voedseldroppings. Kinderen, dat was zo fascinerend! Vliegtuigen die geen bommen maar voedsel 

afwierpen. We huilden, maar nu van blijdschap. We voelden dat de oorlog nu bijna ten einde was, 

want Duitsland was bijna verslagen. 4 Mei 1945 was de capitulatie getekend en 5 mei waren we vrij. 

De oorlog had op 5 dagen na 5 jaar geduurd. Toen vierden we bevrijdingsfeesten, wekenlang. En er 

kwam ook weer eten, langzaamaan, anders zouden er nog meer mensen sterven, want onze magen 

konden nergens meer tegen. De Koningin en de prinsessen kwamen ook weer terug en ook weer de 

regering die in de oorlog in Engeland was geweest. 

 

Nu even terug naar 1937. 

 

Het is moeilijk om alles op te schrijven want veel vergeet je. Maar omdat we met zovelen waren, was 

er altijd wel wat. Dan lag Giel in het water, dat gebeurde nog wel eens, of had een 

blindedarmontsteking of mazelen, waterpokken, Bep difterie, dat was erger. En toen kwam de 

roodvonk. Eerst An naar het ziekenhuis. Die was aardig beter, toen Mien, Bep en Koos. Die lagen in 

de barak in het Academisch Ziekenhuis. Het was 1937. Ook ik kwam aan de beurt en tot het laatst 

Giel, dus op een gegeven moment moest vader ons alle vijf bezoeken. Koos heeft er het langst 

gelegen, want die was nog besmet. 

 

Giel kreeg verkering met Jannie Roelandse, een flinke meid; dat is ze altijd gebleven. Ze zijn in 1974 

nu 33 jaar getrouwd en hebben samen 12 kinderen gekregen. Je ziet: het waren vruchtbare jaren 

toen, want er waren vooral grote gezinnen. Maar het was wel gezellig, want jaloezie was er niet, 

want niemand had veel. 

 

5 Mei 1945 

De bevrijding was er, maar wat waren we arm (broodmager), maar vol hoop, want we hadden het 

overleefd. Fred was bij de B.S. (Binnenlands Strijdkrachten) en er kwam weer wat eten. Je geld kon je 

inleveren als je nog wat had en langzaam kwam alles weer op gang, al bleef alles gedistribueerd (op 

de bon). We gingen sparen, want we wilden toch graag trouwen, Fred en ik. Maar dat ging erg 

langzaam, want Freds moeder was weduwe en kreeg geen ondersteuning, dus moesten Fred en Jo 

het gezin onderhouden. Dus met elke 5 gulden die we over hadden moest je voor je uitzet sparen, 

ook voor kleding en soms naar de bioscoop. Maar we waren met weinig tevreden, want we kochten 

alles tweedehands (want nieuw was er niet). Je moest punten hebben voor linnengoed en die 

hadden we niet, en als je ze had was er in de winkel niets. Maar we hielden van elkaar en dat was het 

voornaamste. De rest kwam wel. Thuis boterde het niet al te best. Ik had andere ideeën als mijn 

moeder en was erg zelfstandig. Dus dat moest botsen, vooral met mijn moeder. Toen besloten we 

om te trouwen. We gingen bij Freds moeder beneden wonen. Twee kleine kamertjes met een 

keukentje en een groot voorhuis. Het was erg oud, maar wat gaf het; we waren samen. Als we 

getrouwd waren kregen we punten en vergunning voor dekens en keukenuitzet; de rest leenden we. 

Toen was het de grote dag. 31 Juli 1946 trouwden we op het Stadhuis en 1 augustus 1946 om half 

tien in de Sint Jozefkerk op de Herensingel  in Leiden. Ik had een geleende witte jurk en Fred z’n pak 



 

van dienst[uniform]. Ik had een bruidsboeket van witte anjers met linten. We trouwden met twee 

koetsjes. De rest was lopend naar de kerk gekomen. De kerk was propvol, de hele Elmi was gekomen 

(want die hadden vacantie). Ik weet nog dat het orgel pas ging spelen toen we al de halve kerk door 

waren gelopen. Het was mooi weer, maar toch had ik het koud. Ik denk van de zenuwen, want er was 

zoveel gebeurd ervoor, dat houdt jullie niet voor mogelijk. Ik zal niet in details treden, want dan rakel 

je alles weer op en dat is niet de bedoeling. Alleen heeft kapelaan Sluis ons niet gefeliciteerd. Dat 

heeft mij erg zeer gedaan toen. Nu denk je daar anders over en een felicitatie die niet gemeend is 

kun je beter achterwege laten. 

 

We hadden een bescheiden feestje. Er was een tonnetje bier en voor de dames een of andere cider. 

Pater Gasman, de aalmoezenier van Freds dienst, was de eerste die ons kwam feliciteren en dat was 

geweldig. We waren twee dagen getrouwd, gingen we voor een week naar Drenthe, naar tante Gees 

en oom Reinder. ’t Was een hele reis met de trein en ook nog met het boemeltje tot Assen en toen 

de bus naar Emmen. Oom Reinder was die dag jarig, 3 augustus 1946. Het was een fijne week, 

prachtig weer. Wandelen in de bossen, een prima kosthuis en pas getrouwd. Na die week moest Fred 

weer in dienst en ik ging weer werken bij de Elmi’s overhemdenatelier. Want ik moest mijn schuld, ƒ 

400,--, nog terugbetalen. 

’t Was in het eerste jaar van ons trouwen dat ik aan hevige hoofdpijnen leed. Toen ben ik halve 

dagen gaan werken. Want het was steeds stukwerk en dan de huishouding erbij, alhoewel Freds 

moeder voor ons kookte. Toen raakte ik in verwachting (dat komt niet van het bij elkaar slapen, maar 

van het wakkerleggen). Bleef toch doorwerken tot 5 weken voordat Henk werd geboren, 21-10-1947. 

In die tijd voor Henks geboorte nog geopereerd aan acute blindedarm. Je ziet, het ging niet allemaal 

over rozen. Fred ging uit dienst en ging weer werken op de Grofsmederij bij zijn oude baas. De 

verdiensten waren beter dan het traktement, misschien had het beter geweest als Fred in dienst was 

gebleven, maar je kon nu eenmaal niet in de toekomst kijken. En voor Henks geboorte was er zoveel 

nodig en alles was duur en nog niet te koop, maar alles was toch in orde. Henk woog 7 pond; een 

flinke zoon. Maar hij kon goed huilen; dat had een reden, want z’n oortjes waren niet in orde. Zes 

weken oud werden ze doorgeprikt en dat is nog heel veel keren gebeurd. Hij was net een jaar toen 

z’n neus- en keelamandelen eruit gingen en toen ging het wat beter. Onderwijl was ik weer in 

verwachting. De tweede zoon kwam op 10 november 1948, zes weken te vroeg, maar toch nog zes 

pond. Ik had mijn handen vol, maar Freddie was een lief en rustig kereltje met mooie krullen, maar 

wel vinnig en rap. Hij flapte er alles uit. 

 

Inmiddels werd de woonruimte veel te klein, maar om wat anders te krijgen moest je twee 

kruiwagens hebben. Nu hoorde ik dat een nicht van mijn moeder ging verhuizen in de naaste 

toekomst. Dus hebben we van alles gedaan en het huis gekregen. 14 September 1949 verhuisden we 

naar de Langestraat no. 43A, een bovenhuis. Veel groter, maar dat moest ook wel, want nummer 

drie had zich al aangekondigd. Dat was weer een zoon. Guus, die kwam op Driekoningen, 6 januari 

1950, maar dat ging niet zo vlot, want direct na Guus zijn geboorte moest ik naar het ziekenhuis. Veel 

bloedverlies. Guus natuurlijk ook mee in een reiswiegje. Een hele consternatie voor jullie vader, want  

die moest midden in de nacht met reiswieg en twee hete kruiken naar huis. Heeft toen maar een taxi 

genomen, een luxe in die tijd! Omie en tante Jo zorgden voor jullie vader en Henny, en Freddy was bij 

tante Trien. Die vond het wel wat, want die had twee grote kinderen Jannie en Jan; Joke is later 

geboren, die is haast net zo oud als Guus. Ze scheelden acht maanden. 

Ik bleef een week met Guus in het ziekenhuis. Ik  moest verder thuis opknappen; wat viel dat tegen! 

Toen hebben we gezinshulp gekregen voor vier weken, want pa moest ook naar zijn werk. Guus 

heette naar mijn vader, die heette Giel, maar dat vond ik verschrikkelijk. Toen er maar Guus van 

gemaakt, had ook Michael gekund, maar toen waren er nog niet zulke lange deftige namen. 



 

 

Als het zondags mooi weer was, gingen we wandelen. Guus in de wagen en Henny met pa en Freddy 

aan de wagen. Ik en pa waren wat groots met onze drie zonen. Ze kostten heel wat en de beurs was 

smal, maar we hadden toch plezier. Pa maakte een pakhuis en jullie maar spelen met alles en nog 

wat, tot kachelhoutjes toe. Jullie hadden veel fantasie en ’s avonds om 7 uur gingen er drie naar 

boven en hadden pa en ik nog wat te doen. Want ik maakte alles zelf voor jullie en pa knapte het huis 

op. Verven en behangen deden we ook zelf, want een behanger kon je niet betalen. In 1952 werd 

vader erg ziek (geelzucht). Dat was heel slim, maar onkruid vergaat niet. Na maanden mocht pa weer 

aan het werk voor halve dagen, maar dat pakte niet goed uit en hij moest lichter werk nemen. In die 

tijd was er genoeg werk en pa was vlijtig genoeg. Ging solliciteren bij Smit Röntgen en werd 

aangenomen. Veel lichter werk en prettiger als je het mij vraagt. Werkte ’s avonds een uurtje over, 

dat bracht geld in het laatje en op een dag kochten we drie jasjes voor de jongens: Henk een 

donkerblauw, Freddy een groen en Guus een rood. Houtjetouwtje jasjes waren het. Op oude foto’s 

kan je het nog zien. We waren zo groots op ons drietal. Dat er geen meisje was vonden we niet erg. 

Daar heb ik nooit een probleem van gemaakt, want jullie waren gezond en aten de oren van ons 

hoofd. Pa nam een krantenwijk erbij (ochtendblad De Telegraaf). Elke morgen 4 uur op om de krant 

te bezorgen en zaterdagsmiddags geldophalen. Toen ging het nog niet per giro. Die krantenwijk heeft 

hij vijf jaar volgehouden. 

 

Ook de radiogids bezorgen, dat vond ik toen fijn werk, het contact met andere mensen. Maar algauw 

moest ik thuiswerk gaan doen. Wat bleef er anders over dan te verstellen en nieuw maken? Wat een 

rot werk was daar soms bij. Een heel kapotte overall verstellen voor ƒ 1,50. Ja, lachen jullie maar, 

maar dan had ik weer een dag te eten. Maar we bleven er altijd blijmoedig onder en dankbaar voor 

wat je al had bereikt, want we waren met haast niks begonnen. Alleen, we hielden erg veel van 

elkaar en konden van elkaar op aan. Jongens, dat is de grootste steun en veel vertrouwen op God, 

die laat je nooit in de steek. Ook als je het niet meer ziet zitten en je de knoop niet meer kunt 

ontwarren komt er hulp en steun, meestal van een kant waar je het niet van verwacht. Je kan soms 

tobben om iets en de slaap niet vatten. Dan vouwde ik mijn handen en vroeg de Heer om steun en 

raad. Meestal viel ik biddend in slaap, want ik was moe van al dat werk. 

 

Ook ging in die tijd vader op zang, de Stem des Volks. Elke dinsdagavond repetitie en als hij dan 

terugkwam nam hij meestal een kroketje voor mij mee, een luxe in die dagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Dit is de aanvulling van Pa Sloos 
 

10 MEI 1975 
 

Dit moet in dit boek als de zwarte bladzijde worden gezien. 
 
In die nacht, 10 mei  1975 om ongeveer 2:35 uur, werd ik door een vreselijke schreeuw van 
pijn wakker. Het was ma. Ik vroeg wat er was en zij vertelde me dat ze vreselijke hoofdpijn 
had. Na dit gezegd te hebben viel zij weer in de kussens en maakte een snurkend geluid en 
had draaiende ogen. Dit was voor mij als oud-EHBO’er voldoende om te begrijpen dat zij 
een hersenbloeding had. Snel Rob uit bed geroepen en om de dokter gestuurd (wij hadden 
nog geen telefoon).  Dr. Van Gent was er snel en zei dat mijn vermoeden (hersenbloeding) 
juist was. In de kortst mogelijke tijd lag ma in het Sint Elisabethziekenhuis; alles stond al te 
wachten. Ma is toen bediend en de doktoren vonden het beter om de kinderen te 
waarschuwen. Deze 10e mei zal ik van mijn leven nooit meer vergeten!!! NOOIT. 
 
Henk gebeld via de buren (geen gehoor). Fred gebeld via de buren; die kwamen zo snel 
mogelijk (Fred & Frieda). Guus gebeld via de brandweer, die kwam ook en die is Henk gaan 
halen. Ikzelf ben naar huis gegaan en Rob en André opgehaald. Na 3 à 4 dagen ging het iets 
beter en op zondag 18 mei, Eerste Pinksterdag, zei de dokter dat wij weer hoop mochten 
hebben en dat ma op 20 mei geopereerd zou worden. 
19 Mei was oom Bert jarig. Ik was in gelukzalige stemming na het gezegde van de dokter. Bij 
oom Bert en tante Annie op visite. Mijn eerste kopje koffie was nog niet op of Rob kwam 
vertellen dat er opgebeld was en of wij zo snel mogelijk naar het Sint Elisabethziekenhuis 
wilden komen. Daar kreeg ik te horen dat ma een tweede hersenbloeding had gehad. Weer 
alle kinderen opgeroepen en weer afwachten. Dinsdag moest ik bij de dokter komen en die 
zei dat ze niets meer konden doen voor haar, maar hij vond het wel beter om haar naar het 
Academisch Ziekenhuis over te brengen. Daar was een chirurg, Dr. Matricoli, en betere 
instrumenten, die haar misschien konden redden. Beste kinderen, deze tocht naar het 
Academisch Ziekenhuis vergeet ik nooit. Ma kwam bij onderweg en toen vroeg ik: je wilt 
toch doorvechten, Rie? Toen zei zij: ik wil wel, maar het gaat niet meer. Wil jij goed voor 
onze kinderen zorgen? Na deze woorden is ze niet helemaal meer bij geweest. Op 22 mei is 
ze in coma geraakt en op zondag 25 mei overleden. Dankzij mijn jongens en zwagers is alles 
heel goed geregeld. Wat een vreselijke dag was dat. Lieve kinderen en familie, deze vrouw 
was alles voor mij. En ieder die haar gekend heeft kan alleen maar zeggen: zij was een 
goede, lieve en zorgzame vrouw en moeder, ook voor haar schoondochters (dus vergeten 
zullen wij haar nooit). 

 

 

 

 

 



 

 

December 1975 

 

Ik wil nu proberen om af te maken waar mijn vrouw mee begonnen is. Dit zal niet meevallen, want zij 

was beter in die dingen. Maar ik doe het voor haar en de kinderen. 

 

De laatste bladzijde die zij geschreven had, beschreef hoe zij door karweitjes de boel in huis iets 

verlichtte. 

In 1956 was ma weer in verwachting. Ja, wat wil je, als je razend op elkaar bent. Deze negen 

maanden zijn heel zwaar geweest, want de dokter had gezegd: geen kinderen meer, te gevaarlijk. 

Rob werd 7 maart 1957 geboren om 2:30 uur en alles ging prima en Rob was een lekkere stevige 

jongen. Ikzelf (pa) had in die tijd zwaar geelzucht gehad en werkte na de ziekte bij Smit Röntgen. De 

krant mocht niet meer; dat was te zwaar. In 1960 was ma weer in verwachting en het liet zich 

aanzien dat het huis in de Langestraat 43A alweer te klein ging worden. Dus weer opnieuw bij 

Huisvesting zeuren om een groter huis. Na veel geloop (Huisvesting, Stadhuis, wethouder en 

Woningbouw) kregen wij rond de Kerstdagen van 1960 een huis in de Gasstraat, een zalige buurt om 

in te wonen. Wij kregen hele fijne buren, wat werkelijke vrienden zijn geworden, Vogelezang en 

Pleijte. 

Op 8 februari 1961 werd onze jongste zoon André geboren. Alles ging weer goddank voorspoedig. 

Het was een lekkere zwarte krullekop (dat is hij nog). Toen is er een grote ommekeer in mijn werk 

gekomen. Smit Röntgen werd Philips en moest ik minder gaan verdienen, omdat ik geen papieren 

had, maar wel goed werk deed. Ik kreeg te horen dat ik 22 cent per uur minder kreeg en dat nam ik 

niet. Ik heb toen ontslag genomen zonder dat ik ander werk had, maar er was toen werk genoeg voor 

hen die wilden werken. Toen gesolliciteerd bij Avery (nu Fasson) en aangenomen met een veel beter 

salaris. Snel promotie maken was mijn bedoeling en dat lukte. Al gauw was ik voorman en werd mijn 

salaris nog beter. Wij zijn toen begonnen aan een auto. De eerste was een Renault 4. Dat was een 

leuk wagentje waar ma en ik veel plezier van hebben gehad. De buurt waar wij woonden, Van 

Hogendorpstraat 80, ging hoe langer hoe meer achteruit, want het waren goedkope woningen. Toen 

er dan ook een advertentie voor woningruil in de krant stond, zijn we er gauw op af gegaan. Deze 

buurt (De Goejestraat) was veel beter???  

Op de zaak (Fasson) ging het niet zo best en ik raakte zwaar overspannen. Dit uitte zich na zes 

maanden ziek zijn in een Astmatische Bronchitis. Opgenomen in het Rotterdams Zeehospitium te 

Katwijk. Mijn God, ik weet nu wat dat voor haar een vreselijke tijd was. Dit heeft negen weken 

geduurd en kwam ik weer thuis, niet genezen, maar wel veel beter. Na nog veertien dagen ben ik 

weer aan het werk gegaan, maar ik mocht van de dokter niet meer op de machine. Toen voor 35% 

afgekeurd en ander werk gaan doen. Na deze periode kwamen de trouwerijen: eerst Guus en Nel op 

11 mei. Toen Henk op 21 mei 1970. Liane, onze eerste kleindochter, werd erg vroeg geboren. Maar 

ja, wat wil je, Henk had altijd haast. 1971 was weer een jaar van verschrikking. Henk kreeg op werk 

een zwaar ongeval en het liet zich aanzien dat het niet goed zou aflopen, maar Henk, vergeet dit 

nooit, jongen, dat je moeder urenlang heb gebeden voor jou en het wonder geschiedde. Henk kwam 

weer thuis, wel erg verminkt, maar wij hadden hem goddank nog. Janny en Liane woonden in die tijd 

dat Henk in Beverwijk lag bij ons in. Wat was jullie moeder lief voor hen!!! Ook dit mogen jullie nooit 

vergeten. Toen daarna ging het weer iets beter en trouwde onze zoon Fred met zijn Frieda op 10 

november 1971. Wat hebben wij die dag genoten. Onze F. en F. gingen in IJsselstein wonen, maar dat 

was niet zo erg, want ik had een auto, dus gingen wij meestal een weekend naar hun toe. Toen 

kregen wij opnieuw klappen te verwerken. In november 1973 kreeg ma een hartinfarct en moesten 

wij weer in spanning leven. Dit liep toen wel goed af, want na drie weken mocht zij weer naar huis. In 

die tussentijd (vraag mij niet naar datums) is Vincent en ook Michiel geboren. Twee lekkere jongens 



 

van Nel en Guus. Toen kwam de vreselijke tijd dat onze vrouw en moeder en oma stierf. Dat staat 

opgeschreven op de zwart omlijnde bladzijde. Deze periode van 10 mei 1975 tot 31 december 1975 

is voor mij een grote hel geweest. Wat het nieuwe jaar zal brengen, weet ik niet, maar erger kan het 

niet, want voor mij was jullie moeder mijn hart en mijn leven en alles, alles en alles. Lieve kinderen, ik 

weet niet hoelang ik nog kan schrijven, maar denk er wel altijd aan dat als ik er niet meer ben, ik heel 

erg verlangde naar jullie moeder. 

 

Een zeer leuke periode ben ik vergeten. Dat was ons 25-jarig huwelijksfeest. Fijn! Alles was er 

aanwezig; veel mooie cadeaus. Het mooiste was wel op ons ondertrouwverjaardag dat tante Gees, 

oom Reinder, Albertje, Henk en de kinderen er ook waren (geweldig). Wij hebben toen samen een 

foto laten maken en alle kinderen kregen er een. Van deze foto is na ma’s dood een foto van haar 

afgenomen en veel van de familie hebben er een genomen. 

 

Ook Janny en Henk kregen familieuitbreiding, maar nu een gezonde jongen, Fabian Elizabeth Maria. 

Ook bij Frieda en Fred zal er spoedig een baby komen. Ik wou dat jullie moeder dat meegemaakt had, 

want jullie weten, zij was gek op haar kleinkinderen. 8 Maart, ja het is zover. Frieda en Fred hebben 

een dochter, een heerlijk klein vrouwtje met zwart haar en zij heet Mariska. Haar doopnamen zijn 

Maria Catharina. Ik bid God dat zij ook het karakter en liefde van degenen van wie zij de doopnamen 

mee gekregen heeft, mee zal dragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pa Sloos is overleden op 13-10-1977 aan een hersenembolie (Guus). 

 

Deze memoires zijn door Mariska Sloos uitgetikt in januari 1997. 

 

De originele memoires zijn bij Fred en Frieda in IJsselstein. 

 



 

 

 

Krantenknipsels van ingezonden stukken 

LD 16-1-1973 

 

LD 28-2-1974 

 



 

LD 21-3-1974 

LD 1-3-1974 

LD 13-4-1974 LD 23- 11-1974 

 

  



 

Michiel Overdijk, geb. Leiden 14-9-1900, overl. Leiden 4-3-1969, zoon van Michiel Overdijk en 

Wilhelmina Vogelezang, tr. Leiden 23-4-1919 

Elisabeth van Steenbergen, geb. Leiden 15-2-1900, overl. Leiden 20-10-1978, dochter van Wouter 

van Steenbergen en Maria van Tongeren. Wonend Nieuwe Rijn 110. 

Kinderen: 

1. Machiel  geb. Leiden 3-8-1919, overl. Leiden 8-9-1919 (5 weken) 

2. Michiel  (Giel)  geb. Leiden 29-8-1920 

3. Wouter   geb. Leiden 3-5 1922, overl. Leiden 3-5-1922 (2 uur) 

4. Maria (Rie)  geb. Leiden 29-5-1923, overl. Leiden 25-5-1975 (51) 

Tr. Leiden Ferdinand Sloos 

5. Wilhelmina (Mien) geb. Leiden 4-10-1924, overl. Leiden 28-8-1964 (39) 

    Tr. Leiden Hendrik Boekee 

6. Elisabeth (Bep)  geb. Leiden > 28-10-1925 

7. Anna Maria (An) geb. Leiden > 16-6-1927 

8. Wouterus  geb. Leiden > 30-5-1928, overl. Leiden 9-6-1928 (3 weken) 

9. Jacobus Joh. (Koos) geb. Leiden > 18-12-1931 

10. Wilhelmus  geb. Leiden > 13-3-1933, overl. Leiden 11-3-1933 (10 uur) 

11. Wilhelmus  geb. Leiden > 7-4-1934 

12. Johannes Jacobus geb. Leiden > 19-6-1935 

13. Wouter???? 

14. Truus   geb. Leiden 8-8-1938 

15. Erna   geb. Leiden > 18-11-1939 

16. Judith   geb. Leiden > 28-12-1940 

17. Theodorus Corn. Ant. geb. Leiden > 11-3-1942 

18. Joke   geb. Leiden 1943 

19. Dochter  Levenloos geboren 4-8-1944 

 

Grootouders Overdijk 

Michiel Overdijk (1873-1958) Smid 

Wilhelmina Vogelezang (1875-1923) 

Tr. 2 in 1925 Johanna Kallenberg (1875-1959) 

 

Wouter van Steenbergen (1874-1956)  Lompenkoopman 

Maria van Tongeren (1873-1953) 

 

Ouders Fred Sloos 

Hendrik Sloos (1879-1940) 

Johanna Maria van der Pluijm (1882-1962) 

 


