
INTERVIEW MET MW. C. BRUSSEE-VAN RIJN OP 26 JANUARI 2015. 
 

I1: Mevrouw Brussee, woont u uw hele leven al in Leiden? 

G: Ik zal u zeggen, ik ben eigenlijk in Leiderdorp geboren, want dat was zo achter de singels, 

achter de gasfabriek, daar ben ik geboren, in 1917. Want alles dat buiten de singels was, dat was 

niet van Leiden, natuurlijk toen. En wat later heb ik bedacht: goh, mijn moeder, die, toen was ook 

mobilisatie, en dan moest ze helemaal lopen naar Leiderdorp, naar het gemeentehuis, ook voor 

bonnen natuurlijk. 

I1: Ja ja. 

G: Ja, want fietsen hadden de mensen toen ook niet. 

I1: Nee, en dat is achter de gasfabriek, waar de huidige gasfabriek, waar dat vroeger was? 

G: Ja, eh, je had de Maresingel, achter de Maresingel, daar ben ik geboren. 

I1: Daar bent u geboren? 

G: Ja. 

I1: En hoe lang heeft u daar gewoond? 

G: Nou, eh, tot ik een jaar of zes was en toen zijn we drie jaar naar Haarlem gegaan, want daar 

had mijn vader toen werk; mijn vader was timmerman. En, eh, toen zijn we weer teruggekomen 

en weer achteer de gasfabriek gaan wonen. 

I1: Ongeveer in dezelfde wijk, zeg maar? 

G: Nee, niet, een beetje dieper nog, ja. 

I1: Als we even teruggaan naar die eerste zes jaar dat u daar gewoond heeft, in wat voor soort 

huis woonde u daar? 

G: Een benedenhuis, want dat waren beneden- en bovenhuizen. Dus een voorkamer, een alkoof, 

en een huiskamer. En een bedstee; ik heb in een bedstee geslapen, met mijn zusje. 

I2: Welke straat was dat? 

G: Eh, Bronkhorststraat en later in de Johan Willem Frisostraat. 

I1: Toen u daar, zeg maar, voordat u naar Haarlem verhuisde, woonde, met hoeveel mensen 

woonde u daar, met uw vader en moeder en……? 

G: Mijn vader en mijn moeder en drie zusjes. 

I1: Drie zusjes, met zijn vijven dus? 

G: Met zijn zessen. 



I1: Met zijn zessen? 

G: Drie en, nee, met zijn vijven. Ja……, nee…. 

I1: Met zijn zessen, u had drie zusjes? 

G: Ik had toen drie zusjes. Ja….. 

I1: En hoe, wat voor soort buurt was dat? 

G: Ik mocht nooit buiten spelen van mijn moeder. 

I1: Waarom niet? 

G: Dan moest je, want, aan deze kant was de, eh, donkere kant en aan die kant was de zon en als 

je dan in de zon wilde spelen, dan moest je over de straat en dan was mijn moeder weer bang dat 

ik…., en een keer ben ik over gegaan en toen heb ik door een fiets gegrepen. Toen had ik hier een 

snee, dat weet ik nog wel. En we hadden een tuin achter met kippen, altijd kippenhok en, ja, en ik 

was op de Maresingelschool toen. En eh….. 

I1: Voordat u verhuisde nog of toen weer u terugkwam? 

G: Nee, toen ik, eh, toen ik nog net in Leiden woonde. 

I1: Oh, toen bent u nog hier naar de lagere school gegaan? 

G: Meneer Van der Laan, dat was het hoofd en juffrouw Broese, dat was mijn eerste 

onderwijzeres. 

I1: Daar heeft u waarschijnlijk dan een klas in gezeten en… 

G: Ja, en toen later ben ik daar weer teruggekomen. Toen ben ik in de derde of vierde klas 

teruggekomen. 

I1: En toen u nog thuis woonde, eh, u gaf net aan van, ja, buiten spelen was er eigenlijk niet bij…. 

G: Nee, want dan was mijn moeder bang dat we een ongeluk kregen. 

I1: En bleef u altijd binnen spelen dan met…..? 

G: Nee, want ik ga buiten, we hadden achter een tuin, we hadden een flinke tuin daar…. 

I1: Daar kon u wel gewoon buiten spelen….? 

G: Ja, natuurlijk, ja…. 

I1: Uw ouders, kwamen die ook uit Leiden? 

G: Ja, mijn moeder en vader kwamen uit Leiden. 

I1: Dus u bent eigenlijk volbloed Leidse? 

G: En dat ben ik. Ik zou eigenlijk nergens anders willen wonen. Ik vind het wel overal mooi, maar 

eh…., nou ja, Leiden is Leiden, maar ja, ik kom nu niet zo vaak meer in de stad natuurlijk. 



I1: Uw grootouders, woonden die ook bij u in de buurt? 

G: Eh…, mijn grootouders, die woonden, van mijn vaderskant, bij een tante op de Lage Rijndijk. 

En die hadden een kruidenierswinkel. En opa en oma hadden een eh…., dat was Lage Rijndijk 

nummer acht en die eh.., had je een winkel en hier de deur in het midden en dan twee ramen en 

dat was de kamer van opa en oma. En die sliepen ook in een bedstede. En ik weet, die waren 50 

jaar getrouwd, ja, ik weet nog een heleboel, dat het soms wel eens….. Nou ja, en toen kregen ze 

alle twee een grote fauteuil en die stonden dan bij het raam. En die tante had dan een winkel en 

daar mocht ik, toen ik een jaar of twaalf was, wel helpen in de winkel. Als ik vrij was van school. 

Stroop uitwegen en…. 

I2: Ja, puntzakjes, met eh….. 

G: Nee, zo’n grote lepel en dan….. 

I1: Ja ja ja….. 

G: En een, eh…., mijn moeder, mijn moeders moeder, die woonde in de Looiersstraat. Die heeft 

vroeger op de katoenfabriek gewerkt. 

I2: Welke fabriek was dat, weet u dat? 

G: De Looiersstraat…. 

I2: Maar de fabriek, hoe heette de fabriek? 

G: Dat zeg ik, in zo’n katoenfabriek, maar dat weet ik niet hoe die heet. Maar eh, echt daar in die 

buurt, achter de Zijlsingel of Zuidsingel of daar in de buurt. Daar had je die fabriek toen. Maar dat 

weet ik niet, maar dat heeft ze dan als jong meisje of als jonge vrouw gedaan ook. En die woonde 

dan in een klein huisje in de Looiersstraat, maar dat had wel een boven… en ik weet wel, als ik 

daar, daar was ik heel vaak en dan bracht mijn oma mijn eh, mijn opoe was het toen, mij naar het 

schooltje op de Oude Rijn; daar had je een kleuterschool. 

I2: Ja, fröbelschool… 

G: Ja, en daar ben ik op school geweest en ik kreeg dikwijls van die opoe een halfje, een half 

centje. En dan had je aan de overkant bij haar een winkeltje, die hadden een eh…, een bak met 

een glazen plaat en daar lagen allerlei snoepjes in wat je dan kon kopen voor dat halfje. Ik kocht 

heel dikwijls een klein kaartje, heel zot. 

I2: En wat stond er op dat kaartje? 

G: Een kaarsje. 

I2: O, een kaarsje….. Mijn man zei altijd later, die is ook op dat schooltje geweest, maar dat wist 

ik toen niet natuurlijk, maar goed, die is eh…. Hij zegt, ik zou nog de lucht ruiken van dat 

schooltje. Dat schijnt een beetje gestonken te hebben of zo. Ik weet het ook niet, dat weet ik niet. 

I1: Toen, even kijken, toen bent u naar Haarlem verhuisd eigenlijk, eh…. weer teruggekomen, 

eh….. 

G: En weer naar dezelfde school op de Maresingel. 



I1: Ja ja, weet u hoe heette die school, gewoon Maresingelschool? 

G: Ik dacht het wel dat die een andere naam had. Meneer Van der Laan was het hoofd. 

I2: Was dat een openbare school? 

G: Ja, openbare school. 

I1: En eh, met hoeveel leerlingen zat u daar in de klas? Weet u dat nog? 

G: Ja, dat waren er toen een heleboel, veertig. Ja, dat was heel veel. 

I1: Dan praten we tegenwoordig over grote klassen, hahaha…. 

G: Ja, dat weet ik wel, toen had je nog een wit schort met van die kanten hier. Ja, dat was toch wel 

mooi. Ik vond het altijd fijn dat ik de oudste was van mijn zussen, want ik hoefde nooit een jurk 

van hen te dragen. En zij moesten wel eens een jurk van mij aan. 

I1: Eh, als op dat schooltje, eh…. dan had je een pauze, ging je dan naar huis toe of bleef je daar 

op dat schooltje? 

G: Op dat schooltje. Ja, je ging nooit naar huis. 

I1: En wat deed u toen met die andere kinderen, spelletjes? 

G: Nou, gewoon een beetje spelen. En ik weet ook nog wel dat, ik kreeg altijd van mijn moeder 

een flesje melk mee naar school en toen kwam ik een keer, toen heb ik hem onderweg laten 

vallen. Ik kwam al huilende terug in de straat en een mevrouw, die woonde twee huizen verder 

boven, daar met die dochter…. Ja, misschien zouden ze, nou ja, ze is ook van mijn, was van mijn 

leeftijd, ze leeft niet meer. Cor den Hertog is bij het onderwijs geweest. 

I2: Ja, ik zat bij haar in de klas… 

G: O ja….? 

I2: Ja, haha…. 

G: Nou, en die haar moeder, die zag mij en die zei: “Wat is er, Corrie?” Ik zeg: “Het flesje is 

gebroken”. “Cor, dan krijg je van mij een ander, ga maar niet naar huis”. Maar toen kreeg ik een 

zusje, ja, toen kreeg ik mijn jongste zusje. Toen daar, de vierde was dat. Mijn moeder had eerst 

vier dochters. Toen hebben we nog een broertje gekregen, die 9 februari geboren is, nadat drie 

dagen later het stadhuis is afgebrand, in 19… 

I2: In 1929. 

G: En toen, toen ik zestien was, heb ik nog een zusje gekregen. Maar ik ben alleen de enigste nog. 

Nou, ik heb nog een zus in Rotterdam, maar ik ben er beter aan toe als zij. Zij is vier jaar jonger 

als ik. 

I2: Maar toen, u vertelde net dat jullie met zijn zessen in dat huis woonden? 

G: Ja. 



I2: Maar hoe tel ik nou…., vader, moeder….? 

I1: Ja, dat waren toen, ja, vader, moeder, drie zusjes en mevrouw zelf. 

I2: En een jongen…. 

I1: Nee, die is later…. 

I2: O, die is later, toen woonden jullie ook ergens anders? 

G: Ja, toen woonden we op de Rijnkade, op de Rijnkade. 

I1: Ja, toen u uit Haarlem terug bent gekomen, toen eh… ja, toen is dat gebeurd, ja. Dat verhuizen, 

dat vertelde u, naar Haarlem, dat was vanwege het werk van uw vader en dat terug verhuizen 

was ook vanwege het werk weer? 

G: Ja, toen ging die hier weer werken dan, en mijn vader heeft toen in de meelfabriek, in die silo’s 

moesten ze werken, eerst schoonmaken of iets, ik weet niet. Maar hij was in ieder geval 

timmerman. Maar ja, daar heeft gewerkt. 

I1: Dat eerste buurtje waar u woonde, dus aan de Bronkhorststraat was dat, ehm…, wat voor 

soort buurt was dat eigenlijk? 

G: Ja, gewoon een leuke buurt. Niet een echte achterbuurt of zo, nee. Wat je nu een achterbuurt 

zou noemen. Nee, geen achterbuurt. 

I1: Een soort arbeidersbuurt of…. 

G: Ja, arbeiders. 

I1: En later, toen u bij de Rijnkade ging wonen, was dat ook zo’n soort, zelfde soort….? 

G: Dat is aan het water, ik weet niet of u weet waar het is, u wel misschien. Bent u een Leidenaar? 

I1: Ik woon hier al lang. 

G: Maar niet geboren…. Nou ja, en daar woonde ook een broer van mijn vader en die was eh…., 

toen is mijn vader bij Splinter komen te werken en mijn man zijn, mijn vader zijn broer was daar 

uitvoerder. En die heeft toen gezorgd dat mijn vader daar ook werk kreeg en dat was dan in de 

meelfabriek. Maar ik ben zelf, ja, mijn zusjes zijn wel eens allemaal in de meelfabriek, maar daar 

ben ik zelf nooit geweest. Ze zijn dat hele ding wezen bekijken, maar ik niet. 

I2: En die, die woningen waar jullie woonden, huurden jullie dat? 

G: Ja. 

I2: En huurde je dat van een particulier of deden jullie dat via de baas of… 

G: Nou, dat zou ik niet durven zeggen. Het waren allemaal dezelfde woningen, zeg maar. 

Allemaal beneden- en bovenhuizen en… maar wat dat, eh, van wie dat was, dat weet ik niet. 

I2: Nee, want je had ook wel bedrijven die allemaal woningen hadden, als je daar werkte…. 

G: Nou ja, dit was niet van bedrijven, nee. 



I1: Hoe was u, in die tijd toen u jong was, nog lid van een vereniging of deed u aan sport? 

G: Gymnastiek DOS, D-O-S. 

I1: Ja, en waar moest u dan naar toe? 

G: Naar de Zeevaartschool. 

I1: Op het Noordeinde? 

G: Daar gingen ze trainen, ja… 

I1: Ja, dan moest u de hele stad door? 

G: Ja, nou ja, toen ik twaalf jaar was had ik een fiets. Kreeg ik een nieuwe fiets zelf en ik weet wel 

toen, dat heb ik laatst ook nog verteld, ik kwam een keer van een brug af en dus dan ga je vanzelf 

hard en flikkert een hond in mijn voorwiel, vloog zo over mijn stuur heen. Met mijn kin over de 

grond, knoopjes hier er af, nou ja…. 

I2: En de hond? 

G: Ja, die vloog weg, hahaha…. 

I1: Toen u, u heeft op de lagere school gezeten en toen de lagere school klaar was, toen was u 

waarschijnlijk een jaar of twaalf, dertien….? 

G: Dertien. 

I1: Dertien jaar. 

G: Toen ben ik gaan werken. 

I1: Toen bent u gaan werken. 

G: Als hulp in de huishouding eerst en toen ben ik later, daar ben ik maar heel kort geweest, op 

de Nieuwe Rijn bij iemand en toen ben ik naar de Haarlemmerstraat nummer 15, d’r is nu nog 

een lampenwinkel van Van der Voet. 

I2: Ja, daar heb ik gewerkt, bij Van der Voet. 

G: Ja, kent u die ook? Kent u die! 

I2: Ja, mevrouw Van der Voet. 

G: Ja, maar die is overleden, die was tien jaar ouder als ik. Maar we gingen eigenlijk, zij had ook 

geen moeder meer, maar we gingen eigenlijk met elkaar om als zussen. En, maar, ik heb het er 

altijd heel erg leuk gehad. En dan hele bekende winkel en daar had je toen speelgoed en zo, en de 

poppendokter, ja, dat kon ik ook. Nou, en toen ik van de lagere school af kwam, toen ben ik naar 

de vakschool ’s avonds gegaan, enne, Katholieke Vakschool op het Galgewater. En daar heb ik 

dan costumière ge…. eh, mijn costumièrediploma gehaald. Toen ik trouwde had ik een eigen 

trouwjapon gemaakt, ook voor die Van der Voet, een trouwjapon, die is dan eerder getrouwd. En 

eh, nou ja, die hebben al, ik ben in de oorlog getrouwd, in 1941, en die hebben al mijn zussen 

gedragen op de jongste na. En nog een schoonzus. Want in de oorlog had je niks meer natuurlijk. 



I2: Dat is toch prachtig, dat het hergebruikt wordt en dan nog wel in de familie. Je mag er trots 

op zijn! 

G: Wat zeg u? 

I2: U mag er trots op zijn. 

G: Ja, daarom, en voor de kinderen heb ik ook alles zelf genaaid en toen voor mijn zusjes en mijn 

moeder en ja, voor een heleboel mensen, zeg maar. Dus… ik heb nooit stilgezeten. 

I1: Ik ga nog even terug naar de Bronkhorstraat, even nog een vraagje over die periode dat u 

daar woonde. Waren daar in de buurt waar u woonde ook veel winkeltjes? 

G: Eh, op de hoek van de Mauritsstraat was een groentewinkel. Dan is dit de Bronkhorststraat en 

dit is de Mauritsstraat en op de andere hoek was een melkwinkel en op die andere hoek, ik denk 

van de Willemstraat, daar was een bakker, denk ik. 

I1: Waren er ook nog bijvoorbeeld mensen die langs de deur kwamen? 

G: Nou, ik weet wel dat mijn moeder ooit eens verteld heeft, dat eh, dat, zigeuners kwamen daar 

wel eens. En die had toen, wilde die zijn… en toen wilde die zijn voet tegen, eh, tussen de deur 

zetten en toen riep mijn moeder: “Willem”, zo heette mijn vader, en toen is die weg gegaan. Maar 

mijn vader was helemaal niet thuis, hahaha….  

I1: En later, bij de Rijnkade, waren daar ook nog allemaal winkeltjes voor de ….. 

G: Nou, eh, toen was ik ouder en toen ging ik al werken, dus ik heb daar met die buurt niet zo’n 

loop gehad. Maar ’t was altijd wel levendig, want je had altijd boten door het water. En bij die 

tante op de Lage Rijndijk en die opoe, daar logeerde ik ook nogal eens en daar hoorde je 

vrijdagsmorgens de markt, de koeienmarkt en de veemarkt. Kwamen allemaal boten uit Alphen 

vandaan en zo, van de boeren af met vee en dan hoorde je de koeien loeien en dergelijke. En mijn 

opa die is ook eh…, geloof op een boot geweest als vrachtrijder, zal ik maar zeggen, weet ik veel. 

I1: Als een soort schipper….? 

G: Ja, een schipper, en ik weet ook wel dat ik bij die opoe en bij die tante logeerde en toen kreeg 

ik keelpijn. En toen heeft ze, dat vond ik wel erg lekker, van die hele dikke vermicellipap gekookt 

en, maar dat vond ik weer verschrikkelijk vies, kreeg ik een natte doek om mijn nek en een kous 

om mijn nek. Dat vond ik zo vies. 

I2: Ging het over? 

G: Het ging over. 

I1: Dat werk van u bij die Van der Voet, die winkel van Van der Voet, hoe was dat? Ik bedoel, hoe 

laat moest u daar ’s ochtends beginnen? 

G: Om half negen. 

I1: Half negen, tot hoe laat werkte u daar dan? 



G: Nou, eerst tot een uur of twee. Later langer, want toen was ik er ook voor de winkel en 

dergelijke. En in het voorjaar gingen we het hele huis, want dat stond volgepakt met speelgoed, 

overal, de zolder en wat plek. Ze hadden een hele lange gang met allemaal mooie tegeltjes enne… 

antieke tegels en daar hebben ze toen weer rekken voor gezet. En daar stond ook allemaal 

speelgoed en dozen en van alles en nog wat in opgestapeld. En eh, dan alles gingen we 

schoonmaken en als we dan klaar waren met de schoonmaak, gingen we naar de Haagse markt. 

I1: Hoe ging u daar naar toe? 

G: Met de tram, met de gele tram. Die stopte natuurlijk op de Haarlemmerstraat en dan gingen 

we na afloop, als we bepakt en bezakt waren, dan gingen we naar de bioscoop in Den Haag. En 

dan gingen we weer terug naar Leiden. 

I2: En welke bioscoop was dat in Den Haag? 

G: Nou, ik zou het niet meer durven zeggen, maar op de, waar Heck ook was. 

I2: Ja, op die hoek was Heck. 

G: Ja, en aan de overkant was de bioscoop. 

I2: En dat ging al maar door, die voorstellingen. Die Cineac… 

G: Nee, geen Cineac, gewoon een echte bioscoop. Cineac was wat anders. 

I1: U ging allemaal dingetjes kopen in Den Haag dan? 

G: Nou, dan gingen we naar de Haagse markt en dan gingen we van alles en nog wat kopen. 

I2: Voor jezelf of voor de winkel? 

G: Nee, voor onszelf, ja… Daar heb ik echt een hele leuke tijd gehad. En toen is, toen ben ik er een 

jaar weggeweest. Toen ben ik bij Ramb [fa. J. Ramb, Haarlemmerstraat 47-49] in de winkel 

geweest en toen was ze in verwachting en toen vroeg ze of ik weer terug wilde komen. Nou, toen 

ben ik weer teruggekomen. 

I1: En Ramb, wat voor winkel was dat? 

G: Van Ramb was eh, een kleding, bedrijfskleding enne… Want ik weet wel, daar heb ik toen mijn 

hele uitzet vandaan gehaald, zeg maar. Want dat was toen onderdehand op de bon. En dan kreeg 

ik het zo. 

I1: En was die winkel ook op de Haarlemmerstraat? 

G: Ja, een eindje verderop. 

I1: Ja, en hoe kwam u daar dan eigenlijk zo terecht? 

G: Ja, dat weet ik ook niet. Ja, ik kende daar de hele Haarlemmerstraat. Ik weet wel, toen was er 

een keer mijn opa van vaderskant, dus opa Van Rijn, die was nog in mili…., nou, die was, toen 

was dat regiment waar die bij gediend had, zeg maar, zoveel jaar bestaan en toen liep die ook 

mee op de Haarlemmerstraat met dat regiment. En die was tachtig en ik had een oom in Den 

Haag, dat was zijn jongste zoon, en die had een motorfiets met een zijspan. Dan mochten wij ook 



wel eens mee natuurlijk. Toen is hij, toen had je de wereldtentoonstelling in Brussel, de eerste 

geloof ik, en toen is die opa meegegaan met de zijspan naar Brussel, met oom Henk uit Den Haag. 

I1: Avontuur zeg! 

G: Avontuur, ja. 

I2: Dat is volgens mij 1958, in Brussel. 

I1: Ik heb geen idee het jaar precies. 

G: Ik zou ook niet weten wanneer dat was, maar ik weet wel, het is lang geleden. 

I1: Als u, als u, zeg maar, uw moeder boodschappen ging doen, ging die dat doen in de buurt, in 

de omgeving doen of ging ze ook naar de stad toe? 

G: Nou, ze ging ook wel naar de stad. Je had Simon de Wit op de hoek van de Haarlemmerstraat 

en de Koude Hoek noemden ze dat. 

I1: Wat bedoelden ze daarmee? 

G: Ja, dat weet ik niet. Dat heette daar zo, de Koude Hoek. En de winkels van Biesiot, waar je 

koekjes en van alles en nog wat kon kopen. 

I1: Dus daarvoor ging ze naar de stad toe eigenlijk? 

G: Ja, en de slager, ook op de Haarlemmerstraat. Diverse slagers. 

I1: En u ging weer terug, bij Van der Voet werken, tot wanneer heeft u daar nog gewerkt? 

G: Totdat ik ging trouwen. 

I1: Totdat u ging trouwen. Hoe heeft u, zeg maar, want u heeft dus thuis gewoond bij uw ouders, 

zeg maar, ook totdat u ging trouwen, denk ik, hoe heeft u dat thuis wonen ervaren? 

G: Nou ja, toen heb ik eh.., had ik, op de Rijnkade hadden we een groter huis, beneden en boven 

en nog een zolder daarboven. Had ik met een zusje een kamer. 

I1: Ja, een eigen kamer. Dat was best wel bijzonder in die tijd, denk ik, of niet? 

G: Ja, maar toen was ik al ouder natuurlijk. Maar dat was, we hadden nog geen douche, dat was 

er nog niet. 

I1: Maar met het gezin, naar uw gevoel ging dat allemaal prima? Een fijn gezin waar u gewoond 

heeft? 

G: Nou, dat ging gewoon verder gewoon goed. 

I2: Kreeg het broertje, die ging ook naar de kleuterschool, lagere school en daarna ging hij…. 

G: Naar de ambachtsschool. 

I2: Ja, maar overdag. Niet zoals u naar de avondopleiding. 



G: Nee, dat had je niet voor ’s avonds, dacht ik, de ambachtsschool. Overdag gewoon, ja. En die is 

eh.., toen die in dienst moest, want hij moest toen in dienst een keer, toen is hij naar Amersfoort 

gegaan, daar kwam hij in dienst. Daar heeft hij zijn vrouw ontmoet, hij is nooit meer in Leiden 

terug geweest, hahaha…. Nou ja, hij is daar gebleven, zeg maar. En van daar getrouwd en…. Ja. 

I2: En uw zusjes? 

G: Mijn zus, eh…, uit eh…., die onder mij was, die is al jong overleden. Die had een soort 

ingebeelde ziekte, zeg maar. En die, ja, die is veel ziek geweest. Hebben de kinderen, haar 

kinderen, ook veel van meegemaakt. Die woonde toen in Alphen. En mijn andere zus uit 

Rotterdam, die dan nu nog in Rotterdam woont, die d’r man die was zijn ouders weg 

gebombardeerd toen en toen heeft hij een poosje bij ons gewoond. Toen zijn zij getrouwd, na 

anderhalf jaar zijn zij, nadat ik getrouwd was, zijn zij anderhalf jaar later getrouwd in Rotterdam. 

En toen in de oorlog heeft hij ondergedoken gezeten. Zijn vader en moeder die woonden toen in, 

naar de kant van, eh…., even denken, Bergambacht, maar meer naar het water, aan het water en 

die heeft toen in de oorlog ook in de toren gezeten in Rotterdam, ondergedoken, en toen is die 

met, daar weer uit gekomen met, en toen is hij als vrouw verkleed met mijn zus achter de 

kinderwagen naar zijn vader en moeder gelopen en hebben ze daar verder gezeten. Maar mijn 

zus heeft toen ook op de fiets mijn kinderstoel gehaald, want toen had zij onderdehand ook een 

baby. En ja, dat is een heleboel ellende geweest, hoor. Want ik weet wel, 31 maart ben ik jarig en 

toen werd een keer ook Rotterdam gebombardeerd, toen zij bij mij was. Toen woonde ik, toen 

we getrouwd waren zijn we meteen in de Hugo de Vriesstraat, want ik heb nooit geen 

woningnood gekend want mijn man had al een huis gekocht voordat wij trouwden. Dat huis in 

de Hugo de Vriesstraat. Enne, toen zaten we buiten, want het was prachtig weer ook. 

I1: Welk jaar was dat, dat u getrouwd bent? 

G: ‘41. 

I1: 1941. 

G: En eh, toen, later, dan werd, toen was mijn zuster ook op de fiets naar mij toe gekomen voor 

mijn verjaardag en toen is mijn man ze de andere dag wel terug gaan brengen, want ze wisten 

ook niet meer of hun huis er nog stond of niet. Maar dat stond er dan nog. 

I1: Zeg, u heeft, u vertelde die opleiding gedaan op de vakschool voor costumière. Mocht u dat 

zelf kiezen en waarom heeft u daarvoor gekozen? 

G: Nou, omdat ik, ik zat altijd al, toen ik een jaar of vier was, soort kleine poppetjes, jurkjes en 

dergelijke te maken. 

I1: En toen dacht u van: dat lijkt me wel wat? 

G: Nou ja, dus eh.., dat ging goed. Want ik mocht zelfs op die school, toen van die lerares, bij 

andere mensen helpen, ja. 

I2: En u betaalde die opleiding zelf of werd dat….? 

G: Dat weet ik niet, eh, dat hoefde ik niet te betalen. Ik weet niet hoe dat ging, dat weet ik echt 

niet. 



I1: Zaten daar veel meisjes op school? 

G: Ja, ’s avonds zaten er een heleboel en overdag ook. 

I1: En dat was de vakschool, dat zei u, op het…. 

G: Op het Rapenburg, eh… 

I2: Galgewater. 

G: Galgewater, ja. Want die was beter, zeiden ze, als die ander. 

I2: Ja, dat heb ik ook gehoord. 

G: Dat was een hele mooie school, kreeg je ook kookles en dergelijke. Dat was heel leuk hoor. 

I2: De spinazie-academie, zeggen we wel eens. 

I1: Heeft u ook kookles gehad, daarzo? 

G: Ja, ook kookles gehad. 

I1: En hoe ging dat, ik bedoel, met zulke grote fornuizen of, hoe moet ik me dat voorstellen? 

G: Nou, geen fornuizen die je moest stoken, maar gewone fornuizen. Maar in een grote keuken 

met allemaal fornuizen en daar, ja, dat was een erg leuke tijd. 

I1: Toen was u een jaar of achttien? 

G: Nou ja, nog niet, een jaar of veertien, vijftien, zestien. Ben er een heel poosje op geweest hoor. 

’t Was leuk. Wilt u thee soms al of eh… 

I2: Zullen we het dan even stoppen? 

 

I2: Mevrouw, waar heeft u uw man leren kennen? 

G: Dat is een heel verhaal.. mijn vader en mijn man zijn vader……………zijn vader had een zuster 

en die was met een broer van mijn man getrouwd……………………….dat zijn deze mensen. 

I2: En wie zijn dat nou? 

G: Dat is mijn man zijn vader en dit is mijn oom. Mijn broer zijn vader. Mijn man zijn vader was 

klein en mijn vader en mijn man zijn lang. 

I2: Deze...dit is de vader van deze jonge man…Nee? 

G: Dit is de zwager van deze jongeman. En dit is de zuster van deze jongeman. 

I1 en I2: Ja, ja. 

G2: Dit is de zuster van deze jongeman. 

I2: Ja.. en dit is een…? 



G: En dit is haar man. 

I2: Dus een echtpaar? 

G: Deze heten Van Rijn, zoals ik ook heet, en deze heten Brussee. En dat was mijn man zijn 

moeder, maar die heb ik nooit gekend, want die was al overleden toen ik daar aan huis kwam. En 

dit zijn allemaal… dat is nog een broer van mijn man zijn vader. Want hij had maar één broer en 

dit zijn dan zussen en dit is de oudste neef van mij… die is van dit echtpaar. Die is met de…in de 

oorlog mee geweest met Juliana naar… 

I2: Naar Engeland? 

G: Nee, naar Canada. Heeft daar al die tijd...hij was bij de marechaussee...met nog een andere 

marechaussee gezeten om dat stel te bewaken, zeg maar. 

I1 en I2: Ja, ja. 

I2: Dus u kende uw man eigenlijk al omdat uw vader en zijn vader… 

G: Nou ja ….ik had hem natuurlijk wel eens gezien… met een verjaardag of zo...maar verder niet. 

Maar toen had ik nog weer ……wilt u nog verder zien ….. had ik weer een tante op de Hogewoerd 

wonen en die had 6 jongens en 1 dochter en daar was ik ook vaak. En daar was mijn man weer 

vrind met een van die jongens. En toen… 

De laatste 3 oktober in de mobilisatie, toen er nog 3 oktober gevierd werd…was een hele 

vreselijke regendag en je had natuurlijk toen dat Schuttersveld nog en toen was mijn man ook op 

de Hogewoerd en ik .…mijn tante woonde op de Hogewoerd en ik was daar toen ook en toen zei 

een van die neef, een neef met zijn vrouw waar ik het meest mee omging…die neef werkte in 

Rotterdam en had dus geen vrij, maar Siets, zo heette zijn vrouw...toen zei een andere neef van 

mij: “Zullen we vanavond met Casper”…zo heette mijn man, “en met Siets en mij naar de stad 

gaan om naar het veld te gaan?” Dus dat is de eerste avond geweest dat ik met mijn man ben mee 

geweest. 

I1: O ja? 

G: En het kwam………het goot van de regen...vreselijk. En toen had je fildekos [fild’Ecosse] 

kousen...ik weet niet of u dat nog kent... als die helemaal nat waren en je deed zo, dan bleef zo de 

rest aan je lijf...je been geplakt en zat zo’n hele scheur in. Nou ja … en zo heb ik mijn man leren 

kennen. Dat was de eerste van mijn leven dat ik ooit in dat hoge ding gezeten heb. 

I2: Ojee. 

I1: Ja ja. 

G: De zweefmolen…nee, wat had je nog meer? 

I2: Het reuzenrad? 

G: Het reuzenrad….nooit meer… 

I1: U heeft daarvoor natuurlijk nog wel mee gedaan met 3 oktober misschien? 



G: Ja, maar toen werd het niet meer gevierd. 

I2: Daarna werd het niet meer gevierd? 

I1: Maar daarvoor, toen u nog kleiner was? 

G: Ja, dan ging je met je vader en je moeder en dan moest je vooraan staan en dan met die 

paarden, dat vond je verschrikkelijk. Maar goed. 

I1 en I2: Ja. 

I2: Naar de optocht kijken...waar deden jullie dat? 

G: Meestal op de Hogewoerd of op de Breestraat. 

I2: Ja. 

G: Haarlemmerstraat kan ook. 

I1: Was er toen ook al taptoe? 

G: Is altijd geweest. 

I1: Heeft u daar ook wel eens aan meegedaan? 

G: Met de gymnastiekvereniging meelopen, dat vond je prachtig, dat toen allemaal. 

I2: Leuk hoor! 

G: Ja, ja. 

I2: Als u dan naar de gym toe ging, ging u dan ook met kinderen uit de buurt daar naar toe of….? 

G: Of met een stel meisjes. 

I2: Uit de buurt, hadden jullie kontakten in de buurt? 

G: Ja, of meisjes die je op kwamen halen of jij ging ze ophalen of weet ik wat. 

I1: Ja, ja, even kijken …ik sla mijn blaadje in ieder geval even om even kijken… ja, uw man, u bent 

in 1941 getrouwd zei u…was dat een zelfde soort gezin qua als waar u zelf uit…? 

G: Mijn man zijn vader had een tuinderij hier in de buurt en zoals ik wel eens zeg: “Ik geloof dat 

ik nou op de tuin zit van hun”, zal ik maar zeggen. 

I1 en I2: Ja? 

G: Want hier had je allemaal tuinderijen en tot aan het water toe. Daar zat een boer met 

weilanden en ik weet wel, we waren toen een jaar of 3-4 getrouwd en toen is mijn man heel ziek 

geweest, dat was in de oorlog...tenminste hele hoge koortsen...heeft hij de ziekte van Bang 

gekregen, dat was een koeienziekte [brucella Abortus Bang] en de dokter denkt dat hij dat toch 

zo van die koeien heeft gekregen. 

I1: Ja, ja, ja, was dat toen nog eigenlijk Zoeterwoude? 



G: Tot aan de… dat was nog Leiden. 

I1: Ja, ja, dat was nog Leiden. 

G: Nee, dat was nog Voorschoten! 

I1: Oh, Voorschoten! 

G: Maar dat was geen Voorschoten. 

I1: En dus eigenlijk was dat wel een beetje vergelijkbaar? 

G: Ja, zij woonden op de Rijn en Schiekade, mijn man en zijn familie. 

I1: Ja, ja. 

G: Met zijn vader en moeder en zijn zus. 

I1: Uw man, die werkte, zegt u en die had al een huis gekocht voor dat hij u…? 

G: Ja, zeg maar, dat had hij opgespaard nadat hij ook bij zijn vader is gaan werken en toen is zijn 

vader vlak na de oorlog overleden aan longontsteking. Toen had je nog geen antibiotica zeker en 

toen heeft mijn man dat bedrijf overgenomen met een oom. Hij… die twee broers deden dat 

samen en na een jaar schee die oom er ook uit. Nou ja, toen was mijn man er ook nog en die 

stond er alleen voor. 

I2: En tot hoe lang is dat bedrijfje hier geweest? 

G: Totdat het onteigend is…hier. 

I2: Weet u nog wanneer dat was? Ongeveer… 

G: Ongeveer….even denken hoor… toen is ie naar Leiderdorp gegaan…. En we zijn in ’58… 

ongeveer in ‘58. 

I2: Ik had al zoiets opgeschreven. 

G: U had al zoiets opgeschreven? 

I2: Ja, want wij gingen hier vliegeren en er was niks…er stonden een paar flatjes en er was 

verder niks, alleen een weg. 

G: Nou, je moest, als je hier wilde komen…dan kwam je van de Rijn en Schiekade…daar en daar 

heb je die overgang en daar kwam je gelijk in het land. En op het pad en daar waren een paar 

tuinderijen en daar en…nou ja. 

I1: U vertelde dat het is onteigend? 

G: Ja, dat is onteigend. 

I1: En dat was voor de woningbouw, die moest gaan plaatsvinden? 

G: Ja, de gemeente wilde die grond hebben. 



I1: En heeft uw man het bedrijf toen verplaatst of is hij toen gestopt en is wat anders gaan doen? 

G: Nee, want toen was hij nog te jong. En toen woonde we nog in Leiden in de Hugo de 

Vriesstraat. Daar hebben we 17 jaar gewoond. En toen is hij dan…heeft hij een stuk land kunnen 

kopen, zeker weer in ...voor in Leiderdorp... bij achter De Graaf, daar had je ook een tuinderij en 

toen is hij daar weer weg gemoeten en toen heeft hij nog weer een stuk in Woubrugge… Daar 

hebben ze weer een nieuw project opgezet en daar heeft hij nog een poos gezeten. Maar die 

buren wilden dat altijd al hebben; die hebben daar nu een heel groot bedrijf van planten… 

allemaal kassen erop. Maar wij zijn er nooit gaan wonen. Want toen woonden we pas voor in 

Leiden in Park die Leythe. 

I1: Oh, daarzo. 

G: De kinderen waren allemaal op school. Twee gingen al naar de HBS al en die anderen waren 

dan nog op de lagere school. 

I1: Wat verbouwde uw man, wat deed hij op de tuin? 

G: Nou, alle hadden ze... tomaten en allerlei soorten groenten. 

I1: En verkocht hij dat hier op de veiling? 

G: Ja. 

I1: Dus voornamelijk groenten…? 

G: Bloemkool, sla, andijvie, tuinboontjes, doperwten, nou ja, je kan het zo gek niet 

bedenken…alles was er eigenlijk. 

I1: U bent getrouwd en u bent gaan wonen in...in de oorlog in de Hugo de Vriesstraat? 

G: 23. 

I1: Heeft u daar lang gewoond? 

G: 17 jaar...daar hebben wij….nou mijn man kende die huizen, want een tante van hem woonde 

twee huizen verder en die hadden dat dan helemaal niet gekocht en dat van ons was toen drie 

jaar oud. En deze mensen.. ja, ik weet niet of dat ze dan weer terug zijn gegaan, die hadden een 

winkel in de Anna Paulownastraat of zoiets, een kruidenierswinkel, en die hadden daar gewoond 

en of ze weer terug zijn gegaan naar die buurt...dat weet ik niet. Maar ik weet wel…het was in de 

winter dan ook en ik lag eigenlijk in bed omdat ik half ziek was en toen kwam mijn man 

zaterdagsmiddags of ik even mee kon naar het huis kijken. 

I1: En dat beviel wel? 

G: En dat hebben we gekocht, ja. 

I1: En wat voor een buurt was dat? 

G: De Hugo de Vriesstraat? Professorenwijk, een hele, nog steeds een hele mooie wijk. Heel mooi 

en fijn gewoond ook. Maar ja, toen ging mijn man weer in Leiderdorp en dat was weer een heel 



eind weg en toen zijn we naar daar weer…ook weer helemaal nieuw. Daar heb ik het 

allerprettigste gewoond. 

I1 en I2: Park die Leythe, zei u. 

G: De helft van dit… 

I2: Is een mooi stukje daar, hoor. 

G: Heel mooi. 

I2: De Besjeslaan daarachter. 

I1: Hoe kwam u daar zo terecht? 

G: Nou, omdat je…nou, als je over de brug ging naar Leiderdorp dan kwam je hier langs en dat 

zag ik dat die huizen gebouwd werden …dus ik ben daar een keer wezen kijken en nog eens een 

keer wezen kijken en toen is mijn man ook eens een keer wezen kijken en die leek het dan ook 

wel wat. Maar ja, toen moesten wij ons huis ook weer verkopen in de Hugo de Vriesstraat. En 

toen was er…er is altijd wel woningnood geweest...mijn man zegt altijd...heeft altijd gezegd...ze 

hebben het echt systematisch in…hoe heet dat, dat je….gecultiveerd dat er woningnood was. 

I1 en I2: Ja, ja, in stand gehouden. 

I1: Maar goed, in de Hugo de Vriesstraat, daar ging u dus wonen in de oorlog en daar heeft u 

kinderen gekregen? 

G: Ja, vier. 

I1: Vier kinderen, dat was allemaal in de Hugo de Vriesstraat? 

G: Allemaal in de Hugo de Vriesstraat. Eerst een zoon en toen nog een zoon en na de oorlog nog 

een zoon en een dochter. 

I2: Daar ben ik even nieuwsgierig naar…uw man had die tuinderij. Werkte hij daar alleen? 

G: Nee, met een knecht. Een knecht had hij en ik heb er ook wel geholpen hoor…’s morgens. Toen 

we dan in het park woonden, dan…toen hadden we onderdehand een auto...ik had…want mijn 

man zei: ga jij het maar het eerst leren. Ja, ik heb het altijd heerlijk gevonden en…dus bracht ik 

mijn man daarnaar toe en dan gingen we...dan ging ik even helpen bloemkool toppen of zoiets en 

dan ging ik weer naar huis voor de kinderen eten voor school te zorgen en zo. Ik heb altijd een 

druk leven gehad, vroeger. Nou, ik ben er nog. 

I1: Toen u in…toen de kinderen nog klein waren, toen was u thuis om voor ze te zorgen. U heeft 

nooit een oppas gebruikt of iets dergelijks? 

G: Nou ja, een enkele keer, dat we eens een dagje weggingen of ik weet dat ik wel eens met de 

kinderen naar Katwijk twee weken geweest ben, dan kwam mijn man ’s avonds of zo en we zijn 

ook wel eens een weekje weggeweest zonder kinderen en dan waren mijn kinderen bij mijn 

moeder en bij mijn schoonmoeder. 

I2: Die woonden ook nog in Leiden? 



G: Ja, mijn moeder, die woonde toen ook nog op de Rijnkade en mijn schoonmoeder die woonde 

nog op de Rijn en Schiekade. Daar heeft, toen mijn schoonmoeder overleden is en daar heeft 

later...mijn schoonvader was dan al overleden, toen is die jonge…mijn man was 16 toen zijn 

moeder al overleed, toen is zijn vader later hertrouwd. Toen heeft hij later nog een broertje 

gekregen en die is nou pas anderhalve maand geleden overleden. Die was 80. Nou ja, dat was 

zo’n jongetje toen ik daar in huis kwam, want ik ben nou 97. 

I1: En de kinderen, toen u woonde op de Hugo de Vriesstraat, gingen zij naar school toe…? 

G: Mijn oudste zoon is eerst naar het Noordeinde gegaan, daar was een christelijke school, en dat 

werd toch te bezwaarlijk. 

I1: En waarom werd dat toch te bezwaarlijk? 

I2: Een end weg. 

G: Vanuit de Hugo de Vriesstraat daarnaar toe. Toen zijn ze naar de …hoe heette dat…bij 

mijnheer Bakema aan het eind van de Koninginnelaan.. ja…ik weet niet hoe die straat heet...de 

Herenstraat en dan rechtdoor en dan heb je.. 

I2: Duyvendakstraat?[verspreking voor Duivenbodestraat, maar wellicht bedoeld 

Stadhouderslaan] 

G: Nee...nou ja, toen zijn ze daar geweest. 

I1: U zegt, ze gingen naar een christelijke school toe, was dat een keuze omdat u zelf… 

G: Nou ja, mijn man was…ik ben zelf nooit op een christelijke school geweest. Toen mijn vader en 

mijn moeder zijn verhuisd naar de Rijnkade, zijn mijn broertje en mijn zusjes wel….daar had je 

ook een christelijke school in de Munnikenstraat. Zij zijn daar wel geweest. 

I1: Dus het maakte eigenlijk niet uit of je naar de openbare school ging of naar de christelijke 

school? 

G: Ik vind het alleen… ik ben niet zo bijbelvast zoals mijn man was. 

I1: En uw andere kinderen, zijn ook naar diezelfde school geweest? 

G: Nee, want toen woonden we onderdehand in het park en toen is mijn jongste zoon en mijn 

dochter… achter de HBS had je nog een straat…op de Hoge Rijndijk... die zijn daar op school 

geweest. 

I2: Was dat de Oppenheimstraat? 

G: Nee, het is vlak achter de …Ik weet niet hoe die straat heet. 

I2: Idee voor de volgende keer om een kaartje mee te nemen van de stad. Ja toch?? 

I1: U noemt het de HBS… is dat het gebouw van het Bonaventura? 

G en I2: Ja, dat was de HBS, het Rembrandt. 



G: Mijn oudste zoon en mijn jongste en mijn tweede wilden daar niet heen..die is naar de MULO 

gegaan. En die is toen, nadat hij van school kwam, Bas, en hij kwam in dienst terecht...mijn 

oudste zoon is reserveofficier geworden bij de landmacht of zoiets. Mijn jongste zoon die…nee 

mijn tweede zoon, mijn jongste zoon is nooit in dienst geweest. Die hoefde niet meer in dienst. 

En mijn tweede zoon die kon ook wel in de opleiding...nou zegt Wim: “Ik kan alleen maar 

korporaal worden, dat hoef ik ook niet”. Dus is niet in opleiding gegaan. Toen hij uit dienst is 

gekomen, is hij bij de belastingen gaan werken en toen is hij wel meteen avond-HBS gaan doen. 

En dat is wel veel moeilijker dan….veel zwaarder als dat andere. Maar ja, die is dan zeven jaar 

geleden overleden….Dat is die zoon die daar staat. 

I1: En uw eerste zoon heeft de HBS gedaan? 

G: Ja, en die is… 

I1: …op de Hoge Rijndijk? 

G: Ja, die op de Hoge Rijndijk. Toen woonden we nog eerst in de Hugo de Vriesstraat...toen was 

hij daar al. 

I1: Hoe ging dat eigenlijk toen in die tijd...zeg maar…je hebt de lagere school gedaan en dan 

moest je kiezen naar welke school je ging. Was dat de keuze die u maakte voor hun…? 

G: Nou, dat was vroeger niet zo erg. Dan werd er meer gezegd: je kan daar naar toe of daar naar 

toe. En dat is helemaal verkeerd. Je moet die kinderen of die mensen zelf laten kiezen. 

I1: En u zegt van die…werd er van de school zelf gezegd waar je het beste naar toe…? 

G: Ja, nou, Wim kon…Sam kon...in ieder geval...maar als je MULO had, kon je niet meteen...dan 

had je wel weer naar de HBS gekund, maar dat wilde Wim ook niet, want dan…toen moest hij zo 

onderdehand zowat in dienst. 

I1: Ja. 

G: Maar die Wim heeft dan wel...die heeft het verder geschopt als mijn oudste zoon…Trouwens, 

mijn oudste zoon is ooit getrouwd…Ja, ze zijn alle twee met een katholieke vrouw getrouwd, 

maar daar hebben we nooit geen punt van gemaakt. Maar die oudste zoon, die was een jaar of 

acht getrouwd en toen is hij gescheiden, toen is hij aan een sekte gegaan….VRESELIJK, en daar is 

hij nog aan. 

I1: Maar wat ik even wilde weten is dus dat.…hoe kom je nou….was het uw keuze dat hij naar de 

HBS toe ging of was dat de hoofdmeester? 

G: De eigen keuze en de hoofdmeester. Zeg maar het hoofd van de school. 

I1: OK, op die manier ging dat. Toen u…. ja, u had een gezin met kinderen. Doordeweeks 

werken...hard werken…in het weekend, ging u samen met de kinderen… 

G: We gingen dikwijls zondag ’s morgens naar mijn moeder koffiedrinken en zondag ’s middags 

naar mijn man zijn ouders. 

I1: En zaterdag boodschappen doen…de stad in? 



G: Toen ik getrouwd was had je de bakker nog aan de deur, later de kruidenier….alles aan de 

deur. 

I1: Ja, ja, dat kwam allemaal langs ja. 

G: En in de Hugo de Vriesstraat had je op iedere hoek van de straat ook een winkel. Op de ene 

hoek Juffermans, de melkzaak, de andere hoek de bakker...Raaphorst...op die hoek ook een 

melkzaak, een slager, die zit er nog steeds…Nozeman, een heele goeie slager. En op alle 

winkels…hoeken zit er nog wel een winkel. Want dat heb ik gister, toen was mijn jongste zoon 

was…die vierde gisteren zijn verjaardag en toen zat er…toen heb ik ook nog zitten vertellen 

dat…want mijn zoon had een boek gekregen van...hoe het vroeger was eigenlijk. Heeel leuk. En 

dat je dan toen nog geen stofzuiger had, toen je trouwde. En ik zit...Joh, toen wij getrouwd waren 

dan….zaterdags gingen we, op de hoek van de Zeemanlaan en de Van ’t Hoffstraat had je een 

soort ijzerhandel en teilen en wringers en toen gingen we een wringer daar kopen en in dat boek 

staat ook dat sommige mensen….ik geloof dat er toen wel of geen stofzuigers waren toen ik 

trouwde. Ik had in ieder geval nog geen stofzuiger. 

I1: Dat ging nog met de klopper en… 

G: En vegen en dweilen… 

I1: Was er in de buurt waar u woonde een soort buurtleven…speeltuin en… 

G: Nou, daar is … in de Professorenwijk is toen een vereniging opgezegd..... opgezet zeg maar, en 

een buurthuis gemaakt. Het Profje, heet dat. En twee jaar geleden, geloof ik, was het 75 jaar 

bestaan. Toen ben ik er naar toe geweest; ik denk: ik ga er naar toe. Toen ben ik er naar toe 

gegaan, toen ben ik nog met de bus gegaan. En toen zag ik al die jongens samen, waar mijn zonen 

vroeger mee gespeeld hadden en zo. Oh, mevrouw Brussee en dat u nog leeft …nou ja, ik ben 

maar een van de weinige mensen die nog leeft hoor, natuurlijk. 

I1: Want uw kinderen gingen daar naar toe, vaak? 

G: Ja, nou ja, en ik weet wel dat toen we 12½  jaar getrouwd zijn, waren, toen zijn we daar ook 

geweest, toen hebben we daar een feestje gegeven. 

I2: Bestaat dat nog, dat Profje? 

G: Ik weet niet of het echte Profje nog bestaat. Geloof ik eigenlijk niet. 

I2: Waren uw kinderen daar ook naar toe? 

G: Mijn twee oudste zonen, die gingen daar houtsnijden, zagen en zo. 

I2: Maar gingen zij ook naar die reünie, zeg maar? 

G: Nee, want die wonen niet in de stad. Maar met 3 oktober ga ik altijd graag nog naar de kerk 

en...eigenlijk naar de optocht, maar van het jaar heb ik dat…ben ik wel naar de kerk geweest, 

toen is mijn dochter mee geweest; dan ga ik met een taxi. En vorig jaar ben ik ook nog geweest. 

Toen heb ik ook de optocht nog gezien. Maar ja, nu heb ik helemaal geen vriendin meer. En mijn 

dochter gaat niet naar de optocht en mijn zoon in Leiden ook niet. 

I1: Naar welke kerk ging u naar toe dan? 



G: Naar de Pieterskerk. 

I1: Die gedenkdienst? 

G: Ja, dat is altijd heel mooi…heeeel mooi en daar zie je heel Leiden zeg maar...althans die ouwe… 

I2: Maar die vriendinnen van u, zijn dat vriendinnen nog van vroeger uit de buurt? 

G: Die heb ik niet meer. 

I2: Nee, die zijn overleden, maar daar heeft u wel al die tijd contact mee gehad? 

G: Ik heb daar wel een vriendin gehad, maar die is ook al lang geleden overleden. Zij had toen 

een… Ik had mijn oudste... nee, mijn tweede, nee, mijn derde zoon en toen kreeg zij voor het 

eerst een tweeling en toen heb ik die kinderen ook gevoed, want ik had altijd voldoende. Toen 

mijn oudste zoon geboren is, toen vroeg de dokter of die het naar het ziekenhuis wilde brengen, 

want ik had te veel en daar hadden ze gebrek aan. Dus dat is ook gebeurd. Dus ik heb alle drie 

die kinderen van hun dus ook…Dus eigenlijk, toen kreeg ik dus weer mijn dochter en toen had zij 

nog weer een zoon gekregen, toen...dus alle drie die jongens die heb ik …daar zijn er al twee van 

overleden ook. 

I2: En dat was een vriendin uit de buurt? 

G: Ja, zij woonde twee huizen verder. 

I2: In de Hugo de Vriesstraat? 

G: Ja. 

I1: Dat…uw kinderen, hebben die in de buurt nog aan sport gedaan of zo of..? 

G: Ja, wat hebben ze gedaan… 

I1: Of heeft u daar zelf nog aan gedaan later..? 

G: Nee, dan ging ik zwemmen. Nou ja, en die kinderen hebben ook allemaal gezwommen. En mijn 

dochter, die wilde meteen…ik ga naar het gymnasium...niet van: ik ga naar de HBS of wat dan 

ook…ik ga naar het gymnasium en dat heeft ze ook gedaan. 

I1: En waar was dat? Was dat het gymnasium op de Fruinlaan? 

G: Ja. 

I1: Dat was eigenlijk vlakbij. 

G: Ja, dat was vlakbij. 

I1: En die heeft ze ook helemaal doorlopen? 

G: Jawel. Maar onderdehand is ze ook al gepensioneerd. Ze…wij zijn allemaal met de AOW. 

I1: Gingen ze bijvoorbeeld nog naar voetbal toe of andere sporten? 

G: Voetbal ben ik nooit geweest. 



I1: Maar uw kinderen? 

G: Die gingen…nou, mijn jongste zoon wel en die… mijn jongste zoon en mijn dochter, die gingen 

naar tennissen, maar ...mijn jongste zoon heeft vorig jaar eigenlijk een operatie in zijn rug gehad, 

want er zat iets klem of zoiets en daar …maar dat heeft nog niet veel geholpen in z’n benen… 

I1: Maar toen ze thuis woonden bij u, toen hebben ze niet echt aan sport gedaan? 

G: Jawel, ze hebben altijd wel wat gedaan. 

I1: En dat deden ze dan weer met kinderen uit de buurt samen? 

G: Ja...met kinderen uit de buurt en ik heb.…je had vroeger ook…de schoolvakanties…een 

week…dat heb ik ook gedaan. Een week met de kinderen naar een of ander project of naar een of 

ander…weet ik wat. Dat heb ik ook gedaan. Ik heb altijd vrijwilligerswerk ook gedaan. 

I2: De vakantiebezigheden. 

G: De vakantiebezigheden. 

I1: En dat was ook altijd hier in de omgeving. 

G: Ja, meestal wel in de omgeving, niet zo heel ver weg. 

I1: Op straat spelen… 

G: Op straat spelen hebben we …hebben de kinderen ook en ik ook wel. 

I1: Dat kon vroeger nog… 

G: Dat kon vroeger nog. 

I1: Wat deden ze op straat dan? Weet u dat? Wat voor een soort dingen? 

G: Ja, of wegkruipertje of zoiets dergelijks. En dat zat ik vorige week nog tegen mijn dochter te 

vertellen…toen was ik dan niet lekker. Als ik 37 of verhoging heb, dan ben ik helemaal lamlendig. 

En dat had ik nadat ik van mijn jongste zoon in verwachting was…toen ik pas in verwachting 

was, dan had ik dat ook. En mijn zoon, die er dan niet meer is, die was alleen maar aan het 

buitenspelen in de Hugo de Vriesstraat, want daar waren geen kinderen daar op straat. Want hij 

is dan in november geboren en dan kunnen ze pas met… 

I1 en I2: Volgend schooljaar? 

G: Naar school. 

I2: Late leerling… 

G: En toen lag ik toen op bed en toen kwam die boven en …dat vertelde ik toen aan mijn dochter 

vorige week. ”Mama, dat kan je der wel innaaien”, toen had hij z’n kruisje uit z’n broek 

gescheurd, want hij was op een hek blijven hangen. Zo’n vierkant lapje… 

I2: En wat deed u zelf voor ’n spelletjes op straat, zeg maar, als u op straat speelde? 



G: Nou, touwtje springen, bokspringen. Dat was ook vroeger. En tollen. Een geliefd spel was 

bokspringen en wegkruipertje. 

I1: Uitgaan? 

G: Uitgaan. Dat heb ik gisteren verteld. Want toen hadden ze het over carnaval, dat het vandaag 

of morgen carnaval wordt, of volgende week. Ik zeg: “Nou, we zijn een keer, mijn man en ik, met 

z’n zus en haar man, naar carnaval geweest naar …om te kijken, hoor, in ’s-Hertogenbosch. En 

toen zei ik later: “O” tegen Cor. O, en we zijn ook nog een keer in de Stadsgehoorzaal geweest. 

Zijn we echt ook verkleed geweest, met tante Wil en oom Gert. Dat heb ik dan ook een keer 

gedaan. Om een keer mee te maken. 

I2: En…was het leuk? 

G: Ja, toen vond je het wel leuk. 

I1: De kinderen van u, toen ze wat groter werden en nog thuis woonden, die gingen wel uit? Het 

was een andere tijd waarschijnlijk. 

G: Nou, dat was toen de Beatles-tijd. Mijn oudste zoon, die ging wel eens dansen in de Vink, had 

je. En mijn tweede zoon Wim, die er dan niet meer is, die had een prachtige jas gekocht, een 

loden jas…heel mooi. En die ging nooit met ‘m mee en die ging toen mee met die jas 

aan….gestolen! Dat… zulke dingen blijven bij. En verder…Wim heeft motorrijden geleerd. Maar 

de eerste keer dat ik hem weg zag schieten op dat ding…gewoonweg schieten…dat ding dat 

hadden we toen in het park. Ik dacht: O lieve hemel nog toe..Hij is er gelukkig ?????? 

I2: O, ook dat nog. Gingen jullie zelf wel eens uit? ’s Avonds, als meisje zijnde? 

G: Als…toen ik nog een jaar of 17, 18 was, dan ging ik ook wel eens…Ik heb dansen geleerd. 

I2: Ja, waar? 

G: Nou, dat heb ik bij Castelein, en bij Wielinga geweest en ook wel bij De Wekker. 

I2: Ja, Jeanne de Wekker. 

G: Ja, dan had je wel eens een bal. Ja, dat was wel leuk. 

I2: En dat was uitgaan? 

G: Dat was uitgaan. 

I2: Je ging niet naar….verder weg? Het ging ook wel een beetje van die dansschool uit? 

G: Je ging soms wel eens een dagje met een bus mee, maar verder niet. Ik was 16 en toen zijn we 

met een aantal meisjes gaan kamperen in Noordwijkerhout. Nou, daar heb ik nou nog een 

vervelende enkel van. We waren daar maar koud en ik zwik mijn enkel ongelukkig en ik heb 

daar de hele week gezeten. Ja, dat kan ook. 

I1: Ging u ook wel eens naar de film? 

G: Ja, naar de bioscoop. 



I1: Hier in Leiden? 

G: Ja. 

I2: En waar? 

G: Daar waar je dacht dat er een leuke film was, in verschillende bioscopen. 

I1: Toen u daar naar Park die Leythe ging, dat was een hele andere buurt? 

G: Ja, 17 huisjes ook. 

I1: Was dat ook een echt buurtgevoel dat je daar had? 

G: Ja, dat was heel leuk wonen ..heel fijn gewoond. 

I1: U ging veel ook met de mensen, met elkaar om? 

G: We hadden een paar dames in het park en die gingen dan bij elkaar koffiedrinken en ik 

had…toen we daar pas woonden had ik een ouder echtpaar naast ons en die hadden een 

winkel…die mevrouw had een bakkerijwinkel of een banketzaak gehad op de Hoge Rijndijk in 

dat rijtje wat je daar hebt, voor de Wilhelminabrug, en haar man werkte in Den Haag in een 

garage, maar…. Toen hebben ze die winkel weggedaan en ik zeg altijd: ”Dat mens moest nog 

harder werken als in de winkel, want ze hadden zowat het hele huis verhuurd.” Zelf sliepen ze 

op de zolderkamer en de tussenverdieping was helemaal verhuurd. 

I2: Aan wie verhuurden ze dat dan? 

G: Naast me woonde toen, wat mijn slaapkamer was…aan de voorkant, daar had je de douchecel, 

dan naast, naast de wastafel, daar had hij een soort aanrechtje gemaakt met een gasstelletje 

erop...butagas en dat was een ongelukkig mevrouwtje, die daar woonde; een schat van een mens. 

En daar deed ik wel boodschappen voor. En zij deed dan wel eens een ochtendje bij mij 

koperpoetsen. Vond ze heerlijk en zo. Mijn man, die had een tante en een oom in Haarlem wonen 

en die kwamen dan ook wel eens een weekje en als die oom koperpoetste dan bleef het zo lang 

schoon. Ja, dat was ook heel erg leuk. Nou, dus die mevrouw, dus ik zeg, die mevrouw moest nog 

harder werken. Want toen had ze op mijn slaapkamer een onderwijzeres uit Leiderdorp en die 

moest ook eten hebben van d’r. 

I1: O ja , dus het was eigenlijk een klein pension, zou je kunnen zeggen? 

G: Ja, ja. Maar ik zeg altijd, dat mens moest harder werken dan in de winkel. En daar hadden ze 

nog een moederhaard, want toen we in dat huis kwamen, de leidingen waren er toen allemaal 

wel in voor centrale verwarming, maar wij hadden dat nog niet. Maar zij hadden dan een 

moederhaard en daar waren we dan wel eens een keertje ’s avonds met voetballen of zo toen wij 

nog geen tv hadden en dan zat die mevrouw vlak voor de kachel, dus die had het gauw warm, die 

draait dat ding laag… 

I2: En de rest zat in de kou… Ja, nou ja, dat is nou altijd niet zo mooi. 

I1: Maar het gebeurt wel. 

G: Het is gebeurd. 



I1: U vertelde ook dat u eigenlijk altijd vrijwilligerswerk heeft gedaan. 

G: Toen ik in het park woonde en toen ik niet meer mijn man hielp en dergelijke, dan was ik 

natuurlijk meer georiënteerd op Leiderdorp dan op Leiden. Dus toen iemand uit het park zei: 

”Zou je ook geen zin hebben om bij de huisvrouwen te gaan?”, toen ben ik bij de huisvrouwen 

gegaan. Toen zijn we vrijwilligerswerk gaan doen in het Elisabethziekenhuis en in Leythenrode 

en in Leythenrode, toen dat nieuw gebouwd was, toen in die tijd was ik er ook, maar daarvoor 

ook al. En in het oude gedeelte, daar had mijn moeder ook nog gezeten en toen is mijn moeder 

daar ook overleden, dus toen heb ik het een half jaartje niet gedaan. Dan ging je met een karretje 

langs de bedden, met etenswaar of weet ik veel wat, snoepjes en dergelijke. En later hebben we 

in het winkeltje gestaan. 

I2: Was dat van het UVV? 

G: Ja, van het UVV. Daar ben ik 35 jaar zeker aan geweest. En toen ik hier kwam wonen.. 

onderdehand was het... En toen werd Leiden opgeheven en toen hadden we een kaartclub in 

Leiden van Leiden UVV. Want toen kwam ik een keer…fietste ik een keer over de Breestraat en 

daar zag ik weer een zus van een zwager van me, van m’n man z’n zus. En ik vroeg: “Wat doe jij 

hier?” Want ze woont in Leidschendam. En toen zegt ze: ”O, ik ben naar de kaartclub geweest”. 

Ze zegt: “Kan je ook komen, als je wilt”. Nou, ik zeg…daar was ze opgeheven; ik zeg: “Nou, dat zie 

ik dan wel”. Toen ben ik er wel een keer naar toe gegaan en toen vroegen ze: ”Wie komt er dan 

met je mee?” Ik zeg: “Ja, mevrouw Van der Valk”. En toen had ik er dan een middagje gekaart. En 

toen werd ik ‘s avonds opgebeld; ze vonden wel goed dat ik kwam, maar ze vonden niet dat 

mevr. Van der Valk...sommige mensen niet. Ik zeg: “Dan kom ik ook niet meer, want dat kan ik 

niet maken”. Dus toen…die mevrouw lag toen in het ziekenhuis en toen zei ze: “We zouden toch 

een keer naar Leiden gaan?” En toen zei ik: “Ik ben daar een keer geweest, maar dat is niks voor 

jou”. Maar ja, toen is zij verhuisd naar…weet ik veel waar en toen ben ik er wel naar toe gegaan. 

Nu ben ik dan in Leiden en daar ga ik dinsdagsmiddags heen. 

I2: Is dat ook van het UVV? 

G: In Leiden hebben ze nog een UVV, in Leiderdorp niet meer. Daar kregen ze geen kader meer. 

En daar heb ik heel veel reizen mee gemaakt. 

I1: Kunt u nog vertellen waarom die vriendin van u, die mevrouw...niet paste? 

G: Nou, die wist het altijd beter en dergelijke dingen en die had een beetje hoog hart en zulke 

dingen. 

I2: U kon zich dat wel voorstellen? 

G: Ja, ik kon me dat wel voorstellen. Ik had daar geen last van. Ik zeg altijd: “Ik kan met iedereen 

opschieten”. 

I1: Dan praat ik even over de tijd van de Hugo de Vriesstraat en Die Leythe. Lazen jullie vroeger 

thuis kranten of…? 

G: Het Leidsch Dagblad, en die heb ik nu pas opgezegd. Want ik zei tegen mijn dochter: Cora, nu 
heb ik een rekening gekregen van geloof ik €340 en je krijgt er geen bericht van...per jaar dus. 
“Maar ma”, zegt ze, “je hebt hem je hele trouwen”. Ja, dat weet ik, dat zeg ik: “Ik vind het te gek”. 
Ik zei het jaar daarvoor: “Weet je wat ik doe?” Het was toen 280, dan doe ik iedere maand €25 



op een apart rekeningetje zetten. Ik zeg: “Dan zie ik dat hele gat niet”. Toen kreeg ik dan weer die 
rekening…. Toen zei ik: “Nu schei ik er mee uit”. Ja, maar Cora zegt….Cora: “Het is in hoofdzaak 
voor de stad en je krijgt nog die stadskrantjes….en advertenties van mensen die overleden zijn”. 
Dus een poos geleden had ik dan weer die rekening gekregen en ik word opgebeld...Ja, zei ik: “Ik 
wilde hem even opzeggen, want dit wordt me te gek”. Toen zegt ze…ik denk dat ik hem 70 jaar 
heb hoor…ik vind het te duur worden. Toen zegt ze: “Als ik u nou eens korting geef?” Ik zeg: 
“Hoeveel bedraagt die korting?” Wat denkt u? €18,00! Ik zeg: “Nou, mevrouw, dat is toch geen 
korting, he? Nee hoor”. “Nou”, zegt ze, “dan moet u hem nu toch nog een maand nemen”. Dat vind 
ik niet erg, maar als ik de krant nog wil hebben, dan kan ik hem ’s zaterdags nog halen. 

I1: Had u vroeger nog andere dingen thuis, die u thuis kreeg? 

G: De Libelle, die heb ik altijd. En dan kreeg ik van een schoonzuster altijd weer de Margriet. 
Maar ik ben toch altijd bij de Libelle gebleven. 

I2: En de kinderen, hadden die een abonnement bijvoorbeeld op een blad? 

G: Toen nog niet…en we hadden toen ook nog De Telegraaf en toen mijn man er niet meer was, 
zei ik tegen mijn zoon: “Neem jij nou maar De Telegraaf en ik hou het Leidsch Dagblad”. En hij 
komt hier het LD lezen, wat Leiden betreft, en zaterdags of zondags neemt hij het hele blad van 
De Telegraaf mee. Dus dat gaat ook goed. En ik heb ooit een prijsvraag gewonnen van De 
Telegraaf. Want ik deed altijd die puzzel en toen kwam ik een keer thuis en toen zei Casper: “Ma, 
ze hebben van De Telegraaf opgebeld”. Ik zeg: “Waarom?” Hij zegt: “Dat weet ik niet. Ze vroegen 
wel of je donderdagochtend thuis was…“ Toen had ik 3000 gulden gewonnen. 

I1 en I2: Dat is nogal wat…dat is leuk. 

G: Met een foto en alles en een bos bloemen. 

I2: Zo, dat is leuk! 

G: En ik heb toen een keer, toen ik in het park woonde, nou ja, ik woonde toen ook in het park. 
Toen zei mijn buurvrouw, toen was ik nog bij de Postcodeloterij, en toen….dat was niet die ene 
mevrouw, maar die was toen al overleden, maar toen woonde er een ander en die was een beetje 
ongelukkig ook en daar ging ik in de ochtend even een kopje koffie drinken. Die zei: “Je heb 
gewonnen van de Postcodeloterij”. Ik zei: “O ja?” “Ja”, zei ze, “je hebt toch 13-14?” Ze zei: 
“Margriet ook”; het huis daarnaast, daar woonde een nichtje van d’r. Ik zeg: ”Nou, ik weet er niks 
van”. Nou, ze zegt: “Je zal het zien”. Had ik €1000 gewonnen. 

I2: Vandaar dat u daar zo leuk gewoond heeft! 

G: Ja. 

I2: Het geld stroomde binnen… 

G: Toen had ik mijn man niet eens meer. Dat wordt van de zomer 75 jaar dat hij er al niet meer 
is…………….eh 25 jaar. 

I2: O, ik wil net zeggen… 

G: 25 jaar, dat kan niet, 75 jaar. 

I1: Nee. U vertelde op een gegeven ogenblik dat u het rijbewijs ging halen. Wanneer was dat 
ongeveer? 

G: Nou ja, 1958 …1957 zijn we verhuisd, dus misschien 1959 of zo. 

I1: Dat is heel vroeg, eigenlijk. 



G: Ja, ja. 

I2: Bij wie? 

G: Op de Middelweg had je een rijschool. Hoe die heet, zou ik niet meer weten. Maar daar heb ik 
‘m gehaald. 

I1: OK, hoe ging dat? 

G: Heel leuk. Ik heb het altijd heerlijk gevonden om te rijden. En met in de zomer gingen m’n man 
en ik overal naar toe. Ik heb in Italië gereden, Zwitserland, Hongarije. Overal daar. 

I1: Gingen de kinderen daar ook mee? 

G: Nee. 

I1: Dat was later, toen de kinderen al groot waren. 

G: Toen de kinderen al groter waren en dan gingen wij...ja… 

I2: En heeft u het nog, dat rijbewijs? 

G: Ja, maar ik mag niet meer rijden natuurlijk, maar ik heb het nog wel. 5 jaar geleden, ik denk 
dat die nu bijna op is. Toen is mijn zoon overleden en daar heb ik drie maanden daarna een 
hartinfarct gekregen. En ik denk zelf altijd dat dat daar door komt. Ik mocht niet meer van mijn 
kinderen hier uit Leiden; mijn zoon woont in Delft, niet meer….Ga nou maar niet meer alleen met 
de auto naar Delft. Ga maar gewoon met ons mee, dat is veel beter. Maar ik denk altijd…het zit 
helemaal niet in onze familie…het was toen zomer, hartstikke zomer, en zondags zou mijn broer 
komen, samen met zijn vrouw uit Nijkerk, en ik had die week geen hulp gehad en het was 
hartstikke mooi weer en ik denk…ik woonde toen in Voordorp…en ik denk: ik moet toch nog een 
beetje wat doen en toen was de buurvrouw…o, toen, ze was dit oog van staar geopereerd en ze 
kwam het even iedere ochtend. 

I2: Druppelen? 

G: Ze zei: “Je ziet er niet uit, ben je niet lekker?” Ik zei: “Nou ja, een beetje moe, maar dat zal wel 
door het weer komen”. “Nou”, zegt ze, “ik zou de dokter maar bellen”. Ik zeg….Toen ben ik nog 
naar de bakker op de Hoofdstraat gelopen om gebak te halen voor zondag en ik kwam terug en 
ik dacht: ik moet toch maar even de dokter bellen, waarom weet ik ook niet, hoor. Dus ik bel: “O, 
mevrouw, over een kwartier komt de dokter”. Een kwartier later gaat de bel….en ambulance. Ik 
zeg: “Nee, er moet een dokter komen”. “Nee hoor, mevrouw, wij moesten komen”. Ik zeg: “En 
weten mijn kinderen het niet!!!!” “Daar zorgen wij wel voor”. Nou, ik lag achter mekaar in het 
Rijnland. En de andere ochtend kwam de verpleegster op de hartbewaking natuurlijk: “U wordt 
om half elf gehaald; dan gaat u naar het LUMC, want dan wordt u gekatheteriseerd en gedotterd”. 
Ik zeg: “Weten ze het weer niet”!!!!! Nou ja, toen ik daar aankwam stond mijn zoon daar 
al...dus...maar goed. 

I2: En dat is de reden waarom u nu niet meer auto mag rijden? 

G: Nou ja, dan mag je voorlopig geen auto meer rijden. En toen was dat ook maar weer gedaan. Ik 
denk: staat die auto een half jaar daar. Maar je mist het ontzettend… ontzettend. 

I2: Het is je vrijheid hè? 

I1: U heeft dus in ‘59 het rijbewijs gehaald hè? Heeft u toen onmiddellijk een auto gekocht? 

G: Ja, toen hebben we een auto gekocht. 



I1: Toen waren er nog niet zoveel auto’s, denk ik, in die tijd. 

G: Wat zeg u? 

I1: Toen waren er nog niet zoveel auto’s. 

G: Een Opel was het, maar tweedehands. 

I1: Ja. 

G: Zei mijn man: “Laten we dat eerst doen”. Ik weet nog de eerste avond, waren we er mee weg 
geweest en had je de ingang van het Park in het Besjeslaantje. Daar stond een paal op de hoek. 
Nou, daar zat ik tegen aan. En dat is ook echt het enige wat ik gehad heb. En de andere zondag, 
toen zegt mijn man: “Weet je wat we doen, we gaan naar je zus in Rotterdam”. Nou, gelijk de weg 
op (grote weg op=A4). De grote weg is dan nog niet zo erg, maar toen kwamen we….toen had 
Feyenoord gespeeld en toen kwamen we over een brug…nou…allemaal zulke mensen… nou 
goed, het is allemaal goed gegaan en ik zeg…toen hebben we wel eens een nieuwe gekocht en 
toen waren we een keer in Italië en toen zat ik zo op een berg….stopt er vlak voor mij een!!! Toen 
moest ik ook stil blijven staan natuurlijk. Maar ja, ik ben overal geweest…want dan zei mijn man: 
“Rij jij maar”. 

I2: Had hij zelf ook een rijbewijs? 

G: Ja, maar hij zat liever naar vogeltjes te kijken. 

I1: En u vond het leuk? 

G: En ik…al was ik nog zo moe, vroeger, en ik ging in de auto zitten, had ik nergens meer last van. 
Het was echt altijd ontspanning voor me. 

I1: U vertelde zelf dat u met uw man veel in het buitenland bent geweest op vakanties. 

G: We zijn ook eens een keer...toen…gingen we kamperen. Toen waren we in Zwitserland ook in 
Interlaken. Want ik weet niet of jullie ook wel eens kijken naar die series op de televisie...die rail 
away. Ik zei tegen mijn kinderen van de week... “Kijk je er naar?”, zei ik tegen mijn zoon. “Ja”, zei 
die. “Nou, dan moet je morgenavond ook kijken, want die tocht naar de Jungfrau, die hebben we 
ook gemaakt”. Maar anders dan zij deden, want wij gingen vanuit Interlaken om 8 uur op de 
trein, die ging rechtstreeks door de gletsjer heen, want daar hadden ze als het ware ramen 
uitgezaagd zodat je een blik naar buiten kon werpen en dan kwam je boven en daar lagen ze 
heerlijk in de zon op de sneeuw. Allemaal…een heleboel Japanners. Altijd Japanners. 

I1: Zijn jullie.. gingen jullie in de jaren ‘50 ook wel met de kinderen op vakantie? 

G: Ja, maar niet zo veel, want de kinderen gingen toen alleen kamperen toen en zo en mijn 
dochter was toen op het gymnasium, die ging naar Rome. 

I1: Dat was van school uit? 

G: Ja. 

I2: Ja, daar moest voor gespaard worden. 

I1: En dat kamperen ’s zomers, deden ze dat dan met een vereniging of zo? 

G: Nee, dan ging ik met mijn man alleen meest. 

I1: Maar als de kinderen gingen kamperen? 



G: De kinderen gingen in de zomer meestal naar m’n zus in…op Ouddorp. En toen woonden we 
in ’t park en dan kon ik ze boven op de zolderkamer nakijken tot op de Lammenbrug. Dan 
fietsten ze zo over het Kanaal daarheen, dan gingen ze op de fiets daarheen. 

I2: Op de fiets gingen ze naar Ouddorp helemaal? 

G: Ze zullen eerst wel naar Rotterdam zijn gegaan en zo met mijn zus verder. Dat weet ik niet 
precies. 

I2: En dan kampeerden ze bij uw zus? 

G: Ja, die hadden daar …of ze hadden een huisje gehuurd, dat weet ik niet. 

I1: U bent weggegaan uit het Park die Leythe… 

G: Na 9… Mijn man was dan overleden, dat is 25 jaar geleden. Het was toen hartstikke zomer. 
Mijn man is toen anderhalf jaar daarvoor met….. in oktober, we waren bij mensen in het park 
geweest zaterdagsavonds. Die waren in het voorjaar 40 jaar getrouwd; daar had mijn man een 
voordracht gedaan en dat hadden ze opgenomen. En komen jullie dat nou eens een keer 
bekijken, dat heb je nou nog nooit gedaan. Dus wij daarheen. Nou, toen ’s nachts...we kwamen 
om een uur of 12 thuis en m’n man had twee borreltjes gedronken, want m’n man was geen 
drinker. Toen moest ie naar het toilet en is toen van de trap gevallen en heeft zijn atlas gebroken. 
Ja, dat was vreselijk. VRESELIJK!!!!! Toen was mijn jongste zoon nog thuis…laat pa liggen, kom 
niet aan hem...want hij was meteen bewusteloos. Hij heb gelijk de ambulance gebeld. Nou, ze 
hebben hem heel voorzichtig behandeld, want anders was hij toen natuurlijk al dood geweest. 
Toen heeft hij van die ijzeren pennen hier en hier… 

I2: Zo’n hele stelling? 

G: Ja, o, verschrikkelijk. Moesten we iedere week….heeft ie eerst drie weken in het ziekenhuis 
gelegen, dan moesten we iedere week er naar toe. En ik moest die gaten schoonmaken met 
alcohol en iedere week draaiden ze dat maar aan en dan zeiden ze….(dat zal mijn zoon zijn). Ik 
zei: “Het wordt hier maar dikker”. “U maakt het toch schoon?” “Ja”. Want mijn man zei: “Als jullie 
er maar niet doorheen gaan”..., maar dat hebben ze wel gedaan. 

I2: Echt!?! 

G: Ja, want hij heeft hersenvliesontsteking gekregen en toen heeft hij….dat kon alleen maar 
verholpen worden per infuus en toen heeft hij acht weken in het ziekenhuis gelegen. Ja, en nou 
hou ik daar over op! 

I1: En toen bent u daar op een gegeven ogenblik weggegaan? 

G: Nee, nou ja, toen was mijn zoon nog thuis en die heeft toen een appartement zelf gekocht en 
toen was ik daar nog maar alleen. Ik denk: ja, wat moet ik daar alleen doen? Toen ben ik in 
Voordorp gaan wonen. 

I1: Het zegt mij niet zo heel veel, maar wat is Voordorp? 

G: Nou, dat heet Voordorp, aan de overkant van de Leiderdorpse brug. Dit is Leiden en dit is 
Voordorp of Leiderdorp en hier heb je de brug….hier is de brug en daar heb je dan een 
appartementencomplex. Daar heeft vroeger een kindertehuis gestaan. Dat heette Voordorp. Dus 
dat heet nu nog Voordorp, daar had ik een 3-kamerappartement. Daar heb ik ook heel prettig 
gewoond, maar tot ik die hartinfarct kreeg en toen zat ik te ver van de winkels af. En je mag geen 
boodschappen meer doen. Later heb ik hier ook nog wel eens gedacht: je bent stom geweest, 
want nu ga ik ook weleens met de taxi naar AH. Maar ja, toen heb ik weer eens van iemand 
anders gehoord, die is toen in mijn huis gaan wonen, waar ik dan gewoond had, dat huis in 



Voordorp, die kreeg andere mensen boven d’r, die hebben van de badcel een...bad neergezet, 
vreselijke lekkages. 

I2: Maar daar zijn volgens mij ook hele jonge mensen in komen wonen, want een vriendinnetje 
heeft daar ook gewoond. 

G: Ja, nu wonen er geen ouderen meer. 

I1: Dus van Voordorp bent u dus uiteindelijk hier terechtgekomen, in Rosenburch. 

G: Ja, en dat is mijn zoon, die gaat de aardappelen schillen. 

I1: Eens even kijken…ik ben aardig door mijn lijstje heen gekomen. 

G: Nou, gelukkig. Moeten jullie nou nog een keer terugkomen? 

I1 en I2: Nee. Denkt u dat wij nog iets vergeten zijn? Wat in uw leven belangrijk is geweest en 
waar wij het niet over gehad hebben? 

G: Mijn vader is eerst overleden, die heeft longkanker gehad, later mijn moeder toen ik ook al in 
het park woonde, die heeft longontsteking gekregen. Die was een keer …. die woonde toen in 
Leythenrode. Toen was ze nog met mijn verjaardag geweest, toen hebben ze haar weggestuurd 
zonder hoofddoek, en het was toen heel koud en… Wel in een taxi, maar het was wel heel erg 
koud. Nou ja, toen is ze ook overleden. Nou ja, belangrijk….dat mijn man overleden is en mijn 
zoon. Dat zijn geen dingen die je vergeet. 

I2: U mag ook kijken of u wat op dat lijstje ziet staan. Of u een idee krijgt. Dit is gewoon een 
beetje geheugensteuntje. 

G: Ja, toen zaten er heel veel kinderen in de klas, hahaha. 

I2: Het gaat weer een beetje die kant op, dat er hele grote klassen komen. 

G: En dat het Stadhuis afgebrand is. Dat heb ik ook gezien. Want later vertelde mijn man dat bij 
hun lagen op de Rijn en Schiekade papieren van de Burgerlijke Stand uit Leiden. 

I2: Die wapperden… 

G: Helemaal daar naar toe. 

I2: Bent u ook nog gaan kijken? 

G: Ja, want vorig…niet dit jaar, maar vorig jaar geloof ik, of anderhalf jaar geleden, dat ik een keer 
naar de stad was geweest, met een taxi dan. Ik zat te wachten op de bus of de taxi op de hoek van 
de Korenbeurs en het Stadhuis. Toen kwam er een gids aan met een stel mensen, die waren bij 
de Burcht geweest. En toen ging hij over de Stadhuisbrand vertellen en toen zei ik: “Ja, dat heb ik 
gezien”. Nou, dat vonden ze heel erg leuk, want ik heb ze een heleboel toch nog kunnen vertellen. 

I2: Wat leuk! 

G: En ik zeg: “De koningin is toen…Wilhelmina, toen die is zondags ook komen kijken”. Ze had 
een paarse fluwelen mantel aan… 

I1: Heeft u haar gezien? 

G: Ja, ja, dat heb ik allemaal gezien. Nou ja, dat vonden zij allemaal ook erg leuk. Want ik had het 
zelf gezien natuurlijk. En die kwamen ze niet zo vaak tegen. 



I1: Ik zat net zelf ook even te kijken…hoe heeft u zelf in Leiden de oorlog ervaren? U bent 
getrouwd natuurlijk in de oorlog. 

G: We zijn natuurlijk getrouwd in de oorlog en mijn man heeft ondergedoken gezeten. En ik ging 
in de oorlog melk halen op de fiets naar Zoeterwoude en dergelijke. En op een keer op 
zondagsmorgens ben ik nog verdwaald omdat er allemaal sneeuw was. En toen was de oorlog 
bijna over en toen kwamen we dichtbij de Lammenbrug en toen werden we gewaarschuwd. Ik 
fietste met een oudere man mee, en ik zei: “Mijnheer, ga terug, want je wordt opgepakt”. “Nou”, 
zegt ie, “mij pakken ze niet meer”. Nou, ze pakten die man wel. Toen werden ze hier op de 
Zoeterwoudseweg ergens ondergebracht en ook die man is opgepakt. En mijn man had een keer, 
in de Hugo de Vriesstraat is er toen een razzia geweest en mijn man had onder de vloer een 
kuil…..een luik gemaakt, zodat ie daar onder kon. Het waren houten vloeren dus….en daar heb ie 
ook wel onder gezeten. En een meisje uit de straat ook, een klein meisje, die had dat schijnbaar 
gezien, die heb d’r vader verraden. Maar ik geloof dat die man wel teruggekomen is. 

I1: Ja, dat was dan voor werk dat je naar Duitsland moest. 

G: Ja, dan werden ze opgepakt en…ik weet wel, een zwager van me, die woonde dan in Alphen, 
later, en die is ook opgepakt geweest, maar die zat bij de Voedselvoorziening, dus die kwam 
weer terug, die is niet weggegaan. En ja, verder hebben we geen echt honger geleden. Ik heb wel 
ook een keer, omdat we dat wilden, bloembollen gegeten om te weten hoe dat was. Nou ja, ik had 
toen die twee jongens, maar als ik brood stond te snijden, dan haalden ze de kruimeltjes van de 
tafel af. Ze hebben altijd d’r melk en d’r brood en dergelijke gehad. En op een eind had mijn man 
de groenten, bieten en aardappelen ingekuild in de tuin. Want op de tuin werd ook alles…zelfs de 
kleding werd gestolen. 

I1: Je had wel een beetje voordeel van de eigen tuin? 

G: Ja, en mijn vader kreeg altijd van de Meelfabriek een zak met meel of griesmeel. Ik maakte dat 
brood op en de bakker die bakte daar dan weer een brood van. Dus echt honger hebben we niet 
geleden. Maar ja, het was geen leuke tijd. 

 

Dank u wel. 


