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TRANSCRIPTIE INTERVIEW MEVR. A. ANNEEZE-ARNOLDUS  9-9-2016. 

 

I-1: Kunt u iets vertellen over uw jeugd? 

 

G: Nou, op de kleuterschool ben ik op de Middelstegracht geweest bij juffrouw Bos. Toen ben 

ik van daaruit, hoe heet het daar achter de Breestraat, de Noordeindeschool. Wat nu bewoond is 

door studenten. En dan gingen we lopen he, hardlopen, vier keer per dag. Van negen tot twaalf 

en van een tot vier. Van de gracht af hard lopen hè, want er was geen fiets. Ik liep altijd hard. Ik 

ging langs de markt helemaal en dan was ik zo bij het Noordeinde. Dus daar zijn we geweest, 

want daar was mijn moeder nogal heel erg op: een beetje een goede school. Want dat was, dat 

heb ik later pas gehoord, dat was 25 gulden per jaar he, moest daarvoor betaald worden. 

 

I-1: En was dat een openbare school? 

 

G: Ja, openbaar. Van alles en nog wat door elkaar leerde daar. Ik ben door mijn moeder 

christelijk opgevoed, maar mijn vader deed er niks aan. En m'n moeder zei altijd, we zijn ook 

nog ergens aangenomen, hebben we gedaan voor m'n moeder. Ik ben heel erg, dat heeft ieder 

kind, maar ik ben idolaat van m'n moeder geweest. M'n moeder was m'n alles. Dat was m’n 

leven, m’n moedertje, en dat gaat een keer. Dat is vreselijk geweest. Ik denk: daar kom ik nooit 

meer doorheen. Ja, en toen heb ik m'n vader nog 24 jaar verzorgd en toen kreeg ik m'n 

schoonvader er nog 13 jaar bij. En dan worden je zussen oud en die worden ziek en die ga je 

ook nalopen. 

 

I-1: U heeft zussen; hoe groot was het gezin? 

 

G: Zeven kinderen, ja, vier zussen en drie broers. 

 

I-1: En welke plaats had u? Bent u de oudste of de jongste? 

 

G: De jongste, dus ja, en alles ging de deur uit en ja, als je dan een beetje gevoelig bent en alles 

dan eh.. En ik heb m'n moeder heel weinig meegemaakt in m'n trouwen, dus ja. Ik was 17 en 

toen werd ze al ziek, dus ik heb ergens 10 jaar met haar opgetrokken en alles was de deur uit. 

Wat dat aangaat heb ik heel veel met haar meegemaakt. Vroeger, ja, er was wel een specialist, 

maar dat was toch niks. Dus ze ging dood aan haar hart en longvaten. M'n vader is 96 

geworden. [Johannes Arnoldus overl. 14-7-1984 in Leythenrode te Leiderdorp; geb. 17-9-1888 

Leiden] M'n moeder maar 70. [Maria Barbara Griffioen, geb. 20-5-1888, overl. 30-5-1958]. 

Altijd een heel gezonde man geweest. Het kaarsje is uitgegaan. 

 

I-1: Wat was het beroep van uw vader? 

 

G: Ja, hij is altijd eigen baasje geweest, maar ik zeg nogmaals: hij had beter een goeie knecht 

kunnen zijn. Dan hadden ze het beter gehad dan als eigen baasje. Want het was soms een tijd 

dat er maar heel weinig verdiend werd. Want hij deed alles: koperslagen, antiek repareren, want 

dat heeft hij altijd gedaan. Als kind zijnde vond ik het altijd geweldig. Tin smelt, want hij kreeg 

hele antieke kannen, en dan deed die man dat met een knop van ijzer en met natte doeken 

eromheen en dan ging ie dat gat repareren en dan zag je er niks meer van. Dat heeft me altijd 

verbaasd. Het enigste wat me verbaasde bij 'm, dat ik dacht: goh, hoe krijg je dat voor elkaar. 

En toch heeft hij nog altijd wel gerommeld hoor, thuis, hij heeft altijd wel gerommeld, maar ja, 

dat ging er ook een keer af. En toen werd hij ziek en bleef maar liggen, ja, toen was hij al dik in 
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de 80. Toen mocht hij zes weken naar Leythenrode. Ja, dat viel niet mee voor 'm. Want hij werd 

eh prostaat, geen kanker. Een ouderdomskwaal en hij wou zich niet laten opereren in ieder 

geval. Hij zegt: “Daar he'k geen zin meer in”. Dus hij moest een katheter hebben. En ’s 

morgens, die uroloog, die zei: “Je kunt dat toch wel verversen en schoonmaken?” Maar op den 

duur ging dat niet meer, want daar binnenin, daar in die penis ging dat vastzitten, dus dat ging 

gewoon niet meer. Nou ja, en toen kreeg ik een keer goed de griep en toen is ‘ie zes weken naar 

Leythenrode geweest en nou ja, hij wou naar huis. En toen zei die hoofdzuster daar: “Ja, maar 

je bent ergens toch niet meer voor thuis”. Toen was hij al dik in de 80. En hij is vier jaar dan op 

Leythenrode geweest. Maar ja, op het laatst moest ie er wel genoegen mee nemen. Nooit naar 

z'n zin geweest, maar nou ja. Het ging niet anders. 

 

I-1: [niet helemaal verstaanbaar] 

 

G: Nou ja, en toen ben ik daar op school geweest en toen ben ik vandaaruit naar de MULO 

geweest. Naar de MULO op de Breestraat [nr. 66, later LVC]. Naast het kerkje, naast het 

Franse kerkje. Nou, en toen ben ik daar geweest. Ik kwam daar van af, toen was ik 17/18. Een 

ander zou zeggen: dan zoek je lekker een jobje. “Nee”, zegt Ma, “ik heb een kennis, want kind, 

je moet door het leven, werd er gezegd, en gaat daar nou eens een jaartje in de huishouding”. 

Vijf gulden per week; mocht ik houden. Dus daar ben ik ook nog geweest en van daar uit ben 

ik bij de onderwijs, Leidse onderwijsinstellingen (LOI), maar dat was niks voor mij. Nee, en 

toen ben ik in winkels gaan staan, van de een naar de ander. 

 

I-1: En wat voor winkels? 

 

G: Nou, ik heb op de Breestraat gestaan bij een modezaak. Bij Riël. [Breestraat 135] En toen 

later heb ik nog twee jaar gestaan bij een banketbakkerszaak op de Doezastraat en van daar uit 

ben ik toen getrouwd. 

 

I-1: En moest u toen uw werk opgeven of kon u gewoon door blijven gaan met werken? 

 

G: Nou, het had wel gekund, maar ik eh, heel ouderwets he, ik eh, niet werken. Nou, ik had 

toch het gezin. M'n Pa en ik had m'n schoonvader erbij, daar ging ik ook werken bij die ouwe. 

Want ik had twee schoonzussen, maar die waren nooit thuis. Want ik had geen kinderen, dus ik 

kon dat wel opbrengen allemaal. En ik had eh, toen mijn moeder doodging kreeg ik een eczeem 

en dat heb ik 50 jaar gehad. 50 jaar! Alle artsen gehad. Toen was ik, denk ik, er een jaar of 10 

van af, toen zegt ze: “Nou, ik heb niks meer voor je. Je moet het maar met vaseline gaan doen”. 

Allergisch werd ik door al die hormonen. Het had ook geen zin meer ook. Nou ja, toen is het 

toch vanzelf… nou ja, dan ga je zelf snuffelen he, en tot heden toe zijn ze prachtig. Ik kan m'n 

nageltjes weer doen. Ik heb me geschaamd voor m'n handen altijd. Het waren heel lelijke 

handen. Ik heb alles, ik heb lichttherapie gehad en dat was heel goed, maar dat werd op den 

duur niet meer door de verzekering betaald. Moest ik 1250 euro betalen. Ja, ik zeg: dat wordt te 

gek. Ik mocht drie keer per week; van 1 tot 5 minuten bouwden ze dat op. Toen waren ze 

prachtig hoor, maar zes weken daarna kwam het weer terug. Dus eh, zodoende is Simon de 

vaatwasmachine altijd geweest. En ik altijd met handschoenen aan, nog. Ik kan niet anders 

doen hoor, want ik merk het gelijk. Als ik alleen maar dit …..   jeuk. 

 

I-1: U heeft voor uw ouders gezorgd, voor uw vader, voor uw schoonvader. Altijd uw leven 

lang gedaan? 

 

G: M'n leven lang gedaan hoor. Die tijd is niet makkelijk geweest. Want ik had een oudste zus 

en die en daar ging hij zaterdag 's avonds dan altijd naar toe en dan had ik die kennissen die nu 
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in Brabant wonen, en dan moest hij om 10 uur gehaald worden hoor, en o wee als je er niet om 

10 uur was. Dan zei hij: “Moet ik nou in de hoek gaan staan?” En dan ging je weer terug naar 

de visite. Ergens heeft hij altijd maar goedgevonden wat hier gebeurde, wat een andere man 

misschien niet goed gevonden had. 

 

I-1: Hij woonde ook hier in huis? 

 

G: Ja, ik heb hem altijd om me heen gehad. Ik heb hem toen nog 4 jaar beneden gehad en toen 

ging die naar Leythenrode. Ja, ik heb hem in dat andere huis op de gracht gehad. En dan 

wordt dat ook weer leeg als dat wegvalt. Allemaal even droevig en naar is het. Maar ja. 

Het gaat geen deurtje voorbij. Ja, zo zie je dan maar. 

 

I-1: Maar toen het achter de rug was, om het maar even kort samen te vatten, wat bent u toen 

gaan doen? Want toen bent u toch in een groot gat gevallen? 

 

G: Ja, maar daar heb ik toch niet zoveel moeite gehad, want ik ben altijd zo stipt. Met 

huishouding en alles, ben ik he. Nou ben ik zo oud, al ben ik nog zo vermoeid, het moet af. En 

ik zou niet kunnen hebben dat ik een andere hulp in huis heb, daar zou ik niet tegen kunnen. 

Nou doen we samen nog alles hoor, hij gaat naar boven en ik doe beneden en de 

tussenverdieping doen we nog. Maar ik ben toch elke ochtend nog wel drie/vier uur bezig. 

Want als je dit huis niet onderhoudt, moet je eens zien hoe smoezelig het hier wordt, zo'n oud 

huis. En aangezien wij dat allemaal niet bezitten hier, van de familie, jammer genoeg. We 

zouden het wel eens anders willen zijn. Maar ik leer het nooit meer af. Daar ben ik te oud voor 

ook. 

 

I-1: Ging u wel eens met vakantie? 

 

G: Ja, ja, heel veel overal. Ik heb een neef gehad, ik heb hem nog. Dat is een zoon van m'n zus, 

die is 75, een neefje, hij is opa. Die brachten we vroeger altijd naar het vliegveld. En die zei: 

“Anna, dat moet nou eens afgelopen zijn. Jij gaat een reisje uitzoeken, wat jij leuk vindt, en die 

krijg je van ons”. Maar 48 jaar geleden zat ik al, met dat neefje, zat ik al in Spanje met de auto. 

Dan gingen we met de Volkswagen twee en een halve dag. Daar zag je niet tegenop hè. Ik moet 

er nou niet aan denken, in die hitte. Dan gingen we naar Frankrijk, we gingen overal naar toe. 

Europa heb ik veel gezien; laatste jaren niet zoveel meer. Want ja, dan heeft ie dit en dan heeft 

ie dat en dan wil je ook weer niet weg he? Tot een jaar of vier terug. We hebben kennissen, die 

hebben een huis in Alicante; daar zijn we nog wel eens een paar keer geweest. En dan heeft die 

dochter van m'n zus, die heeft een huis in Turkije, maar ik zeg: dat is me te ver. Te heet, die 

wonen helemaal aan de Syrische grens. Daar krijg je me niet en dan moet je op vakantie als de 

kinderen thuis zijn en dan is het 40 graden. Je krijgt me daar niet naar toe hoor, daar heb ik 

geen zin meer in, in die hitte, je onderneemt niks. Ik heb een keer in Italië, we hadden een 

prachtige bungalow hoog in de bergen. Als het 's avonds een beetje koel werd ging je naar 

beneden, naar zee, want je ondernam niks. Daarom vind ik persoonlijk een vakantie in oktober 

naar die landen. Dat is prettig, niet zo warm, 20 graden, en je kunt wat zien, want wij zijn nooit 

geen mensen geweest die naar één plek gaan. Ik wil veel om me heen zien, wat er allemaal aan 

de hand is. 

 

I-1: Heeft u bijvoorbeeld dingen in Leiden gedaan? Bepaalde dingen of bent u meer aan huis 

gebonden geweest? 

 

G: Ja, wel kennissen altijd veel gehad en heb ik nog wel, maar ja, die vallen ook weg he. Je 

bent zo oud, de een wordt ziek en de ander krijgt dit. Ja, want die waar ik daarnet mee belde, 
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die ken ik al 60 jaar, die man was geweldig. [???] jaar geleden kreeg ie een hersenbloeding en 

ja, die zit lam in een wagen. En zo gaat dat maar door he. Je krijgt geen leuke berichten meer. 

Alleen krijgen we nog wel de berichten van achterkleinkinderen die geboren worden. Dat is 

dan weer leuk, dat is weer fris. En daar trekken we altijd nog mee op. Want dat zijn twee 

achterkleinkinderen van m'n zus. En dat zijn weer twee van m'n andere zus en daar hebben we 

contact mee. Verjaardagen en alles. We komen altijd nog bij elkaar. Maar ja, man en vrouw 

werken allemaal, dus de tijd is heel kort voor hun. 

 

I-1: Maar u zei dat u na de lagere school de MULO heeft gedaan, dat is op zich al heel 

bijzonder dat u dat op die leeftijd al heeft gedaan. 

 

G: Ja, dat zat er bij ons al in, thuis. 

 

I-1: Werd er dan nog onderscheid gemaakt tussen de opleiding van de jongens en de meisjes, of 

dat niet? 

 

G: Nou nee, het is bij ons altijd geweest: vrije wil, je doet dit of je doet dat. Ik had een oude 

vader en moeder. Mijn moeder was twee-drieënveertig jaar. Maar altijd heel vlot geweest. Maar 

nou zal ik niet zeggen dat we voorbeeldig geweest zijn, maar we zijn nooit lastig geweest; dat 

denk ik niet. Als kind zijnde. 

 

I-1: Maar jullie hebben wel gekozen om dat zelf te gaan doen? 

 

G: Ja, dat hebben we. Als ik van school af kwam, van die lagere school, en ik had wat anders 

willen doen, dan had ik dat gedaan. 

 

I-1: En dat gold zowel voor de meisjes als voor de jongens? 

 

G: Voor de jongens, ja. Dat is altijd zo geweest; wat dat aangaat zijn we heel vrij opgevoed. 

Alleen ik had een broer en dat was een verschil in leeftijd van 20 jaar. M'n vader was een beste 

man en heel aardig, maar m'n moeder was m'n vader en moeder. Als we iets wat deden, werd er 

alleen tegen hem (de broer) gezegd: “Waarschuw even”. Dat was wel raar hè? Daar had je 

ontzag voor. 

 

I-1: Als ik me goed herinner van het vorige gesprek, dan woonde u op het Hof van Venetië? 

 

G: Nee, daar heeft hij gewoond, maar ik woonde ook op die lengte van die gracht. 

 

I-1: En u woonde aan de Uiterstegracht [nr. 48] en waren daar winkels in de buurt? 

 

G: In de Groenesteeg volop. Ja, daar had je een slager, een manufacturenzaak, een ijszaak, een 

lampekappenzaak was er wel. Dat was een hele leuke straat vroeger jaren. Dat was heel leuk. 

Nu is er niks meer van over. Het is allemaal weg. 

 

I-1: Een kruidenier ook? 

 

G: Ja, die was er ook om de hoek. En dat kan ik me nog goed herinneren, die was zo fijn 

christelijk was tie, maar in de oorlog betaalde je 100 gulden voor een broodje en op zijn  raam 

stond: “Een uur voor God”. Dat kan toch ergens niet hè? 

 

I-1: Maar dan stond er “Een uur voor God”? 
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G: Hij was christelijk, weet ik veel, dat stond er dan, maar hij vroeg wel 100 gulden voor een 

broodje. En ik kan me nog heel goed herinneren en dan ben ik echt een dief geweest. Voor het 

Hof van Venetië kwam daar een bakkertje en die zette zijn wagentje met brood voor het  hofje 

en dan ging ie die laantjes in daar. En die buren om het hoekje daar, die hebben ergens het 

voorbeeld gegeven aan ons, die pakten daar het brood uit. En ik vergeet nooit, ik was groos 

zeg, ik ook een brood. Ik naar huis. Zegt m’n moeder: “Hoe kom je daaraan?” Ja, eh, ja. 

“Terugbrengen”. Ik hoor m'n vader nog zo zeggen: “Opvreten”, want we hadden honger. Ik 

hoor 't 'm nog zo zeggen. 

 

I-1: En dat brood heeft u wel weer teruggebracht? 

 

G: Nee, dat wou ze niet; 't is wat. Ja, ben ik echt een dief geweest. 

 

I1: Een keer maar? 

 

G: Ja, want ik toch nooit meer de kans gekregen daarvoor he. Want Simon heeft toch wel eens 

gezien dat een jongen, die aardappels stal van een wagen, dat een Duitser die jongen 

doodschoot. Dat blijft 'm altijd bij. Ja, dat was toentertijd in die oorlog, ja, want wij hebben de 

oorlog meegemaakt. Niet leuk geweest hoor. 

 

I-1: Hoe was dat? 

 

G: Vreselijk. Nou ja, ik denk wel, ja, op die gracht, en ja, nou denk je wel ergens is dat onzin 

geweest. Hadden we een schuurtje en hoe oud zal ik geweest zijn, veertien/vijftien jaar geweest 

zijn, toen die open was. En ik zat op m'n moeders schoot, want Leiden zou gebombardeerd 

worden. En je zag al die kleine vliegtuigen overvliegen en ik zat op m'n moeders schoot en m'n 

moeder zat maar te bidden. En toen hebben we gecapituleerd. En toen dacht ik later, ja, dat heb 

ook allemaal geen zin gehad wat je toen gedaan hebt, mens. Want in dat schuurtje hadden ze je 

ook kunnen bombarderen he. En daar was een  vliegtuigje. En toen had je nog het 

Elisabethziekenhuis en daar was een hele grote binnentuin, en toen was ik met een vriendin en 

ik was naar de bioscoop op een zondagmiddag en toen zaten ze stijf toen we terugkwamen, 

toen zaten ze allemaal stijf in die kamer. “Oh, kind, als je hier was”, … want toen was dat 

vliegtuigje, dat was in die tuin gestort. En dat was misschien, nou, 100 meter verder is dat 

geweest toen. Dat hebben wij niet meegemaakt, maar de rest wel; dat zat allemaal thuis. Want 

ik ging met Anna ging ik altijd heel veel naar de bioscoop zondagsmiddags en 's avonds. We 

gingen de een in en de andere uit. Dat had je vroeger. Je hoeft nou niet om 12 uur naar buiten te 

lopen. Maar nogmaals, we deden alles en leren dansen en zo. Nou, toentertijd had je natuurlijk 

de Duitse films en Zarah Leander en Victor Staal, Dat vind ik zo'n geweldige vent vroeger, en 

m'n zwager gingen we d'r altijd mee pesten. Zei die: “Ja, jullie hebben Victor Staal gezien” 

(lacht). Maar ik heb altijd heel erg van muziek gehouden. En met die jongen van m'n zus, die 

speelt piano en alles, die zegt: “Anna, je moet die CD eens kopen of die”. Ik geniet van 

muziek. 

 

I-1: En heeft u zelf een instrument bespeeld? 

 

G: Nee, nooit, nooit, nee. 

 

I-1: Is er een bepaald type muziek waar u van houdt? 

 

G: Nou ja, ik hou wel van klassiek, van Chopin, vind ik wel aardig. Maar Bach en alles hoeft 
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voor mij niet. Hij wel, ik niet, dat vind ik te somber allemaal. En een beetje lichte muziek, 

Sinatra en allemaal, die vind ik geweldig. Daar ben ik weg van, van die kerel als tie zingt, dat 

heb ik allemaal van hem. En dan zegt m'n neef: “Anna, heb je die al en die, ja, want die is er 

ook zo gek op. …. 

 

I-1: Bent u nog lid geweest van bepaalde verenigingen? 

 

G: Nee, ook nooit, wij waren kinderen die, zijn we altijd geweest. Een keer d'r naar toe en dan 

geen zin meer. En dan zei m'n moeder: “Nee, daar ga je niet naar toe, want jullie gaan een keer 

en dan krijg ik dat geduvel aan de deur of jullie weer terugkomen of wat”. Want ik kan me nog 

heel goed herinneren dat …. Hier op de Hogewoerd heb je een zaak gehad, naast die 

antiekzaak, Balkestein was dat,[J.Th. Balkestein, Hogewoerd 111] en toen waren wij net van 

school of ik weet niet wat. M'n zus scheelde vier jaar met mij van leeftijd he. Mijn vader was 

altijd vaste klant geweest. En hij had het over die dochters gehad en ja, hij vroeg: “Zou ze hier 

niet willen werken?” Daar zijn we een week geweest, daar hadden we geen zin in. Dus we 

zeiden tegen m’n vader: “We gaan niet meer.” “Ik schaam me dood.” Nou, en wij gaan niet 

meer, we zijn niet meer geweest ook, we hadden d'r geen zin in. Nee, wat dat aangaat hebben 

we een fijne jeugd gehad. Nooit op m'n vingers getikt en zo, maar ja, misschien deden we ook 

niet zulke slechte dingen ook. Nee, maar altijd in de buurt, want in het hof waren hun (het 

gezin van Simon) en we hadden nog een Jan Rijke en alles, en daar gingen we mee, en mijn 

schoonzuster is toen met zijn broer getrouwd en dat is mijn vriendin altijd geweest. Die is nog 

een jaar voor mij begonnen. 

 

I-1: En merkten jullie iets in de buurt over dat er katholieken en protestanten waren, waar je 

wel of niet mee omging? 

 

G: Nee, nee, ik ben wel altijd op de gracht, ik werd altijd de koningin van de Gracht genoemd. 

Het is natuurlijk, vroeger, het was geen rijke buurt, ‘t is een arbeidersbuurt. En dat waren wij 

ook, maar dat maakt niet uit, maar we zijn anders opgevoed en anders gekleed, want mijn 

moeder zat daar altijd achter. Als m'n haar maar even verkeerd zat, dan zei ze: “Nou, kind, je 

haar moet mooi zitten”. En m'n moeder is nooit ijdel geweest, die heeft de kans niet gehad met 

zeven kinderen hè. 

 

I-1: Maakte uw moeder kleding zelf? 

 

G: Nee, nee. Dat kochten we. En we kregen vroeger, omdat van m'n moeders kant hadden ze 

het vrij goed. Kregen we weer eens de kleertjes van die kinderen, van de neefjes en nichtjes. 

Dat was vroeger zo, want rijk hebben we het nooit gehad thuis. Maar we hadden te eten, laten 

we dat zo zeggen, en verder was er niet veel. Ze heeft je altijd geprobeerd goed op te voeden, 

dus nou, wat moet je meer doen? 

 

I-1: En hadden jullie ook veel contact met buren? Dat je 's avonds een beetje met elkaar ging 

kletsen? 

 

G: Nou, we hebben een buurvrouw gehad, daar liepen we nogal eens in en uit. En als dat dan 

weggaat is dat helemaal niet leuk hè. Maar ja, mijn moeder die kwam uit een heel fijn 

katholiek gezin. Die trouwde met een protestante man. Als ik die verhalen hoor. Dat is niet 

mooi geweest hoor, want Ma, die kreeg klappen. Als ze thuiskwam en hij had op d’r staan 

wachten, want de rest van de familie ging dat vertellen. Ja, werd ze geslagen. 

 

I-1: Toch getrouwd. 
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G: Ja, toch getrouwd en daarna, na mijn moeder, zijn ze allemaal met protestanten getrouwd. 

Ja, dat heb ik gehoord, maar dat is inmiddels 100 jaar terug. En toen kwam mijn oudste zuster 

en die ging ook aan een katholieke man beginnen. Dat vond mijn moeder vreselijk, dat ken je 

wel nagaan, die jongen is ook al 75. Dan zei ze: “Kind, als je maar niet dat leventje krijgt dat ik 

heb gehad”. Toch heb ik ook wel eens verhalen gehoord dat dat niet prettig was, hoor, met die 

schoonmoeder. Mijn zus die is toch katholiek geworden. 

 

I-1: Wat bedoelde ze dan met “dat leventje?” 

 

G: Nou ja, mijn moeder heb een naar leven gehad, toen ze mijn vader, mijn vader heeft ‘r denk 

ik nooit losgelaten, want anders... ik weet het niet. 

 

I-1: Voordat ze trouwde? 

 

G: Ja, ja, dan stond hij ze schijnbaar op te wachten als ze van werk af kwam. En als er een dan 

dat had gezien, ja, dan was het wat als ze thuiskwam. Ja joh, en later is het toch allemaal goed 

gegaan met die familie. Ja, ik heb m'n opa nooit gekend en ik heb m'n oma van de andere kant 

nooit gekend. En m'n vaders vader, die had zoveel kleinkinderen dat hij niet eens z'n eigen 

kleinkinderen herkende. Dat was toen allemaal zo. Ja, en opa, die is toch nog 88 jaar geworden. 

En die andere oma, nou ja, dat weet ik ook niet precies meer joh, ik was misschien een jaar of 

10 toen dat mens overleed. Later werd het allemaal zo close in die familie, zo close hier, met 

die meiden ook. Die jongens, die gaan van je af een beetje hè. 

 

I-1: Dat zeggen ze, ja. 

 

G: Het lijkt wel wat voor soort vrouw dat ze trouwen, want mijn moeder zei altijd …..., maar o 

wee, als er door de tijd een ander bij komt. Ja, hele andere karakters. Nou ja, en toen ging eh, 

en daar was mijn moeder altijd heel serieus in. Ik heb een broer gehad, die ging scheiden van 

die vrouw, en dat vond mijn moeder vreselijk, maar ja, kan gebeuren. En nou denk je, ja, 

ergens vind ik het heel normaal, als je niet met elkaar om kan gaan, ga dan maar van mekaar af. 

Het is alleen jammer voor de kinders als die der zijn, da's niet leuk, en als der geen kinders 

zijn, dan is er niks aan de hand. Dan ga je je eigen weg. Dus zo is het altijd gegaan in mijn 

leventje en ik heb nooit eh ja, en ik heb als kind eigenlijk nooit gemerkt dat je het niet rijk had 

en alles, want ja, je hebt te eten en je gaat naar school, wat moet je nog meer? 

 

I-2: Moest je ook je moeder helpen in huis? 

 

G: Als kind zijnde nooit gedaan, nee. Toen mijn moeder dus ziekelijk werd, toen stond ik 's 

morgens heel vroeg op en dan deed ik dat eigen kamertje van me en dan poetste ik de bel, want 

die hadden we ook en dan werd er op de gracht al gezegd: “Kijk die van Arnoldus, die bel die 

glimt”. Die tic heb ik nog. Ja, gek hè. Want ik zeg wel eens: kom laat het eraf, want koper moet 

glimmen bij mij. 

 

I-1: Maar u zei dat u niet hoefde te helpen in het huishouden, maar gold dat ook voor uw 

zussen? 

 

G: Ja, nee, niemand hoefde te helpen, want toen was mijn moeder nog vrij gezond en dat werd 

vroeger niet verlangd. Want wij hebben een zus en die heeft twee jongens, die is dan 

onderwijzeres en die moeten dan stoffen. En dan denk ik, ja, dat kan je die jongen toch niet 

laten doen? Ja. 
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I-1: (lacht) Tuurlijk wel. 

 

G: Nee, die zit dan nog op de lagere school en moet de stofzuiger pakken. Nee hoor. Hij 

(echtgenoot) heeft het thuis vaak gedaan, want zijn moeder was natuurlijk ziekelijk en 

zodoende is hij hier natuurlijk ook zo. Hij is netjes. Soms denk ik wel eens: laten we dat maar 

even zitten; nee, zo is hij. En zo gaat het allemaal maar door he. Maar ik kan niet zeggen dat 

ik… Een vervelende jeugd heb ik niet gehad. Zorgeloos, ja, als kind zijnde denk je toch 

nergens aan, je eigen wereldje. Ik kon vroeger als kind zijnde, kon ik alles, bijvoorbeeld tasjes 

helemaal bekleden. En kleren heb ik ook gemaakt vroeger jaren. Maar later denk ik: ja, bekijk 

het, ik kan het veel leuker kopen. 

 

I-1: En vroeger dan breide u ook? 

 

G: Nee, ik niet, nooit gebreid. 'N zus wel, die zat in de oorlog met een kaars dikke truien te 

breien en alles, dat is nou armoede. En koud geweest. Want het laatste jaar was hopeloos. Ik 

heb m'n moeder wel eens flauw zien vallen hoor, van de ellende. En mijn vader werkte dan 

voor ….???, die maakte in die tijd van die kleine kacheltjes. Die werden dan op de kachel gezet 

en dan bijvoorbeeld als er melk was dan kon je dat nog eventjes koken en alles. Zo was dat 

vroeger. 

 

I-1: En hoe was dat met eten? 

 

G: D'r was geen eten, dat was zwarte handel, dus als je nog een paar centen had, dan kon je nog 

een broodje kopen. En weet je wat, er werden bij ons, de laatste tijd dan, zulke balen met witte 

bonen. Ik heb na de oorlog nooit meer, nooit meer van m’n leven, witte bonen gegeten. Gek is 

dat hè, daar moet ik helemaal niet aan denken als ik een witte boon ziet. Dat is ook een tic. 

Nee, we hebben witte bonen gegeten. En we hebben een tijd gehad dat er nog schepen hier in 

de Rijn lagen en dan hadden we aan die kant, daar hadden we van die grote bomen en dat was 

voor de Duitsers, want 's avonds na achten mochten we niet meer naar buiten en dan gingen we 

met kleden daarheen en dan hebben we rode kolen en savooiekolen hebben we gestolen van die 

boot; we hadden nog de kogel kunnen krijgen. Maar de vraag was toch, want we hadden… 

Gesleept door de sneeuw naar huis. Dat werd allemaal gestolen toentertijd. D'r was geen eten, 

we zijn toen in mei bevrijd he, maar we hadden die winter nooit meer doorgekomen. Want het 

had zover geweest, dat als je klein en zwart was hadden  ze je ook al voor een jodin 

aangezien. 

 

I-2: En dat was je? 

 

G: Dat is een vreselijke tijd geweest. 

 

I-1: En 's avonds verduistering? 

 

G: Ook verduisteren, d'r was geen licht meer de laatste tijd en geen warmte. Ja, je slaat je d'r 

doorheen als kind zijnde, maar die ouders hebben het toch heel moeilijk gehad. Want er was 

niks. En toen kwam later de bevrijding en toen gingen de Zweden, gingen van boven dat brood 

en alles hè. En mijn vader was een hele nuchtere man, maar die ging bij ons het binnenplaatsje 

op, toen die vliegtuigen kwamen, en zwaaien. Dat ik dacht, ja man, daar zien ze niks van in die 

vliegtuigen. En dan kregen we allemaal ons eigen brood en mijn moeder zei: “Je doet er maar 

mee wat je wil”. En dan waren we d'r ook zuinig op. Zweeds wittebrood. Dat was toch zalig. 

Nou heb je voorkeur. Ik wil geen broodje van de fabriek, ik moet van de warme bakker hebben. 
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Ik bedoel maar, zo zijn we nou verwend hè, met alles. We zijn ook verwend. Als je nou hoort, 

de kinderen, ze krijgen van alles. Eten, lekker snoep en alles. Dat hebben wij nooit gehad. En 

dan denk ik wel eens: zou dat je gezondheid ook ten goede gekomen zijn? 

 

I-1: Dat je het niet had? Dat zou best eens kunnen, ja. 

 

G: Daar heb ik nou idee van, want ze worden maar dik er tegenin en ze eten van alles, en 

snoep. Ze gaan naar Big Mac en weet ik het allemaal. Ik lust het niet eens. Normaal eten lijkt 

mij het beste, hè? 

 

I-1: Dat klopt. 

 

G: Je mag van alles hebben, maar niet te gek. En als je ouder wordt, wordt het toch minder hè. 

Want vroeger, die warme hap, dat was alles en als ik dan ging zitten, dan zat het me wel eens 

dwars, maar dat heb ik nou niet meer. Nee, d'r wordt nou veel minder gegeten als vroeger. 

Chocoladereep, dan ging ik met een lekkere reep 's avonds zitten, nee, geen behoefte meer aan. 

Dat gaat er allemaal af hè, maar dat is veel beter voor een mens hoor. 

 

Korte inhoudsopgave interview: 
 

1-5  schooltijd 
  verzorging ouders en zussen 
  beroep vader 
 
5-10  schooltijd 
  hulp in de huishouding 
  winkels 
  huisvrouw en verzorging familieleden 
 
10-15  vakanties 
  kennissen, vrienden 
  Mulo 
  verschil in opleiding meisjes en jongens 
 
15-20  Uiterste gracht 
  winkels Groenesteeg 
  brood gestolen 
  oorlog 
  neergeschoten vliegtuig in tuin Elisabethziekenhuis 
  muziek 
 
20-25  kleding 
  twee geloven ouders 
 
25-30  helpen in huis 
  eten tijdens de oorlog 
 
30  verduisteren 
  Zweeds wittebrood  
 


