
 1 

Transcripte interview de heer G.M. Seijn op 4 en 18 januari 2017 
 
Tijdsduiding interview/inhoudsopgave: 
0 – 0.40  Naam, adres, leeftijd, geboorteplaats. 
0.40 - 2.11 Het leven in de buurt Oranjegracht als kind. Thuiswerk voor de conservenfabriek. 
2.11 – 4.37 Het werk van moeder als werkster. 
4.37 – 6.52 Beroep vader: zakkenstopper, en werkloosheid. 
6.52 - 18.40 Jeugd, gezin, dekens spoelen in de gracht, verloofde komt in huis wonen, peuren, 

kattekwaad. 
18.40 – 23.40 De oorlog. Onderduiken, razzia. 
23.40 Winkels in de buurt. 
24.18 Geloof, kerkgang, kinderactiviteiten vanuit de kerk, geloof in de buurt. 
27.32 Status van de buurt. 
28.19 Fabrieken in de wijk. Zaalberg, Van Wijk, Tieleman en Dros, Meelfabriek. 
29.04 Politiek in het gezin. 
29.45 Foto’s kijken. 
30.17 Ondersteuning, arbeidsbureau van vader. 
32.06 School Lagere School, MULO. 
34.07 Eerste baantje drukkerij Luctor et Emergo, verzetsactiviteiten. 
36.23 De oorlog, brood stelen, kattekwaad, honger, hongertocht, Duitser helpen deserteren, 

bombardementen, onderduiken, gewerkt bij De Jong, grossier, pikken van de baas, 
clandestien slachten, vervolging joden. 

57.21 Keuring voor dienst, proberen afgekeurd te worden. 
58.30 Fout in de oorlog, werken voor de Duitsers, bevrijding. 
1.01.55 Uitgezonden naar Indonesië, op herhaling. 
1.07.00 Terugkomst in Nederland. 
1.08.15 Vervolg oorlog in Indonesië.  
1.14.40 Vervolg aankomst in Leiden, eerste baantjes, aannemer, hulp bij Watersnoodramp. 
1.17.30 Werken bij de kantinedienst van het ministerie van defensie in Den Haag, later 

geniebureau in Leiden. 
1.20.30 Problemen met het krijgen van een huis. Huis aan de Groenhazengracht. 
1.22.00 Vervolg verhalen uit Indië. 
1.25.45 Vertrek uit woning Groenhazengracht. 
1.27.22 Verkrijgen van woning Groenhazengracht 6. 26 jaar gewoond. Winkels in de buurt. 

Snoepwinkel. 
1.32.51 Werken bij de gemeente, Afdeling Financiën. Met een miljoen op de fiets. Deurwaarder. 

Pandjeshuis aan de Nieuwsteeg. 
1.42.39 Naar de Gemeentereiniging. Schoonmaken Groenoordhallen. Internationaal 

Volksdansfestival, gladheidsbestrijding. Zwaar beroep. Arbeidsconflicten. 
2.14.00 Afronden, nieuwe afspraak maken voor vervolg. 
 
Tweede deel 
0.20  Het vrijwilligerswerk. Sport. Trainer. Volleybal. 
1.19 De camping van het Volkshuis, Noordwijkerhout. Vanaf 1965. Camping opknappen en 

moderniseren. Toiletgebouw gemaakt. Met hulp van de gemeentelijke dienst. Poolse 
kinderen op de camping uit Torun. In ’95 opgeheven. Verkocht door Volkshuis. 

20.52 Kinderen uit Polen naar Nederland. Uit Katowice. In Polen geweest. 
23.35 De Ratel. Opgeheven rond 1990. Kwam er rond ‘65 bij. Spuiten en andere dingen in het 

Volkshuis. 
29.38 Vrijwilliger in de Lorentzhof, 25 jaar. Vanaf 1990. 
31.15 Vrijwilligerswerk van huis uit meegekregen? 
33.04 Actief in de Statenhof, waar mijnheer woont. Afronding gesprek. 
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G= de heer Gerardus Martinus Seijn, geboren 3 oktober 1926. 
Gzoon: aanwezige zoon van G, Martin 
Gschdochter: aanwezige schoondochter van G 
 
I-1: Wat is uw geboorteplaats? 
G: Leiden. 
I-1: En waar bent u geboren? 
G: Oranjegracht 43. 
I-1: En hoe lang heeft u daar gewoond? 
G: Nou, ik denk, zeg maar 30 jaar. 
I-1: Dus de hele jeugd daar doorgebracht? 
G: Ik ben natuurlijk vier jaar uitgezonden geweest. 
I-1: Maar in ieder geval de hele jeugd, de schooltijd… 
G: En de oorlogstijd in die contreien geweest. Van de Waardgracht, Oranjegracht, 
Groenesteeg, Looierstraat, die hele omgeving. 
I-1: En hoe was het daar? Kunt U vertellen hoe de buurt was? 
G: Eigenlijk heel, om het zo maar te zeggen, kameraadschappelijk. Ja, heel simpel, maar wel 
hartelijk. Ja, dat moet ik wel zeggen. Dingen, waar je nu niet meer van hoort of ziet. We 
hadden vroeger natuurlijk bij Tieleman en Dros, had je dat de mensen materiaal gingen 
halen in de vorm van bonen of fruit en dat moest dan schoongemaakt worden of gepeld 
worden. Nou, en daar kwamen de buren mee. En als jij dan uit school kwam en je had de 
kans, dan kon je bij de buurvrouw of buurman dan mocht je gaan helpen en dat bracht dan 
ongeveer per week 3 gulden op. Daar moest je wel wat voor doen. 
I-1: Maar in uw gezin gebeurde dat niet? 
G: In ons gezin niet, nee. Mijn moeder haalde geen bonen af. Mijn moeder was werkster, 
tweede werkster bij een dominee. Maar daar zal ik maar niet te veel over vertellen, want dat 
was niet al te best. Nee, maar als je er wel wat van wil weten, mag je dat ook weten. Dat was 
dan dominee [J.K.S.] Locher van de Schelpenkade nummer 54 [lees 50]. Daar was mijn 
moeder als tweede werkster. En daar was ook een Duitse dienstbode [Locher en zijn vrouw 
waren beiden in Zwitserland geboren; genaturaliseerd bij wet van 8-7-1920. Van 12-1-1916 
tot 26-6-1922 was ‘juffrouw van gezelschap’ Johanna Emilia van der Muhlen, geb. 17-3-1868 
Elberfeld (thans Wuppertal), maar het is onwaarschijnlijk dat dat de bedoelde is]. En dan 
kreeg mijn moeder wel eens een leuk dingetje mee. Een grote goudrenet appel. Mijn moeder 
mocht dan niet in de kamer komen. Dat soort dingen was voor de dienstbode. Hij was streng, 
hij was sociaal, maar dan tussen haakjes sociaal. En dan kwam ik uit school en dan ging ik 
mijn moeder wel eens halen. En dan zei ze: “Joh, ik heb een lekker pakket gekregen van de 
domineesvrouw”. En ik zei: “Prima”, en dan kwamen we thuis en dan mag je raden wat er in 
zat. Zes grote schelviskoppen. Want dan kon Coba, want zo heette mijn moeder, die kon daar 
nog een lekker soepje van koken. Nou, dat was toch geweldig hè. [geeft aan dat het juist niet 
geweldig was]. Je vraagt je af, met welke gedachten ga je dan zondags naar de kerk om daar 
weet ik wat te gaan verkondigen; dat zal wel het evangelie geweest zijn. Maar goed, dan denk 
ik: als je dan dit hebt als achtergrond, hoe kan je dat in godsnaam verenigen met elkaar? 
Maar goed, dan was op een gegeven moment: ”Jongen, je moet niet zo laat komen, want ik 
krijg een groot pakket van mevrouw”. Nou, en ik ging weer van school naar mijn moeder toe. 
Daar stonden twee grote pakketten. Nou, daar heb ik mij godverdorie rot aan gesjouwd. Dat 
bleken twee pakketten met kranten te zijn. Want die moest Coba, mijn moeder, tussen de 
dekens doen, want dan hadden wij het in de winter niet zo koud. Dat gebeurde! 
I-1: En zij was tweede dienstbode en de tweede dienstbode mocht niet in de kamer? 
G: Nee, die mocht niet in de huiskamer komen. Want daar werd de tafel gedekt door de 
eerste dienstbode, dat was een Duitse dienstbode. 
I-1: Dus de dominee had twee dienstbodes, fulltime? 
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G: Ja, mijn moeder was daar ongeveer twee, drie keer per week. Als ik het goed heb, kreeg ze 
3 gulden daarvoor. 
I-2: Om schoon te maken? 
G: Ja. 
I-1: En het beroep van uw vader? 
G: Mijn vader was van zijn vak zakkenstopper. Wat is dat? Nou, balen jute en daar maak je 
zakken van. Laat maar zeggen voor de kolenboer, voor de boer, de landbouwer; dat was het 
vak van mijn vader. In het begin heeft hij gewerkt in Delft, bij een heel bekende fabriek, de 
Gist Brocades. Maar daarna is mijn vader werkloos geworden, 15, 16 jaar, en op vrij late 
leeftijd is hij nog aan de slag gekund in Woerden in zijn vak en daar heeft hij langdurig 
gezeten, ik geloof wel tot zo’n beetje 75. 
I-1: En dat was zakken vullen? 
G: Nee, zakkenstopper. Zakkenvullen kan je op tweeërlei wijze uitleggen (lachen). Nee, hij 
repareerde ook zakken. Maar maakte ook nieuwe. Balen jute kwamen er aan en dat werd 
afgesneden en daar moest hij dan zakken van maken. 
I-1: Machinaal? 
G: Ja, die gingen naar de Wester Suikerfabriek in Halfweg bij Amsterdam, en die gingen ze 
vullen met suiker. 
I-1: En hoe ging hij dan naar Delft en Woerden toe? 
G: Naar Delft ging hij met een trein. En naar Woerden ging hij ook met de trein, maar eerst 
ging hij lopen van de Oranjegracht naar de Lammenschans hierzo en dan nam hij de trein 
naar Utrecht. En dat heeft hij vele jaren gedaan. Het was een goeie baas. Een sociaal persoon. 
Want zelfs toen mijn vader overleden was[24-3-1986], toen heeft mijn moeder nog een paar 
keer een kerstpakket gekregen. En dan kwamen ze dat brengen naar het bejaardentehuis 
waar mijn moeder was. Dat was in de Lorentzhof. En daar kreeg mijn moeder nog wel een 
kerstpakket van de zaak. Ja, dat waren wel goeie mensen. 
I-1: En hoeveel kinderen waren er thuis? 
G: Wij hadden thuis zes kinderen. 
I-1: En U was nummer? 
G: Ik was de 5e. Ik had 2 zussen boven mij. Ik had 4 zussen en ik had 1 broer. (Bij nader 
inzien klopt dit niet [hij was nr. 3 van 6]). Ja, die hadden we allemaal in ons kleine huisje op 
de Oranjegracht en onze huisbaas, die man, die woonde boven ons, dat was de huisbaas [J.A. 
Hilgersom woonde Oranjegracht 43a; later R. Looijen en J. Galjaard]. Beneden achterin 
hadden wij een soort kippenhok. Mijn vader, die had vier, vijf kippen. Die sprongen zo van de 
plaats in dat kamertje. Maar ja, op een gegeven moment ging dat niet meer. Toen zijn die 
kippen weggegaan. Maar dat was zo vochtig. Verschrikkelijk. 
I-1: Dat zijn die oude wevershuisjes, toch? 
G: Ja, die wevershuisjes. Er zijn wel wevershuisjes op de Oranjegracht, maar die zijn specifiek 
en helemaal opgeknapt. Dat staat er allemaal nog. Maar bij ons was het geen specifiek 
wevershuis. Het was een heel slecht huis. Mijn vader had dan nog een schuur gemaakt. Later 
wilde de gemeente dat allemaal weg hebben. Die hele buurt, de hele Oranjegracht, is allemaal 
afgebroken. En de Waardgracht en de Steinstraat [Langestraat?], allemaal. 
I-1: In de jaren ‘70? 
G: Ja. Wat er natuurlijk ook was, het water van de Oranjegracht. En dan had je walletjes, zo 
noemde je dat, en dan had je die mensen, een paar arbeiders van de dekenfabriek, van 
Zaalberg, die kwamen daar regelmatig met een handkar vol met dekens. Dan kwamen ze 
spoelen. Dan was de Oranjegracht, dan was die weer rood en dan was die weer blauw en ga 
zo maar door. En dat dreef allemaal zo door. Ja, dat was verschrikkelijk gewoon. Maar er 
werd ook nog in gezwommen (lachen). Ja, dat werd ook nog wel gedaan. 
I-1: Maar dat huisje, op de benedenverdieping werd met zijn achten gewoond? En hoeveel 
slaapkamers had dat dan? 
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G: Wij hadden drie slaapkamers, zeg maar, en een alkoof. 
I-1: Beneden? 
G: Ja. Dan moest je eerst door de keuken heen en dan had je het voormalig kippenhok. En dat 
hebben we een beetje opgeknapt en zo. Maar het was zo vochtig als wat. En daar sliep ik met 
mijn broer in een wat nauw bedje. En mijn vader en mijn moeder, dat weet ik nog goed, in de 
alkoof. 
I-1: In de huiskamer? 
G: Nee, die was apart van de huiskamer. En als je de schuifdeur open deed had je een 
slaapkamer aan de straatkant van de Oranjegracht. En daar sliepen de zusjes. Maar heel snel 
was de oudste zus er al uit. Maar toen kregen we een andere moeilijkheidsgraad. Namelijk, ik 
had verkering. En die verkering was al begonnen voordat ik naar Indië ging. Twee maanden 
erna zat ik al op de boot. Maar goed, dat goeie mens, die is nu helaas overleden, maar dat is 
altijd nog mijn vrouw geworden. Die kwam uit Amsterdam en die had het net zo rijk als wij 
oftewel zo arm. Mijn vrouw, die werkte dus wel, en die moest alles thuis brengen. En die 
verdiende geloof ik 5 of 6 gulden op een naaiatelier. Dat had ze. Ze wist van maten en van [?], 
dat kon ze. Dat moest ze thuis brengen. “Dan houden we niks over. Mag ik ook naar de 
kapper, mag ik ook de Margriet of een blad lezen?” “Dat kost toch geld?” Maar daar hadden 
ze nooit oren naar in Amsterdam, de Sociale Dienst. 
I-1: Want de vader had een uitkering? 
G: Ja, haar vader, haar ouders dan, die hadden een uitkering en die werden gekort omdat zij 
geld moest betalen. Ze dachten er niet bij na dat zij ook een paar centen nodig had. 
I-1: Dat is nu weer zo. 
G: Min of meer wel, ja. Of je wordt op een andere manier wel gepakt. Maar toen had mijn 
vader een grapje, nou ja een grapje, het was gewoon legaal. Hij zei: “Weet je wat, haal die 
meid maar hier naar toe, uit Amsterdam”. Mijn vader was gek op mijn vrouw, mijn 
toekomstige vrouw. Vond ik wel leuk trouwens. Daar vandaan hebben we haar naar huis toe 
gehaald, naar Leiden toe. En toen kreeg haar moeder van wat zij thuis bracht alles weer 
aangevuld. En wij konden sparen, hoera, sparen. Dat hebben we op onze manier gedaan. 
I-1: Maar hoe was het nu als kind op de Oranjegracht? 
G: Je ging heel erg loyaal met elkaar om. En je was behulpzaam naar elkaar toe. We hadden 
een buurman, die ging vaak peuren. Weet je wat peuren is? Het heeft met vis te maken, met 
paling. Met alen voornamelijk. Dan heb je een hengel en een lijn eraan en ‘n stuk van een 
nylonkous; daar doe je een hap wurmen in. Dan zit je zo op de grond en dan komt die aal, die 
ruikt die wormen of wat het ook is en die blijft met zijn tandjes aan de nylondraad hangen en 
dan hupsakee in de schuit en in de schuit daar lagen vlondertjes van zo hoog met altijd een 
beetje water in zo’n roeiboot en dan kwam je soms met 50 palingen aan en die werden 
gerookt. En dan kreeg jij er dan ook een paar van. Het was natuurlijk ook zo, dat als hij ’s 
nachts terugkwam, die man, dan ging hij uitslapen, maar dan had een ander hem al een keer 
gezien en die had voor die tijd dat ding leeggehaald (lachen). En dan dacht hij, heb ik dan 
misschien een gat in die boot of zo? Dat was niet waar. 
I-1: Was dat in de stad, die aal? 
G: Je ging bijvoorbeeld naar de singel, deze singels, dat bruggetje waar je zo onder door gaat, 
die dukdalf, daar zat je dan goed. 
I-2: Peurbakken heb je. 
G: Ja, van de peurbakkentocht. Daar komt het vandaan. Het mooiste was natuurlijk ook, je 
moest altijd een paraplu bij je hebben. Die paraplu, die zet je op en draai je om in het water. 
En dan komt er zo’n klein beetje water in die paraplu te staan. Als de paling er in komt, komt 
hij er niet uit. Anders moest je hem vaak omdraaien in de roeiboot en dan was je hem al weer 
kwijt. Meteen op de paraplu. Dat was een handigheidje, wat je dan leert. En op de 
Waardgracht hadden we manke Bram. Manke Bram was een voorman grondwerker van de 
HANAB, die grondbedrijven [Handels- en Aannemingsbedrijf te Oegstgeest, Koninginnelaan 
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2a], en die had dan de bijnaam van hedelahup. En hedelahup was, er stonden dan 20 man 
aan de kabel, en dan hedelahup en dan moest die kabel er doorheen getrokken worden. Nu 
boren ze. Dat was manke Bram. En die had ook zo’n bootje daar liggen. Vroeger had je van 
die rubbertjes op de bierflesjes. En als je die nu een klein beetje nat maakte, dan deed je er 
een schroef doorheen en dan op de ramen. En dan had je een touwtje met een paar knopen 
er in. En die ging tikken op die ruit, weet je wel. Dat roeibootje van hem, dat lag in de 
Waardgracht. En ik zat in dat roeibootje. En die jongetjes stonden aan de andere kant en die 
stonden maar te lachen. En die kerel die sprong uit zijn vel. Hij was zo groot, je wist je geen 
raad. Maar ik had angst, maar op een gegeven moment zeiden ze: “Bram, hij zit in je schuitje 
hoor”. Nou, dan moet je maken dat je weg komt. Dan moet je uit dat schuitje springen, want 
hij sloeg je dood. (lachen). En ik met dat touwtje. Dat had hij nooit gezien. Ja, zulk soort 
dingen. 
I-1: Het was leuk? 
G: Ja, het was allemaal leuk. 
Zoon G: Dat verhaal met de krant in de fik steken en aanbellen? 
G: Een schotsje zetten, dat ken je natuurlijk ook wel. IJsschotsen zetten. Met een hakbijl of 
wat je dan ook had, ging je schotsen pakken. Die zet je tegen een deur en dan bellen. Pats, 
daar lag die in de gang. 
Zoon G: De krant in de fik steken, waar ze op gingen trappen; daar zat een hondendrol in. 
G: We hadden natuurlijk ook een oud pakhuisje. En daar speel je dan indiaantje of wat ook. 
I-1: Van wie was dat pakhuisje? 
G: Dat was een oud pakhuisje van Van der Poel in de Oosterkerkstraat. Dat was een 
verlengstuk van de Langestraat. Je had natuurlijk de Katoenfabriek. Waar natuurlijk ook heel 
veel geverfd en gespoeld werd in de grachten. Daar hadden we zogenaamd wel eens 
vergadering. We waren toen 10, 12, 13 jaar. Al die dingen, die kon je uitvreten natuurlijk. 
Boven hadden ze een pijp. Dan zeiden we, joh, dan kon je mooi kijken hoe het met die sterren 
is en zo. En de maan. En als je er dan doorheen keek, dan stond er een met een groot ding 
met water (iedereen lachen). Kijk, al dit soort dingen. Dat kon allemaal. En dan hoepelen. Ik 
had zelf een prachtige hoepel. Daar rende ik mee over de grachten en over de brug. Dan liep 
je als een kievit. Heerlijk, heerlijk. Die had je vast met zo’n stuk ijzer met een ring. En met dat 
ding kon je alle slingers mee maken. Heerlijk was dat. Daar kan je op terugkijken, op zo’n tijd. 
I-1: Er was wel armoe daar? 
G: Er was echt wel armoe, maar zondags dan moest ik naar Gaasbeek in de Groenesteeg, en 
daar was dan de ijsboer, dan namen we vier of vijf bekers mee van huis uit en dan werden 
die gevuld en dan zeiden we: geef maar een gulden bijvoorbeeld. Dan had je vier of vijf 
bekers ijs. Dat was een traktatie natuurlijk. En dan ging je voor de deur zitten, dat kon 
allemaal, je pakte een deurmatje en ging voor de deur en kon je zitten. En dan gingen we 
vogeltjes vangen. Musjes, dan had je weer een zootje [?] neergelegd en een ringetje maken. 
Dat ken je misschien ook wel. En op een gegeven moment dan zag je dat de spreeuwen 
kwamen. Dan sloeg je op z’n poot en dan stond die strak. En dan vloog die overal heen. En 
dan de buurman weer klagen. We hadden in de oorlog aan de overkant wel een verkeerde 
man zitten. Dat was De Bruijn. Dat was er eentje van de partij. Daar waren we altijd wel 
voorzichtig mee. Maar we hebben geen aanwijzingen dat hij ooit iemand verlinkt zou 
hebben. Dat kan ik me niet herinneren. 
I-1: U was als ik even uitreken 14 toen de oorlog begon? 
G: Ja. Ze kwamen eigenlijk voor mij, maar mijn vader hebben ze gepakt. Twee keer. De eerste 
keer is mijn vader opgepakt en hebben ze hem gebracht naar Gelsenkirchen. En daar heeft 
hij na een goede week de benen genomen. Heleboel lopend heeft hij dat gedaan. 
Teruggekomen. En intussen in de alkoof, de slaapkamer van mijn ouders, in een oude kast 
hadden we zo diep gemaakt en daar zat ik achter. Tenminste, wie er op een gegeven moment, 
als er weer een razzia was, dan dook ik meestal die kast in. 
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I-1: Ja, want u was al oud genoeg om opgepakt te worden? 
G: Ja, als je 15, 16 was dan werd je gepakt en dan ging je naar de AD, de Arbeidsdienst. De 
tweede keer is mijn vader weer gepakt en toen werd hij neergezet in Warmond om 
mitrailleurnesten te maken. Maar dan kwam hij wel ’s-avonds thuis. 
I-1: Hoe ging dat dan met zijn loon? Want als je in Duitsland zit, dan heb je geen inkomen 
meer. 
G: Nee, dat kreeg je gewoon niet. Dat is ook inderdaad zo. 
I-1: Was hij toen al werkloos? 
G: Ja, toen was mijn vader werkloos. En toen hij uit Duitsland kwam, was er natuurlijk ook 
niks. Hij is toen verraden door een voormalige slager. Die werkte bij Sociale Zaken en aan 
een zekere mijnheer Smit had hij dat doorgegeven. Dat mijn vader teruggekomen was. Dat 
was toen verlinkt geworden. En toen werd hij voor de tweede keer op een gegeven moment 
gepakt. Hij had een goede Duitser. Die deed het heel rustig aan. Die was niet van rang. Maar 
hij moest natuurlijk wel mee. En toen hebben ze hem daar neergezet bij dat grote complex 
van Marienpoel. Daar werd hij op twee van die hoeken… Dat heb ik wel eens gezien. Ik ga er 
zondags nog wel eens voorbij als ik naar Sassenheim ga. Op die hoek, daar heb je van die 
rotondes, daar heeft hij mitrailleursnesten moeten maken. Dat hij zo een bocht kon overzien. 
Dat wilden zo hebben dan, die Duitsers. Ja, zulk soort dingen heeft hij moeten maken. 
I-2: Waar leefde het gezin van? Als het gezin geen inkomen had? 
G: Mijn opa had een goede baan. Die was stoker op de Lichtfabrieken. Daar kregen we nog 
wel eens wat van. En dan hadden we een oom, die was chef bij Simon de Wit. Die had ook nog 
wel eens wat over. En dan kom je op het verhaal, heb ik je dat verteld van die mevrouw van 
die erwtensoep? Op een gegeven moment hadden we ons gemeld, dat we een kerstpakket 
konden krijgen. En toen had je op de Middelweg een instituut, dat zorgde voor die arme 
mensen, dat ze af en toe wat extra’s kregen. Toen kwamen wij ook een keer aan de beurt. 
Maar voor die tijd hadden we van een oom van ons, in de oorlog had je dus erwtenmeel, die 
emballage werd dan weggegooid, maar daar zat heel vaak nog wat in. Dus als je dat 
uitschudde, op een gegeven moment had je wel een pondje. En daar kon je een lekkere bak 
erwtensoep van maken. Nou, dat had mijn vader gedaan. Er stond een pan op tafel. Er wordt 
gebeld en daar komt mevrouw Jansen, ik noem maar wat, een lange regenjas, een mooie 
hoed. “Zo, dat ruikt goed hierzo”. Ik hoor het ze zeggen, echt in de gang. “Oh”, zei ze, “dan het 
ruikt hier goed”; daar stond die pan erwtensoep op tafel. En ze loopt naar binnen en ze tilt 
die deksel op. Ja, en toen heeft mijn vader de achterkant van de bijbel uitgesproken. En dat 
was niet al te best. Hij zeg: “Wegwezen, want ik schop je helemaal de gracht in”. 
I-1: Maar wat wilde ze dan? 
G: Nou, die kwam kijken hoe het met het gezin stond om ons toe te kennen voor een pakket. 
En toen zag ze de pan met erwtensoep. Toen dacht ze, we hebben het niet zo slecht, het valt 
wel mee. Maar mijn vader was des duivels. Hij heeft ze niet aangeraakt, dat weet ik zeker. 
Maar ze moest wel maken dat ze weg kwam. En wij kregen natuurlijk geen kerstpakket. 
I-2: Voor de oorlog, waren er winkels in uw buurt? 
G: Wij hadden naast ons een winkel, een kruidenierswinkel. De familie [L.] Voogt [nr. 45].  
I-1: En waren er nog meer winkels in de buurt? 
G: Ja, ik had ook nog een kolenhandelaar naast ons, Van Dorp [W.C. van Dorp, nr. 47], en we 
hadden Smittenaar, ook een kruidenier, en we hadden Jan Polanen om de hoek van de 
Groenesteeg effe over de brug heen, die hadden we daar ook nog. Ja, die vent had grote 
klauwen. Ja, Jan, geef maar, dan ga je voor een cent. Dan kreeg je voor een cent drop. Daar 
maakte je een lekker zooitje van. Het had een grote inhoud. 
I-1: En hoorde het gezin bij een kerk? 
G: Nee, we gingen wel eens als kind zijnde, noem het verveling of wat ook, naar Pniël of naar 
Jeruël. Dat waren dus religieuze instellingen. Uiterstegracht en Middelstegracht. Na afloop 
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van de dienst dan kreeg je een plaatje mee, een of ander gedichtje of zo, een religieus plaatje. 
Geen dwingelandij hoor, dat moet ik zeggen. Het was erg vrij en speels zelfs. 
I-1: Dat was voor kinderen? 
G: Ja, ik was intussen ook 14, 15 jaar. Dan ging ik ook wel eens zondags. Soms kreeg je ook 
nog een keer wat lekkers. Dat was dan ook meegenomen. 
I-1: Maar het gezin hoorde niet … 
G: Nee, nee. Mijn vader is van origine Brabander [neen, Gerardus Martinus Seijn was geboren 
Leiden 3-5-1902 met een volledig Leids voorgeslacht] en mijn moeder is in Leiden geboren 
dus [Jacoba Antonia Hendriks, geb. 21-6-1905 als dochter van Jacobus Antonius Hendriks en 
Sara Bavelaar]. Maar wij waren dus niet kerkelijk. 
I-1: Dat was toen nog bijzonder. 
G: Eigenlijk wel ja. 
I-1: Nu niet meer, maar … 
G: Nou, vandaag de dag kijken ze je ook nog wel eens aan als je niet een of ander geloof 
belijdt. 
I-1: Ja, maar nu hoort de meerderheid van de bevolking niet tot een geloof, maar toen was je 
nog heel uitzonderlijk. 
G: Maar het was ook niet zo dat mijn ouders mij verboden om daar naartoe te gaan. Helemaal 
niet. En dan hadden we in de, ook vlak in de buurt, hadden we nog een gebouw, “Geloof, hoop 
en liefde”. Dat was echt een sociaal ingestelde stichting. En daar kon je dus op 
woensdagmiddag, dat was natuurlijk een vrije middag van school, daar werden die kinderen 
zoveel als mogelijk beziggehouden. Daar kon ik ook toe behoren als ik dat wilde. Dat heb ik 
ook wel eens gedaan en later ben ik bijna in die sector gegaan. Met het Leidse Volkshuis. 
Daar heb ik zo’n beetje 30 jaar rondgelopen. 
I-2: “Geloof, hoop en liefde”, van welke kerk ging dat uit? 
G: Dat was protestants. Maar er werd wel eens wat gezegd hoor, maar helemaal niet heel 
streng, nee. Daar werd je vrij in gelaten. 
I-1: Gingen uw ouders naar een bepaalde winkel, omdat ze een bepaald geloof hadden? 
G: Nee, alleen winkels die goedkoop waren. 
I-1: Dat speelde geen rol? 
G: Je had de groenteboer van Jansen in de Groenesteeg. Nou ja, als er een aanbieding was van 
andijvie, ik noem maar wat, dan gingen ze daarheen. En de kolenboer hadden we er ook 
naast zitten. En de kruidenier zat naast ons. Meer had je niet. 
I-1: Ik neem aan dat toen de geloven door elkaar waren. Toch? 
G: Ja, daar werd eigenlijk niet zo zeer op gelet. Zeer zeker niet op de Oranjegracht. Toen was 
er wellicht één iemand, die wat meer gelovig was dan dat wij er aan deden. Wij deden er 
bijna niets aan. Dus dan weet je het wel. Ja, dat was de familie Schouten. Maar voor de rest 
waren het allemaal wel geschikte mensen. We waren allemaal even rijk. Om het zo maar te 
zeggen. 
I-2: Allemaal even arm. 
G: Ja, zo is het ook. 
I-1: Want om de hoek, aan de Nieuwe Rijn… 
G: Daar woonden de rijkere mensen. En op de Langestraat, dat had je een paar grote huizen. 
Met het stukje Nieuwe Rijn. Maar of die mensen zo rijk waren? Er was een stukadoor, die 
woonde daar. En later is zelfs een zus van mij daar gaan wonen. Die heeft het alleen op latere 
leeftijd heel goed gekregen. Maar daar hebben ze dan ook 50 jaar voor gewerkt. En hard ook. 
Die hadden een grote zaak op de Hooigracht van 4-6. Maar daar hebben ze dan ook dag en 
nacht voor gewerkt. Maar dat is een veel latere periode. 
I-1: En er stonden grote fabrieken in de wijk? 
G: Ja, we hadden natuurlijk Zaalberg en we hadden Van Wijk. Dat waren dekens en de 
lakenfabrieken. En Tieleman en Dros, hoera. Dat was ook niet weinig. En de Meelfabriek, nu 
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nog. Ja, de Meelfabriek, daar werkten er ook nog heel wat. Die mensen kregen iedere 
zaterdag allemaal een of twee broden mee. Er werd ook veel gebakken voor de Duitsers. Die 
kwamen met paard en wagen altijd de broden halen. Ja, je hebt allerlei dingen kunnen 
uithalen. 
I-2: Hoe waren jullie thuis politiek? 
G: Mijn vader die las ‘De Waarheid’. Die is daar op een gegeven moment mee uitgescheden, 
omdat het veel te gevaarlijk was met die buren aan de overkant. Dat was een blad, ‘De 
Waarheid’. Dat was het blad van de Communistische Partij. Mijn vader is een recht persoon. 
Als je hem onrecht aandoet, dan zocht hij je gezicht op. 
I-1: Was hij ook lid van de CPN? 
G: Nee, absoluut niet. 
[Intermezzo, foto’s kijken] 
G: Mijn vader moest zich iedere week melden. Arbeidsbureau. Anders kreeg je geen 
ondersteuning. 12 gulden. En dan kregen we ook nog twee bonnetjes voor twee bussen vlees. 
Twee bussen. Die kostten 37 cent. Moesten we betalen. Gingen we naar de slager Crama in de 
Groenesteeg. En dan gingen we op maandag of dinsdag dat halen. En dan donderdag of 
vrijdag en voor het weekend hadden we ook nog. En we kregen drie pakjes boter in de week. 
Margarine, dus wagensmeer, zeiden we altijd. 
I-1: Je kreeg dus geld en dan ook nog bonnen om dat soort spullen te halen? 
G: Ja. Die kostten 11 cent een pakje. 
I-1: Maar dat was goedkoper dan als je het zelf in de winkel kocht? 
G: Ja. 
I-1: En moest je dan elke dag naar de Sociale Dienst toe? 
G: Mijn vader; om de dag moest hij zich melden. 
I-1: En hij hoefde geen arbeid te doen, in die tijd, voor de gemeente? 
G: Nee, voor de gemeente hoefde hij dat niet te doen. 
Gzoon: Het Leidse Hout is toen toch …? 
I-2: Van die werkprojecten. 
G: De Kanaalweg is ook gegraven toen. 
I-1: Ook door werklozen? 
G: Jazeker. Door de DUW. Dat betekent Dienst Uitvoering Werken. Maar daar zaten 
honderden mensen in. Met ‘t schopje, he. 
I-1: Dat dat allemaal nog met de schop gegraven is. 
G: Niet te geloven. 
I-1: Dat kan je je niet voorstellen. De school. Op een gegeven moment naar de lagere school 
gegaan? 
G: Ik zat op school in de Haverstraat. Dat was een gemeenteschool. 
I-1: In de Haverstraat? 
G: Ja, in de Haverstraat. Die bestaat niet meer. Haver met een r, bij het Plantsoen. Je hebt daar 
de Gortestraat en de Haverstraat. En de Binnenvestgracht. In Leiden heb je geloof ik 6 
binnenvestgrachten, als ik het goed heb, vanaf het station heb je er één en in de Groenesteeg 
heb je er nog een stuk of vier, maar die lopen rechtdoor. Van de Hooigracht tot aan het graf, 
daar heb je allemaal de Groenestegen. Mijn opleiding, die was nog geen 0,01, maar die was 
niet veel meer. 
I-1: Daar heeft u in ieder geval…. 
G: De lagere school doorlopen. En toen ben ik later nog naar het voortgezet onderwijs 
gegaan. En dat was, wat je tegenwoordig zegt MULO. En daar ben ik een paar jaar geweest. 
I-1: Maar er was toen toch al MULO of niet? 
G: Nee, nee, in de Haverstraat niet, dat was puur lagere school met zes klassen. En dan moest 
je weg. En toen ben ik naar een andere school gegaan en dat was op de Oude Vest naast de 
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Schouwburg. Die school heb je nu nog. Ja, of er nog een school is, dat betwijfel ik. Maar dat 
gebouw wordt nog wel gebruikt. 
I-1: Ja, K & O is dat. 
G: Oh, is dat K & O? 
I-1: Ja, volgens mij wel. 
G: Maar dat zit er ook naast he, eigenlijk? In de Hazewindsteeg. Want ik ging eigenlijk door 
de steeg heen. Dat is de Hazewindsteeg. 
I-1: Ze hebben de foyer van de schouwburg daar doorgetrokken. 
G: Ja, inderdaad, dat hebben ze gedaan ja. 
I-1: En wat voor school was dat? 
G: Noem het een MULO-school. 
I-1: Maar het heette niet zo? 
G: Nee, nee, Centrale School, MULO, zoiets. Dat heb ik ook niet afgemaakt. Want toen ben ik 
aan het werk gegaan. Toen kreeg ik een baantje. 
I-1: Hoe oud was u toen? 
G: Zeg maar 15. 
I-1: In de oorlog dus. 
G: Ja, dat was in de oorlog. Ik was 15 en toen ging ik aan het werk bij een drukkerij Luctor et 
Emergo in de Nieuwsteeg. Daar werd ik loopjongen en kreeg ik drie gulden in de week. Ja, 
daar moest ik er ook twee van thuis brengen en eentje had ik voor mezelf. Ja, zo ging dat. En 
dan moest ik wel eens pakketjes wegbrengen naar een brugwachter en dan dacht ik altijd: 
wat is dat toch, een drukkerij, jullie werken met materiaal, dat is plat spul allemaal. Boeken 
of papier. Maar dat zat allemaal typisch. Nou, later ben ik er achter gekomen dat het 
onderdelen waren van wapens. Dat heb ik nooit geweten. En dat bracht ik dan naar een 
brugwachter. Want die lui, van de hele bezetting, waren diverse eigenaren van die 
drukkerijen in de Nieuwsteeg. De Nieuwsteeg nummer 6 als ik het goed heb [neen, 9]. Waar 
nu Malle Jan zit, het restaurantje. Daar zat Luctor et Emergo, drukkerij. En daar zaten drie of 
vier eigenaren, een gemeenschap eigenlijk. Hele geschikte lui. Die hebben dat allemaal 
gerund daarzo. 
Gzoon: Waar ging het dan over? Waarvoor waren die wapenonderdelen? 
G: Ja, dat weet ik niet. Had ik dat geweten. Ik ben er later alleen maar achter gekomen dat dat 
onderdelen waren van een wapen. Voor de ondergrondse was het. 
I-1: Voor het verzet? 
G: Ja, ja, want ik heb later iemand gesproken, een zekere Van Vuren van de Waardgracht, en 
die zei: “Ja, Seijn, dat heb jij nooit geweten, maar weet je wel dat jij, en hij kwam met datgene 
wat ik altijd in die tijd gedaan had. Voor die drukkerij, want jij bracht het naar mijn opa”, zei 
hij. Als brugwachter bij die brug. Ja, dat heb ik gedaan, inderdaad. Ja, die heeft toen opening 
van zaken gedaan dat het voor de ondergrondse was. Maar dat heb ik nooit geweten. Met die 
pakketjes liep ik op straat en dan bracht ik dat weg. Ja, en vanzelf ook andere dingen 
natuurlijk. Wat hebben we nog meer gedaan? 
I-1: Wat heeft u van de oorlog gemerkt? 
G: Gemerkt, dat wel natuurlijk, want aan de overkant bij ons aan de gracht, daar stonden de 
Duitsers te koken. Daar hadden ze van die grote wagens met paard en wagen en daar hadden 
ze de ketels in, daar werd gekookt. En in het gebouw van de SDAP, op de Herengracht [nr. 
32-34, het Volksgebouw], daar zat een heel stelletje van de partij. En daar werd ook nog wel 
eens brood gebracht. En daar hadden we op een gegeven moment, met nog een kameraad, ik 
zei: “Joh, daar staat af en toe een broodwagen”, ik zeg, “die vent laat de klep open staan en 
dan gaat hij naar binnen en dan komt hij meteen heel snel terug. In die tussentijd moeten we 
zien dat we een brood te pakken krijgen”. Ja, maar dan moest je de brug over, de hoge brug 
op, nou ja, dat is ons wel een keer gelukt. 
I-1: Die hoge brug bij de Groenesteeg? 
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G: Ja. Daar had je ook nog die plantenzaak van Nieuwenburg. 
I-1: Had je die toen al? 
G: Ja, dat was die oude Nieuwenburg. Ik heb er nog als jongen gewerkt op zaterdagmiddag 
voor een dubbeltje. Weer wat anders. Van die brug, de jongens hadden op een gegeven 
moment een grote autoband. En dan zeiden ze: “Mart, durf jij in die autoband te gaan zitten?” 
“Ja, dat durf ik wel”. “Ja, maar dan trappen we je er af, zo van die brug af, dan ga je zo de 
Groenesteeg in”. Ik zei: “Nou, dat lijkt me wel leuk”. Ik zat als een kind dat nog geboren moest 
worden, zat ik er in. (lachen). En dan gaven ze dat ding een lel, en op een gegeven moment 
door een steentje of wat ook, sloeg hij naar links. Bam, tegen een deur aan. En die deur, die 
slaat open en meteen een vrouw: “Wat is dat hier god …..” En ik gauw, ik was er natuurlijk al 
uit voor dat ik in die gang lag. En zij moest die trap nog af komen, dus was ik al weer weg. Dat 
zijn van die leuke dingen. 
I-1: Honger gehad ook in de oorlog? 
G: Ja, dat wel, ja, ja, we hebben de sneetjes brood moeten delen en we hebben ook 
bloembollen gegeten. Ja, en we hadden zo’n potje en ik zat daar lucifertjes in te gooien, zulke 
stukjes hout voor een beetje vuur. En dan hadden we een paar suikerbieten, in stukjes 
gesneden en dan kregen we stroop. 
I-1: En hoe kwamen jullie dan aan die bieten en….? 
G: Die scharrelde je; ik ben naar Wassenaar geweest en ik heb daar een paar bomen 
omgezaagd. Levensgevaarlijk. Als de Duitser Seyss Inquart, die zat op de Van Zuylen van 
Nijeveldstraat, en daarachter hebben we een paar bomen omgezaagd. En toen zijn we naar 
Leiden toe gelopen. Alleen maar: dan kon je wat stoken, dan had je ook nog een beetje 
warmte. 
I-1: Maar was u nog op tocht geweest om eten te vinden ergens? 
G: Ja, ik kan je wel wat vertellen van mijn vader. Mijn vader had één of andere kameraad 
opgedoken met een oom van mij en ze zouden met zijn drieën met een platbodem en bomen 
naar Alkmaar, zouden ze eten gaan halen. Kolen. Mijn moeder had het laatste halve broodje 
meegegeven. En ze hadden echt helemaal niks, echt niet. Ze zijn weg gegaan. Maar mijn vader 
was net, de Nieuwe Rijn, via Oegstgeest, zijn ze zo die kant heen gegaan. Op een gegeven 
moment stond voorop iemand van de SDAP. Met een geelachtig zo’n kleurig overall, met een 
groot hakenkruis erop. Dat bleek een oom van mij te zijn. Maar die andere drie die beneden 
stonden te bomen, dat waren zogenaamd gevangenen, daar was mijn vader ook bij. En zo 
voeren zij door het Oegstgeester kanaal en werden ze bij de brug werden ze gestopt door een 
wachter. Dat was waarschijnlijk weer de Landwacht. Daar stond die vent en hij zei Heil Hitler 
en die vent met die band en ze mochten doorvaren. Na een goede week zijn ze 
teruggekomen. Ze hadden helemaal niks meer. En wat hadden ze: twee rode kolen. Meer 
niet. Twee rode kolen. 
I-2: Was dat een oom van u? 
G: Dat was mijn vader. 
I-2: Die man met die gele… 
G: Waarschijnlijk is dat mijn oom geweest. 
I-2: Een broer van uw vader? 
G: Nee, nee. De broer van mijn vader was ergens anders in Leiden. Nee, met diezelfde oom 
heb ik ook nog een Duitser laten deserteren. 
Gzoon: De vader van Horst Schlieker. 
G: Horst Schlieker. Die is later nog een oom van mij geworden. Die is met een tante van ons, 
met een zuster van mijn moeder getrouwd [H.A.K. Schlieker, automonteur, tr. november 
1945 E. Hendriks; woonden Lusthoflaan 54]. 
Gzoon: Die hebben ze ondergedoken gehad. 
I-1: Ja? 
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G: Ja, we waren dus in Wassenaar. We hadden ook een tante, tante Bep, en daarvan dachten 
we allemaal dat ze aan het rotzooien was met Duitsers. Maar later bleek, veel later, toen op 
het Noordeinde werd ze gepakt, om ook ingekalkt te worden op haar hoofd. Dat konden we 
maar net voorkomen. Want wat was het? Ze werkte juist ondergronds. Bij de Duitsers en 
daar had ze ene Horst Schlieker leren kennen. Die was van de Hermann Göring-troepen. En 
die kwam net uit [Monte] Casino, uit Italië. Daar hadden ze zwaar gevochten en daar mocht 
hij in de Zuylen van Nijeveldstraat, waar de Ortskommandant ook was, daar mochten ze 
blijven. Uitrusten, en daar hebben ze intens kennis met elkaar gemaakt; kortom, die zijn 
vriendjes geworden. En wij dachten: goh, joh, daar krijgt ze gesodemieter mee. En ze voelden 
aan dat de oorlog op zijn eind begon te geraken. En toen op een gegeven moment, toen moest 
ik met een oom van mij, eerst bij mijn oma, eerst met SB-stijfsel, waar dat voor staat weet ik 
niet meer, dat stond er op met grote letters. En daar werd pap van gemaakt en dat kon je 
opeten. 
I-1: Werd van aardappels gemaakt. 
Gzoon: Zetmeel. 
G: Ja, zetmeel. Dus dan hadden we weer wat te eten. Dat was even het zijpad. Toen kwamen 
we nog wel eens bij mijn oma, ik moest altijd mee naar mijn oma toe, dat was gezellig; een 
paar tantes kwamen dan ook weer bij elkaar, ook van een groot gezin. En toen zeiden ze: ”Je 
moet niet zo druk zijn, hoor, want we hebben een vakantieganger hierzo en die man gaat 
morgen weer weg”. Maar dat was die Horst Schlieker. Die hebben we in uniform ’s avonds 
opgepakt in Wassenaar en meegenomen met wapen en alles en op de zolder in de 
Lusthoflaan nummer 54 hebben we hem daar neergezet. En daar is hij een goed jaar 
gebleven. En dat is allemaal wel goed gegaan. Zij is getrouwd met hem. Een heel goed gezin 
geworden, drie kinderen, één kind is helaas verongelukt, maar nu nog is Peter Schlieker, die 
heeft een garagebedrijf, dat is dan een zoon, want die goede man en mijn tante zijn allebei al 
overleden. Die heeft nu nog een garage. 
I-1: Dat was levensgevaarlijk! 
G: Ja! Ze waren er allemaal aangegaan. 
I-1: Ja, desertie. 
G: En nooit heeft iemand het verder geweten, er is nooit over gesproken geworden. Maar hij 
zat wel bij haar oma, dat goede mens was ook 80. Zat hij op zolder, maar al die tijd nooit in 
stand weten te houden ??? weet je wel. 
I-1: En die moest ook eten natuurlijk. 
G: Ja. Die moest ook eten hebben. 
I-1: Die is er dus niet uit geweest? 
G: Die mocht absoluut niet naar buiten. Nee, dat weet ik nog wel. 
I-1: En bombardementen? 
G: Ja. In de Haverzaklaan. Daar zat ook nog een tante van ons. En ik had ook nog een tante, 
die is omgekomen bij een bombardement in de Sophiastraat [10 december 1944, Johanna 
Massaar-Hendriks]. Die is vlak bij de Herensingel. De achterkant van de kerk daar, heb je de 
Alexanderstraat en de Julianastraat en de Sophiastraat. 
I-1: Voor het station aan de Singel? 
G: Ja. Daar kwamen de V1’s. Ja, en die hebben ze ook gebombardeerd. Maar ze waren 
helemaal uit de koers natuurlijk. Maar die andere waren voor het station. 
I-1: Voor het grote station? 
G: Ja, voor het grote station, zeg maar. En toen hebben ze de Haverzaklaan platgegooid. 
I-1: En heeft u daar wat van gemerkt of gezien? 
G: Ja, die tante van mij is daar omgekomen en die ene tante is omgekomen bij de 
Sophiastraat. 
Gzoon: En jijzelf? 
G: Ikzelf? Nou, nee. 
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Gzoon: Heb je die bommen gezien of gehoord? 
G: Ja, dat heb ik wel gezien natuurlijk. Ik heb ook dat luchtgevecht gezien van dat vliegtuig 
dat in dat ziekenhuis gedoken is op de Hooigracht [24-10-1943]. Weet je hoe die er in ging? 
Hoe die ging is natuurlijk logisch, gewoon er in, maar hij kantelde. Met zijn staart kwam die 
op de punt van die winkel van Fles. Die allemaal kop en schotels verkocht. Die had je dus, die 
zaak. Tegenover het ziekenhuis, had je een grote zaak van galanterieën. Fles heette die [fa. 
H.S. Fles & Zonen, grossiers in glas, porselein en aardewerk, nrs. 22-24; firmant C.H. Fles 
woonde Hooigracht 24]. Dat ding kwam zo aan zelderen en toen heeft hij een knik gemaakt 
en toen dook hij daar er in. Later hebben nog een paar, nonnen of zusters, weet ik wie daar 
liepen, die zeiden: “We hebben toch heel veel geluk gehad, mijnheer”. Ik zei: “Ja, hoe dat zo? 
Is er wat bijzonders, het is toch goed afgelopen?” Jawel, want het ging goed omdat er een 
paar beeldjes in de goot gelegen hebben. Van het ziekenhuis, want anders was hij misschien 
dwars door het ziekenhuis gegaan. Ik weet niet, maar dat wilden ze mij doen voorkomen. 
(Lachen). Er lagen in de goot een paar beeldjes. En die hebben de boel zo laten aflopen. Maar 
ik denk dat er vandaag de dag nog het één en ander in de tuin van het ziekenhuis ligt. 
I-1: Het is nu van Olivier? 
Gzoon: Kloosterpoort toch, daarachter? 
I-1: Het is nu in de binnentuin van Olivier. De terrastuin. 
G: Er is daar zo verschrikkelijk veel veranderd. Voorheen was er een hoop water in de 
Uiterstegracht en Middelstegracht. Dan kwamen die schuitjes aan. 
I-1: In die Oranjegracht, lagen daar allemaal bootjes? Ging er veel vervoer? 
G: Ja. Allemaal roeibootjes, visbootjes. En om de zoveel tijd kreeg ik een nieuwe vulling van 
mijn bed. En dat was een baal stro. Dan moest ik naar de melkboer op de Uiterstegracht. En 
dan ging ik met mijn tijk. Want ’s avonds hadden we die tijk al leeggeschud. Maar wat 
gebeurde er? Vlak bij die brug hadden de jongens het al aangestoken en dan ging een 
prachtig drijvende schuit met mooie vlammen. En dan waren wij het weer kwijt en dan ging 
ik lopend naar die melkboer en dan zei hij: “Ja, loop maar even om”, en dan gooide hij een 
luik open en dan gooide hij een baal stro er uit. Die stopte ik in die tijk en zo ging ik naar huis. 
En dan ’s avonds had ik weer een lekker….. 
I-2: Wat is een tijk? 
G: Een hoes. 
I-1: Die stopte je dan vol en dat was het matras, zeg maar? 
G: Ja, die stopte je vol, het is een zak, zeg maar. 
I-1: Die moest je dan een beetje plat maken? 
G: Ja, plat maken. En je kreeg stekels in je rug. 
I-1: Een ander matras dan wat we nu gewend zijn! 
G: Ja, heel wat anders. 
I-1: U heeft dus nog wel gewerkt in de oorlog? 
G: In de oorlog, ja, bij die drukkerij. 
I-1: De hele oorlog? Op een gegeven moment moest u onderduiken, vertelde u. 
G: Niet tijdens mijn werk, dat niet. 
I-1: Daarna? 
G: Als ze dreigden met razzia’s, ja, dan zocht ik mijn plekje op. Thuis, in die kast. 
I-1: Maar wel de hele oorlog aan het werk geweest? Er was nog wel werk? 
G: Ik heb wel het één en ander zo gedaan ja. Bij een grossier heb ik later nog gewerkt. Dat 
was in de oorlog. Een bakfiets. Grote kratten met azijn en gemalen suiker wegbrengen. Alles 
wat met kruidenierstoestanden te maken had. Op de Nieuwe Rijn, bij De Jongh [Fa. G.J. de 
Jongh & Co., Nieuwe Rijn 85]. Daar heb ik gewerkt. 
Gzoon: Ook een klein beetje achter houden? 
G: Ja, kijk, ik heb natuurlijk wel eens wat gepikt. Dat is gewoon zo. Maar omdat ik wist dat het 
hoger personeel, ik was natuurlijk maar een loopjongen, de boekhouder bijvoorbeeld, dan 
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moest ik wel eens pakketten wegbrengen. Naar het huis van de boekhouder. Daar zaten 
natuurlijk geen oude oliebollen in. Ik wist exact wat het was. Dat had ik voor die tijd al 
gezien, dat ze op de balie pakketten aan het maken waren. Dan ging er eentje voor de 
boekhouder weg, mijnheer Roos, in de Stadhouderslaan, daar werd wat weggebracht. En ik 
kreeg nooit wat. Ja god, dat zet mij aan tot stelen. Want thuis liep ik ook zo weg. En dan kreeg 
ik 20 gulden dat ik verdiende, ik weet het niet meer zo precies, maar daar had je geen flikker 
aan. 
I-1: Je kon het niet uitgeven? 
G: Je kon het niet uitgeven. Er was niks. En wat deed die? Op een gegeven moment had ik wat 
verzameld. Met een plastic zakje, met een balpen stak ik in een baal met suiker. En dan had ik 
een gaatje en als er druk op stond liep die zak vol en dan had ik weer zo’n hap suiker. En dan 
’s avonds om een uur 5, 6 uur ging ik de handkar, die moest ik binnenzetten. En achterin het 
depot was die zak met suiker. Als ik wat weg ging halen was er niks aan de hand. Goedendag, 
dan ging ik weg. Dan ging ik naar die ?? en dan haalde ik het weg. Er was wat anders bij, een 
zakje met babbelaars en bijvoorbeeld rozijnen. Alles wat eetbaar was, dat nam ik dan ook 
mee voor huis. 
I-1: Want er waren nog kinderen en een vader? 
G: Dat zou je denken! Drie zussen en nog een broer. En mijn toekomstige vrouw, die was er 
ook. Die ging bij ons wonen. Ja, er moest af en toe wat komen. Zo hebben we dat 
doorgebracht. Maar op een gegeven moment ben ik toch gepakt. Ik ben mijn portie gaan 
halen en toen was het weg. Ik denk, dat hebben ze gemerkt. Toen kwam ik terug en moest ik 
op kantoor komen. Ik zei: “Ja, dat is inderdaad zo, dat heb ik wel meer gedaan”. Ik zei: “Maar 
goed, daar ben ik toe aangezet”. Dat begrepen ze niet. Dat moest je uitleggen. Als ik iets wel 
weg moet brengen als pakketje naar de boekhouder, en de ander bij mijnheer Bakker en 
mijnheer Steur, die nemen het ’s avonds achter op de fiets mee. Er wordt niet aan mij 
gedacht. Ja, dan ga ik aan mezelf denken. Ja, ja, ja, maar dat is toch geen manier. Ik zeg: “Nee, 
dat ben ik met je eens, maar als je honger hebt, dan doe je dat. Jullie hebben geen last gehad 
van honger”. 
I-1: Dat was ook zo. Die hadden geen last van honger? 
G: Nee, natuurlijk niet. Want dat werd wel geregeld. Dat had ik allang gemerkt. En ik moest 
het op deze manier doen. 
I-1: Waren er in de straat ook echt mensen ziek van de honger? Gingen ze dood van de 
honger? 
G: Ja, mensen lagen dood langs de weg. 
I-1: Ja? 
G: Geen tientallen, dat niet. 
I-1: Maar ook in de buurt? 
G: Jawel, zeker. 
I-2: Hoe reageerden die mensen, toen u dat vertelde? 
G: Ze namen mij het wel kwalijk. Ze vonden het geen manier. Ik zeg: “Bij de één wordt het 
thuisbezorgd, zoals ik dat een paar keer gedaan heb, bij de heer Rozendaal”, Rozendaal 
heette die man. Ja, maar daar had hij geen boodschap aan. Ik zeg: “Ja, dat kan wel zo zijn, 
maar op deze manier werd zijn honger gestild en de mijne niet”. 
I-2: Hoe reageerden ze toen? 
G: Ze zeiden: “Nou, daar moeten we dan maar eens een keer over praten”. En dat is dusdanig 
overgekomen, dat ik kreeg eens in de week een pond havermout mee, ook nog een zakje met 
suiker, en ook nog andere dingetjes soms ja. Eens in de week, kreeg ik dat mee. Dus dat had 
ik er bij geregeld. 
I-1: En uw broer en zussen, hadden die ook werk in de oorlog? 
G: Ja, die werkte bij ??? in Wassenaar, mijn zus. Mijn broer, die was nog jonger natuurlijk. 
I-1: En die brachten dan ook wel eens wat mee? Eten mee? 
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G: Die was bij één of andere mevrouw, dat had ik van mijn zus gehoord, dat was zo’n 
duivelin, in Wassenaar. Daar heeft ze een grote vaas naar haar hoofd gekregen. Dat mens, dat 
was gewoon een duivelin. Als het raam niet goed gezeemd was. En dan kreeg ze dan een 
rijksdaalder misschien. Voor een hele middag. Ja, zo ging dat vroeger. En dat was op grote 
schaal natuurlijk. Maar voor de rest kon je eigenlijk nergens terecht voor iets. Echt niet. 
I-1: Voor eten? 
G: Als ik eens een hap suiker over had, omdat mijn moeder niet al te veel gebruikte, dan 
bracht ik dat naar de ouders van een vriend van mij, Van der Valk, die woonden aan de 
overkant en die man, die had weer kennissen en die slachtten clandestien. Dat was 
levensgevaarlijk. Als ze je pakten voor het slachten van een schaap of wat ook, nou, dan was 
je nog niet klaar. Dan ging je goed het kamp in. En dan zei hij: “Mart, als je ouders weer eens 
een beetje suiker hebben, heb jij nog eens wat van de koe?” “Nou”, zegt hij, “ik heb wel een 
kop en omloop voor je”. Een kop en omloop, een kop van een koe bijvoorbeeld of van een 
varken, en alles wat er een beetje bij hoort. Dat had hij dan in een grote emmer. Een 12 liter 
emmer. En dat nam ik dan mee naar huis. Dat gingen wij dan helemaal uitpluizen en koken. 
Dan had je wat lekkers. Ja, daar kon je dan wel twee dagen van eten. Maar dat was heel 
eenzijdig natuurlijk. 
I-2: Heeft u ook iets gemerkt van het oppakken van joden? 
G: Nee, dat heb ik eigenlijk niet gezien. Ik heb ze wel opgebracht zien worden, en daar was 
ook een bekende bij. Die vent, het was op de Hooigracht, het was een NSB’er, altijd zingen, als 
we die vent tegenkwamen, dan kwam hij voorbij en wij zingen. Toen hebben we gezegd: 
jongens, we moeten er mee stoppen. Het was wel anti natuurlijk, wat wij zongen. Ja, ik heb 
wel eens iemand op zien brengen. Het joodse weeshuis, waar ik zelf gekeurd ben voor Indië, 
moet je nagaan, heb ik daar nooit mensen vandaan zien halen, nee. Ik wist wel dat het 
bestond. Ik heb voor die keuring nog geprobeerd om afgekeurd te worden. Maar toen moest 
ik in de vensterbank gaan liggen, daar heb ik een half uur, je hebt daar drie vensterbanken, 
ga maar kijken, want ik kom daar wel eens, want mijn huisdokter, die zit daar. Ik heb daar 
wel eens gezegd, ik heb daar in die vensterbanken gelegen. Die keuringsarts, die zei: “Gaat u 
maar een poosje daar liggen”. Nou ja, ik ben goedgekeurd. Ik zei: “Ja, ik heb wel eens 
hartkloppingen”. Ik wilde wel van die keuring afkomen. Je deed van alles. Ik weet nog heel 
goed. Eén van de palingboer van Pijnakker van de Uiterstegracht, die had balletjes van 
zilverpapier gemaakt. Hele kleine balletjes, die had hij ingeslikt. 
I-1: Om afgekeurd te worden? 
G: Ja, dat hij ergens wat had. Die heeft misschien wel twee uur in de vensterbank gelegen. Dat 
ging ook niet door (lachen). Allerlei gekke dingen haalde je uit. 
I-1: Er was maar één iemand in de buurt, die verkeerd was, om maar zo te zeggen? 
G: Bij ons aan de overkant, dat was de bakker van De Bruijn [D.H. de Bruijn, Electrische 
Broodfabriek “De Hoop”, Oranjegracht 40-42]. 
I-1: Verder was dat niet bekend? 
G: Nou, daar was de slager, die heeft mijn vader toen verraden. Ik ben zijn naam nu kwijt. 
Maar dat was de slager op de hoek van de Langestraat. 
Gzoon: Toen hij was teruggekomen uit Duitsland? 
G: Ja. 
I-1: Toen is hij de tweede keer opgepakt? Toen moest hij naar Warmond? 
G: Toen moest hij naar Warmond toe, ja. En dat is zo’n beetje op het einde van de oorlog 
gebeurd. Toen hadden we ook geen last meer, dat ze bij ons thuis kwamen. Want ik was 
natuurlijk bang, dat als ze bleven komen dat ze mij zouden pakken. De AD, daar was je 
gegarandeerd heen gegaan. En dat was ook niet lekker. AD, de Arbeidsdienst. Dan moest je 
met een schop. 
I-1: Dan moest je ook naar Duitsland? 
G: Ja, ook naar Duitsland, in de fabrieken. 
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I-1: Want dat begon al met 16 jaar? 
G: Ja, als je een beetje flinke gozer was, 14, 15 jaar, dan was je ook welkom. 
I-1: Maar op het laatst, is dat werk de hele oorlog doorgegaan? 
G: Ja, tot op het eind van de oorlog. Ja, en in ‘46 werd ik al opgeroepen voor de dienst. Dat is 
vlak na de oorlog. Dat was in oktober ‘46. 
I-2: Hoe was de bevrijding? Wat heeft u van de bevrijding meegekregen? 
G: Bevrijding? Ja, die heb ik wel beleefd. Ik speelde dus gitaar, ik had een grote jazzgitaar. En 
we hadden een jongen er bij, die speelde goed chromatisch mondorgel. En met zijn drieën 
gingen we op de Havenbrug staan, aan het einde van de Haarlemmerstraat, de Havenbrug. 
Dan ging de Rex-bioscoop uit en dan stonden wij te spelen. En op een gegeven moment stond 
het hele brugdek vol met mensen. En wij doorgaan van “In the mood”. Die maat, die er bij 
was, Piet van Dijk, (zingt) en ik maar doorslaan, ja, dat was kostelijk. Ja, en ook in de straten 
natuurlijk. Op een gegeven moment hadden we een bandje, die had je legio, vlak na de 
oorlog. Dat was wel leuk. 
Gschdochter: Heb je ook geallieerden door Leiden zien komen? 
G: Canadezen enzovoort? 
Gschdochter: Ja. 
G: Natuurlijk. Op de Hoge Rijndijk gestaan en daar kwamen ze. Daar reden ook die bren-
carriers, dat weet ik nu te zeggen omdat ik er zelf mee gewerkt heb, mee te maken gehad heb 
in Indië. Dat heette dan de bren-carriers. Bren-carrier, ik zou zeggen: dat is een kind van een 
tank. 
Gzoon: Een klein wagentje, een pantserwagentje. 
G: Ja, een pantserwagen. 
I-1: Dus na de oorlog gewerkt tot ‘46 en toen opgeroepen voor… 
G: Ja, oktober ‘46, toen moest ik al komen voor keuring enzovoort. Ik heb toen die keuring 
meegemaakt in het Jodenweeshuis aan de Roodenburgerstraat. Ik was 14 toen de oorlog 
uitbrak. 
I-1: Dus 19 toen die afgelopen was. 
G: En drie maanden daarna, in ‘47, toen zat ik al op de boot. 2, 3 februari. Zat ik al op de boot. 
I-1: En daar echt de oorlog meegemaakt? 
G: In de wilde acties, die zijn gemaakt, daar ben ik bij geweest. 
Gzoon: Politionele acties. 
G: Ja. Daar krijg je ook je onderscheidingen voor. Daar ben ik ontzettend trots op (cynisch). Ik 
weet niet waar ze zijn, misschien wel in de vuilnisbak. Ik houd daar niet van. Ik ben ook een 
keer gestraft omdat ik niet in de houding wilde staan voor de vlag van de tegenstander. Moet 
je luisteren. We hadden vier jaar gelopen achter die guerrilla’s. En zij zeggen, diegenen, die 
daar in Indië gewoond hebben, die zeggen natuurlijk: die criminelen; voor mij waren het 
vrijheidsstrijders. 
I-1: Toen al? 
G: Voor mij wel. Wij waren ook blij dat we de Duitsers kwijt waren. En wij hebben daar 350 
jaar gezeten. En natuurlijk hebben ze daar hele goede dingen gedaan. Ik ben nu 70 jaar thuis 
bijna. Er is verschrikkelijk veel armoe, maar er is daar best wel wat gebeurd. Daar heb je wel 
een heleboel tijd voor gehad, 350 jaar. En dan is er nu nog ontzettend veel armoe en toen ik 
wegging was er ook verschrikkelijk veel armoe en toen ik daar kwam, was het helemaal erg. 
Ik heb tientallen kinderen geboren zien worden op de ???. Honderden blinde mensen.  
I-1: Ja, daar was toen ook net oorlog geweest. 
G: Met de Jappen? Ja. 
I-1: En hoe lang bent u daar geweest? 
G: Alles bij elkaar ben ik vier jaar in dienst geweest. 
I-1: Al die tijd daar geweest? 
G: Daar ben ik bijna vier jaar geweest, ja. 
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I-1: Mocht je dan niet terug zo nu en dan? 
G: Van Indië? Het is toch wat, het is geen vakantie! 
I-1: Nee, dat weet ik. 
G: Maar dat doen ze tegenwoordig wel, ja. Tegenwoordig gaan ze er heen voor drie maanden 
en dan staat de minister van defensie staat aan de kade als ze terugkomen en dan heb je een 
grote witte zakdoek of een rode zakdoek en dan haalt hij zijn tranen weg. 
I-1: U was gewoon dienstplichtige? 
G: Ik was dienstplichtig. 
I-1: En dan moest je toch vier jaar? 
G: Ja. Ze zeiden dat het voor een jaar was, maar het is bij elkaar vier jaar geworden. Twee 
keer voor herhalingsoefeningen. In Doetinchem, daar lag ik bij een brug, toen ik voor 
herhalingsoefening kwam, en toen werd die gebombardeerd. Zakjes met bloem. Later stond 
ik in Duitsland, stond ik op wacht, toen had ik voor het eerst een automatisch geweer. 
Geweldig, maar geen patronen. Toen stond ik bij een enorm grote bude. Ofwel magazijn. 
Daar zat allemaal limonade in, van coca cola tot allemaal rotzooi, daar stond ik op wacht. En 
toen kwam er een jongen naar me toe en die zei: Schöne Waffe, aber keine Patrone. Dat wist 
hij al. 
I-1: Wanneer was dat? 
G: Dat was een goed jaar daarna dat ik weer thuis was. Ik kwam in ‘50 thuis. Ik was in ‘46 
opgeroepen. 
I-1: In ‘49 was de overdracht al? 
G: Dat weet ik wel, maar dat was een linke tijd, want toen moesten wij wapens inleveren. Dat 
is een moment geweest, waarop ik gestraald ben geworden, waarom? Het was ergens in de 
rimboe in de kampong huppeldepup en daar zou de TNI, de tegenpartij, aankomen. En werd 
de Nederlandse vlag naar beneden gehaald en de roodwitte, die ging de hoogte in. En toen 
zei de commandant van ons, kapitein Vliegerink (?), hij wist wel van wat voor vlegel ik was 
ongeveer. Ik stond daar ergens bij een hutje. ”Seijn, houd je er rekening mee, als de vlag naar 
beneden komt en die ander in de hoogte, dan sta je in de houding of je gaat naar binnen”. Ik 
zeg: “Ik ga niet in de houding staan”. “Dan zal je weten wat er is”. Nou ja, toen heb ik het ook 
niet gedaan en toen heb ik drie dagen verzwaard gekregen. Toen zat ik in een hok, daar 
liepen de grote torren over me heen. Dat is gebeurd. Ik ben er goed van af gekomen. 
I-1: En toen in ‘50 teruggekomen. En hoe bent u teruggekomen, als je daar vier jaar geweest 
bent? 
G: Dat is nou het grootste schandaal wat ooit de Nederlandse regering toen heeft uitgehaald 
met ons. En nog zijn we daar pis- en pisnijdig om. Ik zou ze allemaal door de stront kunnen 
halen, bij wijze van spreken. Zo erg. We werden in de bus gedaan vanuit Rotterdam en we 
werden thuis zo afgezet. Toen had ik 100 gulden gekregen en 70 punten en toen kon ik een 
jas halen voor 89 gulden bij C&A en toen was ik mijn geld weer kwijt. Toen had ik nog een 
tientje over. En toen kregen we een kaart mee, dan mochten we een maand gratis reizen met 
de trein. Is dat goed of is dat niet goed? (Laatdunkend) En nu krijgen we nog steeds twee 
ritjes per jaar om met de trein mee te gaan. 
I-1: Nog vanwege? 
G: Ja, want ik ben dan veteraan. 
Gzoon: Is dat voor een bijeenkomst? 
G: Ja, want ik ben een echte veteraan. Want wij waren de eersten op missie om daar de boel 
te gaan regelen. Want van tevoren wisten ze al dat het niet geregeld kon worden tegen die 
mensen. Die waren zo fanatiek. En in zo’n grote getale. We waren met 700 man en we 
hadden een gebied zo groot als Noord-Brabant. Met 700 man. Die moesten we bewaken. 
Daar kwam natuurlijk helemaal niks van terecht. 
I-2: Waar zat u in Indonesië of in Nederlands-Indië? 
G: Op West-Java heb ik overal gezeten. Daar heb ik de kleinste kampong gehad. We zijn heel 
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vaak verhuisd. De tijd gaat dan wel snel, maar aan de andere kant, als je weer eens een keer 
een lekker rustige omgeving had, dan vond je het toch jammer dat je wegging, daar zat dan 
de Daru Islam (?), dat waren de communisten. Dat waren jongens, die hielden vast hè. En dat 
kon je vaak horen, als je beschoten werd, als dat heel snel ging, dan zei je: “Hé, zij hebben een 
Japans machinegeweer”. Want voor de rest hadden ze geen wapens natuurlijk. Ze hebben 
een heleboel wapens gekregen van de Jappen en daar zijn ze de rimboe mee ingegaan. Dat is 
de strijd geworden. 
Gzoon: De beul van Sumatra heb je een keer weggebracht. 
G: Heb ik dat al niet verteld? De ene keer zit je op de Oranjegracht en de andere keer zit je 
weer op Java. Ik moest de beul van Sumatra wegbrengen. Ik was met nog een jongen. Dat was 
de zoon van de directeur van de veiling van Leiden. Had je vroeger de groenteveiling. 
Mijnheer [K.] Cebol. Ik zei: “Joh, Cebol”, die jongen was een beetje labielig, “houd er goed 
rekening mee wat je bij je hebt”. Hij had een stengun en ik had een stengun. De stengun is 
een prachtwapen. Maar als je ergens tegenaan stoot, heb je kans dat hij automatisch afgaat. 
Nou, wat gebeurde er? Ik had die vent met zijn handen op zijn rug. 
I-1: Wat was hij nu precies? 
G: Een Japanner. 
I-1: Maar wat hadden de Nederlandse militairen dan nog met de Japanners te maken? 
G: Toen we daar kwamen, toen liepen de Japanners daar rond. Daar hadden we geen cent last 
van. Maar dan moet ik even verder gaan en dan gaan we beginnen met de 60 Japanners waar 
ik mee gewerkt heb. 
I-2: Dat was een jaar na de oorlog, want de capitulatie van Japan was in 1945. 
G: Ja, de Japanners waren daar nog volop bezig. Die reden in de auto’s van de Amerikanen en 
van de Brits-Indiërs met de Ghurka’s. Met Ghurka’s zijn we opgetreden. Dat zijn slagers. Maar 
goed, in ieder geval, die Japanner had ik vast. Ik had een goede meter touw in mijn handen. Ik 
zeg: “Jij springt van de 50 hundred, dat is een anderhalftons autootje, daar spring je van af. 
Dan sta je beneden”, ik zeg, “hou vast, dan laat ik hem springen, dan hou ik hem onder schot, 
zodra, als ik hem even los laat, de hij benen wil nemen”. “Ja, dat is goed”, zegt hij. Goed, ik heb 
die vent vast, ik heb hem op de kant staan. Hij staat beneden. Hij springt, die jongen, die ik bij 
mij had. En hij laat zijn stengun vallen. En (lachend) die 28 kogels, die knallen er allemaal zo 
uit. Niemand geraakt. Maar ik had gelukkig, die Jap nog bij, want als hij had gesprongen, dan 
was hij kapot geweest. Dat is ook gebeurd. We hebben hem afgegeven aan de gevangenis in 
Bogor. Klaar. Wat was dat andere ook weer, wat jij nog zei? (tegen zoon).  
Gzoon: In Sumatra, dat je op wacht stond bij de boot, dat je die gasten hebt laten lossen. 
G: Oh ja, op een gegeven moment was er een jongen uit Amsterdam, André(?), die zei: “Mart, 
ik wil vanavond naar de bioscoop”. Ik zei: “Joh, dat moet jij weten”. Ik heb die geintjes nooit 
gedaan, ik was niet zo’n flinke jongen. Want dat was natuurlijk een enorm risico. Ze konden 
je overal voor je kop schieten. Vooral op de auto, daar was je een schietschijf. Maar die 
jongen ging naar de bioscoop toe en hij zei: “Neem jij mijn wacht over”. Ik zei: “Prima, joh”. 
Maar wat wilde het? Op die avond komt er een Nederlands schip aan. We lagen in de haven 
als bewaking. Er komt een schip aan en dan weet je het, dan kan je lekker eten. Dat wisten 
we. Dus uit alle macht heb ik die wacht, die telefoonwacht, losgelaten en ik de trap op naar 
het schip. En ik heb daar lekker zitten snarren, heerlijk hoor. En ik kom terug en ja, Seijn was 
gemist. Een week erna moest ik met 60 Japanners de boot, de Sloterdijk, lossen. Bailey-
materiaal. Weet je wat dat is? Dat is allemaal ijzer, daar maak je bruggen van. Voor 
Baileybruggen. In die tijd sprak ik twee woorden Maleis. In Japans wist ik niet wat dat was, 
natuurlijk. Maar toen had ik er eentje bij me, een Amsterdammer, Wim Andrea (?). Ik zeg: 
“Joh”, of Willem Bot, ik zeg: “Willem, je bent klein, maar denk eraan: we zijn ervaren 
militairen”. We staan er, en ik stond daar zo aan de kade, en ik zie die troepen aankomen, die 
vent voorop en die liepen, het waren militairen. En het enige woord dat ik wist was “brenti”. 
Brenti betekend stop. Dus ze waren vlak bij mij in de buurt, dus ik zeg: “Brenti!” Hij draait 
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zich om en komt naar me toe, een kleine meter voor mij, meldt hij zich. Ik denk: ja, het is 
goed jongen. En “el la kas”, dat is: je kan je gang gaan, schiet op. En dat zei ik tegen hem en hij 
draait zich om en bla bla bla en die lui die gingen de boot in. Dat was zo geregeld. En die boot 
hebben ze gelost met zijn zestigen. In twee dagen dan. Dat was mijn straf. Ja, dat vond ik best. 
Ik had wel voor die tijd lekker gegeten. 
I-1: Dan kom je terug in Nederland, en hoe … 
G: Dan komt de bus voor de deur. En mijn vader en moeder staan aan de deur, hoei, we zijn 
er! En dan nog twaalf buren, bij wijze van spreken, en dan loop je in je groene goed, niks. Dat 
bedoel ik maar. Dan had ik nog een tientje over, want ik had bijna 90 gulden uitgegeven voor 
die jas. Daar ga je het mee doen. Dan ga je proberen om bij je oude baas terug te komen, dat 
moesten ze. Maar ja, dat was al ingevuld. 
I-1: Ja, vier jaar, dus van je 20e tot je 24e. 
G: Ja, zo is dat. 
I-1: Een belangrijk deel van je leven? 
G: Ja, en van school is er ook niks terechtgekomen. Ze zeiden: “Ja, je kan studeren in Indië, ja, 
het was zo geweldig die welzorg”. Ja, aan mijn pet. Neem jij je rotzooitje maar eens mee, als je 
de rimboe in gaat. Je was al blij als je je tapatje mee kon nemen. Je tapatje, ofwel je bed. Dat 
was een inklapbed. 
I-1: En toen terug in Nederland en? 
G: Dan ga je lopen scharrelen, dan ga je kijken wat je doen kan. Omdat ik helemaal niet aan 
de slag kon, heb ik eerst bij een aannemer ben ik wat gaan doen. Gaan breken met een vrind 
van mij. Die zei: “Joh, gaan we kijken of we die sloper kunnen helpen”. Van der Pouw Kraan. 
Uit Hoogmade. En toen hebben we gewerkt. Heb ik een poosje gewerkt. Maar dat was 
natuurlijk niks. Dan wilde je wel wat anders. Toen kwam de watersnood ‘53 en daar heb ik 
mij toen gemeld als vrijwilliger. Want daar wilde ik wel heen, daar wilde ik wel wat doen. En 
toen heb ik een officier leren kennen, eerste luitenant. Ik was eerst daar met een knaap. Die 
was helemaal getikt. Die was net terug uit Korea en die was chauffeur. En dan reden wij op 
die dijken, die waren helemaal doornat natuurlijk. En die dijken gingen echt, dat kan je je niet 
voorstellen, dat je met je auto zo op die dijk rijdt. Die gozer, die reed als een stier. Daar heb ik 
nog wel eens ? . Straks dan ligt hij ondersteboven. 
I-1: En overal water? 
G: We begonnen bij Roosendaal en dan gingen we naar Rilland-Bath en van Rilland-Bath, ja, 
ik heb daar nog geslapen op het toneel van het gemeentehuis van Moerdijk, bij de Moerdijk, 
daar in de buurt heb ik nog geslapen. Dat weet ik nog heel goed. Daar ben ik dus al die weken 
geweest. Een week of 6, 7. En daarvan dan, hij zei: “Je kunt bij ons in dienst blijven. De 
kantinedienst”. Nou prima, dat heb ik ook gedaan. Dan heb je alvast een baan en dan bij het 
rijk, wat wil je. Later kon ik bij het ministerie, want daar hadden ze ook iemand nodig in de 
kantinedienst. Ja prima. Ik naar het ministerie toe. Plein 1813 in Den Haag.  
I-2: Welk ministerie was dat? 
G: Ministerie van Defensie. Daar moest ook het een en ander geregeld worden. Op een 
gegeven moment, min of meer een ongelukje, ik had de tijd niet mee. Steeds werd er een 
deur opengelaten. Een briefje gemaakt: geachte ambtenaren, wilt u de deur sluiten? Nou, 
meer niet. Een paar uur later komt er een dametje. “Wie hebt dat papier daar op die deur 
geplakt?” Ik zeg: “Dat heb ik gedaan, mevrouw”. “Daar zijn we hier niet van gediend. Ik zal 
dat met je commandant opnemen”. “Mevrouw, ik ben burger”. Ze zegt: “Nou, ik bedoel 
adjudant”. Ik zeg: “Nou, dat is prima”. Ik zeg: “Als dat mijn baas is”, want ik had die man nog 
nooit gezien. Wat bleek nou? Zij was de secretaris van staatssecretaris Kranenburg. Ja, zat ik 
natuurlijk mis. De snotneus. En dan nog een beetje, ik heb niet eens een grote mond tegen 
haar gehad. Ik heb alleen maar tegen haar gezegd dat ik het gedaan had. Wat was er mis 
mee? Maar ik haalde wel het papier er van af. Twee dagen daarna werd ik overgeplaatst naar 
Leiden. Toen kwam ik op het Geniebureau terecht, in de Rembrandtstraat. Dat zat bij de 
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Doelenkazerne. Daar heb ik nog een leuke tijd gehad. En daar kreeg ik mijn aanstelling ook 
nog en alles. 
I-2: Als medewerker van de kantine? 
G: Nee, nee, nee, niet van de kantine; toen was ik administratief man. Want ik heb me verder 
bekwaamd in de tussentijd. 
I-1: Op de avondschool? 
G: Ik kon tikken. Ik had geen diploma. Toen zeiden ze, je moet eigenlijk een diploma hebben. 
Nou prima. Het was een bouwbureau eigenlijk. Van de militairen. Ze maakten kazernes, 
onderhoud. Ze hebben een kazerne gedaan in Alphen. Daar hebben ze ook nog wat gemaakt. 
Een gevangenis is dat, in Alphen. Ik zat daar met een technisch hoofdambtenaar. En die deed 
administratief werk. Toen ben ik nog naar de Pontschool gegaan op het Plantsoen [de 
Pontschool was toen gevestigd Steenschuur 3; Plantsoen 53 was de Opleiding Perquin-
Rotteveel, voor o.m. boekhouden door Th.H. Perquin]. Daar heb ik mijn tikdiploma gehaald. 
Toen kon ik het net zo snel als voor die tijd. Maar ze wilden dat ik een diploma had. Het werd 
betaald. Nou klaar, ik had het papiertje en zo heb ik daar een heleboel kennis opgedaan. Met 
de garnizoenscommandant. Op een gegeven moment zag ik ook wel dat ik niet meer verder 
kon. Ik dacht: ja jongens, hier moet ik weg. Dus na een jaar of zes heb ik mij toen gemeld bij 
de gemeente Leiden voor buitendienst-ambtenaar. 
I-1: En dan hebben we het over het jaar? 
G: Dan praten we over ‘60, ‘65. 
Gzoon: Ik denk ‘65 meer. Ik kan me herinneren dat je tussen de middag thuis kwam uit de 
Rembrandtstraat om te eten. 
G: Ja, want bij dat bureau wat daar zat, naast de Doelenkazerne, daar hadden we op de 
Groenhazengracht zo’n heel oud pand. Daar hadden ze vroeger allemaal opslag gehad uit de 
Eerste Wereldoorlog. Want op de balken kon je vroeger zien op de zolder, stond er op 100 
hemden en zoveel broeken. Stond op de balken met krijt. Uit de Eerste Oorlog. Die technisch 
hoofdambtenaar, die zat daar, maar die ging weg. Die ging naar het werk toe, want daar 
moest je ter plaatse zijn. Ik had me al eens gemeld voor huisvesting. Dat lukte allemaal niet. 
Ik moest eerst naar dat zolderkamertje gaan, omdat ik ook voor de kinderen zorgde, ik heb 
het al vaak verteld. Toen heb ik tegen die man gezegd: “Weet je wat je moet doen, dat tegen 
de burgemeester zeggen. Dan kan je daar de knop van de deur pakken. Tegen mij kan je dat 
zeggen, je kan het lazarus krijgen”. Maar in ieder geval, ik had niks. Zo werd ik ook weer 
afgescheept. 
I-1: U was nog niet getrouwd? 
G: Nee. Maar ik had natuurlijk wel 5, 6 jaar verkering. Dan wil je ook wel eens wat anders. 
I-1: Je ging meestal pas trouwen als je een huis had? 
G: Ik dacht dat ik minstens wel anders behandeld had geworden. En dat was een algemene 
klacht, dat wij zeer minderwaardig behandeld zijn. Niet alleen sociale dingen. Als 
Indiëgangers. Als je nu ziet waar ze mee thuis komen. Ze verdienen een goed salaris. Ik kreeg 
1 gulden 60. Mijn commandant, die bleef in de kampong zitten met een planter, die in de 
oorlogstijd in Amerika had gewoond, maar terugkwam, omdat wij daar lagen als bewaking 
natuurlijk in zijn district. Dan kon hij weer naar zijn plantages kijken. Daar zat hij mee te 
borrelen en die kreeg 7 en een halve gulden gevarengeld, omdat hij thuis bleef. En ik kreeg 
2,50, omdat ik het risico liep, elk moment, dat ze me voor mijn kop schoten. Dat komt dan 
wel eens opborrelen bij je en dan moet je gorgelen en dan spuug je het maar uit. 
Gzoon: En een hele goede vriend van je hebben ze naast je … 
G: Een vriend van me hebben ze helemaal aan gort geschoten, ja. Ook door een domme fout, 
volgens mij. Hadden ze nooit moeten heen gaan. Hij liet zich misleiden. Er kwam een bericht 
van een paar bewoners uit die kampong. Ze vertelden dat er ploppers, ploppers zijn dan die 
guerrillastrijders, die wilden een brug in de brand steken, een bruggetje. Ja, een bruggetje, 
dan komen ze vertellen dat het ik weet niet wat is, maar het stelt niet veel voor, maar goed, je 
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hebt ze toch nodig. Die zouden ze in de brand steken. Toen werd er een auto geladen met een 
man of zeven erop. En die zouden die richting heen gaan. ’s Avonds is het levensgevaarlijk. Je 
hoeft alleen maar op die twee lampen te schieten en het is gebeurd. Ze waren er maar net al 
en toen hoorden we rrrrrts. Een hele snelle salvo. Met een Japanse mitrailleur. En dan 
houden ze ook nog vast. En daar bedoelen we mee, vasthouden, ze lopen niet weg. Ze blijven 
ergens op die bergen zitten. Want ja, ze zitten bovenin. Je hebt alleen maar dattum. 
I-1: In de val gelopen dus? 
G: Ja, natuurlijk. Die jeep, die werd beschoten en er ketste een kogel, je had het raam van die 
jeep, op die spijl kwam net een kogel en die ketste af. Bij die luitenant gaat hij onder zijn 
neus, schiet hij dat weg en bij die chauffeur ging hij door zijn nek heen. Een flinke jongen en 
niets geraakt. Door zijn nek heen door het vlees en al en aan de achterkant zaten er twee 
radiosets, twee van die grote dingen, daar werd dwars doorheen geschoten en door die 
jongen zijn rug en in zijn buik kwamen zijn darmen er uit. Ja, dan ben je weg.  
Gzoon: Wim Zoeteman toch? 
G: Wim Zoeteman uit Beverwijk, ja. En als je dan hoort hoe dat verteld wordt aan die ouders. 
Die mensen zijn helemaal van ellende, helemaal kapotgegaan. Die man was een hele bekende 
schaker bij de Hoogovens. Die man heeft het dan nog een beetje gered. Twee jaar, drie jaar. 
Maar zijn vrouw, die mensen hadden in de hoek een hele opstelling gemaakt, een monument 
voor die zoon van ze, fijne gozer was het. Ja, ik heb hem nog weggebracht naar Batavia naar 
het hospitaal. 
I-1: Toen leefde hij nog? 
G: Toen was hij ook al niet best. Toen heb ik ook vreselijk geluk gehad. Want onderweg 
hadden ze mij in flarden kunnen schieten. Maar daar heb ik geluk mee gehad. Goed 
teruggekomen weer. 
[Pauze] 
I-1: Want we waren bij de Groenhazengracht en toen… 
G: Daar heb ik gewoond, zes jaar. 
I-1: En toen uiteindelijk is dat huis aan de Groenhazengracht beschikbaar gemaakt? 
G: Ja, dat komt natuurlijk door zeurderij van mijnheer, ik ben zijn naam kwijt, hij was van 
Studentenhuisvesting, die zat te zeuren bij de wethouders, die ging proberen in een goed 
blaadje te komen om dat huis vrij te krijgen. Wat deed die goede man dan? Dan maakte hij 
een briefje voor de kruidenier bij wijze van spreken, maar dat was ik dan. En dat deed hij in 
de bus en daar stond in: “Geachte heer Seijn, zou u bij de wethouder willen komen, want 
misschien heeft hij wel een leuk huis voor u”. Ik draaide het briefje om en ik zei: “Geachte 
heer Rodenburg, ik weet niet meer, als de wethouder mij nodig heeft dan weet hij in welke 
kamer ik zit op het stadhuis”. 
I-1: U was toen al bij de gemeente? 
G: Ja, toen zat ik al bij de gemeente. En dan bracht ik dat terug op het Rapenburg en dat 
gooide ik bij de Studentenhuisvesting terug. Toen heeft hij een keer wat gedaan. En toen is 
hij er mee gestopt. En toen kreeg ik het verzoek op een gegeven moment van de gemeente 
rechtstreeks. Een brief van Burgerzaken. Of ik bereid was om een ander huis te nemen, want 
dat ze dat heel goed konden gebruiken, met die zolders natuurlijk. 
Gzoon: Maar je haalt nu twee dingen door elkaar. Je praat nu over het vertrek uit de 
Groenhazengracht. Ze waren nog bezig met de komst op de Groenhazengracht. 
G: Oh, de komst, hoe ik daar gekomen ben. Ik zat daar op het kantoor bij die technisch 
hoofdambtenaar. Daar was ik het hulpje zo’n beetje van. Toen vertelde ik van die 
typemachine en zo. Maar op een gegeven moment ging die man weg. En ik kreeg dus geen 
aandacht voor een huis van de gemeente. Want ik werd weggestuurd met dat verhaal. Dus ik 
dacht: ik ga eens een beetje praten met die gepensioneerde kapitein, dat was mijn baas op 
dat kantoor in de Rembrandtstraat; op een gegeven moment is het gelukt. Wij moesten altijd 
ontwerp-brieven maken, want dat mag je niet, want de grote baas zat in Den Haag en die 
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maakte brieven. Je moest wel de aanloop en dus de redactie maken en dan ging hij kijken en 
dan moest die brief terug naar jou en dan moest je hem zo maken zoals hij hem dan weer 
gedaan had. Zo was dat in die tijd. (lachend) En toen hebben we hem gevraagd: zou u kunnen 
bemiddelen? Waar ik nu zit, daar kunnen ze toch mooi wat voor me maken. Ik had die 
commandant, kolonel Gert van Wijk, de garnizoenscommandant, want Leiden was een 
garnizoensstad nog, daar was hij commandant van. Die had ik helemaal in mijn broekzak 
zitten, want die had mij nodig. Want hij moest af en toe zo’n grote opslagplaats hebben voor 
die studenten als ze een feestje hadden. Hij was heel erg goed bij de studenten. Dat vond hij 
geweldig natuurlijk, want dan kwam hij helemaal in ornaat. Hij had mij weer nodig om die 
contracten te maken. Dus ik zei: “Kolonel, zou u zich ook een keer willen inspannen dat ze 
daar misschien voor mij wat kunnen maken, want ze hebben dat niet nodig voor de 
militairen”. “Nee”, zei hij, “dat ga ik wel even met de kapitein doen”. Hij heeft met mijn baas 
gepraat en mijn baas heeft het doorgegeven aan de commandant, een zekere kolonel Perquin 
(?) in Amsterdam. En die heeft op een gegeven moment geld beschikbaar gesteld, ik weet nog 
heel goed: 7200 gulden. En toen werd mijn ?, waar ik gezeten had met die technisch 
hoofdambtenaar, hebben ze daar een huis ingericht voor ons. En daar heb ik gewoond met 
die twee kinderen, die daar geboren zijn. Heb ik 26 jaar gewoond. Groenhazengracht 
nummer 6. 
Gzoon: Welk jaar zijn we komen wonen daar? 
G: Ik denk ’56 of ‘57.  
I-1: Toen waren de kinderen nog niet geboren toch? 
G: Nee. 
Gzoon: Mijn moeder mocht een tijd niet zwanger worden omdat ze een hele bijzondere 
zware operatie heeft ondergaan. Haar zwezerik is als één van de eerste in Nederland 
weggehaald. Dat is helemaal gevolgd door het LUMC en toen mocht ze pas in verwachting 
raken. 
G: Anders had ze in een ijzeren long gemoeten. Eén voorganger, die had dat ondergaan, in 
een ijzeren long. Dat gebeurde allemaal terwijl ik getrouwd was en dat ik daar zou gaan 
wonen. Ik had al een huis eigenlijk, de toezegging, terwijl ik nog niet getrouwd was. Nou, dus 
toen zijn we gaan trouwen. 
Gschdochter: En al die tijd woonde je op de Oranjegracht? 
G: Ja. 
I-1: Met nog meer, broer, zussen? 
G: Ja, alleen, die oudste zus van mij was weg. En die andere zus Alie. Dus twee zussen waren 
weg. Saar en Alie. Toen is het er toch van gekomen en op een gegeven moment ben ik 
weggegaan daarzo van de Groenhazengracht. Toen ben ik ingeschreven en heb ik gezegd: “Ja, 
prima, dan wil ik wel even aangeven waar ik dan wil wonen”. 
I-2: Moest u daar weg? 
G: Nee, dat kan natuurlijk niet, want je hebt de Huurbeschermingswet. Dus dan zit je echt 
helemaal goed. Ik denk: ja, wat zullen we doen? 
Gzoon: Je maakt een grote stap naar 1980 zo’n beetje. 
G: Maar natuurlijk wel, want intussen zat ik er 25 jaar. 
Gzoon: De Groenhazengracht. Dat is een tijd geweest, met het Friese bakkertje en de 
hengelfabriek naast ons. De huishoudschool tegenover ons. De Doelenkazerne. Op de 
Varkensmarkt had je de kapper en Tootje Fee met de snoepjes. Je had wagenmakerij De 
Groot. Er zit nog een verhaal van 25 jaar tussen. 
I-2: Tootje Fee, dat is de snoepwinkel? 
G: Ja, Kato [Catharina Johanna van Veen, gehuwd met A.P.H.T. Brandt]. Een liter petroleum en 
dan met diezelfde handen een zak drop geven. Een goed mens. 
I-2: Ik ken haar zelf niet, maar ik heb ooit over haar een groot artikel in de krant gelezen. Dat 
vond ik zo ontzettend leuk. Een hele parmantige dame, een heel leuk mens. 
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G: Ze is komen wonen bij mijn moeder, die heeft 26 jaar in de Lorentzhof gewoond. En daar 
kwam ze later ook wonen. Toen heb ik haar nog ontmoet. Dat was er leuk. Want ik ben ook 
nog 25 jaar vrijwilliger daar geweest, bij Lorentzhof. 
Gzoon: Ik vond haar altijd eng, want ze had een klompvoet; een rare voet had ze. 
I-1: Op een gegeven moment naar de gemeente gegaan? 
G: Toen kwam die advertentie in de krant. Er werd een buitendienstambtenaar gevraagd. Ik 
zat daar op het Geniebureau en daar zaten ook twee mensen min of meer in de weg om wat 
meer te kunnen verdienen, om bevordering te maken. Dat ging allemaal niet. Dat waren 
zulke lange wegen. Ik dacht: weet je wat, ik ga gewoon proberen of ik weg kom. Nou, en daar 
solliciteerde ik op en toen werd ik ontboden en Pietje en Jantje daar gesproken. Ze vroegen 
of ik wilde studeren. Ik zei: “Ja, als het wat oplevert wel”. Maar ik zei: “Ja, ik zal u vertellen, ik 
zit nog min of meer in mijn groene ondergoed, dus ik heb geen geld voor het betalen van die 
studies”. “Nee, dat wordt hier betaald”. Ja, dat was heel leuk. Bleek later hoe geraffineerd het 
in elkaar zat. Want mijn eigenlijke baas, de ontvanger, die gaf mij ook les. Dat deed hij ook 
nog, terwijl hij ontvanger was. Dan moest ik naar Gouda, eens in de week, of naar Amersfoort 
of naar Haarlem. En daar kreeg ik van hem dan les, invorderingsles. En één gerichte cursus, 
dat was deurwaarder. Daar heb ik de markt (?) ook voor gehad. En dan waren er twee 
facetten bij dat hele proces en dat was privaat- en strafrecht. Daar kwam een heleboel in 
voor. Dat heb ik ook gehad, prachtig. En toen dachten ze allemaal: nou, Seijn, die heeft het 
salaris van een minister van Financiën, dachten ze op de afdeling. Maar dat was allemaal 
ellebogenwerk, dat was ik niet gewend, want ik was die vrijheid vanuit Indië nog gewend, 
weet je. Al was het wel de nodige jaren geleden, ik was dat toch een beetje gewend. En dan in 
vast (?) en dan op het Geniebureau, daar had ik ook nog een heleboel vrijheid. Maar goed, ik 
verdiende 700 gulden in de maand. Dus dat was aardig wat. 
I-2: Over welke jaar hebben we het dan, zo’n beetje? 
G: Wanneer was het dat ik daar ging werken? ‘65. Dus het was helemaal niet waar. Maar het 
was daar zo’n gedoe en op een gegeven moment, ieder jaar moest er iemand bevorderd 
worden. Die zaal was nogal groot. En er waren eigenlijk twee kandidaten. Eén die was er 
natuurlijk al en ze wilden er één bij hebben. En in diezelfde zaal kan dat niet. Hebben ze een 
glazen schuifwand er in gemaakt. En toen werd Pietje, die werd ineens chef van de afdeling. 
Waren we een afdeling omdat de schuifwand er in zat. En ik moest van alle dingen er bij 
doen. Van kassier werd ik, ik moest de politie uitbetalen, allemaal cash, en de brandweer 
betalen en later de ambtenaren zelfs, die dan aan het loket kwamen. Ik ging iedere morgen 
met een collega, ging ik naar de Middenstandsbank op de Breestraat en dan moest ik zoveel 
geld halen. Ieder een grote tas, dat ging allemaal. Soms had ik wel een miljoen bij me. Ik ben 
wel met een miljoen achter op de fiets naar de Kooi gegaan, naar Leiden-Noord. Had ik een 
miljoen op mijn fiets! Echt waar, moest ik het onderwijs gaan betalen. Was ik kassier, terwijl 
de hoofdkassier, die gaf mij soms om 5 voor 9, dan gaf hij mij die stapels met briefjes van 25 
en van 100, ga zo maar door. Toen heb ik ruzie met die man gehad. Ik zeg: “Dat pik ik zo niet. 
Wie vertelt mij dat er 25 stuks in zitten? Maar ik zit er wel achter”. Ja, dat moest ik maar 
aannemen. Ik zeg: “Maar dat doe ik niet”. Nou, daar is een hele grote rel van geweest. Toen 
hebben ze gezegd: “Nou, dat risico nemen wij wel”. Als het niet zo is, prachtig. En in die hele 
periode ben ik ooit een keer een tientje kwijtgeraakt geweest. Maar dat was natuurlijk geen 
manier, vind ik. 
I-1: Nee, je kan niet zelf dat risico nemen. 
G: En dan moest ik dat luik omhoog gooien om één of twee minuten voor negen en dan stond 
de politie er al met een man of drie, vier. En dan moest je die zakjes legen. “Mijnheer Jansen, 
het is goed zo”. En zo ging dat. Uitleggen. Contant betalen. Politie en brandweer. Van de 
burgemeester kreeg ik altijd een sigaartje.  
I-1: Welke burgemeester was dat? Van der Willigen? 
G: Onder andere wel natuurlijk. Die is heel erg kort geweest. Wat had je nog meer? 
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Gzoon: De muziekschool ging je wel eens langs om geld langs te brengen. 
G: Ja, en op een gegeven moment had die directeur van de muziekschool een dealtje met mijn 
baas, de ontvanger; ze hadden een heleboel oninbare posten. Of daar de deurwaarder op af 
kon. Toen zei hij tegen mij: “Mijnheer Seijn, moet je eens luisteren, je kan dat in je eigen tijd 
doen, dan krijg je van de directeur van de muziekschool van het Rapenburg, krijg je 10% van 
het hetgeen je invordert”. Ja prachtig, maar dan doe ik dat op mijn titel hè. “Ja”, zegt hij, “dat 
kan”. Ik ben beëdigd, goed, dat heb ik dan gedaan. Toen heb ik wel een dikke honderd 
studenten, daar heb ik nog achteraan gezeten, natuurlijk. Totdat ze betaalden, want ja, dan 
had ik mijn provisie. (Lachen) 
Gzoon: De schrik van Leiden! 
G: Daar had ik mooie papieren voor. Maar het was veel gematigder als ze tegenwoordig doen. 
Maar je had ook wel macht. Dat had je wel. En dat werd ook wel een heleboel geloofd. 
Tegenwoordig schrikken ze niet zo gauw. 
I-1: Maar alle ambtenaren werden zo betaald. Gewoon, die kwamen vrijdags langs om het 
geld op te halen. Ook de hogere ambtenaren, allemaal. 
G: Nee, die ging ik betalen. Ik ging naar de afdelingen. 
I-1: Alleen de hogere ambtenaren? 
G: Allemaal. 
I-1: Oh, je ging naar de afdelingen toe? 
G: Ik ging naar de afdelingen. 
I-1: Op vrijdag? 
G: Nee, eens in de maand. 
Gzoon: En wie kwamen aan het loket ophalen? 
G: De brandweer en de politie. 
I-2: De buitendiensten. 
G: Ja, en op vrijdag, want je had natuurlijk ook nog de veemarkt, en die losse mensen 
allemaal van de Markt- en Havendienst, iedere vrijdag werden die ook betaald op de 
veemarkt. En dat moest ik ook doen. En dan had ik nog mensen, wiens man in militaire 
dienst was, en die kwamen dan hun, ja, hoe noem je dat, hun militaire toelage of wat het ook 
was, kwamen dat ook halen, eens in de maand. Als dat allemaal gebeurd was, dan moest ik 
een hele stapel maken en al die mensen, die intussen naar aanleiding van aanmaningen, die 
ik verstuurd had, voor belasting. Want ik had alle soorten belastingen, die had ik ter controle. 
Maar die aanmaningen, die kostten maar een kwartje. We hadden eigenaren van aardig wat 
huisjes, ik weet nog heel goed, een zekere mijnheer Starkenburg, geloof ik, die had ik weet 
niet hoeveel huisjes, die vent, die wachtte altijd tot het laatst. Tot op een gegeven moment 
had ik hem; op een dag toen heb ik hem geplakt. Maar toen deed hij niet open, toen heb ik 
hem op de deur gezet. Toen is hij waarschijnlijk weggewaaid, ik weet het niet, en dan 
vertelde hij dat hij het niet ontvangen had. Dat zou kunnen. Lag hij bij iemand anders in de 
voortuin of zo. Maar ik moest het geloven vanwege mijn vingertjes (ambtseed?). 
I-1: Maar kwamen de mensen de belasting dan ook brengen aan het Stadhuis? 
G: Ja, die waren er ook bij. Maar ’s woensdags ’s middags had ik ook weer een andere baan 
van een ambtenaar, die maar een halve dag werkte. En dat was bij de Kredietkas. Mensen die 
geld geleend hadden van de gemeente, die kwamen dan in termijnen betalen. Die betaalden 
iedere week een vijfje of een tientje. Ik had dan een kassa met zo’n ding, die je over moest 
halen, dan zat ik eerst met een viervoudige bon, die zat ik in te vullen en dan ging ik dat ding 
overhalen en ojee, was er één bon blijven plakken en het hele zooitje zat dan in elkaar. Dan 
moest je in die machine en die mensen stonden maar te wachten. Op een gegeven moment 
kwam ik zelfs nog een familielid tegen (lachen), die af moest betalen. Ja, dat had ik alleen 
woensdags ’s middags. Vroeger had je natuurlijk ook het pandjeshuis hier in Leiden in de 
Nieuwsteeg. Ja, daar kon je je gouden ring zolang brengen.  
I-1: Dat was van de gemeente? 
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G: Ja, daar kon je je gouden ring brengen of weet ik wat en dan zeiden ze: daar krijg je 20 
gulden voor. Later kon je hem dan terughalen en dan kreeg je misschien 18 gulden. Ik weet 
niet wat je ervoor terugkreeg. 
I-1: Dat was van de gemeente? 
G: Dat was van de gemeente, jazeker. Dat poortje heb je nog in de Nieuwsteeg. 
I-1: En hoe lang heeft u dat gedaan bij Financiën? 
G: Dat beviel me op een goed moment ook niet, dat heb ik je verteld, dat ze dachten dat ik de 
minister van Financiën was, maar ik was loopjongen. En ja, ik wil hier eigenlijk wel weg. Ik 
wil met mensen werken en dan ergens tegen aan. Ik las altijd de gemeentebegroting en 
andere dingen. Toen werd er een chef buitendienst gevraagd bij de Gemeentereiniging. Ik 
kende de directeur van de Gemeentereiniging. Die kwam ook aan het kantoor omdat hij voor 
zijn schoonzoon militaire toelage kwam halen. En dan kwam hij bij mij en dan liet ik hem 
natuurlijk niet wachten. Dan werd hij zo even geholpen. Op een gegeven moment is dat zo’n 
beetje een kennis geworden van je. Hoera. Toen heb ik gezegd: “Ik zal wel bij u willen 
werken, want ik heb gelezen zo en zo”. Hij zegt: “Dat moet je maar proberen, ik vind dat best, 
dan krijg ik dat wel”. Ik dacht: nou, dat is een goede zet. Dus ik gesolliciteerd. Goed, om een 
lang verhaal kort te maken: eigenlijk werd ik wel aangenomen en toen hadden we daar een 
vrouwelijke wethouder. Die woonde in die nis bij de Pieterskerk, in die bocht. Nu ben ik haar 
naam kwijt [Elly den Haan-Groen]. Ze had ook nog een drukkerij. In de Pieterskerk[-
Choorsteeg, Drukkerij Groen]. 
Gzoon: Salomon? 
G: Nee. 
I-1: Over welk jaar hebben we het? 
G: Dan hebben we het over ‘66 tot ‘70. 
I-1: ‘65 tot ‘70 en ‘70 bent u naar de Reiniging gegaan? 
G: Ja, ik zit dus nu al bij de gemeente. Hoe heet die mevrouw nou, joh? Haar man is later 
directeur geworden van een ziekenhuis in Rotterdam. Ze hebben ook nog op het Rapenburg 
gewoond. 
I-2: Lijten? 
G: Nee, Lijten niet. Ze hadden een drukkerij, niet in de Diefsteeg maar in die andere steeg. 
Wat was dat, de Pieterskerk Choorsteeg. Dat was een drukkerij. Dat was verwant ook aan 
haar. Zij was wethouder van mijn dienst. Dus ik ging daar naartoe en toen heeft zij mij mooi 
tegengehouden. Ik mocht niet naar de Reiniging toe. Want, daar ben ik later aangekomen, 
want dat werd op het Stadhuis gezien als een minderwaardige dienst. En dat is echt zo. Op 
een gegeven moment is het me toch gelukt. Ik ben overgegaan na zeven maanden te zijn 
vastgehouden. Met wat geluk ben ik daar gekomen. 
I-1: En dat was 1970 ongeveer? 
G: Ja, nul opleiding voor dat vak, maar je moet kunnen organiseren, kunnen dirigeren en 
controleren. 
I-1: En waar zat dat toen nog? 
G: De Reiniging zat in de Noorderstraat bij de Noorderschool. Bij de Langegracht. Nou, daar 
werd ik aangenomen en daar heb ik de laatste 26 jaar gewerkt. 
I-1: Tot aan het pensioen? 
G: Tot aan het pensioen, ja. 
Gzoon: Chef buitendienst. 
G: Ja, ik was verantwoordelijk voor het hele milieu, ik had de markt- en havendiensten ook, 
de Groenoordhallen, enzovoort. Die moest schoongemaakt worden. Daar moest dan ’s 
avonds weer getafeltennist worden. Hoe heette die lui? Oh, daar met die Sinterklaas. Toen 
werd het geopend en ik was daar bezig voor het eerst. En ik liep in die hal en ik liep mijn 
commando’s uit te delen en op een gegeven moment riep mijn baas, want die stond daar nog 
met twee grote jongens, stond hij op het balkon daarzo: “Seijn, zou je niet beter …..” 
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(schreeuwend). Ik zei: “Ja, misschien wel, maar als je wilt helpen dan ben je welkom”. Nou, 
dat was weer mis. 
Gzoon: Was dat Riemer. 
G: Nee, Riemer niet, die was er toen nog niet. Die was nog niet in de picture. Nee, dat was 
[Van] Overmeire. Ja, en die verdiende dan kennelijk ook weer niet genoeg. Want die moest 
toen later, toen er rotzooi was bij Sociale Zaken, toen die boel daar is ontploft, toen werd hij 
ook nog mededirecteur van Sociale Zaken, had hij er nog bij genomen. En dan mij een beetje 
commando’s geven. Ja, kom nou alsjeblieft. Zo makkelijk over het balkon hangen en met drie 
lui …. 
Gzoon: De koeien stonden er in en dan werd met hogedrukslangen de stront in de riool 
gespoten in de vloer. 
G: Ja, ik was daar bezig met 32 man. 
I-1: 32? 
G: Ja, eer dat je die hal schoon had. Je had al drie man nodig om de slang te trekken. 
Gzoon: De ene hing voorover door de druk, de ander moest de slang vasthouden. 
G: En dan die machines er doorheen! 
Gzoon: Spijkstalen [van het merk Spijkstaal]. 
I-1: Mocht je kijken dan? 
Gzoon: Ja, als jongetje van de baas zat ik op die Spijkstaal met een grote zwabber voorop en 
dan gingen we zo die vloer schoonvegen. 
I-1: Er waren ’s avonds concerten ook? Grote bands zijn er geweest. 
G: En dan moest er ontsmet worden. En dat deden we dan ook met halamiet. Dat gebruik je 
ook voor een aquarium. Met halamiet moest er dan weer nagespoten worden. Voor de lucht. 
Gzoon: En als die concerten er waren, bij deur nummer 26, dan ging de deur open en dan kon 
Martin naar binnen. 
I-1: Mooie concerten meegemaakt of niet? 
Gzoon: The Police! 
G: Heb je Hans Kagie gekend? 
I-1: Ja. 
G: Die komt ook hier uit de buurt. Die heeft ook hier in de buurt gewoond. Hans Kagie, die 
man, daar heb ik ook mee samengewerkt. Voor de internationale sportwedstrijden en zo. De 
dans en de uitwisselingen. Kwamen ze uit Turkije, uit Roemenië, uit Cuba, overal kwamen ze 
vandaan. Uit Rusland. Meestal de bewaking had ik voor de Israëliërs en de Russen. Die moest 
ik gescheiden houden. En ik zorgde voor een mannetje, dat ’s nachts rond liep. En de Russen, 
die had ik bij mij op de camping. Ik had een camping, niet van mij natuurlijk, en ik had daar 
die Russen gezet. Op een gegeven moment kreeg ik daar ruzie mee. Want ze zeiden, ja, we 
zijn op een achterafje gezet op een camping en die anderen zitten in een hotel. En die 
Israëliërs, die hadden ze weer een beetje beter opgevangen. Dat moest allemaal …. (lachen). 
Dat heb ik ook allemaal nog gedaan. Ja, prachtig joh. En op dat terrein, dan kwamen die lui 
binnen met die bussen. 
Gzoon: Bij de Groenoordhallen was dat. Internationaal Dansfestival. 
G: Een paar jaar heb ik daar aan meegedaan. Daar geef ik de eerste Turk, die wat aan mijn 
auto wilde prutsen. Ik had een ventje in de gaten, ik denk: jij loopt daar dingetjes te doen. Die 
ging op een gegeven moment naar mijn auto, zag ik, ik had een typisch dingetje op mijn auto 
zitten. Een oude Volvo, geloof ik. Die was zo bezig ze eraf halen. Aan de voorkant zag je niks, 
maar hij was bezig om het er af te draaien. Toen heb ik hem gepakt. Hem meegenomen. Ik 
heb hem drie weken lang in zijn broek laten schijten (lachen). 
I-1: Wanneer bent u nu met pensioen gegaan? 
G: Toen ik 62 was. 
I-1: 1988? 
G: Ja. 
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I-1: En toen was er wel wat veranderd. Want hoe was het bij de gemeente? In het begin was 
er toch een heel andere sfeer? Ging je anders om met bazen? 
G: De gemeente op het Stadhuis, daar zou ik nooit willen werken. 
Gzoon: Hij heeft er gewerkt! (gericht aan I-1) 
I-1: Ja, ik heb er gewerkt. 
G: Nee, dat zou ik niet willen, dat is mij te iel en onbetrouwbaar. Jegens elkaar. 
Gzoon: Hij is meer van rechtdoorzee. 
I-1: Want wie was toen de baas van Financiën? 
G: Financiën? Dat zou ik niet weten. 
Gzoon: Het was niet Knot he? 
G: Nee, Heiko Knot was mijn collega. Hij was de eerste deurwaarder. Ik was de tweede 
daarzo. Want hij kon het alleen ook niet meer af. Dus zodoende ben ik er toen bijgekomen. 
I-1: En toen naderhand Pedro Peters nog meegemaakt? 
G: Ja, natuurlijk, ook een loenenmaker. 
Gzoon: Een loenenmaker? 
G: Ja, een loenenmaker noem ik dat. Een showjongen. Die heeft toch ook bij een 
busonderneming gewerkt? 
I-1: Ja, hij zal net met pensioen zijn. Hij is directeur van de RET geworden. 
G: Bij de Reiniging, het waren geen gemakkelijke jongens, maar ze wisten ook: bij Seijn moet 
je geen flauwekul uithalen, want dan ben je de lul. Dat was mijn stelling ook. Dus luister, 
jullie kunnen waarschijnlijk een heleboel gedaan krijgen, maar als je iets buiten mij om doet, 
dan weet ik niks en dan ben je alleen maar de klos. Ja, ik wist natuurlijk dat er zwaar 
gerommeld werd, ja, natuurlijk, dat ga ik niet altijd rechtzetten. 
I-1: Hoezo gerommeld? Wat werd er gerommeld? 
G: Moet je eens luisteren. Je hebt een bakkerij. Klaar. En je hebt twee containers, voor je vuil 
om af te voeren. En op een gegeven moment zeg je tegen die knechten, Jantje van jou: “Joh, 
geef die jongens even een krentenbrood, dat is leuk”. 
Gzoon: Zo ontstaat het. 
G: Want dan is er straks geen twee containers meer legen, maar één, maar toch twee 
meenemen. Daar gaan we. Gladheidbestrijding, heb ik dat ook verteld? Nou, dan ben je ’s 
nachts bezig, dan komt Pietje terug en die zegt hier: “Mijnheer, kan ik alvast een bakkie 
nemen als ik terugkom, want ik heb mijn wijk gehad”. Ik zeg: “Oh ja, waar is je aanhanger 
dan?” “Hè, hebben jullie die aanhanger van mij er af gehaald?” Ik zeg: “Jongen, hoe kom je 
daar nu bij?” Hij zegt: “Nou, dan weet ik het wel. Dan staat hij in de Merenwijk, want ik ben 
tegen een paaltje aangereden. En dan is die aanhanger blijven hangen”. Zijn aanhanger met 
strooigoed! Die was achter die paal blijven hangen. Aan een rijwielpad. Dat gebeurde 
gewoon. Moest hij terug. En er kwam er één terug van de singel bij het Leidsch Dagblad. Hij 
had alles al gedaan. Want ik had een melding binnengekregen: er was een lelijk eendje tegen 
een boom aan geknald. Ja, daar ga je even heen. Maar al die incidentele dingen, daar kan je 
niet wat aan doen. Dan moet je gewoon de wijk nemen. Hij komt terug, maar hij komt met 
een volle wagen terug. Had hij niet in de gaten. Ik zeg: ”Joh, waar ben je nou geweest?” Hij 
zegt: “Nou, ik heb mijn wijk erop zitten”. Ik zeg: “Ja, dan heb je allemaal leuke dingen gezien 
zeker?” Hij had nog geen kilo gestrooid, want hij had zijn motor niet aangezet. Zulk soort 
dingen! (lachen). En vrijdags ging ik altijd, dan vond ik ook wel leuk voor die jongens, dan 
nam ik de dienstauto en dan ging ik naar Katwijk en dan ging ik naar Krul in de Schoolstraat 
en dan ging ik 20 makrelen halen. Dat vroegen de jongens. En dan tussen de middag dan 
gingen ze …. , maar op een gegeven moment is daar ook weer de klad in gekomen, want dan 
bleven ze maar zeuren: “Seijn, ik krijg altijd een kleintje”. Ik zei: “Weet je wat, ga er tussen de 
middag zelf heen. Ga je een grote halen”. Weg ermee. 
I-2: Hoeveel man had u onder zich? 
G: Ik had met 54 mensen te maken. 
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I-2: U had 54 medewerkers onder zich? 
G: Ja. 
I-2: En ook verantwoordelijk voor het materieel en… 
G: Ja, het materieel als het kapot was dan leverde ik het af aan de garage. 
I-1: Want naderhand is het naar het Waardeiland gegaan. 
G: Ja, dat heb ik ook meegemaakt natuurlijk. Daar heb ik ook gezeten. 
I-1: Een grote verhuizing? 
G: Ja, dat was een grote verhuizing. Dat was wel een verbetering natuurlijk. Een veel grotere 
garage. Het was natuurlijk ook zo, de gemeente die wilde dan weer hebben en kwam er een 
opdracht van mijn directeur: “Seijn, we willen een overzicht hebben wat die jongens 
meenemen aan gewicht en hoeveel zakken ze laden en hoe lang ze er over doen”. Nou, dan 
ging ik klokken. Dan zat ik naast die jongens. Ik zei: “Jongens, moet je eens luisteren, je weet 
waarvoor ik zit hier, hè. Niet om naar de vliegen te kijken. Ik zit daarvoor. Op een gegeven 
moment, die waren er bij, die namen 6, 7 zakken. Dan ben je natuurlijk niet goed bij je hoofd 
hè. Maar dan denken die jongens niet door. Alleen maar werken. Dan waren ze om drie uur 
klaar. Dan zeiden ze: “Seijn, we gaan even naar de kantine van het Slachthuis”. Ik zei: “Ja, dat 
kan je wel doen, maar je brengt mij eerst naar kantoor”. “Maar ja, kunnen wij dan naar de 
kantine van het slachthuis?” “Dat zeg ik jou toch niet, is het wel? Ik zeg: goeiedag”. Ja, dat 
gebeurde. Dan wilden ze je meenemen naar de kantine, want dan kon je de rest tot laat maar 
zeggen kwart voor 5, half 5, kon je daar in de kantine gaan zitten snaaien of wat ook. Zulk 
soort dingen. Maar dan zei ik weleens: “Jongens, jullie zijn helemaal hierzo”. Wie gaat er nou 
drie zakken aan elke kant en dan draaien ze zich om, zo om hun as, en dan gooien ze ze dan 
zo in de auto, desnoods nog in een hoek. Nou, wat zou je denken? 
I-1: Er zijn er niet veel die hun pensioen gehaald hebben, denk ik. 
G: Nou, ik zal je vertellen. Ik heb de foto niet bij me. Ik heb van de week nog een uitnodiging 
gehad van één, die is 80 jaar geworden. 
Gzoon: Eén van zijn medewerkers. 
G: Ja, en dat is een man, die heb ik er in gehaald. Dat was een man, die zat bij mij op de 
camping. Die verdiende heel weinig bij de HANAB. Daar moest hij sleuven graven enzovoort. 
Hij zei: “Mijnheer Seijn, kunt u misschien zorgen dat ik….?”. Ja, nou goed, OK, ik heb er voor 
gezorgd dat hij bij mij kwam werken. Die was vorige week 80 jaar geworden. En zijn dochter 
belde mij op: “Mijnheer Seijn, zou U willen komen, mijn vader is 80 jaar”. Afijn, een borreltje 
drinken enzovoort. Daar ben ik geweest. En als ik dan die foto’s zie. Daar is 85, 90% van 
dood. En de meesten, een heleboel, jonger als ik. 
I-2: Die gewoon versleten zijn, op zijn? 
G: Die jongens moesten aardig werken, hoor. Ik heb de tijd nog meegemaakt dat, dan ging er 
een vent weg met een open wagen, noem je dat dan, daar zat dan een kubieke meter 
strooigoed op, dat is pekel en zand. En dan stond hij met een pannetje, een pannetje is een 
schop, en dan stond hij zo, de wagen was heel langzaam aan het rijden en dan zo met de 
schop over straat gooien. Moet je nu doen. Nu hebben ze dat kleine kastje op de cabine liggen 
en dan zeggen ze: nou, weet je wat, ik gooi nou 4 gram. Dan strooit die wagen 4 gram op de 
zoveel. Of ze doen het vloeibaar. Tegenwoordig kan je het ook met vloeibare stoffen doen.  
I-1: Ik woon nu tegenover zo’n ondergrondse container. En dan eens in de zoveel tijd komt er 
zo’n auto langs en dan staan ze zo met zo’n joystickje….. 
I-2: Was u ook verantwoordelijk voor het materieel? Of aanschaf van het materieel? 
G: Ik heb ook wel een auto gekocht. Een auto mocht ik dan kopen. Dan ging ik naar Alkmaar. 
Maar dan nam ik altijd twee jongens mee. Want die weten er meer van als ik. Dan nam ik ze 
mee en dan heb ik wel eens gehad. Ik zeg: “Nou jongens, ik denk dat dit wel een leuke wagen 
zal zijn voor ons”. “Nee, dat is helemaal geen leuke wagen”. Want die vonden ze te diep. En 
dan zei ik: “Wat bedoel je met diep?” “Nou kijk, waar we het ingooien”, want je gooit het in 
die bak, en dan werd het later naar binnen geschoven en dan werd het gecomprimeerd. 
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Tegenwoordig gooien ze die dingen uit, pakken ze die dingen, schudden ze op en dan zit er 
een worm in. Die loopt van zo breed zo helemaal hierheen en dat draait. Dus die pakt het vuil 
op en die maalt het gelijk en die stuurt het gelijk naar achter toe. En dan duwt hij het tegen 
die wand aan. Dat zijn afzetcontainers. Als die container vol is, dan hebben ze ergens een 
dependance waar ze die dingen neerzetten. En dan zetten ze hem af en dan pakken ze een 
nieuwe lege. En dan zaterdags of zondags, dan worden die volle, die worden dan 
weggebracht naar de AVR in Rotterdam.  
I-1: Heeft u nog arbeidsconflicten meegemaakt? 
G: Jawel. Ik werd een paar keer voor de deur gehouden, mocht ik niet van het terrein af. Door 
diezelfde man, die me nu van de week uitgenodigd had. Werd ik voor de deur gehouden. “Hé, 
(naam medewerker?), wat is dat, ga je je baas voor de deur houden?” “Ah, mijnheer Seijn, u 
weet toch hoe dat moet, die De la Rie staat ook te kijken”. Dat was dan weer een voorman 
van de FNV. Die stond dan te kijken of hij het wel goed deed. Want ja, mijnheer Seijn hield hij 
voor de deur. Daar heb ik aan meegedaan. 
I-1: Wat was er? 
G: Die jongens hadden een conflict. Een conflict, ja, ik kan me niet zo goed meer herinneren. 
Een paar keer hadden we conflicten. Oh ja, op een gegeven moment was het zo dat ze ’s 
morgens, ik vond het trouwens ook niks hoor, ik vond het een beetje militair gedoe, ’s 
morgens half 8, dan stonden die jongens allemaal voor de kantine en dan kwam ik aan 
bijvoorbeeld, ik had natuurlijk ook nog twee collega’s. Maar voor die tijd had ik de dienst al 
klaargemaakt, daar kunnen ze nota van nemen. Maar er waren er natuurlijk altijd, die 
hadden niet gekeken en die gingen de gang in. 
Gzoon: De indeling? 
G: Ja, de indeling en dat wijzigde wel eens. Je moet niet te veel wijzigen natuurlijk. En dan 
liep zo’n vent weg en dan kwam ik die vent tekort. Dan was hij ergens anders mee bezig. Ja, 
dat kan je niet hebben. 
Gzoon: Wat voor conflict heb je dan gehad? 
G: Het conflict, dat ze niet meer wilden hebben dat ze zo vroeg thuiskwamen. Als dat zo was, 
dan moest de auto schoongemaakt worden. Ze zeiden: “Als we klaar zijn, zijn we klaar, dan 
hebben we het werk gedaan. We willen dan eigenlijk naar huis toe”. “Ja, dat hadden jullie 
gedacht”. “Ja, wat moeten we dan doen?” “Ja, dan ga je de auto schoonmaken”. Daar is toen 
een conflict van gekomen. Dan lopen er twee knapen, handlangers, tenminste handlangers, 
ze zijn wel lid van die bond. Die spelen het op een gegeven moment zo: we gaan er eerst 
maar eens over praten. Dan sluiten we de zaak. Dan gaan we er niet uit. En toen werd het hek 
dichtgedaan. 
I-1: En dat was de vakbeweging FNV? 
G: Dat was van de FNV onder andere. 
I-1: Veel waren lid van de bond? 
G: Ja, veel waren lid van de bond. Dat wel. Dan stond ik ook voor de poort. Kon ik er ook niet 
uit. Vind ik best. 
I-1: Daar speelde u verder geen rol in? 
G: Nee, eigenlijk niet. 
Gzoon: Er was er één die dronk terwijl hij in de vuilniswagen reed. 
G: Dat zijn heel incidentele dingen. 
I-1: Ja, precies, maar dit is echt een arbeidsconflict. 
G: De zaterdagdienst. Allemaal wisten ze wat ze doen moesten. Dat ze op moesten komen. Ik 
werd toen gewaarschuwd door de kerkmeester van de Hooglandse kerk. “Mijnheer Seijn”, zei 
hij, want op een gegeven moment kende je heel Leiden omdat je er zo vaak komt, “weet u dat 
u een dronken man er bij heeft?” Ik wist het niet, maar ik zei ja. Ik zei: “Ja, dat weet ik”. [??] Ik 
zei: “Ja, dat komt in orde”. Hij zei: “Ja, maar hij zit in de auto”. Ik zei: “Ja, maar dat weet ik 
ook”. Ik wist niet dat hij dronken was op dat moment. Ik had hem niet gesproken, maar hij 
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zat wel in de auto te wachten tot hij geladen werd en dan zou hij wegrijden. Toen heb ik voor 
die tijd de sleutel eruit gehaald. Toen zei ik: “Joh, jij rijdt niet weg, hè?” Hij zei: “Wat denk je 
nu wel”, en zulk soort dingen. Ik zei: “Als je wat verder wilt praten, ga dan naar huis toe en 
dan ga je eerst slapen en dan ga je praten. Maar niet meer met mij”. Dus klaar. “Ja, maar zal 
toch moeten tekenen”. Ik zei: “Wat ik allemaal moet, dat weet ik allemaal zelf wel, daar heb ik 
jou niet voor nodig”. ’s Maandags kwam hij bij me: “Wil je effe dat briefje tekenen?” Zijn 
werkbriefje. Ik zeg: “Je bent er wel geweest, maar je hebt niks gedaan, want dat wilde ik niet 
hebben. Dus ik hoef ook niet te tekenen. Ik kan ook wel wat anders doen. Zorgen dat je een 
paar dagen straf krijgt. Dan kan je een paar straf-zaterdagen werken voor niks”. 
I-1: Dat bestond? 
G: Ja, dat kon. Eén keer heb ik dat aan de hand gehad en toen heeft mijn directeur dat 
afgeraden. Er was een vent en die had een grote smoel en die maakte me uit voor rotte vis in 
het bijzijn van anderen. Ik zei: “Nou, we praten wel verder”. Mijn baas, die deed dat dan niet, 
die wilde dat niet. En toen heb ik gewoon zitten corresponderen met de directeur. Ik heb de 
directeur een brief geschreven, wat er aan de hand was en dat ik voorstelde dat en dat. Dat is 
toch te gek, nietwaar? Hij had mij gewoon moeten ontbieden bij [????] Maar hij wilde er niet 
aan, dus ik denk: nou, dan zal ik je een brief geven. Daar moet je op antwoorden. Ik denk: dan 
krijg je het wel. Nou, dat heb ik toen gedaan. Heeft hij me later toch geroepen. Hij zegt: “Wat 
heb je dan gedacht voor een straf?” Ik zeg: “Die vent moet twee zaterdagen werken”. Zo voor 
niks. “Wat denk je dan wat er gaat gebeuren?” Ik zeg: “Misschien wel”. “Maar wat denk je 
dan?” Ik zeg: “Nou, dat hij ’s maandags zich ziekmeldt”. “Ja”, zegt hij. “En dan kunt u meteen 
de spoedcontrole houden. De dokter erop zetten”. “Ja, ja”, zegt hij, “maar Seijn, daar komt 
niks van terecht”. Ik denk dan: ja, dat is dan jouw uitgangspunt. Die heb ik dan onthouden. 
Dat vind ik wel best. Maar ik laat me niet uitmaken. Ik heb een vent uit een moskee gehaald. 
Ja, ik liep die vent te zoeken, en op een gegeven moment in een straat kom ik zijn wagen 
tegen. Ik denk: waar zit hij dan? Toen kwam iemand naar mij toe op de straat bij het 
Levendaal: “Mijnheer, ze zitten daar in die namaak-moskee”. Namaak-moskee, dat was de 
achterkant van die Casino-bioscoop. Vroeger hadden we op de Hogewoerd een Casino-
bioscoop. En daar de achterkant van, dat hadden ze gehuurd voor een moskee. Dat was een 
Algerijn, die gozer. Dat was een etterleier van een vent. Een enorme snertvent was dat. Nou, 
toen ben ik erin gegaan. Toen heb ik hem eruit gehaald. Toen ging hij zich beklagen bij de 
wethouder. Toen moest ik op het matje komen bij de wethouder. Of ik dat niet anders had 
kunnen regelen? Ik zei: “Mijnheer, ik ben leergierig, misschien kunt u mij dat vertellen?” 
I-1: Welke wethouder was dat? 
G: Het was een linkse jongen. Ik meen zelfs dat hij gewoond heeft op de Herenstraat, hoe heet 
hij? 
I-1: De la Mar? 
G: Ja, dat kan wel eens De la Mar zijn. Het was een grijzewollensokken-jongen. 
I-1: Ja, ja. Dat is Hans de la Mar. 
G: Had ik dat niet anders kunnen regelen? Ja, dat wagentje dat daar stond. Onbeheerd. “Zaten 
de sleuteltjes er nog in?” Ik zeg: “Ja, het gaat mij niet om de sleuteltjes, maar dat dat ding 
onbeheerd stond. De sleuteltjes waren er uit”. “Ja”, zegt hij, “heeft hij dat in ieder geval goed 
gedaan”. Ik denk: ja jongen, ik weet wat ik aan jou heb. Daar heb je niks aan. 
(Er ontstaat een discussie over de naam van de Algerijn)  
Ik had ook een stuk of vier jongens, die waren goud. Goudeerlijk. Ik had ook wel eens boter 
op mijn hoofd. Als ik een paar mooie stenen nodig had voor mijn tuintje. Ik had hele goede 
contacten met de nevendiensten, want die hadden mij ook nodig. En als er weer nieuwe 
planten kwamen van de tuin van de DZB, de Zijlbedrijven, dan kreeg ik weer een bakje met 
viooltjes, weet je wel. En dan vonden de jongens het leuk om in zo’n grote auto te zitten. Nou, 
dan gaan we een rondje maken met vier jongens erin. Dat zijn toch leuke dingen? 
I-2: Dat zijn kleine dingen, kruimeltjes. 
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Gzoon: Die kwamen dan weer van pas in het echte werk. Dan kenden ze elkaar. 
I-2: Ja, zo werkt het gewoon. Een soort sociaal smeerolie. 
I-1: En de Sinterklaasfeesten op het Stadhuis? 
G: Sinterklaasfeest. Daar heb ik nooit aan meegedaan. Dat was in de betere tijd bij jullie. 
(lachen). Toen ik bij de Reiniging ging werken mocht ik geen lid meer zijn van de 
personeelsvereniging. Ik mocht niet meer in de kantine komen. Mocht geen huisje meer 
huren van de personeelsvereniging. 
I-1: Oh, jullie hadden een eigen personeelsvereniging? 
G: Ik mocht geen huisje meer huren in Noordwijk. 
Gzoon: Jullie zijn nog in andere huisjes geweest, in het buitenland zelfs. 
I-1: In Frankrijk was er een huisje en net over de grens in België, in Budel en in Drenthe. 
G: Er was er ook één, die het beheerde. Ik ben zijn naam kwijt. 
(er ontstaat een discussie wie dat kon zijn) 
I-1: Ieder huisje had zijn eigen beheerder. 
G: Maar die er over ging, over die verhuur zogezegd. Vanuit de gemeente. 
I-1: Elk huisje had één beheerder. Dan ging je naar een collega toe, ontzettend leuk was dat: 
“Is het dit weekend nog vrij?”, ja, dan kreeg je de sleutel mee en dan had je een huisje voor 
een weekend. 
G: Maar, nee, dat mocht ook niet. Het stond helemaal los van het Stadhuis. 
Gzoon: De Reiniging had een eigen personeelsvereniging. Want ik ben wel eens naar een ding 
geweest. 
G: Ja, dat was wel anders, er was een heel andere mentaliteit. Een beetje rauwdouwerig. Ja, 
daar moet je dan ook weer aan wennen, he? 
I-1: Financiën, dat zijn echte ambtenaren. 
G: Die hoofdkassier bij ons, dat was een vreselijk mens. Die was hoofdcommies 1ste klas. Als 
adjunct was ik daar bij. 
I-1: Dat was op de eerste verdieping toch? Daar was echt zo’n kas, dat heb ik nog net 
meegemaakt toen ik op het Stadhuis kwam. 
G: WC’s op de gang. Toen ik dan mijn baas, de ontvanger, die had ik per ongeluk gesnapt met 
de enige vrouw die er bij ons werkte op zijn schoot. Dat was per ongeluk. (Lachen) Op een 
keer was ik zover gegaan, hij had niet meer gereageerd, op een dwangbevel ook niet. Ik 
dacht: ik ga bellen bij het gerecht dat het moet voorkomen of wat ook. Of het verkondigen 
van de verkoop, want ik had al een aantal artikelen beschreven. Maar ze wilden niet dat je 
doorging. Dat mocht niet. Dan meld ik dat en dan hoor ik wel wat dan wel mag. Ik tik en ik 
loop de deur binnen en daar zie ik Joyce (lachen). Ze schuift gelijk van zijn knie af. Maar 
vanaf dat moment was het met mij gebeurd. De andere dag, meteen, ik ging naar de WC, 
maar ik had mijn colbertjasje achterom gehangen. En hij komt net de deur uit. “Hé, mijnheer 
Seijn, als je naar de WC gaat, wil je je dan aankleden?” Ik denk: hé jongens, dat is een reactie. 
Dat wordt niet meer goed hierzo. Trouwens, ik was toch al van plan weg te gaan. Ik vond die 
sfeer, die was waardeloos. Net alsof iedereen stiekem deed. Getverderrie man. Dan hadden 
we mijnheer Son, die in de Melchior Treublaan woont. En dan had je mijnheer Stikkelorum. 
I-1: Ik ken zijn zoon. 
G: Meerburg, had je ook nog een wethouder Meerburg, die woonde daar ook vlakbij. 
Stikkelorum, daar moest ik altijd aandelenbrieven voor kopen op de Middenstandsbank. Ik 
dacht: nou jongen, jij zit ook wel goed. Hij had nog geen boekhouddiploma, maar hij was wel 
hoofdcommies. Maar omdat hij zo goed overweg kon met mijnheer Son en mijnheer Son, die 
kon heel goed met de grote baas overweg en waarom? Want mijn baas moest krachtens de 
Gemeentewet, het staat in de Gemeentewet, in de stad wonen waar hij werkte. De 
gemeenteontvanger. En daar woonde hij, want hij had het adres van een werknemer van 
hem, mijnheer Son op de Melchior Treublaan. Daar had hij zijn adres en van het griet, die 
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woonde tegenover de sociëteit van Minerva op de Breestraat. Daar had je zo’n patatzaak van, 
hij zit nu op de Hoge Rijndijk. 
Gzoon: Febo.  
Gschoondochter: Hendo. 
G: Hendo heette die. En daar woonden zij boven. En daar sliep hij ook iedere dag. Dan was hij 
ook in Leiden. Maar dat klopte natuurlijk niet. En zo was het handjeklap bij elkaar. De één die 
dekte de ander. Ze hadden allemaal goede lonen. Er was er ook eentje bij, die was 
administrateur. Dat was de hoogste rang. 
Gzoon: Zo loop je zo tegen dingen aan. Dat is een beetje de rode draad. Dat is in het leger zo 
geweest en dat is bij de gemeente geweest. 
G: Ik kon geen onderofficier worden, want ik was niet katholiek. Dat gebeurde in Indië. 
Alleen toen ik uit dienst ging, toen werd ik nog korporaal zelfs. Had ik op wacht gestaan bij 
die Coca-Cola flesjes in Duitsland. 
I-1: (Rondt af en maakt een nieuwe afspraak voor een vervolggesprek) 
 
Tweede band. VN880020 
G: We gaan het hebben over… 
I-1: Het vrijwilligerswerk. 
G: Van het Leidse Volkshuis. Zal ik dan beginnen bij de sport? 
I-1: Ja. 
G: Ik heb 27 jaar lang vier verenigingen getraind op de volleybalsport. Zowel technische 
training als conditietraining. En ik ging ze dus ook coachen. Er waren vier verenigingen. Dat 
was Meerburg, dat was LUSV, de Leidse studentenvereniging, ik had het Leidsch Dagblad ook 
nog en ik had in Sassenheim ook nog van Sikkens. Chemenie Kogens (?) heb ik ook gedaan. 
Maar in ieder geval vier verenigingen. En die heb ik alles bij elkaar…., en ik was ook nog 
scheidsrechter, dat heb ik 27 jaar gedaan. Hoeveel deze vereniging en deze vereniging, dat is 
ondergeschikt. Daar ben ik later mee gestopt, maar daarbij deed ik ook de camping. De 
camping, vanaf ’65; op een gegeven moment waren wij met de caravan of met een tent, 
hoorden wij van een stuk grond van het Leidse Volkshuis, dat hadden ze gekregen via een 
legaat, dat is bestuurlijk ingewikkeld, daar heb ik zelf ook in gezeten, in dat bestuur, maar 
daar ben ik zelf alweer uit gegaan. Daar heb ik op een gegeven moment de tent neergezet en 
toen hebben we daar een paar weken gestaan. Van het Leidse Volkshuis, dat was in 
Noordwijkerhout [min of meer verbonden aan “De Vonk”]. Dat was eigenlijk een heel 
vrijgevochten bende. En ieder, die daar kwam of stond, die deed maar wat hij wilde. En zaten 
er anderen op die fatsoenlijk waren, om de rotzooi op te ruimen. Dat plekje was fantastisch. 
Toen ben ik eens gaan praten met die administrateur, dat was een zekere mijnheer 
Stortenbeek [P.J. Stortenbeek, administrateur 1964-1990], en toen heb ik het één en ander 
bijgepraat, wat daar gebeurt is een grote rotzooi. “Ja”, zegt hij, “maar we kunnen niemand 
krijgen die het redt, daarzo”. Ik zeg: “Nou, dan denk ik dat er hier één staat die het wel redt”. 
“Ja”, zegt hij, “weet u wel, u krijgt ook nog kampbewoners”. Ik zeg: “Ja, maar ik spreek die taal 
ook”. Ik zeg: “Ik kom daar ook met mijn werk. Dat maakt mij niet angstig”. Nou goed, die 
mensen zijn ook allemaal gekomen. Het is een beetje links en rechts geweest, ja, niet slaan 
zozeer, maar toch wel een beetje met optreden.  
I-1: Dan hebben we het over 1965? En daarvoor, wat was het daarvoor dan? Daar kon 
iedereen komen? 
G: Het was een stuk grond. Het Leidse Volkshuis moet je zien als een soort luxe 
buurtvereniging. Op zichzelf was het goed opgesteld hoor. Maar de uitvoering van die 
camping werd verder aan iedereen overgelaten. Niemand keek ernaar. Er stonden daar vier 
huisjes en ze hadden een grote schuur. De wc’s waren met gaten in de grond. En daar zetten 
ze een ding omheen. Nou, dan ging je naar de wc. Nou, dat had je wel eens kans natuurlijk, 
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dat als je op de wc zat dat er één kwam en die gooide dat huisje weg, nou, dan zat je in je 
blootje huppeldepup, nou, dat gebeurde. 
I-1: Er was water, neem ik aan? 
G: Ja, er was water, daar hadden ze pompen voor. Nou, toen ben ik begonnen, toen ben ik 
contacten gaan maken hier en daar, toen ben ik in ieder geval begonnen om te kijken welke 
mensen ik vast kreeg, met een seizoenplaats. De eerste vier, vijf wil ik uitzoeken. Dat moeten 
vakmensen zijn voor mij. Een metselaar, een timmerman, elektricien. We moeten zien dat die 
daar plaats kregen. En die mensen waren overgelukkig. En ik was het ook met hun, want ik 
kon goed met ze opschieten. Iedere keer had ik een soort overleg met ze. En ik zorgde ervoor 
aan het begin van het seizoen, als ze kwamen, dat ze dan een reductie kregen op de 
staanplaats. Een seizoenplaats, maar ik bemoeide me niet met de financiën. Ik wist wie er 
kwam en ze hadden al afgerekend met de administrateur en ik wist ook wanneer ze weer 
moesten vertrekken. Deze mensen hadden hun eigen onderkomen, een grote caravan, en die 
bleven een seizoen staan. Maar ik maakte in de tussentijd natuurlijk ook gebruik van hun 
kennis. Dan ging ik een plan maken en dan had ik een tekeningetje of wat ook met wat 
invullingen erin met betrekking tot de accommodatie. Er moet natuurlijk een toiletgebouw 
komen. Een broer van mij, die heeft daar een groot toiletgebouw gemaakt van nog geen 6 en 
een half duizend gulden. Met twee douches en een stuk of zes toiletten, zowel dames als 
heren. Dat is daar gemetseld geworden. Dat was geweldig natuurlijk. Maar dan zit je met de 
aansluiting op het riool. Dan moet je natuurlijk naar het diepriool. Toen hebben wij septic-
tanks gemaakt. Ik ga niet vertellen wat een septic-tank is, maar een septic-tank is een 
verzameling van de hele fecaliën-rotzooi. En om de zoveel tijd moet je hem even roeren. Ook 
die hebben we er allemaal ingemaakt, kortom, allemaal zelf gegraven. Toen op een gegeven 
moment gingen die huisjes brokkelen. Intussen kwamen de centen binnen bij die 
administrateur. Ik zei: “Dan moeten we eens een keer dat huisje, dat staat op instorten”. 
Maar we hadden ook wel eens van die jeugdleiders daarzo. Die kwamen dan met een stuk of 
10, 15 jongens. Die moesten acclimatiseren. Ja, dat waren geen prettige jongens. Maar dan 
moesten ze ook allerlei klusjes werk doen. Dan zeiden ze: “Mijnheer Seijn, wij gaan dat huisje 
schilderen”. Nou prima. Dan gingen ze het plafond bijvoorbeeld zwart maken in plaats van 
wit. De ramen, die gingen ze blinderen of ze sloegen de ramen eruit. Nou, dat was natuurlijk 
verschrikkelijk. Dat gebeurde gewoon. Maar ja, daar moet een andere wind komen, hè. Dat 
hebben we heel geleidelijk gebracht. Minder prettig voor ze gemaakt. Op een gegeven 
moment hebben ze zelfs de matrassen eruit gehaald, want ze moesten een kampvuur 
hebben. Nou, dat gooiden ze op een stuk veld daarzo en de hele boel in de fik gestoken. En ze 
liepen op de daken. En je had lekkage en dan had je weer narigheid. Nou, dat moet een keer 
afgelopen zijn. Ik zat ook in het bestuur, in het hoofdbestuur, daar zat ook een zekere 
meester Krantz [mr. D.E. Krantz]. Dus zij hadden wat dat betreft over het reilen en zeilen van 
dat stuk grond daarzo, hadden zij dus de berichtgeving uit de eerste hand. Op een gegeven 
moment vonden ze het toch maar beter dat ik uit het bestuur ging. “Het lijkt ons logischer als 
u zich meer concentreert op die dingen”. Ik zeg: “Nou, ik kom daar geen tijd aan tekort. Maar 
als jullie dat willen, prima, maar je vermindert jezelf in kennis, want anders had je de 
berichtgeving uit de eerste hand en nu heb je dat niet”. Ik heb er geen haast mee om dat te 
doen dan. Dan heb ik dat ook niet meer. Dus ik ging steeds meer op mezelf werken. En 
nogmaals, ik heb daar dus 30 jaar gezeten, met mijn eigen spullen, zelfs het theelepeltje was 
van ons in mijn caravan. Ik had een gratis plaats, daar stond ik wel natuurlijk, maar OK, ook 
’s winters werkte ik daarzo. Want wij hebben de hele boel elektrisch gemaakt. Dat kenden ze 
ook niet, want ze hadden gasverlichting op butagas. En dan had je kousjes, ik weet niet of je 
dat nog kent van kamperen, maar iedere keer waren ze natuurlijk stuk, hè, die dingen. Of ze 
hadden het kraantje open laten staan. Dan stond er een wolk gas in het dak. En dan kwamen 
ze van het meertje, want ze hadden daar nog een soort meertje, en dan gingen ze even 
aansteken en dan, dat is een keer gebeurd, toen dachten we dat de hele kap eruit sloeg. Zulk 
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soort dingen. Dus daar moest je allemaal op voorbereid zijn. Geleidelijk aan zijn er nog twee, 
drie huisjes weggegaan, daar zijn caravans voor gekomen, en toen kregen we op een gegeven 
moment een sommatie van de provincie en het Hoogheemraadschap en zo, de camping was 
van buitenaf van de grote weg te zien en dat mocht niet. 
I-1: Dat was in de duinen? 
G: Niet in de duinen. 
Gzoon: Tussen de bollenvelden in. 
G: Tussen de bollenvelden stonden we in Noordwijkerhout. Bij het Oosterduinse Meer. 
Paalzitten werd er ook nog gedaan. 
Gzoon: Comomeer noemden ze dat. 
G: Maar een prachtig plekje was dat ook. 
Gzoon: Toen heb je een kabel gemaakt, want dan konden ze niet meer met de auto’s 
rondcrossen op dat terrein. 
G: Ja, op een gegeven moment hebben we ook een slagboom gemaakt. En een hek kwam er 
ook nog. Iedereen ging maar doorrijden, ondanks dat je zei: “Jongens, als je klaar bent met je 
auto, dan kom je terug met je auto”, maar dat ging niet. Je moet ze gewoon dwingen. 
Gzoon: Een bord: Melden bij de beheerder. Dat heeft even geduurd voordat ze dat deden. 
G: Dat heeft heel lang geduurd. Maar op een gegeven moment zie je ook wel wat er komt. De 
één kan wel doorrijden en de ander niet. Dat ging op een gegeven moment goed. Eén of twee 
keer hebben we de kinderen van Sancta Maria binnen gehaald voor een leuke dag. Dat was 
een psychiatrische inrichting daarzo. 
I-1: Hadden die ook een kinderafdeling? 
G: Ja, je had er twee. Je hebt Sancta Maria en je hebt de Bavo. Ze zijn allebei weg. Allerlei 
dingen werden daar geregeld. Die grote loods, die hebben we een beetje opgeknapt, dat die 
een beetje stabiel werd. En daar hielden we dan, noem het maar feestjes, onderonsjes. Als 
Marietje jarig was of Pietje jarig was dan gaf hij een borreltje en dat regelden we. 
Gzoon: Met de vaste bewoners? 
G: Ja, op een gegeven moment hadden we er 10, 12, en die mensen betaalden zo’n drie en een 
half, vierhonderd guldens. Dus toen kwam dat geval van die Hoogheemraadschap dat de 
bomen die er stonden, daar zat de kever in. Die bomen, die moesten er uit. En dat hout moest 
vernietigd worden, want het mocht niet over de weg. Ik zeg: hoe kan je het nu vernietigen als 
je het niet over de weg mag hebben. Want je mag het niet laten liggen. Ik zeg, dat moet je mij 
dan een keer vertellen. Ik heb er wat op gevonden, dat zal ik dan niet vertellen. Maar in ieder 
geval is het niet gebeurd zoals hun dat willen, maar zoals ik het wilde. Het was wel zo met die 
man, iedere vrijdag kwam hij, op een gegeven moment was het bijna een huisvriend 
geworden, want kreeg hij in plaats van een kopje thee, nam hij een borreltje. Ik denk: ja, dat 
zit goed, met jou kan ik praten. Wat zei hij? “Mijnheer Seijn, u moet rekenen bij elke boom, 
die maar 15 centimeter dik is, daar krijgt u zoveel subsidie voor”. Nou prachtig, hij zei: “En 
dat wordt rechtstreeks verrekend met het Volkshuis”. Ik zeg: “Maar er zitten ook dikke bij”. 
Hij zegt: “Ja, maar dan krijg je wat meer ook”. Dus ik was er altijd voor minimaal 25 
centimeter. 
Gzoon: Het geld ging allemaal naar het Volkshuis? 
G: Ja. En op een gegeven moment wist ik dat hij weer een aardig sommetje geld gekregen had 
voor die bomen, die we neergelegd hadden. Toen zei ik: “Moet je eens luisteren, ik moet nu 
schoenen hebben met stalen neuzen, want als er zo’n stam op mijn tenen valt, en ik moet een 
overall hebben waar ijzerdraad in zit, want we zijn met ijzerzagen bezig, met boomzagen 
bezig”. Want twee motorzagen hadden we. Dat hebben we allemaal gedaan. We hebben het 
precies gedaan zoals het Hoogheemraadschap het wilde. We hadden er goede contacten mee 
en ook met de gemeente. Alleen kreeg ik geen toestemming om aan te sluiten op het 
diepriool. Dus wij zaten iedere keer met die putten legen met die septic-tanks. Dat heb ik dan 
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met mijn dienst gedaan. We moesten ook wel eens een ritje maken, nou, zo heb ik een paar 
keer de kolkenwagen meegenomen. 
Gzoon: Eén keer heb je in de rats gezeten. 
G: Ja, er lagen allemaal die takken toestanden, die moesten allemaal van het terrein af 
natuurlijk voor die bomen. Je ging snoeien en op een gegeven moment had je allemaal 
stammen. Een paar kennissen van mij bij de politie, die hadden wel interesse voor dat hout. 
Maar hoe krijg ik dat daar? Ik had zelf het transport in handen met een paar vertrouwde 
jongens erbij. Dus toen heb ik dat voor die mensen ook geregeld. En dat hout dat vernietigd 
moest worden, dat hebben we vernietigd. 
Gzoon: Maar waarom heb je in de rats gezeten? 
G: Nou, op een gegeven moment had ik een man daar naartoe gestuurd. Met een grijper op 
die auto. Ik zei: “Je moet die takken allemaal wegknijpen en meenemen en dan bij ons 
allemaal”. Maar die knaap zet die poten uit en hij was klaar en hij wou wegrijden en hij 
vergeet die poten in te halen. Hij gaat rijden, nou, weg hè. Nou, en dan zijn die poten, die zijn 
dat (wijst met zijn handen aan). Nou, hoe krijg je die weg? 
Gzoon: Staat er een auto met pech, die er niet mag zijn. 
G: Toen moest ik als de sodemieter de chef van de werkplaats, Henk Eshof, die had mij ook 
wel eens nodig en ik had hem nodig. Ik zeg: “Henk, dat en dat is er gebeurd”. Tjeetje mina, het 
is nu 12 uur en die jongens moeten gaan eten. Ik zeg: “Joh, stuur jij mij maar twee man met 
een goede kabel en een auto, dan proberen we hem wel recht te trekken. Dat hebben we dan 
gedaan. En dat is gelukt. Die poten gingen weer naar binnen. En zo zijn ze naar huis toe 
gegaan. 
Gzoon: Geregel en geritsel, maar wel voor het goede doel. 
I-1: Waar was die camping voor? Mocht iedereen er komen? Hoe werkte dat? 
G: Jawel, zonder aanzien des persoons. 
I-1: Dus het was een camping van het Volkshuis, maar iedereen mocht er in principe komen? 
G: Ja. 
Gzoon: Niet iedereen. De bedoeling was dat je op een clubje zat van het Leidse Volkshuis, een 
timmerclub of …. . Je moest een connectie hebben met het Leidse Volkshuis en als daar één 
van je kinderen lid was van een clubje mocht je zomers daar voor een heel schappelijk 
bedrag mocht je daar één of twee weekjes huren.  
G: Er kwamen ook wel groepen. Op een gegeven moment had ik dus ook kennis aan Polen, ze 
kwamen ook uit Polen. Ik heb een jaar of 10, 12 Poolse kinderen naar Leiden toe gehaald. Die 
kreeg ik via, hoe heet hij ook weer, die rechterhand van Lenferink. Een aardige gozer. 
I-1: Ja, die is pas overleden. 
G: Dat zag ik in de krant staan. Hoe heet hij nu? Diegene die over internationale 
uitwisselingen gaat. [Carel van Ingen] En er was er nog één, Ober van onderwijs. Die zat er 
ook. Via hem en die ander ook, kreeg ik zo’n 1000 gulden. Maar ik moest altijd overleggen 
waar die 1000 gulden gebleven waren. Voor die kinderen. Maar ik haalde niet alleen die 
kinderen op, dat deed ik met drie, vier dames nog en nog één manspersoon. Die hadden 
allemaal een taak. Ik had het transport, dan deed ik de kinderen ook in mijn auto en een 
ander had ook weer een auto. En ik ging naar Albert Heijn en ik ging naar een andere 
supermarkt om met mijn verhaal te komen en dan kreeg ik een kist met flessen limonade of 
wat ook. En ik ging naar Oegstgeest, naar de mensen van het zwembad, en dan vroeg ik of de 
kinderen daar konden zwemmen. Ja prima, en dan stond er ook nog een patatwinkeltje bij. 
En dan kregen ze ook nog een zak met patatjes. 
Gzoon: En het dansen, als die internationale dansgroepen kwamen? Het internationale 
dansfestival. 
G: Oh, van Hans Kagie. Hans Kagie had ook het internationaal dansfestival eens in het jaar. 
Daar heb ik ook aan meegedaan. Ik had dan meestal de bewaking van de Russen en van de 
Israëliërs. En de Russen, die had ik dan naar de camping gehaald voor de accommodatie. Dat 
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had ik goed ingericht. Ik had een stuk of tien dames, die hebben zich ook uitgesloofd. We 
hadden van die kribben, stapelbedden. 
I-1: Was dat in tenten? 
G: Nee, dat was in de loods. En nog een paar huisjes. Daar had ik een stuk of 20 Russen. Maar 
die waren op een gegeven moment niet tevreden. “Ja”, zeiden ze, “die Israëliërs, die zitten in 
een hotel”. Ik zei: “Dat weet ik niet”, dat had ik niet gedaan. Een ander had ze misschien een 
paar keer meegenomen naar een hotel. Die zaten in Leiden. Maar die dingen moesten wel 
gescheiden blijven. Ik zei: “Joh, als jullie niet tevreden zijn, daar is de deur. Dan gaan jullie 
maar ergens anders heen. Ja toch? Je krijgt van mij geen eten en drinken, dat is mijn opdracht 
niet”. Daar werd natuurlijk wel heel goed voor gezorgd, zonder meer. Maar dat was allemaal 
in de Groenoordhallen, die festivals. Overal kwamen ze vandaan met autobussen en dan 
kwam dat aan, daarzo. 
I-1: En in ‘95 is het opgeheven, die camping? 
G: Ja, zo ongeveer. 
I-1: U zei 30 jaar. 
G: Ja, dat is ook wel zo, het is ongeveer 25 jaar geleden dat ik er voor het laatst gezeten heb. 
Ja, dat klopt wel zo’n beetje. Ze hebben het verkocht namelijk. Ze hebben altijd al zitten 
mieren. Het Volkshuis doet regelmatig, ik geloof twee keer per jaar, dat er gerenoveerd werd. 
En dan: god, we hebben nu prachtig mooie plafonds ontdekt bij het aanbrengen van dat 
plafond, en dan kwam er weer een andere, die had dan ook weer wat. 
Gzoon: Dat kost een hoop geld. 
G: En dan kwamen de kosten er bij en dan werd de hele boel weer dicht gestukadoord. En 
nou heb ik gelezen dat ze er weer een heleboel geld gekregen hebben en nou gaan ze weer 
renoveren. Want er is weer wat bij gekomen. B+C is dat. De betekenis weet ik niet zoveel van. 
Gzoon: Waarom hebben ze de camping ooit verkocht? Weet je dat? 
G: Ze wilden weer geld hebben, voornamelijk de linkse jongens. Dat zat er wel natuurlijk, 
heel veel van links. Dat Volkshuis zelf ook. Er werd veel gedeald, zelfs op de gang werd er 
gespoten. 
Gzoon: Dat heeft niks met links te maken. Het is een sociaal-cultureel iets, dat was de 
gedachte. En ik denk dat ze op de camping ook wel zagen dat er veel vaste gasten waren, die 
caravans konden veroorloven en jaarplaatsen hadden en dat klopte niet meer geheel met de 
doelstelling. 
G: Toen vonden ze dat we een beetje te luxe zijn als het ware. Ja, maar er waren natuurlijk 
wel heel veel fatsoenlijke mensen, die er ook tijdelijk een keertje kwamen, een weekje of 14 
dagen, die er ook van profiteerden. Want het was echt niet zo, dat ze overvraagd werden 
voor de financiën. Dat viel reuze mee. 
I-1: Die mensen, die in het Volkshuis kwamen, die gingen naar Spanje in plaats van naar 
Noordwijk. 
G: Dat met die kinderen naar Nederland halen, dat heb ik een jaar of twaalf gedaan. Dan ging 
ik ook allerlei tochtjes maken met ze. Met auto’s, dan gingen we naar Noordwijk en naar 
Katwijk. Of we gingen een keer naar een grote speeltuin; we zijn in Duinrell geweest. Dat 
kostte weinig of niks. We gingen voor die tijd bij de ouders een beetje checken. Dan gingen 
we met twee mensen naar die ouders toe, die aangegeven hadden dat ze twee kinderen 
wilden hebben. Meestal hadden we van 20 tot 24 kinderen. Die kwamen met een bus. 
I-1: Uit Torun? 
G: Nee, van Torun was in die tijd nog geen sprake. Later hebben ze vanuit de organisatie van 
de gemeente, buitenlandse betrekkingen, hebben ze dat aangetrokken, Torun. Omdat het een 
stad is die veel gelijkenissen met Leiden heeft. Daar hebben ze natuurlijk een heleboel bij 
gefantaseerd. Ik ben daar zelf ook de nodige keren geweest. 
Gzoon: Waar kwamen die kinderen nu vandaan? 
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G: Die kinderen kwamen voornamelijk uit Katowice. En Katowice is een hele slechte stad als 
het gaat om het milieu. Dat kon je ook zien, want die kinderen waren witter dan wit. Een 
enorme vieze industriestad. 
I-1: Waar is dat? 
G: Katowice, Midden-Polen. 
Gzoon: Het zuiden van Polen. 
I-2: Vlak bij Krakau. 
I-1: Zijn jullie daar ook geweest? 
G: In Katowice, daar ben ik ook twee keer geweest. In Polen ben ik bijna overal geweest. Ik 
heb ook met een stuk of tien burgemeesters leuke contacten gehad. En met één heb ik nog 
heel goed opgetreden, met dat noem je een wojwode. Dat is een commissaris van de koningin 
in Zuid-Holland of Noord-Holland of zo. Dat was een hele jongen hoor. Ik had toen pas weer 
een andere auto, waar ik daar mee was. En hij had nog geen trapfiets. Ja, toen wilde hij ook in 
mijn auto zitten en met mij een foto maken voor op zijn bureau. De Russen liepen er ook nog 
rond toen ik daar was. 
I-1: Dat was nog net voor de tijd ….. 
G: Onderdrukt nog. Want ze stonden in de rij voor een rol closetpapier. Ik ben ook nog 
geweest in het huis van Lech Walesa. Die heeft die omwenteling toen veroorzaakt. Dat is heel 
goed afgelopen. 
I-1: En de Ratel? 
G: De Ratel was een werkgemeenschap. Wij hadden inwoning in het Leidse Volkshuis. Maar 
we werden eigenlijk door die groepering, wat mij zoon net zei, die jongens met die 
geitenwollen sokken, werden we een beetje met de neus aangekeken. Wij waren een heel 
fatsoenlijke vereniging, gemeenschap. 
I-1: Wat was de doelstelling? 
G: De doelstelling, ik was er voorzitter van, de doelstelling was bezighouden met de mensen. 
I-1: Was dat gericht op ouderen? 
G: Voornamelijk. We maakten busreisjes en we gingen ook natuurwandelingen maken. 
Kortom, we hadden iedere maand wel een thema. We maakten ook wel wat muziek. We 
hadden een goede geluidsinstallatie. Om de veertien dagen op zondag, dan gingen we naar 
het Volkshuis toe, ik had de sleutels, dan zetten we koffie. We hadden een hele fijne 
vrijwilligersgroep er ook in. Iedereen had taken, tenminste, een heleboel hadden een taak. En 
dat liep gesmeerd. 
I-1: Hoeveel mensen waren daar bij betrokken? 
G: Nou, wij hebben er wel 120 gehad en wel 200 ook. 
I-1: En dat zat in het Volkshuis? 
G: Dat was in het Volkshuis. 
I-1: Maar het was een zelfstandige club? 
G: Ja, een werkgemeenschap. 
I-1: En het was gericht op dingen doen met zijn allen? 
G: Ja, het kan wandelen zijn en als het een bustocht was, dan stonden er twee bussen voor 
het Volkshuis en dan gingen we. En dan hadden we ergens anders een pleisterplaats voor 
een broodje en een kop koffie en zo brachten we de zaak door. 
I-1: Bestaat het nog, de Ratel? 
G: Nee, het bestaat niet meer. Ik was er een jaar of 15, 16 en op een gegeven moment wilde ik 
er ook weer van af. Bestuurlijk zaten we aardig in elkaar, moet ik zeggen. Op een gegeven 
moment had ik een man, een apotheker, een hele fijne vent overigens, woont ook hier in 
Leiden. Maar een beetje zacht, noem ik het maar. Ik had hem al meerdere malen gevraagd om 
het te willen overnemen. Ik zei: “Dat kunnen we toch zo niet laten, want gegarandeerd, dan 
gaat het kapot”. Op een gegeven moment had ik hem zo ver. Daar kwamen nog twee vrouwen 
bij. Maar die man heeft zich helemaal laten overbluffen. Nadat ik weg was gegaan, kwamen 
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er ineens een paar anderen. Die hadden er ook wel interesse voor en die werden dan 
commissielid of wat ook. Maar die zaten wel heel erg te wroeten. Dat had ik wel altijd in de 
gaten, daar kregen ze bij mij geen kans voor. En dat is bij hem wel gelukt. Hij kon er op een 
gegeven moment kennelijk niet meer tegenop. En toen heeft hij het ook vaarwel gezegd. 
Toen was het gebeurd. 
I-1: Welke tijd hebben we het over? 
G: Ik praat nu over, wanneer het zo’n beetje afgelopen is, over 25 jaar geleden. 1990. Hij 
heeft het misschien hooguit een jaar gedaan. 
I-1: En was dat al een bestaande organisatie, de Ratel? 
G: De Ratel, ja, toen ik er kwam, toen bestond het ook al [opgericht in 1950]. 
I-1: Welke tijd hebben we het dan over? 
G: Toen ik er bij kwam? In ‘65. Zoiets, en toen bestond het ook al. Iemand van de 
recherchedienst van de politie, daarvan heb ik het overgenomen, het voorzitterschap. Die 
was al jaren bezig, maar die man die was ziek. Dat was een hele goede. Maar ook in het 
Volkshuis was hij niet zo gezien door die jongens, door die linkse jongetjes. Waarom? Hij 
lette natuurlijk ook op, want ze waren daar aan het spuiten en ander dingen. Ja, dat kon hij 
natuurlijk niet verdragen. En ze hadden een directrice, mejuffrouw Leemans, die is inmiddels 
overleden [Joanna Hester Leemans, 1916-1982, directrice 1964-1977], die woonde in 
Warmond. In dat grote buitenhuis, een soort kasteel, bij dat ooievaarsnest, daar woonde zij 
[Oostergeest]. Een hele bekende naam, Leemans, natuurlijk. Dat was de directrice. Zij werd 
ook door die jongens zwaar in de maling genomen. En daar kon ze op een gegeven moment 
niet meer tegen. Dat ging soms zelfs wel agressief. 
Gzoon: Bij Leemans zijn we wel thuis geweest. 
G: Ja, het was een reuzemens. Echt een sociaal iemand. 
Gzoon: Een heel aardig mens. 
G: Wat heb ik nog meer gedaan? 
[Zoon laat foto’s zien.] 
Gzoon: Zo zie je hoe die huisjes werden neergezet. Het heette Duinschooten en het was op 
het Langeveld. 
I-1: Is dit een boekje van? 
Gzoon: Het Leidse Volkshuis. 
G: Het Leidse Volkshuis bestaat nu ongeveer 120 jaar. 
I-1: Ja, van 1890. Het schijnt één van de oudste, noem het maar Volkshuizen, te zijn van 
Nederland. 
Gzoon: Opgericht door hoogleraren, onder andere Emilie Knappert. Vanuit een hele sociale 
gedachte. 
G: Ik heb nog 25 jaar als vrijwilliger gewerkt in het Lorentzhof. Mijn moeder, die woonde 
daar ook. En daar heb ik ook 25 jaar allerlei klusjes gedaan. Meestal was ik er vrijdags. Dan 
hadden we een beetje entertainment en zo. Dan zorgde ik dat de zaal ingericht was. Dat was 
bijna een familiezaak bij ons, want nog een zwager en mijn zus die deden het ook. 
Gzoon: Meestal als we komen, als ze willen, dan nemen we de tent over. 
G: Bijna wel. 
I-1: Het is hier aan de overkant, zo ongeveer. 
G: Ja. 
I-1: En welke tijd hebben we het dan over? 
G: Vanaf 1990. En ik ben er zo’n 25 jaar geweest. 
Gzoon: Hij heeft nog gedanst met Lenferink toen ze 100 werd. 
G: Met een draaiorgel! 
I-1: Dat is dan niet zo heel lang geleden? 
Gzoon: Het stond toen nog in het Leidsch Dagblad. 
G: Draaiorgel in de tuin gezet. Stond ze met Lenferink. 
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Gzoon: Daar mocht iedereen komen. De familie Seijn organiseerde het dan, maar iedereen 
mocht komen. We vierden de verjaardag van mijn oma daar. 
I-1: Heeft u dat nu van huis uit meegekregen? Waren uw ouders ook vrijwilligers? 
G: Nee, mijn vader was niet zo actief. Mijn moeder was wel een behulpzaam iemand altijd. 
Niet alleen naar ons toe, maar ook naar buiten toe, naar buren. 
I-1: Maar dat was individueel, niet in organisaties. 
G: Nee, nee. Dat klinkt misschien wat minderwaardig, maar wat weten zij van de betekenis 
van een organisatie? Je praat dan wel van 100 jaar terug. Ik weet niet of je dat weet, maar 
toen bestond dat, die onkunde. Het was natuurlijk wel zo, op de Oranjegracht, daar heb ik 
iets van verteld, dat was echt wel een homogeen iets en met de buren konden wij heel goed 
opschieten. En dat waren niet alleen de naaste buren, dat was ook wel een beetje breder. Dat 
was toch wel goed. 
I-1: Maar ze waren niet lid voor wat voor vereniging dan ook? 
G: Nee, dat had je nog niet zo veel. 
Gzoon: Daarvoor was het de tijd ook niet. Het was natuurlijk een tijd waarin de mensen veel 
minder vrije tijd hadden en langer moesten werken en veel meer moesten werken en geen 
geld hadden om zich sport …… 
I-1: Tenminste niet ook in die buurt, want er waren natuurlijk wel sportverenigingen, maar 
dat was meer voor de betere ….. 
G: En dat kostte natuurlijk ook geld. 
Gzoon: Dat zie je aan het Volkshuis, waar we het net over hadden, dat was opgericht door 
hoogleraren. Door de elite in feite opgericht om de arme mensen ook wat tijd en verdrijf te 
geven. 
I-1: Maar er was in die tijd nooit sprake van een Volkshuis geweest in uw jeugd? 
G: In mijn jeugd niet. 
Gzoon: Ik werd lid van de timmerclub. 
G: Jij hebt op de timmerzolder gezeten. 
Gzoon: En judo en toen zijn we bij het Volkshuis gekomen. 
G: En toen ben ik me er ook een beetje mee gaan bemoeien. 
I-1: Rond het gesprek af. 
Gzoon: Hij organiseert nu nog steeds in de Statenhof, waar hij woont, ook nog wat. 
G: Daarover heb ik nog contact met fonds 1818. Het fonds 1818 verzorgt voor de mensen, die 
daar interesse in hebben, maar dan moet je je ook melden, iedere maand een koor of een 
ander muziekgezelschap. Die krijg je gratis. Daar heb ik dan ook contacten mee. Maar onze 
huisbaas heeft de zaal laten afbreken. Daar zat een prachtige mooie recreatiezaal in. En nu 
hebben we niks. Dus dat contact is ook weer weg. 
I-1 rondt het gesprek definitief af. 


