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Transcriptie interview de heer D.J. (Dick) van Ginkel 16 september 2016 
 
Korte inhoudsopgave interview: 

1. Minuut 0: Gegevens geïnterviewde. 

2. Min 0.57: Ouders, beroep vader, samenstelling gezin. Woonhuizen bij ouders. 

3. Min 4.04: School. 

4. Min 5.35: Oorlog, hongertocht. 

5. Min 14.30: Bloembollen en suikerbieten halen en eten. Eten in de oorlog in het algemeen. 

6. Min 16.40: Razzia’s, bombardementen in Leiden, kattenkwaad, neerstorten vliegtuig in 

plantenkas van de gemeente en op ziekenhuis aan Hooigracht. 

7. Min 22.40: School en werk: bakkerij. 

8. Min 25.00: Na de oorlog NSB’ers, in de oorlog NSB en verzet. 

9. Min 26.33: Bombardement station Herensingel, V1’s. 

10. Min 27.30: Intermezzo; koffiedrinken, niet opgeschreven. 

11. Min 33.30: School in de oorlog, schuilkelders in de stad, aardappels gestolen, jongen 

doodgeschoten in de Haarlemmerstraat, pistool gestolen. 

12. Min 39.20: Werken. Brandt elektrotechniek. Diensttijd. 

13. Min 42.30: Werken bij de gemeente. Onderhoud gemalen. Zwaar ongeluk gehad. 

Gezondheid. Gehoor, poliepen. Sfeer op het werk. 

14. Min 1.03.06: Computers, geldzaken regelen. 

15. Min 1.04.30: Wonen in de Willemstraat. Spelen, winkels. 

16. Min 1.09.54: Na diensttijd verhuizen naar de Lusthoflaan. Samenwonen bij moeder, later 

eigen huis. Wandelen met de kinderen. 

17. Min 1.14.15: Activiteiten naast het werk. Voetballen bij Roodenburg en in het leger. 

Racefiets. Vissen. 

18. Min 1.20.53: Interviewer en geïnterviewde wisselen buiten interview ervaringen uit over 

het werken bij de gemeente. 

19. Min 1.22.20: Kinderen, familie van mevrouw, beroep schoonvader: schipper van een 

trekschuit. 

20. Min 1.25.20: Sluit interview af. 

21. Min: 1.25.54 Einde. 
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G: D.J. van Ginkel 
G2: Incidenteel zijn vrouw 
 
I1: Wat is uw geboortejaar? 
G: 9-6-’30. 
I1: Geboorteplaats? 
G: Leiden. 
I1: En waar was dat precies? 
G: Waardstraat. Dat is in De Kooi, zo’n beetje. Bij de Zijlsingel, die kant op. 
I1: Dan beginnen we bij het begin, 1930 en daarvoor. Kunt u wat vertellen over uw ouders? 
Vader, moeder, wat voor beroep ze hadden?  
G: Mijn moeder was huisvrouw. Ze had 7 zoons en 1 dochter. Mijn vader, die was ambtenaar. In 
het begin was die chauffeur bij de Plantsoenendienst, toen die pas begon. Steeds verder op, die 
wagen werd steeds groter, steeds nieuwer en toen, mijn vader kreeg last van zijn maag en toen 
hebben ze hem overgeplaatst naar het stadhuis. En daar werd hij bij de Gemeentewerken, als je 
binnenkwam, dat hij je opving. Een kantoortje, en dan schreef hij je op. Hij was bode geworden, 
kan je wel zeggen. En dat heeft hij tot zijn pensioen volgehouden. En mijn moeder, die was 
huisvrouw. 
I1: Zes broers en 1 zuster? 
G: De oudste was een zus, Apolonia. 
I1: En u was nummer? 
G: Ik was de middelste. We zijn nog met z’n tweeën over. De jongste en de middelste. 
I1: Als je oud wordt, dan gebeurt dat. 
G: Ja, dan gebeurt dat. 86! Je moet het maar meemaken. Ik voel me, het is dat ik die benen heb 
met die bloedvaten, die zitten een beetje vast, maar voor de rest, ik heb een pacemaker gekregen, 
en dan gaat het fantastisch. Dat is alles. 
I1: Mooi toch? Dus de Waardstraat. Tot hoe lang daar gewoond? 
G: Ongeveer een jaar of 2, 3. En toen zijn we naar de Celebesstraat gegaan. En toen woonde ik 
naast de familie Jansen. En die had 15 kinderen. En mijn vrouw is er 1 van 16. En daar hebben 
we ook een paar jaar gewoond. En toen gingen we naar de Willemstraat. En daar heb ik verder 
mijn hele leven gewoond. Tot het trouwen aan toe. 
I1: Wanneer ging u naar school? 
G: Met 6 jaar. 
I1: Kleuterschool? 
G: Kleuterschool, ben ik geweest op de Singel. Beatrixstraatschooltje, bij de Celebesstraat in de 
buurt. Waar het station geweest is vroeger. [Herensingel] Bij juffrouw De Raven. Die was 
hoofdonderwijzeres. En juffrouw Brink. Die gaf vlechten, dan moest je vlechten met papiertjes, 
gekleurd. En dat gooide ik altijd weg, dat wou ik niet (lachen). En toen ging ik naar de 
Pasteurstraat. Daar ging ik naar een Christelijke school. En daar was het gewoon afgelopen. En 
toen ging ik, het was oorlogstijd, ik ging vrijdags nooit naar school. Ik zat in de 6e klas, bij 
meester Schouten, en toen ging ik vrijdags nooit naar school. Weet je wat ik deed? Ik pakte een 
emmer van mijn moeder, een witte emmer, en ik ging naar de Beestenmarkt. Daar stonden de 
koeien en dan ging ik melken. In de oorlogstijd. Toen hadden ze nog koeien staan, maar die 
werden niet gemolken. Dat was mooi natuurlijk, volle uiers, en ik kroop er onder met mijn petje 
en er kwam zo een emmer vol. 
I1: Deden andere kinderen dat ook niet? 
G: Ja, dat deden er meer. Ja, die boeren, dan kreeg je weer eens een trap van die en dan had je een 
politieagent, Dikke Jan noemde wij hem geloof ik, een flinke vent en die zat je achterna. Met die 
emmer lopen. En dan kwam ik thuis en dan hadden we een emmer melk. Mijn moeder zei altijd: 
“Eerst koken. Niet zo opdrinken, eerst koken”. Want ze was altijd bang dat er ziektes in zouden 
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zitten. Dus dat hadden we vrijdags. Dat heb ik lang volgehouden, de hele, ik zal maar zeggen tot 
het afgelopen was. Dat er geen koeien meer waren. 
I1: Die koeien zijn niet tot het eind van de oorlog gekomen, denk ik. 
G: In ‘44, toen was het wel zo’n beetje over. En toen ben ik met mijn vader met een handwagen 
gaan lopen naar Dedemsvaart. Op mijn klompen. 
I1: In de hongerwinter? 
G: In de hongerwinter. 
I1: Toen was u 14, 15 jaar. 
G: Ja, ik was 14. En toen ben ik gelopen, in 10 dagen waren we heen en terug. 
I1: Met een kar? 
G: Met een handwagen. Erheen lopen, we gingen langs Apeldoorn en verder. Brug over de IJssel, 
geloof ik. 
I1: Bij Deventer? 
G: En dan liepen we langs een kanaal, die hebben ze nou gedempt. En zo kwam je in 
Dedemsvaart. En daar werden we overgevaren met een boer en die bracht ons naar de boerderij 
en daar kon je net zoveel aardappels krijgen als je wilde. Het eerste wat ik zag. Er hing een 
varken aan de deur, geslacht, die lag helemaal open. Ik zei tegen mijn vader, die nemen we ook 
mee. 
I1: Maar jullie waren met z’n tweeën, geen broers? 
G: Mijn buurman was erbij. 
I1: Geen broers dus? 
G: Nee, mijn andere broers moesten onderduiken. 
I1: Ja, natuurlijk. 
G: Ik was net die leeftijd, dat ik zo vrij kon lopen. 
I1: En uw vader dan? 
G: En toen waren we terug bij Apeldoorn, toen werd er een razzia gehouden. Daar werden alle 
mannen opgepakt. Mijn vader vluchtte het bos in. Toen liep ik alleen met die handwagen. 12 
mud, kan je nagaan. 
I1: Maar, hoe kwamen jullie aan Dedemsvaart? Was dat familie? 
G: Dat was niet anders. Die buurt, in die omtrek, dat was Overijssel geloof ik, daar hadden ze eten 
zat. Want het werd ook niet vervoerd. Ze brachten het niet, en de Duitsers namen alles op. Want 
we moesten langs een controlepost en toen zegt die: “Dat er af en dat er af. Het is te veel”. En 
toen liet mijn vader de papieren zien, dat we ook wel meer jongens hadden en zo, en dan kwam 
er wel eens een goeie, als het gewone militairen waren, geen WA, want dat was niks, en dan 
kregen we wel eens een zak terug. Maar als ze zich omdraaiden, had ik alweer een zak op de 
wagen gelegd. Want ik legde die weer terug. En toen kwamen we toch met 12 mud thuis. 
I1: En hoe ging dat dan? U ging naar een boerderij om te vragen of ze eten hadden? 
G: Ja, aardappelen kopen. 
I1: Kopen? Hadden jullie geld dan? 
G: Ja, je kon gewoon met geld kopen. En mijn vader had spullen meegenomen, een trekzaag om te 
ruilen. Allerlei gereedschap en dat wilden ze wel hebben. En dan ging je af en toe een slagerij in 
of er wat te eten was en dan kreeg je wel eens een stuk worst of iets anders. In die buurt dan. Als 
je eenmaal over de brug was, kreeg je niks meer. Dan was het over. Dan moest je je zelf bedienen. 
I1: Dus aan deze kant van de IJssel? 
G: Ja. Maar dat is goed afgelopen. Zo hebben wij de oorlog uitgemaakt en toen kwamen de 
vliegtuigen. En die gingen eten gooien. 
I1: Waren er veel mensen onderweg? 
G: Je zag ze wel lopen. En je zag natuurlijk narigheid. Er waren mensen gewoon overleden, die 
konden het niet meer dragen. Te zwaar geweest en die zakten in elkaar. En slapen, in Utrecht 
gingen we slapen. In een zaal. Het lag helemaal vol. Daarvandaan gingen we weer naar een 
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boerderij heen. Dan mochten we in de hooiberg slapen. En zo kwamen we, je moest overal iets 
vragen. 
I1: En hoe lang heeft dat bij elkaar geduurd? 
G: 10 dagen. 40 km per dag. Heb ik uitgerekend, zo’n beetje. Als je met de handwagen loopt, dan 
loop je meer als 5 km. Dat gaat veel harder. Als dat eenmaal loopt. Daarheen. En ik kon goed op 
klompen lopen. Zo kwamen we daar. Ik ken die boer nog een beetje voor me halen. Hij zei niet 
veel, maar hij bracht ons met paard en wagen weer terug. Tot over het water, zodat je op de weg 
was. Dat je de brug over kon, langs de controlepost. Dat was het ergste. Als je daar nou aan 
voorbij was, dan kon je rustig aan doen. Dan was je voorbij die Duitsers. En toen had je in 
Apeldoorn een razzia; ze moesten mannen hebben. Mijn vader en mijn buurman liepen het bos 
in. Je zag ze allemaal weglopen. Dus ik stond daar met die handwagen en de hele, dus een stukje 
zitten en een stukje lopen en een stukje zitten en een stukje lopen, maar hunnie liepen steeds 
mee. Het was bij de Veluwe in dat bosgebied. Een paar uur waren ze weg en toen kwamen ze 
weer tevoorschijn. Zag je al die mannen weer komen. Zo was dat nou eenmaal. 
I1: Dus hadden jullie een hoop eten op dat moment? 
G: Eten dat we bij ons hadden? 
I1: Ja. 
G: We gingen natuurlijk overal zeg maar bedelen, eigenlijk. Om brood te hebben, kopen, maar je 
moest alles echt kopen. Want ze gaven niks hoor. 
I1: Jullie hadden wel geld? 
G: Ja. Mijn vader had een aardige baan toen en ja, we waren zuinig en er was ook niet veel te 
koop. 
I1: Nee, precies, je kon niks anders kopen. 
G: Ze namen geld aan, nou ja. En toen gingen we, zo na die tijd, toen kregen we wittebrood, dus 
toen ging het steeds beter worden. 
I1: Niet echt honger gehad? 
G: Wij niet, nou, ik heb wel bollen gegeten, suikerbieten gegeten, bloembollen. Heb ik echt 
gegeten. 
I1: En die kon je ook kopen? 
G: Ja, die kon je wel kopen. Dan ging je de Meer in, de Haarlemmermeer in, naar de boer. En dan 
kreeg je nog wel eens, dan vroeg je om tarwe en dan kreeg je een zakje tarwe en de rest kreeg je 
bollen. Ik kreeg bij een boer, er stond alleen een laken op de deur, moest je tikken, ging een luik 
open. Ik zeg: “Hebt u nog wat dit of dat of dat”. Zegt ze: “Nee, alsjeblieft, een schijf gekookte biet”. 
Dat is een boerderij. Hoe dorsten ze het, he? Kan je beter zeggen, ik heb het niet. Je werd gebruikt 
als vee. 
I1: Ze kregen natuurlijk heel veel mensen aan de deur, denk ik. 
G: Jazeker. Er werd allemaal geruild. Sierraden, horloges. 
I1: Ja, dat blijft natuurlijk zijn waarde houden, want dat geld is niks meer waard. 
G: Dat werd overal gedaan. Dat hebben ontzettend veel mensen meegemaakt. Het westen heeft 
het veel meegemaakt. Katwijk, Noordwijk, die hadden het wel beter. Je had veel Duitsers, die 
daar zaten, en daarvoor werd allemaal eten aangevoerd. Er bleef altijd wel wat te handelen. En 
dan ging ik weer naar de Haarlemmermeer steeds. En dan kwam ik toch wel eens terug met een 
zakje tarwe. En de rest wat erbij is, alles werd gegeten. Met die knapen. Maar we hebben ons er 
goed doorheen gejaagd. Mijn broers zaten in het dressoir. In het onderste bij de overhemden. Ze 
zaten met zijn allen in de kast als er razzia’s waren. En die waren er wel eens. Maar ze zijn bij ons 
nooit binnen geweest. Ze kwamen door de straat heen met motorfietsen en alles en dan werd de 
straat afgezet. En dan liepen ze zo door de straat heen en dan werd er gebeld, dit of dat? Nee. Dus 
dat is goed afgelopen. Maar er zijn mensen geweest waar ze de hele boel overhoophaalden, als ze 
iemand vonden. 
I1: Nog bombardementen meegemaakt? 
G: Ja, op de Stationsweg. 



5 
 

I1: Maar dat was ver van jullie vandaan. 
G: Ja, maar ik was er. Want ik liep altijd in de stad. Ik was altijd weg. Ik liep overal heen en altijd 
kijken. Want ik wist, op de Korevaarstraat was een bakkerij, van de Duitsers, en daar stonden we 
altijd en dan kon je nog wel eens een broodje pikken. Of krijgen. Dan zei wel eens een Duitser: 
“Abfahren”. Ik denk wel eens, wat heeft een mens meegemaakt als jongen zijnde. De jeugd van 
tegenwoordig kan het niet halen bij wat ik meegemaakt heb. Ze zitten alleen maar op zo’n 
apparaatje. Wij deden in die tijd veel voor elkaar. Je ving elkaar op. De buurman, als er wat nodig 
was. Mijn vader heeft tot ‘43–‘44 heeft hij nog met die auto gereden voor de gemeente. Die reed 
niet op benzine, want dat was er niet. Hij had flessen achter de cabine staan: persgas. Bij een 
tankstation op de Hoge Rijndijk kon je persgas tanken. Daar liep de auto op. En je had ook achter 
die auto’s ketels hangen. Dat werd met hout gestookt. En dan had je van die klepjes onder op 
(Doet geluid klepjes na). Daar deden wij een prop papier in. Kwajongens, dan sloeg die af. Die 
tijd, dat is niet te vergelijken met wat we nu hebben, we hebben nu de gouden tijd. 
I1: Wat mijn ouders altijd zeiden als wij zeiden: “Ik heb honger”, zeiden mijn ouders: “Je hebt 
geen honger, je hebt trek.” 
G: Wij hadden honger! 
I2: Wat heeft u gemerkt van het bombardement aan de Stationsweg? 
G: Dat bombardement, ze wilden de V1, die werden daar vervoerd bij het station. Maar ze 
gooiden mis. Het kwam in de Haverzaklaan in die buurten terecht. En op de Stationsweg ook. 
Daar werd de sigarenzaak getroffen. En alles plofte naar buiten. En de sigaretten lagen op straat. 
Dus dat had hij allemaal weggedouwd. Dat zag je dan. Maar het was een ramp, hoor. En er is er 
één bij mijn vader op de kwekerij van de gemeente in Oegstgeest, aan de Stationsweg, achter 
daar, hadden ze een stuk grond en daar hadden ze kwekerijen en daar vloog een Engels toestel 
op. Precies de kas in. Een stuk van de kas af. En die man was er natuurlijk ook niet meer. Gelijk 
weg. Het was een vliegtuig van de Engelsen.  
I1: Die was neergehaald? 
G: Ja, dat wist ik niet, misschien had hij pech of neergehaald, je weet het niet. Hij stortte neer. En 
ik heb er een zien storten op de Hooigracht. Op het ziekenhuis. Hij raakte net de punt van het 
dak. Anders was hij er dwars doorheen gegaan. Net op zijn zijkant. 
I1: Dat heeft u gezien ook? 
G: Nee. Wel vlak erna. Want ik was altijd weg. In de stad met nog een paar knapen. Met de 
jongens van Teske. Als er wat te halen was, waren we erbij. En zo ben ik groter geworden en 
toen de oorlog afgelopen was, ik had school afgelopen. Zesde en zevende leerjaar kreeg je, door 
de Duitsers, je moest een jaar langer. Toen ging ik naar de Noordeinde-school. Heb ik op de 
Noordeinde-school gezeten. 
I1: In de oorlog ook? 
G: Ja. En toen was het na de oorlog, ik was 15, toen zei mijn vader: “Nou weet ik wel wat”. Toen 
bracht hij me naar de Mare. Bij Corba, dat was een bakkerij. Ken je die niet? Op de Lange Mare. 
Op het laatste stuk naar de Haarlemmerstraat. Dat was een NSB’er. Die hebben ze later opgepakt. 
Maar ik zat er ook. Het laatste jaar, hij mocht geen koek meer bakken, dat was niet meer. Alleen 
maar Javaantjes moesten we maken. Dat waren die schuine maatjes, die kon je zo op een plaat 
leggen. En de ovenist, die douwde ze de oven in. Maar die kerel had alles nog weggedouwd in die 
bakkerij. Want de bakkerij had hij in een steegje. 
I1: Vrouwensteeg? 
G: Daar hadden ze de bakkerij. Grote bakkerij. Daar stond nog een hoop spul. Toen mochten ze 
niet meer bakken, moest ik weg. Toen zegt hij: “Nou, hier heb ik nog wel wat”. Kregen we een 
pakket. Weet je wat erin zat? Ouwel. Wat onder de koek zat. Dat kon je eten. 
I1: Dat was na de oorlog? 
G: Nou, ‘44/’45. Toen waren er nog Duitsers. Hij was NSB’er. Maar ik vond het toch wel een leuke 
vent. Maar hij is na de oorlog opgepakt. En toen lag er op de [Oude] Herengracht, bij de 
Stadshulpwerf op de [Heren]Singel. Had je een schuit liggen en daar lagen bevroren aardappelen 
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in. Die lag helemaal vol. Moesten hunnie inkruipen en de goeie eruit zoeken. En dat stonk 
natuurlijk. Aardappelen, die bevroren waren. Je stond erin en ze zaten helemaal onder de 
smurrie. En daar zag ik mijn baas staan (lachen) Maar hij heeft toch weer later de zaak weer 
overgenomen. Hij mocht toch weer terug. 
I1: Heeft U daar nog veel van gemerkt, van de NSB en het verzet? Hoe was dat in de wijk? 
G: Wij hadden er één in de straat en die vermoedde ik wel, dat hij in het verzet zat. Peet van Riet, 
die moest steeds onderduiken. En die zaten ze steeds achterna. Ik dacht: jij hebt wat op je 
kerfstok of je doet wat. Verder is het in die straat van ons rustig verlopen. 
I1: Je hebt natuurlijk ook het station daar, het kleine stationnetje aan de Singel. 
G: Ja, daar werden de V1’s… 
I1: Dat was het grote station, toch, of ook aan het kleine station? 
G: Dat kleine station, in de oorlog stond dat station er nog, maar er kwamen geen treinen meer. 
Er zaten Duitsers geloof ik in. En daar hebben ze die V1’s vervoerd.  
I1: Op het grote station? 
G: Daar werden ze klaargestoomd. Ze gingen met een trein naar waar ze afgeschoten werden. 
Waar, dat weet ik niet precies. Valkenburg. 
I1: Nee, in Den Haag. In het Bezuidenhout. 
(Er volgt een gesprek met mevrouw erbij buiten het interview om) 
I1: Hoe was het nou met school in de oorlog? Tot hoe lang ging dat door? 
G: Dat ging gewoon door, tenminste, wat ik meegemaakt heb. Pasteurstraat, dat heeft gewoon 
doorgelopen. Buiten de Pasteurstraat had je dat pleintje, daar stond een schuilkelder. Er werden 
schuilkelders gebouwd in de stad. Dat waren rioolbuizen. Groot en daar ging grond overheen en 
dan werden er graszoden op gezet. Dus het was een heuvel van gras. En dan had je twee 
ingangen. En aan de zijkanten had je banken staan, dus je zat tegenover elkaar, als de sirenes 
gingen. Maar dat is niet zoveel gebeurd. Wij hebben in Leiden eigenlijk niet zoveel meegemaakt. 
I1: Bij het station en bij de bruggen. 
G: Verder niet. Ik zal je nog eens wat vertellen. Je had de Schuttersveldschool, daar zaten de 
Duitsers. Dan had je het Schuttersveld en de school daar zat een hek omheen. Ik ging langs het 
hek naar de achterkant van de Stationsweg. En daar heb ik het hek kapot geknipt. Toen kroop ik 
naar binnen en toen kwam ik op het plein. Toen liep ik naar de school en daar had je de kelder. 
Een trap naar beneden en ik ging kijken, ik ging overal kijken, en toen deed ik de deur open, een 
eindje de kelder in, en toen dacht ik: Wat ligt daar nou? Een hele berg aardappelen. Ik dacht: daar 
is wel wat voor Dikkie bij. En ik had altijd een zak bij me. Dat nam je altijd mee. Die heb ik erin 
gegooid en weer eruit gekropen en goed kijken. En toen liep ik er uit. “Was ist dass?” Ik zeg: 
“Kartoffels”. Het was een Duitse soldaat. Geen WA’er. Een echte soldaat, want hij had een bajonet 
aan de zijkant. Geen pistool of wat. Ik zeg: “Um zu essen”. Zit hij zo te kijken en ik kreeg een tik 
voor mijn hoofd en toen mocht ik weglopen. Toen heb ik geluk gehad. Als het een SS’er was 
geweest, nou. Ik heb er nog één, die op de Haarlemmerstraat bij de Overdekte [20 maart 1945], 
die liep achter een auto of achter een huifkar, en die zat ook met aardappelen en die haalde er 
aardappelen uit. Maar daar zat een SS’er op met een machinepistool en die hing zo op zijn borst 
en die zei: “Kaput”. Dood! Gerrit Verlind uit de Bronkhorststraat [nr.34a] schoot hij dood. 
[Gerrit Verlind was geboren op 22-12-1927 te Leiden als zoon van Cornelis Verlind, loswerkman 
(en in 1945 verblijvende in Duitsland, wellicht Arbeidseinsatz) en Cornelia Gijsberta Bentveld. 
De begrafenis van Gerrit vond pas plaats op 26 maart en de annonce in de krant pas op 29 maart. 
Zijn moeder noemde het na de oorlog een wrede moord.] 
I1: Een jonge knul? 
G: Ja, net zo oud als ik. Die schoot hij gewoon dood. 
I1: Omdat hij gestolen had? 
G: Ja. Daarvoor keek ik altijd. Ik zei altijd: Duitsers die spelen met een machinepistool, dat zijn 
SS’ers of WA’ers, ik zeg, dat zijn moordenaars. Daar moet je van afblijven. Maar een Duitser met 
een bajonet, die doet niks. Want in de Overdekte, daar had je het zwembad, daar zaten de 
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Duitsers te zwemmen. De Overdekte was er al. En daar heb ik een keer, en dat was heel link, daar 
ben ik naar boven geslopen, want je had de Overdekte, de ingang en dan had je een trap naar 
boven en daar kon je je uitkleden. En dan kon je weer naar beneden om te gaan zwemmen. En 
daar in zo’n hokje zag ik een riem hangen van de Duitsers. Toen heb ik het pistool er uit gehaald. 
En die heb ik meegenomen. En die heb ik aan Peet van Riet gegeven. En die heeft me 
gewaarschuwd. Oh, als ze er achter komen, ga je eraan. En die heeft die pistool weggedouwd. 
Maar ik heb er verder nooit meer wat van gehoord. Dus dat heb ik wel gedaan. Zo’n grote. Ik zie 
hem nog zo zitten. Het was geloof ik een Luger. Daar had hij het over. Hij zei, dat is een Luger. 
Een Duitse. Want ze hadden van die grote leren tassen aan de zijkant. Met het klepje open, dan 
trok je hem er zo uit. Ja, ik was een kwajongen. 
I1: Ja, een beetje onverstandig ook. Maar als je 15, 14 bent… 
G: Ja, 14 jaar was ik. 13. 
I1: In de oorlog nog naar de Lagere School geweest? 
G: Ja. 
I1: En daarna? 
G: Toen ben ik, ik zeg 7e en 8ste leerjaar. En toen ben ik gaan werken. De Ambachtsschool was er 
nog niet. 
I1: En dat was nog in de oorlog? 
G: Na de oorlog was die Ambachtsschool er ook nog niet. Toen ben ik later op de 
Avondambachtsschool gegaan. Ik ben gaan werken, eerst bij die bakkerij en toen kwam ik, toen 
heeft hij me bij Brandt gebracht op de Voorlichtermarkt [Oude Varkenmarkt]. Je had de 
verhuizing van Brandt en je had een elektrotechnisch bureau, dat was koppie koppie van die 
Brandt, die repareerde elektromotoren en alles wat elektrisch was, als een elektromotor 
verbrand was. Ik werd wikkelaar, noemden ze dat. Electromotoren opnieuw bedraden helemaal. 
Je hebt een stator en een rotor in een elektromotor, misschien heb je er wel een beetje kijk op? 
I1: Nee. 
G: Een elektromotor, als er stroom op komt, door die wikkeling krijg je een magnetisch veld en 
dan gaat hij lopen natuurlijk. Draaibanken stonden erop en noem maar op. En die heb ik 
gewikkeld. En dynamoankers van dynamo’s, die heb ik ook bedraad. Het was een leuk vak, maar 
het werd niet betaald. Maar toen kwam ik daar vandaan, ben ik in dienst terecht gekomen. Ik ben 
bij de chauffeurs seiners terecht gekomen. Dat was een radiowagen, een 22-set, een radio met 2 
accu’s. En dan werd je weggestuurd. Ik was bij de luchtdoelartillerie, een stuk geschut, die 
stonden ergens opgesteld, die stonden daar en daar en als er dan een vliegtuig aankwam, dan 
moest je even melden: vliegtuig daar en daar. Je zei alles zo’n beetje half Engels en zo gaf je het 
door. En dat heb ik 9 maanden en toen moest ik, ik was ouder dan die anderen, mocht ik eruit. 
Toen was het over. Ik heb leuk gediend hoor. Ik heb een leuke ??? gehad. En toen ben ik in het 
militair voetbalelftal terechtgekomen, want ik kon aardig sporten. Ik was één van de betere 
sporters, omdat ik thuis ook altijd sport, dus ik kon het wel aardig vinden daar. En toen ben ik 
weer bij Brandt terecht gekomen en toen kwam ik, zei mijn vader: “Ik ga toch eens vragen of je 
bij de gemeente terecht kan komen”. Toen kwam ik poef bij de gemeente terecht. En toen kwam 
ik bij het onderhoud, want ze hadden gevraagd: wat heeft hij gedaan, dit en dat en dat, motoren 
en alles, hij zegt: “Nou, dan hebben wij het onderhoud van de grote gemalen in de stad, die onder 
waterbeheersing, rioolbeheersing”, ik moest alles doorpompen naar de zuiveringsinstallaties. 
Vlakbij Kat, bij de vuurwerkfabriek, had je een grote zuiveringsinstallatie. 
I1: Waar was dat? 
G: Bij de Haarlemmertrekvaart, aan het eind. Daarzo die polder in, daar had je de 
vuurwerkfabriek. Die is weg. Maar de zuiveringsinstallatie… 
I1: Oh, waar nog steeds de zuivering is? 
G: Die is er nog steeds, maar dat is groot geworden natuurlijk, modern. Je had het Zwarte Pad, 
dat is achter de Koningstraat, en daar liep een buis, helemaal naar de zuivering. En ik pompte 
van het gemaal uit de stad, en de bijgebouwen allemaal, pompte ik het naar de zuivering toe. En 
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daar werd het gezuiverd. Ik had een doorvoer. Maar als het flink geregend had en dinges, dan 
moest ik flink pompen. Dan stonden zulke klampen, zulke elektromotoren, van die grote. Ik 
kwam daar met een vlotter in een pijp, die meette het water op, als het water omhoogkwam, dan 
ging die vlotter omhoog en dat ging met een kabel naar binnen het gemaal in en ging weer over 
een tandrad, naar beneden en dan kwam die tegen een schakelaar aan met een klop en die klop 
ging op die schakelaar drukken, want het water kwam eraan, en dan zei die poef, en dan sloeg 
die pomp aan. 
I1: Allemaal automatisch? 
G: Automatisch, ja. En dat had ik allemaal in onderhoud. De kelder, de pomp zelf, dat was een 
grote elektromotor. Dat ging met een groot bovenstuk, met een grote dikke as, ging het naar 
beneden met een koppeling. En dan kwam die op een pomp, dat was eigenlijk een stuk gietijzer, 
net zo groot als de tafel. Daar stond die waaier in en die zat vast aan die as. Dus wat gebeurt er 
als die elektromotor aansloeg, dan ging dat draaien natuurlijk. En die sloeg dat water, perste die 
weg. Als je ervoor stond werd je weggeblazen, zo hard ging dat. En dat had ik allemaal in 
onderhoud. Leuke baan. Dat heb ik jaren gedaan. Maar dat werd steeds meer. De stad werd 
groter en er kwamen steeds meer gemalen. En ik ging altijd op de fiets, zo’n dienstfiets. Een tas 
gereedschap bij me en dan ging ik daarheen en daarheen. Zo’n beetje eigen baas. Ik had wel een 
baas, maar die zei: “Dick, als alles goed gaat”. En toen zei hij: “Het wordt een beetje te gek met die 
fiets, het wordt veel te ver, we gaan kijken of we een autootje kunnen krijgen”. En toen kreeg ik 
een autootje. Een bakkie erachter en Dickie toeteren. Heb ik jaren gedaan. En toen was ik in 
dienst, werd ik te barsten gereden. Door een grote fruithandelaar, een Rijnsburger. Die reed met 
zijn Mercedes achter op een wagen, op een dienstwagen. Ik wist het niet, ik heb het nooit 
geweten, hoor. En die douwde me de andere kant de weg op en toen knalde er nog één op. Dus 
Dickie was plat. En ik kwam bij in het ziekenhuis. 
I1: Wanneer was dat? 
G: Een tijd geleden hoor. Dat was, even denken, we waren 25 jaar getrouwd toen dat gebeurde. 
Ik was 52. 
I1: Dus 1987 [Het is 1982!] 
G: En toen hebben ze me naar het ziekenhuis gebracht. Ik zag eruit, hoor. Ik kwam in het 
ziekenhuis en maakte nog een geintje, ik kwam bij en ik voelde eigenlijk geen pijn, maar ik was 
helemaal beschadigd. Mijn dochters kwamen kijken en die vielen, ploep. Die vielen allebei flauw. 
I1: Waar is het gebeurd? 
G: Dat is gebeurd vlak bij Rhijnhof. Je had daar een sportterrein. Daar moest ik wezen, want daar 
had ik een pomp staan. Voor de kantine, want die was aangesloten op de riolering en dat ging via 
een gemaaltje, die daar stond. Niet zo groot, maar dat was een gemaaltje met een kast met een 
pomp erin. Die kon ik eruit takelen en die kon ik schoonmaken, als er wat in zat, en daar hield ik 
dat bij. In de zomertijd ging ik effe kijken. En daar gebeurde het. Ik zei, nou, ze hadden me daar 
zo weg kunnen brengen naar Rhijnhof. Ik heb niks gemerkt. Ik was weg. Ik was bewusteloos. 
Maar ik heb van mensen gehoord, mijn neefje heeft mij gezien. Hij zei: “Nou, Dickie is dood”. En 
mijn baas die kwam, nou, dat was ook wat, met haar. Zo zag ik eruit. En toen gingen ze naar het 
Academisch Ziekenhuis, allemaal een beetje opknappen. En toen gingen ze kijken en toen zeiden 
ze: “We gaan eerst ‘s kijken wat hier zit”. Ik kwam er goed doorheen. Ze zeiden: “We gaan kijken 
met een ruggeprik. Of daar nog wat zit”. Daar kwam ik ook goed doorheen. Hij zei: “Nou, 
mijnheer Van Ginkel, je hebt een verschrikkelijk pak slaag gehad. Maar, je komt er goed 
doorheen”. Ik zeg: “Ja, onkruid vergaat niet”. Ik heb daar een dag of 10, 11, zo gauw was ik daar 
weer klaar. Hij zegt: “Man, wat genees je gauw”. Er was niks ergs gebeurd. Maar … (wijst op zijn 
gehoor, hij heeft eerder aangegeven slecht te kunnen horen). 
I1: Oh, dat komt daarvan? 
G: Dat kwam effe later. Ik ben erop af gegaan. En toen zijn ze nog eens goed gaan kijken. Toen 
konden ze het niet vinden, maar hij zei: “Je hebt toch zo’n klap gehad, dat je er toch nog wel last 
van hebt gekregen”. Maar het kan wel weggaan. Maar het ging niet weg. Dus ik werd steeds 
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dover. En toen kreeg ik die dingen natuurlijk (gehoorapparaat). En nu gaat het. Het is wel een 
beetje lastig hoor, want mijn vrouw als ze daar in de keuken staat, onwillekeurig gaat ze tegen 
me praten. Dan zeg ik: “Rietepiet, een beetje dichterbij”. Ik kan hem wel harder zetten, maar ….. 
Het is erg lastig, maar wat doe je eraan? Maar voor de rest, lichamelijk. Nu hebben ze me de 
laatste keer een pacemaker gegeven. Wist ik ook niet, ik had een te hoge bloeddruk. Veel te hoog. 
Want ik had last van poliepen en die hebben ze weggehaald. En toen zeiden ze: we doen het niet, 
want je hebt een te hoge bloeddruk. Ik wil je niet wegmaken, ik stuur je naar huis. Ik zeg: “Ik ga 
niet naar huis. Ik moet geholpen worden”. “Nou”, zegt ze, “zonder verdoving”. Toen hebben ze 
het zonder verdoving gedaan. Nou, ik kon het zo zien hoor op de TV. Ze konden zo in je darmen 
kijken. Want je had spullen gehad, dat alles schoon was. Zonder verdoving weggehaald. Er gaat 
wat doorheen. Er komt stroom op te staan en ploep, dan vliegt hij er af. En ze zei: “Je bent een 
flinke vent om zo maar te zeggen, ja”. Maar ik had er geen last van. En ik ben nog steeds bezig 
voor mijn benen. Ik moet gedotterd worden. Als het niet kan, moet ik er mee leren leven. Maar ik 
ben 86, het langste heb ik gehad. Ik heb tot mijn 59ste gewerkt. Ik had 40 dienstjaren. En toen 
zeiden ze van de gemeente: je mag weg en je krijgt extra geld. 
G2: Op zijn platst gezegd: Hij kreeg een oprotpremie… 
G: 8.000 gulden was dat. Bruto. Ik hield er wel wat aan over. Je hoeft niet. Ik kon blijven. Ik zeg: 
“Adieu”. Ik zeg: “Ik ga ervan genieten”. Toen was dat nog. 
I1: Is er op het werk veel veranderd, qua sfeer en… vertel. Van na de oorlog tot nu. 
G: Toen ik bij de gemeente kwam, ze lieten me helemaal gaan. Opdat alles draaide. Ik kon nog 
wel een beetje mijn eigen behelpen als er wat aan de hand was. Ik ging naar de Lichtfabrieken als 
het elektrisch was. Je had van die grote schakelkasten met sterdriehoekschakelaars, misschien 
heb je er wel eens van gehoord. Die schakelaars, dat was allemaal zo fijn gemaakt. Daar zaten 
allemaal spoeltjes tussen. Dat werd steeds moderner, natuurlijk. En dan ging ik naar de 
Lichtfabrieken, naar de werkplaats, en daar had je die elektriciens allemaal lopen, ook en die 
waren daar weer gebeitst in. En dan gingen ze kijken en daar lieten ze me helemaal vrij in. Dus 
het draaide altijd. Ze hadden nooit last van mij, dus ze lieten me gaan. Dick die kon het wel. 
I1: En de hele sfeer op het werk, met collega’s? Omgang met de bazen? Is dat veranderd? 
G: Niet meer te vergelijken. Het is computerwerk. Ik zit nog op de kaartclub van mijn werk, ’s 
woensdags of ’s maandags, en dan kom ik in de kantine. Die zit bij de Stevenshof. Bij het 
dierenasiel, daarnaast heb je een grote opslagplaats van de gemeente. En daar heb je zo’n grote 
zaal, kantine, en daar zitten wij in te kaarten en de visclub zit er nog in, daar ben ik ook nog lid 
van. En daar, poe, poe, poe op de computer, die moet daarheen, dat staat allemaal op de 
computer. Dat moeten ze allemaal intikken en dan gaan ze daarheen. Dat wordt allemaal van 
tevoren klaargemaakt. En je hebt geen praatje meer en na 6 maanden moeten ze solliciteren als 
ze de baan, die ze hebben, willen houden. Doen ze dat niet, dan douwen ze je ergens heen waar 
zij zin in hebben. Ga jij dat maar doen. En ze weten natuurlijk wat je kan. De poen is wel een 
stukje beter geworden. Maar ik had het wel goed hoor. 
I1: Maar was het nu heel anders toen u begon bij de gemeente en toen u wegging? Was daar veel 
verschil tussen? 
G: Er was niet zoveel verschil. Het was in mijn tijd, kon alles. Ik werd helemaal vrijgelaten en 
toen op het laatst, in mijn laatste jaren, kreeg ik iemand erbij, want hij zei: “Het wordt te zwaar”. 
Want ik had ook zaterdag en zondag dienst. Ik werkte elke dag. Ik denk: “Nou, meegenomen”. Ik 
zeg tegen mijn baas: “Die paar uur”. Hij zegt: ”Je mag zoveel uur en ik verdubbel het”. Dus ik 
werkte, ik zal maar zeggen, 4 uur, dan werd 8 uur opgeschreven. Zaterdags en zondags ook. 
Zondags 200% en zaterdags 150%. 
I1: Dat is niet meer? 
G: Nee! Maar ik had het best toen. Dat heb ik jaren gedaan. Maar dan kwam het. Ik kreeg een 
urenboekje. Die uren werden betaald, maar je mocht ze ook vrij nemen. Maar dan zei ik, dan had 
ik, ik zal maar zeggen 150 uur, en dan ging ik naar het kantoor, naar die boekhouder, en zei ik: 
“Hier, betaal ze maar uit, tegen de kerstdagen”. Dan zei hij: “Je hebt belastingen, hoor”. Ik zei: 
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“Kan mij het schelen”. Ik heb ze goed verdiend. 150 uren uitbetalen en dan kon ik zeggen: “Hier, 
alsjeblieft meid”. Ik heb het eigenlijk wel goed gehad hoor. Ik heb er geen spijt van gehad, dat ik 
dat gedaan heb. 
I1: De gemeente is een goede werkgever? 
G: Ik had een goede baas en een goede werkgever. Maar je hebt allemaal wel eens wat. Ik kreeg 
er toen één bij, en dat was ook een goede monteur hoor, een vent van 100 kilo, een grote dikke 
vent, een sterke vent. En daar heb ik jaren mee gewerkt. Als het ?? was, kregen we een naam, list 
en bedrog. Wij met z’n tweeën gingen elke ochtend weg en dan zwaaiden we en dan kwamen we 
’s avonds terug. En dan zei ik: “Jan, ga jij mij door, dan ga ik het eruit halen en schoonmaken”. En 
dan zei ik: “Dan kom je zo weer terug”. Ja, dat hebben we altijd geregeld. Maar die was effe ouder 
dan ik. Die zit nou in een tehuis. Die was een jaar ouder dan ik. Dat kan gebeuren op die leeftijd. 
Met alles wat ik nu zo ???? heb, heb ik wel een leuke baan gehad. 
I2: Kreeg u nog een loonzakje elke week? 
G: Effe denken. Weekgeld heb ik nog gehad. Ja, weet je hoe dat ging? Vrijdags moesten we naar 
de Stadstimmerwerf. Dat is op het [Kort] Galgewater, en dan kwamen ze van het stadhuis van de 
loonadministratie met twee grote tassen liepen ze, naar de grote werf, noemden we dat, en dan 
moest je in de rij staan en dan kon je een loonzakje halen. Zo was dat. En dat een paar jaar 
gedaan en toen kwamen die automaten. 
I1: De giro, ja. Mijn schoonvader, die werkte bij de bank, bracht na de oorlog loonzakjes rond op 
de fiets. 
G: Ja, dat deden ze van het stadhuis. Dat deden ze van de administratie, dat deden ze lopend. Met 
een aktentas. 
I1: Met een hele hoop geld. 
G: Ja, dat kan niet meer! Dat is over. Maar ja, het gaat nu makkelijker. Nu krijg je een briefje in de 
bus. Van de bank. Hier met de ????? , ik heb geen computer. Ik kan het niet horen. Maar zij van de 
bank, de AMRO-bank, de bazin, die daar zit, die heeft me helemaal op weg geholpen. Nu gaat alles 
vanzelf. 
I1: Dat is wel handig. 
G: Geld pinnen, dat lukte me niet. Dan kwam ze weer en dan zei ze: “Dat ben je vergeten”. Daar 
doe je niks aan. Maar het gaat bij ons goed hoor. We zijn nog goed en wat mans. We doen alles 
zelf. 
I1: Hoe was het in de buurt, waar je gewoond hebt? 
G: In de Willemstraat? 
I1: Ja. 
G: Klasse. Ja, het was een nette straat. Op de hoek had je Sierat, de kruidenier. En aan de andere 
hoek had je de bakkerij. Een broodbakkerij had die ook. En dan ging je de straat uit en dan had je 
de Koningstraat en dan had je daar een melkwinkeltje. Van Haasteren. En dan had je bij ons in de 
straat, daar had je een poortje, dat was van de bakkerij van Van Tienen, die zat in de 
Bronkhorststraat. Maar die had zijn werkplaats en de bakkerij daarachter. En daar had je een 
poort. En had ook een paard in de paardenstal, die kwam door het poortje heen, de Willemstraat 
in. De Bronkhorststraat kon je erin en de Willemstraat er weer uit. Daar waren we altijd bezig. 
Dan liepen we zo dat poortje in en dan stond je in de bakkerij en dan stond je daar te zwaaien en 
dan kreeg je een stuk deeg naar je hoofd. 
I1: Er waren veel winkels toch? 
G: Ja, je had Sierat, Kret sigarenzaak, in de Mauritsstraat, dan had je effe verderop Den Hollander, 
een melkzaak, dan had je Griffioen, daar kon je kleren kopen. En dan had je nog één, een 
kruidenier op de hoek van de Molenstraat en de Mauritsstraat. Ken je nagaan en dan had je in de 
Bronkhorststraat Van Tienen, en wij hadden er één, Sierat. En op de Singel had je een drogist. En 
nog een groentezaak, nog een groentezaak en een bakkerij. Daar kon je gebak kopen en alles. Dus 
het was de drogist zo en dan kwam je zo op dat pleintje, [Prins] Hendrikplein, en dan had je een 
groenteboer, kruidenier, bakkerij, je kon overal terecht. 
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I1: Maakte het uit of het katholiek of christelijk was of deden jullie daar niet aan? 
G: Nee, daar werd eigenlijk niet naar gekeken. Wij waren dan toevallig hervormd, zo was dat nou 
eenmaal, en van de rest wist je niet zoveel. 
I1: Je wist niet of de bakker hervormd of katholiek was? 
G: De bakker was een hervormde. Want die had twee zoons en die ene studeerde voor dominee. 
I1: En in de Koningstraat had je nog een kapper. 
G: Effe denken. Op de Koningstraat? Die kwam op de Singel uit. En dan had je hier op de hoek van 
de Koningstraat en de Singel had je een sigarenzaak. En verder had je een groentezaak. En aan de 
overkant had je een melkzaak. En meer naar de Singel had je Van der Wiel, een fietsenzaak. En 
die had een andere zaak op de Haarlemmertrekvaart. Verder was er niks. 
I1: Mijn schoonvader is al lang overleden, maar die kwam van een kapperszaak in de 
Koningstraat, vertelde die altijd. Vliegenthart. Nee, die is een stuk ouder. 
G: Een kapperszaak, dan moet ik effe denken hoor. Nee. Kan ik me niet herinneren. Je had de 
sigarenzaak, en dat was op die hoek. Wat was er nou op de Koningstraat op de hoek? Misschien 
was dat die kapperszaak. Dat kan daar wel wezen in de Koningstraat. En bij ons in de 
Willemstraat op die hoek had je niks. Daar had je een bovenhuis en daar woonde Kroft en verder 
daar had je niks in de Koningstraat. En dan had je zo de Prins Frederikstraat, daar had je, pas 
later, Crama, dat was een bloemist. Die woonde daar. Daar had je een tuintje met een hekje 
eromheen en daar kon je zo de straat in en daar had hij zijn spullen staan.  
I1: En tot hoe lang daar gewoond in de Willemstraat? 
G: Nou, tot mijn diensttijd. Toen ik haar goed kende. Toen ging ik samenwonen, in de 
Lusthoflaan. Kwam ik bij haar moeder terecht. En daar hebben we een tijd gewoond. En toen zei 
mijn zwager, dat was een loodgietersbaas, en die was met haar oudste zus getrouwd. En die zei: 
“Dick, we gaan dat huisje kopen”, en daar had je in de Lusthoflaan, dat laatste stukje, had je een 
rij oude huisjes. Ik zei: “Dat is toch niks”. Maar ik ben erin geweest en dan kom je erin. Klein 
gangetje, toen mochten we naar boven naar zolder, de trap stond in de kamer. En daaronder had 
je een bedstee. En daar had je een kamertje en daarachter een klein kamertje, een keuken en een 
plee buiten. Ik zei: “Daar ga ik niet wonen, hoor. Voor geen goud”. Hij zei: “Alles gaat er uit”. En 
toen werd de eerste kleine geboren bij haar en toen was mijn huis klaar. Het liep niet zo goed en 
toen kwam er één van het ziekenhuis en die zei: “Wat woon je daar schitterend”. Het was een 
leuk huis geworden, hoor, daar hebben we jaren gewoond. 
G2: 25 jaar hebben we bij mijn moeder gewoond en 25 jaar wij samen. 50 jaar in de Lusthoflaan. 
De Lusthoflaan is bij de Herensingel. Daar heb je ook twee scholen, een katholieke school en een 
protestantse school. 
G: De Lusthoflaan liep dood tegen een boerderij op. Die vent woonde op de Haven, daar had hij 
ook zijn boerderij. Aan het eind van de Haven, bij de poort. Daar had hij een grote schuur staan. 
Zijn koeien stonden op het Zwarte Pad, dat is vroeger voetbalveld geworden, daar had hij ze bij 
staan. Daar had hij zijn koeien lopen. Zwetsloot, toch Riet? 
G2: Dat weet ik niet meer. 
G: Zwetsloot. Dat was die boer. Maar later gingen ze daar bouwen. De Beatrixstraat en dat alles, 
dat werd allemaal nieuwbouw. Dat heb ik toen nog meegemaakt. Want ik liep met die twee 
meiden van mij, liep ik in de Lusthoflaan, als ik thuiskwam zegt ze: “Ga maar lekker met haar 
wandelen naar de overkant”. Want ze dorst niet, want de bus reed er ook. 
I1: Over de Singel? 
G: Over de Lusthoflaan. Van de Eltax. Dus ik liep aan de andere kant. Het was een mooie straat, 
hoor, en breed. En twee grote trottoirs. En dan liep ik aan de overkant met die twee meiden. Zij 
kleedde ze leuk aan. En dan kwam de buurvrouw naar buiten, van Brand. Die had acht jongens. 
En dan zei ze: “Kom hier meid”. Op z’n Leids. “Kom hier, meiden, hé, lekker ding”. Ja, dat was 
leuk. En daar liep ik altijd te wandelen. Als ik terugkwam van werk, zei ze: “Hoepla”. Had ze ze al 
aangekleed. 
I1: En wat deden jullie nu buiten het werk? Sporten of wat voor activiteiten? 
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G: Ja, ik was voetballer. Ik zat bij Roodenburg. 
I1: Ja, dat is vlakbij natuurlijk. Zaten die toen waar… 
G: Toen speelden ze nog in het Leidse Hout, hoor. Daarvoor had je dat sportveld. Daar had je dat 
voetbalveld erop en je had de atletiekbaan eromheen en daar werd ook gesport. Daar trainden 
we altijd. En mijn broers, die hebben allemaal bij Roodenburg gevoetbald. 
I1: Tot hoe oud? 
G: Tot mijn 48ste voetbalde ik nog. Met de veteranen. En met de jongens van het eerste, Sam de 
Jong, Bart Ouwerkerk. En toen werd ik 50 en toen kreeg ik de bol in mijn kop. Ik moest gaan 
fietsen en toen kreeg ik een racefiets. 
G2: Ja, toen werd hij 50. Toen wilde hij natuurlijk zijn eigen bewijzen. Nou, als hij dan 
terugkwam, dan moest hij eerst onder de douche. 
G: Dan ging ik met die jongens mee van Swift. Dan gingen ze de Ringvaart op, dan gingen ze een 
rondje Ringvaart. En dat was vaak 40, 50 km. Ja, dan kwam Dicky afgezakt terug, die bleef achter 
hoor. Ik zei: “Nou, ik ga mijn eigen gangetje wel”. Dan bleef er één bij je. Dat was wel leuk. Maar 
dan denk je, dat je alles kan, maar dat is niet zo. 
I1: Nee, het wordt minder. 
G: (Lachen). Ik heb altijd wel gesport, hoor. Mijn lichaam was altijd wel goed. Dat zeiden ze op 
het ziekenhuis ook, de laatste keer. Nou, dat ziet er nog best uit. 
I1: Dus dat was het belangrijkste om buiten werk te doen. Dat was voetballen? 
G: Ja. Dat heb ik overal gedaan. En geprobeerd om hard te lopen. Lang lopen. Maar daar vond ik 
niet veel aan. Dat vond ik niet leuk. Ik denk: nou, dat doe ik niet meer. En zodoende ben ik 
langzameraan rustiger gaan leven. 
I1: Ja, dat gaat vanzelf. 
G: Ben ik gaan vissen. Ik was bij een visclub. Ik heb mijn bekers nog staan, die ik gewonnen heb. 
Dat deed ik aardig. En dat doe ik nog. 
I1: Is zo’n voetbalclub ook nog voor de gezelligheid? 
G: Die club is ook nog van de gemeente. 
I1: Nee, Roodenburg, de voetbalclub. Ging je drinken achteraf? 
G: Ik was er één, dan moest je niet zeggen: kom trainen en trainen. Ik deed mijn eigen zin. En 
toen zeiden ze: “Dat kan wel, maar dan ga je niet meer naar één”. Maar daar gaf ik niet om. 
I1: Dat is logisch. 
G: Maar mijn broers. Zo. Aad, Bert en Sjaak. Dat waren…, maar die trainden dagelijks. Dat had ik 
niet. 
I1: Die hebben in het eerste gevoetbald? 
G: Ik heb in het begin, maar die anderen hebben, Bart Ouwerkerk, die hebben in het eerste 
gespeeld. Jaren. Aad en Sjaak waren hele goeie en Bert, dat was een linksbuiten. Maar die was 
een beetje gauw geblesseerd. Hij had gauw altijd wat. Daar doe je niks aan. Maar ik was linkshalf. 
Maar ik liep ze ondersteboven hoor. Ik was een racer. Ik kon lopen, al zeg ik het zelf, ik kon lopen 
als een trein. Toen zeiden ze: “Nou, gaat toch trainen, joh”. Daar voelde ik niet voor. En we 
hadden een aardige trainer, Stam, uit Den Haag. Die speelde in ADO. Een leuke trainer, maar ik 
deed het niet. Maar dat veld in het Leidse Hout vond ik niet zo leuk. Je had die sintelbaan er 
omheen. Een groot veld was het hoor. De grootste maat, die er was voor het voetballen. Maar ik 
deed het rustig aan, dus ik ben in het tweede, derde, vierde, het maakt niet uit. Als ik maar kon 
voetballen. Leuk gehad. Maar in dienst kwam ik wel in dat eerste elftal. Poeh, ik kon lopen hoor. 
En er was die trainer, kaptein Blomjoutsch (?), die zei: “Vent, wat kan jij lopen! Je moet trainen!” 
“Nee, dat doe ik niet”. Het zat er niet in. Als je wilt trainen, dan moet je er eigenlijk helemaal 
achter staan. Maar ik vond het een leuk spel. Als ik gevoetbald had, was het zo, klaar. En dat was 
met vissen ook. Prachtig. En tegenwoordig zit je niet meer met een vaste hengel. Je hebt nou 
allemaal werphengeltjes. Je zit met een molentje, strak. Dan zit je te kijken en hoep. Ja, mooi! Dat 
doe ik nog. Van mijn werk. En ik zit nog te kaarten van mijn werk. Vissen van mijn werk. Dat is 
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leuk. Die personeelsvereniging is er nog wel. Die kaartclub van mijn werk heb ik zelf nog 
opgericht. Dus kan je nagaan. 
I1 en G delen informatie over de gemeente Leiden; buiten het interview om. 
I1: Nog kinderen gekregen? 
G: Twee dochters. Ik keek wel uit. Zij van 16 en ik van 8. Daar was zij geen type voor. Zij was niet 
goed. 
G2: Weet u wat mijn vader zei? Denk erom, geen kindjes hoor! Dat is helemaal niet goed voor je. 
Zelf had hij er 16. 
G: Maar haar vader was een hele mooie man. Die had prachtige blauwe ogen. Spierwit haar. 
Schitterende kop. Schipper was hij. Die heeft bij Roeken gewerkt. En die liep met een trekschuit 
met hout naar Delft, het jaagpad af. Lopen, trekken. Ze deden het ook met een paal. Die zat vast 
met een riem en dan douwden ze met die paal die schuit vooruit. Die zat zo in die schuit en hij 
liep op dat pad te douwen. Het was ook een linke man, hoor. Hij gooide wel eens hout er in, maar 
dan gooide hij er wel eens een matje te veel in. Want dan kocht hij bij een boer, waar hij bij 
kwam, en dan kon hij een neutje nemen. Dat lustte hij wel. Dat deden ze wel daar, oh, oh, oh. Met 
die armoe werd veel gedronken, hoor. Om te vergeten. Mijn schoonmoeder, niet te vertellen. 
Mijn schoonmoeder was zo groot (wijst een klein persoon aan). Ze was razendsnel. En niet te 
volgen. En die dronk aardig wat hoor. Met al die kinderen. En als er muziek was: kom op, meiden, 
en dan gingen ze hoor. Ze dansten allemaal. En dat hebben ze elkaar allemaal geleerd. Maar, 
onvoorstelbaar. Vrijdags ging alles eruit, dan ging de platenspeler aan. 
I1: Ja, we horen het verhaal nog van uw vrouw. 
G: Toen mijn moeder nog zoveel jaar getrouwd was, weet je dat nog Riet, toen liep ze bij 
Werkmans Wilskracht in de Lusthoflaan; ik zeg: “Kom maar op met die paal van die leider van 
Werkmans Lust”. Toen zegt ze: ”Geef mij dat ding maar”. En dan ging ze er voor lopen. Het was 
wat hoor. Ze had 16 kinderen, hoor. Ongelofelijk. 
G2: We hebben elkaar grootgebracht. 
I1 Sluit het interview af. 


