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Transcriptie interview J.C. de Gunst, geboren 22 augustus 1938, op 14 november 2018. 

Tijdsaanduiding interview/inhoudsopgave  
 
00.40 tot 01.32: Aanleiding interview  
01.32 tot 03.00: Geboren op Maredijk. Overlijden moeder toen hij 9 was  
03.00 tot 04.20: Vader hertrouwd. Verhuizing naar Voorschoten. Broers en zusters  
04.20 tot 05.10: Grootouders niet gekend. Grootvader bij de politie in Leiden  
05.10 tot 11.55: Herinneringen aan de oorlog  
11.55 tot 15.30: Lagere school in Leiden  
15.30 tot 17.30: Meer herinneringen aan de oorlog: broer naar Duitsland, oudste broer 
waaghals, vader ging aardappels halen  
17.30 tot 20.00: Naar de lagere school in Voorschoten  
20.00 tot 22.00: Gaan werken bij de zilverfabriek, avondopleiding metaalbewerken bij LTS  
22.00 tot 25.25: Aangenomen als amanuensis bij Louise de Coligny, avondopleiding bij Gorlaeus  
25.25 tot 27.00: Twee kinderen; vrouw ontmoet bij dansschool Alphenaar  
27.00 tot 29.00: Vrouw geboren in Maredijkhofje in 1942  
29.00 tot 31.00: Appartement aan de Bachstraat via directeur Zilverfabriek  
31.00 tot 33.25: Voor de zaak naar Italië om machines te kopen en ideeën op te doen  
33.25 tot 35.25: Van Begeer naar baan als amanuensis bij Louise de Coligny, militaire diensttijd   
35.25 tot 41.00: Diverse zaken meegemaakt in zijn militaire dienst van 1957 tot 1959  
41.00 tot 48.00: Echtgenote ontmoet op dansles. De diverse huizen in Leiden waarin hij heeft 
gewoond.  
48.00 tot 57.20: Start van de juwelierszaak. Aankoop pand. Bestaan als juwelier, de veranderingen. 

Overname door zijn zoon. Voor- en nadelen van eigen atelier.  

57.20 tot 59.20: Waar gewoond in Leiden en Zoeterwoude en weer in Leiden  

59.20 tot 1.03.40: Verenigingen, Sociale activiteiten, dansles  

1.03.40 tot 1.06.47: Oorlogstijd, toelichting foto’s. Bettine Vriesekoop heeft, als recente Europees 

kampioen tafeltennissen, de juwelierszaak geopend.  

  
I-1: Wat is de aanleiding dat u wil meewerken aan dit interview? 

G: Ja, het is de bedoeling dat de mensen na ons de geschiedenis een beetje kunnen nagaan, hoe de 

mensen geleefd hebben natuurlijk. Net als de oorlogstijd, die heb ik heel pril meegemaakt. Niet dat je 

alles nog weet, maar je merkt dat er iets is, maar je weet niet precies de bedoeling. Als je 7 jaar bent, 

gaat er een hoop langs je heen. 

I-2: Ja, gelukkig maar. 

I-1: Dan beginnen we bij het begin van uw leven. Kunt u iets vertellen over het gezin waarin u bent 

geboren? Over uw ouders, grootouders. [Dirk Daniel de Gunst, geb. Leiden 30-7-1899 als zoon van 

Pieter de Gunst en Maria Francisca Bavelaar, overl. okt. 1966, tr. 14-7-1922 Elisabeth van Benten] 

G: Geboren op de Maredijk, nummer 80. Ik ben in 1938 geboren, dus twee jaar voor de oorlog. Mijn 

vader werkte bij de Noord-Zuid-Hollandse Vervoersmaatschappij [toen nog Tramweg Maatschappij]. 

I-2: De NZH, ja. 

G: Alleen het nare idee was, tenminste wat niet leuk was, was dat mijn moeder twee jaar na de oorlog 

was overleden [Elisabeth van Benten, geb. 25-11-1899, dochter van Wilhelmus Jacobus van Benten en 

Johanna Catharina Paats, overleed 19 mei 1947, 47 jaar oud]. Dan ben je 9 en dan denk je, ze heeft de 

oorlog meegemaakt. Maar 9 is wel een leeftijd dat je het wel weet, dat je het beseft het wel, je ziet het 

wel, maar het dringt niet zo tot je door als dat je een jaar of 12, 13 bent. Dan ga je meer denken. 

Eigenlijk gaat het een beetje langs je heen. Op de Maredijk hebben we tot 1954 gewoond. Toen is mijn 

vader hertrouwd met een vrouw die hij kende, die aan de overkant woonde. Van der Wel heette ze. Dat 

had die man beter niet kunnen doen. Toen zijn we verhuisd naar Voorschoten, heel snel. 

I-1: In een kort bestek. Heeft u nog broers en zusters? Of bent u de enige? 

G: Ik ben de enige nog. 

I-2: Maar toen, in die tijd, had u toen broers en zussen? 
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G: Twee zusters en drie broers. 

I-1: En welke plaats had u in het gezin? 

G: De vierde. Vier zoons en twee dochters. 

I-1: En u bent inderdaad al heel jong uw moeder kwijtgeraakt? 

G: Ja, in 1947. En ze was 47. En ik was 9. 

I-1: En kwamen uw grootouders ook allemaal uit Leiden en omstreken? 

G: Die heb ik niet gekend. Ik denk ook dat dat kwam doordat wij zo’n beetje de jongsten waren. En 

vroeger gingen de mensen veel sneller dood. Mijn opa, de vader van mijn vader [Pieter de Gunst], was 

bij de politie in Leiden. Die had een behoorlijke functie bij de politie [hoofdagent; veel familieleden 

waren ook bij de politie of militair]. Een snor had hij, geloof ik. 

I-1: Zoals Bromsnor. 

G: Het was wel een beetje een chagrijnige man. In ieder geval, die werkte bij de politie. 

I-1: En u zei, dat is natuurlijk zo, als je naar de data kijkt, u was 2 toen de oorlog uitbrak. Zijn er nog 

bepaalde dingen dat u dat zich goed kunt herinneren of is het vooral langs u heen gegaan? 

G: Nou, lucht kun je je herinneren. Een tulpenbol, die hoef ik maar open te breken, dan ruik ik eraan, 

en dat plaatst je dan terug in die tijd met alles eromheen. Dat herinner je je dan wel. 

I-1: Want dat moesten jullie eten? 

G: Ja, tulpenbollen niet zo veel, geloof ik, maar wel suikerbieten. De hongerwinter kan ik me wel goed 

herinneren hoor. En van die soldaten, die dan de mensen oppakten. Hier op de Maredijk ook, ging het 

er wel ruig aan toe, geloof ik, met die soldaten. Want mijn zuster, die werkte op het stadhuis, en toen 

kwam ze uit haar werk om een uur of vijf en toen werd ze ook in dat rijtje gezet. En mijn vader zag die 

lui, die langs de deuren liepen met geweren en op de een of andere manier zei hij: “Kom maar, want ze 

zijn uit zicht.” Dat was heel link natuurlijk, want ik kan me herinneren dat er iemand neergeschoten is 

op de Maredijk. Dat kan ik niet herhalen van anderen, maar er zit in mijn hoofd dat ik iets hoorde en 

dat iemand op de grond lag. Maar toen is ze overgelopen, heel snel, en zo is ze er onderuit gekomen. 

I-1: Heeft u ook iets ervaren dat er in die buurt een bombardement is geweest? 

G: Ja, dat is geloof ik een beetje aan het einde van de oorlog geweest. Ik weet nog wel, het was heel 

mooi blauw weer, de zon stond aan de blauwe hemel. We zaten in de achterkamer en toen zagen we de 

bovenlichten (vensters), de ramen van de achterkamer, dat heb ik ook aan anderen gevraagd, die 

zeggen dat dat niet kan, maar ik zag een ruit eruit en er weer in. En je voelde het. 

I-1: De luchtdruk, ja. 

G: Mijn moeder was bàng! 

I-1: Ja natuurlijk. 

G: We gingen onder het trapgat zitten. Dan zat je veilig, zeggen ze. Maar dat was een vreselijke klap. 

I-1: Ja, ik denk dat je dat zelf ervaren moet hebben, dat wij dat niet weten, omdat we het niet hebben 

meegemaakt. 

G: Nee, maar op het moment dat dat gebeurt, is de omgeving angstig. Of mijn vader erbij was, weet ik 

niet eens meer, maar mijn moeder was er zeker. Misschien waren er wel meerderen aanwezig, maar ik 

kan me niet herinneren of mijn zuster [Elisabeth, geb. 1940] of mijn broer [Dirk Daniel, geb. 1935] 

erbij was. Gek is dat hè, dat je dan de omgeving vergeet. Alleen je moeder, dat je dan weet dat die wel 

aanwezig was. Dat was een behoorlijke klap hoor, en dichtbij. 

I-1: En dan ook de onzekerheid over de broers en zusters die buiten waren. Wat is hun overkomen? 

G: Nee, dat besef je niet. 

I-1: Maar uw moeder wel natuurlijk. Maar het was ook schijnbaar ineens. Niemand had erop gerekend. 

G: Een tante van mij, die woonde in die Haverzak. Je had die kleine huisjes, met als je aan de 

achterkant erin ging, rechts ging je de keuken in, hele kleine huizen. Ik kan me herinneren dat zij er 

net buiten kwam. En nog een andere tante, die woonde aan de singelkant, dus waar nu de weg is naar 

het station, daar hebben ook huizen gestaan. Daar waren de ruiten allemaal uit. Maar zij zijn niet 

overleden. Toch wel aardig wat mensen (zijn overleden), 40 of 50 of zo. En dat besef je dan ook niet, 

dat er in één klap 40 mensen weg zijn. Ik weet wel dat het mooi weer was, heel helder weer. Wie het 

waren weet ik niet. Het was oorlog. Misschien dacht iedereen dat het de Duitsers waren, maar het 

waren de Engelsen. 

I-2: Ongelukje. 
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G: Ja, verkeerd gegooid. En dat was zo’n beetje de oorlogstijd. Maar dat eten, dat kon ik me heel goed 

herinneren. Want die honger hè, dat besef je dan wel. 

I-1: Dat blijft je natuurlijk bij. 

G: En boven op zolder had je een berg suikerbieten, ook niet zo lekker. 

I-2: Koud was het ook toch? Of hadden jullie nog verwarming? 

G: Een kachel, ik weet wel een kachel. Hout ging er dan op of zo. In ieder geval stond er zo’n bekende 

ronde kachel met zo’n deksel. En ik was zo nieuwgierig toen ik klein was, weet je wel, toen ze iets aan 

het klaarmaken waren, appelstroop of zo, en toen viel ik naar voren met m’n kin op die plaat. Ik 

hoorde het sissen. Maar tot op de dag van vandaag zit er hier zo (wrijft over kin) ergens iets. Hier zit 

iets. Als ik het goed spiegel, dan moet hier iets zitten. Dat merk je wel. 

I-1: Ja, inderdaad, een souvenir. Toen de oorlog was afgelopen, of misschien al eerder, bent u naar 

school gegaan? Naar welke school bent u gegaan? 

G: De Pasteurstraatschool. 

I-1: Waar is die gevestigd? 

I-2: In de Pasteurstraat [lacht]. 

G: Weet u het slachthuis? De oude ingang van het slachthuis is er nog steeds. Bij de singel. 

I-2: Bij die nieuwe wijk, Nieuw Leyden heet dat. En het slachthuis stond aan de Maresingel toch? 

G: Ja, een beetje aan de Maresingel. Ja, je had daar een plein. Beatrixschool is het naderhand 

geworden. En die hoofdonderwijzer, die kan ik me niet meer herinneren. O ja, Kalsbeek, dat was het 

hoofd [J. Kalsbeek, hoofd sedert 1921]. Een klein mannetje was dat, het hoofd van de school. En dat 

hij vreselijk slecht les gaf. 

I-1: In welk opzicht? 

G: Je leerde niks daar. Ik ging naar een andere school, naar de derde klas; nou, ik snapte er helemaal 

niks van. Ik liep gewoon een jaar achter. 

I-1: U bent naar een andere school gegaan. Welke school was dat? 

G: Bij de Morsweg. De Tijmstra-school. Ik weet niet of die hoofdonderwijzer nou zo heette. 

Naderhand is die school ook naar hem genoemd. Bij de spoorbomen, die kolenboer had je daar, 

Boelee [Joh. H. Boelee, Morsweg 176], en daar had je een school. Dat is vlak naast Njord. 

I-2: Ja, ik wou zeggen, bij de roeiverenigingen. 

G: Ja, bij de roeiverenigingen. Daar keken we op, links. 

I-1: Dat was een betere school? En had u het daar ook naar uw zin? 

G: Ja, het ging wel, het ging wel. Toen was mijn moeder natuurlijk overleden. Tussen de middag ging 

ik naar mijn broer. Die was getrouwd en die woonde in de Paul Krugerstraat, nummer 3. Dat zal ik 

nooit vergeten. 

I-2: Hoe heette die straat? 

G: Paul Kruger. Het was een bijzondere buurt, vond ik. 

I-2: U bent natuurlijk van school veranderd omdat u ging verhuizen? 

G: Nee, we bleven op de Maredijk wonen en mijn vader had dan kennis aan die mevrouw van de 

overkant en dan gingen wij van daaruit wandelen naar de Morsweg, lopen. En dan tussen de middag 

gingen we niet naar de Maredijk, want dat was een behoorlijk stuk. We hadden brood mee. En mijn 

tweede broer moest in Duitsland tewerkgesteld worden. 

I-1: De Arbeidseinsatz? 

G: Ja. En ik meen dat hij ook getrouwd is [W.J. de Gunst tr. juni 1943 H. Pet]. Ze moesten trouwen, 

geloof ik, en dan konden ze allebei een vergoeding krijgen. Ik weet niet precies hoe dat in elkaar zat. 

O ja, dan kon ze mee, geloof ik. Dat kan ik me niet zo goed herinneren, maar in ieder geval is hij zeker 

wel naar Duitsland geweest. 

I-2: En ook weer teruggekomen? 

G: Ja. Gelukkig wel. Hij is een paar jaar geleden overleden. Mijn oudste broer [Pieter, geb. nov. 1922], 

dat was een waaghals. In de oorlog ging mijn vader veel naar het noorden om aardappelen op te halen 

met de handkar. Dan gingen de mensen helemaal met de handkar. En in de Noordoostpolder 

[=Wieringermeer?], richting Den Helder. En met mijn moeder ging ik dan bij de hoge brug kijken, 

want je had bij de Maredijk een hoge houten brug [Trekvaartbrug] vroeger en dan ging ik kijken of hij 

aankwam langs de Haarlemmertrekvaart. Ik denk dat die richting, daar kwam hij vandaan. Maar dan 

ging hij (oudste broer) gewoon mee. Hij was een jaar of 18, 19 of 17. En als er dan een razzia was, dan 
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kroop hij in een zak en dan moest mijn vader zeggen dat dat aardappels waren. Heel link was dat. 

Maar die dorst alles. Naderhand dorst hij ook alles. Hij is drie keer getrouwd geweest. 

I-1: [Lacht] Dat dorst hij ook allemaal! 

G: En drie keer opnieuw begonnen. Ja, je moet er niet aan denken. 

I-1: Ja, karakters kunnen verschillen. En na de lagere school, naar welke school bent u toen gegaan? 

G: Na de lagere school. Even kijken hoor. Toen zijn we verhuisd, in verband met dat huwelijk, naar 

Voorschoten, de Leidseweg. Wat vreselijk was. De Maredijk was toen een gezellige buurt, je hebt je 

vriendjes en zo. En dan zit je ineens aan een doorgaande weg, want je had de Voorschoterweg nog 

niet. Alles ging over de Leidseweg, bussen, alles ging over die Leidseweg. Nou, zij (nieuwe 

echtgenote van vader) had een eigen huis gekocht daar toen. Dat is naderhand weggebroken. Maar 

goed, dat was geen gezellige tijd. Vanuit Voorschoten ben ik op school gegaan; zij was gereformeerd, 

dus naar de School met de Bijbel. Nou, dat was wel een aardige school. 

I-2: Was dat ook nog lagere school? 

G: Ja, ook nog lagere school. 

I-1: Het gezin waar u uit komt, daar was geen geloof? Of een ander geloof? 

G: Mijn moeder was wel hervormd. En mijn vader ook trouwens. Maar ik dacht dat mijn moeder wel 

geloviger was dan de rest. Een goed mens was het, daar gaat het niet om. Maar die tweede moeder, die 

was een graadje erger, die was gereformeerd. Ik hoop niet dat u gereformeerd bent. 

I-1: Nee hoor. 

G: Gereformeerd… 

I-1: Ik weet wel dat dat strenger is dan hervormd. 

I-2: En toen ging u naar de School met den Bijbel? 

G: Ja, dat waren de gereformeerden. De Wijngaardenlaan was dat. Hij staat er nou trouwens nog. De 

bibliotheek. 

I-2: En hoeveel klassen hebt u daar nog gedaan? 

G: Ik dacht twee of drie, als ik het me goed herinner. En toen ben ik daar af gegaan. En toen vond mijn 

tweede moeder het beter dat ik ging werken in plaats van vervolg (onderwijs). Zo was dat, want dat 

bracht geld op natuurlijk. En dan had ik 7 gulden 20 schoon per week. 

I-1: Wat was dat voor werk? 

G: Bij de zilverfabriek. Bij Begeer, dat was een beroemd, geroemd bedrijf vroeger. 

I-1: Ja, dat hele mooie witte gebouw. 

G: Ja, daar heb ik een jaar of zestien gewerkt. Bij elkaar zeker wel. En ik heb dan een hele goede 

ondergrond van opleiding gehad en ondertussen ging ik naar de avondschool in Leiden. Dat was de 

LTS was dat toen, op de Haagweg. Daar heb ik trouwens veel geleerd. En na een avondcursus heb ik 

toen mijn diploma gehaald. Metaalbewerker heet dat, geloof ik. En toen ben ik bij de Zilverfabriek 

weggegaan, maar toen was ik, geloof ik, al getrouwd. Ik vond het interessant om bij het onderwijs iets 

te gaan doen. En toen ik bij de Louise de Coligny, dat noemden ze toen amanuensis, geloof ik. Maar ik 

had geen diploma’s, ik had niks. Wel van metaalbewerken, en ik heb daar hele leuke dingen gemaakt. 

Maar ik werd wel aangenomen, maar ik moest wel een cursus gaan volgen. En dat was vier jaar en dat 

ging dan van het Gorlaeus uit, van de Leidse universiteit. Kent u dat een beetje? 

I-2: Het Gorlaeus, daar zijn wij wel bekend. Ja, maar u deed dus een opleiding op het gebied van 

scheikunde? 

G: Alles. Ik weet niet hoeveel vakken, glasblazen, instrumentmaken, scheikunde, natuurkunde, 

biologie en nog een aantal van die vakken. Dat heb ik toen vier jaar in dat nieuwe Gorlaeus gedaan 

met die schotel en die mooie trap. Ik weet niet, ik geloof dat ze dat weggebroken hebben? 

I-2: De schotel, dat ronde gebouw, dat blijft staan van het Gorlaeus, maar de hoogbouw is afgebroken. 

Daar zijn nieuwe gebouwen voor in de plaats gekomen. 

G: Ja, dat waren negen verdiepingen. Ik zat met glasblazen op negen hoog. En collegezalen had je 

daar. Een heel mooi gebouw was het. Dat is helemaal weggebroken? Ik had het wel gehoord, zoiets. 

Maar dat is een hele grote, lange periode, vier jaar. Dat was ’s avonds en ik had mijn werk overdag in 

de Louise de Coligny aan de Kagerstraat. Ik heb daar wel veel steun gehad van de leraren. Als ik iets 

niet begreep, dan was het: je moet dit of dat. Dat is allemaal goed gelukt. En na vier jaar, toen heb ik 

mijn diploma gehaald. Toen ging ik 350 guldens per maand meer verdienen. Dat was wat! 

I-1: Nou, inderdaad. 
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G: En toen kwam de bezuiniging en toen ging er 275 af. 

I-2: Echt waar? Wat verschrikkelijk! 

G: Ja, dat was raar. Dat halen ze nu toch niet meer uit. 

I-2: Nu gaan ze mensen ontslaan. Dat is ook een bezuiniging. 

G: Ja, en geen vaste banen. Na een jaar had ik een vaste baan. 

I-1: Nu heeft een op de drie werkenden een flex-contract. Maar hoeveel avonden per week ging u naar 

school? 

G: Elke avond. 

I-1: Dus vijf avonden? Ongelooflijk. 

G: Ja, hoe vaak ik niet heb gezegd dat ik ermee zou stoppen… 

I-1: Ja, en dat vier jaar lang. 

G: Toen waren de jongens nog klein. Ik weet niet of u mijn dochter net gezien hebt, die was een jaar of 

twaalf, denk ik. 

I-2: Want u hebt drie kinderen? 

G: Nee, twee. 

I-2: Ik dacht het omdat u zei ‘de jongens’, maar het zijn dus een jongen en een meisje. 

G: Mijn zoon zit in de zaak. Die heeft de zaak overgenomen. 

I-1: Maar daar zijn we nog niet helemaal aan toe. Kunt u vertellen hoe u uw vrouw heeft ontmoet? 

G: Nou, het bekende hè, bij het dansen. 

I-1: [Lacht] In een dansschool in Leiden? 

G: Alphenaar, ja, wel bekend. 

I-2: Aan de Steenschuur zat die toch? 

G: Ja, aan de Steenschuur, vlakbij waar nu die sportschool zit. Ja, het is helemaal verbouwd tot 

woonhuis. Ik ben er een keer in geweest voordat ze het gingen verbouwen. Toen was die dansvloer er 

nog. Toen wisten we: o, daar zaten we. Het is nu helemaal woonhuis geworden. Het is wel heel mooi 

geworden. Dat zal wel een hoop gekost hebben, denk ik.  

Het typische is, het was zomer. Ik was met een vriend en toen zegt hij: “Zullen we naar het strand 

gaan?” Ik zeg: “Nou, ja hoor, dat lijkt me wel lekker.” En toen zegt hij ineens: “Laten we toch maar 

gaan dansen.” Nou ja, ik was niet zo gek op dansen, maar toen zijn we toch maar gaan dansen. En het 

andere verhaal, van haar (zijn vrouw) was precies hetzelfde. 

I-1: Dus het moest zo zijn? 

G: Die zou met een vriendin gaan. En toen zei ze: “Nou, we gaan toch maar dansen; dat is ook wel 

leuk.” Dus het is eigenlijk een samenloop. Een andere samenloop is dat zij geboren is aan het 

Maredijkhofje. Zij is in de oorlog geboren, in 1942. Toen heeft ze daar gewoond, een jaar geloof ik. Ze 

is daar geboren. Je zat eigenlijk 100 meter bij elkaar vandaan. 

I-2: Ze was eigenlijk uw buurmeisje? 

G: Ja, maar het Maredijkhofje, daar dorsten we eigenlijk nooit in. Dat was aan de 

Haarlemmertrekvaart. Weet u het Maredijkhofje? 

I-2: Ja, wel ongeveer. Maar ik ben er natuurlijk ook nooit in geweest. 

G: Als je het hek ingaat bij Sassen, de groenteman [G.A. Sassen, Maredijk 45], en dan liep je door en 

dan had je daar een poortje, een heel eng poortje was dat. Vroeger had een vent zich opgehangen daar, 

daarom dorsten we nooit daar naar binnen. Er was een touw met een bel en hij was onderuit gegaan. 

Maar een tussengedeelte had je ook nog, waar helemaal geen zon kwam. En zij woonden aan de 

Haarlemmertrekvaartkant. En met uitzicht op de Haarlemmertrekvaart hadden ze een huisje en daar is 

zij geboren. Dus wij woonden hier en zij woonde daar. 

I-1: Ja, grappig. En toen bent u met haar getrouwd? En waar bent u toen gaan wonen in Leiden of was 

dat ook in Voorschoten? 

G: Nee, ik werkte toen bij de Zilverfabriek natuurlijk. Toen kreeg ik van meneer Begeer – dat was niet 

mijn directeur, maar dat was de directeur van de Zilverfabriek, hij was eigenlijk de eigenaar – toen 

riep hij me een keer op. Hij zegt: “Ik heb een appartement voor je.” Eigenlijk kon iemand anders daar 

wonen. Die had er eerder recht op. En het kostte, geloof ik, 70 gulden per maand. En dat was voor 

hem te duur. Maar doordat ik een bepaalde opleiding, een bepaald vak had gehad, waardoor je iets 

meer verdiende dan anderen waarschijnlijk, kon ik dat wel betalen. En toen kreeg ik een 

spiksplinternieuw appartement met twee kamers. 
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I-2: Fantastisch. Was dat in Voorschoten? 

G: In de Bachstraat, langs de Churchilllaan. Dat zijn die eerste dingen. Je hebt eerst zo’n hoge, voor de 

vrijgezellen, waar de alleenstaanden in zitten, en dan die twee of drie blokken ernaast, richting 

Voorschoten. Ik zat op 344, een beetje in het midden. Dat was verschrikkelijk goed. Want er was heel 

erge woningnood. 

I-2: Want over welk jaar hebben we het nu? 

G: 1962, begin ‘62. Want op dat moment was ik net voor de zaak in Italië, met de directeur en een 

collega van mij voor het vak dat ik daar uitoefende, sieraden maken op een machine. De apparatuur 

die die kettingen maakte, ketting-machientjes, heel fijn, voor die dunne colliertjes, weet je wel, die 

werden dan daarop gemaakt. En ik zorgde voor die gereedschappen en het instellen van de apparatuur. 

En dat was een opleiding van een jaar of drie, vier, voordat je dat een beetje onder de knie had. Dat 

heb ik zeker een jaar of twaalf, dertien gedaan. Daarvoor ben ik ook nog goudsmid geweest, maar dat 

vond ik niks. De hele dag zitten op zo’n krukje. 

I-1: En door een vergrootglas kijken, denk ik? 

G: Met die machine moest ik alleen maar door een vergrootglas kijken. Met goudsmid hoefde je niet 

zo veel door een vergrootglas te kijken. 

I-2: Met die kettingen maken wel? 

G: Ja, de hele dag. Heel fijn is dat, heel dun. Ja, want dat zijn inderdaad hele fijne kettinkjes. En dan 

denk je bij jezelf dat het een geweldige fabriek is, dat er geweldige machines daar staan. En dan kom 

je in het buitenland – wij zaten daar (bij de Zilverfabriek) met z’n drieën of vieren, die dat vak 

beheersten – en dan kom je in het buitenland en daar zitten ze met 1100. 

I-2: Echt waar, 1100 mensen? 

G: In Italië, ja. Van mijn vak zaten 1100 mensen daar. Hele batterijen machines had je daar. Dat is niet 

te vergelijken. 

I-2: En u ging mee met uw baas, naar Italië, om daar apparaten te kopen of om te kijken hoe ze dat 

daar deden? 

G: Machines te kopen en kijken of er iets nieuws was. Om ideeën op te doen. Ze kopieerden alles. Ja, 

daar heb ik een leuke tijd gehad. 

I-1: Van Begeer Voorschoten bent u amanuensis geworden op het Louise de Coligny? En toen heeft u 

daarnaast die avondopleiding gevolgd? 

G: Ja. 

I-1: Toen u daarvan klaar was, had u toen die loonsverhoging gekregen die naderhand voor een groot 

deel weer is ingetrokken en u heeft een juwelierszaak gehad, die nog bestaat. Hoe bent u daar aan 

gekomen? 

G: Even terug want ik heb ook nog in militaire dienst gezeten. 

I-2: En wanneer was dat dan? 

G: Van 1957 tot 1959. Ik heb er drie jaar in gezeten. 

I-1: In welke plaats zat u? 

G: In Nijmegen moesten we eerst zijn. Ik zat bij de Luchtmacht. Dat vond ik wel een leuk onderdeel, 

als je dan toch in dienst moet; ik vond dat leuker dan die zandhazen, weet je wel? Die tanks, infanterie 

en zo, dat vond ik niks. Toen is het in het begin ontzettend tegengevallen. Ik dacht: waar ben ik in 

beland? In militaire dienst toen. Dan had je je bed heel mooi opgemaakt en dan moest een pukkel, wel 

eens gehoord misschien? 

I-1: Ja, een tasje. 

G: En dan moest je dat opvouwen en dan liep dat ene stukje zo en dat andere weer zo. Ik dacht 

eigenlijk: die man is niet goed snik. En ik kreeg gelijk straf. 

I-2: Omdat het bed scheef was opgemaakt? 

G: Dat ik zo’n minachtende reactie gaf. Maar dat zijn echt van die beroepsmilitairen natuurlijk. Ik 

kreeg gelijk al straf. Ik was nog geen dag in dienst. Dus dat was wel een hele slechte ervaring. En toen 

heb ik een beetje door gerommeld en toen kwam ik op een gegeven moment bij een luchtmacht 

bewakingscorps. Dat houdt dan in dat je elke dag wacht moet lopen of de boel in de gaten moet 

houden met een hond. Nou, ik had een hekel aan een hond en aan wachtlopen en toen zat ik in 

Prinsenbos [waarschijnlijk Prinsenbeek] bij Breda, Gilze-Rijen. Toen kwam ik op de een of andere 
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manier bij een drumband terecht. En dan moest ik hoornblazen. En toen zegt die vent: “Kan je een 

beetje hoornblazen?” Ik had nog nooit een hoorn geblazen. Hij zegt: “Komt er maar bij. Want we 

zitten te gillen om hoornblazers”. Nou, ik heb meegelopen en ik heb nog nooit zo’n mooie diensttijd 

meegemaakt. Dan gingen we naar openingen. Begrafenissen had je. Een piloot die naar beneden was 

gekomen. Niet zo leuk natuurlijk, maar ja, goed. En openingen. We zaten door het hele land. Zo’n 

diensttijd gehad! Tenminste, dat dacht ik. Toen na een half jaar werd ik opgeroepen, want ik moest 

examen doen voor militaire oorlogsvoering, ABC-oorlogsvoering noemden ze dat. Ze legden het 

formulier voor me neer en ik wist helemaal niet wat er aan de hand was. Toen moest ik bij die 

commandant komen, een hoge commandant, en die wist nog geen eens dat ik bij die drumband zat. 

Dat hadden ze dus gewoon helemaal niet doorgegeven. En toen werd hij zó kwaad. Ik werd gelijk 

overgeplaatst. Ik zat toen in Gilze-Rijen en toen ging ik met mijn hele boeltje naar Ypenburg, dat is 

vlakbij Leiden, allang goed. En toen heb ik daar ook een zeer mooie tijd meegemaakt. Een squadron 

van lichte vliegtuigen, geen zware. Ik mocht een keer mee met een straaljager, ik mocht mee met een 

Dakota. Daar ben ik meerdere malen mee mee geweest. Zo’n Pipercup, weet je wel, dat je zo achter 

elkaar zit. 

I-1: Gelukkig, ja. 

G: En je leert dan, ik zat als enige dienstplichtige bij een groep die in Indonesië waren geweest, 

vliegers. Nou, ik werd in de watten gelegd. Eens in de maand hadden ze satéparty, Chinees eten, 

Chinees-Indisch. 

I-1: De begintijd was vervelend, maar daarna heeft u het wel getroffen? 

G: Het was gewoon geweldig en nu is het waarschijnlijk niet meer zo. Nu moeten ze pief, paf, poef 

zeggen, omdat ze geen munitie hebben. 

I-2: Omdat de apparatuur verouderd is. 

G: Zo gaat het bij de mariniers. Op Vlieland moesten ze dan pief, paf, poef zeggen omdat ze geen 

munitie hadden en de rest stond er omheen te lachen. En boem was een granaat. Ik zei: “Dat geloof ik 

niet”. Hij zei: “Ja, echt”. Het is werkelijk waar. 

I-1: Dat is toch wel verschrikkelijk hè? 

G: Maar dat was dan de diensttijd. Ik was dan ook heel dicht bij het Koninklijk Huis op Ypenburg. Het 

hele kabinet en zo. Koning Boudewijn van België heb ik een keer, dan moest ik met een tractor een 

wagen rijden waar dan die journalisten op zaten. Dan kwam die uit het vliegtuig en dan moest ik zo 

langzaam met hem mee rijden. Want als je gas gaat geven, liggen al die journalisten op straat. Dit 

soort dingen en ik had nog helemaal geen rijbewijs, niks. Je werd er gewoon voor gezet. 

I-1: Dat lef is natuurlijk wel goed. Dat had u natuurlijk ook toen u desgevraagd aangaf dat u die hoorn 

kon bespelen. Dat kon u ook niet, maar u zei wel ja. U had dus wel lef.  

I-2: In 1959 was uw diensttijd afgelopen? 

G: December 1959, ja. 

I-2: En toen bent u getrouwd? Of was u al getrouwd? 

G: Nee, ik was nog helemaal een vrije jongen. 

I-2: Dus het verhaal van de dansschool is daarna? 

G: Ik ben in 1962 getrouwd. Dus dat was wel een stuk daarna, ja. Toen heb ik nog op het Rapenburg 

gewoond, waar die koning gewoond heeft [nr. 116]. 

I-1: Hetzelfde huis als waarin Willem-Alexander heeft gewoond? 

G: Ja, in dat huis heb ik gewoond. 

I-1: Nou, dat is een mooi huis. 

G: Ja, ze hebben het wel helemaal verbouwd. Maar daar heb ik niet zo lang gezeten. Misschien acht à 

negen maanden, denk ik. En toen zat ik daar met een kunstenaar, Bert Jonk, die heb ik daarna heel 

goed gekend. Ik heb daar trouwens nog een beeldje van. Daar, en die is toen naar Heiloo gegaan. 

Verder die gitarist, die heel erg bekend geworden is vroeger. 

I-1: Ik ken alleen Eddy Christiani. Ik weet ook niet of die uit Leiden komt. 

G: Het was een gitarist in Leiden en die is heel bekend in Nederland geworden. Maar in dat huis was 

toen een kostvrouw waaraan je f 25,00 per week moest betalen en dan had je kost en inwoning. 

I-1: Toen bent u vandaaruit naar de Bachstraat gegaan? 

G: Vandaaruit ben ik naar de Hogewoerd gegaan en toen had ik net verkering. Toen was net de 

verkering aan de gang en toen liet ik haar dat huis zien. Moest ik dingen optrekken en dat was dan in 
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de keuken, de trap op en in dat kamertje moest je “zo“ lopen, met mijn hoofd naar beneden. Zegt ze: 

“Nou, dat lijkt me helemaal niks hier”. En die (kost)vrouw zei: “Geen meisjes op de kamer”. Nou, ze 

keek zo en zei: “Dat doen we niet”. Van de Hogewoerd naar de Haagweg. Dat was niks; daar heb ik 

geloof ik twee nachten geslapen en toen zei haar moeder: “Kom jij maar naar de Voorstraat”. Een 

kamertje getimmerd op zolder, totdat we getrouwd waren. 

I-2: Dus toen woonde u eigenlijk bij uw toekomstige schoonouders in? 

G: Ja, dat is ook niet alles. 

[Zijn vrouw: en toen moest ze ’s avonds broodjes voor hem maken. En het rook er naar kattepis. Nou, 

blijf dan maar hier.] 

G: O, ja kattepis. Ik geloof dat ik er één nacht geslapen heb. Ik kon daar niet slapen, want de auto’s 

kwamen voorbij daar. Dus toen al. Mensen die zetten hun auto voor de deur en ik sliep aan de 

voorkant. Nou ja, goed. 

I-2: Maar u bent dus na uw diensttijd weer bij de Zilverfabriek gaan werken? Klopt dat? 

G: Ja, ja. Zelfs als ik vrij had, ging ik daar ook wel eens een keer werken. Dat kon toen. Je verdiende 

niks en ik kreeg f 1,50 per dag, soldij. Dat was een andere tijd. 

I-1: Als leek zijnde: heeft uw werk daar wel een belangrijke basis gelegd voor uw juwelierszaak? 

G: Ja, in wezen wel ja. Ik ben eigenlijk drie keer veranderd. Eerst de zilverfabriek, daarna amanuensis. 

Dat was heel iets anders en moest ik helemaal opnieuw beginnen, en toen ben ik weer teruggegaan in 

het goud en zilver. 

I-1: Ook bij Begeer in Voorschoten? 

G: In die tussentijd kon ik een winkel huren, een klein winkeltje er naast, waar nou de lingerie in zit. 

Daar zijn we begonnen. Daar kon ik van iemand huren. Een advertentie gelezen, een heel klein 

advertentietje in het Leidsch Dagblad. Toen ben ik daar begonnen. 

I-2: Mag ik even een tussenvraag stellen? U was amanuensis op die school en je leest een advertentie 

in het Leidsch Dagblad dat je een winkel over kan nemen? 

G: Zij begon eerst. 

I-2: Uw vrouw is daar begonnen? 

G: Die is daar begonnen. Uitproberen, enzovoort, enzovoort, en op een gegeven moment konden we 

het pand ernaast kopen en toen werd het te druk en toen heb ik gezegd: “Ik, of iemand anders 

aannemen of ik”, en toen ben ik naar hier gegaan en heb het onderwijs laten schieten. 

I-2: Wel spannend om een vast inkomen dan los te laten? 

G: Ja, ja, ja. Iedereen vond het gek, maar op een gegeven moment heb ik het toch maar gedaan. 

Maar goed dat ik het gedaan heb ook. En toen konden we het pand ernaast kopen. En die iemand was 

de eigenaar. Die kwam eens in de week in die kamer boven zitten om uit te kijken over de markt en 

met zijn vrouw een glaasje te drinken. Die woonde in Zwolle. Dat was dan de zoon van de vorige 

eigenaar, die dat ondergoed verkocht. Die verkocht ondergoed voor die boeren in die winkel waar ik 

zat. Toen ben ik van school weggegaan natuurlijk en toen ben ik voor vast in de winkel gekropen en 

toen is mijn zoon erbij gekomen en die heeft naderhand verbouwd. 

I-2: Want u bent in 1979 met de juwelierszaak begonnen? Op de website staat dat de zaak sinds 1979 

bestaat. 

G: Ja, dat klopt. Toen zijn we echt begonnen daar, in een klein winkeltje ernaast. En na een jaar of drie 

konden we dat pand kopen en dat is een gouden greep geweest, van meneer Holswilder. En voordat we 

erin gingen toen is daar Van de koele meren des doods opgenomen [roman van Frederik van Eeden]. 

Wat nu in de Schouwburg vertoond wordt. De film die daar is opgenomen, is een bioscoopfilm 

geworden. 

I-2: Met Renée Soutendijk. 

G: Klopt, Renée Soutendijk. En toen hebben ze hem helemaal omgebouwd tot een knopenwinkel. Dat 

is ook nog geweest. 

I-2: Ik wilde nog wat vragen en daarna draag ik het weer over aan jou. Je kon dus kennelijk bestaan 

van een juwelierszaak. Misschien een rare vraag: maar er waren dus genoeg mensen die juwelen 

kochten, sieraden kochten? Dus er was echt een markt voor? 

G: Ja, toentertijd wel. Wat wij meemaken, meegemaakt hebben, dat de dames die hadden meer 

kettinkjes om de nek, armbandjes bij de horloges. Kinderkopjes voor zoontje, dochtertje, met de datum 

erop. Bedeltjes. Kinderplaatbandjes. Maar dus nu niet meer. Slavenbanden, weet je nog wel? Die 
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worden nog wel verkocht hoor. Ik verkocht ik weet niet hoeveel slavenbanden. Toen verkocht ik er 

wel 100 per jaar van en dan nu drie of vier. 

I-1: Dat is natuurlijk ook wel modegevoelig denk ik, sieraden. 

G: Nooit geweest. Niet zo. Zeker 40 jaar constant, komt er wat bij en komt er weer wat bij. 

Toen op een gegeven moment, u kent het wel, die sieraden met kettinkjes en armbanden. Als iedere 

vrouw drie of vier kettinkjes heeft, dat is leuke handel. 

I-1: En beter dan dat ze er maar één hebben. 

G: Tegenwoordig zie je er weinig of niets meer of rommel of grote kralen en zo, wat eigenlijk geen 

waarde heeft. Dat is gewoon met de mode. Die modebladen hebben er natuurlijk ook aan meegedaan. 

Toen we begonnen verkochten we bijna geen zilveren sieraden. En nu verkoop je meer zilver dan 

goud. Zilver is altijd een beetje, ik vond er niets aan. En horloges bijna niet. Maar nu: ik weet niet 

hoeveel horloges. Hoe duurder hoe mooier, weet je wel. Dat is heel raar. Maar dat is echt wel van de 

laatste jaren hoor. 

Het heeft zeker veertig jaar goed gelopen. Altijd artikelen die constant doorliepen. En ineens zijn er 

veel dingen afgelopen. Wat je toen verkocht is nu een enkele keer dat iemand komt voor een 

kinderplaatbandje. Zelfs kinderplaatbandjes, daar verkochten we er wat. Zie je nou een baby of een 

kind met zo een kinderplaatbandje? Zie je niet meer. En die dames met die bedelarmbanden? Zie je 

niet meer. Dat is helemaal over. Grote stenen was toen ook niet. Nu wel. Nu kopen ze een ring met een 

grote steen. Kleursteen of zo. 

I-2: Uw zoon heeft die zaak nog wel natuurlijk. 

G: Ja, die heeft hij toen overgenomen. In 2002. Dus dat is al een jaar of zestien hè. Dat heeft hij wel 

goed gezien natuurlijk. Je gaat dan verbouwen, net als bij Brinks was dat ook zo. Brinks moest toen 

ook verbouwen, maar die man heeft dat niet meer gedaan, want daar gaat zoveel geld in zitten. Een 

nieuwe collectie, een nieuwe zus, nieuwe zo. Die had daar helemaal geen zin in. Goed dat hij het niet 

gedaan heeft. Hij (zijn zoon) heeft het wel gedaan, maar omdat je nog maar heel weinig 

juwelierszaken in Leiden had, kon hij dat. Want degenen die weg zijn gegaan, is niemand meer in de 

plaats gekomen. En een duurder segment heeft hij aangeschaft. Per saldo is het zo dat je net zo veel 

overhoudt als wij toen bij wijze van spreken hadden, weet je wel; het is minder werk, maar je verkoopt 

wat duurdere sieraden. En je moet natuurlijk door blijven gaan. 

I-2: Met vernieuwen ook. 

I-1: Maakte u ook sieraden zelf, of dat niet? 

G: We kochten bijna alles bij de fabrikanten. Dat is bijna niet te doen. Tegenwoordig moet je om 

horloges te kunnen maken hoog opgeleid zijn, wil je een elektronisch horloge maken tegenwoordig. 

Daar kan je beter met je handjes van af blijven. 

I-1: Maar ik dacht bijvoorbeeld ringen. 

G: Lichte werkzaamheden wel, zoals reparaties en zo. Dat heb ik toen wel veel gedaan. Maar 

naderhand ook weer niet, want als je een reparatieatelier op moet zetten dan heb je ik weet niet 

hoeveel geld nodig. Wat er in gaat zitten. En iemand die de hele dag repareert, die heeft alles en kan 

alles pakken. Die weet precies wat hij nodig heeft. Als er iets op is, bestellen, weet je wel. Je moet een 

werkplaats aan de gang houden en als je een goudsmid hebt, dan was er wel wat en dan weer niets te 

doen. Dat is niet haalbaar. Dus je kan beter een atelier dat goed werkt, gewend is alles te maken wat er 

te maken is. Vaklui zitten daar en het is ook sneller. Dus dat is wel beter. 

I-2: En bent u toen bij de zaak gaan wonen, want u heeft niet altijd in de Bachstraat gewoond, denk ik? 

G: Nee, we zijn naar Zoeterwoude verhuisd. Van de Bachstraat naar [de] De Goejestraat [zijstraat van 

de Hoge Rijndijk]. Ik denk, beetje achterin, want wij woonden van de Hoge Rijndijk, een beetje 

achterin, denk ik. Daar had je dan wat koophuizen. In het begin ook wel. Zonder voortuin. Weet u dat? 

I-1: Nou doet u wel een beroep op mijn geheugen! Ik weet het niet. We hebben daar maar even 

gekeken. 

G: Als je van de Hoge Rijndijk af kwam, dan ging je erin, was het dan ik het begin of veel verder? Het 

is namelijk een lange straat. 

I-1: Ja, dan moet het aan het begin zijn geweest, want ik ben niet helemaal tot het einde gereden. 

G: Rechts had je geloof ik een voortuin en links niet, dat weet ik wel. 

I-2: En daarna bent u naar Zoeterwoude gegaan? 

G: Ja, daarna zijn we naar Zoeterwoude gegaan. Ja, daar hebben we 28 jaar gewoond. 
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I-2: En sinds één jaar woont u hier hè? 

G: Sinds één jaar, weer naar het Leidse gedoe. 

I-1: Toen u uw juwelierszaak had, was u toen ook lid van een Vereniging voor Juwelierszaken of een 

Vereniging voor MKB in Leiden of had u die relaties niet? 

G: Van Schoonhoven, daar waren we toen lid van. Nu geloof ik niet meer. 

Zijn vrouw zegt op de achtergrond dat ze daar allemaal geen tijd voor hadden. Van Schoonhoven 

kregen we wel het vakblad en zo, daar waren we dan lid van, en naderhand, want ze deden weinig 

eigenlijk. Zit ie meer in het binnencenter van Leiden weet je wel, businessgedoe en dat heeft hij wel 

heel goed gedaan want je hebt ontzettend veel relaties, bouw je daar mee op. 

I-1: En een netwerk is natuurlijk heel belangrijk. 

Zijn echtgenote voegt toe dat ze niet van die netwerkers waren.  

G: Dat was toen helemaal niet zo hè. En de Leidato hebben we nog gedaan. 

I-2: In de Groenoordhallen toch? 

G: Ja, Leidato, dat hebben we ook nog gehad. 

De echtgenote zegt: ik had een gezin en een winkel, ik had het druk zat. 

I-1: Had u verder nog iets naast uw werk, daar ging natuurlijk wel heel veel tijd in zitten, maar heeft u 

nog iets aan sociale activiteiten gedaan, dat naar de Schouwburg ging, naar de Stadsgehoorzaal of naar 

de bioscoop? 

G: Niet zo vaak, maar toch wel regelmatig. De Schouwburg. Naar de Stadsgehoorzaal zijn we ook 

voor enkele dingen geweest. Naar Zoetermeer en Alphen aan den Rijn. Zoetermeer af en toe. Hoewel 

we daar niet meer komen, want ik vind dat Zoetermeer helemaal eh. 

I-2: Ongezellig hè? 

G: Ja. 

I-2: Vind ik ook. 

G: Ik weet het niet hoor. En dan met de jaren maak je dingen mee. Op cabaretgebied, maar het is vaak: 

als je twee of drie keer naar dezelfde gaat, dan heb je het wel gezien. Paul van Vliet is natuurlijk een 

uitzondering. Daar kan je meer keren heen gaan. Wanneer zijn we voor het laatste geweest? [Erik van] 

Muiswinkel, en naar de Soldaat van Oranje zijn we twee keer geweest. 

I-1: Was u lid van Sportverenigingen of heeft u het dansen nog voortgezet? 

Gelach met zijn echtgenote: daar heeft hij een hekel aan. 

G: We zaten veel op dansles. We hebben zilver gehaald. Ik ook nog? 

Ja, zegt zijn echtgenote: zilver! 

I-2: Met ster? 

G: Ja, zij had zilver met ster. Had ze al, en toen zegt ze tegen me: “Dat moet je ook halen”. Ik vond het 

wel leuk, maar pff. Nee, dat is niet mijn hobby, dansen. 

En verenigingen? In Zoeterwoude op de tennisvereniging. [En vraagt aan zijn echtgenote:] “Op welke 

verenigingen hebben we nog meer gezeten? Niet veel meer hé?” 

Nee, geen tijd voor. 

I-2: Begrijpelijk. 

G: En wat over oorlogstijd herinner ik me ook ineens dat ik…ik heb waarschijnlijk op het 

Schuttersveld, toen een tanks van de Canadezen binnenkwamen en als het goed is moet ik hierzo 

ergens staan [G wijst op een foto]. Dat jongetje met een beetje rommelig haar en enkele mensen ken ik 

daar wel van en dat is dan onze zetter geweest in de winkel, tenminste zetwerk, om stenen in te zetten, 

en die woonde op de Maredijk ook. 

I-2: Wat een toeval dat u samen op de foto staat! 

G: Ja, ik denk dat ik het ben, maar. Ik weet wel dat ik opgetild ben door een soldaat omdat het zo hoog 

was, en ja, het is moeilijk te zien, maar ik veronderstel het wel. Dat was op het Schuttersveld. Hier op 

de Maredijk, die hoogbouwhuizen, achterin een beetje, hier is het Schuttersveld en het was toen gras 

allemaal, waar nou die speeltuin zit, van de Maredijk. Daar zit er nog een die een boek geschreven 

heeft. Zijn vrouw zit ook bij het archief geloof ik. Hij is geloof ik bioloog, ik moet even diep 

nadenken.[Jan Hengstmengel, bioloog en schrijver van Gelegen buyten de Maren-Poort. Geschiedenis 

van de Maredijkbuurt in Leiden, resp. R.M.B. Hengstmengel-Koopmans] 

I-1: Dat is een leuke foto. Mogen we deze dan even meenemen? U heeft ook nog andere foto’s, zie ik. 
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G: Maredijkhofje, dat is de opa van mijn vrouw. En dat is dan de Haarlemmertrekvaart, waar ik het 

over had. Toen hadden ze een huisje gekocht, die ouwe, en zodoende was het op een steenworp 

ervandaan. Dat zijn dan dingen die aangeboden worden. 

[1.06.47 band wordt gestopt] 

G: Kruidenierswinkel Van Egmond heette dat. Dat ventje, dat was mijn vriendje. Daar heb ik mee 

gespeeld. Nooit meer gezien daarna, nadat we naar Voorschoten zijn verhuisd. Dat was dan waar wij 

woonden. Daar had je dan, wij woonden dan op nr. 80 en dan had je op de linkerhoek een 

kruidenierswinkel, een aantal winkels trouwens, twee kruideniers, een groenteboer, nog een 

groenteboer. 

I-1: Ook een leuke foto. Deze is denk ik de bevrijding? 

G: Ja. 

I-1: Mag ik die dan meenemen, die foto’s? Dit is denk ik uit een album? 

G: Ja, die is van mijn zwager. Van mijn zuster toen, die werkte dat allemaal zo uit. Een vakman was 

dat. 

I-2: Nou zeker, prachtig! 

[Afspraak over teruggave van de foto’s]. 

G: Hier ben ik geboren, op nummer 80 van de Maredijk. Dat is het brede gedeelte dat je daar had. Als 

u de Maredijk een beetje kent. Sassen had je dan, die groenteboer. Ik denk dat die al 100 jaar bestaat, 

die groenteboer. Ik meen dat hij er nog zit. Dat was Sassen, die is zo bekend. 

I-1: Ik had eigenlijk nog één vraag. Zijn er nog dingen waarvan u zegt: dat wil ik nog graag kwijt? 

Waar we niet naar hebben gevraagd. Of zegt u: dit geeft wel een compleet beeld? Is er iets heel 

interessants blijven liggen? 

Het hoofdapparaat staat uit nu 

G: Of bekende mensen. Ja, Gerard Bakker ken ik goed van de tafeltennisvereniging. Bettine 

Vriesekoop heeft de zaak, toen ze net kampioen was, was zo nog een jong meisje, heeft ze de zaak bij 

ons geopend [opening Sieraad 2000 op het adres Nieuwe Rijn 7 op 5 juni 1982]. Ze was toen net 

Europees kampioen en die Gerard Bakker ken ik nog van dienst. Maar dat zijn allemaal dingen, dan 

kan je wel oneindig door blijven wroeten. 

I-1: OK, dan wil ik u heel hartelijk bedanken. 


