‘Een oase v

‘Een begraatplaats in een eenzaam oord omge-
ven met boomgewas’. Dat vroegen de Leidse
rooms-katholicken in 1827 aan het stadsbestu-
ur. Eind achttiende eeuw was de gelijkstelling
der religies in Nederland tot stand gekomen en
de katholicken konden nu vrijeljk hun gods-
dienst beoefenen. De tijd van de schuilkerken
e.d. behoorde definitief tot het verleden.

Een van hun wensen was een eigen begraaf-
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van rust’” bij de Zijlpoort

plaats. Na enig gemor gaf het stadsbestuur hun

daarvoor een stuk grond bij de Zijlp
nog ver buiten de bebouwde kom gelegen
Er mocht tevens een kapel met klokkentoren

worden gebouwd, maar toestemming om die
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begrafenis. Pas ruim zestig jaar later kwam die

toestemming er alsnog.

Het valt te lezen in ‘Een oase van

plaats Z:leoorr een met 1.‘:31 Liefde

samengesteld boek vol in
details dat eind vorig jaar verscheen.

Op 19 november 1828 werden de

eerste r.k doden begraven by de

Zijjlpoort. Om de belangstelling

voor deze gebeurtenis binnen de
perken te houden werd aan de toe-
schouwers een entree van 25 cent
geheven. Voor de inwijding van de
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kapel vroeg men zelfs £ 1.25, wat in
die dagen een vy groot bedrag was.
Relbewuste jongeren zorgden
die begintjd nogal eens voor onrust
bij de r.k. begratenissen, maar over
het algemeen viel de papenhaat in
Leiden mee. Tot ver na de Thwee-
de Wereldoorlog kon men by de
Zijlpoort kiezen uit vier Klassen van
begraven.

Jarenlang ging alles rustg toe in deze
oase, zoals het ook hoort by ecen

begraatplaats. Het 100-jarig bestaan



 kalm gevierd, meteen
feestelijk ontbijt.
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3 jubiteam vierde. Hij
teraardebestellingen.
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 begraafplaats in 1828 nog
stadsontwikkeling was

len wic er allemaal sinds 1828 zijn begraven.
Die gegevens zijn op €en cd-rom gezet. Veel
beroemdheden liggen er niet. De bekendste

is de natuurkundige prof. dr. W.H. Keesom

(1876-1956), de assistent van Kamerlingh On-
nes. Voorts J.A.F. Coebergh (1841-1922). in
zijn tijd de katholieke notaris van Leiden. Hij
woonde in het pand waar nu het Trianon-the-
ater is gevestigd. En J.E.X Sanders (1876-1939).
de man van de zeepfabriek. ‘Een diepgelovig
katholiek, maar ook iemand die naast de bijbel
oog had voor de buidel’. Hij gaf zijn personeel
altijd vrij op typisch katholieke feestdagen.
maar dan moesten ze daarna wel een week of
twee iedere dag een half uur langer werken.

‘Een oase van rust’, samenstelling R. van Maanen,
D. Steures, W. Hettinga. Ultgave van de Stichting

" R.K. Begraafplaatsen voor Leiden. Met cd-rom.

Prijs voor leden van de Historische Vereniging Oud
Leiden: 20 euro. Verkrijgbaar bij het Regionaal
Anchief Leiden. Of te bestellen bij W. Hettinga,
tel. (071)-5143191.




