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Transcriptie interview met de heer Hermanus Antonius de Graaf, 19 februari 2018  

Besproken onderwerpen: 

• Oorlog 

• Het werk van zijn vader en hemzelf bij de NEM (Nederlandse Electrolasch Maatschappij) 

• Jongerentijd en huwelijk 

• Ziekenhuisopname 

 

I-1: We zijn bij meneer De Graaf en het is vandaag 19 februari 2018. Waar en wanneer bent u 

geboren, meneer De Graaf? 

G: 1-9-1934 in Haarlem. 

I-1: In Haarlem? En wat zijn uw volledige voor- en achternamen? 

G: Hermanus Antonius de Graaf. 

I-1: Dat is even om te beginnen. Waar hebt u gewoond in Leiden? In uw jeugd en wanneer bent u 

naar Leiden gekomen? 

G: Toen ik één jaar was. Doordat mijn vader moest werken in Leiden bij de NEM, de Nederlandsche 

Elektrolasch Maatschappij. Zodoende hebben me ze hier naar Leiden overgeheveld. 

I-1: Waar bent u gaan wonen? 

G: In de Meidoornstraat. Huisnummer 45. In Leiden natuurlijk. 

I-2: Tuinstadwijk? 

G: Tuinstadwijk, dat mag ik er ook nog wel bij zeggen. 

I-1: Hoe zag die wijk er in die tijd uit? 

G: Ik ben natuurlijk jong en jeugdig. Je had daar wel ruimte. En brede straten en toch wel een 

gezellige buurt. Iedereen kende elkaar. Dat hele rijtje waar we woonden. Ik ken nu nog al die namen. 

Ook van de overkant, van de mensen die er woonden. Dat zit gewoon in je. Dat raak je niet meer 

kwijt. Veel kattenkwaad uithalen en zulk soort dingen. Dat hoorde er allemaal bij. 

I-1: Wat voor kattenkwaad? 

G: Nou, vooral op de Veiling. En daar was altijd wat te beleven. Avonturen. Appeltjes pikken. Het was 

ook in de oorlogstijd. Dan had je dat. Ik heb nog een herinnering daarvan ook nog. Want daar had je 

ook nog zo'n loopbrug, die ging over het water heen. Met twee van die inhammen. Die 

tuindersschuiten, die moesten daar aanleggen. 

I-1: Bij die veiling? 
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G: Aan die veiling; die ruimte moesten ze hebben natuurlijk om te laden of lossen. Ik kan me nog 

herinneren, het was op een dag [24 oktober 1943] dat er een vliegtuig naar beneden stortte bij de 

Hooigracht, het Elisabeth Ziekenhuis. Die kwam in die tuin terecht. Maar op dat moment, we liepen 

op die loopbrug met appeltjes, dat ging in m'n jas, die ik aan had. Maar je ziet dat vliegtuig met een 

gang naar beneden komen. Het eerste dat je denkt is: die valt op ons huis. Want je kan de afstand 

niet bepalen. Nou, van schrik liet ik al die appeltjes vallen en die gingen allemaal het water in. Het 

was op die brug. Ha, ha, ha. 

I-2: Het was een militair vliegtuig? 

G: Het werd ingesloten door Engelse jagers. Het was een Duitser. Dat gebeurde wel eens, die 

schietpartijen, en dat had je ook op de veiling. Daar zaten ook die Duitsers. 

I-1: Vindt u het goed als we daar straks even op terug komen? Want ik wil eerst even nog wat meer 

weten over Tuinstadwijk. Wat voor herinneringen hebt u aan het spelen in de wijk? 

G: Ontzettend veel voetballen. Omdat het een brede straat is, had je daar de ruimte. Dat was je hele 

leven. Uit school gelijk voetballen. 

I-1: Dat was uw lust en uw leven? 

G: Dat was m'n lust en m'n leven, ja. En ik kan me nog wel een hoop ervan herinneren. Dan gingen 

we dan op bezoek bij m'n ome in Haarlem, de Amsterdamstraat, die had een sportzaak en een 

schoenmakerij, dat was allemaal één. En dan had hij ook zo'n leren balletje voor me klaargemaakt. 

Maar hij was helemaal gestikt en het was een oud ding, met een binnenbal erin. En ik kreeg dat ding. 

Helemaal opgelapt. Nou, terug naar Leiden en ik liet dat zien aan de jongens. Nou, ik kon wel janken 

toen ik 'm kreeg. Dat moet ik er nog bij zeggen. 

I-1: Zo blij? 

G: Zo blij, zo gelukkig. Maar gelijk voetballen op het land van De Geer achter de Lammenschansweg. 

I-2: Dat was een boer? 

G: Dat was een boer. Een hele leuke herinnering. En dan had ik ook nog een neef wonen in 

Rotterdam en waren we ook weer op familiebezoek bij elkaar gekomen en allemaal afgesproken om 

tegen mekaar te voetballen: tegen Rotterdam-Zuid en Tuinstadwijk. Nou, allemaal met dat balletje 

op het land van De Geer. 

I-1: U hebt er veel plezier van gehad? 

G: Ja. 

I-1: U had ook genoeg vriendjes daar? 

G: Ja. Want da's logisch, ook door dat voetballen. Het was altijd, dat noemden ze poten. Dan moest 

je dan je ene voet na de ander zetten om en om en diegene die dan het laatste pootte, z'n voet had 

gezet, die mocht dan kiezen, die mocht dan de beste spelers eruit. En dat ging om en om. Dat hoorde 

er allemaal bij. Maar door dat voetballen, die kleine balletjes, tennisballetjes, dan had je toch al een 

bepaalde techniek, kreeg je over een bal en daar had je later wel profijt van natuurlijk. Ik was ook 
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een voetballer, een UVS-er. Al die jongens zo'n beetje. Behalve als je katholiek was. Want je had 

natuurlijk ook katholieke vrienden. En die mochten niet naar UVS, tenminste één gezin die wilden 

heel graag die jongens, maar die mochten niet. Die moesten per se naar DOCOS. Dat is dan een 

vereniging en die bestaat nog, maar toen stond er katholiek voor. Het hele rare van dat geval, dat die 

jongens niet in UVS mochten spelen, dat hun vader oprichter was van UVS. 

I-1 en I-2: Oh oh??!! Helemaal bijzonder, hè? 

G: Medeoprichter hè. Het was in 1914 en ik kende al die mensen wel van die oprichters, [J. en C.] De 

Leeuw, Groenteboer[?], [H.] Swanenburg. Hij heette dan [Joh. F.] Kerstens [Meidoornstraat 31; 

kleermaker]. Maar die jongens moesten bij DOCOS voetballen. 

I-1: Omdat hij katholiek was of was z'n vrouw katholiek? 

G: Nou, allebei. En die moesten ook naar de kerk. Petruskerk aan de Lammenschansweg. 

I-1: En op welke lagere school hebt u gezeten, meneer De Graaf? 

G: De Drie Octoberstraat; heb ik ook bekenden meegemaakt. De eerste weerman, laat ik het zo 

zeggen. Die voor de televisie kwam, zwart-wit. Hoe heet die man? 

I-1: Die zat bij u in de klas? 

G: Nee, niet in de klas, hij zat bij mij op school. Ik ben z'n naam kwijt. 

I-2: De Gooijer? 

G: Nee, nee, Tonkelaar. 

I-1 en I-2: Tonkelaar? Oh ja, meneer Den Tonkelaar. 

G: Want hij woonde in de Buitenruststraat [J(oop) F. den Tonkelaar, Buitenruststraat 3], een zijstraat 

van de Drie Octoberstraat. 

I-1: U weet wel een heleboel. En hebt u de school afgemaakt op de Drie Octoberstraat? 

G: Nee. Want ik zat eerst op de Drie Octoberstraat en het was toch een beetje te hoog gegrepen. Ik 

zat bij dokter [Hans] Galjaard in de klas. Maar die man die was zo goed, die sloeg toen al een klasje 

over, zover ik dat weet. Later, in een aangrenzende school in de Duivenbodestraat, heb ik de laatste 

drie jaar van de schooltijd doorgebracht. 

I-1: U bent in de oorlog ook naar school gegaan? 

G: Dat was in de oorlog, maar het probleem was ook dat de leraren, die moesten ook naar Duitsland. 

Je zat met juffrouwen hè, zoals we dat noemen. Juffrouw Thorbecke, heb ik al een keer aangehaald. 

I-2: Was dat familie van de grote Thorbecke van de Grondwet? 

G: Maar het was, denk ik, een kleinkind [mej. Gezina Katharina Thorbecke, geb. Zwartsluis 21-8-1898, 

overl. Zeist 24-8-1981, was pas in de zevende graad verwant aan J.R. Thorbecke]. Toen kreeg je de 

hongerwinter, of de winter van '44. toen waren er ook geen kolen meer. Je ging niet meer naar 
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school. Dat hield op in de hongerwinter. Toen was ik helemaal aangewezen om eten te bemachtigen, 

wat er nog was, of hout voor de kachel. Het was niet allemaal rozengeur en maneschijn zoals het 

moest zijn. Het was toch wel een tekort in je verdere loopbaan, in je leven. 

I-2: Omdat je met school gestopt was? 

G: Niet de school kunnen volbrengen eigenlijk, zoals het behoorde. 

I-1: Uit wat voor gezin kwam u? Hadden jullie ook een geloof? 

G: Ik dacht wel dat we Hervormd waren, want mijn moeder die kwam uit Rotterdam. Ook uit een 

groot gezin. Ze zijn wel in de kerk getrouwd, ja. Tenminste, mijn zuster is ook nog gedoopt. Toen 

woonden ze in Rotterdam. Maar ik niet. 

I-1: U had één zuster? 

G: Ja. En die was twaalf en half jaar ouder als ik. Ik was een nakomelingetje. Ik had er eigenlijk niet 

mogen zijn. 

I-1: Is dat echt zo? 

G: Nou, dat lijkt me wel ja. Na twaalf en half jaar, hahaha. Maar ik ben toch met liefde ontvangen. 

Nou, eigenlijk nog niet eens, nee, want ik ben vervloekt. Dat is nog waar ook. Dat was in Haarlem en 

daar zouden ze een feest geven en toen ben ik veel te vroeg geboren. Mijn familieleden, alles was al 

bij elkaar. Nou, een zaaltje gehuurd en ja hoor, op de dag dat het zo ver was, kwam ik ter wereld. 

Mijn zuster was toen al twaalf en half jaar, die had gedichtjes uit haar hoofd geleerd om voor te 

dragen. Ik hoorde het allemaal naderhand. Ik ben vervloekt door m'n zuster, omdat … 

I-1 en I-2: Hahahaha .. u haar hele feest bedierf? 

I-1: Maar u hebt wel het gevoel dat u uit een heel liefdevol gezin kwam? 

G: Ik was goed voor m'n ouders en m'n ouders voor mij ook. Misschien dat ik ook daardoor te lang 

vrijgezel ben gebleven... m'n ouders beschermden me en dat gevoel … Ik was de eerste die een auto 

had in de straat. Een Volkswagentje, een brilletje. 

I-2: Een kever? 

G: Een kever, ja. Ik had 'm dan tweedehands gekocht van een advocaat daar op de De Sitterlaan. 

Maar ik had natuurlijk niet het geld om dat gelijk te betalen. Zei m'n vader: “Nou, dan betaal ik de 

helft wel”. Weet je, dat deed die dan. Maar hij was heel slim. Want hij denkt natuurlijk: dan kun je 

ons lekker wegbrengen naar familiebezoek. En het was ook zo. Naar Rotterdam of waar dan ook. 

Mijn zuster ging later wonen in Barendrecht. Daar heb ik ze ook altijd veel naartoe gebracht. Zo was 

die man wel, haha. 

I-1: Goed bedacht, ja. Maar we gaan eerst nog eventjes naar waar u net al over begon, over de 

oorlog. Wat kan u zich daar nog van herinneren? 

G: De hongerwinter zeker. 

I-1: Nou de hele oorlog, wat u zich kunt herinneren van de oorlog? 
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G: Wat kan ik me herinneren. Ik weet nog dat er ontzettend veel vliegtuigen overkwamen en die 

Duitsers, die zaten dan op de veiling, die zaten achter zo'n geschut en die schoten er op. 

I-2: Luchtafweergeschut? 

G: Luchtafweer en zulk soort dingen. Maar we kwamen natuurlijk ook veel bij die Duitsers, als kind 

zijnde, om te proberen om eten te bemachtigen. Je ging dan een aardig woordje Duits praten, 

eigenlijk (haha). Dat deed je gewoon. Je probeerde ook te pikken. Van de school een paar 

kameraadjes van je, en dan stonden er van die wagons en daar zat eten in. Dan klom één van die 

jongens er in; ik niet, in ieder geval. En ja hoor, allemaal goudrenetten, en die gooide je d'r allemaal 

uit en wij weer met de hele handel van die... Maar het was voor die Duitsers, niet voor ons. Dat was 

allemaal link, eigenlijk. Het gebeurde ook heel vaak, want die Duitsers, die waren er ook wel op uit 

om vrouwen te versieren, en hebben ze gepraat, met één van die jongens van m'n vriendjes hebben 

ze gevraagd wie d'r een zuster had en zonder dat ik het wist stond er ineens een Duitser voor de deur 

met een zak met eten en die wou met mijn zuster kennismaken. Nou, mijn vader kwaad; woest was 

die man! Want die moest er niks van hebben, ondanks dat eten. Maar dat ging natuurlijk niet door. 

Trouwens, mijn zuster was al verloofd. Ze was er al heel vroeg bij, maar die man, d'r toekomstige 

man - ze was nog niet getrouwd - die zat ook in Duitsland, in Frankfurt am Main. Dat waren ook 

dingen die ik meemaakte. Maar mijn vader hield ook onderduikers. Dan hadden ze waar die 

dakpannen op zaten, zo'n schuin dak, maar dan van achteren dan, de zijde van de keuken en hadden 

ze een gat gezaagd en dan ’s avonds, dan gingen die mensen erin, een stuk of drie. Ik ken die namen 

ook nog wel. Maar dan werd dat met een knijpkatje en hadden ze nog een beetje licht en een beetje 

water en dan ging dat luikje met die dakpannen eroverheen. Maar we hadden op de HCW een 

bedrijfsleider, dat was een Duitser. 

I-2: De HCW? 

G: Je had de HCW en NEM. 

I-1: En wat is HCW? [N.V. Hollandsche Constructie Werkplaatsen] 

G: Dat is een bedrijf met een paar zustermaatschappijen. De HCW, dat was een constructiebedrijf, 

die maakte bruggen enz. Maar de NEM, waar ik dan werkte, was een ketelbedrijf. Ketelmakerij. Maar 

bij de HCW, daar was een bedrijfsleider, die Duitser was en die heette [H.] Vollmar [al vóór 1940 was 

H. Vollmar bedrijfsleider, wonende Zoeterwoudscheweg 62]. Maar hij had ook een broer en die 

woonde bij ons in de straat. In de Meidoornstraat op nummer 1 [lees nr. 6; tekenaar en crasseur]. Ja, 

Karl heette die eigenlijk, Karel, maar die was aan de zijde van de Nederlanders van het verzet. 

I-2: En het was wel een Duitser? 

G: Hij wilde niet opkomen. Maar hij liep wel met dat pak. En dan kwam hij waarschuwen, hij kende 

m'n vader heel goed en dan kwam hij waarschuwen. Hij zei: “Het zit erin dat ze razzia's komen 

houden”. Mijn vader had toen al de leeftijd dat hij niet meer te werk werd gesteld omdat hij al te oud 

was. Dat was een bepaalde leeftijd. 

I-2: Maar waren dat mannen voor de Arbeitseinsatz? 
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G: Ja, die werden naar Duitsland gestuurd, die hadden zich onttrokken. Ik vond het heel mooi dat 

zo'n man, zo'n Duitser, zijn eigen leven op het spel zette. En zijn broer was het tegenovergestelde. 

Want op de HCW had je een hele grote ruit, hè, en daar kwamen mensen uit, die hadden ze 

opgepakt in Den Haag en die gingen de hele nacht door lopen. Bij de HCW werden ze ondergebracht 

in die loods. Ik denk misschien wel duizend man. Ze werden zo van de straat geplukt. Want dat kon je 

merken, want die één die liep met z'n kapperskostuum aan en die met een bakkerskostuum. En ik 

denk dat ze door een bombardement op de lijn, dat ze niet in Den Haag gedeporteerd zouden 

worden, gingen ze lopend naar Leiden. En toen liepen ze door de Herenstraat, met al die Duitsers 

met die geweren. Maar d'r waren een hele hoop mensen op die Herenstraat, die gingen kijken wat er 

aan de hand was. Maar één van die Hagenezen, laat ik het dan maar zo noemen, die zag je en ging er 

tussenuit. 

I-1: En waren dat Joden, of mannen die? 

G: Nee, nee, gewoon maar mensen uit de straat. Die pikten ze zo op. Misschien hadden ze die nodig 

ergens voor. Voor in Duitsland. Maar, en dan had je ook laat maar zeggen Dolle Dinsdag. En toen 

hebben ze die HCW opgeblazen, die Duitsers. Ik denk dat dat V1 toestellen waren, die daar 

opgeslagen waren; de scherven vlogen door de lucht. Bij ons in de straat, bij ons op de stoep waar 

net een paar meisjes zaten. Door de dakpannen heen. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. 

I-1: Hoe kwam uw gezin aan eten in de oorlogstijd? 

G: Dan ging ik naar de boer. Mijn zuster was daar ook goed in. Op een herenfiets altijd. Ik ging als 

klein jochie; ik ben niet gestuurd door mijn ouders, maar ik wou zelf. En dan ben ik door de sneeuw 

met een wagentje, met een vrouw, die bij ons in de straat woonde, naar Stompwijk gelopen. Ik had 

een fles bij me, een literfles. Ik kreeg een kwart liter melk, zo'n klein beetje, en zij had zeker een liter, 

maar ik weet het niet meer. Terug, ja, toen heeft ze me in de steek gelaten onderweg; toen moest ik 

alleen verder met dat wagentje door de sneeuw en op de Vrouwenweg, dat was toen al 

Zoeterwoude, toen kon ik niet meer. Maar die kwart liter melk, die wou ik toch niet opdrinken, die 

moest ik toch mee naar huis brengen. Mijn ouders ongerust en die hebben mijn zuster eropuit 

gestuurd. Kijken waar die jongen bleef. Ze wist natuurlijk waar ik naartoe was gegaan. Nou, toen zat 

ik daar op dat karretje uit te rusten om dat laatste stukje nog af te leggen naar huis. En dat zijn 

herinneringen, die vergeet je niet. 

I-1: Daar hebt u geen fijne herinneringen aan waarschijnlijk? 

G: Nee. 

I-1: Hoe kijkt u terug op die oorlogstijd? 

G: Voor ons was het heel avontuurlijk, als jongen zijnde, omdat je niet meer naar school ging. Je kon 

allerlei dingen uithalen. Je probeerde aan eten te komen, je zat veel op die veiling. En daar kon je nog 

wel eens wat vergaren. Maar op den duur hield dat ook op. En dan zat je ook op den duur krokussen 

te eten en tulpenbollen. En dat poften we dan op de haard. Potkacheltje had je ook, want die werden 

ook gemaakt op de zaak bij de NEM. Maakte m'n vader zo'n potkacheltje en kon je daar tulpenbollen 

op roosteren. 

I-1: En uw zus, hoe kwam die aan eten? 
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G: Ze is ook naar Kampen gefietst. Die ging om met twee vrouwen; met z'n drieën waren ze naar het 

gebied om daar nog eten te krijgen. Toen waren ze richting Utrecht gefietst, toen waren twee 

vrouwen teruggegaan en zij is alleen doorgegaan. En ze kwam dan in Kampen terecht bij een 

sigarenmakersfamilie, toentertijd sigarenfabrieken. Die werd daar ontvangen door een of andere 

familie en die is toen vetgemest, want die was langzamerhand ook goed afgevallen. Na een weekje 

ging ze met groenten en allemaal eetbare spullen terug naar Leiden. Maar ze moest ook nog die 

IJsselbrug over en daar stonden Duitsers te controleren. Maar onder begeleiding van die mensen uit 

Kampen is het gelukt om haar er overheen te loodsen. Ik had een oom, die had ook allemaal eten 

gehaald en die kon het eten in het water gooien. Maar zulk soort dingen gebeurden er natuurlijk. Er 

werden toen in die periode ook katten om zeep gebracht om op te eten en honden. Ja, zo ging dat, 

konijnen natuurlijk. Alles wat leefde, dat ging er aan op den duur. 

I-1: Ja. En hoe lang is uw zus toen weggeweest? 

G: Een week of drie, als ik het goed heb. Je had van die portieken en ik zat daar op zo'n hekje en 

ineens zag ik haar aankomen in de verte. En ik hard naar binnen en ik zeg: “Daar komt ze, daar komt 

ze”. Ik zeg: “Je ouders zijn ook ongerust”. 

I-1: Hebt u zelf nog iets waarvan u zegt: dat wil ik nog graag over mijn jeugd of over de oorlogstijd 

vertellen? 

G: Ik weet wel de bevrijding. Ik bedoel, ik lag op bed, ik was helemaal uitgemergeld eigenlijk en ik zat 

helemaal onder de zweren en toen kwam mijn huisarts langs, dat kan ik me nog heel goed 

herinneren, en die komt binnen. En die kwam binnen en die zei: “Kom eruit, kom eruit, we zijn 

bevrijd!” 

I-2: Hoe heette die huisarts, weet u dat nog? 

G: Van Es. 

I-2: U hebt een ongelooflijk geheugen, moet ik zeggen. 

G: Toen had je die droppings in Valkenburg op het vliegveld. Dat staat me ook zo nauw bij dat het 

eerste wittebrood werd uitgedeeld, Zweeds wittebrood. Ik heb nog nooit zulke lekkere witte 

boterhammen gegeten als toentertijd. Dat was zo'n grote boterham en ik ging met een meisje, daar 

speelde ik veel mee, die woonde aan de overkant en die heette Arbouw met een A, die kreeg het 

eerste, volgens het alfabet, het brood aangereikt [S.K. Arbouw, Meidoornstraat 32]. Ik kreeg van de 

moeder van het meisje dan ook die witte boterham. Ik heb nog nooit zo'n lekkere boterham gegeten. 

Zo lekker! Ik had ook vriendjes bij ons in de straat, die werden uitgezonden naar Zweden, 

Zwitserland, om bij te komen. Daar werd je geloof ik nog voor gekeurd bij de GGD en er was een 

mogelijkheid om aan te sterken daar. Ik mocht niet; dat weet ik nog wel. 

I-1: U was toen snel weer beter? 

G: Toch wel; zag ik er toch nog te goed uit in die periode. Maar da's van een hele tijd terug hoor, niet 

in die hongerwinter, maar het zal in '43 geweest zijn. Ik weet nog wel dat ik een buurmeisje had, die 

kwam uit Zwitserland uit Davos, en die had pinda's meegekregen. Maar ik wist niet wat een pinda 
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was. Ik kreeg zo'n olienoot, daar zaten twee van die noten in. Daar heb ik op zitten zuigen, hahahaha. 

En dat zijn allemaal dingen die vergeet je niet. 

I-1: Vindt u het goed dat we nu naar het werk van uw vader gaan en uw eigen werk, of bent u nog 

niet klaar met de oorlog? 

G: Even denken, ik heb natuurlijk ook dingen meegemaakt van mensen die opgebracht werden. Ik 

heb wel iets meegemaakt, dat vergeet ik ook niet. In de Zeemanlaan stond ik. Kwamen er Duitsers 

die stopten voor een huis en die man die verschool zich achter de gordijnen. En daar kan ik niet bij 

met m’n pet dat ze die man niet achter dat gordijn gevonden hebben. Dan dacht ik: dat moet toch 

een Duitser zijn die aan de goeie kant stond, want ik zag 'm staan. Toen na de oorlog die NSB-ers 

werden opgepakt en die vrouwen die geheuld hadden met de Duitsers, die kaalgeknipt werden. Dat 

weet ik nog wel: in de Drie Octoberstraat gebeurde dat, dat heb ik gezien. Ze werden zo op een stoel 

gekwakt en helemaal kaalgeknipt. Dat zijn wel heftige dingen. En toen vooral in de Doezastraat, waar 

er toch wel veel met de Duitsers heulden. En die dan ook opgepakt werden. In wagens, open karren, 

werden ze opgeladen en er werd natuurlijk wraak genomen. 

I-1: Wat voor werk deed uw vader, meneer De Graaf? 

G: Die werkte heel vroeger als koperslager; daar is hij mee begonnen. Hij werkte in Rotterdam bij de 

Rotterdamse Lloyd en die schepen, passagiersschepen, die werden allemaal met koperbeslag 

beslagen. Koperslager noemden ze dat en het was een man die geen twee linkse handen had; hij kon 

alles goed. Hij heeft ook een eigen bedrijf gehad, een fietsenzaak in Haarlem, maar die heeft hij één 

jaar gehad, want hij verkocht drie fietsen per jaar aan z'n familie. Het was geen zakenman. Maar hij 

had een vader en die zat vroeger bij de spoorwegen, en daar had je in 1904 [januari-februari 1903] 

een spoorwegstaking. De eerste georganiseerde spoorwegstaking in Nederland. En waarschijnlijk was 

hij stakingsleider. Want ze hebben bij ons ingebroken in de Meidoornstraat; ik heb dat fotootje waar 

het op staat, m'n opa, mijn vader en ik, drie Hermannen, en daar heeft hij een gouden horloge om 

met ketting en alles met inscriptie aangeboden door het personeel van de spoorweg. Maar 

waarschijnlijk was hij stakingsleider. En dat horloge, dat hebben ze gepikt. 

I-1: Maar even terug naar uw vader. Met de fietsenzaak hield hij op. 

G: Maar dat komt ook door, hij had een broer, wat ik al verteld had, en die had een sportzaak, 

schoenmakerij, woonde in de Amsterdamstraat, prachtige straat, tegenover een kerk, katholieke 

kerk, en die toentertijd altijd ontzettend veel naar de kerk ging. Hij had een hele goeie zaak daar. En 

ik had nog een tante, ook weer een zuster van m'n vader, die had een parapluzaak met nog iets wat 

daaraan verbonden was. Die zaten allemaal een beetje in het zakenwereldje en zodoende wilden die 

dat mijn vader ook in zaken ging. Die had toentertijd een fietsenzaak begonnen. In de Jan[?] 

Cornelisstraat, in Haarlem-Noord. Maar ja, als je er niet achter staat, dan lukt dat niet. Hij maakte 

ook wel andere dingen; dat vond hij wel leuk. Hij maakte gekken van schoorstenen, weet je wel, zo’n 

kap, dat noemen ze een gek. Zulk soort dingen deed hij er allemaal tussendoor. Zodoende kwam hij 

eigenlijk in een metaalbedrijf en dat was in Haarlem. Heette Grolleman en dat bedrijf werd 

toentertijd overgeheveld naar de NEM. Die gingen dan samen. Er waren ik weet niet hoeveel 

Haarlemmers, die gingen allemaal naar Leiden om te werken. En zodoende kwam ik daar, kwamen ze 

zo allemaal daar terecht. Dat was, de ene was een Haarlemmer, de bedrijfsleider was een 

Haarlemmer, de directeur, Prinsen, was een Haarlemmer [A. Prinsen te Bloemendaal werd al in 1931 
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waarnemend directeur van de NEM]. Ja, het waren maar, het was ook wel echt een katholiek bedrijf, 

ook. Je moest wel als je hogerop wou echt wel katholiek zijn. Maar er waren ook van die types, die 

zaten dan in de Petruskerk bij de bedrijfsleider zowat op schoot om promotie te maken. 

I-1: En uw vader, wat deed hij daar? 

G: Die was pijpenbuiger. 

I-1: Wat is dat? 

G: Toentertijd had je bij de oliemaatschappij, de BPM, daar ook al werk; dat was al van voor de 

oorlog. Hij zat in Curaçao en daar heeft hij dat vak al geleerd en zodoende is hij een keer vier jaar en 

een keer twee jaar weggeweest. Ze gingen weg met zo'n stoomboot en een vracht en passagiers hè. 

Ze deden daar geloof ik vier tot vijf weken over. Daarna werd hij hier pijpenbuiger en voorman was 

hij dan. Die pijpen werden aangevoerd, meestal met een boot. Want je had het water aan de zijde 

van de fabriek, de Korte Vliet [Trekvliet], daar had je dan ook de pijpenbuigerij en dan werd die pijp 

rondom dik gemaakt. Dat waren pijpen van een halve meter dik en die werd dan gevuld met zand 

voor het buigen. Dan werd de pijp opgehesen en dat zand moest erin gestampt worden en dan 

hadden ze ook een kettingklopperij; dan hadden ze een ketting, die sloeg dan tegen die pijp aan die 

rechtop stond en die moest dat zand laten zakken en dan ... Op school had je heel veel last van die 

herrie, die pijp werd dan boven dichtgemaakt en die werd dan op de buigplaat neergezet. Dan 

hadden ze een buigplaat, daar zaten een paar gaten in en in die gaten zaten pennen, dan konden ze 

die pijp blokkeren. Maar voordat dat gebeurde moest hij eerst in een vuurmand, een vuurhaard; dat 

werd dan gestookt met cokes of antraciet. Dan werd die pijp er in gedaan en die had dan zo’n 

vierentwintig uur nodig om roodgloeiend te worden en dan werd er een hoop personeel uit de 

fabriek gehaald om die pijp weer op te tillen om hem in die vuurmand te leggen en daarna weer er 

uit te halen om vast te zetten op die buigplaat. Met die pennen werd dat geblokkeerd en dan gingen 

we met kettingen en met kettingtakels trekken. Eén gaf dan het commando, van hup, weet je wel, en 

zo ging die pijp, die kwam dan in beweging en die werd dan zo rond gebogen. Dan stond m'n vader 

met zo'n gradenboog en die stond dan te kijken voor het aantal graden wat hij moest hebben. Altijd 

een tikje meer, want als die pijp afgekoeld en leeggemaakt was, dan kwam hij een stukje terug. Zo 

werden natuurlijk diverse van die pijpen gemaakt, ook kleinere maten, want hij heeft ook in Den 

Haag, bij de eerste overdekte ijshockeyhal Houtrust, daar heeft hij ook allemaal die pijpleidinkjes 

aangelegd, voor de bevriezing …  

I-1: Hebt u dat pijpen buigen zelf ook wel 'ns gezien? 

G: Ik ging wel eens kijken, als kleine jongen zijnde. Dat vond ik wel mooi. 

I-1: U was wel geïnteresseerd? 

G: Het waren toch hele grote dikke pijpen en er werd heel veel geïmproviseerd. 

I-1: En wat bent u na de basisschool gaan doen? 

G: Na de Ambachtsschool kwam ik als 16-jarige bij de NEM terecht. 

I-1: U deed de Ambachtsschool en welke richting deed u? 
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G: Metaal, en op de fabriek kreeg ik een opleiding voor krasseur. Wat is een krasseur? Die moesten 

afgetekend worden, want er moest een ketel in gewalst worden of alles wat gebouwd moest worden 

op dat gebied moest eerst afgetekend worden. Dat was de eerste aanleg van het metaalgebeuren 

eigenlijk. Je had een tekenkamer, dan had je tekeningen allemaal en daar stonden de maten op en 

dan moest je dat van die tekeningen overbrengen op de plaat. 

I-2: Dat werd in de plaat gekrast? 

G: Met een kraspen en een rij, een stalen rij, die trok je d'r langs en dan, het was dan mijn eerste 

kennismaking toen ik daar kwam, bij Haarlemmer Mengs heette die man, z'n zoon die werkte daar 

ook - was een walsertje, wat ik daarnet vertelde - het was allemaal vader en zoon. En het eerste wat 

hij zei: “Hou je hand 'ns op”, en hij had een vette pruim en onbenullig kreeg ik zo'n vette pruim in 

m'n hand (haha). Tegenwoordig zouden ze 'm in je gezicht smijten, maar toentertijd had je nog 

respect voor de ouderen, hahahaha. 

I-1: En dat moest ook helemaal uitgeprobeerd worden, natuurlijk. 

G: Ik heb 't nog een keer meegemaakt in m'n diensttijd. Met Volendammers. Was ik bij mijn auto het 

zeil aan het losmaken; ik denk: wat voel ik toch? Ik kon die lui niet zien, want die zaten binnen te 

lossen. En toen kreeg ik ook zo'n vette pruim, hahahaha. Je deed zelf ook mee, maar het was wel 

opvallend dat er toch wel een bepaalde druk was. 's Morgens kwart over zeven begonnen we, acht 

uur en drie kwartier werkten we, geloof ik, 48 uur per week en dan zaterdagsmorgen ook. Je had een 

penningenbord; als je ’s morgens op werk kwam, dan had je een penning en die moest je op dat bord 

hangen. De portier, als je te laat was, dan stond hij op z'n klokje te kijken hè. Kwart over zeven ging 

dat bord dicht; diegenen die te laat waren, die moesten die penning inleveren bij de portier en die 

stond dan met z'n boekje, schreef de namen op en dan kreeg je een boete eind van de week. Je werd 

per week betaald, dan werd dat van je loon afgehouden; 12 gulden verdiende je in de hele week. En 

dan moest je bij de bedrijfsleider komen, bij de heer [P.S.] Stokman, en dan kreeg je een hele preek 

van dit en dat en: het gaat toch wel goed? “Nou, u krijgt er twee centen bij” (spreekt heel netjes). 

I-1: En dan was u blij? 

G: Ik was niet zo gauw blij. Toentertijd had je ook de oprichting van de Stalen Band, een 

ontspanningsvereniging, en dat was in 1942 van de NEM en HCW, die twee maatschappijen bij 

elkaar. Want de directie had toentertijd een schaatswedstrijd georganiseerd en dat was 100 meter 

schaatsen op de Veilingkade, wat er nu nog is, dat water, en daar werd dan een wedstrijd gehouden, 

100 meter schaatsen. Toentertijd had je nog winters. En m'n vader deed ook mee, en de buren 

kwamen kijken naar mijn vader. Ze hadden een hondje, Teddy, die vloog dat ijs op en mijn vader ging 

sprinten en Teddy vloog naar z'n broekspijp en mijn vader lag languit op het ijs. Hahahaha. Een hele 

hoop mensen die keken ernaar en die vonden het allemaal leuk. En toentertijd is dan die 

ontspanningsvereniging opgericht, de Stalen Band. Hij bestaat nog. Mijn vader was medeoprichter. 

Verder Brummelaar, Dool, toen had je nog een zevenkoppig bestuur, tweede voorzitter, tweede 

secretaris enz. Voor het stemmen moest dat een oneven aantal zijn. Zodoende werden er in de 

oorlogstijd al evenementen gehouden om de mensen toch een beetje bezig te houden. Ik weet nog 

wel, als kleine jongen zijnde was er een wandelwedstrijd in Woerden en als jochie werd ik daar in 

zo'n bagagenet gerold, ik was veruit de jongste, dat kwam door mijn zus, die had me meegenomen. 

Maar twintig kilometer wandelen, dat deed ik meer in een looppas, want ik kon dat niet bijbenen. 
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Maar ik heb het toch gered. Ik kreeg een medaille. Ik vond het prachtig. Ja, dat weet ik wel. Maar je 

had ook toneelverenigingen, een kaartclub, niet enkel een kaartclub, het was klaverjassen en 

kruisjassen, een wandel- en biljartclub, een voetbalclub had je ook nog. Dat werd door de directie 

gesponsord. 

Er werden ook ontspanningsavonden gehouden. Er waren hele bekende Nederlanders, onder andere 

André van Duin, die daar de eerste optredens deden, Conny van den Bos en Mini en Maxi. Maar dat 

was al na de oorlog natuurlijk, en we gingen ook naar Duinrell, dat was toentertijd pas geopend. Daar 

gingen we op de fiets naar toe. Je had ook roeiwedstrijden. Toen had je bij waar Cronesteijn is, die 

verhuurde toentertijd visbootjes en daar werden de wedstrijden gehouden, ja, met roeien, wie het 

eerste om de, ja, om de meet kwam. 

I-1: Dat was wel een goeie sfeer in het bedrijf? 

G: Want als zo'n ontspanningsavond ook werd gehouden, nou ja, vele mensen die niet werkten, want 

er werden kaartjes uitgegeven, ja, die wouwen heel graag kaarten hebben, omdat het toch wel, ja, 

hele goeie artiesten optraden. En toen had je ook nog dat, m’n vader die was voorzitter geworden 

onderhand, dat was eerst Brummelaar. Ja, die man ging emigreren; toen had je nog die periode dat 

een hele hoop mensen naar Australië gingen, Canada. Nou, daar was hij er één van. Toen werd mijn 

vader z’n opvolger en die werd toen voorzitter. En die (I-2: En wie was Brummelaar, een medewerker 

ook?) ja, die was ook een, ja, een magazijnmeester (I-2: Ja, precies) en toen ging alles. Nee, toen had 

je ook nog… Ja, da’s allemaal wel na de oorlog hoor, ver daarna. Hoe heet dat gebouw daar in 

Brussel, het (I-2: Het Evoluon [lees: Atomium]) daar gingen ze. Dat werd ook georganiseerd; toen 

gingen ze met bussen daarheen en daar waren zo'n 24 bussen (I-1: Zo, leuke uitstapjes!), ja, en die 

waren helemaal gevuld met mensen van de HCW. 

I-1: Nou, dat laten we eventjes, want ik wil eigenlijk iets meer over u weten, nog, over uw werk. 

Want u bent begonnen als krasseur; ik kom weer terug op het staartje, zeg maar. Want u bent 

begonnen als krasseur. Bent u dat gebleven? 

G: Nee, want wat wij deden, dat leerde je niet op de Ambachtsschool. Dat is een speciaal bedrijf, een 

ketelmakerij. Een bedrijfsschool kreeg je toen. Daar heb ik op gezeten en ook het diploma gehaald. 

I-1: En daar ging het wel goed? 

G: Ja, maar ik heb heel veel kattenkwaad uitgehaald. Daar was ik wel erg bedreven in, want daar kan 

ik wel een boek over schrijven. 

I-1: Vertel 'ns wat, wat u uit hebt gehaald? 

G: Ik zat op de leerschool en er werd toentertijd nog autogeen gelast. Dat gas werd zelf gefabriceerd. 

We hadden carbid; door water toe te voegen, kwam daar gasvorming van en dan een zuurstof vaste 

[bel] en daarom had je dan leidingen lopen door de fabrieken heen en dan konden de mensen 

aansluiten om te lassen. En dat was een smeltingsproces. Er zat ook een Haarlemmer, met zo'n dikke 

grote kop, die man die bromde; het was ook echt geen prettig iemand. En mensen die niet prettig 

waren, die werden vaak op de hak genomen. Ik had die slang eraf gehaald en die had ik aangesloten 

aan de waterkraan. Het was etenstijd geweest en hij wou weer gaan lassen. In plaats van dat gas 
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kwam er een waterstraal uit. Hij zag water branden eigenlijk, hahahaha. Toen werd hij bloedheet; hij 

wist niet waar hij het zoeken moest. Wij lagen natuurlijk dubbel van het lachen. 

We hadden allemaal elektriciteitsleidingen lopen. En daar hing een kantelbakje aan met water en als 

dan in de zomer iemand bij de kraan water ging drinken, dan trokken we aan het touwtje. Maar 

precies om de hoek stond iemand met een snijbrander. Die kreeg iedere keer de schuld, want ze 

dachten gelijk dat die man dat deed. Hahahaha. Maar er waren mensen bij, die gingen wel drie keer 

per dag voor schut, maar die hadden het niet in de gaten. Ze keken niet naar boven. Misschien 

flauwe grappen, maar dat maakte de lol in het werk, hè? Maar dat was een hele combinatie, dat was, 

dat gebeurde heel veel, die grappen. Ook met een man die werkte ook met autogeen. Die had zo'n 

krukje waar hij op zat, dat ook van metaal was en die stond op een plaat. Ik had de poten van dat 

krukje vastgelast op die plaat. Die man wilde verplaatsen, maar dat kon niet want dat krukje zat vast 

(hahahaha). 

Ik was later een beetje magazijnmeester. Ik bestelde op den duur al die materialen. Er werd altijd 

gebietst bij mij. Ik gaf ook veel weg. Maar het waren meestal dezelfden en op een gegeven moment 

dan ben je het zat. Er was een man, hij kwam altijd, die zegt: “Ik ga lekker witten; heb je witsel voor 

me?”. Ik zeg: “Zo’n bus?” Die waren driehonderd gulden toentertijd. Met die kalk werden de glazen 

daken wit gemaakt om de warmte tegen te houden. Zodoende had ik dat allemaal wel in voorraad. 

Maar ik had toen de emmer gevuld met zand en die emmer daar had ik dan een deksel over gelegd 

en zo'n laagje van die kalk er op gelegd. Hij ging naar huis met die emmer: "Herman, bedankt hoor”. 

Ik zeg: “Ja joh, geen dank”. Hij naar huis; z'n schoonzoon die zou helpen. Kamer ontruimd en alles 

leeggehaald en ja hoor, deksel eraf, hij wou die kwast erin duwen. Maar er zat maar zo'n laagje in, de 

rest was zand. Hahahaha. 's Maandags komt hij op het werk. Helemaal ontdaan was hij. Maar ik had 

me verslapen, wat nooit gebeurde. Dus ik was niet in het magazijn en hij pakte die emmer en gooide 

hem over m'n lessenaar heen met die troep allemaal. Toen was ik onderhand weer op m'n werk en 

hoorde het verhaal. Ik vond het wel zielig. En toen heb ik z'n emmer gepakt en toen zeg ik: "Cor, 

hier”; hij stond in de lasserij. En hij stond een eind weg. Hij zegt: “Houd ‘m maar, houd ‘m maar”. Ik 

heb hem achtergelaten en toen hoorde ik van die andere jongens dat hij op een gegeven moment 

naar die emmer toe kwam. Hij was lasser en hij had een elektrode en hij had de deksel eraf gehaald 

en ging met die elektrode kijken of het er wel in zat, hahahaha. Hij heeft 'm toch maar meegenomen, 

hahaha. 

Maar ik heb nog een verhaal. Ik gaf ook schoenen uit. Dat hield ik allemaal wel bij, want ze hadden 

werkschoenen. En dat was dan verplicht en daar moesten we wel een jaartje mee doen. Maar je hebt 

altijd mensen, die proberen te bietsen bij je. Er was ook een Turk, we hadden toen ook al Turken: 

"Herman, een paar schoenen; joh, je kan toch wel een paar schoenen missen?” Ik zeg: “Joh, dat gaat 

niet, alles staat genoteerd”. Ik zeg: “Kom maar om etenstijd. Dan ziet niemand het”. Maar ik had een 

paar ouwe werkschoenen genomen en had de neuzen er afgehaald en ik had van een handschoen, 

daar zitten vijf vingers aan, die had ik er overheen geplakt. Toen had hij schoenen met vijf vingers, 

hahahaha. Ik had ze netjes in een doos gedaan. Ik zeg: “Niks zeggen, hoor.” Ik ging naar huis om te 

eten, ik kwam terug, hij stond me al op te wachten!! Hij zag de humor daar niet van in. Witheet was 

hij. Hij heeft me zo uitgemaakt voor …… hahahahaha. 

I-1: Hoe lang hebt u daar gewerkt, van 16 jaar, tot …? 

G: Tot m'n 58ste. Ik heb er 43 jaar gewerkt. 
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I-2: En toen ging u met de VUT? 

G: Ja. 

I-1: En wat deed u na uw VUT, want toen was u nog jong? 

G: Ik ben ontzettend aan het sporten gegaan: fietsen. Ik ben met m'n maatje, dat was m’n vriend, 

naar Barcelona gefietst, de berg op gegaan, de Mont Ventoux een paar maal beklommen. Dan 

fietsten we zo uit Leiden richting Zuid-Frankrijk. Dat fietsen, daar was ik gek op. Ik had een racefiets 

hoor, dat moet ik erbij zeggen natuurlijk. Mijn zuster, die had ALS gekregen, die was daaraan 

overleden. Ze woonde in Barendrecht; ik ging door weer en wind, iedere week ging ik naar 

Barendrecht. Ging ik nog een beetje de tuin bijhouden en al die dingen. Want m'n zwager was al ook 

al overleden. Daar heb ik haar echt bij geholpen. Maar op den duur ging dat ook niet meer. Ik weet 

nog dat ze met dat vingertje, zo: “Bedankt voor je bezoek” (spreekt dit heel traag uit). 46 kilometer, 

ja, 46 kilometer, ja heen, 46 kilometer terug. Dat was maar een klein eindje vond ik, dat was niet zo 

ver. Hahaha. 

I-1: En u filmde ook en u maakte ook miniaturen? 

G: Ja, ook van koper, want mijn vader was ook een koperwerker. Ik heb hier een foto van hem, zit hij 

koper te poetsen, van zichzelf met mijn moeder, dat deed hij bij m’n zuster… 

I-1: Met een peukje in de mond… 

G: Het was altijd roken, roken, roken. 

I-1: U hebt op een gegeven ogenblik uw vrouw ontmoet en waar was dat? 

G: In de kroeg. Mijn kroeg was De Waag in de Mandemakersteeg en daar speelde het allemaal. 

Vrouwen die daar kwamen hadden slechte huwelijken of de huwelijken waren al kapot of stonden op 

springen, die kwamen daar terecht, vaak. Dat was bekend. Het was een heel goedlopende zaak. En 

zodoende zat ik daar veel en ik was ook één van de weinigen die een auto had. De kastelein, die had 

geen auto, die had mij wel vaak nodig. Die bracht ik ook overal, die ging nogal veel stappen in 

Noordwijk en dan ging ik met 'm mee dan. 

I-1: En u woonde nog thuis? 

G: Ik woonde nog thuis, en ik was gek op biljarten. Je had daar ook een biljartvereniging; dat was m'n 

lust en m'n leven. En dan had je ook nog de Leidse Biljartbal, bestaat nog wel, maar dat ligt een 

beetje op één oor. Want je hebt geen cafés meer, dat wordt steeds minder. Maar toen had je nog 

gezonde biljartverenigingen met een stuk of zeven teams die in de Leidse Biljartbond speelden en ik 

deed daar ook veel aan mee. Mijn vader kon ook goed biljarten en daar heb ik het wel een beetje van 

geleerd. Dat doe ik nu nog. Ik ga op donderdag, niet in De Waag, maar in De Spijkerbak op de 

Langebrug. Dat is één van de weinige cafés waar je nog kan biljarten. En dat doen we dan met een 

groepje. Donderdags komen we allemaal bij mekaar met een man of zes, die er nog zijn, want er 

komt in de loop der jaren nog wel eens een te overlijden en je heb geen aanvulling. Op een gegeven 

moment dan houdt het op. 

I-1: Maar even terug naar uw vrouw. 
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G: Die heb ik dan ontmoet daar en kende haar al een beetje, want haar man werkte ook bij ons, was 

ook bij mij in het magazijn en die was veel ziek. 

I-1: Maar hoe oud was ze toen? 

G: Wel een jaar of 35. Ik heb altijd gezegd: ik trouw niet voor ik veertig ben, dat klopt dan ook wel, 

dat is wel gegaan zo. Was voor mij ook wel een leuke tijd. Ging wel met meerdere vrouwen hoor. 

Maar zij was een vasthouder, ze wou me per se hebben en dat was mijn bedoeling niet, maar ja, 't is 

zo gegaan en ik heb er geen spijt van gehad. Het is altijd goed gegaan en we hebben zelden ruzie 

gehad; wel eens een klein beetje, maar dat hoort erbij. 

I-1: En hebt u zelf kinderen? 

G: Nee. Ik wou ze niet hebben, want daarna had het nog gekund, maar ik voelde me toch te oud. 

I-1: Maar die vier kinderen, dat waren wel een beetje uw kinderen? 

G: Ja, dat is allemaal goed gegaan. Ze hebben toch op den duur hun moeders kant gekozen toen ze 

ouder werden. Ze werden verwaarloosd; die man had een hekel aan werken. 

I-2: Verwaarloosd door hun vader, waar ze woonden? 

G: Hij ging ook om met een andere vrouw om, die daar in de buurt woonde. En mijn vrouw werkte en 

hij werkte dan niet, want hij was weer ziek. Hij werkte bij mij; het was altijd zo: wat zijn ogen zagen, 

dat maakten z'n handen kapot. Het was omgedraaid. Als je een fototoestel had en er zat nog een lens 

in en een sluiter, dan kreeg je 'm terug zonder; alles lag in diggels. 

Ik ging met mijn huidige vrouw op vakantie en die kocht een radio, zo’n lampenradio, en die was ook 

altijd kapot. Ik zeg tegen Ton, dat ik op vakantie ga. Hij zegt: “Die maak ik dan”. Ik zeg: “Als je die 

maakt, krijg jij van mij een krat bier”. Ik kom terug van vakantie, had hij lampen kapot geslagen met 

de andere kant van de schroevendraaier, want hij kwam er niet uit natuurlijk. Ik heb een paar van die 

tegels genomen, heb ik die radio op gezet, heb ik een voorhamer genomen en heb ik 'm zo aan 

diggels geslagen. Ik zeg: “Hier, dat is de goedkoopste weg, hahaha”. Maar dat deed die man. En ja, 

dan kwam hij op het werk en dan zei hij dat het niet goed ging en dat hij naar huis ging. Ik dacht: ik ga 

toch eens kijken door die deur heen. Hij sprong zo over een hekje heen, want hij dacht: hij ziet me 

niet. Er was niks aan de hand. 

I-2: Maar u werkte nog met hem toen u al met zijn vrouw getrouwd was? 

G: Nee, we waren nog niet getrouwd. 

I-1: Waar hebben uw vrouw en u gewoond in Leiden? 

G: We zijn begonnen in de Jan Luykenlaan, in de eerste woningen die daar betrokken werden. En dat 

was een hele mooi flat. Alleen had je geen winkels in de buurt daar; dat was wel een nadeel. Maar ik 

had wel een auto voor de deur staan. Toen begonnen ze Schouwenhove te bouwen voor je uitzicht 

en dat was minder leuk. Want we keken, zeven hoog, keken zo naar Katwijk en het was allemaal nog 

land en toen gingen ze bouwen. Mijn moeder was overleden en mijn vader zat dan in z'n uppie in de 

Meidoornstraat en ik kwam er iedere dag langs. En toen zei hij op een gegeven moment: “Je kan toch 

beter bij mij wonen, dan ben je vlak bij je werk en jij bent ook gelijk in de Rooseveltstraat”, tegen 
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mijn vrouw. Maar die wilde niet. Ik wel. Ik vond het in de Meidoornstraat altijd goed vertoeven en 

vlak bij m'n werk. Tuintje voor en achter. Maar m'n vrouw zag de bui al hangen: dan moet ik voor je 

vader gaan zorgen. Dat is dan ook gebeurd. Ik heb in m'n uppie verhuisd; ze heeft geen hand 

uitgestoken, hahaha. Uiteindelijk is ze dan toch meegegaan, maar het klopte ook. Die verhouding 

was niet goed. Bijvoorbeeld: om zeven was er sport en mijn vader was sportminnend en dan zette hij 

de televisie aan. Zij zat naar een serie te kijken, maar hij was de baas in huis. Ik was erg close met 

mijn vader op alle gebieden. Op een gegeven moment kwam mijn vader ook te overlijden, dat was 

vier jaar na mijn moeder; toen is alles weer goed gekomen. 

I-1: En toen zijn jullie hier naartoe gekomen, naar de Beethovenlaan? 

G: Toen moest ik haar haar zin geven. Want ik voelde daar niks voor, maar ja, ze had een zus die daar 

woonde en de buurvrouw waar ze mee ging zwemmen. In 2001 ben ik hier gaan wonen. 

I-2: Ik wil u nog wat vragen over uw opname in het ziekenhuis. En wat u daar allemaal beleefd heeft; 

dat vind ik wel een bijzonder verhaal. 

G: Oh, dat gaat over mijn rug, m’n hernia. Doordat ik veel sportte was mijn rug overbelast. En ik wilde 

op mijn werk mijn handjes gebruiken; daar was ik wel goed in. Ik was autogeen lasser. Ik stoer zijn: 

twee van die grote flessen op je schouder, als jongeling, wat niet goed was natuurlijk. En zodoende 

ging m'n ruggetje wel naar de Filistijnen. Alles deed ik, ook gewichtheffen. Bij het voetballen hadden 

we ook een masseur en dat was ook een gewichtheffer, Siem Stokkel, die was tien jaar achter elkaar 

kampioen geweest, zwaargewicht. Hij had geen tegenstand, want hij was een van de weinige 

zwaargewichten van Nederland; dan word je al gauw kampioen van Nederland. Hij was ook masseur 

van voetbalclub UVS. En die kwam ook bij mij thuis. Ik had die hernia opgelopen en op een gegeven 

moment was ik net de klokkenluider van de Notre Dame: ik liep in een bocht en dan liep ik weer 

voorover, en dan weer achterover en dan zijdelings, een S zo in je lichaam. Er stond zoveel spanning 

op en toen ging ik naar m'n huisarts en hij zegt: zes weken plat blijven leggen. Moest ik op zo'n plank 

liggen met gaten erin en dat zes weken. Toen was het helemaal over. Dat zou tegenwoordig niet 

meer gebeuren, maar toen wel. Ik kwam op het Academisch Ziekenhuis (dat toen nog zo heette), 

maar daar ben ik ook niet met volle egards ontvangen, want die dokters waren niet aardig. Moest ik 

mijn schoenen uitdoen om in bed te gaan liggen, maar dat ging niet. Toen moesten ze me verder ook 

uitkleden. Dan werd je gewoon niet goed behandeld en dat ging door nadat ze je onderzocht 

hadden. “Kleed je maar aan”. Kon ik mijn schoenen niet aandoen, kon ik mijn veters niet vastmaken, 

ik kon niet van die tafel af komen. Ze moesten me eraf dragen en die lui konden dat zich volgens mij 

niet indenken. Daarna naar het Elisabethziekenhuis op de Hooigracht. Katholiek ziekenhuis, met 

nonnen nog toentertijd. Daar lag ik naast een man, die lag er 25 jaar, want hij heeft z'n jubileum 

gevierd, hahaha, en het was een koeiendrijver. Hij woonde in Zoeterwoude; hij dreef al die koeien 

door de straten heen naar de markt. Hij kende mijn zuster ook omdat ze kortstondig bij een slagerij 

op de Herenstraat heeft gewerkt en daar kwam hij ook. Die man was helemaal versteend, helemaal 

verwrongen. En 's morgens dan, ik kon amper mezelf bewegen, maar probeerde uit bed te komen en 

dan had hij het Leidsch Dagblad, die moest ik voor hem vasthouden. Dat werd voor mij ook te 

vermoeiend en ja, hij zei: “Houd die krant nou goed, anders kom ik mijn nest uit en sla ik je in 

mekaar”. 

Maar die man had zoveel ervaringen opgedaan. Hij zei: “Hier kom jij niet van af”. Maar toen zijn twee 

dokters gehaald uit de Ursulakliniek, Wassenaar, dokter Aanraats [Haanraadts?] en dokter Visser, 
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want die namen vergeet je niet en die hebben me onderzocht en die zeiden dat ze me opnamen in 

de Ursula. 

I-1: Dat was toch een psychiatrisch ziekenhuis toch? 

G: Ja. 

I-1: Maar daar werden ook operaties gedaan? 

G: Het was allemaal nog in de kinderschoenen. En die lui waren heel bekend, die kwamen op de 

televisie. Dat heb ik nog gezien: dokter Aanraats en dokter Visser. Die hadden dan zo'n praatje over 

neurologie. Daar ben ik onder het mes gegaan. 

I-1: Hoe lang heeft dat allemaal bij elkaar geduurd? 

G: Daar heb ik drie weken wel in het ziekenhuis gelegen. Maar in totaal met die andere 

ziekenhuizen? Ik denk wel bij mekaar wel enkele maanden. 

I-1: Maar nu bent u nog heel vief. 


