AEN MIINEN VRIEND J. BELLAMY
Schoon kunde, waer vernuft en geest
Uw bijziin wenschlijk maeken:

De uitoeffnende Trouw is 't meest,

Waer naer & mijn hart voel haeken.
Voldoe mijn" wensch! De Vriendschap's koort
Mag nimmer bij ons breeken!

Uit haer kome onze vrengde voort,

En bloeye in vrije streeken!

C.P. Chastelein
Symb: Pro Patria, Libertate et anicis .

" Aleida Nijland, J., Leven en werken van Jacobus Bellamy (1757-1786), bijlage XV, p. XXXIIL



