Kindertijd in de Lage Mors: oud-bewoners van de Van Baerlestraat (wijkblad Morsetekens mrt 2016)

De redactie van Morsetekens correspondeerde met twee oudbewoners van de Van Baerlestraat in de Lage Mors: Frank van
Vliet (geboren in 1944; woont nu Leiderdorp) woonde sinds 1948 op nummer twee, hoek Vondellaan, Marian van Diemen
(geboren in 1943; nu Marian van der Geest-van Diemen; woont nu in Heemskerk) woonde tot 1968 op nummer 12. Ze hebben
vooral herinneringen aan de middenstand. Hieronder wat zij zoal te melden hadden. De redactie mocht de gegevens over de
winkels aanvullen.

Marian: We speelden altijd buiten. Daarom kenden we alle winkels, alle straten en alle brandgangetjes in de buurt. De melkboer
op de hoek van de Brederostraat en de Tesselschadestraat, Melkinrichting De Morsch, heette Oskam. Hij had nog een echte
ijskast, waarvoor grote staven ijs werden gebracht met een vrachtwagen. Wij hoopten op afgebroken stukken ijs om op te
likken. De andere melkboer heette Olderiks, die zat in de Coornhertstraat, op de hoek met de Gerard Brandtstraat. En in de
Tesselschadestraat, op nummer 8, hoek Roemer Visscherstraat, was er nog melkboer Van Egmond, later De Vogel. De
Stikkelorums waren broers, de ene was slager op de hoek van de Jacob Catslaan en Tesselschadestraat; later werd dat de afhaal-
Chinees, nu is het yogastudio De Lindewei; de andere Stikkelorum was kruidenier, op de hoek van de Tesselschadestraat en

de Roemer Visscherstraat; dit was de latere 4 = 6-supermarkt.

De manufacturenwinkel op de hoek van de Vondellaan en de Lage Morsweg was van de familie Van Galen en heette Het
Kruithuis. Rita Spadon werkte bij Van Galen in de winkel. De familie Spadon was Italiaans. Zij hadden een terrazzo/granietbedrijf
aan de Oude Varkenmarkt. Hun dochter Loris was even oud als ik, wij speelden veel met elkaar; ze woonden boven ons op 12 A.
Bij schoenmaker Lepelaar op de hoek Van Baerlestraat en de Tesselschadestraat, kon je altijd mooi naar binnen kijken als hij aan
het werk was met grote lappen leer voor de schoenzolen. Er hingen poetsborstels aan de wand. Het rook er zo lekker.... Bij

mooi weer had hij de ramen open en waren er altijd wel mannetjes met hem een praatje aan het maken.

Frank: Ik ging met Ineke Kolderman naar de Zondagschool. Je had ook de christelijke Tijmstra-school aan de Hoge Morsweg.
Maar omdat wij uit de binnenstad kwamen, ging ik naar de kleuterschool op de hoek van het Rapenburg en de Doezastraat, de
Haanstra-kleuterschool, en naar de Lagere School op de Langebrug. Eerst lopend, later met de step.

Aan de Lage Morsweg tegenover de Tesselschadestraat was een Kruithuis, dat zijn naam gaf aan een kledingwinkel op de Lage
Morsweg. En tegenover dat Kruithuis was een fietsenwinkel. Op de hoek van de Lage Morsweg en de Vondellaan was een
vrachtwagenbedrijf van Van Noort. Langs de spoorlijn liep het Zwarte Pad.

De Vondellaan hield op bij de Jacob Catslaan. Toen ik 12 was, werd de Maranathakerk gebouwd, een paar jaar geleden
afgebroken, nu Torteltuin met een groot hek eromheen. Langs het spoor aan de kant van de Lage Morsweg had je ook een
straatje met huisjes, de later bij de ophoging van het spoor en de bouw van het viaduct afgebroken Hertzogstraat. Aan het eind
van de Jacob Catslaan op de hoek van de Gerard Brandtstraat had je nog de groenteboer Mechelse. En op de hoek van de
Tesselschadestraat en de Brederostraat de sigarenwinkel van Van der Spree, nu de snackbar van Bram. De enige die is gebleven,
is bakker Raaphorst. Midden op de Van Baerlestraat woonde in een bovenhuis een mevrouw die alles wist door te vertellen. Die
noemde ik altijd het Nieuwsblad.
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