
 1 

Transcriptie van een interview gehouden met mevrouw Greet Menijn op 18 oktober 2021. 

 

Inhoudsopgave: 

 

Blz. 1.   Kindertijd, opgroeien in De Kooi. 

 

Blz.  7.  Beroepen ouders. 

 

Blz.  9.  Schooltijd, de lagere school. 

 

Blz. 10. Oorlog, illegaliteit, voedselvoorziening, bevrijding. 

 

Blz. 13. Naar Zwitserland. 
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Blz. 18. Trouwen, wonen, de komst van kinderen. 
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Interview met mevrouw Greet Menijn op 18 oktober 2021 

 

 

l-1: In welke plaats bent u geboren en op welke datum? 

G: Ik ben van 13 mei 1937 en ik ben in Leiden geboren. Ik ben echt een Leidenaar. 

l-1: In welke wijk woonden uw ouders en in welke straat? 
G: Wij komen uit De Kooi en wij woonden in de Parkstraat. Het huis is er niet meer, want er is 

helemaal gerenoveerd daar, maar wij hebben altijd als kind dus, als jong volwassene, in de Parkstraat 

gewoond. 

l-1: En is dat in, want de Parkstraat heeft twee delen: een eerste deel wat tegenover het Kooipark ligt 

en een deel wat verderop. 

G: Nee, het verderop-deel. 

l-1: Dus niet tegenover het park? 

G: Nee, wat nu ja, is dat ook een gedeelte van de Merenwijk? Nee, dat hoort nog steeds bij De Kooi. 

Ook dat grote Kooiplein, dat winkelcentrum en dergelijke. Daar aan die kant. 

l-1: Het hoeveelste kind bent u van uw ouders? 

G: Ik ben het eerste kind en heb nog twee zussen. 

l-1: U heeft nog twee zussen onder u? 

G: Ja, een tweeling. 

l-1: Een tweeling, zo! Waren uw ouders lid van een kerk? 

G: Nee, nee, ze waren niet lid van een kerk, wij zijn ook niet gedoopt en ik heb wel eens gevraagd 

aan mijn moeder of vader, dat weet ik niet meer, waarom dat niet gebeurd is, want in de Driftstraat had 

je een kerk, en toen zei ik denk mijn moeder, zei van: “Als je strakjes oud genoeg bent, dan moet je 

zelf kiezen waar je bij wil zijn”. 

l-1: Dus geen van beide ouders waren gelovig? 

G: Nee, maar alle twee mijn ouders zijn wel gedoopt. 

l-1: En protestants of katholiek? 

G: Nee, protestants. 

l-1: En Nederlands-hervormd of gereformeerd, weet u dat nog? 

G: Nederlands-hervormd. 

l-1: Waren uw ouders lid van een politieke partij? 

G: Dat weet ik niet; ik weet niet echt of ze echt lid waren van een politieke partij, maar ik weet wel dat 

in De Kooi, en nou ga ik een heel stuk verder dus in de Tweede Wereldoorlog die we gehad hebben, 

dat er heel veel mensen die in de ondergrondse bezig waren, dat ging neigen naar de Communistische 

Partij. 

l-1: Dus dat was zo’n beetje de politieke kleur in dat deel van de wijk. 

G: Ja. De Kooi is echt een rooie wijk. 

l-1: Maar uw ouders waren niet lid van een van de oud PvdA of de Communistische Partij? 

G: Nee, dat niet. 

l-1: Als u aan de wijk terugdenkt, waar u gewoond hebt, De Kooi, kunt u iets over die wijk vertellen? 

G: Het was een ja, als je dat achteraf allemaal beziet, een beetje een hele sociale wijk; wij hebben echt 

een fantastische jeugd gehad in De Kooi, onder andere ook omdat dat grote zwembad De Zijl iets  

verderop staat, en daar hebben wij een heel groot gedeelte van het kind zijn, van het volwassen gaan 

worden, hebben wij in het water doorgebracht, zeg ik dan maar even. Mijn moeder zwom ook. Ze 

hadden in de straat hadden ze zo’n beetje wat vrouwen die ’s middags dan wat anders wilden doen, 

dan liep men zo, ik weet wel dat mijn moeder dan om een uur of half twee op pad ging met haar tas 

met haar badpak en dergelijke en dan kwam ze langs dit adres, dan ging een mevrouw mee, dan ging 

ze naar dit adres en dan liep een mevrouw mee, dat was om de hoek en daar woonden een paar dames 

Boehlee en die had daar zo’n melkwinkel [P. Boehlee, Timorstraat 26, handel in melk, boter en kaas], 

die ging ook mee, en dan wandelden ze al kletsend natuurlijk naar het zwembad De Zijl. Om vier uur 

ging de lagere school uit en mijn moeder had de badpakken voor ons had ze bij zich en dan renden wij 

naar dat zwembad en dan gingen die dames die niet met dat jonge spul wilden zwemmen natuurlijk, 

die gingen dan weer naar huis. Ik heb een fantastische jeugd gehad mede ik denk wel tachtig procent, 
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nee, niet tachtig procent, laat ik zeggen zestig procent, afhankelijk van het grote, het grote, het grote 

plezier wat we in De Zijl hebben gehad. 

l-1: Daar heeft u dus hele goeie herinneringen aan. 

G: Hele goeie herinneringen. 

l-1: Is dat een binnenzwembad of buitenzwembad? 

G: Nee, het is echt een buitenbad en het was nog gescheiden in een damesafdeling en een 

herenafdeling, dus de dames en de meisjes gingen die kant en de jongens en de heren gingen de andere 

kant en dan was het alleen op de zondagochtend, dan was het alleen voor leden, dan was het van tien 

tot twaalf of iets dergelijks en dan was het gemengd. 

l-1: Alleen op de zondagochtend? 

G: Alleen op de zondagochtend en dan kregen die jongens en meisjes, meiden die iets deden in het  

water, dus ik waterpolode, dus wij kregen waterpolotraining, maar een zus kon vreselijk goed 

zwemmen, Adrie, vooral borstcrawl was dat, dus die met nog anderen werden daar in getraind, en mijn 

andere zus – toevallig was ik van de week bij haar en zij gaf mij een fotootje - die werd  

getraind in het schoonspringen. [Laat foto zien]. 

l-1: O ja zeg, ja, wat een leuke foto. Daar moeten we het straks nog weer eventjes over hebben, dat is  

een prachtige foto. 

G: Dat is mijn andere zus. En tot een paar jaar geleden hebben we nog, waren er een x-aantal mensen 

die een reünie verzorgden; we hebben nog een reünie gehad en dan weer in zwemvereniging De Zijl. 

Die heeft een eigen clubhuis en dat was dan weer in dat clubhuis. Maar ja, er gaan natuurlijk steeds 

meer mensen overlijden en krijgen andere ongemakken, dus dat is een beetje op de heel erg lange baan 

geschoven. Maar dat hebben we ook verschillende keren gedaan. Ja, leuk. 

l-1: Wat voor voorzieningen waren er nog meer in de wijk? 

G: Voorzieningen naar aanleiding waarvan? 

l-1: Voorzieningen, dan bedoel ik heb bijvoorbeeld begrepen dat er een badhuis was? 

G: O ja, er was een badhuis in de Medusastraat. Ja, er was een badhuis in de Medusatraat en ik geloof,  

ik weet het niet zeker hoor, en ik geloof ook niet eens elke week, maar ik denk toch wel, dat is maar 

een periode geweest dat we daar één keer in de veertien dagen naar dat badhuis gingen. Wij gingen 

dan op de zaterdag, ik weet niet precies waarom op de zaterdag, ja, met je moeder ging je dan, en dan 

stond je, een van mijn zussen zullen wel mee geweest zijn, dat weet ik niet, en dan stond je met z’n 

drieën onder de douche, ja, en dan hoorde je de mannen hele opera’s zingen, weet je wel; dat was 

altijd. Goh ja, het badhuis ja, in de Medusastraat, hoek van de Medusastraat. 

l-1: Dan weet u in ieder geval een periode…. 

G: Ja, en je had een soort buurthuis, clubhuis zouden ze nu zeggen, van De Mirt op de Lage Rijndijk 

[nr. 64, geopend 8 april 1950], en daar kon je knutselen. Als ze het hier thuis zat waren, dan zeiden ze: 

“Ga eens kijken”, vooral tegen Kerst natuurlijk, “ga eens kijken wat ze in De Mirt aan het doen zijn”. 

En dan gingen wij naar de Lage Rijndijk en daar prutste je en frutste je, ik weet niet al van die dingen 

die je dan doet als in een clubhuis. 

l-1: Dan hadden ze thuis even rust? 

G: Ik denk dat het dat, dat het ja. 

l-1: Waren er winkels in De Kooi in uw tijd toen u er woonde? 

G: Er waren best veel winkels in De Kooi in de, hoe heet die straat precies, de Sieboldstraat had je een 

manufacturenzaak van Ginjaar [nr. 40, A. Ginjaar] die verkocht knopen, elastiek en de hele ratteplan, 

en dan had je een hele goeie slager De Roode [D. de Roode, Sieboldstraat 14] en dan had je op de 

hoek van de Lage Rijndijk had je een banketbakker en aan de andere kant had je een groentewinkel en 

ik weet niet meer hoe die heette, maar de kleinkinderen en achterkleinkinderen staan nog steeds op de 

markt, ook in Leiderdorp, met zo’n grote groentestal. 

l-1: Dus er waren verschillende winkels. 

G: Dat was echt dichtbij. In de Driftstraat, je had ook de Driftstraat, daar zat ook een kapper, o, maar 

dat je daar ook de Parkstraat, maar daar in het eerste stuk had je op hoek had je een kruidenierswinkel 

van de coöperatie ‘Vooruit’ had je daar, daar is nog een van mijn zussen is daar nog een tijdje 

winkeljuffrouw geweest. [Parkstraat 41 (en Driftstraat 34), filialen van Coöperatie Vooruit U.A.] 

l-1: O, een van uw zussen heeft daar gewerkt? 

G: Ja, en daar op de andere hoek had je een kapper zitten van Muusse, het komt…. 

l-1: Het komt allemaal weer boven? 
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G: Ja, Muusse de kapper, en ik las van de week een stuk ergens over een politieman De Zwart, 

en ik heb het een beetje opgezocht, en ik denk met een kleinzoon van hem heb ik op de lagere school 

gezeten: Guus de Zwart. [politieagent J. Zwart ging per 1-9-1950 met vervroegd pensioen] 

l-1: Ja, dat stond, dat was een artikel in het Leidsch Dagblad. 

G: Ja, die agenten van vroeger, allemaal met van die pofbroeken…… heb ik dat nog eens. 

l-1: Een soort dagboek van hem was gevonden hé, van zijn zoon. 

G: Ja, ik weet ook waar die woonde: je had het monument van de gevallenen vanuit de Tweede 

Wereldoorlog en daar tegenover woonde De Zwart, familie De Zwart. Die politieagent die reed op de 

fiets; een grote man met een snor, weet je, daar had je ontzag voor hoor; dan hoefde je niks meer uit te 

halen. Ja, dat weet ik nog wel. 

l-1: En je had in de wijk natuurlijk het Kooipark. Speelden jullie daar ook? 

G: Spelen echt geloof ik niet, tenminste dat kan ik me niet herinneren; dat was natuurlijk geen 

speeltuin daar. Je had de speeltuin Oosterkwartier, ergens bij de Formosastraat achter de Driftstraat, 

maar in het Kooipark kan ik me niet herinneren dat we daar speelden; daar liep je doorheen als je naar 

de stad ging, maar niet dat we daar speelden. 

l-1: U maakte geen gebruik van het park; uw ouders ook niet, want het is met allemaal paden 

aangelegd en perken en bomen. 

G: Ja, nu allemaal, maar vroeger had je gewoon een pad vanuit dat andere gedeelte van de Parkstraat 

dus en daar liep je een beetje slingerend en dan kwam je op de – ik weet niet hoe die straat nu heet -

dan kwam je daar uit op de hoek van de Ringkade, dus het was gewoon een beetje schuin afsnijden als 

je naar de stad ging of zo. 

l-1: Ik ben nog recent door het park gelopen maar ik vind het heel leuk aangelegd; het is gerenoveerd. 

Het is een gemeentelijk monument geworden, ja, maar ik vind het erg leuk. 

G: Het is erg mooi, ja; ik ben er ook wel doorheen gegaan. Maar daar speelden we niet. Daar, nou 

gaan we heel veel verder nu in de jaren, beetje in de vriendjestijd, in de tijd dat je vriendjes kreeg en 

dan werd je naar huis gebracht door zo’n jongen en dan ging je door het Kooipark, het was altijd 

donker in het Kooipark, dus ja, daar zoende je bij wijze van spreken. 

l-1: U speelde als kind buiten met andere kinderen en wat voor spelletjes deden jullie dan? 

G: Nou, wat deed je dan, wat waren de spelletjes. Knikkeren, tikkertje, het was een brede straat, als 

kind zijnde was het een brede straat en je had spelletjes dat je elkaar zo gearmd vasthield, dan had je 

hier een rij en hier een rij en dan Chermia Chermia Chermia die zit, dan was het steeds verder naar 

elkaar. Dan was er een punt afgesproken welke rij dan daar eerste bij dat punt was, dat liep dan met 

een noodvaart ineens naar voren en dan botste je tegen de anderen aan. Dat was een heel favoriet 

spelletje. Landjepik had je ook, weet die vierkanten maken met landjes zo erop, maar waar je dan net 

in kon stappen of iets dergelijks, dat je niet op de grens stond. Er werd heel veel verstoppertje gespeeld 

van achter in die straten en tuintjes en zo. Nee, het was echt eh ja. 

l-1: Was De Kooi een leuke wijk voor kinderen? 

G: Ik denk dat het een leuke wijk is geweest voor kinderen. 

l-1: Hoe was het contact tussen de mensen, hadden de mensen onderling contact met elkaar in de 

straten? 

G: Ja, bij mij in die straat wel. Het was wat minder misschien als je helemaal aan het end van de straat 

kwam; wij woonden echt in het midden, dus je had rechts en links waar je dan mee om kon gaan. Er 

waren natuurlijk ook waar kinderen woonden die van jouw leeftijd zijn, nou, dat was aan de overkant 

waar jongens en meisjes van mijn leeftijd, we gingen vaak ook allemaal naar dezelfde lagere school in 

de Driftstraat. 

l-1: Waren er ook buurtfeesten in uw kindertijd? 

G: Ik kan me een keer een buurtfeest herinneren, maar dat was na de oorlog. Na de oorlog was er, naar 

aanleiding waarvan weet ik niet, ik denk om de bevrijding te vieren, en toen is er een heel groot 

buurtfeest geweest en toen kwamen er – ik heb me wel eens afgevraagd waar dat allemaal vandaan 

kwam - toen kwamen er opeens allemaal vlaggen tevoorschijn en waren er lapjes waar ze, nou ja, dan 

had je die slingers, weet je wel, die van de ene kant van de straat naar de andere kant werden 

opgehangen. En er waren mannen in de straat die muziek maakten en ik weet wel dat ik een step had 

toen, die werd dan versierd helemaal met bloemetjes of ik weet niet waar allemaal mee. Dat is een 

buurtfeest dat ik me kan herinneren, dan liepen we zo door de straten van De Kooi. Maar ik weet 
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eigenlijk alleen maar dat we door de straten van De Kooi liepen in het blok waar wij woonden, dus 

niet in de andere Parkstraat die daar zat. Dat had misschien zelf iets, dat weet ik niet. 

l-2: Werd er ook aan 1-mei-viering gedaan? 

G: Er werd geloof ik niet aan 1-mei-viering gedaan in de straten, maar wel in het Volkshuis. Ik geloof 

dat we allemaal naar het Volkshuis gingen. En dan was er een 1-mei-viering en dat was op de 

Zoeterwoudsesingel op dat veld waar later ook korfbalvelden, ik weet niet of dat nog is, en daar 

hadden ze een soort paal, een meiboom, met allemaal linten eraan en er waren van te voren waren we 

al in het in het Volkshuis - dat zal m’n moeder wel gedaan hebben - dat we in het Volkshuis waren en 

dat je dan zo om die meiboom liep met die linten en dat vlocht zo in elkaar. Dat weet ik nog, maar ik 

weet maar van één keer; ik weet niet of dat elk jaar gebeurde. Dat weet ik niet. Maar mijn moeder die, 

ja, niet alleen mijn moeder, ik denk alle moeders wel een beetje in dat gedeelte van de straat, die 

waren gecharmeerd van het Volkshuis. 

I-1: U bedoelt het Volkshuis op de Apothekersdijk? 

G: Ja, ik zou niet weten wat er nu in zit; het zal wel een of andere culturele organisatie van via de 

bibliotheek zijn of zo, ik weet het niet, maar wij zijn, met tussenpozen wel hoor, zelfs toen ik 

volwassen was ben ik nog in het Volkshuis, heb ik nog computerles daar in gehad en ik ben op het 

zangkoortje geweest. Ja, we deden veel in het Volkshuis. 

l-1: Ook dingen als knutselen, spelletjes en zo? 

G: Ja, dat heb ik me later ook wel eens afgevraagd: wat deden we dan eigenlijk in het Volkshuis en 

weet je dat ik dat niet echt meer weet, maar het zal wel, men hield vroeger erg van knutselen. 

Knutselen en prutselen zeg ik altijd, ik ben niet zo’n knutsel-prutselmens, maar dat zal het wel geweest 

zijn. 

l-1: Nog even terug naar de buurt: zat men op zomeravonden bijvoorbeeld ook voor de voordeur met 

z’n allen? 

G: O ja, ja ja. En na de oorlog heb je natuurlijk een periode van grote armoe gehad en werkloosheid 

en dergelijke en er waren een x-aantal vrouwen die bonen afhaalden voor de conservenfabriek van 

Van Nieuwenhuizen, en dat werd dan op de een of andere manier gebracht en dan gingen ze ’s 

middags, ik weet het niet, dan zaten ze met z’n allen voor de deur of waar dan ook, en dan zaten ze, en 

ze hielpen elkaar ook, en dan gingen er twee zitten en voordat je iets kon zeggen zaten er al vijf en dan 

werd me wat gekletst hoor. Ja, net wat ik zei, het was een sociale buurt. 

l-1: En was het een arbeidersbuurt? 

G: Ja, dat was echt een arbeidersbuurt. 

l-1: En die woningen die zijn ook gebouwd hé voor de arbeiders? 

G. Ja. 

l-1: En het heeft ook een bijzondere architectuur. 

G: Ja, van Jesse. 

l-1: Het is nu ook recentelijk nu weer opgeknapt in de Parkstraat. 

G: Ja, het is schitterend geworden daar, heel mooi, sjonge jonge, nou. 

l-1: Die huizen als je daar naar kijkt, was dat nou klein van binnen achter de voordeur? 

G: Ja, je bent als kind is het natuurlijk hoe liggen die verhoudingen dan, wij woonden op een 

bovenhuis daar was echt ja de huiskamer met een grote tafel, in een eettafel in, en dan had je natuurlijk 

de kachel met twee van die gemakkelijke stoelen, ja, het is zo geijkt als maar zijn kan, en een dressoir 

natuurlijk, en de kachel met zo’n lap die daarboven hing, weet je wel? En daarnaast was een 

ouderslaapkamer, daar stond een groot tweepersoonsbed in, dus dat was ook best wel van formaat, 

met van die schuiframen in. 

l-1: Op de begane grond dus de slaapkamer? 

G: Nee, we woonden… 

l-1: O ja, natuurlijk, op een bovenhuis. 

G: Maar dat was dus naast die huiskamer. Als je de trap op was, dan kwam er best wel een gang, en 

aan de andere kant was het toilet en de keuken en dat was ook een royale keuken want daar was een 

tafel in en daar was een bank achter gemaakt, want we aten in de keuken, en daar was een bank achter 

gemaakt; daar stonden dan een paar stoelen omheen. Daar tegenover was het aanrecht, gewoon een 

granieten aanrecht nog natuurlijk zoals je dat vroeger had, en dan was er nog een trap naar boven en 

daar had je een royale zolder met twee slaapkamers. 

l-1: En een badkamer, was dat er? 
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G: Nee. 

l-1: Ook geen aanzet voor gegeven in de bouw voor een badkamer? 

G: Nee, nee. Het was de traditionele teil hoor, als je op die Leidse site zit, word je doodgegooid. 

l-1: Het was de teil, de teil in bad. 

G: Ja, wij gingen ook zaterdagsavonds in de teil. 

l-1: Maar als ik het zo hoor had het huis toch behoorlijk wat ruimte. 

G: Ja, het was een royale zolder daarboven ook, want wij hebben altijd inwoning gehad van of een 

broer of een zus van mijn moeder die dan, ja, vroeger kwam je in de kost, die dus in de kost, want het 

was een, dat ging niet goed met een stiefmoeder, die er was dus van mijn moeders kant, dus als er een 

van de jongens of een van de meiden volwassen was of nou ja, laat ik zeggen een jaar of zestien 

zeventien, gingen ze uit huis en dan kwamen ze bij ons wonen. [moeder Jeannette de Koekkoek, geb. 

Hillegom 5-5-1911, gehuwd 28-10-1936 te Leiden met Gerardus Menijn, broodbakker, was een 

dochter van Johannes Cornelis de Koekkoek, machinist te Warmond, en Margaretha Kool. Die 

overleed op 9-6-1920 te Leiden, waarna hij op 20-12-1922 te Warmond hertrouwde met Adriana 

Johanna van Ruitenburg; de kinderen uit dat tweede huwelijk zochten dus onderdak bij hun halfzus] 

l-1: Ja, en daar kreeg uw moeder dan wat kostgeld voor? 

G: Ik denk het, ik denk het. Daar hebben we nooit over gepraat, maar ik denk het wel. En het was 

meestal als er iemand kwam, dat is een paar keer een oom geweest, echt een broer van mijn moeder, 

maar die werkte dan buiten Leiden, waren ergens anders in de kost, en dan kwamen ze in de 

weekenden kwamen ze naar ons toe. 

l-1: Wat deed uw vader voor zijn beroep? 

G: Mijn vader die is van zijn beroep is ie, was die kok, banketbakker-kok en na de oorlog en – dat 

weet ik niet zo goed - na de oorlog, ik weet ook niet hoeveel jaren daar tussen heeft gezeten, is die 

beroepsmilitair geworden en toen heeft hij, in de koksschool in Leiden werkte die, hij was dus, hij 

moest adspirant-koks daar leren hoe ze voor grote, ja hoe heet dat, grote groepen moesten koken, dus 

die gingen dan naar een andere kazerne en dan hadden ze, dan was daar de opleiding voor en ja, daar 

stond hij aan het hoofd hier op de Morspoortkazerne. 

l-1: En voor dat hij dat ging doen, voordat hij beroepsmilitair werd, waar werkte hij toen als kok? 

G: Ik heb geen idee, ik weet het niet meer, ik weet het echt niet. Het is natuurlijk na de oorlog een hele 

slechte tijd geweest, heel veel armoe en heel veel werkloosheid, ja, zoals misschien wel, ja ik zeg niet 

nu ook, maar als je daar een paar weken kon werken en daar een paar weken kon werken, maar dat 

weet ik niet. 

l-1: Heeft uw moeder ook gewerkt? 

G: Mijn moeder is als meisje van ik dacht vijftien (kan ook zestien geweest zijn), maar als meisje van 

vijftien is ze ook uit dat gezin gegaan. Haar vader is weduwnaar geworden bij de geboorte van het 

vijfde, maar kan ook zesde kind geweest zijn, dus die man bleef als jonge man bleef die met zes 

kinderen achter en hij leerde toen een vrouw kennen en die had twee, sommigen zeggen drie, maar dat 

weet ik niet, kinderen, dus dat was zo al een huis vol en ze kregen samen ook nog een keer drie 

kinderen, dus die broers, nu begrijpt u ook die broers en zussen die waren dat gauw zat, dus er was er 

eentje die al gesetteld was, was mijn moeder met een eigen huis, dus dan kwamen ze daar wonen. 

l-1: Uw moeder ging op vijftienjarige leeftijd het huis uit; wat ging ze toen doen? 

G: Die kwam in dienst bij een professor, professor Van Oerle [??] op de Rhijngeesterstraatweg. De 

villa staat er nog. Daar kwam ze eerst als hulpje, als dienstmeisje, hoe heet zoiets, maar mijn moeder 

heeft daar heel goed leren koken, en toen ze dus daar wegging, ze moest trouwen van mij en na - ik 

ben van zevenendertig; veertig, de oorlog en dat is dus een heel andere tijd - maar als we dan iets 

verder gaan kan ik dus eigenlijk zoals je nu zou zeggen dat je een cateringbedrijf hebt. Mijn moeder 

kookte voor welgestelden. Mijn moeder kookte voor professoren, voor rechters. Hoe dat daar gekomen 

is, weet ik niet; ik zeg wel eens tegen mijn kinderen en tegen mijn kleinkinderen: “Alles wat je wil 

weten moet je vragen”, want wij hebben dat vroeger niet gedaan, maar ik had het zo graag willen 

weten. En mijn moeder nou ja kreeg ze ergens ik zeg maar een opdracht, hoe weet ik ook niet, 

misschien dat ze aan de deur kwamen of een briefje in de bus deden. Ik kan me ook niet herinneren 

wanneer we telefoon kregen; dat weet ik niet meer. Ik heb het gisteren, nee zaterdag, tegen mijn 

kleinzoon zitten vertellen, en mag ik namen noemen? 

Had je, ik zeg maar eentje, had je op de Witte Singel had je professor Van Asbeck wonen [prof. mr. 

F.M. baron van Asbeck, Witte Singel 31]. En professor Van Asbeck was een rechter in het 
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Vredespaleis in Den Haag. Die was van het Internationaal Gerechtshof. En zijn vrouw was ook iets 

hoogs, maar dat weet ik niet meer. Hij gaf bijles in juridisch recht aan Beatrix. Beatrix studeerde, ik zit 

wat verder in het verhaal, maar dat weet ik dus nog. En Beatrix die kwam daar, die bleef daar eten. 

Daar moest natuurlijk iets bijzonders voor gekookt worden. Ik heb net een stukje hier gelezen, want ik 

ben erg van de papiertjes en zo hoor, dat Beatrix toen ze koningin werd, toen wilde ze aangesproken 

worden met majesteit. Dat heb ik uitgeknipt, want ik ben erg van de knipsels en zo allemaal. Dus mijn 

moeder moest, mijn moeder had dat aangenomen, die ging daar voor koken en dan moest dat daar 

naartoe gebracht worden, hoe weet ik niet, maar het zal wel met de fiets gebeurd zijn. 

l-2: Kookte ze niet daar gewoon aan huis? 

G: Mijn moeder kookte bij ons thuis. 

l-2: Bij jullie thuis? 

G: Bij ons thuis, ja. En dan wilden ze bijvoorbeeld, daar wilden ze kalfsvlees en dan ging ze naar De 

Roode [slager], die wist dat al een beetje natuurlijk en dan moest ze mooie kalfslappen hebben; ik 

weet nog wel eens of dan kwamen we thuis en dan keek je op die aanrecht, want dan wilden ze ook 

tong, rundertong, nou, dat moest dan van te voren besteld worden en dan, ik denk dat het gebracht 

werd, rundertong. Ja, ik moet er niet aan denken hoor, maar dat moet bijvoorbeeld en dag en nacht in 

zout water staan. Dus dan kwam je in die keuken en dan had ze twee van die glazen schalen staan en 

zulk soort dingen; dat onthoud je. 

l-1: Maar ze heeft dus voor Beatrix en de professor gekookt? 

G: Ja. Nou, dan moest ze op die en die dag moest het dus om ik zeg maar zes uur moest het daar zijn. 

En toen had mijn moeder gezegd van: “Nou, dan komt een van mijn dochters even mee, want het is 

een beetje veel”, een beetje veel pannetjes, weet je wel, het zal wel op de fiets geweest zijn allemaal en 

toen zei mevrouw, en dat weet ik nog hoor dat ze dat zei, toen zei mevrouw Van Asbeck tegen mijn 

moeder: “O, gaat een van uw dochters mee, goh, kan die dan niet helpen even met het opdienen?” 

“Nou”, zei mijn moeder, “dat zal ik even vragen, ik zou eigenlijk niet weten waarom niet.” Dus ze zei 

tegen mijn zuster: “Ga jij het brengen bij Van Asbeck en kun je dan laten zien hoe het allemaal moet, 

kun je het dan opdienen?” Mevrouw Van Asbeck had gezegd: “Nou, dan moet ze wel een wit schortje 

en een wit mutsje op”. Toen zei mijn zus: “Ik ga niet mee; je denkt toch niet dat ik daar een beetje”, en 

dat is het verhaal van de familie, weet je wel? En Adrie die is meegegaan en heeft de potten en pannen 

daar neergezet en die is naar huis gegaan. Nee, die heeft dat niet gedaan. Dat wordt wel in de familie 

verteld. 

l-1: Hoe zou u zeggen dat u bent opgevoed door uw ouders, in wat voor stijl? 

G. Mijn moeder was al van de feministische kant. 

l-1: Dat is biezonder voor die tijd. 

G: Ja, die was al lid van, heette dat de Rutgersstichting, die was lid van de Rutgersstichting. Die wilde 

ook geen, die vond drie kinderen genoeg; die wilde geen kinderen meer, dat weet ik wel. Zij heeft het 

niet makkelijk gehad, maar ze heeft wel gezegd: “Zorg dat je voor jezelf kunt zorgen”. Dat was 

makkelijk gezegd natuurlijk in die tijd, want je moet het natuurlijk wel naar die tijd schuiven, maar 

mijn moeder nú, zou je dus zeggen, of een paar jaar geleden zou je zeggen, nee hoor, dat was echt zo 

een ‘baas-in-eigen-buik-vrouw’. En dat heb ik van haar gekregen. 

l-1: Dus niet zo: je gaat naar school en dan doe je eigenlijk niks aan je opleiding; je gaat toch wel 

trouwen? 

G: Nee, ik kan me niet herinneren dat ze dat ooit eens gezegd heeft. 

l-1: Je moest door je opleiding en zo zorgen dat je jezelf kon bedruipen? 

G: Ja. 

l-1: Heeft u uw grootouders van beide kanten gekend? 

G: Ja, nee, niet natuurlijk de oma die bij de bevalling overleden is, maar die man wel, de opa wel, en 

de ouders van mijn vader ook.[Hendrik Menijn, metselaar, overl. 20-4-1954, en Sara Agatha van 

Amerom, overl. 10-2-1948; J.C. de Koekkoek overl. 16-8-1957 te Warmond] 

l-1: Wat deden uw grootvaders voor werk, weet u dat nog? 

G: Ik weet dat de vader van mijn moeder volgens mij zat hij ook bij die baggermaatschappij in 

Warmond, die woonden die werkten die kwamen uit Warmond. Daar had je een baggermaatschappij 

waarvan ik de naam nu niet meer weet, maar ik geloof dat die daar werkte, want daar werkten twee 

zonen van die eerste vrouw, zeg ik dan maar, die werkten daar ook, en van die grootvader van mijn 



 8 

vaderskant weet ik niet. Ik weet alleen dat hij als beroepsmilitair bij de KNIL heeft gezeten en naar 

Indonesië is geweest, dat weet ik wel, maar welk ander beroep er was dat was dat weet ik niet. 

l-1: Bent u naar de lagere school geweest, o sorry, eerst maar de kleuterschool, geweest? 

G: Ja, kleuters van de Driftstraat, nee, dat heet geen Driftstraat, hoek Sumatrastraat en de hm hm 

straat. 

l-1: Maar daar was een kleuterschool? 

G: Ja, daar is nog een kleuterschool. 

l-1: Nog steeds? 

G: Of een kleuteropvang; ik weet niet meer hoe dat tegenwoordig heet, naschoolse opvang, ik weet 

niet precies hoor, al die opvangen; nee, dat is er nog steeds. 

l-1: Hoe ging je daar naartoe? 

G: Dat zal ongetwijfeld lopend zijn geweest. 

l-1: Werd u door uw moeder gebracht dat u kan herinneren of ging u zelfstandig als kleine kleuter? 

G: Ja, dat was van de Parkstraat daarheen, dat weet ik niet. Ze zal wel eens een keer meegelopen zijn, 

dat weet ik niet. 

l-1: En de lagere school, welke lagere school bent u geweest? 

G: Ja, ja, in de Driftstraat, die lagere school in de Driftstraat die nu helemaal verbouwd is, heb ik 

begrepen, ik heb het nog niet gezien dat daar appartementen in zijn gekomen. Toen ik daar op die 

lagere school zat is er op een gegeven moment hebben de Duitsers dat gevorderd en toen ging je in 

dependance in de Medusastraat; daar had je een school, maar ook op de Maresingel had je een school 

en voor de helft van de tijd ging je geloof niet naar die school, het laatste jaar; zoiets is het geweest. 

l-1: Wanneer begon het leerjaar, weet u dat nog? Was dat gewoon in september of in een ander deel 

van het jaar? 

G: Nee, dat zal in september geweest zijn. 

l-1: In september. 

G: Ja. 

l-1: Kon u goed leren? 

G: Nou, goed is het woord niet, maar ik kon wel meekomen en op de lagere school ben ik volgens mij 

niet blijven zitten, nee. En op het voortgezet onderwijs ben ik een keer blijven zitten. 

l-1: Heeft u prettige herinneringen aan uw lagereschool-periode? 

G: Ja, aan de lagere school wel. 

l-1: Herinnert u zich nog bepaalde jufs of onderwijzers, leraren? 

G: Je had een juffrouw die bij de kleintjes zat en dat was juffrouw Engeltje, die woonde in Warmond, 

en je had een juffrouw De Zwart; dat was een beetje weet je wel zo’n juffrouw, en dan had je meneer 

Riks [F.J. Riks, hoofd der openbare lagere school en opleidingsschool voor ulo, Driftstraat 77], dat 

was de directeur en daar zat je dus in de klas, in de zesde klas zat je daar bij, en je ging op zaterdag ‘s 

morgens ging je ook naar school en dat was een feest, want die speelde viool en die hield erg van 

zingen, en dan werden we verdeeld in drie of vier groepen, weet je wel, en dan, ja, zaterdag ‘s 

morgens ging ik helemaal graag naar school, en die kon voorlezen dat je een speld kon horen vallen. 

Je had grote klassen hoor en dan ging die zo een beetje in de hoogte zitten, weet je wel, z’n knieën een 

beetje zo opgetrokken; je wist het al helemaal. Van elf tot twaalf kwam het voorlezen; je ging er 

allemaal voor zitten, bij wijze van spreken. En dan dat boek wat natuurlijk dik was, heel keren dat 

verhaal. Ja, daar heb ik wel goeie, ja, je hebt natuurlijk ook, er is natuurlijk ook, ik weet niet  

precies wat allemaal gebeurt, we zullen ook wel eens erg ondeugend zijn geweest. Ik zal ongetwijfeld 

ook op de gang hebben gestaan. En in de oorlog, in de oorlog op de kleuterschool, weet ik nog dat als 

er dus luchtalarm was dat je dan, we waren natuurlijk allemaal kleine kindertjes dat je dan onder je 

kapstokje, die kapstokjes zien, moest je onder je kapstokje moest je zo in elkaar onder je kapstokje 

zitten. Dat weet ik nog wel. 

l-1: Ja, dat is een hele duidelijke herinnering. 

G: Ja, dat je zo, dat hadden ze gezegd weet je, en je hoofd zo erin, en je had allemaal je eigen 

kapstokje met je naam erop, dat je dan zo moest zitten. 

l-1: Die eerste lagere schooljaren van u die vielen nog in de oorlog, want u was acht toen de oorlog 

afgelopen was, gingen die jaren op de lagere school gewoon door? 
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G: Ik denk de eerste twee, drie jaren wel, dat ja, wij gingen wel gewoon naar school. Ik geloof ook dat 

je toen als kind nog niet zoveel merkte dat het oorlog was. Dat is in die laatste twee jaren is dat erg 

geweest, vooral toen ja de oorlog natuurlijk ook veel erger werd. 

l-2: Kou en honger? 

G: Kou? Nou, mijn vader had een stukje land waar nu de Merenwijk is natuurlijk, die had daar een 

stukje land met een soort schuurtje en die had een geit en die geit heette Greta. En die had een geit en 

die ging dan naar dat land om die geit ook effentjes in gras te doen, ik weet niet precies, ik weet wel 

die had dat groenten, weet je wel, die daar eenmaal geteeld werden, het was aan de sloot die toen de 

Grote Sloot heette, dat weet ik niet precies meer, en hij had ook konijnenhokken ik zeg maar in dat 

schuurtje, een soort veredeld schuurtje, daar zaten ook konijnen in hokken. Ik denk dat het vierde jaar 

van de oorlog is geweest dat die geit die was er niet meer; ik weet niet, die was er niet meer, die zal 

wel opgegeten zijn. 

l-1: Ja, grote kans. 

G: Maar ik heb ook wel eens gehoord dat er onderduikers in dat schuurtje hebben gezeten; vooral mijn 

vader die zat ook in het verzet, dat er onderduikers in dat schuurtje hebben gezeten, en op een 

gegeven, wij hadden een huis, een bovenhuis, dat was toen met die huizen met een inpandige loggia 

noemden dat. Dus een balkon, maar dan een inpandige balkon. Op een gegeven moment kwamen er 

ineens, kwamen er ineens allemaal konijnenhokjes op dat balkon te staan, dus de konijnen van daar die 

gingen daar, en we kregen ook allemaal een konijn, dat was jouw konijn, en toen was er ineens een 

konijn weg. Weet je, en waar is, ik, Snuffie, dat weet ik niet meer. “O”, zei m’n moeder dan, dat heeft 

ze later allemaal verteld natuurlijk, vandaar dat ik dat weet. Ja, maar ja, kreeg een kind aan de 

overkant kreeg de schuld, die is helemaal alleen en wij hebben zoveel konijntjes hier, dus wij dachten 

van: laat zij nou ook gewoon een speelkameraadje hebben, hebben ze een mooi hokje voor gemaakt en 

dergelijke dus, maar er verdwenen regelmatig, maar wat ik me later allemaal besefte hoor, en mijn 

moeder dat ook allemaal bevestigde, maar dan ben je al volwassen als dat komt, er werd natuurlijk 

heel veel gebreid. We hadden gebreide wantjes, gebreide mutsjes en zo, en die waren gevoerd met 

bont. Dus die wantjes waren, maar dat was allemaal van die huidjes van de konijnen. Dus ze vilden 

zelf die konijnen, kan ik me niks van herinneren hoor, ook niet dat je ergens huid hebt zien hangen of 

zo, maar dat zei ze dan ja, dan werd er een konijn geslacht. Die laatste anderhalf jaar was er niet te 

eten. Ze had haar jongere broer, die was gelegerd in Valkenburg, daar had je ook een legerplaats, en 

als die dan verlof had dan kwam die, vaak lopen hoor, maar ook wel met de fiets, dan kwam hij naar 

mijn moeder gewoon. Dan kwam die naar zijn zus, weet je wel en zo en dan bracht hij wel eens eten 

mee en dergelijke. En ik weet, dat weet ik nog, dat hij ook een zak bij zich had waar dan ook zo’n 

pluizig ding in zit en dan zei die: “Ja, ik heb, onderweg kwam ik een konijn tegen en die heb ik, eten 

jullie vanavond, eten jullie, we eten vanavond konijn”. Ik denk misschien wel tien, vijftien jaar na de 

oorlog, als we daarover praatten, dan zei m’n moeder: “Dat was geen konijn, dat was een kat”. Dat 

soort dingen. En daarvoor zeg ik tegen mijn kinderen, maar vooral tegen mijn kleinkinderen: “Als je 

nou wat wil weten, als ik het niet weet dan weet ik het niet, maar vraag nou alsjeblieft, want ik zit ook 

met zoveel vragen nog steeds”. 

l-1: Kan u zich herinneren dat jullie honger hebben gehad in de hongerwinter? 

G: Ik zeg niet, ik geloof niet echt honger, maar wel dat er van niks nog iets gemaakt werd. Vooral van 

suikerbieten, weet je wel? Mijn moeder trok daar dan suiker van en zo en ik weet, ik durf het niet te 

zeggen of wij bloembollen gegeten hebben, ik denk het haast niet, maar ik weet wel dat mijn moeder 

ook met haar beste bedlinnen en tafellinnen op een fiets met die harde banden samen met een vriendin 

naar Noord-Holland gingen, naar de boer om te ruilen voor eten. Dat weet ik nog wel. 

l-1: Voedseltochten dus. En hadden jullie in die laatste oorlogsjaren ook nog mogelijkheden om het 

huis te verwarmen? 

G: We woonden in de keuken, we woonden in de keuken en daar stond, afgezien van een gasfornuis, 

stond daar ook zo’n smal hoog zwart kacheltje waar altijd een ketel met water op stond, we woonden 

in de keuken. 

l-1: Wat werd er in dat kacheltje gestookt? 

G: Ik denk niet, geloof niet dat in de oorlog was, ik weet wel van boven op die zolder dus daar was 

ook, achter de trap was een soort schot gemaakt en daar werden die kolen in, je weet wel als de 

kolenman eierkolen had je en cokes, dat was duurder, maar ik weet niet wat er echt, maar ik weet wel 

dat er ook turf was hoor, dat weet ik wel dat er ook turf was. 



 10 

l-1: Nee, ik vraag het ook omdat ik op het informatiebord bij het Kooipark las dat in de oorlog daarin 

bomen gekapt waren. 

G: Overal werden toen bomen gekapt. 

l-1: Kan u zich herinneren dat u dat als kind gezien heeft? 

G: Niet dat er bomen gekapt werden, maar wij werden wel met een zakje of met een emmertje naar het 

Spoortje gestuurd, want daar kwamen, om tussen de rails te zoeken naar kolen. 

l-1: Dat is het buurtspoortje? 

G: Ja, dat wel, dat heb ik ook gedaan. Dat we dan door het Kooipark dan naar, en dan daar kijken of 

we kooltjes zagen. 

l-1: Ja, ik las ook op datzelfde informatiebord dat er aardappelen zijn verbouwd in de perken van het 

Kooipark. 

G: Dat weet ik niet. 

l-1: Dat weet u niet? 

G: Dat weet ik niet, maar dat zal best. 

l-1: Het Spoortje, dat was aan het eind van de oorlog ook het station waar die V-2 raketten van werden 

vervoerd door de Duitsers. Kan u zich herinneren dat u daar iets van gezien heeft? 

G: Nee, nee. Er stond een groot gebouw naast ’t Spoortje, ik weet wel dat we daar wel eens binnen 

zijn geweest, maar ik weet niet waarvoor. Nee, en ik durf het ook niet zeker te zeggen, nou, de familie 

van mijn moeder woonde in Warmond en na de oorlog, nou ja, echt na de oorlog, wij gingen wel eens 

in de winter lopen naar Warmond als er sneeuw lag, als al die slootjes langs de landerijen bevroren 

waren. Dan gingen we zo dwars door het land, gingen we lopen naar Warmond, maar ik weet ook dat 

wij wel eens met het treintje zijn geweest en volgens mij was dat ook vanaf het Spoortje en die dan 

een beetje die boerenplaatsen in ging, ook stopte in Warmond. Daar moest je natuurlijk voor betalen, 

dus als het een keer goed ging, gingen we met de trein bij wijze van spreken, dan gingen we naar 

Warmond. Ik weet ook nog als we met de fiets gingen, we gingen ook vaak lopen hoor, dat je dan bij 

het tolhek, weet je nog? Dat je daar echt, ik weet niet hoeveel, een stuiver of een cent, dat weet ik niet, 

maar dat je dat moest betalen bij het tolhek. 

l-1: U zei daarstraks uw vader zat bij het verzet? 

G: Ja. 

l-1: Weet u daar details van? 

G: Ik weet dat er een keer, dat is natuurlijk wel wat anders, ik weet dat er een keer een razzia zou 

komen om weer te kijken waar nog mannen waren, en wij hadden in huis twee schuilplaatsen en dat 

hij daar, ik geloof een dag, tussen de dakspanten en het schot weet je wel dat hij daar heeft gezeten, 

maar hij zat ook bij het illegaal rondbrengen van krantjes, ja, en ik weet niet of dat van belang is? Aan 

de overkant bij ons woonde een een, vroeger was dat een echtpaar, maar die zijn toen al uit elkaar 

gegaan en dat was Cootje van der Blom-Vijlbrief. Cootje Vijlbrief zeiden wij toen. Tante Co zeiden 

wij. Er is een straatnaam naar haar vernoemd in de Stevenshof. Dat was een vriendin van mijn moeder, 

die woonde aan de overkant in een benedenhuis, en die zat echt in het verzet. Heb ik later gehoord 

hoor. Die zat echt in het verzet, maar ik weet nog dat zal misschien, ik denk maar dat weet ik dus ook 

niet precies, moet ik toch eens uitzoeken, na drieënhalf jaar oorlog dat ze verraden is, en het is vrijwel 

zeker dat ze verraden is door haar ex-man en ze is opgehaald vanuit dat huis en nog geen paar uur later 

en ik weet ervan, ik weet dat ik het gezien heb, maar het grootste gedeelte weet ik van mijn moeder 

natuurlijk. Maar kwam d’r ex-man met iemand en die wilde al die spullen uit dat huis halen, en toen 

zijn de vrouwen in opstand gekomen en die hebben hem min of meer nou echt bij kop en kont gepakt 

en die hebben hem eruit gesmeten en die hebben allemaal iets uit dat huis gehaald en bij hun zelf 

opgeslagen. Mijn moeder heeft wel eens gezegd: “Heb je dan niet gezien dat wij boven allemaal 

pannen er borden hadden staan?” Dat hebben we wel eens gezien, maar ja, ze weckte ook, dus dat 

stond daar ook allemaal en zo. 

Maar ze hadden dus allemaal iets zelf, van die vrouwen die daar om woonden hadden dus allemaal  

uit het huis gehaald - en ze hadden een dochter Rietje, die is bij een zus van haar gaan wonen, die 

woonde in de Sumatrastraat - en ze is naar Ravensbrück, heeft ze gezeten in dat vrouwenkamp, heeft 

ze gezeten, en toen kwam het bericht dat ze nog leefde en dat ze dan en dan als alles goed ging, want 

inmiddels wij hadden bevrijding en zo, dat ze terug zou komen en toen hebben die vrouwen dat huis 

helemaal schoongemaakt en de gordijnen gewassen en alles er weer in gezet, ja, hoe dat allemaal dan 
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zo gaat, ik kan me dat zo voorstellen hoe dat allemaal zo gaat, dus toen kwam ze dus terug en toen 

kwam ze gewoon in d’r eigen huis die helemaal schoon was. 

l-1: Dat is geweldig, dat ze dat gedaan hebben! 

G: En toen is Cootje, tante Co zeiden wij, die is toen in de gemeenteraad gegaan. Ze heeft jaren in de 

gemeenteraad gezeten voor de Communistische Partij [Partij van de Arbeid]. Dus daar komt het weer, 

weet je wel. En die is toen getrouwd met Jan van der Blom, vandaar Van der Blom-Vijlbrief, maar in 

de Merenwijk, in de Stevenshof is een straat naar haar genoemd. Ze is ook, hoe heet dat, ereburger van 

de gemeente Leiden. Dat heeft ze ook, dat is ze ook. 

l-1: Ja. Is uw vader ooit opgepakt geweest vanwege dat illegaal rondbrengen van blaadjes? 

G: Dat kan ik me niet herinneren, nee, nee, dat zou ik ongetwijfeld weten. Nee nee. 

l-1: Ook niet tewerkgesteld geweest in Duitsland? 

G: Nee. Maar de oom die wij in huis hadden, die wel. 

l-1: Die wel? 

G: Die werkte in Duitsland en die kwam dan één keer in de zoveel tijd kwamen ze een weekend of 

een week of zoiets kwam die, die werkte daar in een soort machinefabriek natuurlijk werkte die daar. 

l-1: En die heeft het ook overleefd, die dwangarbeid? 

G: Ja, ja, ome Lous. [Laurens] 

l-1: Hier in de Parkstraat is een gedenknaald, waar geloof ik dertien mensen op staan; er is in 1944 een 

razzia hier geweest. Heeft u daar als kind iets van gemerkt? 

G: Het meisje waar ik naast zat op school, daar ga ik woensdagmiddag op de thee, die d’r vader is toen 

ook gefusilleerd. 

l-1: Dat waren mensen die weggevoerd werden, dat waren huisgenoten van mensen die in het verzet 

waren, begreep ik uit die informatie. 

G: Ja, maar daar was altijd in De Kooi wel meer aan de gang hoor. Want er werden natuurlijk illegaal 

voedselbonnen, weet je wel, daar waren ze mee bezig. Ik weet dat er ook een overval op een Duitse 

patrouilleergroep is geweest en naar aanleiding daarvan werden er natuurlijk weer represailles 

uitgevoerd, maar ik denk ook dat ja misschien wel ja hoe minder je tegen kinderen zegt hoe beter, hoe 

goed het geheim bewaard blijft natuurlijk. Maar Greetje Pennenburg, wij zaten naast elkaar op school, 

die haar vader was daar ook bij. En wij gaan koffiedrinken met elkaar; wij ontmoeten elkaar nog 

regelmatig. 

l-1: Kunt u zich de bevrijding herinneren? Bevrijdingsfeesten? 

G: Ja, dat zeg ik, toen kwamen er opeens allemaal vlaggen vandaan - ze hadden geen hemd meer om 

aan te trekken - dat heb ik me ook, ik heb het nooit gevraagd, maar ik heb het wel altijd afgevraagd en 

al die vlaggetjes die door de straten hingen en de mensen die naar buiten kwamen en er waren twee 

accordeonspelers in de straat en ja het was een dolle boel en er werd gehost en er werd gevierd, er 

werd, en waar het allemaal vandaan kwam dat weet ik niet, dat weet ik niet, maar ik weet wel dat dat 

gebeurde. 

l-1: Bleef u gewoon de dingen die gadeslaan die in de wijk gebeurden of bent u ook de stad in geweest  

met andere kinderen? 

G: Nee, dat kan ik me niet… 

l-1: Specifiek de bevrijdingsfeest in de wijk. 

G: Ja, nee, ik kan me niet de stad, herinneren; wel de straten erachter, even denken hoor, de 

Billitonstraat had je en nou ik weet niet hoe ze allemaal heetten, maar wat de Kooiparkstraat 

bij het Kooipark, daar moest je zo’n poort onderdoor; ik weet niet hoe die straat heette. 

l-1: Werd de lagere school, want daar zat u nog op, direct na de oorlog voortgezet of heeft dat 

nog een tijdje geduurd? 

G: Nou, ik ben direct na de oorlog, voortgezet? Ik ben in zesenveertig [1946] naar 

Zwitserland gegaan, dus ik weet dat niet. 

l-1: Dat weet u niet hoe het hier toeging? 

G: Nee. 

l-1: U vertelde ook in het gesprek dat we met u hadden dat u naar Davos bent geweest. 

G: Nee, niet naar Davos. 

l-1: Niet naar, naar Zwitserland in ieder geval, maar niet naar Davos? 

G: Nee. 
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l-1: Waar bent u naartoe gegaan? 

G: Naar Münsingen; dat is zo’n gehucht en dat ligt vlakbij Bern. Münsingen met een umlaut. 

l-1: En waarom moest u daar naartoe? 

G: Ik had astma, ik had astma; ik hoestte de hele boel bij elkaar en ik weet wel nog dat dan 

van beneden geroepen werd: “Hou toch eens op met dat hoesten”, maar je kunt niet 

op[houden]. We lagen met z’n drieën op een kamer met die wollen dekens, allemaal die 

Zaalberg-dekens, dus ik kon niet ophouden met hoesten en hoe mijn moeder - daar heb je 

weer zoiets - hoe mijn moeder dat gedaan heeft en hoe ze dat voor elkaar, ik zou er geen 

antwoord op kunnen geven. 

l-1: Hoe ze het voor elkaar heeft gekregen dat u daar naartoe ging, bedoelt u? 

G: Ja. Misschien heeft de huisarts wel gezegd, ik weet het niet, ik weet het echt niet. Ik weet 

ook dat we op de Hoge Rijndijk stonden en dat er een bus was, maar vraag me nou niet hoe 

we van de Parkstraat op de Hoge Rijndijk zijn gekomen. Of we nou met de fiets zijn gegaan 

of zijn gaan lopen weet ik niet. 

l-1: U bent wel met de bus naar Zwitserland vervoerd? 

G: Nee, dat heb ik, jaren later heb ik dat een beetje uitgezocht, daar stond dus een bus op de 

Hoge Rijndijk zo ter hoogte van, ik weet of het er nog is hoor, waar de garage is en zo, maar 

ik weet niet of dat er nog is, en daar stonden nog meer kinderen met ouders, en je ging met de 

bus ging je naar Utrecht, en in Utrecht werd je een beetje, werd je ingedeeld: die groep gaat 

naar Denemarken, die groep gaat naar Noorwegen, die groep gaat naar Zwitserland. Nou, en 

dan stond er, stond er een trein stond voor je klaar; dan ging je daar in en ik weet dat een 

groepje van misschien tien kinderen hadden dat weet ik niet meer en dan, je wist helemaal 

niet wat er gebeurde, je wist niet, ik zal ongetwijfeld gevraagd hebben maar dan kan ik me 

echt niet herinneren, er was ’s nachts doorrijden, ik weet dat ik, je kreeg dan iets van te 

slapen, dat ik in dat tussenstuk tussen twee banken heb gelegen, dat weet ik allemaal nog, 

maar dat heb ik zelf een beetje uitgezocht hoor. 

Dan kwamen we aan in Basel, en in Basel, we zullen er wel naartoe gelopen zijn, was een 

soort GGD. Een hele grote ruimte, het was helemaal wit betegeld, er hingen hier en daar 

hingen er gordijnen tussen; daar moest je je helemaal uitkleden. Er werd eerst van alles 

genoteerd, want je had een begeleidster bij je, die regelde dat allemaal en dan moest je je 

helemaal uitkleden op je onderbroek na en dan werd je gedesinfecteerd, en ik heb een hoofd 

met krullen en dat had ik toen ook en iedereen had eigenlijk wel luizen, want dat was gewoon 

zo en dat werd helemaal in de zooi, zeg ik dan maar, in de troep gezet. En als je dan helemaal, 

en echt met spuiten erop hoor, niet dat je gewoon: kom, we gaan lekker onder de douche, nee, 

daar gingen spuiten op. En als dat dan, dat was op een gegeven moment natuurlijk helemaal 

klaar en dan kwam je in een kleinere ruimte, ik denk dat je als kind, wat ben je nou helemaal, 

dat je een beetje verdwaasd dat hebt allemaal ondergaan. 

l-1: Ja, dat kan ik me voorstellen. 

G: Ik kan me niet herinneren dat ik ergens over gesproken, of dat iemand tegen mij iets zei, 

daar kan ik me niks van herinneren, of dat er kinderen huilden, ik weet er niks van. Er werd 

een naam omgeroepen en dan stond er een mevrouw of een meneer op. Nou, en dan zeiden ze: 

“Jij gaat daar met mee” en ik kwam dus bij een familie, dat was een echtpaar, daar stonden 

kinderen in een heel groot huis, ik ben daar later geweest, later als volwassene ben ik daar 

naartoe geweest, en daar, ja, dat was een hele grote villa, beneden woonde een andere familie, 

en daar ben ik dus, ik denk een klein jaar geweest. 

l-1: U ging dus niet naar een kuuroord, maar u was bij een familie in huis? 

G: Ja, die man daarvan die was iets verderop van die weg, want dat weet ik allemaal nog, iets 

op die weg die een beetje ja natuurlijk een klein beetje omhoog, stond natuurlijk een heel 

groot gebouw en dat was wel een kuuroord voor tuberculose en daar was die man waar ik van 

dat echtpaar zeg ik dan maar die was daar directeur van en die naam van dat echtpaar weet ik 
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niet meer. Maar die familie beneden met die kinderen waar ik foto’s van heb, dat was de 

familie Luting. En dat echtpaar is ook twee keer naar Nederland geweest naar mij om te 

bezoeken, dat weet ik, maar ik weet niet meer hoe ze heetten. Ik heb gezocht en m’n 

kleindochter is hier een poosje geleden geweest om te helpen opruimen, maar ik kan het 

nergens vinden. 

l-1: Ging u in die jaren ook naar school of werd een poging gedaan om de school bij te 

houden? 

G: Ja, juist, er werd een poging gedaan ja, er werd een poging gedaan om naar school te gaan, 

maar ik denk dat dat heel kort geduurd heeft. Ik denk wel dat ik vrij snel ja dat Hoogduits ben 

gaan praten, want toen ik terugkwam hier weer dus toen kon ik geen woord Nederlands meer 

en dat vonden mijn zussen zo raar en toen werd ik gepest, want toen moest ik ook naar school 

weer en toen werd ik gepest, maar ik kon geen Nederlands meer. 

l-1: Hoe werd uw astmatische bronchitis daar behandeld? Heeft u daar nog herinneringen aan? 

G: Ik weet dat we in het begin heel vaak naar een arts zijn geweest en dan weet je wel, 

luisterde natuurlijk en zo, maar medicijnen kan ik me niet herinneren, nee. 

l-1: Had u heimwee naar huis? 

G: Ik zal ongetwijfeld in het begin heimwee gehad hebben, ja. Weet je wat nou zo erg is, ik 

heb twee brieven teruggevonden die ik geschreven heb vanuit Zwitserland naar mijn moeder 

en ik heb ze, ik denk drie weken geleden, nog in mijn handen gehad en ik heb ze ergens 

neergelegd en ik weet niet meer waar. Ik heb vanmorgen mijn kleindochter gebeld: “Maud, 

weet jij waar ik ze dan heb neergelegd?”, want die heeft me helpen opruimen. “Oma, je hebt 

van die doorzichtige enveloppen daar en daar.” Nou, en heb vanmorgen weer op mijn bed 

gezeten, maar ik kan ze niet vinden. Als ik ze kan vinden, dan hoor je het wel. 

l-1: Maar u kwam dus terug na een jaar, u sprak Hoogduits, dus dat vond men al raar bij uw 

familie althans, uw zussen; was u blij dat u weer bij uw gezin terug was? 

G: Dat weet ik niet, dat weet ik niet. 

l-1: Dat moet toch heel vreemd zijn geweest na een jaar om daar weer wonen? 

G: Mijn moeder stuurde, mijn moeder stuurde, ik kon al vrij vroeg lezen en schrijven, mijn 

moeder stuurde veel boeken op; ik heb nog boeken die zij opgestuurd heeft, maar ik kan dat, 

van je gaat weer terug naar huis, dat is weg. Ik weet dat niet meer. Het zal ook wel weer zo 

met die hele groep in de trein en huppeta geweest zijn, maar dat weet ik niet meer. 

l-1: Toen u uit Zwitserland in Nederland terugkwam, toen bent u hier weer op de lagere 

school terechtgekomen? 

G: Ja. 

l-1: En u bent daarna naar het vervolgonderwijs geweest? 

G: Ja, naar de MMS. 

l-1: De middelbare meisjesschool. 

G: Ja; schelden zeiden ze ‘de middelbare maagdenschool’. 

l-1: Waar was die MMS? 

G: Dat was op de Garenmarkt. Op de Garenmarkt daar, maar ook, je had op de Breestraat 

naast de Waalse kerk, ik denk dat dat later dat jeugdcentrum is geworden, had je ook een paar 

klassen zitten, bij wijze van spreken, dus het was of je ging daar of je ging daar. Dat dat, ik 

wil er zo weinig mogelijk over zeggen, want dat was geen leuke tijd. 

l-1: Nee? Wat maakte dat het geen prettige tijd was? 

G: Het maakte dat het geen prettige tijd was omdat ik bij niemand terecht kon om mij te 

helpen met het een of ander. Ik heb alles zelf moeten uitzoeken en het is niet zoals vandaag 

aan de dag van voor welk vak kies je, je had alle vakken weet je wel, en ik ben een A-mens; 

ik zat erg met de B-vakken. 

l-1: Bij uw ouders kon u ook niet terecht voor hulp? 



 14 

G: Nee, hoewel mijn moeder, mijn moeder probeerde dat wel, maar ja, wat hebben ze, ze had 

zelf natuurlijk minimale opleiding genoten, want die brieven die ik nu niet kan vinden, dan 

denk ik en ik heb toevallig nog een kaartje van haar ook gevonden, denk ik van: jeetje mama, 

wat heb je toch altijd leuk geschreven en voor die tijd ook toch best wel foutloos. Ja, je 

schrijft vind met dt, maar dat doen ze vandaag aan de dag nog bij wijze van spreken. Maar 

dat, nee. 

l-1: Het was de ambitie van uw ouders dat u een goeie middelbare schoolopleiding zou doen? 

G: Ja, ik denk dat vanuit die lagere school dat nou ja die meneer Riks dat heeft aanbevolen, 

maar ik heb ook wel eens gehoord en ik weet niet of dat waar is hoor, dat er op zo’n lagere 

school dan was er een x-aantal kinderen naar echt het voortgezet onderwijs gaan dat die 

school in een hoger aanzien kwam, maar daar heb ik me verder nooit mee beziggehouden. Dat 

weet ik niet. 

l-1: Maar u bent niet echt gelukkig geweest op die, op die middelbare school? 

G: Nee, nee, daar ben ik niet gelukkig geweest nee, en het enige wat wel leuk was daarvan 

is dat vanuit die school een korfbalvereniging, korfballen na schooltijd, maar nee, ik heb geen 

leuke tijd op die school gehad. 

l-1: En bent u wel eens blijven zitten op deze school? 

G: Ja, ik ben daar in de eerste klas al blijven zitten en dat zal ongetwijfeld meegeteld hebben 

van het niet leuk vinden. 

l-1: In welke klas bent u blijven zitten, weet u dat nog? 

G: In de eerste. 

l-1: In de eerste en daarna heeft u dus de school wel helemaal afgemaakt? 

G: Ja, maar ik ben niet geslaagd. 

l-1: Nee? U bent gezakt? 

G: Ja, ik ben gezakt op die B-vakken. 

l-1: Ja, en moest u toen die laatste klas weer opnieuw doen of heeft u dat niet gedaan? 

G: Nee, dat heb ik niet gedaan; ik ben gaan werken. 

l-1: Hoe vonden uw ouders dat u uw diploma niet had gehaald? 

G: Ik heb geen idee. 

l-1: En hoe vond u het zelf? 

G: Ik weet wel dat ik heel erg verdrietig ben geweest. 

l-1: Kan ik me voorstellen. 

G: En dat ik een poosje dus echt van slag ben geweest ja, en dat ik ergens en ja misschien is 

dat wel een voortvloeisel daaruit, ja zoiets van: ze krijgen me niet meer voor iets wat ik niet 

leuk vind, weet je wel, zoiets. 

l-1: De rest van uw leven doet u dingen wat u wel leuk vindt? 

G: Nou gebeurt dat toch hoor, daar niet van, ik denk wel, ik kan nog wel eens nee zeggen. 

l-1: U bent toen gaan werken. Wat bent u toen gaan doen? 

G: Ik ben op een kantoor terechtgekomen bij een, dat was mijn allereerste baan, bij Herfst en 

Helder op de Hogewoerd [nr. 10], die hadden daarachter een fabriek waar verf gemaakt werd 

en daar kwam ik natuurlijk als jongste bediende kwam ik daar en ja, dat was alleen nog maar 

opruimen op alfabet, alles was natuurlijk dat allemaal. Ik ben avondschool gaan doen bij Pont 

op de Breestraat [nr. 89a], dat heb ik wel allemaal gevonden: typediploma, stenodiploma, 

Nederlandse handelskennis, Engelse handelskennis - moest je allemaal zelf betalen – dat heb 

ik allemaal toen gehaald, ik denk dat ik bij dat Herfst en Helder, want dat was toen ook zo 

hoor als je ergens drie gulden meer kon verdienen, dan zei je: “Nou, ik vind het goed”. Dus ik 

heb links en rechts wel een baantje gehad. 

l-1: Tot aan uw trouwen? 

G: Tot aan mijn trouwen, toen ik, ik ben op een gegeven moment gaan werken bij 3M, weet je 

wel, waar nu die grote fabriek van staat in Zoeterwoude, die hadden toen een kantoor in een 
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herenhuis in Den Haag, Frederik Hendriklaan; nou, dat was een groot herenhuis, daar was dus 

een kantoor, daar zaten nog twee meisjes en daar kwam ik dus bij, daar heb ik dus, ik trainde, 

daar heb ik dus ik denk dat we anderhalf jaar daar nog gezeten hebben, want ze waren bezig 

met een heel nieuw gebouw neerzetten bij de Zoeterwoudseweg [Minnesota Mining & 

Manufacturing, Rooseveltstraat 55, geopend 17-4-1961], daar dus op een gegeven moment 

zijn we verhuisd daarheen en dat was een heel goed kantoor, want ze maken de duivel en z’n 

ouwe moer daar, en daar hadden ze overal een secretaresse en bedrijfsleider voor en ik weet 

niet, werd de secretaresse van de bedrijfsleider van tape, van, ja, maar niet die kleine post-it 

dingetjes, die komen er ook allemaal vandaan weet je wel dus daar, daar heb ik toen gewerkt. 

Dat was pas, ja, daar had ik het naar mijn zin, maar ik had inmiddels verkering en ik kondigde 

dus aan dat ik dan en dan ging trouwen en toen lag er de volgende dag een brief dat ik mijn 

ontslag moest indienen, want als je getrouwd was mocht je niet blijven werken. 

l-1: Ja, dat was vroeger zo hé? 

G: Dus ik ging daar weg en toen werd ik, nou, ik ben getrouwd en ik weet dat m’n ex-man 

had een motor, dus we zijn met de motor zijn we naar Italië geweest. Ja, je gelooft het niet, 

naar Italië geweest met een tent en zo allemaal, en toen ik terug kwam lag er een brief van 3M 

of ik a.s. dinsdag thuis was, want ze kwamen een typemachine brengen, het was allemaal nog 

typen, een typemachine brengen en of ik wilde blijven typen voor ze. En dinsdagsmiddags 

kwam dus iemand een typemachine brengen en een stapel papieren en alles wat erbij hoorde, 

je had toen nog als je verkeerd deed iets, dan moest je een papiertje achter het velletje doen 

dat weet je ook nog hé, nou, en dan kwamen ze dat vrijdags ophalen en dan kwam de 

volgende stapel. Ik denk dat dat zo’n twee jaar geduurd heeft. 

l-1: U bent een thuiswerker geweest? 

G: Hoe concreet kan het zijn. 

l-1: Ja, ze wilden u gewoon in weer in dienst hebben, maar met thuiswerk? 

G: Ja, gewoon aan het werk en zo, en ik werd zwart betaald; ik stond natuurlijk niet meer op 

de loonlijst. 

l-1: Ja, o, u kwam niet formeel meer in dienst? 

G: Nee, ik ben er ook nooit meer in dat kantoor geweest, nooit meer. Het zal wel koppigheid  

geweest zijn, dat weet ik niet, dat weet ik niet, maar ik verdiende natuurlijk leuk bij. 

Nou, we waren ruim drie jaar getrouwd en toen kreeg ik het eerste kind; toen kwam Lisette en 

toen gingen we, want we woonden boven op de zolder die was verbouwd, want dat gebeurde 

allemaal, je woonde bij je ouders. 

l-1: U bent bij uw ouders in gaan wonen? 

G: Ja, op die zolder waar ik het net over had. Mijn ene zus was al getrouwd, want haar man 

die werkte natuurlijk – die is ook met pensioen, Hans - want die werkte bij een 

architectenbureau en als dat bureau ergens huizen neerzette, dan mocht hij drie huizen 

uitzoeken. Dus Hans die mocht een flat uitzoeken op de Bachlaan, was dat dus Agaat, die was 

de eerste, die was jong ook toen ze trouwde, die was al uit huis, Adrie was nog thuis en wij 

hadden, mijn ex-man had een kamer gemaakt daarboven op die zolder en toen kregen wij 

dankzij tante Cootje kregen wij - want die zat in de gemeenteraad - kregen wij een huis op de 

Julianastraat en daar is mijn oudste zoon geboren en toen werden er huizen gebouwd; toen 

kwam de hele, in de Mors in de Opaalstraat en de Diamantlaan en zo, in ieder geval in de 

Opaalstraat hele grote flat vrij. Ik was doodmoe ’s avonds van het heen en weer lopen in die 

flat. En daar hebben we dus een, daar hebben we erg, erg, maar ja, het waren allemaal jonge 

mensen, ja, erg met plezier, veel plezier gewoond. Mijn ex-man was iets, ik weet niet precies, 

ingenieur, die werd, die zat veel in het buitenland, dus ik woonde daar met mijn kinderen en 

mijn moeder die kwam, even kijken, ik geloof door huizenruil, maar dat weet ik niet zeker 

meer, die kwam daar vlakbij wonen, dus ja, het was eigenlijk best wel goed zoals het allemaal 

ging. Maar ja, er werd goed verdiend en de Merenwijk was in aantocht en we hadden ons 
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opgegeven bij het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten en die had dan ook zo’n heel blok 

huizen daar. In ieder geval, het moest nog allemaal van de grond hoor, ik weet dat die in 

Amerika zat en dat we een schrijven kregen dat we in aanmerking konden komen voor een 

huis daar en daar, maar dan moest je op een of andere avond ergens zijn om te zeggen waar je. 

Nou, mijn man was er niet, dat heb ik gedaan. Ik had de papieren naar hem opgestuurd en 

waar denk je waar je wilt wonen of zoiets zal het wel geweest zijn en ik heb dat huis gekocht. 

Toen het klaar was zijn we dus verhuisd, maar mijn dochter die zat, die ging inmiddels naar 

de zesde klas van de lagere school in de Damstraat, heet het? 

l-1: Damlaan. 

G: Damlaan, op die school, en die moest dan eigenlijk voor dat laatste jaar naar de 

Merenwijk, maar daar waren nog geen scholen, alleen stond er een school Op Eigen Wieken, 

daar waren ze bezig met school, maar voor de rest was er nog niks, dus dat was heen en weer 

naar dat en dat en dat. Nou, dat werd een drama natuurlijk en toen zei mijn moeder, want die 

woonde daar in de Stuwstraat, van: “Laat ze bij mij komen wonen en dan kom ik haar gewoon 

in het weekend naar huis brengen en dan kan ze zo die zesde klas afmaken”. Nou, wij gingen 

verhuizen naar de Damloperwerf en met, met ik had inmiddels nog een zoon gekregen en ze 

wisten niet eens dat ik daar nog een dochter had. Dus ineens kwam er dan in het weekend een 

meisje met allemaal blonde haren en ik zei: “Ja, dat is Lisette, mijn dochter”. “Heb je nog een 

dochter, waar woont die dan?” En ik heb gewandeld met een groep van de Damlaan en toen 

was er een mevrouw bij en die zei: “U bent mevrouw Roest”, dat is de naam van mijn ex-

man. Ik zeg: “Hoezo?” Zegt ze: “Nou, ik ben die en die”, en dat was een onderwijzeres van de 

Damlaan en die herkende. Ze zegt: “Ik ken uw dochter Lisette, die heeft bij mij op school 

gezeten in de zesde klas”. Nou, ik wist niet wat ik hoorde. 

l-1: Ik wil nog even terug naar uw man. U kreeg met hem verkering; woonde hij ook in 

Leiden? 

G: Ja. 

l-1: Uit wat soort gezin kwam hij? 

G: O, gut, zo een, ja nou ja, zij noemden dat een middenstandsgezin. Wij waren een 

arbeidersgezin, zij noemden dat een middenstandsgezin en een middenstandsgezin trouwde 

niet met een arbeidersgezin. 

l-1: Maar jullie zijn toch getrouwd. 

G: Het is een huwelijk hoor van alles wat, wis dat maar weer uit. 

l-1: Uw man woonde dus ook in Leiden? 

G: Ja. 

l-1: Werd u door zijn ouders geaccepteerd? 

G: Mijn man? 

l-1: Het beeld dat u schetste, zo vanuit een middenstandsgezin. 

G: Hij wel. Ik niet echt, maar hij wel. Ja, natuurlijk. 

l-1: Hij werd door uw ouders geaccepteerd? 

G: Ja. 

l-1: Maar u door zijn ouders? 

G: Dat was minder, ja. 

l-1: Vanwege dat standsverschil? 

G: Ja. 

l-1: Zijn jullie in jullie huwelijk samen nog lid geweest van verenigingen van jonge mensen? 

G: Mijn ex-man is járen lid geweest, al voordat wij trouwden al hoor, van die heren 

turnvereniging Excelsior, hij kon heel goed turnen, en ook van een volleybalvereniging. Hij 

was een volleyballer. En ik heb ook jaren op een gymvereniging gezeten: Nieuw Brunhilde. 

Later ben ik naar ik geloof dat het Concordia heette, we hadden een gymzaal op de 

Pieterskerkgracht, en heb ik nog iets anders gedaan in die tijd? Nee! Ik geloof alleen dat gym 
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en drie kinderen en een huis. Mijn man zat altijd in het buitenland dus; ik had maat 36, kun je 

wel nagaan. 

l-1: U had uw handen vol. 

G: Ja. 

l-1: U heeft het over ex-man, dus uw huwelijk is in een echtscheiding geëindigd? 

G: Ja. 

l-1: Hoe lang waren jullie toen getrouwd? 

G: Vijfentwintig jaar. 

l-1: En jullie woonden toen nog steeds in de Merenwijk? 

G: Ja. 

l-1: Waren uw kinderen toen al het huis uit? 

G: Nee. 

l-1: Die waren allemaal nog thuis? 

G: Ja. 

l-1: En hoe, heeft u alimentatie van uw man gekregen? Hoe zal ik het anders vragen: waar 

leefde u van toen u gescheiden was? 

G: Ik ben gaan werken. Ik ben fulltime gaan werken. Dag en nacht. Hij moest wel alimentatie 

betalen voor, niet meer voor Lisette, want Lisette werkte al, maar wel voor die twee zonen. 

l-1: Wat voor werk bent u gaan doen? 

G: Ik ben bij de thuiszorg gekomen en daar ben ik opleidingen gaan doen; daar heb ik in de 

wijkziekenverzorging gewerkt en ik heb een, maar dat is weer iets anders, want dat was ook 

was voor een deel was dat een vrijwilligersorganisatie, maar ja, je werd dan wel betaald, bij 

de terminale thuiszorg. 

l-1: In de thuiszorgorganisatie; welke organisatie was dat? 

G: Dat was er maar een, was Groot-Rijnland. 

l-1: Groot-Rijnland ja. 

G: En ik heb toen een hernia gekregen en nou ja, dan krijg je echt het advies om niet meer te 

tillen, want al die apparaten die ze nu hebben die hadden ze niet, en toen kreeg ik van de 

thuiszorg het aanbod om daar op het kantoor te komen werken. Dat was allemaal nog in de 

Rembrandtstraat, dat was een heel groot gebouw in de Rembrandtstraat, en dat heb ik toen, 

maar ik heb heel veel, ik heb er nog heel veel bijgewerkt, zwart gewerkt. 

l-1: Ja, dat was noodzakelijk zodat u in ieder geval voldoende inkomen voor de kinderen zou 

hebben? 

G: Ja, en mijn jongste zoon woonde bij mij en ja, die ging ook naar het voortgezet onderwijs, 

en mijn ex-man heeft op alle mogelijke manieren dwarsgelegen, dus het kwam allemaal op 

mij toch wel aan en, even denken hoor, toen ben ik, heb ik van de thuiszorg van personeels 

[onverstaanbaar] Niek Gootjes heb ik het aanbod gekregen, o, toen ging de thuiszorg Groot-

Rijnland ging, dat werd gesplitst en daar ging een afdeling daarvan in Leiderdorp, want ze 

hadden alle dorpen in de omgeving en ze hadden een kantoor op de Berkenkade en daar 

zochten ze iemand voor op het kantoor, maar ook voor de receptie en ook voor de planning 

van de wijkverpleging, en toen had je nog ouder en kindzorg, weet je dat allemaal, en toen 

ben ik dus, moest ik solliciteren; toen ben ik daar aangenomen en toen ben ik dus fulltime op 

de Berkenkade gaan werken en. 

l-1: U hebt dus bij de …. 

G: Thuiszorg. 

l-1: Bij de thuiszorg kind en? 

G: Ouder en kindzorg. 

l-1: Ouder en kindzorg. Dat was ook administratief werk wat u deed? 

G: Ja. 

l-1: Als ik het zo hoor dan heeft u jarenlang heel hard gewerkt? 
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G: Ja, tot m’n twee, drieënzestigste. Fulltime! 

l-1: En met tweeënzestigste of drieënzestigste met pensioen gegaan? 

G: Ja. 

l-1: Vervroegd pensioen? 

G: Ja, ja, je had toen nog een bepaalde regeling; hoe dat precies zat weet ik niet hoor, maar ik 

wilde eigenlijk niet, want ik had het zo vreselijk naar mijn zin en toen weet ik dat meneer 

Gootjes tegen mij zei, hij zei: “Kijk eens, je krijgt nu 80 procent van je salaris, maar hou er 

rekening mee: volgend jaar wordt dat 70 procent en ik weet niet hoe het het jaar erop is, maar 

het zou me niks verwonderen als 60 procent”, en toen ben ik dus weggegaan daar. Ik heb nog 

de brieven van dat allemaal ja. 

l-1: Had u naast al dat werk wat u deed, u was dag en nacht eigenlijk bezig, u ook nog bij de 

terminale thuiszorg hebt gewerkt, had u dan nog tijd voor vrijetijdsbesteding? 

G: Ik denk dat ik niet zoveel naar clubjes en dergelijke ben geweest. Ik kan me dat, ik had wel 

wat vriendinnen en we gingen wel eens, toen had je, ik weet niet of dat er nog is hoor, maar 

toen had je nog eetcafé’s, weet je, en dan spraken we af in zo’n eetcafé om elkaar te 

ontmoeten en om een hapje te eten en zo, maar ik kan me niet herinneren dat ik – ja, dat zal 

misschien wel gebeurd zijn, maar ik weet het niet meer – naar een schouwburg of dat 

allemaal. Ik ga nu elk jaar naar het Nationaal Ballet, maar ik kan me niet herinneren dat ik dat 

toen allemaal gedaan heb. 

l-1: Ook geen lid geweest van een vereniging tot aan uw pensionering? 

G: Ik weet het niet, nee. 

l-1: Nu komen we aan uw pensionering en uw kinderen zijn op een gegeven moment het huis 

uit gegaan, maar toen bent u dus door blijven werken totdat u tweeënzestig, drieënzestig was 

en met die mogelijkheid om vervroegd uit te treden eruit bent gegaan. Wat bent u na uw 

pensioen gaan doen? 

G: Eerst heb ik, ik denk dat ik een anderhalf jaar heb opgepast. Mijn dochter kreeg kinderen, 

mijn oudste zoon kreeg kinderen, mijn jongste zoon kreeg een dochter, dus ik, want het was 

best, want ze zeggen wel niet zo, maar het best in een gat vallen, elke morgen, je wordt nog 

jaren daarna wordt om kwart voor zeven wakker bij wijze van spreken. En toen ben ik een 

keer, goh, hoe zou dat ooit gegaan zijn, toen ben ik een keer meegewandeld met een 

stadswandeling op een zondagmiddag, want ze wandelden toen alleen maar op een 

zondagmiddag, en dat vond ik eigenlijk best wel leuk en ik ben een taalmens, een 

geschiedenismens, een papiertjes-verzamelmens en zo, dus toen met diegene die mij toen 

rondleidde, die mij een rondleiding gaf, ik was alleen, ik was de enige die meeliep, toen 

gingen dus onderweg, toen heb ik, zullen we daar, ga je altijd wel een kop koffie drinken, 

maar ergens wat drinken, kwamen we aan de praat en zo: wat doe jij en wat doe jij, wat heb jij 

gedaan en wat heb ik gedaan. Ik zei: “Ja, goh, ik vind dit zo verschrikkelijk leuk’. Hij zei: 

“Nou”, er waren toen vier mensen toen bij het Gilde, hij zegt: “Als je het leuk vindt”, zegt die, 

“We kunnen best wel iemand gebruiken, maar ook wel iemand die kan typen en kan 

notuleren”, dus dat was eigenlijk het belangrijkste, zeg ik dan maar. Dus daar kwam ik bij. 

l-1: U nam deel aan een stadswandeling met een gids van het Gilde, een stadsgids van het 

Gilde, en door met hem aan de praat te komen bent u zelf bij het Gilde vrijwilliger geworden? 

G: Ja, en dat ging toen ook uit, vanuit dat ouderen beziggehouden moeten worden, 

maatschappelijk actief willen blijven. Ja, en dat was een kantoor, ik weet niet of het er nog is, 

ik weet het niet meer, op de Hooglandse Kerkgracht, en daar was dus de organisatie, hoe 

heette dat ook al weer, die organisatie dat was dus ook ja mensen met problemen, helemaal 

gericht op ouderen, daar konden ze dan een keer in de zoveel tijd zo’n kamertje krijgen, en 

daar zaten we met z’n vieren en toen ik erbij was met zijn vijven rond de tafel en dan mocht je 

van het kopieerapparaat gebruik maken en dergelijke. En zo ben ik daar begonnen, en dan 

krijg je dus dat was heel, heel, meneer Cebol, die heeft dat opgericht – misschien heb je die 
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naam wel eens gehoord, van Cebol – maar die was eruit gegaan, die had ruzie gekregen en zo, 

die wilde er niet meer bij, dus er bleven vier mensen over en ik was de vijfde en toen werd er 

toch wel geopperd om dat een beetje te gaan uitbreiden, moest een beetje reclame voor 

gemaakt worden en dergelijke, want het was alleen zondagsmiddags om twee uur bij De 

Burcht. 

l-1: Ja, dat waren de enige wandelingen die gegeven werden. 

G: Ja, dus dan als mensen kwamen, weet je wel, dan ging je met ze, maar je werd dus 

opgeleid, je ging dus met die vier mensen die er waren, waren ook alle vier gids, daar ging je 

dus mee. Ik heb dagen in de bibliotheek gezeten, want hebben ze daar een Leidse afdeling, 

maar heel veel boeken mocht je niet mee naar huis nemen, dus die las ik daar of maakte een 

kopietje. Nou, weken in de bibliotheek en maar schrijven, schrijven, schriften vol geschreven 

en dan, en toen op de een of andere manier ging dat wel een beetje lopen en er kwamen steeds 

meer wandelaars bij, dus dan werd er gezegd: “Nou, dan moeten we maar een beetje gaan 

uitbreiden”. En hoe dat precies allemaal gekomen is, weet ik niet, maar toen hebben we dus 

met dat kantoorpersoneel van die ouderen die daar allemaal waren afgesproken dat we ook 

hun telefoonnummer mochten doorgeven als ze wilden wandelen met een groep, dat ze dan, 

en zo is dat een beetje gaan lopen. Nou, niet een beetje gaan lopen, dat ging best wel leuk 

allemaal en toen mochten we voor die ouderenclub mochten we daar ook geld voor gaan 

vragen, moesten we wel afstaan, een deel naar beneden zeg ik dan, maar dat was gewoon weet 

ik het, fl. 1,50 of zoiets, dat was niks, maar je moest er wat voor betalen. Nou, en binnen een 

paar jaar waren er al een man of zeven, acht, negen; er kwamen er steeds meer bij, maar dan 

krijg je, we hadden er iemand bij die was een belastingadviseur geweest, die was er zelfs in 

afgestudeerd, iets met belastingen of zo, die zei: “Ja zeg, dat geld gaat allemaal naar beneden, 

wat doen zij ermee? Wij moeten voor elk kopietje wat we maken, willen ze nog dat je 

betaalt.” Wat gebeurde: we kregen een subsidie van de gemeente; dat was wel, we kregen 

subsidie van de gemeente en dat vonden wij ook wel oneerlijk dat je daardoor niks ziet 

natuurlijk, dus die is dat toen gaan uitzoeken. Het groeide echt, het werd echt groter en toen 

zeiden we: “Nou, nu moeten we echt een voorzitter hebben en een penningmeester”, en ik 

werd de coördinator. Dus alles wat wandelingen aanvroeg dat kwam bij mij terecht, mijn 

telefoonnummer, ik word nog gebeld hoor door mensen die de folder in de la hebben; 

misschien stopt het wel, wie zal het zeggen. Ja, dat groeide echt uit en dan krijg je er 

natuurlijk een paar mensen bij die in de PR hebben gezeten, ik heb vanaf van het begin af aan 

ik geloof toen ik drie jaar bij het Gilde was ben ik mee gaan doen met monumenten, Open 

Monumentendagen, ik heb met een van die gidsen, met Wout Overdijk, die wist heel veel van 

De Lakenhal, wat er in hing, die schilderijen zus of zo, weet je wel, want we hadden 

inmiddels ook een wandeling gedaan en dan gingen ze ‘s morgens wandelen en dan hadden 

we een afspraak gemaakt met het Koetshuis, met Ton Holswilder van het Koetshuis, dat er 

een lunch was voor een bepaald bedrag en dan liepen we met ze naar De Lakenhal en dan 

konden ze zelf in De Lakenhal kijken en dan, nou ja, wat dan ze allemaal wilden. Dus ik was 

op een gegeven moment zo thuis in die Lakenhal omdat ik dacht, nou ja, De Lakenhal is toch 

wel erg leuk. Er waren ook hele leuke suppoosten die hielpen, weet je wel. Dan zeiden ze, 

vertelden ze dat schilderij dat we dat gedoneerd hebben gekregen en daar had hij hele 

verhalen bij en of je nou linksaf gaat of rechtsom, het zijn de verhalen die het doen, en als je 

nou maar anekdotes weet en hoe, dat daar, en wat er in dat hof gebeurd is of ja. 

l-1: Maar u heeft dus de coördinatie van de wandelingen gedaan, maar u heeft zelf ook als 

stadsgids rondgelopen? 

G: Ja, bijna negentien jaar. 

l-1: Zo! En dat, zo bijna negentien jaar. En dat wat u vertelde, dat had u allemaal ook van 

collega-gidsen gehoord, maar ook uit boeken in de bibliotheek gehaald, dus zo is uw kennis 

van de geschiedenis van Leiden ontstaan? 
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G: Ja, en als je dan zit met elkaar, want ik geloof dat we een keer in de zes weken bij elkaar 

kwamen, dan had er een weer iets uitgezocht, weet je wel, en die zei dan, ik weet nog dat  

Joop Olofsen op een gegeven moment zei, dat was een oud ijkmeester, die kwam met hele 

ingewikkelde verhalen van het pivicode, weet je wel, zoiets dat ik denk: waar heeft die het 

dan allemaal over, wat ik nooit vertelde omdat ik zelf niet snapte. 

l-1: U kon het zelf niet uitleggen. [onverstaanbaar] 

G: Ja, en toen kwam er dus, ik ben er nog vriendin meer hoor, toen kwam er dus iemand bij, 

een vrouwelijke gids kwam erbij en die een bepaalde brutaliteit in zich had in die zin van als 

er ergens iets geopend werd of we wisten dat daar een lezing werd gehouden, dan zei ze: 

“Zullen we daar naartoe gaan?” Dus we lieten ons zien, hadden inmiddels visitekaartjes 

gedrukt, dus dan konden we visitekaartje, dus zo ver waren we al, konden we dan afgeven en 

en ja, dat zich erfgoedhuis en centrummanagement, weet je wel, ze kenden mij en Carolien 

ook in De Lakenhal natuurlijk, ik heb ik denk achttien jaar of zoiets, zeventien jaar, bij Open 

Monumentenzorg, daar heb ik zeker tien jaar van rondleidingen in het Academiegebouw heb 

verzorgd. 

I-1: Deed u dat op Open Monumentendagen? 

G: Ja. 

l-1: Die rondleiding? 

G: Ja, maar ook wel, we hebben groepen gehad die heel graag het Academiegebouw in wilden 

en dan belde ik op, van: is er niks, want ja, er is altijd wat natuurlijk in dat Academiegebouw, 

maar dan was er wel eens iets niks en dan zei die bijvoorbeeld: “Als je nou zorgt dat je hier 

om kwart over elf bent, dan mag je een half uur naar binnen”. Weet je wel, zulk soort dingen, 

maar dat krijg je als je een beetje connecties hebt. De heer Van Zuylen nou sinds, die ken ik 

net zo goed als hij mij kende, bij wijze van spreken, dus dat ga je dan krijgen. 

l-1: O, u heeft dat duidelijk heel leuk gevonden? 

G: Heel, ja. 

l-1: De animo waarover u erover vertelde! 

G: Ja, heel erg leuk; mijn kinderen wel eens, mijn kinderen belden, want toen hadden we 

inmiddels zo’n telefoon in de zak, weet je, en vooral mijn dochter, die belde dan en dan zei 

ze: “Waar ben je?” En dan zei ik bijvoorbeeld: “Ja, ik sta voor Hunkemuller”, weet je wel, of 

zoiets, en dan zei ze: “Nou, ben je over een uur klaar?” Want ze belde niet eens meer naar 

huis. 

l-1: U was altijd op pad? 

G: Ja. Ik was altijd, ze hebben het er nog over. Ja, ik heb ze verwaarloosd. 

l-1: Maar u hebt het heel wat mensen in Leiden laten zien, de gebouwen in Leiden laten zien. 

G: Duizenden. En toen kregen we dat wereldberoemde Rembrandtjaar, de schitterende 

Rembrandt, ik heb al die wandelingen heb ik hoor nog. En er waren dus twee bij die zijn daar 

ingedoken en die hebben een schitterende Rembrandtwandeling gemaakt met alle anekdotes 

en je kan het zo gek niet verzinnen en Carolien en ik waren naar het Prentenkabinet gegaan, 

weet je, en dan zeiden we: “We hebben een Rembrandtwandeling in het Rembrandtjaar; als 

jullie nou ook iets doen, als jullie bijvoorbeeld koffie aanbieden daar, en dan breng je ze naar 

het Galgewater, daar bij de Stadstimmerwerf, daar waar die molen staat natuurlijk, en als je 

dan zorgt dat, dan zorgen wij dat daar gidsen zijn en als jullie dan een arrangement maken dat 

we bijvoorbeeld om half vijf terug zijn bij het Prentenkabinet en dan krijgen ze daar allemaal 

een wijntje en van, ik zeg maar, van de tien mensen zijn er dan acht die blijven eten, want die 

nemen zo’n arrangement. Nou, daar heeft het Prentenkabinet goudgeld mee verdiend. 

l-1: Ja, dat was een klapper voor ze. 

G: Echt zonder meer. En dan stonden wij dus bij de Stadstimmerwerf, de familie Spiekerman 

woonde in dat mooie huis met die….. die kende ons al, weet je; we hadden allemaal een 

bordje met Gilde erop ook; inmiddels hadden we bedrijfskleding. Nou, die mevrouw zette 
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daar in dat huis, dat heeft halve deuren en dan hing die mevrouw Spiekerman die hing over de 

helft en dan zei ze: “Ga je weer wandelen?” “Ja, we gaan weer wandelen.” “Eerst even een 

kopje thee”, weet je wel, en dan kwam ze met een theepot kwam ze aan en dan zagen we ze 

over die Rembrandtbrug, zagen we al die kelners, die waren blij van het Prentenkabinet dat ze 

even weg konden, dus die hadden allemaal een sigaret in de handen of iets dergelijks en dan 

kwamen ze over de Rembrandtbrug. Nou, en dan, het mooiste is het lopen wandelen met niet 

meer dan vijftien mensen, dan kun je het verstaanbaar maken, dan kun je iedereen in de gaten 

houden, weet je wel en zo, dus dan kwam er zo’n groep en daar had ik dan gidsen voor, niet 

iedereen liep de Rembrandtwandeling, maar dat is zo verschrikkelijk leuk geweest. 

l-2: Hadden ze daar op dat hoekje op dat moment ook niet een gebouwtje waar van alles over 

Rembrandt te zien was? 

G: Nou, daar is daar aan het einde ja, nou, dat is gewoon een atelier geweest van een schilder, 

ook helemaal geen bekende Leidse schilder, maar daar heeft er toen iemand iets gezegd van 

hier heeft die ooit, hij heeft er nog nooit gezeten, hij is, hij is wel bij de Stadstimmerwerf, hij 

heeft het zien bouwen en 1606, hij heeft er ongetwijfeld gespeeld en die molen stond er 

natuurlijk daar van zijn vader, van die molen heette De Rijn, die stond daar, dus hij heeft er 

ongetwijfeld gespeeld, al getekend en kwajongensstreken uitgehaald, maar in. Maar in dat 

atelier heeft die nooit gewoond. 

l-2: Ik ben daar binnen geweest; het was een beetje aangekleed voor dat Rembrandtjaar, denk 

ik, want er hing van alles; er stonden dingen en. 

G: Ja, nee, hij heeft er nooit gezeten, nee nee. 

l-1: Wanneer bent u gestopt met die, met het Gilde? 

G: Ik ben nu vierentachtig, vier jaar geleden of vijf jaar geleden. 

l-1: Moest u noodgedwongen stoppen of? 

G: Nou, ik vond nou ja. 

l-2: Het lopen wordt… 

G: Ja, ik had net, deze voet, toen had ik, toen ook een ongeluk gehad, dus ik moest er al een 

hele tijd uit en de groep was inmiddels uitgebreid naar vierentwintig gidsen, zo druk was het, 

want je kan zo gek niet prakkiseren, maar er is een wandeling voor, bij wijze van spreken. En 

dan krijg je een hele nieuwe generatie mensen erin die niet meer op die oude leest verder 

willen, ondanks dat het een vreselijk succes is geweest; ik heb nog hoor, ik kan het je zo laten 

zien, kaartjes met het privé-nummer van de burgemeester bij wijze van spreken, weet je wel? 

Maar ja, die wilden het toch anders, die wilden een andere draai en het moest duurder worden 

en er moest dit en dat allemaal en zo; het werd verzakelijkt, laat ik het zo zeggen. 

l-1: En dat was voor u het sein om het voor gezien te houden? 

G: En er waren er al verschillende van waar ik mee, waren er al weggegaan, waren er, ja, er 

zijn natuurlijk een paar overleden. Nou ja, dan ga je bij jezelf een beetje te rade: jeetje mina, 

moet ik, vind ik dat nog wel leuk? Wandelen ging, ik wandel nog wel, telefoonnummer, ze 

weten dat je het allemaal gedaan hebt; ik word nog wel eens opgebeld, maar toen dacht ik: 

nou, het is wel genoeg geweest. 

l-1: U vertelde in het gesprek ook wat we gehad hebben, dat u heel lang ook lid van de 

Historische Vereniging Oud Leiden bent geweest, hoe lang is dat dan niet geweest of bent u 

nog steeds lid? 

G: Nee, en weet je dat ik de vorige week nog heb gezeten hier, ik geloof dat ik lid moet 

worden van Oud Leiden, dat ik weer lid moet worden. Zoiets was het eigenlijk en naar 

aanleiding waarvan ik weet niet precies meer, waarvan, maar ik vind dat ik het toch maar 

moet doen. 

l-1: Maar u bent in het verleden heel lang lid geweest? 

G: Heel lang, ja. 

l-1: Ging u dan ook naar lezingen toe? 
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G: Ja, mensen gingen ook wel eens een dagje uit met de bus, ik meen zelfs dat ik met Oud 

Leiden (maar dat weet ik niet precies meer) toen zijn we naar het museum De Fundatie 

geweest, want daar stonden een paar van die afbeeldingen van die Chinese krijgsheren, die ze 

toen onder de grond hebben gevonden, weet je wel? 

l-2: Maar die uitstapjes zijn er nog steeds ieder jaar. 

G: O ja? 

l-2: Soms gaan ze ook fietsen nu, fietstochtjes hier in de omgeving, maar die uitstapjes zijn er 

nog steeds. 

G: Dus dat weet ik wel en dan had je die lezingen erbij en wat nu ook niet meer gebeurt, 

tenminste volgens mij niet meer, is de dat je een keer in het jaar had je een soort 

vrijwilligersmarkt in de Hooglandse kerk en daar stond het Gilde, maar daar stond Oud 

Leiden dan ook altijd bij en dan had je een kraam met allerlei reclamemateriaal, weet je? 

l-2: Dat is nog hoor, dat is de Dies. 

G: Is dat nog steeds? 

l-2: Dat is nu het eind dat is het nog 30 oktober of zo, de laatste zaterdag van de maand is het 

nog steeds en het is dit jaar weer hé over een paar weken. 

G: In de Hooglandse kerk? 

l-2: En dan staan er kraampjes. 

G: O ja, goh zeg, dat moet ik eventjes opschrijven in mijn agenda. 

l-2: En de Stem van Leiden staat er ook. 

G: Meen je dat nou? 

l-2: Ik dacht 30 oktober, de laatste zaterdag is. 

G: O, ik heb ‘t in m’n agenda. 

l-1: Maar u bent dus, ik kan me ook voorstellen als stadsgids voor het Gilde dat het voor u 

ook interessant was om lid van die Historische Vereniging van Oud Leiden te zijn. 

G: Ja, ik geloof dat we allemaal, ik weet dat was ook met Open Monumentenzorg dat een van 

die gidsen zei: “Ik heb jullie opgegeven bij Open Monumentenzorg om ergens te staan” of zo. 

Ik dacht: wat krijgen we nou weer, weet je wel? “Nou, ze hebben vrijwilligers nodig en wij 

weten ‘t een en ander van, dus je krijgt”. En zo zal het ongetwijfeld met Oud Leiden ook 

gegaan zijn. Want ze gaven, er was toen, was er ook altijd in het gemeentehuis was er van 

vrijwilligersvereniging die dan in de trouwzaal en dan kon je daar ook een kraampje inrichten, 

weet je wel, nou, daar stond het Gilde ook en ik weet niet meer van allemaal. 

l-2: Ik stond er ook. 

G: O, weet je nog, dat in het stadhuis? 

l-2: Ja. 

G: Dat was erg leuk en dan hadden ze broodjes gemaakt, daar waar je kon eten kon je een 

broodje eten en zo en ik weet nog, dan zat Rens Heruer, die zat dan aan een tafeltje in een 

hoekje voor nieuwe leden te werven, weet je wel? 

l-2: Ja. 

G: En wij hadden ook bedacht dat Carolien, dat was een PR-juffrouw van we hadden ook een 

soort van bulletin of zo, en als je daar om twee uur bent dan kon je gratis mee met een 

stadswandeling van een uur, want een stadswandeling duurt twee uur, tweeënhalf uur. Maar 

dan gaan we een uur met u wandelen. Nou, het was niet aan te slepen, dan moesten ze in een 

hoekje dan verzamelen en iedereen wilde mee wandelen, bij wijze van spreken. 

l-1: Dat was een succes. 

G: Maar dat in het stadhuis, dat is er niet meer. Dat ging op een gegeven moment ging dat 

geld kosten natuurlijk, broodjes, je kreeg er wat te drinken en het was gewoon heel erg leuk, 

heel erg leuk, en dan kon je je kraam mooi aankleden. Ik weet nog dat we wel nog eens een 

jaar hebben gehad van de kruitramp, weet je wel die geweest is, en Arti Ponsen die heeft een 

boek daarover geschreven en, en die zeiden we: “Nou, we doen we een beetje inrichten naar 
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aanleiding van die kruitramp”, dus hij kwam kijken of we het goed, of er de boeken 

[onverstaanbaar]. 

l-1: Als laatste wil ik nog even en dan wil ik het gesprek beëindigen want u heeft al heel erg 

veel verteld, nog even aan u vragen of u het boek van Jan Bodrij over De Kooi ook kent, dat 

heet Jeugdherinneringen? 

G: Ik geloof dat ik het gelezen heb, maar ik heb het niet zelf. 

l-1: Nee, ik was benieuwd of u het gelezen had en of u daar veel dingen in herkende. 

G: Ik geloof, ik weet wel zeker dat ik het gelezen heb, maar ik heb het niet en ik heb het ook 

niet, want ik heb ontzettend veel boeken opgeruimd. Ik heb een logeerkamertje, daar nou daar 

kon je niet meer in van de boeken, nee, die heb ik niet weggedaan, alles alle Leidse boeken en 

de hofjesboeken, die heb ik nog allemaal. Nee, dat had ik nooit weggedaan als ik het had 

gehad. 

l-1: Dan nog een laatste vraag: komt u nog wel eens in De Kooi? 

G: Ik kom wel eens in De Kooi als ik fiets naar, nee, nee, ik moet het anders zeggen. 

Ik heb een hele, ik heb zeventien jaar gewoond in de Versijdenstraat in De Kooi, dat is de 

straat eigenlijk aan De Zijl die der dus is. Toen kwam ik sowieso in De Kooi, kwam ik nog bij 

de groenteboer, weet je wel, de bloemenman en dergelijke. En toen ben ik verhuisd, toen ben 

ik hiernaar verhuisd. En als ik nu in De Kooi ga is het echt om gewoon even door de 

Parkstraat te fietsen of door de Driftstraat te fietsen waar het vriendje van mijn zus heeft 

gewoond, weet je wel, zo zulk soort dingen. 

l-1: Wat vindt u van de wijk zoals die nu is? 

G: Mooi, erg mooi; ik vind het erg mooi geworden, complimenten, is het ook niet onder 

leiding van hoe heet ze ook als weer die oud[wethouder], Gerrit van den Berg? [Gerda]. 

l-1: Van De Sleutels, bedoelt u? 

G: Ja, is het? 

l-1: Dat weet ik niet; dat zou kunnen. 

G: Ik vind het erg mooi geworden. 

l-1: Ze zijn nog steeds bezig hé, in de wijk? 

G: Ja, het leuke is dat die torentjes van Jesse, weet je wel, dat is er weer allemaal en we 

hadden op dat hoekje met die pilaren altijd zat daar een groenteman, ik weet wel dat we daar, 

complimenten hoor. 

l-1: Dan wilde ik het hierbij laten, mevrouw Menijn, u heeft erg veel verteld. 

Ik wou u heel hartelijke bedanken voor al wat u verteld heeft. 

 

 

Niet mondeling opgenomen, maar mevrouw is ook medeoprichtster van het Viswijvenkoor. 
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 Parkstraat De Kooi 

 

 
 

Zwembad De Zijl 
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Badhuis Medusastraat 


