Transcriptie interview mevrouw Loes Pleij-Zandvliet op 10 november 2021

“De pijn van 1956 gaat nooit weg”
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Mevrouw Loes Pleij-Zandvliet, geboortedatum 18-04-1937.
I-1: Loes, mag ik jou vragen: jij bent in Leiden geboren?

G: Ja.

I-1: Jouw ouders ook?

G: Nee. Mijn vader kwam uit Kudelstaart en mijn moeder kwam uit Zoeterwoude. Dus het waren
geen Leienaren, maar toen ze getrouwd zijn, zijn ze in Leiden gaan wonen, omdat mijn vader daar
een zaak had.

I-1: Jouw vader had een zaak?

G: Ja, dat is heel bijzonder. Mijn vader, dat is wel een aardig verhaal. Mijn vader is een, hij had een
expeditiebedrijf. Maar voor die tijd heeft hij in de Tweede [lees: Eerste] Wereldoorlog in dienst
gezeten, zoals de Nederlandse jongens allemaal opgeroepen werden in die leeftijd. Hij was net uit
dienst. En die werden weer opgeroepen, want die waren gemobiliseerd. Die moesten toch als het
ware, ja, hoe moet ik dat zeggen... Ze moesten in ieder geval, er werd niet gevochten. Nederland
deed dus niet mee, maar uiteindelijk werden die opgeroepen. En al die soldaten werden
ondergebracht in kazernes en dat waren vooral soldaten die net uit dienst kwamen en die hun
dienstplicht hadden gedaan. En die werden weer opgeroepen om de Nederlandse grenzen in de
gaten te houden. En zo is mijn vader terechtgekomen in Zoeterwoude. Daar moest hij, in een soort
grote loods werden die soldaten ondergebracht en mijn moeder woonde in Zoeterwoude. En zo
hebben die twee elkaar leren kennen. En dat is wel een geinig verhaaltje eigenlijk. Mijn moeder, die
jongens kwamen allemaal binnen op de Hoge Rijndijk en daar werden ze met gejuich ontvangen, in
zo’n café-achtig onderkomen. Mijn vader was bij de cavalerie, paarden. Die zat voor op het paard als
leider, hij was de sergeant. En mijn moeder stond aan de kant van de weg en mijn moeder zegt
tegen haar vriendin: "Dat is een leuke man". Enfin, dat gaat door en een dag later komt toevallig een
vriend van hem, gaat zingen op het koor, waar mijn grootvader [Cornelis van der Post, schipper]



dirigent was. En die zegt: "Kom, ga mee koffiedrinken en neem je vriend mee". En die komt binnen
en die vriend is mijn vader. En een jaar later zijn ze getrouwd [Zoeterwoude 27-10-1920]. Dus hij
kwam helemaal, hij kende dat hele dorp Zoeterwoude niet en ze zijn getrouwd. Zo is dat gekomen:
mijn vader kwam uit Kudelstaart en moeder uit Zoeterwoude. Maar goed, die zaak was in Leiden,
dat is een expeditiebedrijf.

I-1: Waar in Leiden?

G: Gewoon in Leiden. Hij had twee schuiten. De ene lag in Leiden en die andere schuit lag in
Zaandam [Motordienst Zaandam, ligplaats: Donderdag Nieuwe Rijn bij de Middelstegracht. Vertrek
van Leiden: Maandag]. En die twee schuiten die gingen heen en weer. Er waren helemaal geen
auto's, al het vracht werd met de schuit naar Zaandam gebracht. En vanuit Zaandam kwam de
andere naar Leiden. Dat was dus het expeditiebedrijf. Dat had hij overgenomen, want mijn
grootvader zei: "Je kan mijn dochter wel krijgen (ze was enig kind), maar je moet wel de zaak ook
overnemen”. Want hij had geen opvolgers. Zo is mijn vader in die zaak gerold.

I-1: En waar woonden ze toen ze gingen trouwen?

G: In de Nieuwstraat tegenover de Hooglandse kerk [nr. 23, vanaf 19-8-1921, Bestelhuis C. van der
Post & Co.]. Heel leuk huis. Ik sta er nog vaak voor. Dan denk ik: goh, daar zijn mijn zussen geboren,
mijn broer is daar geboren. Het is een heel klein huisje, je weet niet wat je ziet. Maar later moest het
verkocht worden, het is heel lang in de familie gebleven. Als je nu hoort wat je voor dat huisje kreeg,
iets van 6000 gulden. En nu sta ik ervoor en dan denk ik: jeetje, wat een huis midden in de stad. Zo is
eigenlijk dat huwelijk ontstaan en zo zijn mijn vader en moeder in Leiden terechtgekomen. En
vervolgens een gezin van acht kinderen gesticht.

I-1: Ja, dat wilde ik vragen. Je zei zussen en broers, hoe groot was het gezin?

G: Acht kinderen [en een op 20-12-1931 doodgeboren jongetje]. Mijn broer was de oudste en
daarna kwamen zeven meisjes, waarvan ik de jongste. En ik ben echt, dat zeg ik wel eerlijk, het
meest verwende kindje. Dat wil zeggen: verwend in de zin van niet-materieel, aandacht. Ik kreeg
heel veel liefde van mijn zussen. Mijn broer was 16 jaar ouder dan ik en mijn zussen daar onder. Dat
had je in dat gezin natuurlijk. Vijf jaar lang is er ieder jaar een kind geboren. Eerst mijn broer en dan
vier zussen. En die zussen die waren eigenlijk meer mijn moeder. Ik moet zeggen: ik heb heel veel
liefde gehad. Materieel niet, maar ik kreeg wel veel aandacht. Ik denk dat ik op dat punt erg verwend
ben. In de zin van: Loesje hier, Loesje dat. En ik durf niet van mezelf te zeggen dat ik een makkelijk
kind was, maar ik denk het wel, maar ik kreeg ook veel aandacht van hun, hoor, en de zorg. Want in
de oorlog was het toch wel zo mijn moeder dat grote gezin niet altijd alles in haar eentje aan, dus
één van mijn zussen is toen thuisgekomen en heeft geholpen. En die heeft eigenlijk alles voor mij,
het was een soort moeder.

I-1: Een tweede moeder.

G: Ja, alles. Dat zal wel overal geweest zijn met grote gezinnen, dat die grote zussen voor jou veel
deden. Hoop werk uit de handen nam van mijn moeder.

I-1: Je zei net: Nou, dat was vroeger zo. leder jaar kwam er wel een kind. Had dat ook te maken met
het geloof?

G: Tuurlijk; we zijn een katholiek gezin.

I-1: Een katholiek gezin. Vanuit de kerk werd dat ook wel gestimuleerd? Kan je je dat herinneren?



G: Daar weet ik niks van. Dat hoor je dan achteraf dat dat zo ging. Of dat nou bij ons zo ging, weet ik
niet hoor. Mijn vader was wat dat betreft toch wel een beetje vooruitstrevend hoor. Juist omdat hij
die Eerste Wereldoorlog toch wel het een en ander mee had gemaakt. Hij was niet zo, hij was wel
Rooms, maar niet dat hij daar dan rekening mee zou hebben gehad. Hij was voor zijn gevoel, hij was
niet enig kind, maar dat is een ander verhaal, omdat hij uit een gezin van 18 kinderen komt. Van drie
moeders, die gingen allemaal dood. Want in die tijd gingen mensen... En mijn moeder was enig kind
en mijn moeder zei altijd: "Wij gaan een groot gezin stichten". Hoe dat precies gegaan is weet ik
natuurlijk ook niet, maar die acht kinderen. Het was een heel gezellig gezin, vrolijk, heel vrolijk. Veel
muziek werd er gemaakt bij ons.

I-1: Dat wilde ik vragen: wat herinner je je van je jeugd? Je jongste jeugdjaren.

G: Ik herinner mij dat het altijd druk was. Heel veel vrienden waren er. En die vrienden van mijn
broer kwamen denk ik ook wel voor die zussen van mij. Dat begrijp ik ook wel, want die waren
allemaal zo 17, 18, 20 jaar. Een huis vol meiden. Maar dat heb ik mij later gerealiseerd hoor. Maar
het was vooral een gezellig gezin. En wat ik zeg: er was veel muziek. Mijn moeder was vrolijk, mijn
vader eigenlijk ook wel. Er waren nooit echte problemen thuis. Later wel hoor. Er is wel een ziekte in
onze familie gekomen waardoor er mensen, mijn zussen en broer, te vroeg zijn overleden. Dat is dan
een dreun geweest in de familie. Maar ja, mijn moeder is bij haar leven, dat is ook zoiets bijzonders,
dan denk je: hoe kun dat volhouden? Vier kinderen verloren. Mijn broer, de enige, de oudste, die is
overleden toen hij 37 was. Een ziekte in de familie hé. En daarna, 15 jaar later, toen mijn oudste
zusje. Een half jaar later nog een zusje en daarna nog een zus.

I-1: Vreselijk.

G: Ja, vreselijk he? Ik praat er weleens over en dan denk ik: het zal je maar overkomen. En dat mijn
moeder dat allemaal heeft kunnen verwerken. Nou, toen mijn laatste zusje overleed heb ik dat niet
eens meer aan haar verteld, want ze was een beetje aan het dementeren. Beetje goed aan het
dementeren. En als ze dan vroeg: "Waar blijft Jacqueline?”, dan zeiden we altijd: “Die is gisteren
geweest”. Om het maar niet meer te durven te vertellen dat die er ook niet meer was.

I-1: Kan je je nog herinneren hoe ze daar toen mee omging, toen bijvoorbeeld je broer overleed?

G: Ja, dat was heel... Het was de enige zoon en de oudste. Ja, toen was ze wel heel erg
terneergeslagen. Dat weet ik wel. Ik vond het toch achteraf toch dapper. Mijn vader had er veel
meer moeite mee nog, vond ik wel. Die werd stil en dit was zo'n afscheid waarvan ze zeiden... Dit
hoort niet zo te gaan, laat ik het zo zeggen. Achteraf denk ik: wat hebben ze dat eigenlijk goed
verwerkt. Ja, dat is heel bijzonder. Helaas werden mijn zussen ziek, dezelfde ziekte, het was een
leverziekte. Toen dachten we, dat was 15 jaar later, er moet in de tussentijd wel iets ontdekt zijn na
onderzoekingen. Maar nee, toen ook nog niet. Ik weet nog wel, twee zussen van mij zijn achter
elkaar overleden. En nu zijn er wel geneesmiddelen voor of in ieder geval, hoe dan ook, het gebeurt
nu niet meer. Want er zijn nog wel wat neven in de familie die dat hebben, maar...

I-1: Is het een erfelijkheidsziekte?
G: Ja, maar dat was wel een dreun in de familie, laat ik het zo zeggen.

I-1: Even voor mijn duidelijkheid, hoeveel jaar scheel jij met de zus die boven jou is? Want jij bent de
jongste van de familie.

G: Drie jaar, denk ik, en dan nog drie jaar en dan komen die vijf anderen. Wij werden ook altijd de
drie kleintjes genoemd. Vijf op een rij en dan kwam er drie jaar niks en toen kwamen wij en werden



de drie kleintjes genoemd. Die vier zussen die hadden ook echt met elkaar, hoe moet ik dat zeggen,
een heel ander leven weer dan wij. Je moet ook niet vergeten dat bijvoorbeeld in die oorlog, die
meiden van ons die hebben helemaal geen leuke tijd gehad. Dat waren pubers, leuke. Die wilden uit.
Die oorlog heeft echt wel een stempel gedrukt op die... Daarna werd het voor mij alleen maar
leuker. Totaal ander leven gehad dan ik, totaal anders. Niet dat ze streng waren, maar een [...] gezin.
Wel andere normen dan nu, maar ook de druk. De meisjes wilden ook wel eens lol hebben en dat
ging eigenlijk niet zo goed. Dat wil zeggen, ja, je weet ook genoeg meisjes in die tijd met Duitsers
uitgingen en dat best wel te begrijpen is. Dat was geen gezellig leven. Maar gelukkig was er bij ons in
de familie veel muziek, dat werd wel gespeeld. Mijn broer speelde viool en piano en mijn zussen
speelden allemaal piano. En er was een orkestje gemaakt. En er kwamen dan ook vrienden die
meespeelden, allemaal met elkaar geoefend. Bij ons thuis boven in de kamer.

I-1: Jij hebt ook een instrument bespeeld?

G: Nou, ik heb pianoles gehad. Maar op een gegeven moment. Mijn moeder speelde vreselijk goed
piano en wij moesten allemaal pianoles hebben. Die oudste zussen speelden allemaal piano, maar ik
was een beetje van... Ik ging zwemmen, ik ging sporten. Op het laatst zei mijn moeder: "Ga er dan
maar af, van pianoles". Ik vond het niet meer zo leuk. Achteraf wel spijt hoor, want ik had door moet
zetten. Maar ja, ik vond dat andere leuker.

I-1: Want even terug. Jij was van 1937. Je hebt de oorlog meegemaakt. Kan je je daar nog bepaalde
dingen van herinneren. Dingen die je zelf beleefd hebt?

G: Nou, weet je, ik was drie toen de oorlog begon. De eerste periode was ook niet zo zwaar, maar op
het laatst. Wat herinner ik me van de oorlog? Bijvoorbeeld die hongerwinter. Dat realiseer ik me
heel goed, dat er thuis ook weinig was. Dat je ook af en toe naar de gaarkeuken ging. Dat was ook
gebruikelijk, in die rij gaan staan. Maar om nou te zeggen dat we echt honger hebben geleden, dat
ook weer niet. Maar het was geen vrolijke tijd. Dat herinner ik me wel. Ik weet nog één ding heel
goed, dat in die oorlogstijd was een difterie-epidemie. In Leiden vooral ook. En ik kreeg difterie als
meisje van zes. Dat weet ik wel. We werden opgehaald door een hele grote ziekenwagen, in die tijd
een soort legerwagen, en toen werd ik weggebracht naar, je moest natuurlijk allemaal apart liggen
met die difterie. Naar een soort opvangcentrum in Leiden. En daar werden we dus ondergebracht
met allemaal kinderen bij elkaar. Afschuwelijk.

I-1: Weet je nog waar dat was?

G: Ja, dat was het Sionshof, achter de Haarlemmerstraat [de Caecilia-barak in de Sionsteeg]. En daar
werden al die kinderen naar toe gebracht en er stonden allemaal bedjes en dan zeiden ze: “Zoek
maar een bedje uit”. Toen dacht ik, ik vond het allemaal zo eng, toen zag ik een ledikantje staan, dat
weet ik nog. Weet je wat: een ledikantje daar kan ik lekker in wegkruipen. Daar heb ik dus een paar
weken moeten liggen. Liggen en wat rondlopen. Al die kinderen die liepen te rennen met elkaar. Die
hadden allemaal difterie. Zo af en toe zag je een dokter, die kwam dan kijken. Maar je mocht geen
bezoek ontvangen. Dat was het ergste, je kon niet bij je moeder op schoot. Nee, die stonden achter
een glazen raam, die kwamen iedere dag zwaaien. Twee keer per dag of zo. Meer mocht je niet. En
dan kreeg je wat cadeautjes, die moesten eerst gedesinfecteerd worden en andersom ook. Dat is bij
mij blijven hangen als een hele nare tijd, die drie weken. Op zo'n leeftijd van zeven jaar, dat je zo
graag bij je moeder op schoot wil zitten of bij je zussen. Nee, dat weet ik nog wel wat van de oorlog
is blijven hangen. Ja, die hongerwinter was natuurlijk voor iedereen... Maar om nou te zeggen dat
wij daar echt, nee ik [...] Gebrek aan hout, we hadden [...] inderdaad we hadden één kacheltje, dan
moest er wel gekeken worden of we ergens hout konden vinden, dat wel. Ja, takken onderweg van



de bomen. Als je die zag dan nam je die mee. Die konden dan in dat potkacheltje; we hadden maar
een kacheltje beneden. Dan kon dat gestookt worden, dan kwam er weer wat warmte. Maar ik heb
het nooit echt ervaren als van ellende. Misschien is het nooit zo goed tot mij doorgedrongen hoor.
We hadden ook niet te veel te eten, dat is ook wel zo. Ik weet dat mijn moeder met
aardappelschillen of zo, dan ging je naar de boer en dan kreeg je er wat melk voor. Een soort ruil had
je dan. Dat deed iedereen natuurlijk. Nou ja, je deelde dat met elkaar. Ik heb dat, mijn zusje wel. Ik
had één zusje, die thuis woonde om mijn moeder te helpen. Die kon alles, die kon echt alles. Die kon
ook van tulpenbollen, want die aten we ook, taarten maken zelfs. Die kon alles, dat was zo'n handige
tante. Die kon alles, ik weet niet hoelang dat geleden is. Maar die kon koken, breien, naaien en heel
goed leren. Truus kon alles. En die heeft echt wel de oorlog voor mijn moeder, doorheen helpen
komen, hoor. Ik moet zeggen: dat heeft ze prima gedaan. Ja, de oorlog. Verder weet ik alleen toen
de oorlog voorbij was dat je lol met elkaar had, feesten en zo. De ene optocht na de andere, dat
weet ik nog wel. Dat was eigenlijk wel een leuke tijd. Hele leuke tijd. Alsmaar optochten, iedere keer
weer hetzelfde. Dan ging ik met mijn vriendin Edith; we liepen altijd de optochten. Zij achter de
kinderwagen als verpleegster en ik met een pop in mijn armen. En die pop had maar één arm, want
wij hadden thuis niet zoveel speelgoed, maar dat gaf niet, want dat zag je niet. Ik heb nog heel veel
foto's. Dan lopen we door de straat, iedere keer weer hetzelfde. Nu zeg ik tegen Edith (we zijn nog
steeds vriendinnen): “Weet je nog dat we al die optochten liepen?” ledere wijk in Leiden
organiseerde een optocht vanwege de feestvreugde. Dat moest gevierd worden. De mensen waren
zo dol- en dolgelukkig. Dat kan ik me nog wel herinneren. Er was een last afgevallen; iedereen was
vrolijk ineens. Dat weet ik nog wel.

I-1: En inmiddels had je ook de leeftijd dat je naar school ging. Wat weet je daar nog van?

G: Om de hoek op het Levendaal de Barbaraschool, die weet je wel misschien. Dat was een
katholieke school met nonnen. Ja, die was om de hoek. Dat was vijf minuten lopen voor mij. Dat was
een meisjesschool, een katholieke meisjesschool. Ja, dat is wel bijzonder, dat je in je leven op zo'n
katholieke school... Er waren nonnen in die klas, maar er waren natuurlijk ook vrouwelijke
leerkrachten. Dat waren allemaal vrouwen, allemaal ouderen. Want je weet, als je ging trouwen dan
mocht je niet meer... Dus leuke jonge meiden waren er niet. Er waren vrijgezellen en vooral oudere
dames die we hebben gehad voor de klas. Ik weet het nog wel, dat kan ik me allemaal nog voor de
geest halen.

I-1: Was het een nare ervaring?
G: Nee hoor, het was overal zo.
I-1: Het is meer je verbazing nu.

G: Nu achteraf denk ik, ja, zo was het natuurlijk ook. De ene keer had je een leuke jonge juffrouw en
dan had je het gezellig. Maar die ging weg, die ging trouwen. Dan mocht het niet meer. Dat was toch
wel een rare tijd eigenlijk. Maar ik heb de school nooit als vervelend ervaren, het was een prima
school. Daarna ben ik op de school gebleven, op de Mulo. Ook op het Levendaal, en toen kregen we
eindelijk eens een keertje een mannelijke leerkracht. Dat weet ik nog: Montanus.

I-1: Je zegt het met een smile.

G: Ja echt, dat was ons echt een openbaring. Een hele aardige man en die gaf Duits en Geschiedenis,
dat weet ik nog wel. Montanus ja, een hele aardige man. En de gymnastiekleraar dat was een man.

Dat mocht wel van die nonnen, haha. Er mocht niet zoveel hoor. Het waren geen nare nonnen hoor,
dat moet ik zeggen. Ik heb helemaal niet te maken gehad met... Nee, nare mensen waren het niet. Ik



verbaas mij altijd dat iemand non, weet ik veel. Ik had altijd wel met ze te doen, vond ik maar. Dat
wil niet zeggen dat het vrolijke mensen waren; dat ook weer niet. Maar ze waren ook niet, het
waren geen vervelende. Ik heb helemaal geen nare periode op die school gehad, integendeel. Nee
hoor, het was een leuke meisjesschool, dat is eigenlijk prima gegaan. Maar het zijn natuurlijk wel
altijd vrouwen geweest. En daarna ben ik apotheekassistente geworden en dat is ook een
vrouwenberoep. Eigenlijk nog steeds. Ook de lessen die zij gaven, die apothekers, waren ook vaak
vrouwen. Dus altijd met vrouwen te maken gehad de hele opleiding. Uiteindelijk ging ik in een
apotheek werken toen was de baas een man, haha. Maar wel een vrouwenwereldje he? Je ziet bijna
nooit een man achter de toonbank staan. Zelden. Dan is het de apotheker zelf. Altijd met vrouwen te
maken. Maar goed, los daarvan krijg je op een gegeven moment ook wel andere belangstelling. Wat
ik al zei over dat pianoles, dat vond ik wel leuk allemaal hoor. Maar ik had een zusje dat zwom, die
was lid van de Golfbrekers.

I-1: Dat was heel bekend toentertijd he?

G: Ja weet je, na de oorlog ging iedereen wat ik al zei, allemaal clubs kwamen er. Er was weer
vrijheid. Overal, een gymnastiekverenigingen werden opgericht, hockeyverenigingen. Het was
ineens, na de oorlog moest dat geregeld worden. En die Golfbrekers werd ook opgericht [door
Gerard van Brussel en Truus Broerse], dat was ook alweer een katholieke club. Ik had helemaal niet
het idee dat ik kon zwemmen, helemaal niet, maar mijn zusje was er lid van geworden en die deed
aan wedstrijdzwemmen. En die kwam vaak met verhalen thuis en toen dacht ik: oh, misschien is dat
wel leuk voor mij. En toen had ik een zwager in die tijd van één van mijn zussen, een vriend, en die
was daar badmeester [Coen Vervoort]. Of die trainde die groep. En toen zei ik: “Is dat leuk?” En toen
zei hij: “Kom maar eens een keertje”. En toen heb ik daar eigenlijk, omdat ik mezelf heb
aangekondigd: “lk wil dat ook weleens een keertje” en toen ging ik zwemmen. Nou, zo ben ik...

I-1: Maar kon je toen al zwemmen?
G: Ja, ik kon wel zwemmen, maar ik was helemaal geen goeie zwemster.
I-1: Maar waar had je dat geleerd, dat zwemmen?

G: Ja, dat is ook raar. Er was op een gegeven moment schoolzwemmen, maar dat was dan.... Zo heb
ik het dus een beetje geleerd, maar nooit met iemand die mij zwemles gaf hoor. Ik denk dat mijn
zussen mij ook mee hebben genomen. Ik weet niet hoe ik zwemles heb gehad. Niet echt zwemles.
Dat is ook één van de redenen van mij, ik kan absoluut geen schoolslag zwemmen. Ik kan wel
schoolslag zwemmen, maar ik kom niet vooruit. Dus ik ging dat water in en toen zei die zwager (toen
was het nog geen zwager hoor), die badmeester: "Ja, dat ziet er niet uit, ga eens op je rug liggen". En
toen dacht ik: ik ben een crawlzwemster, rugcrawlzwemster. Dat ging zo goed en daarna ook
borstcrawl. Dat ik heb mij altijd toegelegd op die crawl. Ik heb ook nooit anders dan crawl
gezwommen. Zo ben ik aan het zwemmen gekomen door mijn zusje eigenlijk, die daar altijd hele
leuke verhalen over had. Ik vond het een leuk wereldje, ben lid geworden daar en eigenlijk ging het
van toen af aan...

I-1: Hoeveel jaar was je toen je lid werd?

G: Toen ik lid werd was ik 14 ongeveer. Maar ik kon algauw bij de wedstrijdploeg.
I-1: Je moest wel heel veel trainen, neem ik aan.

G: Ja, jazeker.

I-1: En waar was dat zwembad?



G: In het Overdekte. Daar weten jullie niks van, maar je zal het wel van horen zeggen. Dat was in de
oude kerk in de Haarlemmerstraat. Dat was een intiem zwembadje. Het was een heerlijk zwembad.
Dat was het enige overdekte badje wat Leiden had. En daar ging ik iedere ochtend, ik moest daar om
zeven uur zijn. Om zeven erin en dan mocht je zwemmen, dan trainde je. En dan donderdag 's
avonds dan trainde de club, dan kwamen alle mensen van de club. En wij, de trainingsploeg, de
wedstrijdploeg waar ik dan op een gegeven moment bij hoorde, die trainde dan in speciale banen en
de vrije mensen die vrij zwommen mochten de andere helft hebben. Zo was dat geregeld. Dat waren
de leukste avonden van je leven. Want er kwamen altijd jonge mensen en vrienden. Daar hebben we
echt een vriendenkring opgebouwd, daar heb ik ook Thom leren kennen. Een vriendenkring
opgebouwd die je nog mensen, die je van vroeger, weet je nog. Dat was een uitje, dat was zo gezellig
die donderdagavond. Dan ging je trainen.

I-1: En even naar de ochtend nu. Dan ging je van huis uit lopend naar het zwembad?
G: Met de fiets.

I-1: Oh, met de fiets. En dan ging je een uurtje zwemmen en dan ging je weer naar huis en dan ging
je gelijk door naar school. Want je zat ook nog op school?

G: Ik ging eerst naar huis, want ik woonde dichtbij en dan ging ik naar school. Ja, ik kwam altijd met
een chloorlucht. Mijn zus zei: “Je hebt altijd naar chloor geroken”. En dan ging ik naar school. En
toen ik, ja, meer belangstelling kreeg voor dat zwemmen, moest ik ook meer gaan trainen natuurlijk.
Dan was die ene ochtend in de week was niet voldoende of dat 's morgens. Toen moest ik ook
tussen de middag en soms 's avonds. Ja, dat werd steeds meer, omdat je natuurlijk... Op een
gegeven moment belandde ik in de Nederlandse ploeg. Doordat ik een keer een prestatie had
geleverd. En dan zeiden ze: “Ja, dan moet je nog meer doen, dan moet je ook overdag”. Nou ja, als
er ook maar een mogelijkheid was om te trainen, dan deed ik dat ook. In de weekenden waren er
wedstrijden overal in Nederland. En dan moest je dus ook komen als je in die Nederlandse ploeg zat.
Je wilde bij blijven he? Op een gegeven moment ging dat ook wel zo dat ik dat zelf ook wel vond. Ja,
dat was wat; ik ging ook naar school. Maar toen die Mulo afgelopen was ben ik dus die
apothekersassistente-opleiding gaan doen. Toen was er meer vrijheid, dan ging ik naar school. Toen
ging ik hardlopen. Op het brommertje van mijn moeder ging ik naar Duinrell, ook alleen hoor, ging ik
rustig wat rondjes lopen voor mijn eigen conditie. Ja, ik kon die discipline van mezelf wel opbrengen.
Dat was wel heel bijzonder. Ja, dat was natuurlijk wel een beetje raar. Er waren grote zwemploegen
in Amsterdam en noem maar op die al hun eigen tijden hadden en trainers hadden. Maar ik moest
het zelf een beetje uitvogelen. Ik had wel een trainer [...], vaste trainers voor de wedstrijdploeg, dat
wisselde nog weleens. En Thom is ook mijn trainer geworden en zodoende hebben wij elkaar leren
kennen. Nou ja, hij was eerst lid en later is hij daar ook trainer van die club geworden. Zo zijn we aan
elkaar blijven hangen. Maar ik denk, dat was allemaal later. In het begin was het allemaal een beetje
spielerei en toen bleek toevallig dat ik aanleg had.

I-1: Ja, want in het begin vertelde je dat één van je zussen, die had ook aanleg blijkbaar. Maar hoe
vond zij dat dat jij haar, zeg maar een soort voorbijstreefde?

G: In het begin vond ze dat ook helemaal niet leuk en die is toen ook gelijk weggegaan bij de club.
I-1: Oh, echt waar?

G: Ja, die ging weer dansen, wedstrijddansen. Het ging best wel vrij vlot; ik weet ook niet hoe dat
kwam. Vrij vlot, want ik weet nog dat er een keer, we hadden een juffrouw Broerse, dat zal jullie niks
zeggen, degene die de club opgericht had, een vrijgezelle juffrouw. En die was er wel gelukkig mee



dat de club vorderingen maakte. Want je moet niet vergeten dat je had in Leiden na de oorlog de
Golfbrekers. Zal jullie wel niks zeggen [...] je had LZC, je had Sleutelstad. Je had de Watervrienden. Al
die verenigingen hadden allemaal hun wedstrijdploeg en eens in de zoveel tijd had je de Leidse
kampioenschappen. Dat was altijd wel leuk. En langzamerhand, die Golfbrekers, dat was eigenlijk
een klein clubje wat het minste voorstelde, want het was net begonnen. En die gingen steeds meer
winnen, weet je wel. Op laatst waren wij de club van Leiden! Dat was wel leuk. Terwijl LZC een heel
bekende, dat was trouwens al een club die voor de oorlog bestond. Maar daarna werden al die clubs
apart opgericht na de oorlog. Ja, je kende elkaar allemaal en toch had je al die verenigingen,
belachelijk eigenlijk. En dat moest allemaal in die overdekte getraind... Maar later had je ook de Zijl,
daar gingen we in de zomer ook in trainen. De club moest dan een paar uur afhuren, dan ging ik daar
trainen. Je had daar een vijftig meter bad, daar kon je wat meer. Dat was ook een onderdeel van het
trainingsschema. Dat is anders dan nu, moet je je voorstellen. Kijk, nu heb je de faciliteiten veel
groter, nu wordt er ook meer geld aan besteed. Want ik moet je vertellen: ik werd dan uitgenodigd
voor een wedstrijd ergens in Amsterdam bijvoorbeeld. Maar dat moest je zelf betalen. Dat wil
zeggen: dat wilde de club dan nog wel doen, maar het kostte mij al mijn geld, ons.

I-1: Want wie bekostigde dat, je ouders?

G: Mijn ouders. Of de club, als het ze uitkwam. Maar voor de rest je ouders. En mijn vader en
moeder vonden dat prima. Die waren nogal erg van...

I-1: Die konden dat wel ophoesten?

G: Ja, het waren ook geen grote bedragen hoor. Maar het was, het zwemmen heeft mij wel veel geld
gekost. Ik heb er nooit iets van overgehouden. Maar dan ook helemaal nooit. Toen ik naar de
Olympische Spelen ging, dat is een aardig verhaal vind ik. Ik had een sponsor. Ik werkte in een
apotheek op de Mare. En in de Janvossensteeg zat een paardenslager en ik mocht iedere dag een
paardenbiefstuk halen. En die lag dan voor mij klaar. Dat was dus de sponsor die ik had. Grappig.

I-1: Je meent het! Leuk ja.

G: Dat was natuurlijk allemaal anders. Je kan het je niet voorstellen. Als je nu ziet welke vrijheden,
maar wat er ook allemaal voor die mensen die nu trainen wat voor faciliteiten er zijn en dergelijke.
Toen ik dus klaar was als apothekersassistente toen ben ik er daar halve dagen gaan werken, omdat
ik, en dat vond mijn baas prima. Dan kon ik een halve dag werken en een halve dag besteden aan het
zwemmen. En dat bestond dan hieruit dat ik ook nog nationale training had in Amsterdam, dus dan
zwom ik 's morgens. En dan ging ik tussen de middag gauw zwemmen en dan ging ik daarna nog naar
Amsterdam en dan kreeg ik weer training. En dan kwam ik weer 's avonds... Zo bestonden die dagen.
Halve dagen, want ik wilde ook wel wat verdienen. Dat heb ik dus heel lang volgehouden, tot de
Olympische Spelen toe. En toen gingen de Olympische Spelen niet door.

I-1: Ja, dat is een bijzonder verhaal. Vertel ‘s.

G: Oh, daar kan ik wel wat papieren bij halen, want dat vind ik wel aardig om te laten lezen. Er is dus
iets gebeurd wat nooit eerder was gebeurd. Er wordt een beslissing genomen door iemand en die
meneer heet [dr. J.] Linthorst Homan. Ik ken zijn naam nog, iedereen weet dat ook. Hij was in de
oorlog niet zuiver op de graat. Toen kwam dit aan de orde en toen dacht hij: ik ga een goede daad
verrichten, ik zeg dat die Nederlanders niet naar de Olympische Spelen komen. Maar hoe ging dat?
Weten jullie daar nog iets van?

I-1: Nee, vertel.



G: In 1956 in november zouden we naar de Olympische Spelen gaan. En notabene in Australié, dat
was natuurlijk nogal ver. Daarna zou nog een rondreis zijn, we zouden nog naar Amerika gaan. Enfin,
het was een heel bijzondere reis, die ook heel wat geld kostte. In ieder geval, je moest duidelijk
geselecteerd worden. De groep was niet echt groot, het was een leuke ploeg. Alleen moest je dan de
100 meter vrije slag zwemmen. De keuze daarvoor was best wel zwaar. Want je moest kort daarvoor
nog een keer je tijd bevestigen, dat je dus goed genoeg was om mee te gaan. Nou ja, daar was ik dus
ook bij. En op een gegeven moment krijg je dus al je spullen thuis en er moeten kleren aangemeten
worden. Dan moest je naar Amsterdam. Je kreeg een blazertje; in ieder geval moest je maat
genomen worden. Dan kregen we de spullen thuis; nou, dat was heel wat. Een nieuwe koffer
gekocht, al die spullen mee. Je kreeg een, kijk, dit was onze kleding. Twee grijze rokjes en een blauw
blazertje, bloesjes en ik weet niet wat. Het grappige was, met al dat gedoe weet ik nog steeds niet,
we kregen maar één zwempak. Je zou zeggen, je krijgt toch minstens drie zwempakken [...] en
ondergoed, dat stond allemaal klaar. En 1 [lees: 4] november, het was op een zondag, dat kan ik me
nog herinneren, we zouden 6 [lees: 11] november weggaan, toen kwamen er beelden, in ieder geval
toen kwamen er berichten over dat Rusland was Hongarije was binnengevallen. Dat was nogal een
bloederige strijd geworden en we trokken ons dat wel aan. Er was nog geen televisie of nauwelijks.
Wij hadden het thuis niet, maar je hoorde de verhalen. We kregen het bericht door de radio dat er
besloten was dat de Nederlandse ploeg niet naar de Olympische Spelen zou gaan. Omdat Hongarije
in dit geval zo gekwetst was, zoveel doden waren omgekomen door die Russen. Zodat ze zeiden:
"We gaan niet, wij zijn solidair met Hongarije. We gaan er niet naar toe, we hebben te doen met
Hongarije. Het geld, iets meer dan 100.000 gulden, dat was een hoop geld, die schenken wij ook
gelijk aan Hongarije. Klaar, uit en amen”. En dat was één man, Linthorst Homan, die dat zei. De rest
van het bestuur was het op dat moment wel eens, want wat dachten wij, ik ook? De hele wereld
blijft thuis. Helemaal niet. Dus wij kregen dat bericht, we waren het er mee eens. Ja, natuurlijk. Die
Olympische Spelen gaan niet door, bij wijze van spreken. Nou ja, twee dagen later hoor je dat
iedereen gewoon gaat. Zelfs Hongarije en Rusland die zijn gegaan. Die hebben daar gewaterpolood
tegen elkaar, dat is een bloedbad geworden. En wij bleven braaf thuis. Met Zwitserland. Maar
Zwitserland was toch al eigenlijk niet zo van plan om te gaan, die had niet zoveel keus. Maar het
bijzondere was dat de helft van de ploeg, die was er al. De atletiek die was al in Melbourne. De
paarden waren er al, dus ... En die kregen op een gegeven moment, dat staat ook wel ergens hierin,
een berichtje van: ‘Kom direct naar huis. Wij gaan niet’. Nou ja, een heel raar bericht. (Dat ga ik
straks voor jullie nog even opzoeken). En die mensen die daar waren, zoals bijvoorbeeld hardlopers,
die hadden van dat hele bericht nooit iets gehoord. Dan zit je in Australié, dan weet je helemaal niks.
En als je zegt: “Wat is er aan de hand?” “Dat en dat. Kom direct naar huis. Jullie moeten uit die ploeg
weg”. Die mensen hebben daar helemaal aangeslagen gezeten en die denken: wat is er toch aan de
hand? Die hadden nooit iets gehoord daar in Australié, wat hier in Hongarije gebeurde. Het was zo
absurd, ik hou niet van het woord, maar dat was nou zo absurd, dat je daar bent, je bent klaar om te
starten en dat je gezegd wordt: we gaan niet. En als enige hé. Want al die mensen die er al zaten die
gingen braaf aan het trainen [...] Die Nederlanders die er waren snapten er niets van. Die moesten
hun koffers pakken en onmiddellijk uit het Olympisch dorp vertrekken. En dat was allemaal die
meneer Linthorst Homan, die dacht: ik ga een goede daad verrichten. Het Olympisch Comité wat je
toen had, zou je zeggen, hebben die toen niet gezegd van... Ja, die kwamen er ook twee, drie dagen
later erachter: dit moet niet gebeuren. Geld was al weggeschonken, je kon niet meer terug. En
Linthorst Homan heeft nooit zijn excuses aangeboden. Heeft later wel gezegd dat hij toch eigenlijk
wel iets te snel was in zijn beslissing. En die hele groep, die hockeyers bijvoorbeeld, die gingen ook.
Er is toch wel een iets blijven hangen bij die groepen waarvan je denkt: dit is ook zo belachelijk
geweest. Het is zo raar gegaan, zo bijzonder. Dat je denkt: hoe heeft één zo'n man dat kunnen



beslissen en dat dat hele comité eigenlijk op dat moment met hem eens was. Het was ook wel heel
heftig wat er gebeurde, maar...

I-1: Het is ook wel een moeilijke beslissing, maar één man. Dat is ook wel heel bijzonder.

G: Dat vind ik ook onbegrijpelijk. Maar goed, zo is het gegaan. Er is ook enorm veel onvrede, die
mensen die daar gezeten hebben, die atletiekgroep, die begreep er ook niets van. Waarom? Is er
een Wereldoorlog uitgebroken, bij wijze van spreken? Maar goed, die moesten, klaar, uit. Er waren
geen deelnemers meer en moesten meteen naar huis toe.

I-1: Hoe bereikte dat bericht jou?

G: Dat kreeg ik dus nota bene, via de radio, van: Nederland gaat niet door. Ik dacht op dat moment:
nee, natuurlijk niet. Dat hele feest gaat niet door. Maar even later, dan hoor je dat, dan denk je: mijn
hemel.

I-1: Maar hoe reageerde jij met name daarop?

G: Weet je, al dat nieuws kwam niet zo direct binnen als nu hé. Alles duurde langer voordat je
hoorde wat die andere landen besloten hadden. Ja, toen dacht ik: dan heb ik het al die tijd voor niks
gedaan. En ja, dat gaat wel, ja... En hoe langer het duurt, hoe meer je eigenlijk daaraan gaat denken.
Wat heb ik daar niet een tijd in gestopt. Wat jammer, want dat doe je maar één keer. Er zijn
misschien wel meisjes, jongens of mannen, die nog wel vier jaar later nog wel een keer kunnen,
maar voor mij was dat klaar. De meesten hadden ook geen zin meer om dat trainen dan op te
brengen, om te denken: misschien ga ik over vier jaar. Alles had je gegeven. Enorm veel tijd heb je
erin gestoken, want wat ik zei: halve dagen werken en ik moest eens in de week, we hadden in
Nederland bijvoorbeeld één verwarmd zwembad van 50 meter, een open zwembad was dat. Eens in
de week kregen we daar dan training, in dat verwarmde zwembad, omdat dat een vijftig meter was.
Er waren geen andere 50 meter baden. Het was immers oktober, dus het was te koud om in een
buitenzwembad. Dat zwembad was verwarmd. En daar gingen we allemaal heen en dan had je
bepaalde tijden. Dan sliep je bij een gastgezin en dan bleef je daar ‘s middags nog even trainen. ‘s
Avonds trainen.

Je sliep bij het gastgezin en andere ochtend weer trainen en dan ging ik ‘s middags naar huis, want ‘s
middags moest ik weer werken. Zo ging dat, dat werk ging gewoon door, want je moest toch wat
verdienen en zo. Hoe gek je leven in elkaar zat. Natuurlijk, je wilde beide doen. Ik heb ook in die
trein heen en weer gereden, Schiedam [Vlaardingen, het Kolpa-bad] was het. En dan had je dat
zwembad, dan ging je daar ‘s morgens naar toe; iedereen kwam daar. Het was eigenlijk heel
gewoon. Was ‘n lekker verwarmd zwembad.

Trainen en dan ‘s middags weer naar thuis, dat deed je maar één keer in de week, hoor. In de
weekenden ging ik dan naar Amsterdam naar een bepaalde trainster, ook weer trainen.

Ik heb wat afgereisd.

I-1: Maar je deed het uiteraard met plezier.

G: Ja, uiteraard met plezier. We hadden een heel gezellige groep en in Amsterdam had ik een
vriendin die ook mee zwom en daar overnachtte ik dan weer. Weet je, je probeerde, op dat moment
had ik ook geen trainer in Leiden. Want Thom was mijn trainer en die ging op ‘n gegeven moment
studeren in Belgig, in Leuven. Ik had op dat moment geen trainer meer.

Maar de club was wel bereid om een trainer te zoeken. Maar op een gegeven moment waren er ook
bij die andere clubs, nationaal, die zeiden: je kunt wel bij ons trainen, maar dan moest ik wel naar
Amsterdam. Maar goed, het gekke is: dat deed je gewoon, je ging dat gewoon doen.
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Ik heb nog een tijd bij Jan Stender, die heeft ook training gegeven. Ja, moet je je voorstellen. Daar
ging ik dan op zondag heen. En dan ging ik eerst naar de kerk; omdat je katholiek bent moet je op
zondag naar de kerk. Dat was verplicht, anders kreeg je weet ik wat... Dan ging ik naar de
Hartebrugkerk, want daar kon je om zes, zeven uur naar de kerk. En daarna ging ik op de fiets gauw
naar het station en dan ging ik naar Amsterdam en dan ging ik daar trainen. Ja, want die kerk, dat
moest ook gebeuren. Belachelijk.

Oh nee, dat was in Hilversum, want ik ging naar Amsterdam maar overstappen, in Hilversum, en van
tien tot twaalf trainen, heel hard trainen, en om twaalf uur was ik weer terug, altijd op zondag.
ledere zondag. Maar altijd in mijn eentje hoor.

I-1: Pittig hoor! Jeetje!

G: Maar goed, dat waren er meerderen hoor. Want als je eenmaal in die ploeg zat, dan moest je
gewoon die dingen doen. lk vond het ook niet erg, ik vond het wel leuk en vooral als je vorderingen
maakte. Je prestaties. Maar het heeft wel, achteraf denk ik: ik ben raar bezig geweest eigenlijk.

Kijk, je moest het zelf helemaal regelen. Maar ik kon het wel opbrengen. Dat was ook nog zo, die
Olympische Spelen waren in zicht. Je moest daarvoor trainen natuurlijk om in die ploeg zien te
komen. En toen zat ik ook voor mijn examen voor apothekersassistente. Dat was allemaal in
dezelfde tijd. Dus dat moest ik ook nog een beetje verdelen. Ik wilde ook wel slagen.

Het combineren met trainen in het Overdekte. Het was een heel druk leventje. Het lukte allemaal.
Op dat moment had ik wel trainers, maar die waren dan buiten de stad. In Leiden had ik, ja, nee,
geen echte trainer die mij begeleidde. Dat kan het je niet voorstellen nu. Ik deed heel veel op mijn
eigen houtje. Met Thom heb veel getraind, maar toen hij eenmaal weg was naar Leuven, toen moest
ik het toch zelf doen. Dat heeft natuurlijk, ja, ik regelde dat wel. Het ging goed, dat reizen en zo. Dat
ging uitstekend. Ik dacht naar Amsterdam en naar Schiedam [lees: Vlaardingen], die ritjes. En er
waren nogal wedstrijden.

De laatste was dan de Nederlandse Kampioenschappen en daar werd de laatste beslissing genomen
of je naar de Olympische Spelen mocht. En we komen daar, maar het was nog niet bekend en je kon
naar huis gaan, want niemand wist van de tijden en hoe het zou gaan en of wie er nou wel zou gaan,
dat was nog niet bekend. Het gekke is: ik kwam [op donderdag 18 oktober] thuis tussen de middag
uit de apotheek, de radio aan: ‘als vierde zwemster is gekozen Loes Zandvliet uit Leiden’. Zit ik zelf
voor de radio te horen! En mijn vader en mijn moeder. Mijn broer was de eerste die belde: ik heb dit
gehoord. Ja, en toen ik bij de apotheker kwam, ja, die had het ook gehoord, door de radio.

Omdat ik de laatste zwemster was die toegevoegd werd om die 100 meter en voor die vier maal
honderd moest een beslissing genomen worden en dat hing af van die dag in Amsterdam [lees:
Vlaardingen], die wedstrijd. Dat kan je je nu niet voorstellen dat alles op zo’n manier gaat, via de
radio dat je het hoort.

I-1: Verlate complimenten van mij. Ik vind het knap hoe je dat gedaan hebt. Niet te geloven.

G: Het was opmerkelijk, dat ... Ik moet je natuurlijk wel vertellen dat je geen televisie had. Dus
niemand wist iets, het kwam mondjesmaat binnen. En eerlijk gezegd interesseerde het de mensen
het niet zo bij sport als nu. ledereen weet ervan. ledereen. Televisie, iedereen ziet het. Ze vonden
het wel jammer voor je: wat jammer dat je niet gaat. Maar niemand zei tegen je: “Jeetje, dat is
toch”, nee.

En de sporters zelf die haakten ook af en ik zag ze allemaal niet meer. De meesten gingen niet meer
door en ik zag ze helemaal niet meer. Het was afgelopen. Jaren later, iedere vier jaar kwam iemand
bij me om een stuk te schrijven. Hoe was het dan? Dan kwam ik in de krant. Een verhaal: hoe heb je
dat verwerkt? Op een gegeven moment is het, jaren later hebben we een hardloper, hij wordt ook
genoemd in dat stuk ergens, dat hij in Australié hoorde dat hij naar huis moest. Die heeft dat nooit
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begrepen, die kon dat niet verkroppen. En die heeft iedere keer tegen dat Olympisch Comité gezegd:
“Jullie moeten er wat aan doen”. Jaren later, was in 19...

Oh sorry, dit is wel aardig. Dit kregen we als genoegdoening. Toen was het dus klaar. Toen kregen
we dit allemaal toegestuurd en lees maar wat er staat. Het is natuurlijk belachelijk dat je dit als een
soort genoegdoening krijgt. Het was toch fijn, zo is het gegaan. Ga nu maar dit boven je bed hangen.
De meesten, ik geloof de hockeyers, hebben het gelijk verscheurd, die wilden het ding geeneens
meer zien. Die waren zo kwaad. Jaren later, kan je nagaan, zei een hardloper: “Jullie moeten er wat
aan doen. Er moet aandacht aan geschonken worden”. Erica Terpstra, die was zwemster, ook op de
Olympische Spelen was, vier jaar na mij, die heeft toen gezegd: “We moeten er eindelijk inderdaad
wat aan doen”. Kun je nagaan, 20, 30 jaar later hebben ze de hele groep die er nog was,
opgeroepen. Toen zijn we in het Kurhaus uitgenodigd. Daar hebben we dus een diner gehad en toen
kregen we allemaal een aandenken.

Ja, werden we alsnog in het zonnetje gezet. Ja, dan denk ik: had dat niet wat eerder gekund? Maar
die nam in ieder geval de moeite en die hardloper Eef Kamerbeek nam het woord en die heeft echt
staan huilen. “Jullie hebben geen idee wat ons is aangedaan”. Toen heeft Erica Terpstra het wel
begrepen en op die wijze werden we dan een beetje in het zonnetje gezet. Toen kregen we een
kunstwerk en nog een medaille. Toen zag je die oude groep nog eens een keer terug. Zoveel jaren
later. Men had gewoonweg schaamte. Wie nam nou de verantwoordelijkheid voor die schaamte?
Die Linthorst Homan die was een oude man en die heeft nog eens voor de televisie gezegd dat hij
het zo ontzettend erg vond. Ik kon wel huilen. Die man was achter in de negentig. Het zijn allemaal
achteraf schuld/spijtbetuigingen geweest, waarvan je zegt: ja, dat moet maar.

I-1: Beetje laat allemaal. Maar heb je het wel definitief op een gegeven moment wel afgesloten?

G: Ja, ik dacht wel, de eerste vier jaar: het is toch leuk geweest. Want wat je er daarna nog krijgt. Die
reizen, het kon niet op. Maar goed, we zijn wel in 2000 naar de Olympische Spelen in Sydney
geweest, Thom en ik. We hebben daar een reis gemaakt en zijn daar naar de Olympische Spelen
geweest. Dat was heel bijzonder, ook om dat het Australié was. Het is een prachtige reis geworden.
Dat was heel erg leuk.

I-1: Heel bijzonder verhaal, Loes. Dankjewel. Ik wil eventjes terug naar je jeugd. In ons
kennismakingsgesprek heb je verteld dat je vader een expeditiebedrijf had en het staat me bij dat
jullie ook een winkel op de Hogewoerd hadden. Kun je daar wat over vertellen?

G: Wij hadden een winkel. Mijn moeder had een winkel. [k woonde op de Hogewoerd 100. En mijn
moeder, ik heb ook nooit begrepen waarom mijn moeder in godsnaam met acht kinderen een
winkel moest. Dat kwam waarschijnlijk, dat weet ik wel zeker, mijn vader met dat expeditiebedrijf.
Die had een schuit in de Nieuwe Rijn liggen.

I-1: Voer hij zelf op die schuit?

G: Nee, nee, ik kan me alleen maar herinneren dat mijn vader zeeén van tijd had. Die liet anderen
werken. Die boot, schuit, die lag in de Nieuwe Rijn en ik woonde bij de Kraaierstraat en de
Kraaierstraat door dan had je de Nieuwe Rijn en daar lag die schuit. Daar moest ie ook liggen en op
een gegeven moment moesten ze uit hun huis omdat het te klein was met natuurlijk zoveel
kinderen. En toen zijn ze, toen was dit huis te koop, zei mijn vader later. Alleen, er was een winkel
bij. Mijn moeder zei: “Dat geeft niet. Ik ga die winkel doen”. Mijn moeder met die acht kinderen.
Toen nog geen acht, want ik ben daar geboren, met zes. Mijn moeder is daar een winkel begonnen,
een sigarenwinkel. Mijn vader had zijn zaak en mijn moeder had die winkel, echt gezellig. Mijn
moeder vond het heerlijk. Is thuis enig kind geweest. En had nu alleen maar mensen om zich heen.
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I-1: Welke tijd was dat?

G: In mijn jeugd. Ik ben geboren in '37, dus voor die tijd al. In de jaren '30, begin '30. Ja, waarom ze
dat nou deed, weet ik niet. Maar ze had het naar haar zin. Mijn vader stond nooit in die winkel. Die
rookte wel sigaren, maar die kon dat ook helemaal niet. Wij hebben natuurlijk, dat hele gezin, ook
mijn zussen. Kijk, die winkel was open. Altijd, ook tussen de middag. Dan kwam er iemand binnen
voor een pakje sigaretten. Nou, dan ging één van ons, mijn zussen, die hielp dan. Het hele gezin dat
ging dan helpen in die winkel. Mijn moeder vond het heerlijk om met mensen te praten in zo’n
winkel. Die vond het leuk. Het heeft nooit veel opgeleverd. Ik heb het eigenlijk nooit begrepen. Het
was heel gezellig. Maar vooral, er kwamen veel vrienden van mijn zussen naar binnen, een pakje
Caballero kopen om dan vervolgens een beetje te kletsen met die griet. Ja, waarom? Ik heb nooit
begrepen waarom ze in godsnaam die winkel heeft gehad. Ik heb er ook nooit naar gevraagd. Dat
was gewoon zo. We hadden een winkel. Er waren allemaal winkels op de Hogewoerd.

I-1: Waren er nog meer winkels op de Hogewoerd?

G: Er waren wel vier slagers op de Hogewoerd. Hogewoerd was volop winkels. Alleen maar winkels.
Weet je wie dat het beste weet: dat is Jan Belt, die woonde ook op de Hogewoerd. Allemaal winkels
naast elkaar. Wij hadden een sigarenwinkel. Aan de kant van de straat was een schoenwinkel, maar
daar zat ook nog een sigarenwinkel. Er zaten wel vier sigarenwinkels. Maar er zaten ook vier slagers
op de Hogewoerd. Je had allerlei kruidenierszaken.

Het was een heel levendig straatje. En dan nog eens de tram. Twee trams die heen en weer reden,
want auto’s waren er toen nog niet. Alleen maar trams. Die stopten voor onze deur. De
sigarenwinkel, sigarenmagazijn, heette: De Halte.

I-1: Zo heette jullie winkel?

G: Ja, omdat het bij een halte was. Ik heb er nog zakjes van. Sigaren werden ook per stuk verkocht.
Dan kon je een zakje en dan deed je een sigaar in een zakje. En je kon de sigaar aansteken. Dat was
met een hele speciale aansteker, die moest je naar voren halen en dan kwam er een vlammetje uit.
Dat weet ik nog wel.

I-1: Hoe lang heeft ze die winkel gehad?

G: Nou, best wel lang hoor. Toen op een gegeven moment mijn vader ziek werd eigenlijk [hij
overleed 15-4-1968], toen is ze gaan verhuren en is het verbouwd. Beneden gaan verhuren en boven
is ze gaan wonen. Tot haar nou 65" wel, nou tot haar 60°* toch wel. Ze vond het een leuke afleiding.
Ze vond het heerlijk een beetje te kletsen met iedereen.

I-1: Maar ze is daar wel blijven wonen?

G: Nee, nee, daarna is het pand verkocht en is ze naar de Burggravenlaan gegaan, naar een
appartementje. Toen was het goed. Nou ja, weet je, wat het ook zo was, mijn moeder was, de deur
stond altijd open en iedereen kon naar binnen lopen en dan riepen wij, als je wist dat je gelijk door
kon lopen, dan riepen wij: “blijf maar". Dan liep je gelijk door. Ze had nogal wat, ze kwam uit
Zoeterwoude-Rijndijk. Ze had heel veel vriendinnen en die gingen naar de stad en die kwamen altijd
langs. Altijd koffiedrinken. Er waren altijd wel mensen. Het was eigenlijk een heel gezellig leven.

I-1: Je vertelde ook, dat, er kwamen veel vrienden van je zusjes over de vloer. Maar had jij vriendjes,
vriendinnetjes. Hoe was dat?

G: Ik had veel schoolvriendinnen en zwemvriendinnen. Ik had wel, ja, ik had één vriendin. In de buurt
woonden veel meisjes bij ons op de Hogewoerd. Die waren allemaal even oud. Die speelden
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allemaal op straat. We waren echt straatmeiden. Er werd alleen buiten gespeeld, omdat ik al zei:
omdat er geen enkele auto was, had je het rijk alleen. Alleen de tram, daar moest je voor uitkijken.
En voor de rest in die straten. In de Bolwerkstraat, de Dwars Bolwerksteeg[straat], dat was ons
speelterrein. En daar speelde je van alles. Je kon toen nog hinkelen. Je kon nog touwtjespringen in
de Kraaierstraat. Er kwam geen auto. Het was er eigenlijk heel rustige, gezellige buurt. Altijd buiten.
En het Plantsoen hadden we in de buurt en daar gingen we ook wel naar toe. Dat was...

Je miste niks. Ja, wat zou je dan nu hebben? Nu zijn er meer mogelijkheden. Toen waren er niet veel
mogelijkheden. Er waren niet veel sportverenigingen. In de oorlog was dat er helemaal niet. Dat
kwam pas later op gang. Ik heb een heel gezellige jeugd gehad, vind ik zelf. En op school ook. Ik kan
me niet herinneren, nou nee, eigenlijk was het allemaal....

I-1: Je had één hartsvriendin.

G: Eén hartsvriendin, die naast me woonde. Een buurmeisje. Die was even oud als ik. De moeders
zeiden: “Gaan jullie maar eens bij elkaar spelen”. En ze is nog mijn hartsvriendin, meer dan tachtig
jaar vriendin. Ze was enig kind. Ze was altijd bij ons. Ik wilde altijd bij haar zijn. Ten eerste had ze veel
mooier speelgoed dan ik. Ik had een pop met één arm. Edith had veel meer poppen en ze had veel
meer speelgoed en het was daar lekker rustig. Maar Edith was graag bij ons, heel graag bij ons. Op
een gegeven moment was haar moeder overleden toen ze twaalf was, zocht ze ook de gezelligheid
bij ons. Bij mijn moeder. Edith was op alle bruiloften en partijen. Ze hoorde er helemaal bij. Dat was
prima. Ze ging ook mee naar de kerk, ze was geen lid van de kerk, maar ze ging rustig mee. Dat
maakte allemaal niks uit. Zeker bij communiefeestjes was ze er altijd bij. En later ja, ik ging met
Thom en zij met Ron, die man die een keertje geinterviewd is [door De Stem van Leiden], Ron
Koevoets. Daar is zij mee getrouwd. We zijn nog steeds met zijn vieren wel dik. Vrijdags gaan we
koffiedrinken en dan komen zij ook en dan kletsen we weer bij. Dat is een groot goed, dat ik zoveel
familie verloren heb, heel veel van mijn zussen, dan is het heerlijk. En Edith weet ook overal van. Het
[is] niks bijzonders; als ik wat vertel, dan weet ze gelijk waar ik het over heb.

I-1: Dan ga ik even terug. Thom die ging studeren in Leuven. Wat ging hij daar studeren?

G: Hij had hier in Nederland de sportacademie gedaan. Lichamelijke Opvoeding Academie in Den
Haag. En toen, ja, hij was nog jong, hij was nog net niet opgeroepen voor dienst, kan je nagaan. Hij
was, geloof ik, 19. Hij wilde hij verder en toen is hij naar Leuven gegaan. De universiteit van Leuven is
hij gaan studeren ook in Lichamelijke Opvoeding en heeft daar zijn doctoraal gehaald. Is daarop
gepromoveerd later. Dus heeft van die studie wat meer van gemaakt dan alleen maar de
lichamelijke opvoeding.

I-1: Maar jullie kenden elkaar maar net van het zwemmen?
G: Wij kenden elkaar van het zwemmen.
I-1: Hoe vond je dat dat hij wegging?

G: Ja, dat vond ik heel normaal. We waren nog jong en hij had groot gelijk natuurlijk. Ik bedoel: je
bent nog zo jong. Ook degenen om hem heen, van die school, die zeiden: “Joh, ga nou toch nog even
verder”. Hij studeerde daar af als beste en hij had ook geen zin om te gaan werken. Dus zodoende is
hij naar Leuven gegaan.

I-1: Hij kwam wel af en toe naar Leiden?

G: Jawel, we zagen elkaar wel. En toen trainde ik wel erg veel voor de Olympische Spelen. We
schreven natuurlijk brieven. Telefoneren was er niet bij. Bij die hospita had hij geen telefoon. Dus
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brieven. Ik stuurde bijvoorbeeld iedere week, dat weet ik nog wel, de Elsevier. lk verdiende toen al
wat, en hij niet. Hij had echt weinig geld en dan stopte ik een tientje in de Elsevier. Af en toe naar
Leuven.

I-1: Hoe lang heeft hij daar gezeten?

G: Eerst een jaar permanent en daarna met tussenpozen en toen ging hij ook al een beetje lesgeven
in Leiden. Toen moest hij dat afronden en ging hij promoveren. Maar dat is een aantal jaren later
geweest. Toen is hij die studie gaan opnemen en is hij gaan schrijven, een proefschrift gaan
schrijven. Dat is later gebeurd. Dat kon hij opbrengen in die tijd. Toen waren we al getrouwd en is hij
afgestudeerd.

I-1: En nu even, soms noemen ze het een precair onderwerp. Seksuele voorlichting. Jij komt uit een
heel groot gezin. Kan jij je nog herinneren, hoe was dat?

Ik geef even als voorbeeld, bijvoorbeeld al die zussen die menstruatie krijgen. Hebben ze jou dat
verteld? Hoe was dat in die tijd?

G: Nee. Dat was eigenlijk minimaal. Ik heb eigenlijk nooit begrepen waarom dat daar niet wat
makkelijker over werd gepraat. Natuurlijk, al die meiden waren dan ongesteld en soms na die was en
dan hingen die witte doeken te flapperen. Ik wist eigenlijk nooit goed wat dat was.

En dan is het zover. En gelukkig in die tijd kon je langzamerhand maandverband kopen. Weggooi. Ik
weet nog dat je als meisje dacht: dan moet ik naar zo’n winkel daar dat kopen. Ik dacht: ik wacht
maar eerst dat die winkel leeg was, dan durfde ik pas te vragen. Belachelijk hé? Ik vond het zo gek
dat je maandverband moest hebben.

I-1: Maar schrok je toen het bij jou?

G: Nee hoor. Ik had al begrepen dat dat eraan zat te komen, bij wijze van spreken. Ik weet niet goed
dat mijn moeder mij feliciteerde. Zo was ze dan ook. Maar seksuele voorlichting, zeker niet van mijn
ouders. Maar dat werd vroeger eigenlijk ook door de kerk gedaan. De pastoor deed dat. Maar ze
hebben mij overgeslagen, want die pastoor heeft mij nooit op het matje geroepen. Dus ik heb links
en rechts van vriendinnen, laten we zo maar zeggen. Je was eigenlijk een onnozele hals. Je wist van
toeten noch blazen.

I-1: Maar geldt dat, gold dat ook voor ...

G: Nou, Thom wist wel meer dan ik. Maar eigenlijk, nee, we konden...

Thom wist wel meer. We konden wel meer informatie krijgen. Ik denk wel eens: hoe komt dat nou
toch? Het waren ook mijn zussen die tegen mij zeiden: “Loesje, ik zal jou wel even vertellen”. Het
leek wel of dat het iets is, daar kan je beter niet over praten of zo. Ik weet het niet.

I-1: Ik heb ook wel eens gehoord dat er bij de Rutgers-stichting speciale avonden werden belegd
voor jonge mensen die gingen trouwen en dat ze dan een beetje meer van de hoed en de rand
zouden weten.

G: Nee daar. Dat hebben we nooit.
I-1: Heb je daar wel eens van gehoord?

G: Nee, nee. Van het bestaan wist ik wel. Maar of dat een soort uitnodiging was? Op een gegeven
moment hoor je wel van dingen om je heen. Dat was natuurlijk weleens aan de hand. Van meisjes,
vooral uit de klas, die op een gegeven moment moesten trouwen. Dat had je natuurlijk wel in die
tijd. Dat viel ook wel op. Dan kwam er natuurlijk een verhaal van ja, had je dat kunnen voorkomen,
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dat soort dingen. Maar eigenlijk waren we op dat punt eigenlijk heel, heel onwetend. Want mijn
vader en moeder hebben absoluut geen voorlichting op dat punt gegeven. En ik moet zeggen, mijn
zussen mij ook te weinig. Waarom er niet eentje zei. Het werd in die tijd ook een beetje
doodgezwegen. Het leek wel of sommige dingen schande waren. Ik weet niet wat het is.

Ook met Edith hadden we het er niet over. Nee. Je zou toch zeggen als vriendinnen ook niet. Dat is
toch gek. Ik heb me wel eens afgevraagd hoe dat toch mogelijk is, dat je er toch te weinig van weet.
Want ook geen blaadje of krantjes waaruit je iets kon halen.

Je kon alleen een beetje, je hoorde dan inderdaad wat ik al zei, dat meisjes op een gegeven moment
moesten trouwen. Dan dacht je: hoe zou dat gegaan zijn? En het waren meestal een beetje droevige
berichten ook. Want liever hadden ze niet willen trouwen. Maar ja, goed, dat kwam toch wel vaker
voor. En ik weet wel, de voorlichting die de pastoor gaf, weet ik ook niet of die nou zoveel voorstelde
in die tijd.

I-1: Maar die wilde wel dat er veel kindjes kwamen...

G: Ja. Maar je moest wel van tevoren komen voordat je trouwde. En dat je heel veel dingen niet
mocht.

I-2: Er werd eigenlijk voorlichting gegeven over wat je niet mocht.

G: Ja, dat was het eigenlijk. Ik weet wel, als je gaat trouwen, dan ga je naar de pastoor en die ging je
dan een beetje voorlichting geven. Maar ik moet eerlijk zeggen: die pastoor die bij ons sprak, waar
we naartoe gingen, die was heel modern. Die zei: “Nou, jullie weten het allemaal wel”. Toen waren
we langzamerhand op een leeftijd dat je hier en daar wat dingen opvangt. En Thom wist er veel
meer van dan ik.

I-1: Want hoe oud waren jullie?

G: Heel jong hoor. Ik was 22 en Thom 23 toen we trouwden. Dat was in die tijd best wel, niet
ongebruikelijk, maar het was nog wel jong natuurlijk. Thom was in dienst geweest en had
gestudeerd en die had helemaal geen zin meer om naar huis te gaan, bij zijn moeder in huis weer
terug. Die zei van: “We kijken of we een huis konden vinden”. We hebben gewoon mazzel gehad.
Eindje verderop in Voorschoten. We hebben een advertentie gezet en daar stond: leraarsechtpaar
zoekt woning. We kregen een berichtje van daar uit Voorschoten. Een heel mooi huis. Die had
inwoning, dat werd toen veel gedaan. We kregen een bovenwoning. Een mooie bovenwoning
gekregen. Daar hebben we vijf jaar gewoond. Twee kinderen geboren. En iedere keer kom ik erlangs
en denk ik: hier zijn we begonnen. Heel mooi huis, leuke mensen. Een ouder echtpaar. Maar dat
werd veel gedaan. Dat was gebruikelijk in die tijd. Zouden ze eigenlijk nu ook misschien moeten gaan
doen.

I-1: Ja, met de woningnood vandaag aan de dag.

G: Het was natuurlijk al heel bijzonder.

Maar mijn zussen hebben lang moeten wachten op huizen. Daar was het een heel groot drama. Vlak
na die oorlog. Er was niks. Waren allemaal op middelbare leeftijd, want mijn zussen waren allemaal
tien jaar ouder dan ik. Ja, die wilden ook wel wat, maar dat ging niet. Het heeft lang geduurd, hoor.
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