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12 september 2023 

Mevrouw Yvonne Christine Jonk-Jonk , geboren 14 juli 1948. 

 

I-1: Waar bent u geboren? 

G: In Leiden, in de Trompstraat [nr. 79], in de Zeeheldenbuurt ben ik opgegroeid, geboren en 

opgegroeid. Mijn moeder is nog thuis bevallen. Dat was toen nog zo. De huisarts was erbij. 

I-1: En u heeft één zusje, toch? 

G: Ja, ik heb één zusje van drie jaar jonger. 

I-1: Herhaal nog even de naam van uw ouders. 

G: Mijn papa was Gerard Johannes Jonk [Leiden 17-4-1907-Leiden 31-5-1956] en mijn moeder Maria 

Rietkerken [Leiden 28-3-1910; zij trouwden Leiden 9-8-1933 en vertrokken kort daarna naar Den 

Haag, Damasstraat 23]. 

I-1: Wat deed uw vader? 

G: Mijn papa had een woninginrichtingbedrijfje hè. Het waren de naoorlogse jaren. Er was niets. Alles 

moest opnieuw opgebouwd worden. Ik weet de kokosmatten voor de keuken, dan had hij zo’n 

kromme naald, dat moest omgeboord worden, en stoelen hadden nog zittingen met taatjes (???) 

opzij. Dat soort dingen allemaal; matrassen maakte hij ook. 

I-1: En is de naam van de zaak in Leiden bekend? 

G: Mag ik even achterlangs? Als het goed is heb ik nog een papier van zijn bedrijfje: G.J. Jonk 

Behangerij en Woninginrichting. Dan spreken we over de vijftiger jaren. Heel lang geleden. 

I-1: Iedereen heeft voorouders. Kwamen die ook uit de omgeving van Leiden? 

G: Ja. Opa Rietkerken kwam niet uit Leiden, dacht ik. Ik dacht dat die uit Alphen kwam, maar dat weet 

ik niet zeker [Johannes Rietkerken, geb. Leiden 22-12-1881, overl. Leiden 18-1-1967]. Oma Rietkerken 

wel uit Leiden [Elisabeth Maria de Vroede, geb. Leiden 15-9-1884, overl. Leiden 17-12-1971]. En van 

mijn papa Opa Jonk, opoe Kaat, ik weet niet of ze van hier was. Ik denk het niet. Dat weet ik niet. Ik 

denk dat Kaat van hier was, ik denk het [Johannes Jonk, geb. Leiden 2-5-1870, overl. Leiden 18-1-

1959, tr. Leiden 23-5-1894 Anna Catharina Gerarda van Leeuwen, geb. Leiden 17-4-1872, overl. 

Leiden 31-1-1949]. Maar ik heb van mensen gehoord die zijn gaan zoeken naar de stamboom, maar 

dat was zo moeilijk, ook vanwege die Stadhuisbrand, maar ik dacht dat de papa van Opa Jonk van het 

Galgewater [Kort Galgewater 10], dus dat was mijn papa’s vader, ik denk dus de grootvader van mijn 

papa, ik dacht dat mijn man altijd zei dat dat een weesjongen was. Dus dat was niet na te gaan. En of 

die nou ook nog zei dat hij in het water is verdronken in de donkerte, dat weet ik ook niet meer. 

Jammer hè, want dat kan je allemaal niet meer vragen. Want ik scheel natuurlijk 25 jaar met mijn 

man. Door mijn man weet ik ook nog een boel. 

I-1: Ja, we komen zo bij uw man uit, maar ik wou nog even door op uw jeugd, voordat u getrouwd 

bent. Want u heeft op de lagere school gezeten? 

G: Ja, de opleidingsschool hbs en gymnasium aan de Kernstraat. Naderhand werd dat de [o.l.s.] 

Pestalozzischool. Daar gingen we heen lopend en dan was je bij de Hoge Rijndijk, daar moest je 

oversteken, bij het Bona(ventura) aan de Burggravenlaan, daar stonden klaarovertjes. De 
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zesdeklassers waren altijd klaarovertjes en toen was het hoofd van de school, dat was toentertijd de 

heer [D.] Janssen geworden. Toen ik er pas kwam, was het de heer [J.] Hokkeling, dat was zo’n lieve 

man, maar die ging met pensioen [6-6-1955] en toen heeft hij het gedaan voor de vijfde klas, nu 

groep 7. En als er dan, want het werd dan afgesloten, maar we waren hele erge jonkies, want de 

anderen waren van de zesde klas, die gingen al door naar het voortgezet onderwijs. Ja, toen was ik 

klaarover, dat was toen al nodig hé. De Hoge Rijndijk: altijd druk, en dan heb ik nog, ik kan me het 

niet goed meer herinneren, maar toen is ook Churchill nog langs gekomen. Toen stonden we allemaal 

met vlaggetjes, als kinderen. 

I-1: Dat heeft u meegemaakt, want dat was na de Tweede Wereldoorlog toch? 

G: Ja. Dat heb ik meegemaakt, maar ik wil wat kwijt. Want omdat, nu zitten we ook met die Oekraïne-

oorlog. Maar hij heeft Dresden toen nog gebombardeerd terwijl dat niet meer nodig was. Dat was 

eigenlijk ook een genocide. Ik heb dat in een boek gelezen hè. Die mevrouw had haar zusje nog net 

gesproken in Dresden, in die roman, en de volgende minuut was die stad bam (platgebombardeerd). 

Verder stond er niets over te lezen, maar ik krijg er nog kippenvel van. Toen was zo en haar zusje, het 

hele gezin was weg. Dat was heel erg hoor, dat bombardement van Dresden. 

I-2: Wanneer was Churchill hier? 

G: In de vijftiger jaren. Ik was nog maar klein. Het is voor mijn tiende jaar geweest. Begin vijftiger 

jaren. Ik ben van 1948 en mijn papa is in 1956 overleden. Ik weet niet of het daarna of daarvoor was. 

Het was in de vijftiger jaren. 

I-2: Hij heeft volgens mij ook een eredoctoraat gekregen van de Universiteit Leiden. 

G: Dat zou kunnen. Maar ik denk dat hij nu, met dat bombardement, niet meer weggekomen zou zijn. 

I-1: Maar ik wil daar niet over in discussie gaan. De Duitsers hebben wel heel veel mensen vermoord. 

G: Ik ben het toch even kwijt. Het is een gruwel aan beide kanten. Ik kom dan nu Celia tegen met haar 

dochtertje [????]. Waar liep ik met mijn man. Ik ben er twee keer geweest, in Amsterdam en Den 

Haag. Ik heb twee keer geprotesteerd tegen kruisraketten. Ik ben het vergeten. Het gaat om grote 

vernietigingswapens. Dan denk je maar: zou dat niet op een andere manier kunnen hè? Wat een 

narigheid. 

I-1: Het zal altijd oorlog blijven. 

G: Het zit in de mens. De mens doet het. We doen het zelf. 

I-1: U bent na de oorlog geboren. 

G: Ja. Dat mag ook nog een wonder heten hoor, want mijn papa en wie nog meer, wat mijn 

schoonvader geworden zou zijn, mijn papa’s oudste broer, en mijn papa’s oudste zusje Jopie, die 

waren op hongertocht gegaan met de fiets. Maar dat mocht niet, want je mocht niet op hongertocht, 

en toen zijn ze daar in de buurt van Zeist in Den Dolder gekomen, maar daar was een overval 

gepleegd en toen hebben ze de mensen van de straat geveegd en mijn oom Jan, wat dus mijn 

schoonvader geworden zou zijn, die zat in het Ondergronds Verzet en die had een pistool bij zich. Dan 

is het klaar hè, dan zijn de rapen gaar. Toen zijn ze alle drie vastgezet. Van Jopie weet ik het niet. Die 

heeft naderhand voor papa nog moeten identificeren, want op een gegeven moment pakten ze dus 

zo uit het gevang zomaar tien mensen op en die hebben ze, we gaan ieder jaar naar de herdenking, 

de plek dat is een kruis met de namen erop, die plek is geadopteerd door een school sinds jaar en 

dag, die scholen zijn steeds gefuseerd. Het is een idyllisch plekje, maar het wordt nooit een idyllisch 
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plekje. Het went niet hoor. Maar toen zijn ze afgeschoten. Dus mijn schoonvader is afgeschoten en 

mijn papa zat dus in het gevang en die zou naar Duitsland vervoerd worden, want die hoorden hier 

eigenlijk niet te zijn voor de Duitse bezetter. En toen heeft hij gehoord in het gevang. Het was in een 

gevangenis in Utrecht volgens mij en toen heeft hij in het gevang gehoord dat de trein gaat rijden en 

in die bocht daar gaat hij langzaam en daar kun je eruit springen en daar is mijn papa uitgesprongen. 

Hij had een kaal hoofd en gevangeniskleren en die is door een boer of andere burger geholpen met 

andere kleren en wat voor op zijn hoofd, want dat was kaal, en toen zal hij wel naar hier gelopen zijn 

of zo. En ik weet het van mijn schoonzusje dus niet, want die is er ook bij geweest. Hoe die is 

teruggekomen in Leiden en wat mijn schoonvader geworden zou zijn, mijn oom Jan, die was één 

maand voor de bevrijding, net als Hannie Schaft, hebben ze dat toch gedaan. 5 april. Ja, dat is heel 

erg hoor. Want met de bevrijding was iedereen blij, maar ik denk dat dat gezin niet blij was van mijn 

man, want zijn vader weg. Die was afgeschoten. Mensen hier in Leiden die hebben geprotesteerd op 

het oude Werninkterrein. Daar was ook zo’n verzetstrijdman en de familie heeft gezegd: hij is 

afgeschoten. Gefusilleerd vinden wij te verdoezelend. Ja, het is puur moord natuurlijk. En daar is een 

tilman (?) en die werd ieder jaar en die is toen op die verzetsdaad gaan zitten, wat mislukt is dus. En 

toen ging hij met echte gegevens en fantasie erbij en toen heeft hij ze uit alle hoeken en vier jaar 

achter elkaar. Eerst uit de verzetsgroep, toen uit degene die gevangen waren en nog twee één jonge 

jongen en die zei: “Ik ben niet bang voor jou”. En er was een jongen, die was bij de NSB: “Ik ben niet 

bang voor jou; ik breng dat gewoon bij de buurvrouw.” Maar het laatste verhaal is dat een oudere 

Duitse man en die daar toen een jonge soldaat was. Die man die wilde zijn verhaal kwijt en daar 

waren een paar jonge jongens bij en met een jonge jongen had hij dus aarde gehad met de 

Nederlandse jongen en toen werden ze in een grote vrachtwagen met zijn allen, ik weet niet of dat de 

fantasie van de verteller was of dat het echt was, toen hadden ze het zo leuk gehad samen. Die Duitse 

soldaat dacht: hij weet niet dat hij doodgeschoten gaat worden. Wij hadden het niet meer, allemaal 

in tranen, want die vertelmeneer, die is er nog ieder jaar, en het was gewoon heel ontroerend zoals 

hij dat deed. 

En op een gegeven moment was er een stokoude dame, maar dat was de zus van die ene jongen. Die 

jongen was de straat opgegaan om een pakje sigaretten te halen, maar ik denk dat het spertijd was 

en daarom is hij opgepakt en toen zei ze, want ze was er niet altijd bij: “Was hij maar nooit sigaretten 

gaan halen”. Maar ik wist dat verhaal van mijn man, want dat was een domineeszoon, die jongen, en 

die papa kon er niet mee uit de voeten en die is toen naar Indonesië vertrokken en dat vertelde die 

zus die nu een oude dame was, die vertelde dat. Ze zegt: “Mijn moeder en ik, we hadden niks”, en 

toen zijn ze een pension begonnen. Want mijn man zei: “Die papa is er nooit meer overheen 

gekomen.” 

I-1: Een pension in Leiden? 

G: Dat denk ik. 

I-1: U zat op de lagere school. Zijn daar nog verdere bijzonderheden over te vertellen? 

G: Nou, enig, in de hal kwam een kerstboom, kerstliedjes zingen, ja, schattig. Maar mijn man had 

meerdere levensvrienden, onvoorstelbaar, zijn levensvriend Aart en mijn man, dat was nog heel 

gelovig voor de oorlog. Ik wil niet zeggen dat het erin gedramd werd, maar dat Aart was helemaal 

perplex, die zat nog op een openbare school. Maar wij gingen liedjes zingen. Heerlijk, want ik zong 

graag. En ik weet ook nog wel dat er op het Stadhuisplein een kerstboom stond en dat er vanuit de 

stad samenzang was op het Stadhuisplein. Schattig hoor. 

I-1: Volgens mij staat de kerstboom nu tegenover de bioscopen [Beestenmarkt]. 
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G: Ja, we hebben er meerdere hè. Voor de Hooglandse kerk op het plein staat er ook één. Ja, dat is 

voor mij, ik vind het zo mooi allemaal. Maar de charme ervan is natuurlijk als het continu zou zijn; 

dan heb je dat gevoel niet. Nou is het gekaderd. Het wordt altijd weer Kerstmis. 

I-1: U had het ook over de speeltuin Ons Eiland. Ik neem aan dat u voor de lagere school en op de 

lagere school veel op die speeltuin was. 

G: Ja, daar waren we veel. 

I-1: En wat deed u daar? Het was op de Trompstraat bij de Meelfabriek hè? 

G: Daar woonde ik en de speeltuin was in de Kortenaerstraat. Dat staat ook in het Open 

Monumentenboekje [van 2023]. Er worden er twee behandeld: het Westerkwartier [Oosterkwartier] 

en Ons Eiland. En dat was allemaal vrijwilligerswerk. Die mensen deden zo hun best allemaal. En er 

was een korfbalvereniging en dat staat allemaal in dat boekje te lezen. Knutselclub, dansclub en 

toneelclub. Het was fantastisch. Eens in het jaar was er feest. Dat is nu niet meer. Dat is nu allemaal 

vergroend, zodat de kinderen niet kapot kunnen vallen vanaf het toestel. En toen was daar een groot 

Rad van Avontuur met van die spijkers erop en daar kon je dan lootjes kopen denk ik, en er werd ook, 

heb ik dat dan al verteld: er waren grote gezinnen, de familie Helversteijn in de Heemskerkstraat [J.W. 

Helversteijn en J. Boot, Heemskerkstraat 64], wij woonden in de Trompstraat, tweede huis van de 

hoek, en wij speelden altijd om de hoek. Het was altijd vol met kinderen van de eerste geboortegolf 

en nog grote gezinnen daartussen. Nou, en de familie Helversteijn, die kinderen waren wel wat ouder 

dan wij, maar Tiny en Tonnie, die waren wel wat ouder maar die zaten dan meer in onze richting, 

maar die speelden niet meer buiten. Maar toen kwam dat feest op het plein en ging Tonnie met zijn 

zusje dansen dan denk je: rustige vijftiger jaren, nee, rock-‘n-roll! Nou, dat was wat. Wij vonden dat 

prachtig en dan gooide die dat zusje in de lucht met al haar petticoats. En naderhand zei een neef van 

mij dat hij onze nicht, dat was onze neef Jan, ik gooide Lientje ook in de lucht gooide met de rock-‘n- 

roll. 

I-2: Deden ze de muziek dan over een radio of…? 

G: Daar vraag je me wat. Daar was wel een speaker toch hoor. Dat was er wel. Het was wel naoorlogs, 

maar niet zo achterlijk. Ze wilden het allemaal zo mooi maken hè. Opbouw en zo. Het was zo 

herkenbaar en in dat boekje staat: die speeltuin had eerst geen clubhuis [eerste steen gelegd 15 

oktober 1955, geopend 27 juni 1958]. En dan was het in een lokaal van een buurtschool of in de 

kantine van de Meelfabriek. En dat weet ik nog. Ik was acht jaar toen mocht ik meedoen met de 

toneelclub. Ik, heb ik dat verteld van het toverhaasje? Ik was toverhaasje. Ik weet nog dat ik op 

schoot zat bij mevrouw Broers in de kantine van de meelfabriek. De voorstelling was, we traden op in 

de Burcht daar ging de Speeltuin af en toe optredens geven en in de Schouwburg. Ik denk aan het 

einde van het jaar of zo. Dat ging in het seizoen of zo, zomerseizoen. Aan het eind van de winter. Ik 

denk dat ze mij hadden gevraagd omdat we onze papa hadden verloren, mijn zusje en ik. Ik was acht 

jaar, net acht, en daar was een arm gezin en die hadden een doosje en ik zei: “kippen, kappen, 

kopen”. Ik heb het op de Speeltuin ook verteld: “kippen, kappen, kopen, doosje spring open”, en dan 

kwam ik opgetrippeld. Ik had een jute mutsje met koren erop, met ‘n klein konijnengezichtje, haasje. 

En dan kwam ik op en zei: “Wat is er van uw dienst?”, en dan konden ze wat leuks krijgen, want ze 

waren armzalig. En dan hebben we er ook nog een gehad met “Ik loop door het gehucht”, dat is een 

bekend sprookje van die twee prinsessen. Ze was ontvoerd. Daar is een liedje van. [Mw. Jonk zingt] 

“Er loopt door gehuchten ……. Gaat van jonge boerinnen. Ze dorsten het graan niet door het 

spinnenwiel gaan en reed elkaar ezelinnen dan lachte de tortel haar na”. Ik weet het zo goed, want 

het was de hit van onze kleine babydochter. Mijn man had een bolderkar gebouwd. Hij hangt hier nog 

in de gang en mijn man zijn broer en levensvriend Bert kwam dan ook, en ze was van mei, anders 
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waren we tweemaal drie weken daar op Terschelling en nu waren we vertraagd gegaan voor maar 

even. Wij trokken die bolderkar en dan zongen we dat liedje. Maar dat kindje, die baby, die kleine 

hummel, die vond dat aardig (en dan zong ze de melodie). Ja, het is een heel verhaal, want op het 

laatst komt die prinses weer thuis. Dan komen ze haar halen. Dat vond ze helemaal niet leuk, wat ze 

was bij boerenmensen. Ze zingt weer: “ze was geen boerin, maar wel een vorstin”, zo staat in het 

boekje te lezen. Als het kind eens verdwaald, werd ze huiswaarts gehaald. En hoe luid ze ook schreide 

ze wilde helemaal niet mee”. Dat was ik en daar heb ik een foto van. Ze hadden dus poppen. Er waren 

vijf poppen en ik was een van die poppen. Maar dat was zo lief hè, dat die mensen dat allemaal 

deden. Mevrouw Broers, meneer en mevrouw Landman, mevrouw Verbiest, die deed de toneelclub, 

naderhand werd het Hans Van Oostrom  volgens mij, die zat bij ZETBrabantie (?) en die ging de 

toneelclub leiden. Ja, dan is er ook nog een verhaal. De poppen van de heer De Goede, dat had hij 

zelf geschreven. Dat waren verschillende poppen allemaal, dat was hartstikke leuk. Een nuffe pop met 

zo’n mooie witte pruik op haar hoofd. En ik was een negerpopje en dat ging dus al over de 

rassenhaat, want het had een triest einde, want ik werd aan stukken gereten op het laatst. Ja, dat was 

niet voor de poes en dat hebben we nog opgevoerd heel leuk. Hij had collecties[connecties?], Hans 

Van Oostrom , dus toen zijn we in een weeshuis geweest in Amsterdam. Ik was van mijn leven nog 

nooit in Amsterdam geweest en toen was daar langs die gracht de Bloemenmarkt. Ik weet het nog 

goed. En toen kregen we op het laatst chocoladereepjes, maar die waren in een draaiorgel van papier 

en daarachter zaten die reepjes. Ja, dat was allemaal van die speeltuin. En dat verhaal dan dat wij op 

3 oktober, want dat is toch een gebeuren hier in Leiden hè? Nou, dan had die speeltuin, die had een 

of andere schaal met allemaal linten eraan en dan mocht je per lint een meisje mee in de Taptoe. Dus 

wij waren met een heel stel meiden van onze straat en wij zaten ieder jaar te spinsen of wij mee 

mochten met de Taptoe, want dat was wat. En dat waren witte jurkjes met een donsrandje eraan en 

dan wij met zijn allen aan zo’n lint. Een jaar mochten we met zijn allen mee. Alle vriendinnen uit de 

straat in de Taptoe, want wat zeggen ze: de ene helft kijkt en de andere helft loopt mee. Ja, zo is alles 

verweven. Ja, bij mij kom je niet aan een eind hoor. 

I-1: U had het ook over de hosvlonder bij 3 oktober. 

G: Ja, ik denk mijn oma die was nog op de hosvlonder. Jaap, hij is toen verhuisd, want hij heeft Joke 

toen verloren en hij kluste hier ook toen mijn man het niet meer kon. Kwam Jaap hier de boel 

onderhouden. Jaap wist ook nog wel van een hosvlonder, maar die is van mijn leeftijd, maar ik weet 

niet van een hosvlonder. Maar in denk mijn oma wel. Het blijft steeds dat mooie volksfeest, maar het 

is in de loop der jaren wel veranderd. Ik weet nog: we waren kleine kinderen en dan moest je een 

dubbeltje betalen om het Schuttersveld op te komen. Dat is allemaal weg. Ze hadden dus overal aan 

de randen van het centrum hadden ze, daar stonden bewakers ook. Niet op een nare manier. En dat 

was wel heel mooi: er waren een hele boel straatartiesten hè. Ik denk dat mama weg was van de 

boeienkoning. Ik weet nog dat hij een keer op locatie stond, niet ver van het station vandaan zat hij 

helemaal in de kettingen, jongens. Ik weet niet of we hem ooit vrij hebben gezien. Dat was wat. Hij 

moest vrijkomen hè? 

I-1: In de Verenigde Staten had je ook zo’n man, Houdini volgens mij. Die wist zich eruit te bevrijden. 

U heeft hem nooit gezien zonder boeien? 

G: Nee, ik geloof het niet. Er waren ook mensen die waren gehandicapt hè. Die wilden we wel wat 

geven, maar mijn mama had geen centjes. Die was weduwe geworden en dan was je bij Sociale Zaken 

hè. Want papa had dat bedrijfje en dit is doorgeslagen, dit huis hè. Dit deel. Dit was een kamer-en-

suite. Sinds jaar en dag is dit natuurlijk zo. In de Trompstraat, die huizen hadden dezelfde inhoud, zei 

mijn man altijd, maar iets anders ingedeeld. Die kamer-en-suite bij mijn ouders, had mijn papa in die 

voorkamer een uitstalling van al zijn spulletjes. Ik weet nog dat er in een hoek een hele grote rol zeil 
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stond. En gordijnstof. Die maakte hij ook. Hij maakte alles. Er stond zo’n trapnaaimachine in de kamer. 

Toen leefde hij dus nog, want anders had hij me niet op de fiets kunnen zetten. Ik zou zeven worden 

en toen kreeg ik een fietsje, maar een kind is opgewonden en toen werd ik wakker en toen weet ik 

nog: hij was in die kamer aan het werk met die trapnaaimachine. Voor mij was dat nacht met het 

lichtval aan, want ik ben in de zomer jarig, dus het moet echt wel laat geweest zijn, heeft ie me op dat 

fietsje gezet dat ik de volgende dag zou krijgen, zo’n donker wijnrode kleur, een Stokvis. Het was een 

heel goed fietsje. Mijn zusje heeft er ook nog op gereden en toen is het nog naar de kleinkinderen 

van mijn tante Cor gegaan. Zo een goede fiets, zo solide. Nu heb je allerlei maten, maar dat had je 

toen niet. Dan gingen er van die houten klossen (op de trappers). Maar ik weet dat hij achter me aan 

gerend is. Ach, mijn papa. 

I-1: Hoe oud was u toen uw vader overleed? 

G: 7. En mijn zusje 4. Die weet niets meer hè. Ik heb ‘n heleboel herinneringen. Daar ben ik toch goed 

in. Dat heb ik natuurlijk als kind meegekregen. Een heleboel herinneringen. En zij zo gesloten. En toen 

kregen op een gegeven moment dat die meisjes die papa’s hadden van Canadese soldaten, want met 

de bevrijding was het een en al feest met die Canadese jongens erbij. Die meisjes waren zwanger 

geworden, dus gingen nu op zoek naar hun Canadese papa. Toen zegt ze op een keer door de 

telefoon: “Ja, ik ben net als die meisjes. Ik heb mijn papa ook nooit gekend”. Nee. En wat ze weet zijn 

waarschijnlijk mijn herinneringen. Ja, ik heb er een hele zooi. Ik weet dat dat heette toentertijd het 

zogenaamde stille strand bij de uitwatering bij het kanaal aan de Noordwijkkant. Heette dat niet 

Duinoord, waar in de hoogte die huizen zijn? En dan fietsten we naar zee en dan had mijn vader, mijn 

papa aan de stang van die fiets de tent nog met van die houten haringen, dat mocht toen nog, want 

op een gegeven moment mocht je niets meer neerzetten op het strand. Maar met die vriendinnen 

naderhand, met heel veel van die meiden daar gingen we naar de andere kant, de zuidkant, dat is 

Zuid, de kant van Wassenaar. Dan gingen we naar Zuid en mijn ouders gingen altijd naar Noord en 

dan weet ik nog. Oma, want er ging een scherm mee ook, maar oma, ja, dat heb ik niet meegemaakt, 

die ging dan in die tram met van alles en nog wat in een tas, een heel oliestel daarin, weet je wel, 

weet ik hoe ze dat deed, en dan stond die tent daar. Ze gingen daar gewoon picknick houden. In die 

tent ging ze koffie zetten. Met die tram, dat was volgens mij een blauwe, die ging over Rijnsburg. Die 

ging ergens door een heel klein hoekje, want ik heb er blijkbaar ook een keer in gezeten. Dan kom ik 

op de tram, want je had ook zo’n klein trammetje vanaf de Plantage naar de Leidse Hout. Dan kon je 

voor een dubbeltje, zo’n heel klein trammetje. 

I-1: U bedoelt waarschijnlijk het Plantsoen? 

G: Ja, de Plantage tegenover het Plantsoen. Ja, daar ging ie. 10 cent, zo’n dubbeltje. Dat hebben we 

ook een keer gedaan met z’n allen, want je ging natuurlijk ook met je fiets, maar we hebben toch een 

keer in het trammetje gezeten. En de gele tram vanaf de Haarlemmerstraat naar Den Haag en dan 

was er ook nog een blauwe tram die ging over de Lammenschansweg over Voorschoten en 

Wassenaar[=Voorburg]. Die blauwe ging ook naar Den Haag denk ik. Daar heb ik nooit in gezeten. 

Maar die gele wel. Daar heb ik wel in gezeten. Jaha. Dan gingen we naar Den Haag. Oma maakte hele 

lekkere groentesoep, getrokken van een mergpijp, en tante Marie en oom Piet [Pieter Adriaan Jonk 

en Maria Landwaart?] die woonden aan de Loosduinsekade in Den Haag en oma die ging dan met 

ons, ja, die was slecht ter been hoor, oma. Die had een kapotte bilspier. Dat is ook weer een verhaal. 

Wij gingen dus in die tram en dan had ze zo’n joekel van een pan soep in een theedoek mee voor 

tante Marie, in een gele tram. En die gele tram, we gingen anders ook wel naar het Dierenpark, maar 

ik denk dat mijn mama een keer met ons met die gele tram is gegaan en dan reed er van die 

tramhalte, hoe ze het deed weet ik niet, want dat spaarde ze bij elkaar, want ze had echt niet veel 

centjes te makken en dan gingen we in een koetsje vanaf die tramhalte naar het dierenpark. Maar ja, 
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dat verouderde, dat dierenpark natuurlijk, en Wassenaar had ook geen zin meer in die dagjesmensen 

denk ik, maar het was verouderd, het was zielig. Er was daar een tijger en die had een verlamde kant. 

Maar dat beest kon nergens heen. Nou wordt het helemaal mooi gemaakt. Ik weet van Amersfoort 

langgeleden dat het een soort savanne is. Dan zie je de lange nekken van de giraffen en de olifanten 

met zo’n kleintje daartussen. Nee, dat was in Blijdorp. Daar ben ik toen vlak voordat mijn man zo ziek 

is geworden, waren we in Rotterdam. Hij was nog nooit in Blijdorp geweest en daar liep zo’n kudde 

olifanten en dat zijn net tantes hè? En onder die ene liep zo’n klein olifantje. Schattig. Ja, en dan nam 

mijn moeder een banaan mee en een aardappelmesje en dan deed ze die banaan in partjes met 

schilletje en al en die aapjes gingen met die vingertjes de banaan pellen. Ze ging met ons eerst langs 

al die dieren, want ze wist voordat we naar de speeltuin gingen, dan zeeg zij neer, want wij kwamen 

die speeltuin niet meer uit natuurlijk. Daar was zo’n waterding. Daar liep zo’n ding overheen en dan 

moest je daar hard over rennen, anders werd je helemaal nat. En dat zich ik dus over het vermaak in 

de dierentuin, dat ben ik de vorige keer vergeten te vertellen: de koeienmarkt, de Beestenmarkt in 

Leiden. Ja, het heet daar nog [Nieuwe] Beestenmarkt. Joh, dat was iedere week. In de vakantie 

gingen we daar iedere week naar de dierenmarkten. De Beestenmarkt. Ja, dat waren allemaal van die 

schotten. Daar werden hokken gemaakt, daar zaten de beestjes in, koeien en schapen. Ja, dan kom ik 

op schapen, het is zo veel allemaal. Aan de Rijnkade was een vellenbloterij via via oom Tinus en tante 

Mina woonden daar, broer en zus, en oom Tinus was de eigenaar van die vellenbloterij. Allemaal 

schapen. [Martinus en Wilhelmina C.J. Segaar, Rijnkade 18] 

I-2: Wat is dat? 

G: Dat weet ik ook niet precies, maar ik denk dat de wol van die vellen werd gehaald. Op een gegeven 

moment is dat daar dus weggegaan, maar het lag aan het water. Dat had je, een heleboel bedrijven 

aan het water hè. Een vellenbloterij. Waar dat bloten voor staat weet ik niet, maar ik denk dat dat is 

om de wol van het vel af te halen. 

I-2: In welke periode was die beestenmarkt? 

G: Ook vijftiger jaren. Ik ging met mijn zusje. Het was een feestje, die beestenmarkt. Naderhand is het 

naar de Groenoordhal gegaan. Daar ben ik niet meer geweest. Toen was ik al groot. Die Groenoordhal 

die lag daar bij de Merenwijk. Aan de Willem de Zwijgerlaan, maar die is intussen ook alweer weg, 

geloof ik. Ik kan het niet bevatten wat er allemaal in zo’n hersenpan wordt opgeslagen hè. 

I-1: Heeft u ook nog wat dingen meegemaakt met Koninginnedag? 

G: Nou, heb ik dat de vorige keer nog aangehaald? Daar kwam een Glippertje, een Glippertje door de 

buurt. Dat was zo een die je ziet in de Efteling. Zo’n soort treintje. Leidse glippers, dat was Leidens 

ontzet. Die Glippers gingen door de linies. Ik weet niet of dat ten goede of ten kwade was. Het 

kunnen ook spionnen geweest zijn, natuurlijk. Je had op het Rapenburg een huis Duivenbode, want 

ze deden het ook met duiven. Leidens Ontzet. 

I-2: Ging dat treintje dan rond in de buurt? 

G: Ja, dat ging rond in de buurt. Het Leidse Glippertje heette het. Ik denk dat dat Koninginnedag was. 

Want 5 mei, dat weet ik niet, als kind. Dat weet ik niet. Het is een beetje dubbel hè, 5 mei, want het is 

eens in de vijf jaar. Maar het is zo belangrijk geweest, maar het zit altijd vlak op, dat kan die jongen 

niet helpen, maar de koning is ook vlak voor 5 mei geboren, (Willem) Alexander, en die zegt niet: doe 

mijn verjaardag maar op Bevrijdingsdag. Want dat doet ie niet. 

I-1: Dan gaan we even terug, want na de lagere school bent u naar de mulo gegaan. Is daar nog iets 

over te vertellen? Hoe heette de school? 
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G: De mulo was aan de Plesmanlaan, achter het oude Belastingkantoor. Is dat [Stationsplein] 107 of 

zo, dat gebouw, dat want ze zeggen dat gebouw gaat toch bewaard blijven, waarschijnlijk hè, dat 

gebouw. 

I-1: Maar ik heb hier staan: de Plesmanmulo met de heer De Wilde als hoofd. 

G: Ja, dat klopt. Een kleine man [J.L.C. de Wilde was hoofd van de ulo aan de Plesmanlaan]. Daar 

waren van die mooie helemaal complete houten trappen. Niet open, helemaal dicht. Ja, die is er niet 

meer, die school. Ja, en dan kom ik weer bij die tram terecht, want ik ging met de fiets over de 

Haarlemmerstraat, maar dan liep de tramrails en hier was de stoeprand, dat was zo’n stukje, maar als 

het nou regende dan moest je uitkijken, want dan slipte je in die tramrails; dan ging je om. Later is dat 

een promenade geworden maar ik weet niet meer wanneer. Ik kwam dus van die opleidingsschool 

voor hbs en gymnasium, maar het gros ging toch naar de mulo, want voor de hbs, die lag achter onze 

school hè [aan de Burggravenlaan, Rembrandt-sgs]. En dat was vlakbij. Daar moest je 

toelatingsexamen doen. En toen zeg ik tegen mijn mama: “Ik vind dat engerig”, maar dat was eigenlijk 

wel goed. Maar er gingen er wel naar de hbs. Ineke Zuidema, haar papa werkte geloof ik bij Sikkens in 

een van die bollendorpen… 

I-1: In Sassenheim. 

G: Ja, daddy zeiden ze tegen hun papa, ze woonden aan het Utrechtse Veer [nr. 6, H.L. Zuidema], 

want ik ben wel eens op een feestje geweest. En Ineke Zuidema die ging naar het gymnasium. Het 

Stedelijk, wat er nog steeds ligt. En hierachter ligt een dependance hè. Ja, die school die was… kijk, ze 

deden toch leuke dingen ook hoor. Heb ik dat verteld, dat we naar zo’n pottenbakkerij gingen? We 

hadden van klei een steentje gemaakt en daar moest je je naam in doen. Ik weet dus nog dat het een 

gebroken naam was. YVONNE. Ze hadden allemaal een naam en dan gingen we in de rij naar de 

Rijnkade, daar zat die bakker, pottenbakkerij, en dan werden die steentjes gebakken. Kreeg ik ook 

weer terug. Jammer hè, dat is verloren gegaan, dat steentje, dat is wel jammer. Dan had je ook met 

Kerstmis. Mijn dochtertje had toen een boek, geïllustreerd door Rien Poortvliet en ik weet niet meer 

wie de schrijver was. Ze waren bevriend, die twee, en dan aan het eind van ieder hoofdstuk stond er 

iets roods met een kaarsje erin en dat was precies zoiets als wij op school hadden. Dat was een halve 

aardappel, rood crêpepapier er omheen, een strikje, zakje erin en een kaars. Maar naderhand mocht 

dat niet meer van de Brandweer. Maar we waren er de hemel te rijk mee. Dan gingen al die kaarsjes 

aan. En met Sinterklaas, hoe ze dat hadden gedaan. Gestapeld op een soort tafel en daar een doek 

overheen en daar stonden allemaal suikerbeesten op. Ja, leuk hoor. Wat hadden we dan nog meer? 

We hadden ook van klei nog geboetseerd een paddenstoelenhoedje. En daar kwam ook een gaatje in 

voor een kaarsje en dan, hoe we dat hebben gedaan weet ik niet meer, rood geverfd met witte 

stippen. Dat werd wel gedaan. Niet zo extreem als nu, dat er zoveel moet, want het onderwijs wordt 

van alles in de schoenen geschoven. Ze hebben hun handen al vol, maar nu ze moeten letten op goed 

eten, dat is allemaal wel loffelijk, maar die mensen hebben hun handen vol hoor. Te veel. Maar dan 

zeggen ze: ze hebben al zo lang vrij. Helemaal niet. Ik ken een heleboel mensen die in het onderwijs 

zitten, mijn pleegzusje ook, maar aan het eind van de zomer, ik ben nog samen met mijn man in 

Rotterdam geweest, met Ineke, want dan zei ze aan het eind van de zomer: “Even kijken naar mijn 

klaslokaal, van hoe het allemaal is en wat het gaat worden” en zo. Als de grote vakantie gaat 

beginnen zijn ze ook nog niet vrij. Dan is ze ook nog druk in de weer. Dan werd er voorgelezen op 

zaterdag op school. Leuk. Ik weet nog, De Duinheks heette dat. Dat speelde in de Franse bezetting van 

Napoleon toen en dan moesten we niet vervelend zijn, want dan ging ze niet voorlezen. 

I-1: Vroeger moesten de mensen nog op zaterdag naar school. 

I-2: Dat heb ik niet meegemaakt. 
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G: In de mulo heb ik dat ook nog meegemaakt. Of dat in het laatste jaar was, dat weet ik niet meer, 

want dat was leuk, want dan hadden we alleen maar een paar uur gym erbij als klas, dus dat waren 

vier lesuren tot half een. We hadden twee uur niet en twee uur gym. Heerlijk. Dan ging ik naar oma, 

want mama was aan het werk, en dat was toen Veronica, uit zee, de top-40, kreeg oma over haar 

hoofd. En mijn mama Tijd voor Teenagers op vrijdag. Stokhuizen was dat [=Herman Stok]. En zei niets, 

maar ze kreeg zo’n boei, maar ik had hem zachtjes staan. Ik hield wel rekening met haar. 

I-1: En wat deed uw moeder voor werk? 

G: Ja, wat deed mijn mama voor werk. Ze werkte in de Soos. De Sociëteit. Daar moest 

schoongehouden worden en de afwas verzorgd. 

I-1: Voor wie? 

G: Voor de studenten. De Sociëteit Minerva [Breestraat 50]. Hoe ze het heeft gedaan weet ik niet, 

want er wordt zo geklierd tegenwoordig met druk druk maar. Ik heb haar nooit horen klagen, maar 

die was druk van acht tot half twee en ’s avonds werkte ze de ene avond van zes tot acht en de 

andere avond van zes tot negen en dan ging ze uit het werk en haar uitje was dan, ze was met de 

fiets, etalages kijken. Ze was altijd druk. Maar iedere avond hadden we een warme maaltijd. Op 

zaterdag niet, dan aten we drie keer brood. Ontbijt, lunch en, maar dat was altijd feestelijk. En dan zei 

de kok van de sociëteit, dat waren van die hoge soepkommen: “Anders moet ik het weggooien”, en 

dan kwam ze met die kostelijke vis, ik denk kabeljauw, dan was er in de soepkom een sausje, hoe heet 

die saus, geen remoulade … 

I-1: Botersaus? 

G: Nee, het was echt een saus; ze verkopen ze nou ook wel bij de kibbeling. Joh, dat gaf die dan mee, 

en kroketjes. “Dat gaat anders allemaal naar de beesten”, zei hij toen. Dat kreeg ze dan mee. Dat 

mocht natuurlijk niet. Hij deed het wel. Ja, ze was hard aan het werk en dan had je ook de 

Diesvieringen en weet ik het. Lustrum. Gelukkig woonde oma in de wijk. Dat was mooi allemaal bij 

elkaar. Tante Mina en oom Chris [Christiaan Rietkerken gehuwd met Wilhelmina C.J. Plezier]. Dat was 

bij de speeltuin op nummer 70 [Kortenaerstraat] daar woonden tante Mina en oom Chris, mijn 

moeders broer. En oma [E.M. Rietkerken-de Vroede] in de Waardstraat [nr. 28]. Hoeken, heb ik het 

daar al met u over gehad? [Van] Hoeken, die grote houthandel? Dat was daar wat, een hele grote 

houthandel, en daar zit nou onder andere het Bontekoepark. Die telen daar, je hebt daar de Waard 

en op de zijkant is daar het Bontekoepark. Daar telen ze groenten en zo voor de Voedselbank. Dat 

was vroeger allemaal afgesloten. Het was dus Hoeken, en wat had je daar dan nog meer? Bij ons 

Trompstraat, Heemskerkstraat en dan kwam je aan het eind van de Heemskerkstraat, daar was het 

hek. Dat was het Kalkzandsteen. Ik denk dat daar steen werd gewonnen [gefabriceerd]. Naderhand 

zat daar nog de Olga matrassenfabriek, maar toen was ik al groot. Maar als kind kon je daar niet 

zomaar in. En dat is nu allemaal open. Ja, wonderlijk, wonderlijk, en niet alleen Hoeken, maar daar 

had je ook, dat noemden wij het Landje. Maar dat waren dus eigenlijk volkstuintjes en die waren van, 

ja, die man zag er niet uit als eigenaar, Van der Zeeuw. Hij had ook een groot gezin. Hij woonde in de 

Van Speykstraat en daar was het allemaal van. Nou, een deel is ook park daar. Maar dat waren dus 

allemaal volkstuintjes dus eigenlijk, met polderslootjes. Heb ik dat verteld dan? Daar heb ik leren 

schaatsen. Op die polderslootjes, achter een stoeltje. Weet ik nog, omdat papa er ook nog was. Die 

bond mij die schaatsjes om, van die houten schaatsjes, die met een krul en oranje lint. Ik ben het wel 

tegengekomen in de krant als ze het erover hadden. En dat was hartstikke leuk, maar als je nog niet 

zo goed ging, dan kwam dat ijsschraapsel onder jouw voetje, tussen je schoen en dat schaatsje, dus 

dan ging je glijden. En dan moesten die linten opnieuw gestrikt worden. Het zijn geen doorlopers. 

Friese krulschaatsjes. 
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I-1: Friese doorlopers. 

G: Toch wel? Dan kom ik er bij, dan had je de Zoeterwoudsesingel, daar kwam dan zo’n groot wit bord 

van hout op palen: “Verboden toegang tot de openbare ijsbaan”. En als het dan eenmaal zo was dat 

het dik genoeg was, dan werd het “Verboden” afgeplakt en dan kregen we een middag ijsvrij. Ja, toen 

kon je nog schaatsen. Ik haalde dat aan in de speeltuin tegen dat ene moedertje en toen zei die 

moeder: “Ik heb ook nog wel geschaatst; ik denk niet dat mijn kindje nog gaat schaatsen. Met die 

klimaattoestanden”. 

I-1: Kunt u wat vertellen over de dansscholen in Leiden? 

G: Ja, leuk, dat hoorde erbij hè. Dat is op gegeven moment weggegaan. M’n dochtertje, ja, dochter, ze 

is nu 33, die danste op het laatst bij het creatief danscentrum in Leiderdorp geweest. Maar Margriet, 

die daar de eigenaresse van was, die wist zich dat ook nog te herinneren, dat dat bij je opvoeding 

hoorde. Ik was een jaar of 14. Ik zat op de mulo en toen ging ik naar dansschool Wielinga 

[Dansacademie Wielinga, Nieuwe Rijn 28]. De jongens aan de ene kant en de meisjes aan de andere 

kant, en dan kwam de jongen je halen met een knikje en jij deed ook een knikje. De quickstep en de 

Engelse wals, want je had er meerdere, maar ik heb dat pas later toen ik van school af was heb ik nog 

andere gedaan. Dan kon je voor een medal-test of zoiets en ook met een ster erbij en dan kreeg je 

slowfox. Meneer Maas, zijn vrouw was een Wielinga, hij zei: voor een Weense wals als je die echt 

goed wilde doen, had je wel een lesje of zes nodig als je hem mooi wilde dansen he. Er was een hele 

grote spiegelwand. En aan het eind van dat jaar, dan was er afsluiting in de Stadsgehoorzaal. En m’n 

mama en tante Ju, dat was een kennisje van m’n mama, die zaten daar boven op het balkon, en 

beneden was je dan aan het dansen. Er zal wel een orkestje geweest zijn. En die Stadsgehoorzaal, 

daar heb ik ook tussen de grote mensen met Tonnie.. m’n opa liep met de schelleboom bij WW 

[Werkmans Wilskracht], muziekkoor. En daar zitten allemaal belletjes aan. Oom Chris blies trompet 

en oom Jan sloeg de trommel. Daalijk kom ik weer bij 3 oktober, maar dat komt dan. Maar eens in het 

jaar hadden ze feestavond van WW, in diezelfde Stadsgehoorzaal. En m’n zusje heeft gedanst bij 

dansschool Alphenaar [dans-instituut Jan Alphenaar, Rapenburg 13 en Steenschuur 15], maar meneer 

Alphenaar leidde dat slotbal. Die zei dan op gegeven moment, als hij meer mensen op de dansvloer 

wilde hebben, dan ging hij sneeuwballen: “changer”. Nou, en Tonnie kwam me dan altijd halen, ieder 

jaar. Dan schuifelde hij zo, ja, we konden natuurlijk geen slowfox, maar dan schuifelden we zo heen 

en weer samen. En dan kreeg ik een flesje van z’n papa. Dat was een feest hoor, zo’n flesje. 

I-1: Maar wat zat er dan in dat flesje? 

G: Ja, ik denk chocomel, of misschien cola hoor. Ieder kind blijft gek van cola, daar zit een of ander 

blijmaker in hoor. Dat [recept] hebben ze achter grote deuren bewaard in kluizen, dat geven ze niet 

prijs. Dat was oorspronkelijk een hoestdrankje, daar ben je misschien wel mee bekend, van een 

apotheker. 

I-2: Had u elke week dansles? 

G: Ja, dat was een les of vijftien keer of zo, want de vakanties vielen er natuurlijk uit. Ik denk dat dat 

toch over dat schooljaar was, van september tot juni of zoiets, iedere week. Naderhand, toen ik 

groter was, kon je vrij dansen op zaterdagavond, ook bij Alphenaar trouwens. Maar meneer 

Alphenaar leidde dat slotbal op zo’n avond, en dat was met allemaal schnabbels he. Kent u dat 

“koffie, koffie, lekker bakkie koffie”? Rita Corita, met zo’n kleine man, die had zo’n Zuid-Amerikaanse 

naam. Die was natuurlijk aangenomen. Maar die schnabbelde langs verschillende... die had zo’n 

avond druk. Het was niet één grote revue, dat waren schnabbels denk ik. 
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I-2: Wat zijn dat? 

G: Kleine optredens overal, niet op één punt. Rita Corita met Bueno de Mesquita, zo was het. Dat was 

een hele... toen ik een klein kind was op dinsdagavond over de radio, nu kan je 24 uur zeven dagen 

lang, die kinderen die nu opgroeien die weten niet beter, maar dat was toen niet. Dan had je op 

woensdag- en zaterdagmiddag kinderuurtje op de tv om vijf uur. Meer was er niet. En dan kregen we 

op gegeven moment Pipo de clown en Tommy  op de tv, die ging goochelen leren. En dan was daar 

een bediende, dat was een Chinese man met zo’n lange staart en in zo’n Chinees gewaad, en dan 

kwam Tommy aan de deur bellen en als ie open deed zei hij: “Welkom, Jongeheer Tommy”, zei dan 

die Chinese man. En dan kreeg hij goochel-les. Dat komt natuurlijk nu als je dat ziet, Dappere Dodo, 

en Pipo de clown is natuurlijk nog wel bekend. Dat komt misschien nu oubollig over, want op ‘n 

gegeven moment kreeg je Ja zuster, nee zuster. Daar keken niet alleen kinderen naar. Daar keken ook 

groten naar. 

I-1: Maar dat is niet gekoppeld aan Leiden. Want u bent op ‘n gegeven moment getrouwd. 

G: Ja, dat duurde wel even hoor, dat was richting de 30, in 1979. 

I-1: Hoe heet uw man? 

G: Kees. Cornelis Jan. [geb. Leiden maart 1923 als zoon van Johannes Jonk en Johanna Maria de 

Groot] 

I-1: U vertelde dat u toen naar artsen bent geweest. 

G: Ja, ik naar de mijne, en hij naar de zijne. Het was zo dat dokter Van Weerde [Van der Waart] zei bij 

Kees: “Nou, dat komt mooi uit, mijn zoon is ook medicijnen aan het studeren; die zit net in zo’n 

onderzoek. Als je met iemand vreemd zou gaan waar iets naars in de familie is, dan heb je meer kans 

dan wanneer jullie samen gaan”. Je moet natuurlijk niet constant neven en nichten samen trouwen, 

want we zijn volle neef en nicht eigenlijk. Hij heeft me in m’n wiegje zien liggen waarschijnlijk. Hij ging 

dus ook wel op karwei met m’n papa. Dan gingen ze met gesloten beurs… deze gordijnen kwamen 

nog uit die voorkamer bij m’n mama. En toen kwam m’n stiefdochter hier; de oudste scheelt maar 

een half jaar met mij. Mijn papa had voor de slaapkamers voor de kinderen van Kees, mijn man, 

gordijnen gemaakt. En hij maakte dus ook matrassen, maar uit drie delen, en dat moest dan ook weer 

doorgestoken. 

I-1: Was het verplicht als je als volle neef en nicht met elkaar trouwde, dat je dan naar de artsen ging? 

G: Nee, dat was niet verplicht, maar dat hebben we wel gedaan. Ik werd niet 1-2-3 zwanger; dat 

[heeft] tien jaar geduurd. Ik kom niet uit een vruchtbaar geslacht. Als ik denk aan mijn oma’s gezin, 

dat waren vijf of zes kinderen [A.C.G. Jonk-van Leeuwen had zes kinderen], maar de enige die er vier 

had, dat was oma Marie Minke, een zus van m’n oma. Maar de rest zat allemaal met twee. Voor die 

tijd, die waren van eind 19e eeuw, geen van alle zo heel veel kinderen, dus ik denk dat ik niet uit een 

vruchtbaar geslacht kom. M’n mama en papa, 15 jaar hè [getrouwd vóór er een kind kwam], ze waren 

dol met kinderen alle twee. 

I-2: Bent u in Leiden getrouwd? 

G: Ja. Ik was naar de Open Monumenten dag [9 en 10 september 2023], aan de achterkant van De 

Bakkerij [Oude Rijn 44] in een pand in de Haarlemmerstraat. Dus ik ga door die steeg en de hoek om, 

en dat was het pand van Oudshoorn, want dat is een Jugendstilgevel. Kom ik daar binnen, is het daar 

dus. Want De Bakkerij hoort er ook bij. Er staan mensen boven, en die mevrouw zegt gedag tegen mij, 

en ik zei, ik was abuis achteraf, maar ik zeg: “U heeft ons getrouwd”. Maar het was mijn vroegere 
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buurvrouw, Carrie van der Tuin, met haar man. Ze had qua type weg van die vrouw die ons getrouwd 

heeft. Dus we hebben een heel gesprek gehad daar, want Wim - haar man - is ook een ras Leidenaar. 

Ze zijn van hier verhuisd naar de Merenwijk; daar konden ze een heel mooi huis met een breed 

achterpand en een tuin, want dat wilde hij zo graag. Maar die deed hele verhalen, want die 

Haarlemmerstraat had een heleboel kerken. Dit pand, van Oudshoorn, dat was een heel complex. Die 

jongeman van de Open Monumentendag zei dat als er met de andere panden ooit wat gebeurt, dan 

komt er waarschijnlijk nog meer tevoorschijn. Want er was zo’n hele pilaster donker, maar dat zag je 

bij Oudshoorn niet vanbinnen, want dat was natuurlijk omkringeld met hout. Die Bakkerij, vertelde 

Wim van der Tuin, die hoorde er ook bij. Naderhand kwam ik iemand voor het huis tegen, en die 

vrouw wist er ook van. Heeft u de Overdekte nog meegemaakt? 

I-1: Het zwembad?  

G: Dat was ook een kerk. Daar gingen we dus ook heen met alle kinderen uit de wijk. En tante Toni zei 

dan tegen m’n mama: “Hindert niet hoor, ik loop toch met ze mee”. Meestal gingen we door de 

Zijlpoort naar de Overdekte, met een hele zooi van die meiden. 

I-1: Dus u heeft er ook gezwommen? 

G: Ja, want dat was niet zo hup een diploma, dat was voor de leuk. En volgens mij was het allemaal 

liefdewerk wat die mensen deden. En dan had je meneer en mevrouw Lepelaar en dan stond zij op 

die rand en soms had ze zo’n ijzeren ding waardoor ze stond te gillen. Ze is een keer m’n zusje 

nagedoken. Want je had dus het kikkerbad en dan de 85 die overging in het diepe. En dan had ze ook 

nog wel een haak, maar ondanks die haak zakte m’n zusje opeens naar de bodem, en ze dook er zo 

in. 

I-1: Dat brengt me ook op zwembad De Zijl, want daar bent u ook naartoe geweest. 

G: Ja, ook geweest, maar ik wil nog even kwijt over dat kikkerbad, daar was een aquarium, en m’n 

man zei altijd dat daar het altaar was, toen het nog een kerk was. Dat was dus voor in de 

Haarlemmerstraat, dan had je bij De Bakkerij zoiets, en waar Boerhaave Museum is, daar zie je nog 

stenen en zo, dat was ook een kerk [Vrouwenkerk]. En voorin bij Blauwpoortsbrug, daar was ook een 

kerk. En ik hoorde gister aan het Rapenburg ook, want de universiteit, dat wist ik al, dat was een 

nonnenklooster. Maar dat was niet zomaar één ding, dat waren hele complexen. De Zijl, daar stond 

dus zo’n houten schot tussen, want dat was jongens en meisjes gescheiden. 

I-2: Stond dat schot in het zwembad? 

G: Dat denk ik niet, ik denk niet zoals bij boten op zo’n vlonder en daaruit omhoog. Zand. Maar we 

hadden die kaart, dan kon je twee keer, de hele zomer. Voor een gulden of twee gulden. We waren 

echte waterratten hoor, we hebben wat afgezwommen. Dat was om het fijn te maken voor de jeugd, 

dat zwemmen. En dan had je ook wel eens een hete zomer en dan was de ingang hier aan de 

Timorstraat en toen viel Toni flauw, want dat ging dus niet de hele dag door. Dat duurde een uur of 

anderhalf uur. En dan kwam er weer de volgende groep in. 

I-1: In het voorgesprek zei u dat er in ploegen van twee uur werd gezwommen. 

G: Ja, dat denk ik wel, en je moest een badmuts op je knars. Nu heb je ook last van luizen, maar ik 

heb nooit luizen gehad als kind. Maar bij m’n dochtertje op school toen wel. 

I-1: Maar u vertelde dat er bij de Zijl ook een zandbodem was? 
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G: Ja, bij het hele bad was een zandbodem. Hoe die zo is geworden, kan ik me niet meer herinneren, 

dat was na mijn tijd. Nu kan je natuurlijk over dat industrieterrein, maar we gingen helemaal om over 

de [Heren]singel, lopend of met de fiets dat weet ik niet meer. In het Leidse Hout had je ook zo’n 

poedelbad, maar daar heb ik volgens mij nooit in gestaan. Maar daar werd ook gerecreëerd. Ik weet 

nog dat ik daar was met zo’n grote rubber opblaasbal, met mijn ouders. En m’n papa was weg van de 

koekoeksbloemen, die paars-roze bloemetjes. En toen ik heel klein was, een dreumesje, er werd 

gerecreëerd langs het kanaal bij de lange [Nieuwe] vaart, bij het Rijn-Schiekanaal. Daar zijn nog wel 

foto’s van. Als u daar kijkt ziet u mij, ze hebben een serie laten maken, en die foto heeft in de etalage 

gestaan bij fotobedrijf Pander. Ik hang daar aan de muur, ik zal hem even pakken. Ik heb een jaar 

geleden een mooie lijst gevonden, ik ben er helemaal verliefd op. Dat ben ik. En dat is een boek van 

de gans met de pet en de pijp, in kleur. Hij heeft een pijp in zijn snavel zitten. Een rieten stoeltje had 

ik. 

I-1: Heeft u daar ook een kleiner formaat van? 

G: Ja, ergens. Mijn man is overleden en mijn dochtertje die heeft een paar van die boeken 

meegenomen, want die was op zoek, mijn man zeilde en naderhand heeft ie de boot weggedaan 

want hij was hartstikke ziek. Ik zei nog: “Kees, houdt hem nou, want dalijk ga je met pensioen”, maar 

hij wilde dat niet. Daar hebben we ook heel veel plezier van gehad. Ik denk dat de foto’s bij Muriel 

zijn. Er was een foto met m’n papa met mij op schoot, en er is er één, ze heeft me altijd voorgelezen 

en ik ben een boekenwurm geworden, dat viel in vruchtbare aarde. Maar er is er één dat ik op haar 

schoot zit en dan leest ze dat boek van de gans en de pet en de pijp. Toen m’n man is overleden zei ze 

dat ze die foto’s allemaal zou scannen, zodat ik een map zou hebben op het internet, maar dat gaat 

natuurlijk niet 1-2-3. Nu is ze weer bezig om al die foto’s te schiften en dan een paar levende foto’s te 

hebben voor een fotoboek. 

I-1: U heeft ook gewerkt, zei u? 

G: Ja, dan zei ze: “Fijn, dan kan je mama financieel helpen”. Ik verdiende, als je het van m’n man 

hoorde, dat was helemaal niks. Ik denk dat ik schoon 120 gulden overhield, het was geloof ik 140 en 

dan hielden we 120 over. Maar daar had ze niet veel aan hoor, m’n mama, dat weet ik wel en 120 

gulden was toen meer dan nu. 

I-2: En hoeveel werkte u dan? 

G: 40 uur per week, dat was wat, want ik ging dus nog naar school op zaterdag, maar toen ik ging 

werken hoefde ik op zaterdag niet te werken. Maar met de Open Monumentendag hebben ze van die 

mooie tuinen, en dat had de Amsterdamse Bank ook. Naderhand hebben ze er een plein van gemaakt 

voor het parkeren. Maar die beuken zijn gebleven. 

I-1: Want waar was dat dan? 

G: Aan het Rapenburg. Rapenburg 39, Amsterdamse Bank. Ik kwam op de afdeling Buitenland en daar 

ben ik nooit meer weggegaan, dat was een van de leukste afdelingen. En iedereen wilde wel graag, 

want dat zijn later een beetje m’n pleegouders geworden, m’n chef en z’n vrouw. Meneer 

Vliegenthart was dat, maar dat was meneer Vlieg. Maar toen ik kwam was het nog meneer [M.J.] 

Blangé, maar die ging na een paar jaar met pensioen en toen vertelde ik u nog, dan was het zo’n 

rustige tijd, dan zei hij: “Meneer Wolf is zo druk”, dat was de conciërge en de wisselloper, en die 

woonde boven met z’n gezin [W. de Wolf, conciërge]. Hij zei: “die is zo druk, ga maar naar de 

Twentsche Bank”, dat werd later de Algemene Bank Nederland op de hoek van de Breestraat en de 

Diefsteeg, “ga daar maar heen”, dat kon gewoon joh. Ik ging daarheen en ik weet niet wat voor 
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bedrag het was, maar het waren geen 100 gulden, het waren ‘n heleboel, daar kon je zo mee over de 

straat. Meneer De Wolf liep daar ook, als wisselloper. Die had zo’n grote tas en daar ging het allemaal 

in. Dat kon allemaal. Dat is eigenlijk heel positief. Dus hij zei tegen mij: “Ga dat nou maar doen”, en 

dan was het Sinterklaastijd en dan kon ik hem aan de Breestraat op het bordes zien de Sint, hij werd 

dan ingehaald daarboven. Bij die trappen. Nu, heb ik gezien, want dat was toch helemaal opgeknapt, 

dat Stadshuis, daar ben ik mee geweest met zo’n meisje. En het was zo druk, groep na groep, want 

anders kom je daar immers toch allemaal niet. En dat was helemaal mooi gemaakt, en dan heb je 

natuurlijk die mooie kamer met die Escher toestanden erin [intarsia’s van M.C. Escher], en dat mooie 

hout en zo. 

I-1: Dat wist ik niet, maar daar bent u geweest, afgelopen weekend? 

G: Ja; ik was er wel eens eerder geweest een paar jaar terug, toen was dat huis..., want ze zitten 

natuurlijk nog steeds bij Level. Want ik was bij Open Monumentendag en dan kom ik Marijke tegen 

van de bibliotheek, die doet mee, en toen zei ze: “Dalijk om 5 uur moeten we naar Stadhuis, want 

daar worden we dan onthaald.” Want ik zag dat onlangs, toen ik een boekje ging halen in het 

Stadhuis, daar stond een hele uitstalling waar mensen konden zitten en zo. Ja, dat is wat geweest, die 

Stadhuisbrand; heeft m’n man nog meegemaakt, als kind. Hij was van ’23 en dat werd een ijspaleis 

joh. 

I-1: Ik heb er wel eens foto’s van gezien. Was niks meer van over, met dat ijs inderdaad; het was heel 

koud in die periode. 

G: Ja, het bevroor, het was een hele strenge winter, dat was niet te blussen man. 

I-2: Is het helemaal afgebrand? 

G: Een heel groot stuk, dat hebben ze helemaal opnieuw moeten doen. 

I-1: Vandaar dat je nu nog die gevel hebt, en daarachter is het modern. 

G: Het is heel mooi geworden hoor. Je krijgt prachtige vergezichten door die ruiten heen, dat is net als 

die bovenetage van de V&D. Dat houden ze erin hoor. Nu komt C&A misschien erin, dat is zo aardig. 

Die mensen van V&D, ik kijk nu geen tv meer, maar ik zag er toen een, nou, die stond het huilen 

nader dan het lachen, want die mensen waren er helemaal mee verweven. Maar ja, het paste niet 

meer in dit tijdbeeld. Maar er was daar een trapje, en er was ook zo’n afgangetje voor wie niet over 

de trap kon. En als kindertjes liepen m’n zusje en ik op en af dat trapje te dabbelen. Toen hadden m’n 

man en ik ons dochtertje gekregen, die deed precies hetzelfde. Is dat nou niet aardig? 

I-2: Hoe lang zat de V&D dan al daar? 

I-1: Heel lang, ik weet ook niet hoe lang. 

I-2: Weet u nog hoe lang de V&D daar zit? 

G: Nee, maar ik denk uit m’n man z’n jeugd, twintiger jaren, dat was de HEMA ook. Dat staat voor iets 

he, de HEMA. De H weet ik niet maar de E staat voor eenheidsprijzen. De HEMA is uit de twintiger 

jaren. [Hollandsche Eenheidsprijzen MAatschappij] 

I-1: Ik denk de V&D ook, want dan had je ook de Bijenkorf uit die periode. 

G: Die hebben we gelukkig nog steeds. Mijn mama nam ons mee naar Den Haag in de Sinterklaastijd, 

en dan had de Bijenkorf prachtige etalages, met een heel verhaal erin. Ik weet dat ene verhaal nog: 

dat was een smid en die was in slaap gevallen in de etalage. Die man was in slaap gevallen, dus dat 
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werk gebeurde niet, kwamen allemaal kaboutertjes hem helpen en dat zag je allemaal gebeuren in 

die etalage. Zo leuk joh. En toen was ik al alleen, of was m’n man ziek. Dat doet er ook niet toe, toen 

was ik een keer daar en toen sprak ik een vrouw uit Den Haag, en die wist het ook nog. Want ze 

hebben nog wel mooie etalages, maar niet het sprookje. En we gingen ook naar de kerstafdeling, 

allemaal mooi. Zo mooi. En V&D ook de kerstafdeling in Den Haag, en hier ook trouwens, allemaal 

weg. 

I-1: Ja, alleen de HEMA is er nog. 

G: Ja, maar die heeft wel, vorig jaar waren ze vroeg, toen hadden ze beneden al dat geglitter, m’n 

dochter noemt me altijd glitter. 

I-1: U had ook in het voorgesprek verteld dat u en uw echtgenoot bij het gastouderbureau te Leiden 

kwamen. 

G: Wij hadden ons kindje, en ja ik had nog wel zwanger willen worden, maar ja, ik was toen ik 

zwanger werd, ze is van 1990, ik was 41 toen ik zwanger was. We waren naar, daar wilde m’n man 

maar zo graag heen, want ik ben een zeemens, ik ben helemaal weg van de zee. Hij ook hoor; we 

waren Terschelling-gangers, dat vonden we prachtig allemaal. Maar hij wilde zo graag een keer naar 

de bergen, en dat heet het Parc des Écrins. Dan moet je niet denken aan het Van der Werfpark, het 

was gewoon een natuurgebied hé, in de buurt van Gap is dat. En m’n pleegzusje was met haar man 

daar geweest, en we kregen een boekje mee van Hans en Ineke, en wij daarheen. Waarom zit ik dit 

nou te vertellen? 

I-1: Over uw zwangerschap? 

G: Zo is het. Daar ben ik zwanger geraakt, dus ik ben die bergen hartstikke dankbaar. Want we komen 

thuis, en ik zeg: ik heb maar het gevoel dat ik ongesteld moet worden, en dat kwam maar niet. Dus ik 

denk: misschien ben ik wel zwanger. En dat na tien jaar, hebben we zo’n staafje gekocht en ja hoor, hij 

sloeg uit. Twee keer. Eerst een keer en toen drie dagen later nog een keer. Dat was omstreeks 3 

oktober, in augustus waren we daar geweest, en ja, was ik zwanger. Dat was me wat hoor. Jongens. 

Maar toen had ik haar dus, en het was al niet zo makkelijk gegaan, maar ik werd niet meer zwanger. 

En toen zeiden we dat ze zo alleen is, en zo zijn we bij dat gastouderbureau gekomen. Ik weet niet 

meer hoe we ons hebben opgegeven, dat ben ik kwijt. En of Dirkje hier nu al direct kwam praten, 

want dat was ook een Terschelling-ganger. Dirkje Bosters (?). Ze is er niet meer he, heel erg. Die kwam 

hier, ik denk dat zij een intake heeft gedaan. En toen hadden we de zolderkamer, en Muriëlle was drie 

intussen, en toen hebben we de zolderkamer in orde gemaakt. M’n man had die bolderkar gebouwd, 

maar hij had ook een ledikantje gebouwd voor Muriëlle, maar ze ging toen naar de peuterspeelzaal, 

en ze had heel erg dat ze uit haar rem [REM-slaap] kwam, werd ze wakker en dan moest ze huilen, 

dus m’n man zegt: “Ons kindje moet niet meer in een ledikantje, ze moet in een groot bed”. Dat was 

zo wennen, dat grote bed en dat kleine kind erin. Maar toen kon het ledikantje op de zolderkamer 

voor een gastkindje. Dat hadden we in de zomer voor elkaar, maar dat ging niet zo snel hoor. En dat 

heb ik de vorige keer verteld geloof ik, Tinka en Gerrit, en die komen hier, want wij waren in 

afwachting natuurlijk. En Muriëlle ook, want die zei dan: “Wanneer komt nou een broertje of een 

zusje?” 

I-2: Maar toen woonde u dus al hier? 

G: Ja. Ik ben met mijn man gaan optrekken en toen woonde hij waar vroeger mijn school was, heette 

dat niet de Hakbijlenbuurt, in de President Steinstraat, had hij een woning. Dat was boven in de huur, 

en hij woonde beneden. Maar hij zei: “We blijven hier niet nu we samen zijn, we gaan verhuizen”. En 
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toen zijn we begin 1980 hier komen wonen. En m’n man zei altijd, en op ‘n gegeven moment zei dat 

kind het ook, ons kleine dochtertje: “Papa gaat er alleen uit met de benen vooruit!” Wist dat kind 

veel. Hij is er ook met z’n benen vooruit uitgegaan. Dat kon niet, meneer Hans van de uitvaart die zei: 

“Ja, dat is jammer, maar hij kan niet zo de bocht maken”. Had die toen een collega aan de telefoon en 

zei: ”Ja, want het is hier een poppenhuis”. Maar toen moesten we hem dus overeind zetten, maar hij 

ging wel met z’n benen vooruit. En waarom kom ik daar nou weer op? O, het gastouderbureau. Ja, ik 

weet niet hoe dat is gegaan. Ik heb de vorige keer nog gezegd dat we zaten te denken: nou, dan doen 

we dat maar. Mensen hadden hele onregelmatige diensten. Die woonden op Leiderdorp, en die 

hadden een jochie, en die man is naderhand nog op gaan bellen, want toen konden de buren het 

doen. Ja, dat is natuurlijk mooi als je het aan de buren kan geven. Dus, hij belde op: “We wilden u 

bedanken dat u voor onze … wilde zorgen”. 

I-2: Het gastouderbureau was dus niet voor fulltime ouderschap? 

G: Nee, de kindjes kwamen twee of drie keer per week. En het is ontstaan, vertelde Dirkje, dat 

moeders op elkaars kindjes gingen passen. En zo zijn zij toen ontstaan. Wij hebben het nog uit de 

losse pols gehad. Als dat nu zo zou zijn, ik heb een frutselhuis en toen ook al, en dat ging altijd goed. 

Die kinderen mochten van mij overal dabbelen, die wisten precies wat kon en niet. En toen was ze 

een keer aan het spelen daar, de allerjongste. We hebben dus eerst twee kindjes gehad van Tinka en 

Gerrit, en toen …, die zat … op de peuterspeelzaal, en toen mocht z’n zusje erin. Hij ging denk ik naar 

de kleuterklas. Toen waren we ze alle twee kwijt. En die eerste keer, dat die kleine babyjongen hier 

was, kwam z’n papa hem ophalen en toen stond Muriëlle die stond aan die deuropening. Het was al 

met lantarens, want hij was van november, toen hij kwam was het al winter. En zij huilde: “Ik wil hem 

houden”. Ja, dat wilde ik ook wel, maar die ouders zelf denken: zo, ik heb m’n kind weer. Maar het 

was zo lief, we gingen naar Terschelling, kreeg ik foto’s mee van Tinka, van die kleine. Zo leuk, zo 

verweven was het. Dan zei Muriëlle als we haar gingen ophalen bij die kleuterklas, vroeger was dat 

gescheiden, kleuterklassen van de basisschool. Dat is een verschil, een kleuter of een basisschoolkind. 

En dan zei ze, maar dat was denk ik haar eigen gevoel, dan zei ze: “Ja, want anders wordt hij zo bang”, 

zei ze dan. Dat we voorzichtig moesten zijn. Eerst was ze nog op de peuterspeelzaal denk ik, en dan 

hadden we zo’n wippertje cadeau gekregen van vrienden, en dan lag hij daarin. En dan kwam ze en 

dan had ze hele verhalen tegen hem, over wat ze had beleefd allemaal. Dat hebben we wel prettig 

gevonden dat we dat hebben gedaan. En toen kwam z’n zusje ook, naderhand. Nou, toen gingen ze 

alle twee weg, en toen kwam Dirkje opnieuw koppelen natuurlijk. En toen kwamen Willem en Corien, 

de kinderen noem ik niet, die waren alle twee in het onderwijs. En die komt hier, en ziet het 

schelpenpad, en zegt: “Oh, Terschelling!” Toen was … al drie, ze woonden in de Tasmanstraat en er 

werd opgepast door de buurvrouw, maar die ging toen verhuizen. En zo kwamen ze hier. Ach, het was 

zo’n schatje, en Corien had geleerd, want die kinderen krijgen hier ook een patroon, dat ze zeiden: “Ik 

slaap bij papa en mama”, zei ze dan. Want anders kregen ze ze ’s avonds niet in slaap. Dan zaten ze 

overdag, want we hadden ook nog een stoeltje van Muriëlle, dan zat ze op dat stoeltje met haar 

sneeuwpopbeer, zat ze met open oogjes te dromen. Want eigenlijk was ze wel aan een slaapje toe, 

maar dan ging ze ’s avonds niet slapen. En toen heb ik een heleboel boekjes van Iris en Michiel, oh die 

waren zo leuk. En die waren geïllustreerd door, dat ben ik even kwijt. En Corien die had ze van de 

school, en die dacht: leuk voor …, en dan zei ze: “Maar ze kent ze allemaal al”. Ik zat haar voor te 

lezen. Dat zei de arts op het consultatiebureau ook. Hij zegt: “Da ‘s fijn, toch een rustpunt”. Dat was 

het tweede kindje dus, het zusje van ons eerste oppasjongetje, en dan aan het eind van de ochtend 

moest ze even een tukkie doen. Dan had ik haar verschoond en een luiertje omgedaan, dan had ik 

haar op schoot hier, en dan speelde ik kinderliedjes op de piano, en dan sukkelde ze zo weg. Maar ze 

had niet veel slaap nodig, aan dat uurtje had ze genoeg. Maar dan zei Gerrit: “Hij is nog taai, die kan 

zo slapen”. En van het gastouderbureau kwamen ze weleens bij elkaar, ik weet niet of dat meerdere 
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malen is geweest, georganiseerd door het gastouderbureau. Want het is een werk alleen, en ik had 

natuurlijk m’n man bij me, maar dat had niet iedere gastmoeder. Dan was die man naar werk, maar 

Kees was met pensioen. Het is erg leuk dat hij dat heeft gedaan, want toen Muriëlle geboren werd, in 

1990, toen was hij dus 67. En toen we dus de gastkindjes kregen. Toen hebben we van Corien en 

Willem dus ook drie gehad he. Het eerste kindje natuurlijk niet zo lang, want die was drie toen ze hier 

kwam, dus die ging al snel naar de kleuterklas. Toen kwam haar broertje, dat was zo’n lieffie. Ze zijn 

nu groot he, we zijn heel lang bij Tinka en Gerrit op de verjaardagen van de kinderen geweest. Bij 

Corien en Willem wel in het begin even, maar daarna niet meer. 

I-1: U heeft geen contact meer met de kinderen? 

G: Nee. Ja, Muriëlle ziet ze wel op het internet; ze heeft ze wel toegevoegd in haar bestandje. Want 

Muriëlle is nou 33, en ik denk die kinderen, de oudste, het meisjes dat hier kwam als driejarige, ik 

denk dat die intussen ook in de tweede helft van haar twintiger jaren zit. En daar kwam haar broertje, 

en toen naderhand kwam ook het jongste kindje. Daar weet ik me nog heel veel van te herinneren. 

Die stond daar te spelen, en dan ging ze praten op gegeven moment. Dan kon ze het nog niet 

helemaal goed zeggen, en dan zei ze: “Appel, appel”. En dan was ze aan het spelen, en dan zei ze: 

“Eng, eng”, zei ze dan. En één keer, kind wist niet wat ze zei hoor, maar Willem had waarschijnlijk een 

keer op z’n vingers geslagen. Toen zegt ze: “Godverdomme”, zei ze. Zoals papa natuurlijk van bam op 

z’n hand. Maar ze wist niet dat ze dat zei, dat was zo schattig. Drie waren dat er. En we hebben dus 

ook nog een heel klein poosje een zoontje gehad van Muriëlles kleuterklas-onderwijzer, van meester 

Willem. Want die zou ergens, die was nog niet helemaal, maar ik heb z’n mama Jacqueline en we 

hebben ook een rouwbericht gestuurd, en ze schreven dat ze de beste herinneringen hadden. Ja, dat 

was echt, en ja, toen dus heel leuk contact gekregen met Dirkje, die was ook Terschelling-ganger en 

die hadden op gegeven moment een boerderijtje daar met de familie kunnen kopen. 

I-1: Ik stel voor dat we het interview beëindigen. 

I-2: Ik heb nog één vraag. U vertelde dat bij de voorstelling, dat nog heel erg ging over de rassenhaat 

toen u jong was, toen u jong was. Bent u dan opgegroeid in een hele witte Nederlandse buurt, of 

woonden er ook mensen met een buitenlandse achtergrond? 

G: Nee joh, die waren er nog niet in de vijftiger jaren. Ze zeggen wel eens: we hadden één knuffelman 

en dat was Donald Jones. “Ik zou je zo graag in een doosje willen doen”, zong hij. Maar toen hadden 

wij nog geen televisie. 

I-1: Dat was toch de man van Adèle Bloemendaal? 

G: Ja, en die hadden samen een zoon. Ja, Adèle Bloemendaal, enig, die vrouw. Nee, dat was daar niet 

hoor. Weet je wat je wel had toen, dat was in de jeugd van m’n man nog erger, en ik heb het niet zo 

ervaren: tussen de geloven, dat had je wel. Ze zeiden: “twee geloven op één kussen, daar slaapt de 

duivel tussen”. Maar dat heb ik nooit meegemaakt hoor. Dat ging allemaal door elkaar. Wat je wel 

had, dan was je jaloers, want dan ging je communie doen, en dan hadden ze helemaal zo’n mooi wit 

prinsessenjurkje aan. Ach, en tante Riek van de melkwinkel, die zei dat ze zou bidden voor papa. Daar 

was ik een keer bij als kind, dan zaten ze zo voor een stoel, en dan oom Kees kwam er bij, en er hing 

ook een Jezusbeeld aan de wand, met zo’n rood lampje ervoor, en toen was m’n zusje helemaal 

gefascineerd. We waren wel gedoopt, hervormd, en dan voor het eten: “Here, zegen deze spijze, 

Amen”, en na het eten: “Here, wij danken u voor deze spijze, Amen”, dat was eigenlijk helemaal niet 

zo gek. Maar meer deden we niet. We wisten ook wel toen we groter waren het Onze Vader, maar 

tante Riek en oom Kees waren ’s morgens denk ik toch aan het bidden, en m’n zusje was helemaal 

gefascineerd, en m’n zusje ging op gegeven moment helemaal voor het eten een kruisje slaan. Maar 
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ach, dat was een zoete inval joh, die melkwinkel bij tante Riek en oom Kees. Ze waren hartstikke druk 

en hadden maar één kindje, Gerda, en dan kwamen er zomers allemaal neefjes en nichtjes hier van 

buitendinges kwamen daar logeren. Ja, was een zoete inval, dat hebben we niet aangestipt, maar die 

middenstand waren ’s avonds altijd vrij laat klaar hoor. Hé want tegenover ons zaten tante Riek en 

oom Kees in de melkwinkel, op de andere hoek zaten tante Annie en oom Jan in de 

kruidenierswinkel, daar aan de overkant zat Van Straten op de hoek, en op de hoek van de 

Kortenaerstraat waar dus de speeltuin “Ons Eiland” is, zat de bakker, Deegenaars [A.L. Deegenaars, 

brood- en banketbakkerij, Trompstraat 44], en er waren verschillende melkmensen, Walbeek [R. van 

Walbeek, Evertsenstraat 49], en Volbeda, of was dat een slager? [J. Volbeda, slagerij, De Ruijterstraat 

31]. Op de hoek van de singel zat Van Es de slager, en iets meer in de straat, De Gruijter, was dat met 

een snoepje van de week, ik geloof het wel. Maar dat was mooi, waren van die vergulde letters, 

mooie etalage. 

I-1: Daar is inderdaad heel veel over te vertellen, maar volgens mij hebben we nu een goed beeld, 

dus ik zet de opname uit. 


