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Transcriptie Interview de heer J.H.M. Driessen op 21 augustus 2023 
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I-1: Het is 21 augustus 2023 en we interviewen meneer J.H.M. Driessen voor De Stem van Leiden. 
Wat is eigenlijk uw vroegste herinnering? 
G: Mijn eerste woorden waren “de oorlog”. 
I-1: Echt? 
G: Ja, dat is dan geen herinnering, maar dat zegt iedereen: het eerste woordje dat je kon spreken was 
“de oorlog” of “oorlog”. Dat zal natuurlijk net voor het begin van de Tweede Wereldoorlog geweest 
zijn. 
I-1: En dat heeft u gehoord van uw zus? 
G: Van mijn ouders, mijn moeder. 
I-1: En waar bent u geboren? 
G: Ik ben geboren op de Oude Singel. 
I-1: In het huis zelf, of ziekenhuis; heeft u dat gehoord? 
G: In het huis zelf ben ik geboren, maar wat er verder nog gebeurd is, dat weet je natuurlijk niet. 
I-1: Nee. 
G: Dat zijn alleen maar verhalen die ik van mijn broer en van mijn zuster gehoord heb. 
I-1: U had al een broer en een zuster toen u in ’37 ter wereld kwam? 
G: Ja. Ik scheelde negen jaar met mijn broer, eh eigenlijk tien jaar met mijn broer en negen [7; zij was 
geboren 30-5-1929] jaar met mijn zuster. En dat is ten gevolge van familieomstandigheden. 
I-1: Wat was de naam van uw moeder? 
G: Mijn moeder heette Jetty, Henriette, Mannaerts; die kwam uit Tilburg. [Henriëtte Elisa Helena 
Maria Mannaerts, geb. Tilburg 27-9-1902, overl. Bussum 26-5-1990, tr. Tilburg 24-8-1926 Gerard 
Louis Marie Driessen] 
I-1: Uit Tilburg; een Brabantse? 
G: Een Brabantse. 
I-1: Uw vader… 
G: Mijn vader heette Gerard Driessen. 
I-1: Hoe hebben ze elkaar leren kennen? Weet u dat? 
G: Dat weet ik eigenlijk niet. [lacht] Dat moet ik ook eens opzoeken hoe dat gebeurd is. Ik denk dus 
dat ze elkaar op een carnavalsfeest ontmoet hebben; je weet het niet. Nee, dat weet ik niet. 
I-1: Het huisnummer heeft u nog niet genoemd, welk pand was het op de Oude Singel? 
G: [hulp papier] 238. Het waren twee panden naast elkaar, opa en oma woonden in het ene pand 
[236] en wij woonden ernaast. Met de tuinen verbonden met het andere pand. 
I-1: Heeft u nog herinneringen daaraan? 
G: Nee, want mijn vader is weggegaan in ’36. En ik denk dat moeder verhuisd is in... Eh, dat heb ik 
opgeschreven; ik moet het even pakken. [nrs. 236 en 238 werden publiek verkocht door notaris 
Coebergh 29 november/5 december 1937] 
I-1: [bladert door papieren] Voor de oorlog woonde u al in… 
G: In de De Sitterlaan. 
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I-1: Ja, dat heeft u opgeschreven ook. Nummer 114. 
G: [refereert aan eerdere opmerking, voorafgaand aan interview] Het is niet zo dat 236 en 238 pas 
gesloopt zijn in 2008, maar in een eerder stadium. 
I-1: Precies weet ik het nu niet, maar er zijn mensen - ook bij De Stem - die dat weten. Op een 
gegeven moment is ook die Pauwbrug verlegd, die tegen de huizen aanliep, voor de doorbraak, zo 
noemen Leidenaren het. 
G: In 1980 is het afgebroken. Niet om plaats te maken voor die doorgang, maar om plaats te maken 
voor nieuwbouw van een verzorgingshuis of zoiets. 
I-1: Ah, je hebt een gezinsvervangend tehuis aan de ene kant en de andere kant zijn sociale 
huurwoningen. 
G: Dan is het voor het gezinsvervangend tehuis. 
I-1: Oké, maar toen u opgroeide, kwam u er toen nog weleens, op de Oude Singel? 
G: Nee. 
I-1: U vertelde dat uw grootouders aan de Driessen-kant zijn overleden voordat u werd geboren. 
G: In 1936. 
I-2: En de Mannaerts-kant? 
G: Heb ik nooit contact mee gehad. 
I-2: O nee? 
G: Opa en oma Mannaerts ken ik dus niet. Die woonden in Tilburg. Van de broers en zusters van mijn 
moeder, daar had ik natuurlijk wel contact mee. Maar niet met opa en oma. Ik werd dus regelmatig 
uitgezonden naar Tilburg als er opgepast moest worden. 
I-1: En naar wie ging u dan? 
G: Dan ging ik naar een oom in Tilburg, een broer van mijn moeder. Die was een vrijgezel en had een 
huishoudster en daar werd ik dan opgevangen. 
I-1: Op de De Sitterlaan woonde u met uw broer, uw zus en uw moeder. Uw vader was buiten beeld? 
G: Die heb ik eigenlijk nooit gekend. 
I-1: Heeft u hem nog weleens ontmoet? 
G: Ik heb hem een enkele keer ontmoet. Maar hij is voor mij geen vader geweest natuurlijk. 
I-1: Nee, nee. Had u contact met andere mensen van de Driessen-familie? 
G: We hadden eens in het jaar een reünie, in Oegstgeest bij de Willem de Zwijgerlaan, bij een tante. 
Die woonde daar tegenover die vijver. En toen kwam de hele familie Driessen bij elkaar. 
I-1: Maar toen zat u al in Brabant of ook toen u nog in Leiden woonde? 
G: Ook toen ik in Leiden was. 
I-1: Een straat in Leiden is vernoemd naar een oom of oudoom van u? [Ir. Driessenstraat]. Een 
directeur Gemeentewerken. 
G: Ja, dat is oom Gustaaf, die was directeur Gemeentewerken. [oudoom] 
I-1: Heeft u hem ooit ontmoet? 
G: Heel vaak. Oom Gustaaf reed met de tram naar de Breestraat toe en moest dan ergens 
uitstappen; ondanks zijn leeftijd stapte hij nog uit een rijdende tram. Dus net voordat die stil kwam 
te staan. [hilariteit] 
I-1: Hoe was het eigenlijk om als ‘jongetje van Driessen’ in de klas te zitten? 
G: Nee, daar heb ik eigenlijk geen [last van gehad]. Wel is het een keer gebeurd dat mijn vrouw in 
een antiekwinkel op de Hooigracht moest aangegeven, waarom weet ik ook niet, wellicht voor een 
certificaat, dat ze een Driessen was. En toen heeft die mevrouw gezegd: “Ach, dat is niet zo mooi.” 
De familie Driessen had in de Katoenmaatschappij nog kinderarbeid, er werkten kinderen natuurlijk. 
En dat wist die vrouw mijn partner te vertellen. Ze werd ermee geconfronteerd. 
I-1: Dat verhaal zong nog altijd rond in Leiden. 
G: Ja, het was de grootste fabriek van Leiden natuurlijk, de Leidse Katoenmaatschappij. 
I-1: Maar die ging al failliet [werd geliquideerd] voordat u werd geboren? 
G: In 1934 zijn ze gestopt met de productie en ik dacht dat ze in 1936 begonnen met de afbraak en 
dat heeft heel lang geduurd. Het terrein kan ik zo voor me zien, dat braakliggend terrein aan de 
Herengracht. 
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I-1: En de Waardgracht ook. 
G: Tussen de Herengracht en de singel. Naast de meelfabriek. Is nu bebouwd, denk ik. 
I-2: Ja, en er is nu een Katoenpark. 
I-1: Ja, een Katoenpark. Als onderdeel van het Singelpark. Kun je een leuk rondje lopen en kom je ook 
door het Katoenpark. Ja, dat heet daarom zo natuurlijk. En u ging school. Waar ging u naar school? 
G: Ik ging naar school op het Rapenburg. En dat was precies tegenover de Hortus Botanicus. Ik heb 
een foto erbij gedaan. [geritsel, foto erbij van zijn opgeschreven verhaal]. 
I-1: In de kalender van de HVOL staat die school ook dit jaar, het is een scholen-exemplaar dit jaar. 
[geritsel]. Kijk, dit mooie gebouw. [juli 2023]. 
G: Ja, dat is ‘m. Je ging een trappetje op en dan liep je de gang in. 
I-1: Maar daar liep u vanaf de De Sitterlaan heen? 
G: Vanaf de De Sitterlaan liep ik daar naartoe, ja. 
I-1: Dat was best een eindje. 
G: Dat was best een eind lopen ja. Fietsen had je niet in die tijd. 
I-1: U ging daar lopend heen, alleen? Weet u dat nog? 
G: Ja, meestal alleen, maar ik had ook vrienden die daar ook heen gingen en dat waren de jongens 
van Van Ulden. Die kennen jullie misschien, nee? Die woonden in de Zeemanlaan [nr. 13], en dan 
kwam je mekaar natuurlijk tegen en liep je samen door. Maar veelal alleen. 
I-2: Dus van de De Sitterlaan naar de Zeemanlaan ging u de Van Uldentjes ophalen? 
G: Ja, en dan liep je via de Jan van Houtkade, dan over de Doezastraat zo naar school. In de 
Doezastraat had je een bakker zitten en die had dan al vaak een wagen met broodjes, 
krentenbolletjes en zo buiten staan en dan was het natuurlijk heel aantrekkelijk om daar een 
krentenbolletje mee te nemen. [gelach] En ik kan me heel goed herinneren dat je in oorlogstijd net 
aan het begin van de Korevaarstraat had je de Leidse broodfabriek [Coöperatie ‘De Vooruit’] en bij 
die broodfabriek werden de broden naar buiten gereden, op wagens, en dan stonden er Duitse 
vrachtwagens waar die broden ingeladen werden en dan stonden er echt wel hele oude mensjes bij 
die ontzettend veel honger hadden. En als die moffen naar binnen gingen, pikten zij een paar broden. 
Dat kan ik me goed herinneren ja. 
I-1: Weet u nog of de school openbleef in de oorlog? 
G: Die bleef open, ja. 
I-1: Nee, of de schóól openbleef in de oorlog. 
G: Nee, de school is niet gesloten. 
I-1: Meesters, juffen: wat voor herinneringen heeft u daaraan? 
G: Meneer Kaptein was het hoofd van de school, een hele statige man. En mijn juf was juffrouw 
[C.M.] Debets, 40 jaar heeft die in het onderwijs [vanaf 1-10-1924], had ik toch opgeschreven? Die 
staat ook ergens vermeld op internet dat ze afscheid nam. 
I-1: Vond u het leuk om naar school te gaan? 
G: [na stilte] Tsja, wat is leuk? [gelach] 
I-1: Ja, dat is natuurlijk een waardeoordeel. 
G: Het was natuurlijk, je ging. Er werd melk uitgedeeld op school; dat was fijn. Kleine flesjes melk. En 
je kreeg eten op school. Dat was belangrijk. 
I-2: O ja? Wanneer kreeg je eten? Tussen de middag? 
G: Nou, dan kwamen ze van de gaarkeuken met hele grote tonnen, met linzensoep vaak. En daar 
kreeg je dan uit bedeeld. En dan was de strijd op het einde als de ton bijna leeg was, wie ‘m uit 
mocht lepelen nog, want je barstte van de honger. 
I-1: Weet u nog wat u leerde? 
G: Ja, aap-noot-mies. 
I-1: Het leesplankje. Had u voorkeur voor bepaalde lessen, vakken? 
G: Nee. In de tweede klas ben ik blijven zitten. Ik denk ook gewoon [onduidelijk]. Voor de rest heb ik 
het goed afgemaakt. Die school is later verhuisd, van het Rapenburg naar een Finse school. Die 
werden na de oorlog gebouwd en die stond vlak bij ons, dus ben ik daar naartoe gegaan. De Don 
Boscoschool. 
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I-1: De Don Boscoschool, een roomkatholieke school. 
G: Een rooms-katholieke school. Ja, wij moesten naar de kerk. In de kerk kreeg je dan een plaatje en 
als je dat niet bij je had, dan wisten ze dat je niet naar de kerk was geweest. 
I-1: Op school, of bij uw moeder thuis? 
G: Op school moest je het inleveren. 
I-1: Wat stond er op dat plaatje? 
G: Het was een soort postzegel-plaatje. Maria-afbeelding of zoiets. 
I-2: En ging u zondags ook naar de kerk, met uw moeder of met het gezin? 
G: Wij gingen zondags naar de kerk, ja, naar de Petruskerk aan de Lammenschans. Is dat 
Lammenschans? 
I-1 en I-2: Ja. 
I-2: Hebt u ook communie gedaan? 
G: Communie heb ik gedaan en vormsel heb ik gedaan. 
I-2: Dus u bent helemaal in het katholieke geloof opgevoed? 
G: Ja, en door priesters opgevoed. 
I-2: Met de zegen van uw moeder. 
G: Nou ja, bij de Petruskerk was natuurlijk nog geen priester. Het Bonaventura later, dat waren 
Franciscanen. En van het Bonaventura ben ik naar de Jezuïeten gegaan. Dat was helemaal streng. 
I-1: En bij u thuis? Bad u voor het eten? 
G: Ja, wij baden voor het eten; we hadden een familiegebed. 
I-2: Wat is een familiegebed? 
G: Dat je een eigen gebed had. 
I-2: En hardop met z’n allen? 
G: Hardop met z’n allen. “… m’n vader, deze, Amen. Laat ons … dankbaar zijn.“ Tot slot een 
slotgebed: “Wij danken u Heer voor hetgeen u ons mee heeft willen laven.” Zo’n slotgebed, echt een 
familiegebed, Driessen-gebed. Helemaal weet ik het niet meer, denk ik; oké. Beetje om de sfeer te 
proeven. 
I-1: En bent u katholiek gebleven en kerkelijk, de rest van uw leven? 
G: Nee. Ik ben wel heel veel met priesters opgetrokken, Franciscanen, Jezuïeten, maar op een 
gegeven moment werd het een beetje teveel. Mijn broer wel, die is priester geworden. Trappist, die 
zat in het Trappistenklooster [te Diepenveen]. Die is ook opstandig geworden tegen de wetten van 
Rome en is op een gegeven moment uitgetreden. Maar die heeft ons getrouwd. Mijn broer heeft ons 
getrouwd. 
I-1: Dat was in Brabant? 
G: Toen was ik al in Brabant. 
I-1: De lagere school, kunt u nog even vertellen hoe u naar school liep? 
G: De De Sitterlaan, de Lorentzkade, Lammenschansweg; door dat zijpaadje, dat zal er niet meer zijn 
[Philosophenpad] en dan had je bij de Jan van Houtkade op de hoek de ijswagen staan van Torino. En 
dan ging je de Jan van Houtkade, Doezastraat, Rapenburg. Of door het Van der Werfpark. En dan was 
je op school. Aan de achterkant van de school, daar sportten we. Dat was het eh… 
I-2 en I-1: Pieterskerkhof? 
G: Ja. 
I-1: Wat voor sport? 
G: Gym. Weet niet meer of ze een eigen gymzaal hadden; dacht het wel. 
I-1: En toen kwam de middelbare school. 
G: Nou ja, ik ben dus nog naar die Finse school gegaan, die later gebouwd werd, en van daaruit heb ik 
toelatingsexamen gedaan voor de middelbare school. En die Finse school was een gloednieuw 
schooltje. Op het schooltje stond bovenop een belletje waaraan getrokken werd als de school begon 
en zo. Maar daar luidden ze om 12.00 uur nog het Angelus. Dat wordt niet meer gedaan, denk ik. 
I-1: Wat is dat? 
G: Het Angelus, dat is een gebed. 
I-2: Het “heilige Maria, bid voor ons…” 
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G: Ja. 
I-2: Vroeger was dat op de radio. Om 12 uur. 
I-1: Om 12 uur? Was er dan een moment van stilte in de klas? 
G: Dan mocht ik aan de bel trekken voor het openen van het Angelus en dan werd er gebeden en dan 
sluiten. 
I-2: Verantwoordelijk werk! [hilariteit] 
G: Verantwoordelijk werk. 
I-1: Daarna ging u naar het Bonaventura, u deed toelatingsexamen. 
G: Daar moest je toelatingsexamen voor doen. 
I-1: Wat moest je laten zien; weet u dat nog? 
G: Ik denk dat je moest laten zien dat je goed kon rekenen en dat je een redelijk taal [maakt zin niet 
af]. Je had natuurlijk geen nog geen buitenlandse talen in die tijd op de lagere school. Het was 
gewoon taal en rekenen en misschien wat geschiedenis. 
I-1: En toen ging u naar het Bonaventura, waar nog priesters… 
G: Dat waren Franciscanen en nog gewone, hoe noem je dat? 
I-1: Leken? 
G: Leken, ja. En daar ging ik op de fiets naartoe natuurlijk he. Afstand vanaf de De Sitterlaan, dat kon 
je niet lopen. En dat was best een flinke fietstocht ook. Breestraat, Steenschuur [Steenstraat], denk 
ik. Toen was het treinverkeer niet hoog; die spoorbomen waren er, waar de remise achter lag. 
I-1: Een gelijkvloerse kruising [van trein en tram] bij het station, dus dat was uitkijken. 
G: En dan kon je op een afstand al zien, dat was een soort schijf die ging draaien, of de 
spoorwegbomen naar beneden gingen of niet. Want als de spoorwegbomen naar beneden gingen, 
dan was ik te laat natuurlijk. En dan was het Leiden in last. [hilariteit] 
I-1: Ja? Wat gebeurde er als je te laat kwam op het Bonaventura? 
G: Dan had je twee keuzes. Ze zagen natuurlijk gelijk als je te laat was, want dan was de gang leeg en 
kwam jij eraan. Of na het einde van de school overblijven, maar als je daar geen zin in had, kon je 
gewoon straf krijgen. Dan ging je met de billen bloot over een kist en werd je met het rietje geslagen. 
Kun je je nu niet meer voorstellen. 
I-2: Nee, dat was dus in de jaren 50? 
G: Dan kon je beter kiezen voor overblijven, want anders waren je billen zo blauw, rood en pijnlijk, 
dat je daar de hele avond last van had. 
I-1: Er waren nog lijfstraffen. 
G: Lijfstraffen, heb ik meerdere malen ondergaan. 
I-1: En wat weet u nog van lessen op het Bonaventura? 
G: Nou, ik heb natuurlijk heel weinig goede dingen gedaan op het Bonaventura, want ik ben er maar 
twee jaar geweest. En toen moest ik eraf omdat ik twee keer was blijven zitten. 
I-1: Hoe kwam dat? 
G: Omdat ik helemaal geen interesse had in hetgeen ze doceerden. Meneer Cransen was de Franse 
leraar en die zei: “Ga jij maar eens naar mijn huis”, hij woonde ergens in de Houtlaan, “kun je even 
iets ophalen wat ik vergeten ben. [lacht] Jij leert het toch nooit”, zei die dan. Ik deed helemaal niets. 
Latijn en Grieks had ik allebei één voor; het lukte me helemaal niet. 
I-1: Het boeide u niet? 
G: Het boeide me helemaal niet. 
I-1: En hoe reageerde uw moeder? 
G: Nou, die was daar heel verdrietig over. Dus ik kwam alleen met slechte cijfers thuis. En toen op het 
einde van het tweede jaar hebben ze gezegd: “Mevrouw Driessen, uw zoon moet van school, want 
hij leert het nooit.” En toen heeft mijn moeder gezegd: “Nou, dat accepteer ik niet, ik ga ‘m in een 
internaat doen.” En zo ben ik in Nijmegen terechtgekomen, op het Sint Canisius College. 
I-1: Ver van huis. 
G: Ver van huis ja, en intern. 
I-2: En duur. 
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G: En duur, dat heb ik ook opgeschreven; ondanks de niet rooskleurige financiële situatie van mijn 
moeder heeft ze dat toch besloten. Maar ik had alleen maar interesse in de boten die achter het 
schoolgebouw lagen en in de techniek daarvan. 
I-1: Hoe kwam uw moeder aan het geld om dat te bekostigen? 
G: Ze had natuurlijk wat aandelen, onder andere in de Zoutkeet, en ze zal wel een uitkering gehad 
hebben. Dat weet ik dus niet. Mijn vader heeft nooit bijgedragen. 
I-1: U vertelde dat uw vader naar het buitenland ging, waarheen? Weet u dat? 
G: Mijn vader is naar het buitenland gegaan, in eerste instantie naar Frankrijk. Menton heeft hij 
gezeten, gewoond. En later is hij in Brussel gaan wonen. Ik ben de eerste die zijn graf ontdekt heeft, 
want toen wij gingen trouwen, toen moest je nog toestemming hebben van je vader [lacht], maar 
niemand wist waar die vader was! Wel dat hij in Brussel was en overleden was. Toen ben ik met mijn 
aanstaande partner naar Brussel afgereisd. Daar heb je allemaal arrondissementen die allemaal hun 
eigen gemeentehuisje hebben, dus na een aantal keren die bezocht te hebben, kwamen we tot de 
ontdekking waar hij begraven lag. 
I-1: En dat hij geen toestemming meer kon geven. 
G: Er is een uittreksel gemaakt en toen zijn we dus naar de begraafplaats geweest en ik ben de enige 
die bij zijn graf geweest is daar. Want mijn broer had gezegd: “Daar en daar ligt ie”, en die is er toen 
naartoe gegaan, maar toen was hij er na vijf uur en was het kerkhof gesloten. Wat hij ook praatte, hij 
mocht er niet meer in. En toen had later iemand gezegd: “Als je nou een paar franken toegestoken 
had…” 
I-1: Dan was het wel gelukt! Had uw vader nog contact met de andere Driessens in Leiden? 
G: Ja, en ook met mijn broer en zussen. Ja, dat scheelde natuurlijk tien jaar. 
I-1: Uw vader en moeder waren nog bij elkaar toen zij heel klein waren, als gezin. U kwam later. 
G: Ja, in 1936, eigenlijk bij de liquidatie van de fabriek. Ja, wat er allemaal gebeurd is, weet ik niet. 
I-2: Maar uw vader had nog contact met de eerste twee kinderen? Ook later toen u geboren was? 
G: Ja, ik niet. Heeft hij nooit interesse voor getoond. 
I-2: Zat u dat niet dwars? 
G: Jaaa, als kind. Als je ‘m nooit gekend hebt, dan weet je het niet he. Ik denk dat als je een hele lieve 
vader om je heen hebt gehad die afscheid neemt, dat je dan veel meer verdriet hebt dan wanneer je 
hem nooit gekend hebt. 
I-1: Was het bijzonder om in een klas te zitten en geen vader te hebben, of ouders te hebben die uit 
elkaar waren? 
G: Ja, dat weet je niet. 
I-1: Nee, ik bedoel: in vergelijking met andere kinderen. 
G: Nou, ik was heel erg bevriend met de familie Van Ulden, dat heb ik ergens opgeschreven. Van 
Ulden was ook een hele bijzondere man in Leiden, ja, die waren een klein beetje vader en moeder 
voor mij natuurlijk. Heb ik heel lang contact mee gehad. 
I-2: En u had tante Toos! 
G: En tante Toos. 
I-1: Over haar hebben we het nog niet gehad; dat heeft u opgeschreven. Wie was tante Toos? 
G: Toen mijn vader wegging, zat mijn moeder natuurlijk alleen met die drie kinderen. Tante Toos was 
een vrijgezelle vrouw. Zij woonde bij haar ouders nog, oma en opa, in Wassenaar indertijd. 
I-2: Was tante Toos een Driessentje? 
G: Nee, een Mannaerts. 
I-1: Maar die woonde in Wassenaar? 
G: Ja, die grootouders waren van Tilburg naar Wassenaar gegaan. [Opa Petrus Josephus Mannaerts 
was al overleden Tilburg 19-11-1927; oma Maria Theresia Josephine Elisa Pieters overleed Leiden 20-
5-1935 ten huize van G. Driessen] 
I-1: Die waar u nooit contact mee heeft gehad. 
G: Heb ik nooit contact mee gehad. Zijn ook allemaal voor die tijd overleden. 
I-1: O, u vertelde al dat u een nakomertje was. Ja. 



 7 

G: Er is nooit tegen mij gezegd dat ik niet gewenst was. Integendeel. In tegenstelling tot mijn partner, 
die ook tien jaar later gekomen is, waar de moeder echt gezegd heeft: “Je bent eigenlijk niet 
gewenst.” Tot de dag van vandaag heeft ze daar problemen mee. 
I-1: Ja, dat is een andere start van het leven. Dat houd je altijd bij je. Maar praatte uw moeder thuis 
nog over uw vader? 
G: Nee, nee, nee, daar werd niet over gesproken. 
I-1: Uw broer en zus hadden nog herinneringen [aan uw vader]? 
G: Die hadden nog contact met hem. 
I-1: Wat we net hebben overgeslagen, het gaat een beetje van de hak-op-de-tak… 
G: Dat kunnen jullie later wel ordenen. 
I-1: Tuurlijk, een gesprek is iets heel anders dan een stuk schrijven met een kop en een staart. Maar 
na de oorlog, de bevrijding…? 
G: Wat ook nog van belang is, is de oorlogstijd zelf. 
I-1: Prima, daar kunt u ook over vertellen? 
G: Dat was natuurlijk een hele zware tijd. 
I-1: U ging naar school in de oorlog. 
G: Ja, en wij woonden vlakbij de spoorbrug Leiden-Utrecht, waar de trein ook de tram kruiste. 
I-1: Ook een kruising. 
G: En die spoorbrug werd eigenlijk wel wekelijks gebombardeerd. Want over die spoorbrug werden 
de V1- en V2-installaties, die gebouwd werden in Leiden bij de Elektrolasch Maatschappij, vervoerd 
naar Utrecht. [eerder andersom. De spoorbrug is  gebombardeerd 23 januari, 3 en 6 februari 1945]  
De geallieerden wilden wel dat dat transport verhinderd werd. Dus die brug werd heel regelmatig 
gebombardeerd. En dan kan je als kind herinneren dat [maakt zin niet af]. Kijk, nu kunnen ze 
bombarderen op een millimeter nauwkeurig, maar toen was het natuurlijk ‘god zegen de greep’. Die 
bommen werden afgegooid boven de Petruskerk ongeveer en die zweefden dan zo langzamerhand 
naar die brug toe en niemand wist waar ze eigenlijk terechtkwamen. Er waren kraters hier en ginder 
in het gebied achter de De Sitterlaan. Dat was nog helemaal onbebouwd. Daarom vluchtte mijn 
moeder altijd met de kinderen zo gauw de bombardementen in aantocht waren, zo ver mogelijk van 
huis, de Burggravenlaan op. Kennen jullie die situatie van de Burggravenlaan? 
I-1 en I-2: Ja, ja. 
G: Weg van het huis. En dan zag je die bommen echt gaan, die zie ik nou nog. 
I-1: U ziet ze? 
G: Ja, ja. 
I-1: En voorafgaand aan zo’n bombardement, ging er een alarm? 
G: Dat weet ik niet. Je hoorde die vliegtuigen gewoon. 
I-2: U hoorde die aan komen brommen? 
G: Ja, dat was heel beangstigend, en dan die klappen natuurlijk. En dan op een gegeven moment, die 
luchtdruk was zo [maakt zin niet af]. Mijn moeder probeerde dan nog, voor ze wegging, alle deuren 
open te zetten, dat die luchtdruk weg kon. Dan vlogen de ramen, alles, eruit. Er zat geen raam meer 
in, in ’t huis. En ook bij de buren niet. Dan werd het allemaal maar dichtgetimmerd; daar had ik een 
foto van meegestuurd he? [bladert] 
I-2: U had een foto van het huis meegestuurd ja. 
G: Bij mij ligt het helemaal door elkaar. [meer geblader] 
I-2: Ik heb het ergens. 
I-1: Ja, een heel klein fotootje, zwartwit, hier. [laat zien] 
G: Ja! Dus dat was allemaal dichtgetimmerd. Ook in de oorlog had je allerlei problemen. Door de 
winter was alles bevroren, dus de verwarming en zo, dat werkte helemaal niet meer. Je kookte op 
een voetenveegrooster. Die legden we dan op stenen en dan wat hout eronder en daar ging de 
kookpot op dan. 
I-1: Buiten? 
G: Buiten ja. Dat waren dan bloembollen, tulpenbollen, en suikerbieten he. 
I-2: En had u ook zo’n allesbrandertje? 
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G: En een salamandertje. En de bovenste klep open en dan kon je de pan erop zetten. Maar dat is 
nog voor de Hongerwinter. In de Hongerwinter had je dat niet meer. 
I-2: Hoe kwam u aan brandstof? 
G: Nou, dat gingen mijn broer en zuster met een handwagen [halen] bij de loopgraven bij de brug; 
daar hadden de Duitsers loopgraven gemaakt en daar lag natuurlijk genoeg hout om mee te nemen. 
Dat deden ze ’s avonds. Met risico voor hun leven natuurlijk. En alles werd gesloopt. Hekwerken van 
de gemeente en bomen, alles. Er stonden bij ons prachtige bomen voor de deur en die zijn allemaal 
gesloopt. 
I-2: U had daar ook nog een klein aandeel in, toch? 
G: Ja, daar heb ik natuurlijk ook een aandeel in gehad, want ik wou natuurlijk meehelpen. Dus was ik 
takjes en struiken aan het afzagen. En onze buren, niet de rechtstreekse maar die daarnaast, die 
waren NSB’ers en ik denk dat die het verklapt hebben. Want op een gegeven moment werd ik gepakt 
en meegenomen naar het politiebureau. 
I-1: Op de Zonneveldstraat, als kleine jongen? 
I-2: Zes jaar of zoiets. 
G: Ja, triest eigenlijk he? 
I-1: En toen? 
G: Daar heb ik echt in de cel gezeten, waar je op de muur allemaal handschriften van andere mensen 
die daar ook hadden gezeten terugvond. Triest he, dat dat kon. 
I-1: Was u bang toen u daar zat? 
G: Nee, ik was daar helemaal niet zo bang voor [lacht]. Nee. 
I-2: En hoe kwam u weer thuis? 
G: Tsja, dat weet ik niet meer; ze zullen toch wel mijn ouders, mijn moeder, ingelicht hebben. 
I-2: U weet het niet meer. 
G: Ja, daar heb ik gezeten. 
I-2: En de bevrijding? 
G: Nou, op een gegeven moment, dat was op de Breestraat denk ik, daar kwamen de Geallieerden 
[Binnenlandse Strijdkrachten?] binnenlopen en daar liepen de Duitsers nog tussendoor. Met 
geweren zelfs. 
I-2: Oh ja? 
G: Dat kan ik me nog heel goed herinneren. Er is natuurlijk ook een keer een razzia geweest. Mijn 
broer was van een leeftijd dat hij eigenlijk al opgepakt moest worden. Op een gegeven moment, kan 
ik me goed herinneren, stond er een Duitser voor de deur met geweer met een bajonet erop. En die 
kwam binnen om het huis te doorzoeken en stak gewoon in wasmanden. Ja, dat was heel 
aangrijpend, toch wel. 
I-1: En uw broer, was er niet? 
G: Mijn broer zat achter het schot. Je had die daken en dan was er een aftimmering zeg maar in het 
laatste schuine stuk en daar hadden we een gat in gemaakt en dan kon hij eigenlijk door de De 
Sitterlaan langs al die huizen. Dus die zat achter een schot. 
I-1: En is het hem gelukt om uit handen van de Duitsers te blijven? 
G: Ja, het is hem gelukt. Je had ook nog een oudkatholieke of Engelse kerk daar. Het witte kerkje. 
I-2: Oudkatholieke kerk; heel mooi beschilderd aan de binnenkant. 
G: Dat is er nog steeds? Aan de Zoeterwoudsesingel. 
I-2: Ja, hoek [Cronesteynkade], wit kerkje met een pastorie ernaast. 
G: Langs het water? 
I-2: Het is beschilderd door, nou, ik kan niet op zijn naam komen [Chris Lebeau]. Die oudkatholieke 
kerkgemeenschap is er ook nog. 
I-1: We hadden het nog over de oorlog. U vertelde van die broer die wist te ontsnappen, aan de 
Arbeitseinsatz, over tulpenbollen… 
G: Suikerbieten! 
I-1: Suikerbieten, hoe smaken die? Weet u dat nog? 
G: Lekker. 
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I-1: Meent u dat? 
G: Ja, ik wist precies waar de pulp stond. 
I-2: Lekker zoet? 
G: Lekker; tulpenbollen ook trouwens. Maar ja, als je honger hebt, is alles lekker. 
I-1: Dat hongergevoel, kunt u zich dat nog herinneren? 
G: Nee, nee, ik weet alleen dat je dus dat ik me niet kan voorstellen nu dat er mensen zijn die dingen 
niet willen eten. Ik eet alles gewoon. 
I-1: Nee, dat is een erfenis uit die tijd. 
I-2: En koud? 
G: En koud. Ja, heel koud. 
I-2: Het waren ook extra koude winters. 
I-1: En dan de Hongerwinter in Leiden, die noemde u net al, de laatste winter … 
G: Een broer van onze hulp, mijn moeder had hulp in huis, hoe noem je dat tegenwoordig? 
Interieurverzorgster zou je zeggen, hele lieve mensen, maar de broer daarvan die is dus aan 
hongeroedeem overleden. Zo erg was het. 
I-1: Wilt u nog meer vertellen over de oorlog of gaan we naar de bevrijding? 
G: Nee, we kunnen wel naar de bevrijding. 
I-1: U had het over de Breestraat; daar zag u nog Duitsers lopen. 
G: O ja, ja, Duitsers, dat liep door elkaar heen eigenlijk. Dat is heel raar. 
I-1: Maar ze waren niet ontwapend dan? 
G: De Duitsers liepen wel met geweren, maar of er ook munitie bij was, dat weet ik niet. 
I-1: En de bevrijders, de Canadezen, heeft u die gezien? 
G: Ja, je stond wel te kijken naar wat er allemaal door de Breestraat heen rolde. Maar ik heb geen 
contact gehad met de bevrijders. 
I-1: U heeft mij een tijd geleden een foto gemaild, sorry, die heb ik nu niet bij de hand, van uw huis 
versierd met vlaggen. Het De Sitterlaan-huis. Waarom? Dat had met de bevrijding te maken? 
G: Ja. Nou, er werd een wedstrijd uitgeschreven wie het mooist het huis kon versieren. Doordat al die 
ramen eruit lagen en er houten betimmeringen in zaten, hebben ze allemaal de vlaggen van de 
bevrijders tegen dat huis gemonteerd. Dus van de Canadezen, van de Amerikanen, Engelsen. Maar 
ook de Russische vlag. Want die waren uiteindelijk ook bevrijders. En toen hebben mijn broer en 
zuster geen prijs gekregen voor de versiering omdat daar ook de Russische vlag bij zat. 
I-1: Echt? Waren toch al een beetje de vijand? 
G: Ja. 
I-1: Ja, die foto heeft u gestuurd. 
I-2: Ik vond het er heel mooi uitzien. 
I-1: U zat nog op de lagere school na de Bevrijding, daar hebben we het net al eens over gehad. Hoe 
zag Leiden er toen uit, na de oorlog? 
G: Nou, Leiden was eigenlijk niet gehavend hoor; de bommen vielen allemaal rond de brug. Daar was 
het meest gebombardeerde gedeelte, maar dat was toen nog onbebouwd. In de stad zelf zijn zo ver 
ik weet, jullie weten meer, geen bommen gevallen. 
I-1: En armoede? 
G: God ja, iedereen was arm in die tijd. Je sloopte maar wat hout en bomen en daar werd mee 
gestookt. 
I-1: Ja. 
G: En kennelijk waren ze zo arm; we hadden een hele mooie Vietnamese [=Siamese] poes, die we de 
hele oorlog binnen gehouden hebben en die mocht op een gegeven moment weer naar buiten en die 
was meteen gegeten. Dus die is gewoon opgegeten. 
I-1: Ja, denkt u dat? 
G: Ja. 
I-1: Dus jullie scharrelden als gezin ook nog eten bij elkaar voor die poes? 
G: Nou, dat haalde ze bij de buren. Naast ons was een pension, pension Wesseling, god, hoe heette 
het nou, van de familie Wesseling. Hoe die aan eten kwamen, weet ik niet, maar die poes zag kans 
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om daar naar binnen te komen door een raampje. Ik heb het ook gezien. En dan ging ze daar eten 
pakken en dat bracht ze thuis. 
I-2: [lachend] Zo was ze wel. 
G: Misschien met de bedoeling om het zelf op te eten. 
I-1: Maar een pension, bijzonder. 
G: Pension Sonnevanck was het. Volgens mij staat dat er nog op. [Lorentzkade 52] 
I-2: Ja, het staat er nog. Ik ken de buurt. 
I-1: Maar wie woonden daar dan? 
G: Familie Wesseling. 
I-1: En de pensiongasten? 
G: Die ken ik verder niet. Een soort verzorging was dat. 
I-1: Dus niet ‘hotel-achtig’, maar voor langer verblijf? 
G: [niet verstaanbaar] een soort bed-and-breakfast, zou je kunnen zeggen, in de kost. Kostgangers. 
I-1: Heeft u verder nog herinneringen aan de buurt, in de De Sitterlaan? 
G: Nou ja, mijn broer speelde poppenkast in de oorlog voor kinderen uit de buurt. Een paar huizen 
verder had je een ingang naar garages en daar speelde hij dan poppenkast. En daar had hij onder 
andere een Lange Jaap bij, een paal waar een kop op zat. Waar ik ontzéttend bang voor was. En hij 
wou mij over die vrees heen helpen van die Lange Jaap. Je had in die huizen van die schuifdeuren, 
daar zat ik te spelen, en dan had die die Lange Jaap [lacht] tussen die schuifdeuren zo…Nou, daar heb 
ik nog hartkloppingen van. 
I-1: Echt waar? Dat hielp niet om er overheen te komen? 
G: Nee, verschrikkelijk. Hij heeft altijd wroeging over gehad dat hij dat gedaan heeft. 
I-1: Toch wel. Dat gebeurde er, in de oorlog. 
G: Die poppenkast staat nu in het familiemuseumpje waarover ik het eerder had. Bij een neef van 
mij. 
I-1: O, dat is ook een fysiek museumpje? 
G: Ja, en toen kreeg je natuurlijk op een gegeven moment een enorme hoeveelheid vliegtuigen. Echt, 
de lucht was zwart. Die kwamen dus binnenvliegen. Dat waren denk ik nog niet de droppings. Ik denk 
dat die doorvlogen. Later kwamen die droppings. 
I-1: Deze vliegtuigen gingen naar Duitsland? 
G: Dat denk ik. 
I-1: Over de droppings kon u ook nog wat vertellen. 
G: Ja, die droppings, dat was op een terreintje tussen de Vliet en de De Sitterlaan. Ongebouwd nog, is 
nou allemaal volgebouwd. Van die koekblikken waren dat, met een ronde deksel erop. En daar zat 
dan eten in, boter, biscuit en wat zat er nog meer in? Lekkere dingen. Daar vocht je voor om dat te 
pakken te krijgen. En ik denk dat dat wittebrood dat gedropt werd, via vliegtuigen gedropt werd. Echt 
spierwit brood was het. Spierwit. En daar vocht je ook voor. Dat ging in een kastje ergens naast m’n 
bed en daar mocht niemand aankomen. [Va droppings in dit gebied is niks bekend. Droppings 
bestonden uit meel, niet uit brood SvL] 
G: Zweeds, Fins? Zweeds? Het had een naam. 
I-2: Zweeds. Zweeds graan, meel. 
G: Het was spierwit. 
I-1: Eh, u noemde al de middelbare school. En toen ging u naar Nijmegen. 
G: Een lyceum was het toen he. 
I-1: U bedoelt het Bonaventura lyceum? 
G: Ja. 
I-1: Op een gegeven moment ging u naar Nijmegen, naar het Canisius College. Maar had u ook 
hobby’s als kind? Wat deed u in uw vrije tijd? 
G: Bij de zeeverkenners boten repareren. 
I-1: Ja, dat is een mooi verhaal. Hoe kwam u daarbij? 
G: Nou, je ging door de gangen van het Bonaventura en dan zag je daar boten liggen. Dus toen ben je 
lid geworden van de Paulus-groep. En als verkenner kon je daar dan [maakt zin niet af]. Ik heb ook 



 11 

m’n welpentijd meegemaakt; was in de oorlog, denk ik. Maar als verkenner zag je die boten daar 
liggen. Die waren kapot. Dat waren toen nog allemaal houten boten. En ik was zeer bedreven in het 
repareren van houten boten. Daar was ik constant mee bezig, met die dingen repareren. Dus niet 
studeren [lacht]. 
I-1: Waren het zeilboten of roeiboten? 
G: Zeilboten. En dat werd natuurlijk in dank afgenomen, dat er iemand was die zich over de boten 
ontfermde. Dus na school ging ik meteen naar achteren, boten repareren. 
I-1: U noemde de Paulus-groep, die hoorde bij het Bonaventura? Of hoe zat dat? 
G: Nou, in zoverre, het was wel in hetzelfde gebouw, het clubhuis, en je had één van de paters die 
aalmoezenier was, die die groep begeleidde. In eerste instantie was dat pater Otto Thomaasse en 
later is dat geworden pater Raymund van Sasse van Ysselt. Die naam zul je regelmatig bij anderen 
ook tegenkomen, of niet? [zie ook Leidse Courant 17/3/1952] 
I-1: Een aalmoezenier is toch iemand die voor het leger werkt? 
G: Maar ook bij de verkenners heb je een aalmoezenier. 
I-2: En bestaat er nog steeds een Paulusgroep? 
G: Ja, de Paulusgroep is er nog steeds, ja. Wij hadden ook als je op kamp ging, dan had de 
aalmoezenier een soort altaartje bij zich waar een altaarsteen in zat. 
I-1: Een reis-altaar? 
G: Een reizend altaar. 
I-1: Dus u ging ook op kamp? 
G: Het was een katholieke groep, met die aalmoezenier. En we gingen ook op kamp. 
I-2: Waar ging u heen op kamp? 
G: We gingen naar de Nieuwkoopse plassen en naar de Reeuwijkse plassen. En we zijn op een 
gegeven moment met de hele vloot naar Amsterdam vertrokken en toen zijn we op het schip gezet 
naar Lemmer. Je had toen een Amsterdam-Lemmer-verbinding. En in Lemmer zijn we er weer af 
gezet en zo naar een kampement op het Heegermeer. 
I-1: En de boten gingen mee? 
G: De boten gingen mee, met een takel op de Lemmerboot. 
I-1: Ze werden getakeld op de grote boot? 
G: Ja, ik denk dat ze met zo’n vloot met die jongelui niet het IJsselmeer durfden over te steken. 
Toentertijd had je op het IJsselmeer bijna geen zeilvaart he. Dus ze gingen op de Lemmerboot en dan 
naar de overkant. Er waren Friese schouwen, stalen schouwen. En een paar houten boten. 
I-2: Skûtsjes ook, denk ik? 
G: Nee, die zijn veel te groot he. De schouwen waren de grootste boten. Ja, de zeeverkennerij heeft 
mij dus helemaal gevormd eigenlijk. 
I-1: U had oog voor techniek, voor dingen maken, repareren? 
G: Nou, onder andere kwamen die schouwen binnen [zin stokt]. Het was heel modern dat de 
zeeverkenners schouwen kregen. Maar dat werd naakt binnengebracht met onbehandelde masten. 
Het was gewoon een pakket. En dan moesten we het zelf maar maken en in elkaar zetten. 
I-1: Maar hoe ontwikkelde u die vaardigheden en die kennis, als jongen? 
G: Dat leerde je bij de zeeverkenners. Bij de ouderen weer. Ik was er heel handig in. En wij sleepten 
dan die boten aanvankelijk handmatig naar De Kaag. 
I-2: Dat gebeurt nu nog! 
G: Ja? Via de Stinksloot. 
I-2: De Stinksloot is er nog wel, maar dat gebeurt niet meer via de Stinksloot. 
G: Ik ben één keer met een boot onder de uitstroom van de Stinksloot uitgekomen. Dan stink je ook 
echt! Maar dat sleepten we dus naar de Zijl, en dan langs het eiland. Daar stonden, misschien staan 
ze er nog wel, die ronde dingen waar je touwen omheen kon doen. [rollepalen] En dan ging je om het 
eiland heen en zo naar De Kaag. 
I-1: En dat gebeurde handmatig? 
G: Dat gebeurde helemaal handmatig. 
I-1: Hoeveel jongens had je nodig daarvoor? 
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G: Voor elke boot moest er een man mee trekken. Dus de voorste boot had een lijn naar de kant en 
die daar achter sleepten dan mee. 
I-1: O, ze zaten aan elkaar vast. En waar kwamen ze dan vandaan, in Leiden? 
G: Ze lagen achter het Bonaventura. 
I-1: Was daar ook water? Welk water bedoelt u? [Poelwetering] 
G: Als je de Mariënpoelstraat hebt, dan krijg je de brug over het water en dan krijg je de Houtlaan. 
I-1 en I-2: Ja. Dat gaan we opzoeken, dat is een detail. Maar ik vroeg het me af. 
G: Hoe die sloot heet, weet ik niet. Maar die komt dan uit bij de molen, de houtzaagmolen. [de 
Herder, aan de Haarlemmertrekvaart] Maar hoe die waters heten, weet ik niet meer. 
I-1: Het was een hele gebeurtenis, stel ik me zo voor. En ze moesten ook weer terug dan? 
G: Ja. 
I-1: En hield u zich ook nog bezig met de zeeverkenners toen u in Nijmegen zat? Kwam u thuis? 
G: Nou, ik ben altijd bij de zeeverkenners gebleven. Ook als ik thuis was vanaf Nijmegen. 
I-2: Ging u ieder weekend naar huis of bleef u daar? 
G: Ik bleef daar ook wel in Nijmegen. Ook in de vakanties. Meeste jongens willen altijd graag naar 
huis, maar ik niet. 
I-1: Nee? Waarom niet? 
G: Omdat ik daar mijn hobby’s had. Ik kwam in Nijmegen binnen en dat studeren interesseerde me 
helemaal niks. Dus ik ging meteen op zoek naar een plaats waar ik kon hobbyen en dat vond ik 
ergens in de kelders van het gebouw. Daar lagen allemaal voetbalnetten in een best wel grote ruimte 
en toen heb ik gevraagd aan de prefect, noemden ze dat dacht ik, of ze die netten weg wilden halen. 
En of ik er een hobbyruimte van mocht maken. Dat hebben ze goedgevonden. Dus ik ging daar 
fietsen repareren. Er waren 900 interne leerlingen, dus er waren best veel fietsen. En dan ging ik 
fietsen repareren voor de leerlingen. Dus na schooltijd ging ik meteen naar de kelder! [hilariteit] En 
daar repareerde ik dan. Dat was een prachtige tijd, schooltijd. Je moest leren, je moest wel twee uur 
in de studiezaal zitten. 
I-1: Per dag? 
G: Per dag. Om die lessen voor te bereiden. We hadden een wiskundeleraar, meneer Jansen, ook een 
man die je nooit meer vergeet, en die sloeg dan - echt kwaad - op tafel en zei: “Driessen! Als je 
morgen niet zorgt dat je dat en dat weet, dan zwaait er wat!” En daar heb je dan ook ontzag voor en 
dan leer je het ook. 
I-1: Dus het is gelukt? 
G: Ja, bijzonder goed gelukt zelfs. 
I-2: Want hoe lang hebt u daar op school gezeten? 
G: Toen adviseerden zij, ze zagen best wel dat ik een techneut was, ik had al een paar jaar verloren 
en voorzagen dat als ik achttien was en examen moest doen, dat ik dan meteen in dienst moest. Dan 
moet je dienen en daarna een studie oppakken. Zij zeiden: “Doe dat niet, doe drie jaar hbs-B en ga 
daarmee naar de mts”, toen nog. Dus toen heb ik toelatingsexamen gedaan voor de mts. 
I-1: In Leiden weer? 
G: In Haarlem. Maar ik woonde weer in Leiden, aan de De Sitterlaan. 
I-1: Bij uw moeder? 
G: Ja. Dus die mts, daar ben ik toen in eerste instantie in een brugklas terechtgekomen. Want je mist 
natuurlijk die laatste jaren hbs-B. En die brugklas heb ik goed doorlopen en de mts heb ik helemaal 
goed doorlopen en daar heb ik in 1960 eindexamen gedaan, Werktuigbouw. En in al die jaren 
daartussenin ben ik bij de Bonaventura bezig geweest en heb ik altijd geholpen met het onderhoud 
van de boten. En met die pater Raymund van Sasse van Ysselt heb ik heel veel tochten gemaakt, 
want die wist ook wel dat ik handig was. 
I-1: Zeiltochten? 
G: Nee, we zijn twee keer samen met een groep leerlingen naar Oost-Duitsland geweest, op de 
bromfiets. En daar hebben we dus deelgenomen aan de Oostpriesterhulp. Ik weet niet of dat nu nog 
is; ik denk het niet. Oostpriesterhulp, dat was een katholieke groep die hulp bood aan 
oorlogsslachtoffers in Duitsland. 
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I-1: Oost- of West-Duitsland? 
G: West, maar tegen de Oost-Duitse grens aan. Ik ben daar in bunkers geweest; mensonterend! Hoe 
mensen woonden. Eens per dag werd er geventileerd. Stank. En die hadden dan zo’n klein hokje, zeg 
maar, met de hele familie. Mensonterend. En daar bouwden we dan woningen voor. Niet dat ik 
bouwde, maar als hulp voor het ingooien van zand en cement in de betonmolen, en met kruiwagens. 
Ik was geen stedenbouwer natuurlijk. 
I-1: En wie waren er nog meer mee? 
G: Een aantal leerlingen van het Bonaventura, samen met die [Van] Sasse van Ysselt. En dat was 
natuurlijk heel mooi werk. 
I-1: En hoe ging u daarheen, dan twee mensen per bromfiets? 
G: Nee, op één bromfiets. Dat was een hele lange rit. 
I-1: Met pauzes, een stop, een overnachting? 
G: Nou, we overnachtten bij Franciscanerkloosters, want hij [pater Van Sasse van Ysselt] was 
natuurlijk Franciscaan. En daar kregen we te eten en mochten we slapen. De volgende dag gingen we 
weer verder. Hij wist natuurlijk precies waar die kloosters lagen. 
I-2: En hoe groot was zo’n groep dan? 
G: Een man of vier. 
I-2: En dan allemaal op een Mobyletje? [Kaptein Mobylette] 
G: Ja, of een Solex had je toen he, Berini. 
I-1: En gebeurde dat in de vakanties? 
G: Ja. De Oostpriesterhulp. 
I-1: Interessant. 
G: Pater Werenfried, god, hoe heette hij nou, hij was een Norbertijn die dat organiseerde [van 
Straaten, abdij van Tongerloo]. Dat was een hele organisatie die hij opgebouwd had, om mensen te 
enthousiasmeren om daar te komen helpen. 
I-1: Dat alles in gehavend Duitsland? 
G: Ja. We zijn in Würzburg bijvoorbeeld geweest. Würzburg was helemaal plat gebombardeerd. 
Verschrikkelijk was dat. 
I-1: U vertelde over de mts in Haarlem; die heeft u met succes afgerond. Hoe oud was u toen u klaar 
was? 
G: 1960, rond de 23 jaar. 
I-1: En wat ging u toen doen? 
G: Toen moest ik natuurlijk in dienst. En ik moest 24 maanden dienen. 
I-1: Dat wilde ik vragen; twee jaar dus. En heeft u daar nog iets met uw technische vaardigheden 
kunnen doen? 
G: Nou, na mijn keuring in Heiloo hebben ze me ingedeeld bij de technische dienst. Dat was eigenlijk 
wel logisch. En toen hebben ze mij gestuurd naar de Kromhoutkazerne in Utrecht. En daar kreeg ik 
samen met beroepsmensen een opleiding hoe je techniek moest bedrijven in het Nederlandse leger. 
Nou, [lacht] daar gingen ze uitleggen hoe een hamer eruitzag. 
I-1: Echt heel basis. 
G: Het was natuurlijk heel sneu voor die beroepsmensen, maar ik ben daar [geslaagd] als beste 
leerling en met allemaal negens voor de opleiding Techniek en een boek. [hilariteit] En toen ben ik 
dus bij de Huzaren van Prins Willem Alexander [Alexander] ingedeeld. In Leusden. Daar had je het 
barakkenkamp dat vroeger, in de oorlog, gebruikt werd zoals kamp Vught. En daar werden wij 
gelegerd, en daar heb ik 24 maanden gediend, maar – ja, hoe moet ik het zeggen - ook daar was 
techniek natuurlijk heel belangrijk. Wij hadden Centurion-tanks en van de acht tanks waren er 
misschien drie die konden rijden, want van de andere was de bestuurdersstoel kapot en die mocht je 
zelf niet repareren. Er moest een nieuwe bestuurdersstoel uit Engeland komen. Maar ja, dat duurde 
en dat duurde…en toen heb ik handig - dat staat beschreven in dat ik op de Herengracht kennis had 
met een meneer Boon… 
I-1: In Leiden? 
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G: In Leiden, voor wie ik ook veel werk gedaan heb. En daar mocht ik zijn werkplaats gebruiken om 
die bestuurdersstoelen te repareren. Dus ik ging met een jeep keurig netjes naar Leiden en dan ging 
ik die bestuurdersstoelen repareren en dan woonde ik gewoon weer thuis. 
I-2: Maar u ging met een jeep; u had uw rijbewijs? 
G: Ik had al voor mijn achttiende jaar mijn rijbewijs. 
I-2: Vertelt u dat verhaal eens. 
G: Mijn vader had een Buick 8-cilinder in lijn [Buick straight-8 engine?], een práchtige wagen. En die 
had hij gestald, want hij woonde niet in Leiden, bij Ouwerkerk, de kolenboer. Die woonde schuin 
tegenover hun op de Oude Vest. [K. Ouwerkerk, Oude Vest 215] Ik heb een fotootje van het pand 
erbij gedaan [verwijst naar het verhaal dat hij zelf opschreef]. En ik wist dat die auto daar stond. En 
mijn vriend Paul Mulder die was wel al achttien en die mocht rijden, die had een rijbewijs kennelijk. 
Dus wij zijn samen naar de familie Ouwerkerk gegaan, uitgelegd wie ik was. Dat wisten ze ook, want 
ze leverden ook kolen bij mijn moeder thuis. En dat we die auto kwamen halen. Waarom hij ‘m 
meegegeven heeft, waarom het mocht, dat weet ik niet. Maar we kregen die auto mee. Zo zijn we 
naar de De Sitterlaan gereden. En ben ik ermee gaan rijden natuurlijk. Nou klinkt dat heel 
onverantwoordelijk, maar je had toen helemaal nog niet veel auto’s. 
I-1: Weinig gemotoriseerd verkeer. 
G: Dus die auto stond op de De Sitterlaan en de accu was regelmatig leeg. Die duwde ik dan achteruit 
tegen de De Sitterbrug, dan had ik een beetje helling. Dan kon ik meedouwend, hard lopend erin 
springen en hem in z’n tweede versnelling weer aan de gang krijgen. En zo reed ik met die auto rond. 
Daar ben ik zelfs naar de mts, naar Haarlem mee op en neer gereden. Op een gegeven moment op de 
Rijnsburgerweg, bij Oegstgeest, stond er een agent, en toen dacht ik: “Nou is het gebeurd.” Maar 
toen wou hij alleen weten wat de reden van mijn bezoek was. Dus daar kwam ik heel goed weg 
natuurlijk [hilariteit]. Toen ik achttien werd, ben ik naar autorijsschool Vlasveld gegaan. En daar kreeg 
ik een instructeur en die zei: “Nou ja, u zegt dat u goed kan rijden, laat het maar eens zien.” Dus toen 
op de Burggravenlaan, waar nu die nieuwe kerk staat… 
I-2: Vredeskerk. 
G: Daar moest ik allemaal rondjes rijden en allerlei oefeningen doen; inparkeren en achteruit rijden. 
Hij zei: “U rijdt fantastisch!” 
I-1: Geslaagd? 
G: Nee, nog niet geslaagd. Toen heeft hij het examen aangevraagd en dat werd toen afgenomen bij 
het restaurant op de hoek van de Doezastraat. 
I-1: Dat witte gebouw. [Royal, Par Doeza etc.] 
G: Daar zat een meneer en die was tandarts. En die zou dat dan af komen nemen. Eerst theorie. Je 
moest allemaal vragen beantwoorden. En dan praktijk. 
I-2: Dat ging tegelijkertijd? 
G: Ja, gelijktijdig. En dan ging hij meerijden en dan moest ik tot het hoge bruggetje in de, is dat de 
Boisotkade? 
I-1: Ja, Boisotkade, waar het Gemeentearchief zit? Dat bruggetje is hoog. 
G: Ja, ik reed natuurlijk achteruit en hij zei: “Ho, ho, we moeten vooruit.” Ik was best nog een klein 
mannetje met achttien jaar, dus ik kon amper over die brug heen kijken. Maar ik ben toch de eerste 
keer geslaagd. En zo had ik met mijn achttiende jaar mijn rijbewijs en werd ik steeds door die pater 
[Van] Sasse van Ysselt […] gevraagd: “Wil jij met eindexamenkandidaten van het Bonaventura rijden 
om mooie tochten te maken?” 
I-2: Met die Buick? 
G: Nee, dan huurden we een busje, een achtpersoonsbusje. 
I-2: Waar bleef die Buick eigenlijk? 
G: Die heb ik in Oegstgeest achtergelaten toen. [hilariteit] 
I-2: Tegen een lantaarnpaal toen? 
G: Nee, maar wel in Oegstgeest. Op een gegeven moment, iets met een klep [onverstaanbaar], wou 
die niet meer rijden. Want wat deed ik met die Buick? Daar ging ik anderen mee helpen. Als er 
iemand pech had met een auto, dan vond ik het fijn om te helpen. Maar die Buick deed het in 
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Oegstgeest niet meer en toen heb ik ‘m ergens neergezet en ook niet meer naar gekeken. Heel 
onverantwoordelijk natuurlijk. Aan de hand van het kenteken hebben ze mijn vader toch weten te 
vinden. Ik heb daar nooit voor op mijn donder gehad. Want die is wel naar de sloop gegaan toen. 
I-1: Maar het was een slee van een wagen, enorm. Niet echt een startersautootje. 
G: Ja, en daar trok je ook veel meisjes mee. [hilariteit] 
I-2: Ja, dat zal wel. 
G: Voornamelijk een meisje uit de Koninginnelaan, Nancy heette zij. Haar vader was wethouder [P.A. 
de Tombe was ambtenaar van de Burgerlijke Stand; Koninginnelaan 76]] in Leiden. Nancy de Tombe 
heette zij. Die kwam iedere dag met haar hondje bij ons op de De Sitterlaan voorbijlopen. Dus op een 
gegeven moment… het is nooit iets geworden. En ze is op een gegeven moment getrouwd met een 
bakkerszoon die aan de Doezastraat een bakkerij hadden. Maar ik weet z’n naam niet meer. 
I-1: Van Noort misschien, nee? 
G: Nee. 
I-1: Er zaten daar meerdere bakkers, op de Doeza. Maar dat is een mooi verhaal van de Buick. 
G: Zo is die Buick aan zijn einde gekomen. Maar daardoor had ik natuurlijk ontzettend veel rijervaring 
en wisten ze mij iedere keer te porren buitenlandse reizen te maken met de afgestudeerden van het 
Bonaventura. Ik had op die huurwagens een hele grote imperiaal gebouwd over de hele lengte. Daar 
kon alle bagage op. Er ging onder andere mee: een dochter van de leraar Duits van het Bonaventura, 
[L.] Hagemeijer. Onderweg gingen we kamperen. Er zaten tenten bovenop, bagage bovenop. Zo zijn 
we gegaan naar Spanje, Portugal en naar Joegoslavië. 
I-2: Wat toen nog Joegoslavië was. 
G: Wat toen nog Joegoslavië was en waar de wegen zo slecht waren dat je iedere avond je 
motorruimte moest schoonmaken van de stof en de vuiligheid. Tot Split zijn we gekomen en in Split 
heb ik gezegd: “Jongens, dit is niet meer verantwoord. Je moet gewoon teruggaan nou.” Zo slecht 
was het geworden. En onder andere naar Marokko. Dus toen zijn we naar Gibraltar gegaan, de rots 
van Gibraltar, en daar zijn we overgestoken met de ferry naar Ceuta en in Ceuta zijn we Marokko in 
gegaan. 
I-2: Hoe was het daar toen? 
G: Toen liepen daar nog – ja, die foto’s had ik mee moeten nemen natuurlijk - mensen met een 
handkarretje en vrouwen met een enorme, groter dan ze zelf waren, takkenbossen op hun rug. Langs 
de wegen. Heel veel armoede. 
I-1: Weinig motorverkeer dan? 
G: Helemaal niet. 
I-2: Waar verbleef u toen? 
G: Wij hadden tenten bij ons. 
I-1: Dat was bijzonder. 
G: Ja, enerzijds hele mooie reizen, anderzijds heb je ook veel armoede gezien natuurlijk, in die 
landen. Bij Spaanse boeren werd je echt onthaald vaak. Paella werd er dan gegeten. Negen man 
gingen er dan mee, met mij erbij. Dat mag nou niet meer, met negen man in een busje. En die 
huurden we bij een bedrijf en dat heette Werkhoven. Maar die zal er wel niet meer zijn. 
I-1: In de stad? 
G: In de stad. 
I-1: U vertelde ook eerder nog dat u gewerkt heeft bij Kamsteeg. 
G: Nou, Kamsteeg, op de Rijnsburgerweg is dat he? 
I-1: Dat heb ik niet paraat. Nu zitten ze richting Voorschoten in ieder geval. 
G: Toen zaten ze op de Rijnsburgerweg [=Geversstraat], een hele grote garage. En dat was 
Volkswagen, is nog Volkswagen, Kamsteeg. Dus daar repareerden we Volkswagens. Servicediensten. 
Wat ik mij daarvan herinner: nu repareren ze niet meer aan motoren. Die gaan er gewoon uit en dan 
gaat er een nieuwe in. Toen werd het allemaal gerepareerd nog. 
I-1: En hoe kwam u daar terecht? 
G: Ik denk een stage. 
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I-1: U had het ook nog over een werkplaatsje van Henk Boon aan de Herengracht. Wat was dat 
precies? 
G: Nou, die deed motoren reviseren. Dus zo’n motorblok, nu doen ze dat denk ik ook niet meer, kon 
je dan als het versleten was uitboren, één maat groter, en dan werd het weer geschoond, helemaal 
mooi gepolijst eigenlijk, en dan ging er een overmaatse cilinder in. Dat werd gereviseerd, zo’n motor. 
En dat deed de vader van Henk Boon. Daar heb ik heel veel aan meegewerkt. De Herengracht, dat 
was dan een beetje mijn kant in het werkplaatsje, daar legden ze in de Herengracht zo’n 
oudhollandse schuit neer, waar iemand een mooie opbouw op wilde hebben. Ik zat dagen te lassen 
daar om die opbouw erop te zetten. 
I-1: En dat was vlak bij het terrein van de Katoenmaatschappij… 
G: Ja, tegenover het terrein van de Leidse Katoenmaatschappij, ja. 
I-1: Dat lag toen braak? 
G: Dat lag braak, helemaal vrij terrein. Dus die schuiten lagen dan voor de brug, zeg maar, daar en 
daar laste ik dan. Ik had ook de sleutel van de werkplaats. Naast mijn tankstoelen die ik daar 
repareerde deden we daar ook maken: ik had een hele goed - via die Henk Boon - contact met 
Technisch Handelsbureau Van Duuren en die zaten aan de Mare; ik weet niet of Van Duuren nog 
bestaat, denk het niet. Heel groot technisch bureau. 
I-2: Nou, komt me wel bekend voor. 
G: …Technisch Handelsbureau Van Duuren, die verkochten Sachs benzinemotortjes en die moesten 
op een voetplaat samengebouwd worden; het benzinemotortje samen met een waterpomp. En die 
combinatie die verkochten ze aan boeren in de hele omtrek van Leiden. Die pompen werden gezet 
op zo’n boerenschuit, zo’n trekschuit, en die pompen waren niet zelf aanzuigend. Maar met die Henk 
Boon maakten we samen een expansievat van een centrale verwarming; nu zijn dat van die mooie 
rode ballen, maar vroeger waren dat vaatjes, gewoon een vaatje met aansluitingen erop. Die werd 
dan gevuld met water uit de sloot. Een slang ging dan het water in en de andere slang ging in het 
pompje. En als je nou dat vat leegtrok met dat pompje, dan ontstond er een vacuüm in dat vat en 
dan werd het water uit de sloot opgezogen in het vat. En zo maakten wij zo’n pompje zelf 
aanzuigend. En dat werd dan op zo’n boerenschuit geïnstalleerd. Ontzettend leuk werk. Op de hoek 
van de Hogewoerd denk ik zat een slager. 
I-1: Bolle? 
G: Nee, een hele bekende naam, maar die zal er wel niet meer zijn. Maar die had vijf boerenbedrijven 
waar hij zijn vee vandaan haalde. Die kocht legio van die combinaties. Dus daar gingen we regelmatig 
naartoe natuurlijk, voor onderhoud, voor als er iets kapot was of zo. Om die landerijen te besproeien. 
I-1: Verdiende u daar ook aan? 
G: Hoeveel weet ik niet meer. Nee, dat doe je niet voor niks. 
I-1: Het was geen liefdewerk oud papier… 
G: Daarvan kon ik mijn Buick rijden dan! [hilariteit]. Maar ja, dat was allemaal techniek. 
I-1: In welk beroep bent u later terechtgekomen dan? 
G: Ja, maar dan praten we alweer over veel verder. 
I-1: We hoeven het er niet uitvoerig over te hebben, maar dat is wel interessant. 
G: Hoofd technische dienst van de NV Nederlandsche Schoenenunie Bloch en Stibbe. 
I-1: In Waalwijk? 
G: In Waalwijk, ja. 
I-1: Het verhaal hoe u Leiden uiteindelijk hebt verlaten en in Waalwijk terecht bent gekomen, moet 
nog verteld worden voor de band. 
G: Dat komt weer door de Paulusgroep. In de Paulusgroep was ik lid van de Paulusband. Voor de 
Paulusband deed ik ook veel werk. Ik repareerde dus de trommels, want van tijd tot tijd werden die 
vellen kapot geslagen. En dan moesten er nieuwe vellen op en thuis repareerde ik de trommels. Daar 
heb ik jaren voor gespeeld natuurlijk. 
I-2: Wat speelde u? 
G: Trommel. En overslagplaten. In de Taptoe, met 3 oktober, met Koninginnedag. Ik ben ook eens 
met die hele groep naar Leuven geweest. Voor het afscheid of jubileum van pater Otto Thomaasse. 
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Daar is de hele band naartoe gegaan. Heb ik een fotootje van bij gedaan. Daar heb ik bijna mijn hele 
hand verloren, op die reis. In de Blauwe Tram! 
I-1: Neeee! Hoe kwam dat? 
G: Nou, die Blauwe Tram kwam van de Steenschuur [=Steenstraat] en dan kwam ie de brug op en 
dan draaide die vrij scherp in de richting van de Breestraat. Nou, hoe dat stukje heet [valt even stil] 
dat weet ik zo niet. [Prinsessekade] 
I-1: Niet het Gangetje? 
G: Nee. Hij kwam dus vanaf het station zeg maar, dan ging ie de brug over. De Gele Tram ging 
rechtdoor en de Blauwe Tram ging rechtsaf. 
I-1: Prinsessekade heet dat en uiteindelijk Kort Rapenburg.  
G: Ja, en dan gaat ie door naar het Kort Rapenburg. De tram ging daar ook een beetje hellen. Ik stond 
daar met mijn hand in de deuropening van die schuifdeuren. En bij die helling knalde de deur…Nou, 
al die vingers waren blauw. Dat ging echt met bruut geweld. 
I-1: En toen? Naar het ziekenhuis? 
G: Nou ja, we waren op weg naar Leuven, dus ik moest maar gewoon doorgaan he. Maar het is wel 
heel gevoelig geweest ja. De Blauwe Tram was dat. 
I-1: Maar, hoe kwam u in Waalwijk? Dat was via de Paulusband? 
G: Via de Paulusband. Ik repareerde natuurlijk boten en trommels en allerlei andere dingen. Die 
tambour-maître van de Paulusband, Ben Schellekens, die wist dat ik zo handig was. Die heeft 
economie gestudeerd in Utrecht en is na zijn economiestudie als econoom terechtgekomen bij de NV 
Nederlandsche Schoenenunie Bloch en Stibbe in Waalwijk. En die zag dat de hele schoenenindustrie 
nog volledig handmatig was met niks aan automatisering. Het was een groot familiebedrijf. Meestal 
werd in familiebedrijven niet geautomatiseerd. Dus die zei: “Joh, hier ligt voor jou een toekomst. Wil 
jij naar Brabant komen?” En dat heb ik toen gedaan. Ik ben toen voorgesteld aan de directie van 
Bloch en Stibbe, meneer Stibbe senior. 
I-1: Wat is de naam? 
G: B L O C H. 
I-1: Ah, Bloch en Stibbe. U was al op zoek naar werk? 
G: Nee, ik zat nog op de HTS. Maar hij zei: “Als jij afgestudeerd bent, wil je dan langskomen?” 
I-1: Mooi, en had u aarzeling? Om Leiden te verlaten? 
G: Nee, dat niet. Waarom zou je? Nee. Dat is een uitdaging natuurlijk he. En je kende die man 
natuurlijk. 
I-1: Die Ben Schellekens bedoelt u? Die werkte er al? 
G: Ja, die woonde op de Stille Rijn. 
I-1: Hier in Leiden? 
G: Ja. Je had Ben Schellekens en Karel Schellekens. 
I-1: Is wel een Brabantse naam trouwens, Schellekens. Nou ja, dat is een detail. Maar die band, die 
Paulusband, daar zaten dus niet alleen leerlingen in, maar ook oud-leerlingen die allang van de 
middelbare school af waren? 
G: Ja. Dat waren niet alleen maar leerlingen. Als je aan zo’n club gebonden bent, dan blijf je er bij. 
Want ik heb dus ook voor hen [verwijst naar papieren] een motorvletje gemaakt om van dat trekken 
via de Stinksloot af te komen. Ik had een motorvletje op de kop getikt en daar moest een goede 
nieuwe motor in komen. In de tijd dat ik bij Van Duuren werkte, samen met die Henk Boon, hadden 
we ook contact met Ton van Berge Henegouwen. Zegt jullie die naam iets? 
I-2: Ja, ja. 
G: Hij had een grote machinefabriek op de Korevaarstraat [Levendaal 93], West-End. Die maakte 
toen al apparatuur voor de ruimtevaart. 
I-1: Zo. 
G: Dat moest helemaal in speciale ruimtes gemaakt worden. Dat er geen zweet aan de metalen kon 
komen. Dat was van oorsprong een motorrevisie-bedrijf. En die had een T-Ford staan die die 
helemaal gereviseerd had en die [dat motortje] kon ik voor een redelijke prijs voor de Paulusgroep 
kopen om in dat vletje te bouwen. Daar hebben ze toestemming gegeven, die heb ik in dat vletje 
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gebouwd. En dan konden we met dat vletje die hele vloot naar De Kaag slepen. Hoefden we ze niet 
meer met de hand te slepen. Nou, en dat vletje heeft het altijd prima gedaan. Daar zijn ze op een 
gegeven moment mee, toen ik er niet meer bij was, naar Friesland gegaan. En in Friesland hebben we 
in de nacht gevaren en toen heeft de bestuurder van het vletje, de schipper, de motorkap 
opengemaakt en toen zag hij dat het uitlaatspruitstuk van die motor witgloeiend was. Wat heel 
normaal is, want daar komen allemaal die uitlaatgassen. Maar die wist dat niet, die is dan 
geschrokken en heeft er een emmer water overheen gegooid. Met als gevolg dat dat het einde van 
het motortje was. 
I-2: Helaas. 
I-1: Ja, spijtig. 
G: Dus toen hebben ze daar een nieuwe motor erin gezet. En die oude motor hebben ze achter de 
school in de Mariënpoelstraat tegen het gebouw aan gekwakt. Stond ie zielig. Dat zag ik en dat kon ik 
niet over mijn hart verkrijgen. Ik heb gevraagd: “Mag ik dat motortje dan hebben als jullie er toch 
niets mee doen?” Toen ben ik naar de Brandweer gegaan, die zaten toen naast dat kerkje, naast de 
Lodewijkskerk. Een beetje ter hoogte van waar het Kruitschip is [ontploft]. Daar ben ik naartoe 
gegaan. Ik heb gevraagd: “Hebben jullie ook T-Fordjes? En toevallig een spruitstuk liggen?” En dat 
hadden ze! Dat kon ik kopen en toen heb ik van dat motortje dat spruitstuk vervangen. Want het was 
alleen maar het spruitstuk dat kapot was. Het was gietijzer en als je daar roodgloeiend een emmer 
water overheen gooit, ja, dan is het gebeurd. En toen liep ie weer als een zonnetje, dat motortje. Dus 
dat heb ik toen bij Van Duuren neergezet. Ik zei: “Joh, als het bij jullie staat, daar komen allemaal 
mensen spulletjes kopen.” 
I-1: In de etalage. 
G: Ja, dan delen we samen de opbrengst. Dat was meneer Verschoren van Van Duuren. En zo gezegd, 
zo gedaan. Een Katwijkse visserman heeft dat motortje gekocht en in zijn vissersboot gebouwd. 
Waarschijnlijk draait ie er nog steeds mee! 
I-1: Dat is een mooi verhaal. 
G: Wat het opgebracht heeft, dat weet ik echt niet. Maar zo is dat motortje dus in een Katwijks schip 
terechtgekomen. 
I-2: Maar u bent in Waalwijk terechtgekomen. Hebt u daar iets industrieels kunnen betekenen? 
G: Heel veel, maar na een jaar had ik het eigenlijk al bekeken daar, want er was heel veel 
tegenwerking van de directie. Die wilde niet automatiseren. En toen ben ik dus teruggegaan naar 
Leiden. Toen heb ik gesolliciteerd bij Schulte & Lestraden in Sassenheim. Die deden 
airconditioninginstallaties voor de boeren en gewoon centrale verwarmingsinstallaties. Onder andere 
hebben die gemaakt - en daar ben ik ook bij betrokken geweest - op, ik denk, de Witte Singel; daar 
had je een oud ziekenhuis wat omgebouwd werd tot studentenhuisvesting. En daar moest 
verwarming in komen. Zulke dingen ja. En studentenhuisvesting deden ze ook veel voor, ja. Maar dat 
ziekenhuis, dat kan ik me herinneren. Want dan deed je daar een kamer open en dan: allemaal 
toestanden die je niet mag zien eigenlijk. 
I-1: Maar hoelang bleef u in Leiden? 
G: Na een jaar hebben ze vanuit Waalwijk opnieuw contact met mij opgenomen en gezegd: “We 
vinden het toch wel erg dat je weggegaan bent. Wil je terugkomen?” Dus toen ben ik weer 
teruggegaan naar Waalwijk. En daar heb ik 32 jaar gewerkt. 
I-1: En daar ook een leven opgebouwd? 
G: Ja, ook een leven opgebouwd. In 1965 ben ik daar getrouwd met mijn huidige partner. Daar heb ik 
natuurlijk ontzettend veel techniekdingen gebouwd en gedaan. Als ik op alles patent had 
aangevraagd was ik misschien nu wel een man van aanzien geweest. Het was een heel groot bedrijf 
hoor, 1.200 medewerkers. Echt veel voor die tijd. 
I-1: En kwam u regelmatig terug in Leiden? Uw moeder woonde hier nog? 
G: Mijn moeder woonde nog in Leiden, ja. 
I-1: En een tante, daar had u het over; dat was met de reünie van de Driessens. 
G: Ja, dat is tante Roos, dat is een heel andere tak weer. 
I-2: Dus u had een tante Toos en een tante Roos. 
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G: Ja, een tante Toos en een tante Roos. Tante Toos was een Mannaerts. Tante Roos was een 
Driessen. Tante Roos was een zuster van Gustaaf Driessen [en van Felix sr.; Rosalia Augusta Driessen, 
geb. Leiden 27-12-1862, overl. Oegstgeest 31-3-1947]. 
I-1: Van de Gemeentewerken? 
G: Ja, een ingenieur. Trouwens, daar heb ik een boek van meegenomen. Ik weet niet of jullie het 
kennen. [toont een boek] 
I-1: Dat heeft hij geschreven, Gustaaf Driessen? [bekijkt omslag boek en leest voor:] De geslachten 
Van Leijden en Gael en het perceel Breestraat 125. Het is uit Leiden, 1938. “Niet in den handel” staat 
erbij. O prachtig, met vier bijlagen. 
I-2: Wat leuk. 
I-1: Als we het over de Driessens hebben: u vertelde iets over een kerstboom in de Breestraat. 
G: Ja, die stond voor het raam, werd dan met kerst gedaan. Van derden heb ik gehoord - zelf weet ik 
dat natuurlijk niet - dat dat de eerste kerstboom was [in Leiden] die opgetuigd voor het raam stond 
dan. 
I-1: Bij particulieren? 
G: Ja, in de Breestraat. 
I-1: Het pand waar nu reisorganisatie Djoser zit. 
G: Prachtig om een keer naar binnen te lopen; een heel mooi pand. 
I-1: Dat was van uw grootouders? 
G: Van mijn grootouders, ja. [overgrootouders] 
I-1: Felix [Driessen] met Herkenrath, met de bijzondere afkomst voor Nederland. 
G: Ja, en dat staat denk ik in dat boekje beschreven. Dat hebben ze overgenomen van familie. Ik heb 
dat eigenlijk gister pas gekregen. Van mijn neef, omdat ik daar gisteren op bezoek was. En hij zei: 
“Dat is weleens interessant om mee te nemen.” Ik moet het wel teruggeven. [Notabene: het boekje 
is in te zien bij Erfgoed Leiden e.o.]. 
I-1: Tuurlijk, en wat u ook… 
G: [onderbreekt] Daar was ik als kerstkindje! Je had daar met Kerst familiebijeenkomsten en dan 
werd daar dus een levende kerststal georganiseerd. Kennelijk is mijn moeder daar een keer Maria 
geweest. [hilariteit] 
I-1: En wie was Jozef? 
G: Dat weet ik niet. Want een vader had ik niet. 
I-1: U had ook nog een verhaal over hoe de Herckenraths de Driessens hebben ontmoet. Want een 
Herckenrath was een van de eerste gekleurde mensen bij het studentencorps in Leiden. 
G: Dat is lang geleden. Daar heb ik wel over geschreven. 
I-1: Heeft u dat nog paraat? 
G: Nee, maar dat kunt u zo opzoeken. 
I-1: Zeker. Want die afkomst is natuurlijk heel bijzonder, via uw oma. 
G: Mijn vader heette Gerard en mijn broer heette Leon, een familienaam. Op een gegeven moment 
kregen wij van de gemeente Monster een brief dat wij eigenaar waren van het graf. En wat we met 
dat graf wilden. [Grafkelder Herkenrath, 1847] Dus mijn broer, mijn zuster en ik waren eigenaar van 
dat graf. Ik heb daar verder niet zoveel weet van. Zij hebben toen besloten om het graf maar te 
verkopen en toen kregen we een tientje of zo. Aanvankelijk zou het naar de gemeente gaan, en wat 
die er mee wilde weet ik niet, maar toen is er een stokje voor gestoken dat het graf gesloopt zou 
worden. En is het naar Monumentenzorg gegaan. Het staat nu onder toezicht van Monumentenzorg. 
Het eerste weekend van september [2023] staat het open voor bezichtiging. 
I-1: Tijdens de Open Monumentendagen natuurlijk. 
G: Ja, en daar liggen dus in: een aantal van die kinderen van Leon[ardus Joannes Herckenrath, 
Poeldijk 6-6-1800 – Monster 12-9-1861] en Juliette [Louisa McCormick de Magnan, Charleston 20-6-
1809, overl. Monster 13-4-1856]. En mijn zuster ligt er, Agnes Maria Henriette. Die heeft ervoor 
gekozen om ook in dat graf terecht te komen. Mijn broer wilde dat ook, maar ik heb toen hij 
overleden was besloten dat hij in z’n gemeente waar hij woonde [werd begraven], waar nog mensen 
zijn die hem kenden en nog eens zouden bekijken, hoop ik. En om bij zijn zoon in het graf te komen. 
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I-1: Had u vroeger, als kind, al in de gaten hoe bijzonder uw afkomst was? 
G: Nee, pas toen wij ermee geconfronteerd werden dat wij eigenaren waren van het graf. 
I-1: Wanneer was dat? Toen leefden uw broer en zus dus nog. 
G: Zo’n tien, vijftien jaar geleden zal dat geweest zijn. Best recent dus. 
I-1: Maar de naam Herckenrath… 
G: Nou ja, ik heb natuurlijk thuis wel allerlei dingen waar die naam Herckenrath in voorkomt, maar 
pas toen Annejet van der Zijl dat boekje ging maken zeiden ze: “Is dat familie van jou?” Mijn broer en 
zus weten natuurlijk veel meer dan ik. Ik ben niet zo’n familieman. Maar omdat we nou hier dit 
gesprek hebben, dacht ik: ik zal het toch eens uitzoeken hoe het precies in elkaar zit. En dan is het 
heel dichtbij eigenlijk. [Annejet van der Zijl: Leon & Juliette. Een liefdesgeschiedenis 
(Boekenweekgeschenk 2020) en Fortuna’s kinderen. Een trans-Atlantische familiekroniek 
(Amsterdam 2021)] 
I-2: Jazeker, het is te overzien. 
G: Het was het tweede huwelijk van die Felix Hendrik August [Driessen], die was eerder met iemand 
anders getrouwd geweest. [F.H.A. trouwde 1. Leiden 4-9-1888 Virginie Adela de Fremery, geb. Leiden 
16-4-1862, overl. Leiden 9-6-1893, dochter van Andreas de Fremery en Adela Catharina Herckenrath] 
I-1: Uw vader had halfbroers en -zussen. En die Felix kwam uit een hele grote familie, begreep ik. 
G: Dat was mijn oom, eh, opa. 
I-1: Die Felix was uw opa? 
G: Ja. 
I-1: En uw oma was een Herckenrath [Cornelia Pauline Martha, geb. Rotterdam 6-2-1861, overl. 
Leiden 11-4-1936, dochter van Gerard Leon Herckenrath (Charleston 8-11-1831 – Parijs 1-5-1892)]. 
En heeft u nu nog via uw vader neven of nichten, van uw generatie? 
G: Nee. 
I-1: Had hij broers of zussen? 
G: Mijn vader had één broer [Henri], die was violist in Parijs. Die had geen kinderen, nee. Maar uit 
het eerste huwelijk van die Felix, daar heb ik natuurlijk wel ooms en tantes van gehad. Maar die 
kinderen [daarvan] zijn ook allemaal overleden. 
I-1: Die waren natuurlijk ook ouder. 
G: Ja, ik denk dat de laatste vorig jaar overleden is. En dat waren dus allemaal mensen die in die 
Leidse Katoenmaatschappij werkzaam waren. Dat staat beschreven in een stuk op internet, dat die 
heel veel aan de drukkunst gedaan hebben. In De Lakenhal liggen nog allerlei druksels van de Leidse 
Katoenmaatschappij. En ook recepturen, hoe die inkten tot stand gekomen zijn. Daar heeft ie heel de 
wereld voor afgereisd. 
I-2 en I-1: Hele lades. 
I-1: En ik las ook via een link over uw opa Felix dat de Leidse sarongs in Nederlands-Indië werden 
gedragen soms Leidse katoentjes waren. 
G: Ja, kijk, die Leidse Katoenmaatschappij, voor zover ik dat gehoord heb: na de Eerste Wereldoorlog 
was er schaarste en kwam er enorme concurrentie uit Japan van bedrukte dingen, dat ze dat niet 
meer hebben kunnen bolwerken. Maar ze zijn niet failliet gegaan, maar geliquideerd. Er waren ook 
veel aandelen van de familie bij de Zoutkeet. Volgens mij zat de Zoutkeet ook op de Oude Singel. 
Maar hoe dat allemaal precies…, goed. Dat zou ik allemaal uit moeten zoeken dan. 
I-1: Hebben we het nog over dingen niet gehad, die u toch graag wilt vertellen? 
G: Ja, ik denk het contact met de familie Van Ulden, met mijn vrienden. Dat is toch ook wel 
interessant denk ik. 
I-1: Een Leidse familie. 
G: Die woonde op de Zeemanlaan 112 [13] en die meneer Van Ulden heeft in de oorlog heel veel 
goede dingen gedaan, zover ik weet. Bij het verzet. Mensen opgenomen, onderdak verschaft [Van 
Ulden was actief bij de Arbeidscentrale en bij het Nationaal Steunfonds (voor onderduikers etc.) en 
bood onderdak aan twee leden van het verzet, zie Alphons Siebelt, ‘Hij zit bij de onderduikersbond’. 
Hulp aan Leidse onderduikers in de Tweede Wereldoorlog p. 133]. En die hadden dus een 
koekfabriek op de Oude Vest, vlak bij Ouwerkerk. Koekfabriek ‘De Blauwe Arend’ en in die ‘Blauwe 
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Arend’ heb ik stage gelopen om die wafelmachines - zij maakten froufrou onder andere. Ik kan geen 
froufrou meer eten! [Oude Vest 179 en Haarlemmerstraat 274] 
I-1: Koekjes met crème. 
G: Als jullie weten hoe die froufrou gemaakt wordt, dan eten jullie ook geen froufrou meer. 
[hilariteit] 
I-1: En wat moest u daar doen. Het onderhoud? 
G: Nou, ze hadden twee grote wafelmachines staan, enorme machines. Dus bakplaten die door ovens 
gingen en weer terug. En dan werd er onderweg beslag op gespoten, enzovoorts, enzovoorts. En die 
moesten gereviseerd worden. Daar heb ik een groot aandeel in gehad, om die te reviseren. Paul, de 
zoon, wist natuurlijk dat ik best wel handig was. Die zei: als je daar nu in de praktijk mag komen 
werken, en dat vonden ze vanuit school ook goed. Daar mocht ik een half jaar aan de gang. En dat 
was best wel leuk werk. Maar als je weet hoe die wafels gemaakt worden: die komen er dan uit en 
die crème wordt ertussen gespoten en [klapt handen] dan komen twee wafels op elkaar en door 
snijmachines en de restanten kun je dan opeten natuurlijk. [lacht] 
I-1: Dit is genoteerd! 
G: Er was ook een jongen bij en die heette Cor Schrama, ik weet niet of jullie die kennen, die was heel 
goed in de muziek. Die ben ik nog weleens tegengekomen, toen hij in het Concertgebouw in 
Amsterdam een muziekgroep begeleidde. Dat waren allemaal jongens, daar trok je mee op. Dan 
huurden we met elkaar een autootje en dan gingen we naar Den Haag, naar Trocadero. En dan 
namen we zelf een heupflesje drank mee; onder tafel bijschenken. En daar waren toen 
muziekgezelschappen, jazzmuziekgezelschappen. En zo had je ook muziekavonden, zaterdagavond, 
muziekweekenden, in Allemansgeest bij Voorschoten. Daar kwamen dixielandgroepen muziek 
spelen. En dansen kon je daar dan. Bijna iedere zaterdagavond. Ja, en wat deed je allemaal met die 
gasten? Naar Amsterdam; dan huurden we een autootje. Een keer onderweg had het autootje het 
begeven en toen kwam de Wegenwacht. Die kwamen toen nog met een motorfiets en een zijspan. 
En dan moest ik dan achterop zitten [lacht]. Ik denk dat er geen benzine meer in zat. Wat er precies 
aan de hand was, dat weet ik niet meer. Ik heb bij die Wegenwacht achterop gezeten om benzine te 
halen. We waren best ondeugende jongens. 
I-2: De Van Uldens en Cor Schrama, dat waren echt vrienden van u? 
G: Ja, en de familie Dieben. De familie Dieben had een wasserij aan de Witte Singel, denk ik. Of was 
het nog Zoeterwoudsesingel? [nr. 23, Stoomwasserij ‘De Zon’] 
I-1: Dat kunnen we opzoeken. 
G: Vanuit de Lammenschansweg gelijk linksaf.  
I-1: Dat stukje heet nog Zoeterwoudsesingel volgens mij. Dat gaat over in de Witte Singel. 
G: Daar hadden ze grote wasserijen. Wasserij Dieben. Ze hadden onder andere stoommachines, 
stoomketels, staan. Waarvan ze het wel fijn vonden dat ik er ook weleens naar keek. 
I-1: Ze wisten u wel te vinden! U ging om met iemand van Dieben? 
G: Ze hadden drie dochters. Víer mooie dochters. 
I-2: Ene Henny? 
G: Nee, Antoinette hadden ze, en een Marian. Een Henny ken ik niet. Kennen jullie toevallig Anneke 
van Berge Henegouwen? 
I-1: Nee; hoe kent u haar? 
G: Dat was de dochter van Ton van Berge Henegouwen, de eigenaar van machinefabriek West End. 
En die man had op de Korevaarstraat [maakt zin niet af]. Was dat de Korevaarstraat, daar was hij een 
boot aan het bouwen, een stalen jacht. Maar daar wou hij geen schroef achter hebben, zoals een 
normale schroef. Maar dan wou ie een haakse overbrenging naar beneden en die kon dan onder het 
schip door. Er zat geen roer aan. Beetje het idee van een buitenboordmotor zeg maar. Toen dat ding 
te water werd gelaten, kon niemand ermee varen. Iedereen is gewend aan een schroef. Ze wisten 
dat ik bij de zeeverkenners nog wat ervaring met watersport had. Toen zei hij: “Wil jij voor mij die 
boot varen?” En toen, [denkt na] waar is ie eigenlijk te water gelaten? Aan het begin van de 
Herengracht heb je weer een dwarsgracht, daar zal ie wel te water gelaten zijn. Heette dat niet Van 
Duuren vroeger? [Na het interview is bekend geworden dat de boot niet daar gebouwd is, maar in de 
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fabriek aan de Lange Scheistraat 5b en te water gelaten in de zomer van 1960 in de Oude Vest, vanaf 
de Oude Singel, zie Leidse Courant 24 juni 1960] 
I-1: Nieuwe Rijn? 
G: Maar dat doet er verder niet toe. Niemand durfde ermee te varen. Ook zijn eigen familie niet. 
Mevrouw Van Berge Henegouwen zei tegen haar man: “Ik wil wel met je meevaren, als hij [ik] er 
maar bij is.” [lacht] 
I-1: U had het over Anneke. 
G: Dat was de dochter, een hele mooie vrouw was dat. Misschien is ze wel al overleden inmiddels, 
dat weet je niet. En die woonde in de Houtlaan. Hij was best een voortvarende man. Hij kocht de 
eerste DS 19, de Citroën. De snoek. Het was ook een hele rare wagen, want die neus liep zo ver weg 
dat je niet wist waar de bumper zat [lacht]. En hij was een beetje gedeprimeerde man en ging ’s 
nachts met die auto rondrijden en dan zei z’n vrouw: “Als jij nou met hem meerijdt, dan weet ik dat 
er iemand bij hem is.” Ik reed heel veel met hem mee. En ik heb eigenlijk tot mijn vertrek bij de 
schoenenfabriek in Waalwijk met hen samengewerkt. De machinefabriek is later verhuisd van Leiden 
naar Hillegom. Dat is een hele grote machinefabriek nu en die maakt onder andere veel materiaal 
voor de ruimtevaart. Voor Noordwijk. [bedoelt Estec] 
I-1: Hebben we het nou over West End? 
G: Ja, West End. Als ik machines ontworpen had voor de schoenenindustrie dan ging ik naar Leiden, 
naar Van Berge Henegouwen, en vroeg ik: “Wat vind je ervan?”, en dan zei hij: “Dat gaan we maken.” 
En dan ging hij aan de slag. Hij heeft heel veel machines voor ons gemaakt. West End, toen zaten ze 
nog in Leiden. 
I-1: Dus dat was ook nog een connectie met Leiden, via u. 
G: Heel lang. Zelfs toen ze naar Hillegom zijn gegaan, heb ik met hen [gewerkt]. Hij had zelf geen 
zonen, het is door Piet van Berge Henegouwen overgenomen en die had weer een zoon, Piet junior. 
Die hebben heel lang voor ons gewerkt nog, machines gebouwd. 
I-1: Heeft u ooit als hobby nog technische dingen gedaan? Gewoon voor uzelf, in de vrije tijd? 
G: Nee, nee. 
I-1: En zeilen of watersport? 
G: Zeilen wel. 
I-1: In Brabant of elders in Nederland? 
G: Ik kocht in Brabant een oude BM [=zeilboot] van een tandarts, een dokter was dat, weet ik niet 
meer. Een oude houten BM. Volgens mij waren we nog niet getrouwd. En toen zijn we met de BM 
gaan varen, in eerste instantie op De Kaag. We lagen daar ’s nachts aan het Kaageiland. En toen 
kwam er een enórme grote politieboot met schijnwerpers: “…Wat wij daar samen in die boot 
deden!!!?” Dat mocht toen helemaal nog niet. Hoe het is afgelopen weet ik niet meer.  
Ik was heel veel op De Kaag aan het varen. Bij het starteiland had je boer Van Schie; met het 
roeibootje over. Is dat nog steeds? Die houten BM hebben we op een gegeven moment naar Brabant 
gebracht. Ter hoogte van Gouda begon het zo hard te regenen en te hagelen dat we onderdak 
gezocht hebben in een beroepsvaartboot die daar lag. Want je moest iets natuurlijk, in die regenbui. 
En met een bus zijn we toen naar Gouda gegaan om te overnachten en de volgende dag hebben we 
die boot verder naar Brabant gebracht. 
I-1: Over het water? 
G: Over het water. Mijn vrouw had nog nooit gevaren, dus die werd meteen gedoopt. Die boot is 
later in de Maas gezonken omdat het veel te ruw water was voor zo’n houten scheepje. Dus ik ben 
altijd blijven zeilen, als hobby. 
I-1: En dat begon bij de Zeeverkenners. Mooi. 
G: Ja, bij de zeeverkenners. Ik ben ook één keer met m’n partner en twee keer alleen met de 
kinderen naar Engeland geweest. We hebben de Theems opgevaren tot de brug, hoe heet ie.  
I-1: O ja, die met die twee torens, de oude gevangenis. 
G: Daarvoor had je een jachthaven. 
I-2: Tower Bridge! 
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G: Ja, de Tower Bridge. Mijn vrouw werd ziek op zee, dus die is niet meer mee gegaan. Dus dan ging 
zij met de ferry en dan kwam ik met de boot en de kinderen. 
I-1: Mooi. Zullen we [stoppen]? Heb jij nog vragen [aan I-2]? 
I-2: Ik geen vragen. 
I-1: U heeft ontzettend veel verteld en dit is alleen maar Leiden. Is het goed als we het gesprek 
officieel beëindigen, dat ik de band stopzet? 
G: Ja. 
I-1: Ontzettend bedankt. 


