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Transcriptie interview met de heer Bert de Jong, (geboren 20 april 1946) 

gehouden op 27 Februari 2024. 

Inhoudsopgave: 

Blz.: 

 1. Ouders/geboorte/klasse afdeling 

 2. Jeugd/school 

 3. Stalhouderij 

 4-6 Vakantiebaantjes 

 7. Trouwen/coach hockey 

 8. Ambulancedienst 

 9. Rouw/trouwvervoer 

10-15. Anekdotes over de werkzaamheden 

12. Belevenissen studentenvervoer 

13. 3 oktober commissielid 40 jaar ruiters e.d. 

14. Optocht paarden 

15. Sinterklaas rijden 

1-1: We mogen Bert tegen je zeggen, dat hebben we afgesproken. Zijn jouw ouders allebei in Leiden 

geboren? 

G: Ze zijn allebei in Leiden geboren. 

1-1: Weet je misschien ook nog wanneer? Laten we bij je moeder beginnen. 

G: Ja, die is 16 juni overleden in '84, ze is 72 geworden. Dat is dus 1912 dat ze is geboren. 

1-1: En hoe heet zij van haar meisjesnaam? 

G: Greet van Brussel. 

1-1: En jouw vader Adriaan. 

G: Mijn vader is 85 geworden en die is in 1992 overleden en is in 1907 geboren. 

1-1: Een echte Leidenaar. Jouw grootouders weet je dat toevallig ook nog? Zijn dat Leidenaren? 

G: Mijn grootvader is in Reeuwijk geboren en mijn grootmoeder in 's Gravenzande. 

1-1: Dat waren dus geen Leidenaren. 

G: Die zijn later naar Leiden gekomen.  

1-1: Met welke reden weet je dat ook? 

G: De reden was, mijn overgrootvader was herenboer in Reeuwijk, had een grote boerderij. En zijn 

oudste zoon had de boerderij gekregen. En er was voor hem, [opa] geen plek. En toen kreeg hij van 

zijn vader een stalhouderij in Leiden. Daar is hij toen gestart. 

1;1: Oh, wat leuk om te horen. Jij bent natuurlijk ook in Leiden geboren.  

G: Ja, op de Hooigracht, Elisabethziekenhuis. Ja, tweede Paasdag. 

1-1: Oh dan ben je bijna jarig. 
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1-1: Jij vertelde volgens mij de vorige keer dat, je was bijna verwisseld. 

G: Nou, mijn vader had een ambulancedienst en wij hadden als katholieken hadden wij al het 

vervoer van het Elisabethziekenhuis bij de nonnetjes. En mijn oudere broer was daar misdienaar 's 

ochtends en mijn oudere zus liep altijd met de processie met het lam, als er processie werd 

gehouden. Maar toen lag mijn moeder niet op de kraamafdeling maar omdat ze een goede klant was 

lag ze op de klasse afdeling. Maar daar lag ze niet vlak bij de kinderen. Dus moest dat kind iedere 

keer gebracht worden om te voeden en weer terug. En toen waren ze nog bang dat ik verwisseld 

was. Want dat heeft nog gespeeld in Leiden dat kinderen verwisseld waren. Twee meisjes. De één 

woonde op de Oranjegracht en de ander op de Houtlaan. En toen ze zeven jaar was werd dat 

ontdekt. 

1-1: Je meent het. 

G: Ja, toen zijn ze nog terug gewisseld. Ja, dat heeft toen ook nog in de krant gestaan. 

1-1: Je meent het, wat bijzonder. Wat gek als ouder om dat mee te maken. 

G: Nou ja, er was een geboortegolf. Iedereen kreeg kinderen na de bevrijding. Dus ja, hoe heet dat. 

Ik ben van de babyboom. Alles lag overvol. 

1-1: Maar gelukkig hebben ze je niet verwisseld. 

G: Nee, maar ik lijk gelukkig veel op mijn broers dus dat zit wel goed.  

1-1: Op een gegeven moment ben je een peutertje, een kleutertje. Kan jij je nog wat uit die tijd 

herinneren of gaat dat te ver terug. 

G: Nee hoor. Wij speelden altijd op de Hogewoerd. Want daar woonde Koekebier, ook katholiek, die 

had vijf kinderen. 

1-1: Was dat de slager? 

G; Nee, dat was de melkboer. De slager Hoogduin, die had ook zes of zeven. Nee, melkboer 

Hoogduin. De slager was Koekebier, daarnaast Berge Henegouwen. Koos van Berge Henegouwen, 

die kwam uit 13 kinderen geloof ik. En dan schonk die ook nog een kind aan het klooster. Zuster 

Sapientia was geschonken aan het Elisabeth. Allemaal grote katholieke gezinnen en die kinderen 

speelden allemaal buiten. Maar wat je vroeger ook had. In de buurt allemaal veldjes had. Dus je had 

overal wel een braakliggend terrein, waar je kon voetballen. 

1_1: Want ik stel me voor, op de Hogewoerd reed een tram. 

G: Twee trams, maar er stond geen auto geparkeerd. 

1-1: Nee, maar je zegt om te spelen? Als de tram voorbij was gingen jullie allemaal weer de straat 

op. 

G: Ja, je hoorde hem aankomen. Er waren er maar twee van. Eén heen en één terug. Dus dat viel wel 

mee. 

1-1: Jullie gingen voetballen op de veldjes.  

G: Achter de Geregracht was een veldje. In het Plantsoen kon je spelen. Overal waren braakliggende 

stukjes en daar kon je gewoon voetballen. Je legde je jopper neer, dat was het doel. Toen hadden we 

joppers. Ik heb veel gespeeld en wij speelden als er hooi kwam in de zomer dan hielp de hele buurt 
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mee hooien. Toen hadden we eerst los hooi, later vaste balen. Dus er werd ieder jaar 50 ton hooi 

gebracht op de hooizolder en dan hielpen we dat schuiven en stampen en dan mochten we na 

afloop mee naar café Plantage. Daar kregen we dan sinas voor het sjouwwerk. 

1-1: Daar was je als kind natuurlijk blij mee, een flesje sinas. 

G: Ja, dat was natuurlijk hartstikke leuk.  

1-2: Dat heette al Plantage toen. 

G: Ja, die op de hoek zit. Dus dat was hartstikke leuk. Maar we speelden, ja tollen, alles gebeurde op 

straat. Je speelde niet thuis. Ja, met soldaatjes. Maar er was toen ook nog geen t.v. Op laatst kreeg 

Omtzigt, bromfietsonderdelen naast ons, die was de eerste die televisie kreeg. En dan konden we op 

woensdagmiddag voor een dubbeltje mochten we kijken. Dan zat de hele buurt televisie te kijken.  

1-2: Mag ik toch even een vraag tussendoor stellen? Die hooizolder was een stalhouderij toen. 

G: Ja, maar die was onbeschoten, later is die beschoten. Nu is het een woonzolder. Al die zolders 

houtworm eruit gehaald en allemaal wooneenheden van gemaakt. Maar het gebouw bestaat nog 

steeds. 

1-1 Ja, ja, daar komen we straks nog even op terug. Op een gegeven moment ga jij naar school. Heb 

je daar goede herinneringen aan? 

G: Ja, wij hadden vijf kinderen. Twee zussen en die zaten op de school op het Levendaal. De lagere 

school bij de nonnetjes bij de zusters. Daar staat nou, is het doorbraak, dat is allemaal afgebroken. 

Maar vroeger stond daar een klooster op de Hogewoerd. Ik ben daar nog misdienaar geweest en de 

school erachter. 

1-1: In leeftijd, waar zit jij in die vijf kinderen? 

G: De middelste. 

1-1: Oh, je bent de middelste. 

G: Ja maar, ik heb alleen op de kleuterschool gezeten en de lagere school heb ik altijd op de 

Franchimontlaan gezeten. En tussendoor ben ik een paar keer verkast, want toen hadden we Finse 

scholen maar die hadden maar zes klassen. Maar toen kreeg je allemaal paralelklassen door de 

babyboom. Dus moest er af en toe een klas uitgeplaatst worden. Ik heb in de Asserstraat gezeten, ik 

heb in de Leliestraat gezeten. En nog één jaar, het derde jaar zat ik op het Rapenburg op school, 

omdat er geen plek was. Dus dan verkaste je. 

1-1: Maar hoe heb je dat ervaren als kind, weet je dat nog? 

G: Het was ieder keer dezelfde klas, dus je ging met alle kinderen samen. Er zaten er wel een stuk of 

30 in. Dat ging in één keer over. En er waren toen hier op de Burggravenlaan allemaal weilanden. 

Want wij hebben als stalhouderij hebben we de openbare sportvelden, tot en met de molen. Dat 

was eigendom van mijn opa, daar liepen de paarden. Dat is in '52 onteigend. Want toen zijn ze daar 

sportvelden van gaan maken. En waar die grote flat staat dat was een stukje weiland van Teske van 

de Hoge Rijndijk, van de boer. Dit [Burggravenlaan] was allemaal weiland. Later toen het weiland 

werd afgenomen zijn de paarden naar het Zwarte pad. Want de Roomburgerweg was een zwart pad 

met sintels. En allemaal weilanden, daar liepen de paarden van de groenteboeren, enne 

1-2: En die molen was aan de Kanaalweg. 



4 
 

G: Ja tot aan de Lorenzkade. Dat was helemaal weiland. Dat pad is er nog, dat is nou wandelpad. En 

vanaf dat pad gingen we zo die weilanden in. Dus ik heb daar nog mee helpen hooien tot mijn zesde 

jaar. En dan mocht je meerijden op de wagen naar de stal. Want dan werd dat hooi aangetrokken 

met zo’n paal en dan mochten we er bovenop zitten, maar dan moest je wel de paal vasthouden.  

1-1: Dus er stonden niet alleen paarden van jullie, maar ook van heel veel andere mensen. Maar 

hoeveel paarden hadden jullie daar dan? 

G: Wij hadden er een stuk of tien, twaalf. Maar we hadden ook nog een filiaal tot '52 in de St. 

Agaatenstraat. Er waren twee stallen en die paarden liepen aan het eind van de Maredijk. 

1-1: Dus de ene stal op de Hogewoerd en die andere de St. Agaatenstraat. 

G: Ja, en dat was een stal die is tot stand gekomen door de overname van de stalhouderij Dieben. 

Die hebben we eerst overgenomen en die paarden liepen eind van de Maredijk. Daar had je eerst de 

paarden van Van Gent en Loos en dan van Sas de groenteboer, dan een speeltuin en daar achter 

liepen onze paarden tegen de spoorlijn aan. 

1-1: O.k. Ik stel me zo voor als je die paarden dan nodig had, voor wat dan ook, misschien ieder dag 

G: Ophalen. 

1-1: Wie deden dat? 

G: Koetsiers. 

1-1: Koetsiers, die in dienst waren bij jou ouders. 

G: Ja, die gingen 's morgens de paarden uit het land halen en dan weer terug. Maar 's winters 

stonden ze op stal en zomers stonden ze buiten. En dan werden de stallen gewit, geraagd en 

schoongemaakt. Daar was het dan tijd voor. 

1-1: De lagere school dat heb je net verteld, wat heb je daarna gedaan? 

G: Eén jaar ben ik naar de mulo geweest Titus Brandsma, want ik had meneer Kaptein, die gaf in de 

zesde klas les en daar had ik geen band mee. Die vond mij niet geschikt om middelbaar. En toen ben 

ik naar de mulo gegaan. Daar had ik zulke goede cijfers toen ben ik het jaar daarop naar de 

Bonaventura gegaan in de Mariënpoelstraat. Daar ben ik in de tweede blijven zitten en in de vierde. 

En toen werd ik van school afgestuurd. Omdat ik zat in het BLG bestuur vond ik hartstikke leuk 

1-1: BLG ? 

G: Bonaventura Lyceum Gemeenschap, die hadden een bestuur van de leerlingen. Dan deed je het 

eindbal, je deed het Kerstbal. Je deed de Sint Nicolaasacties. Want toen reden we nog met tien 

Sinterklazen, voor armere gezinnen die werden bezocht. De paters die werden uitgezocht, en moest 

iedereen cadeautjes meenemen, alle klassen. En dan pakten we het opnieuw in met dezelfde 

papiertjes. En dan reden we, Hoppezak had wel tien Sinterklazen en zwarte Pieten, en dat werd 

allemaal bezorgd bij de arme gezinnen.  

1-1: Oh, wat leuk, mooi. 

G: Dat had je toen nog. In de Hartebrug had je ook armenbanken. Die betaalden geen plaatsengeld, 

achterin. Maar dat heb ik hartstikke leuk gevonden en ik zat daar ook in het basketbalteam van het 

Bona. Je had twee gymleraren. Je had Penders, die gaf volleybal en je had Kallenberg die gaf 

basketbal. Dus als je Kallenberg had was je het hele jaar aan het basketballen en de andere meneer 
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Penders. Toen ben ik van school af, nou ik daar tussendoor nog wel vrijwillig. In de zomervakantie 

werkte ik bij Arie Meeuwenoord, stond ik met paarden aan het strand, die zat in de Noordzeestraat 

5 in Noordwijk. En of ik leerde mensen paardrijden, dan reed ik mee met een les met bij-teugel, dan 

moest ik ze leren. Ja, alle badgasten waren welkom als ze maar betaalden. Of ze konden rijden dat 

maakte niet uit, je gaf dat paard een bij-teugel en die liep wel. 

1-1: En die mensen dachten dat ze konden paardrijden, maar jij deed het meeste werk. 

G: Ja, maar dat leerde je toen zo. Dat was hartstikke leuk. 

1-1: Maar hoe oud was je toe toen je dat deed? 

G: Zestien, vijftien, zestien. 

1-1: Soort bijbaantje. 

G: Een vakantiebaan. Dan was ik in de kost en dan kreeg ik fooi en vijf gulden per dag. Daar ging ik 

met de Solex naar toe. Daarna heb ik ook nog bij mijn oom gewerkt. De Sierkan van Overdevest in de 

Herenstraat, melkboer. Ik heb toen ook nog meegeholpen toen hij een melkwijk kreeg over de 

Wilhelminabrug werd toen gebouwd, de Rivierenbuurt. Toen werden alle wijken nog gesaneerd door 

melkboeren onderling. En toen had hij daar op ingeschreven en kreeg hem, maar die liep nog met 

handwagens. Met de Kerst hielpen we ook nog mee duwen met handwagens in de sneeuw anders 

kwamen ze niet weg. Toen kocht hij voor die wijk een paard en wagen. Ik ben in het begin mee 

geweest tot dat paard mak was, tot hij bleef wachten. En die stond gestald bij de Lagersberg ’s 

nachts bij de boerderij aan de Vlietweg. 

1-2: Maar hoezo moest jij mee om hem te leren met het paard om te gaan? 

G: Nee, maar dat paard, je hebt hier een deur en dan weer verder en dan weer wachten. 

1-2: Je had niet overal een lantarenpaal of een boom om vast te binden? 

G: Een lantarenpaal of een boom, zodat dat hij wist dat hij moest wachten. Maar dat vond ik leuk 

omdat ik van paarden hield. Toen heeft hij ook nog camping Schaarsbergen, heeft hij een camping 

gepacht, de kampwinkel en de kantine. En deed mijn jongere broer die hielp in de kampwinkel en ik 

hielp in de kantine. Dat vond ik hartstikke leuk werk. Dat heb ik ook een paar zomers gedaan. 

1-1: Je bent wel een mensen-mens denk ik he? 

G: Nou ja, in het werk ontmoet je mensen. 

1-1: Maar jij kan ook heel goed sparren met mensen, denk ik. 

G: Gewoon, dat was hartstikke leuk. Maar dat komt omdat mijn ouders werkten. Mijn vader werkte 

zeven dagen en mijn moeder die had zeven dagen de telefoon. Van de ambulancedienst, want toen 

hadden we nog geen meldkamer. Iedereen had zijn eigen centrale. En als zondags mijn ouders 

weggingen dan moest of mijn oudste broer of ik thuis zijn. Ik ging vaak zaterdagsavond stappen of 

met de basketbalclub ergens naar toe en dan zondags bijkomen dan lag ik op de bank, gelijk die 

telefoon pakken. En ik had zondags om de week staldienst, paarden voeren, mesten. En daar had ik 

weer zakgeld van. 

1-1: Mooie bijbaantjes, vakantiebaantjes. Heb je ook nog iets van, nou ja, je noemde volleybal dat 

was op school. Heb je verder nog iets in het sportverenigingsleven iets gedaan. Of muziekles of een 

instrument gespeeld? 
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G: Nee, ik zat wel bij Rijnbeek het kerkkoor, maar dat vond ik niks, daar ben ik weer uit gegaan. Van 

de Petruskerk. Ik heb geen muziekinstrument, we hadden thuis wel een piano. Mijn broers hebben 

wel pianoles gehad, maar mijn hobby lag bij de paarden. Dus ik had dat geduld niet. Maar ik heb wel 

basketbal gedaan, jaren. Toen zat in C, want mijn broers speelden allebei in het eerste. En mijn jonge 

broer heeft nog in het Nederlandse elftal basketbalteam gezeten. En dan gingen we met de bus mee 

naar uitwedstrijden om te kijken. Mijn vader ging altijd kijken bij de thuiswedstrijden van zijn zoon. 

Toen ik getrouwd ben, was mijn vrouw die hockeyde en die tenniste. En haar vader was voorzitter 

geweest van Ciccio. En dat was later Roomburgh en toen ben ik gaan hockeyen. En dat heb ik een 

jaar of tien gedaan. Maar alle drie mijn kinderen hockeyden daar, mijn vrouw zat in het bestuur van 

de hockey, of mijn ex is het dan, van de hockeyvereniging. Die zat in de jeugdcommissie, 

elftallencommissie. En dan kreeg ik vaak een elftal waar geen coach voor te vinden was. Dus ik heb 

ook een tijdje, Jochem Meijer heeft ook nog in mijn team gezeten, want die zat ook bij mijn zoon in 

de klas. Dan kreeg ik allemaal jongens die moesten hockeyen van de ouders, maar die er geen zin in 

hadden. 

1-1: Oh, lekker dan. 

G: Toen ging ik 's avonds met een taxibusje al die adressen af om ze uit hun bed te halen. En dan 

waren er nog een paar die gebruikte of die rookten in de pauze nog effe gauw. Dat soort mensen, 

die geen aandacht kregen van thuis, maar die ouders vonden het wel prima als ze wegwaren Ik heb 

ook nog een tijdje een meisjesteam gehad waar niemand voor te vinden was. Dan zei mijn ex: "Zou 

jij dat team willen doen voor een jaartje"? Nou, dat vond ik leuk om te doen. 

1-1: Ja, je zegt bewust, dat zei m'n ex. Je was op een gegeven moment 16, 17 jaar een jonge jongen. 

Was je ook al met meisjes bezig in die tijd of was je meer met paarden bezig. Meisjes interesseerden 

je niet zo. 

G: Ik ben gek op mooie meiden en ik wist nou nooit of ze voor de paarden of voor mij kwamen. Wij 

hadden op een gegeven moment, hoe heet dat. Dat land werd bebouwd en toen kregen we van de 

gemeente viereneenhalve hectare land in bruikleen. Aan de Vlietweg, achter Laken, die die huisjes 

verhuurt. Daar liepen toen de paarden en die moesten gehaald en gebracht worden. Maar toen 

hadden we al ouder personeel dus die deden dat niet. En dan deed ik dat met die meiden 's 

ochtends om zes uur. Eerst naar de koffietent, koffie met een boterpuntje en dan naar het land die 

paarden vangen. En dan kwamen ze terugrijden en dan maakten ze schoon en dan half acht, kwart 

voor acht gingen ze naar huis want dan moesten ze naar school. Om vijf uur weer terug en die 

meiden, het was gratis rijden, dus ik had er een stuk of zeven die allemaal reden. En dan propte ik ze 

in mijn Diane toen en af en toe in de aanhanger. Dat hele spul wegbrengen. En Michel de Geus, dat 

was toen mijn vriendje, als ik er dan veel had, kwam hij met het busje van zijn vader en dan gooiden 

we ze allemaal achterin. En dan gingen we op de terugweg bij Cronesteijn nog even een sherry’tje 

halen van de fooi en dan gingen we weer naar huis. 

1-1: Dat was dus vanwege het werk wat die meisjes moesten doen, maar op vriendschappelijke 

basis, verkering met een meisje. 

G: Nee dat komt, ik had eigenlijk niks afgemaakt, geen ene studie, niks. Ik heb nog op een avond hbs 

gezeten maar m'n ogen vielen dicht. Ik begon om zes uur en na een half jaar zeil ik: "Ik stop ermee 

om het af te maken". Maar ik was bij mijn vader koetsier/chauffeur. Ik kon doen en laten wat ik 

wilde, ik was niemand verantwoording schuldig en dat blokkeerde mij om verkering te hebben. 

Want dan krijg je: en wat doe je, wat verdien je en wat is je toekomst? En die had ik helemaal niet. 
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Mijn toekomst was mijn vrijheid en me plezier in het leven. En toen later ben ik pas, ik ben na een 

half jaar getrouwd, ik moest trouwen toen. 

1-1: Hoe kwam dat zo Bert? 

G: Ja, dat vroeg de gynaecoloog ook. (hard gelach) Want mijn ex was hoofdzuster in het Elisabeth op 

3E. Die woonde bij ons op kamers, die huurde ze en toen moest ik een patiënt vervoeren van 

Leythenrode 's avonds om vijf uur, kwart over vijf naar het Elisabeth. En toen kreeg ik twee, drie 

zakken met spullen mee naar Interne Elisabeth en die man overleed drie dagen later. In die zakken 

zat zijn gebit en bril en nog een paar dingen. Maar toen heeft de schoonmaakdienst heeft die zakken 

weggegooid. Dus kwam de familie verhaal halen van; hun vader was overleden en de laatste drie 

dagen had hij niet kunnen eten en niet goed kunnen zien. (gelach) Toen moesten we samen nog, we 

hebben toen nog een jurist van het bedrijf gekregen, maar dat is afgehandeld. Het was niet te 

bewijzen wie die zak, of die nou mee was gegeven of niet of wie hem kwijt. Nou, zo is het begonnen.  

1-1: Enig. Nu kom ik toch even, als je er niet over wil praten moet je het zeggen. 

G: Zij was verpleegkundige, het was in de fase dat de paarden, dat was een aflopende zaak. Want 

mijn ouders en m'n oom die wilde alle paardenspullen verkopen, dat was hun pensioenvoorziening. 

En mijn neef waarmee ik verder ging, die had er totaal geen interesse voor. En er was ook geen 

handel meer. Want in die tijd liepen die koetsen erg terug. We kregen last met de buurt met 

mestproblemen, mest weghalen. Toen kwam de Bentley en de Rolls Royce en de Londense taxi's. Die 

veroverden de markt, dat vonden de mensen veel interessanter dan koetsen. Dat was, dus de 

paarden moesten weg. Toen ben ik me gaan specialiseren in het ziekenvervoer. En dat lag in lijn met 

mijn ex, want die was verpleegkundige. En wij hadden toen nog geen verpleegkundige in dienst, ja 

eentje maar, dat was gelijk het hoofd. Zij heeft het ook allemaal ontzettend gestimuleerd om dat 

allemaal te verbeteren. Ook om personeel aan te nemen. 

1-1: Maar mijn hamvraag is, jullie moesten trouwen. Je bent geen domme jongen, dat was je toen 

denk ik ook niet. 

G: Nee. 

1-1: Heb je weleens ooit seksuele voorlichting gehad? 

G: Dat was geloof ik, ik weet niet, kapelaan van de kerk. 

G: Wat was m'n moeder boos, want die had er helemaal niet om gevraagd. (gelach) 

1-1: Ik kan me voorstellen in dienst, jongens onder elkaar. 

G: Je moest het zelf uitvinden. Dat was niet zo. 

1-1: Nee, nee. Ja, dan gebeurt zoiets. 

G: Ja, het gebeurde wel, maar ik had er nooit last van. Ik ben ook in militaire dienst bij de parate 

troepen gezeten en ik heb een jaar in Steenwijkerwold gezeten. Ieder weekend gingen we op stap, 

naar Groningen of naar Giethoorn. 

1-1: Je ging niet naar huis naar Leiden in de weekenden. 

G: Nee, je moest daar blijven. Om het weekend mocht je naar huis. Of naar Zwolle en dan met de 

bus terug. Stappen dat was het enig wat je kon doen. Want in Steenwijkerwold was niks, alleen maar 

zandhazen. Voor de rest was er niks te vinden.  
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1-1: Maar jullie moesten trouwen. Hoe was dat? 

G: Dat was heel bijzonder. We hadden wintersport geboekt, toen hebben we de wintersport nog 

verkocht, gegeven aan de kruidenier aan de overkant en aan mijn zus. Toen zijn we het de familie 

gaan vertellen en we zeiden: "Laten we er toch maar een feest van maken". 

1-1: Maar hoe reageerden trouwens je ouders. 

G: M'n moeder, ja het was natuurlijk verschrikkelijk, want dat hoorde niet. Nee, want als ik bij haar 

was, zij woonde twee huizen verder en dan was het 's avonds: "Hoehoe Bertje, de paarden". Ik 

moest ze om elf uur voeren, maar ze wilde gewoon dat ik thuis kwam. Nee, dat was dus geen succes. 

1-1: En haar ouders hoe reageerden die? 

G: Nee, we hebben het toen verteld. Nou het was mijn eerste serieuze verkering en ik wilde ook echt 

met haar trouwen. We hadden het er al over gehad. Over een jaar, dat vind ik wel leuk om te 

trouwen. Maar dat werd sneller en we hebben het verteld. En we zeiden we hebben ook een datum, 

we trouwen op 1 april. Maar het probleem was, dat ze een maand voor ons trouwen kreeg ze een 

miskraam. Dat hebben we eigenlijk niet verteld, dus we kregen op onze bruiloft nog cadeautjes voor 

de kleine. 

1-1: Ach, je meent het niet. 

G: Ja toen hebben we maar meteen besloten om toch maar gelijk een kind te nemen. 

1-1: Te nemen? 

G: Toen werd Michiel negen maanden na de bruiloft geboren. Toen waren we eraan gewend. Ik had 

het huis verbouwd. Ja zo is dat gegaan. 

1-1: Je zegt, het huis verbouwd. Welk huis? 

G: We hadden drie huizen naast ons, waar mijn ouders woonden. 

1-1: Op de Hoge Woerd dus. 

G: Op de Hoge Woerd. Die werden gebruikt voor het personeel. Toos had op een gegeven moment, 

kregen we andere diensten, dat ze moesten slapen op het bedrijf. Ze mochten niet meer vanaf huis 

rijden, maar ze moesten dan om beurten. We hadden de achterkant ingericht als slaapruimte bij dat 

huis achter de garage. Dus toen bleef niemand meer verplicht op de Hoge Woerd wonen. Want daar 

voor moesten ze daar wonen en als er dan wat was werd er gebeld, naar die garage rennen, auto 

pakken en rijden. Toen moesten ze, het maakte niet uit waar ze woonden, want het personeel 

woonden allemaal niet meer in de buurt en in de winter staan die auto's buiten. Dan zijn ze bevroren 

dan moet je eerst gaan krabben. Dat werkt niet. Zodoende woonde zij drie huizen verder, maar dat 

was ingericht op drie etages verhuur aan verpleegkundigen. En toen heb ik dat allemaal, nieuwe 

plafonds, kinderkamer. Op zolder kamers gemaakt, zo langzamerhand dat huis opgeknapt. 

1-1: Waar is dat op de Hoge Woerd, ter hoogte van wat, zoals het nu is? 

G: 160. Mijn ouders woonden op 164. 162 was de rouwkamer. 162a waren twee woonhuizen. 

1-1: Want 162 die rouwkamer is nog, dat lang rouwkamer is geweest, met die houten deuren? 

G: Ja, ja.  
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1-2: Toch nog een vraag Bert, die begrijp ik niet helemaal. Op een gegeven moment gingen de 

mensen verder weg wonen, woonden niet meer verplicht op de Hoge Woerd. Maar ze moesten wel 

stand-by zijn voor als ze dienst hadden. 

G; Ja, dan moesten ze daar slapen. 's Avonds hadden we een ruimte in de garage gemaakt tot elf uur 

dat ze om elf uur een zitje hadden, televisie en koffie en alles Maar vanaf elf uur kwamen de gasten 

voor de nachten die mochten pitten. Maar er waren ook werkstudenten, want er waren nog geen 

verpleegkundigen verplicht. Dus heel veel medische studenten hebben we toen gehad, die een 

beetje wilden bijverdienen. Het was 's nachts altijd interessant vervoer, was alleen maar spoed. Dus 

dat vonden ze ook leuk om te doen. 

1=2: Dit verhaal miste ik. 

1-1: En jullie hebben een zoon gekregen, daarna nog twee kinderen. 

G: Ik heb twee zonen en een dochter. Drie stuks. 

1-1: Hoelang ben jij getrouwd geweest? 

G: 20 jaar. 

1-1: En sinds die tijd alleen. 

G: Ik heb daarna nog drie keer samengewoond met een vriendin. 

1-1: Oh, drie keer. 

G: Ja, maar dat was het toch niet, omdat ik had geen kinderwens meer. En ik wilde geen tweede leg 

en twee ervan hadden een kinderwens. M'n dochter is nogal bewerkelijk en ik denk, hier heb ik 

genoeg aan. Ik had aan mijn eigen kinderen genoeg. Sinds, ik ben nu 15 jaar opa en sinds ik opa ben, 

ben ik er mee gestopt. Ik heb een gezin en mijn kleinkinderen daar heb ik genoeg aan. En ik ben ook 

oppas opa, dat vind ik leuk om te doen. 

1-1: De dokterscoupeetjes, kan je daar nog wat over vertellen. 

G: Ja, vroeger was het eigenlijk binnen de singels, want buiten de singels waren haast geen huizen. 

En in die tijd waren er ook geen auto's, dus als er een patiënt was dan gingen de nonnetjes met zo'n 

rijdende brancard met een lamp, gingen ze de patiënt halen. Naar het ziekenhuis en terug, meer 

vervoer was er niet. Of zo'n soort handwagen met waar een brancard in lag. Die staat nog in het 

museum, het ambulancemuseum, met van die grote wielen, dan lag je lekker. En die huisartsen die 

moesten, niet altijd op de fiets, maar ook spullen meenemen, dus die zijn toen gebruik gaan maken 

van de dokterscoupeetjes. Later waren het trouwcoupeetjes, dat is een twee persoonsrijtuigje, waar 

je intiem in kan zitten met een spiegeltje erin, met een vaasje voor de bloemen. Maar in die tijd had 

iedere dokter zijn eigen koetsier als hij 's ochtends zijn wijk in ging. Met één paard was dat en dan 

zei hij waar hij naar toe moest en dan bleef die koetsier gewoon voor de deur wachten en dan weer 

door naar de volgende. Ik geloof dat ze een stuk of vier, vijf dokterscoupeetjes hadden. Die dan 

gewoon 's ochtends de wijk ingingen en dat deden. Maar alles ging toen nog, want je ging ook 's 

avonds naar de schouwburg met een koetsje en weer terug om elf uur. 

1-1: Romantisch he? 

G: Nee, maar dat was het vervoer. Later kwamen pas de taxi's. Of in het weekend dan gingen ze wel 

naar Scheveningen met een open Landauer en terug. Een rijtoer maken in die tijd. Ja en dan stoppen 

bij de Haagsche Schouw onderweg nog even. Dat is een andere tijd. 
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1-1: Op een gegeven moment zijn jullie gestopt met die trouw en rouw. 

G: Wij zijn er niet echt mee gestopt. In de eerste tijd hadden we heel veel werk. We hadden zowel 

met begraven als met trouwen. We hadden tien volgauto's staan, drie bruidswagens en drie 

lijkauto's. Daar was volop werk voor. Later nam dat af en kregen mensen zelf een auto. En dan 

gingen ze liever met hun eigen auto mee, omdat ze dan terug vervoer hadden. Maar in die tijd was 

dat nog niet, want ik heb nog meegemaakt, als we een begrafenis hadden of een trouwerij dat 

iedereen thuis opgehaald moest worden van tevoren. Want die mensen hadden geen vervoer. Als er 

dan vijf volgauto's waren, die kregen allemaal een briefje mee. Allemaal halen en dan naar het 

sterfhuis of daar waar het bruidspaar zat en na afloop weer allemaal met de taxi's terug van het 

feest. Want ze hadden geen auto's.  

1-1: Dat was wel lekkere verdienste voor jullie. 

G: Ja, toen wel. Maar later kreeg je iedereen zijn eigen auto. Dan kreeg je ook begrafenissen, een 

volgauto, twee voor de familie. En de rest nam zijn eigen auto mee, anders zaten ze terug met 

vervoer. Toen veranderde de tijd. Toen zijn we op een gegeven moment dat was in '82 heb ik het 

bedrijf overgenomen met mijn neef van mijn vader en mijn oom. Maar we zaten in veel te dure 

huisvesting en we hadden toen één pot, alles ging in één pot en daar werd alles uit betaald. De 

ambulances die verdienden toen goed, want je sprak een prijs af daar reed je voor. Maar niemand 

controleerde dat. Hoe dat besteed werd.  

1-2: Met wie sprak je die prijs af? 

G: Met LOZ, en Labruyere en meneer Smit van die andere, Boerhaave. Daar ging je eens per jaar 

langs en dan zei je: "Joh, er moet toch een knaakie bij". 

1-1: Wat is LOZ? 

G: Leids Onderling Ziekenfonds. Je had toen twee ziekenfondsen. 

1-1: Net als Z en Z, Zorg en Zekerheid. 

G: Ze zijn later gefuseerd LOZ en Zorg en Zekerheid. Maar de één zat op de Hoge Woerd en de ander 

in de De Laat de Kanterstraat. En daar ging je langs en dan zei je:" Het kan niet meer er moet toch 

een knaakie bij". Zo ging dat per jaar. Maar toen is in 1982 de Nederlandse Zorgautoriteiten ontstaan 

en toen kregen we vastgestelde tarieven. Die gingen overal een norm voor stellen. Voor paraatheid, 

voor auto's wat die mochten kosten. Personeel, alleen CAO werd vergoed. Maar toen zeiden ze ook, 

je moet na afloop je jaarrekening indienen en een begroting voor het komende jaar, met 

productieafspraken. Haal je die productie niet, dan betaal je het jaar daarop weer terug, ga je 

eroverheen dan moet je terugbetalen. En anders krijg je er weer geld bij. Dat systeem is ontstaan, 

maar toen liepen al die gebouwen bij ons in de smiezen, want we hadden maar zeven ambulances 

en die hadden niet zoveel plek nodig. Toen hebben we gelijk besloten om naar een andere locatie te 

gaan en toen hebben we bij het Pesthuis nieuw gebouwd. Niet groter dan nodig was. We hadden 

nog een Bentley trouwauto, een lijkauto en drie volgauto's. Dat deden we erbij, want mijn neef was 

gek op dat werk, dat vond hij leuk om te hebben. 

1-1: Heb jij ook gereden? 

G: Ja, ik ben ook begrafenisondernemer geweest een tijdje. Ik reed alles, maar op een gegeven 

moment kom je daar niet toe. Ja, 's avonds overledenen ophalen, 's nachts. Dan was ik aan de beurt. 

Overdag hadden we daar mensen voor. Als ze dan belden, direct een kist halen bij Kooiman op de 

Nieuwe Rijn, daar hadden we een sleutel van. En dan ging je er weer eentje halen. 
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1-1: Kan je je nog iets herinneringen, een luguber verhaal of mooi verhaal van dat 

begrafenisgebeuren?  

G: Nou, wel allemaal gekke verhalen. We hadden bij Soek, daar moest ik ook mee kisten, een kist 

meenemen. Die zat weer bij van der Vooren, die was goedkoper met zijn kisten, Kop en Hinksteeg. 

En toen moesten we iemand kisten in Leytherode. Die man was zo krom als een hoepel, met 

opgetrokken benen, dus toen bleek die kist te laag te zijn. Met z'n benen opgetrokken, zo (doet de 

houding voor) Ik dacht ik duw zijn hoofd iets terug in het kussen en toen brak zijn nek. Toen hebben 

we dat nog op moeten vullen dat de familie dat niet ontdekte. Want hij lag opeens zo mooi in die 

kist. Ja, dat zijn van die dingen die maak je niet veel mee. En mensen bij elkaar rapen. Ik had ook nog 

een keer een mevrouw in het Plantsoen, ik dacht één hoog, ik moest komen direct weghalen. Toen 

lag ze voorover met haar hoofd in de andijvie. Meegenomen naar de rouwkamer, ze had geloof ik 

wel vijf jurken aan en ik zei: "De bovenste twee trekken we uit en dan is het wel goed." Maar toen 

kwam er een dochter, die kwam het regelen allemaal. Die bestelde van alles, de uitvaart, koffie, cake 

alles erbij. Maar die was aan het zoeken gegaan naar geld, maar dat kon ze niet vinden, Maar toen 

kwam ze terug en vroeg:" Heeft u haar omgekleed? Ik zei ja, we hebben haar omgekleed. Hebt u ook 

geld gevonden? Nee, nou ze lag altijd hier (tussen de borsten) te wijzen. Ik heb het vermoeden dat 

daar een washandje met geld zit. Nou kom er maar bij staan. Uitgekleed, maar er zat geen 

washandje. Toen werd alles afbesteld, ze moest in één keer door naar Rhijnhof. 

1-1: Je meent het! 

G: Daar was geen geld voor. Dat zijn dingen die je meemaakt. In Hazerswoude Dorp had ik ook een 

man. Zijn vader overleed, alles geregeld in de kerk. Ik zit achter in die kerk in de Dorpsstraat komt er 

een mevrouw naar me toe: "Mag ik dadelijk ook wat zeggen?" Ik zeg: "Hoezo?" "Nou, ik ben haar 

dochter en vind het leuk om wat te zeggen". Ik had daar toestemming voor gegeven, maar dat had ik 

eigenlijk moeten vragen, stom. Nou ja, dat verwacht je niet. Ze staan allemaal om dat graf heen en ik 

geef haar het woord en toen ging ze alle vuile was buiten hangen. Iedereen bleef zo staan (strak 

gezicht trekkend) niemand reageerde. En ik denk, hoe krijg ik daar een eind aan? Maar ze bleef 

doorgaan. Dat zijn dingen die je meemaakt, die vergeet je niet. Toen had ik nog een keer een 

crematie in Ockenburg op zondagmorgen, die man woonde op de Rijndijk Hazerswoude. Ik zit dus 

alles met hem aan te nemen dit en dat en toen had hij gezegd: "Ik hou een speech, maar het kan zijn 

dat ik emotioneel word, wilt u dat dan overnemen?" Ik zei: " Nou dat is goed". We zijn in Ockenburg 

en hij gaat praten, drie vier regels en toen lukte het niet meer. Hij zei: "Meneer De Jong wilt u het 

overnemen?" Ja, ik kom eraan. Ik loop naar die katheder en die man had een handschrift, dat was 

niet leesbaar! En alles over India, Singapore, in ieder geval die kant op met allemaal namen die ik 

niet kende. En ik stond er een partij te stotteren, ik kon wel door die katheder heen zakken. Na 

afloop kreeg ik nog van een familielid een complimentje, ze zegt: "Nou we weten dat hij 

verschrikkelijk schrijft. Knap dat het zo gelukt is”. Hij kende die speech uit zijn hoofd. Als ik er niet uit 

kwam zei hij het voor! (hoop gelach) Ja, dat zijn dingen die vergeet je niet meer. En toen die 

Tesselaar zijn vrouw, Dick zei: ":Als jij het maar een beetje regelt, dat regel ik de rest wel". Ik had 

aangifte gedaan en alles, auto's en dinges. Naar een graf in Den Haag. Maar wat blijkt nou, de grond 

is daar niet zo best bij dat graf. En wat doen ze dan, als je aangifte doet bij het gemeentehuis, dan 

moet je een ijzertje vragen en die schroeven ze dan op de kist. Als ze dan na vijf jaar of tien jaar dat 

graf ruimen dan kunnen ze aan ..., die kisten gaan lopen door die grond. Dan weten ze welke kist ze 

opgraven, dat kunnen ze aan het ijzertje zien. Ik kom met alles aan en hij zegt: "Er zit geen ijzertje 

op. Ja, er moet hier altijd een ijzertje op. Dat moet je bij het gemeentehuis halen". Toen heb ik de 

bode 100 gulden gegeven, zodat hij voor mij een ijzertje kon regelen. Hij zei: "Rek maar een beetje, 
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ik ben niet zo gauw terug". Dan sta je daar in die aula en je denkt gossiedorrie. Maar je wilt niet 

afgaan, het was een vriend van me. Dus je maakt wel eens wat mee. 

1-1: Ik ga nu weer even terug naar Leiden. Studenten. Leiden heeft ontzettend veel studenten. Heb 

jij daar met jouw werk ook veel mee te maken gehad?  

G: Vroeger wel, toen ze allemaal kaalgeschoren werden. Met een regenjas en een pet op. Toen was 

het een actief studentenleven. Toen deden ze ook van alles met die jongens. Als laatste was 

pettenverbranding. Bij de academie alle petten op een stapel gooien en dan in de brand steken. En 

dan slingerend om de koets heen. We reden altijd met alle koetsen. Bij ons stond een koets gestald 

van het Collegium en van het corps. Ze hadden twee eigen rijtuigen voor het bestuur, die stonden bij 

ons gestald en dan een stuk of drie, vier Landauers van onszelf. 

1-2: Maar Bert, dat was met ontgroening? 

G: Dat was ontgroening. 

1-1: Die petten verbranden ook, niet aan het eind van de studie. 

G: Ja, aan het eind van de ontgroening. Dan hadden we ook nog het clubrijden in de maand 

december, dat ze zich moeten invechten. Dan gingen ze allebei naar het strand, met de Blauwe 

Tram. De één Katwijk en Noordwijk en dan elkaar in zee gooien. Doorlopend zuipen en dan lagen ze 

in de bagagenetten en dan stapten ze in de koets voor het laatste stukje. Nou dan hadden we ook als 

ze afgestudeerd waren alle promoties reden we altijd met Landauers en twee paranimfen. Toen 

stonden er nog geen paaltjes op het Rapenburg, dan was het drie keer een rondje rijden zo over die 

twee bruggen en na de derde keer stapten ze uit. En iedere keer stond iedereen gedag te zwaaien en 

we reden ook altijd waar ze gestudeerd hadden. Hugo de Grootstraat voor wiskunde geloof ik, of 

Rechten. Maar in ieder geval, aan de pluimen kon je zien welke studie ze hadden. Iedere studie had 

zijn eigen pluim. Dan hadden er ook een aantal een jaarrekening en dan ging die rekening naar pap 

in Wassenaar. 

1-1: Ik wilde net zeggen hadden ze daar geld voor dan? 

G: Wassenaar, werd gewoon door thuis betaald. En dan hadden we ook wisseling van bestuur. Dat 

was een kroegentocht, dan werd het oude bestuur uitgedronken en het nieuwe bestuur 

ingedronken. Dan gingen we om vijf uur weg met vijf Landauers. Op de laatste stond een bezem dat 

was als ze onderweg dan moesten plassen. Dan moest de laatste... Dan kunnen ze instappen bij de 

volgende kroeg en kunnen ze weer op hun plek zitten. De eerste kroeg was de Genestetstraat, dan 

bij Voorschoten. Daar reden ze alles kapot die had allemaal oude spullen neergezet. Er werd meteen 

afgerekend na afloop voor alles wat kapot was. Dan hadden we boompjes rijden op de Garenmartkt, 

moesten ze om de boom heen. Dan hadden we een borrel in de Kleine Burcht, stonden we met al 

die koetsen in een rondje en gooiden ze al die glazen in de goot. En dan moesten we opstellen op 't 

Gangetje met die koetsen. De koetsier die het eerst terug was die kreeg een fles jenever. Die 

koetsiers dronken de hele avond mee en dan werd de Breestraat afgezet door de politie en dan ging 

er één hup het hele spul, veel te hard natuurlijk. Dat gebeurde allemaal. Dan kwamen ze terug om 

een uur of elf en dan bleef zo'n koetsier wel slapen in het stro. Die viel dan neer, ik blijf hier wel 

vannacht. 

1-2: Bert, welk jaar spreek je over nu? 

G: Ik was toen 16 of 17. Ik ben nu haast 78, dus ongeveer 60 jaar terug. 

1-1: Zo jong was jij toen, toen je dat deed, die studenten rijden. Want die studenten waren ... 
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G: Ik ging mee als palfrenier, maar vanaf mijn dertiende reed ik al op de bok. Maar dat was te 

gevaarlijk voor mij met al die studenten. Die koetsiers waren er allemaal gek op, want die vingen 

allemaal fooien extra en drank. 

1-1: Kreeg jij ook weleens wat toegeschoven? 

G: Nee, ik vond het al mooi om erbij te zijn. En dan reed ook altijd Dirk van Egmond mee. Dat was de 

aapjeskoetsier, die had zijn koets bij euh… 

1-1: Aapjeskoetsier? 

G: Zo noemden ze hem. Die had z'n koets met een paard bij manege Kok staan, universiteit op de 

Kaiserstraat. 

1-1: Maar waarom aapjeskoetsier? 

G: Zo noemde ze hem, hij reed met een aapje rond, zo'n Victoria met zo'n halve kap. 

1-1: Oh zo, ze noemde hem die persoon niet zo, maar de koets. 

G: Dat was een soort taxi, maar dan met een open koets. 3 oktober reed hij ‘s avonds altijd na de 

optocht mensen naar de kermis en terug op de Breestraat, snel en maar vangen. Dat was z’n sport, 

ome Dirk. 

1-1: 3 oktober, daar heb je ook vast wat over te vertellen. Eerst, hoe heb je dat dat kind beleefd? 

G: Als het kind was het voor ons een feestdag. We waren eerst van te voren al bezig, onze paarden 

werden allemaal eerst ingevlochten. Met manen getrokken en geschoren, de staart netjes. De 

manen op lengte en gevlochten en daar deden we rood-witte pompoentjes in. (zoekt een foto) Dat 

was dan mooi, rood witte paarden en dan hadden ze frondelen rood wit. (riem van een hoofdstel 

dwars over het voorhoofd van het paard)  Alles moest rood wit, de Leidse kleuren. Dat was een feest 

om te zien en de lantaarns werden dan versierd door Regina van de Hoge Woerd, de bloemist. Die 

versierde de lantaarns met rood-witte bloemen Maar vroeger, later zijn we op taxi's overgegaan, 

omdat er te veel uitval van praalwagens was. Vroeger waren die paarden altijd mak en dan stond 

voor iedere praalwagen, enkel los stonden dan twee paarden. En die waren van collega-stalhouders 

of ze waren van boeren uit Zoeterwoude, overal vandaan. 

1-1: Makke paarden. 

G: Die paarden waren mak, want die werkten constant. Die stonden ook stil. Maar later werden het 

meer hobbypaarden, omdat ze allemaal een tractor hadden. Dan had je weleens dat een paard niet 

stil stond of niet tegen muziek konden en dan sprongen ze onderweg het publiek in. Maar toen het 

nog paarden waren kwamen alle paarden bij ons bij de stal. Want die jocvkeys daar zat geen bok op 

je moest op de paarden zitten. En die moesten allemaal verkleed worden in de kleuren in de trant 

van de praalwagen. Bij ons werd al die kleding bezorgd. Toen haalde ze het nog niet van Hoppezak, 

maar ergens uit Hoorn zat zo'n groot kledingbedrijf, die leverde dat. Maar ook pony's en ezeltjes, 

alles kwam bij ons en die moesten wij ze effe vasthouden. En dan gingen we er stiekem oprijden 

naar de Singel en terug. Hartstikke mooi om mee te maken. En voor het bedrijf was het een 

waardevolle maand, want het was een heleboel omzet, waar flink mee verdiend werd. Later zijn ze 

daarvan afgestapt, omdat er veel uitval was. En die wagens stonden het hele jaar bij het 

Stierenstation in Hazerswoude Rijndijk. Dat is waar ze die stieren aftappen. 

1-2: Diereninseminatie. 
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G: Ja, daar stonden ze onder een afdak, maar die wielen, als ze daar de hele tijd buiten staan, dan 

een verrotte boom, of een spoorstok. Toen hebben ze besloten om in het vervolg de praalwagens 

maar te lenen of te huren bij het bloemencorso in Rijnsburg. En toen moesten er auto's voor. Toen 

zijn we begonnen met Mercedes om die wagens aan te trekken. Toen de paarden weggingen bij ons 

toen ben ik in het 3 oktoberbestuur gegaan, want wij waren altijd de leverancier van 3 oktober, dus 

ik kan mezelf niet een opdracht geven. Toen die paarden bij ons uit de stal gingen, en we selders 

gingen huren, ben ik van mijn 30ste tot mijn 70ste commissielid geweest. 

1-1: Zolang? 

G: Ja, 40 jaar in de commissie gezeten, voor de ruiters te huren. De paarden kwamen overal 

vandaan, uit Alkmaar, als we maar paarden hadden. Koetsen kwamen ook overal vandaan. En voor 

de taxi's, omdat ik vanuit mijn ambulancedienst had ik een goede band met Mercedes. Dus ik kreeg 

acht Mercedessen splinternieuw mee, om die dag als reclame mee te rijden. En de ruiters die 

huurde ik dan bij maneges. Maar op laatst zijn die ook niet meer te huur. We halen ze nou uit 

Alkmaar, want maneges hebben geen makke paarden meer, die paarden komen nooit meer buiten. 

Als ze ineens in de drukte, mensen, papieren, muziek. Ja, dat heb ik 40 jaar gedaan. 

1-1: Lang hoor 40 jaar. Heb je een lintje gekregen? 

G: Wel een mooi afscheid, met een bandje erbij, bij het Vennemeer. We hebben met z'n zessen 

afscheid genomen, met alle oude knarren. 

1-1: Met Heruer er ook bij. Rens, die heeft toch ook lang in het bestuur gezeten? 

G: Rens zit nu in de stichting Magdalena Moons. Ik was commissielid en Rens was bestuurslid. De 

bestuursleden konden elkaar niet missen en die hebben met elkaar een stichting Magdalena Moons 

opgericht. En die zijn een soort adviseur van de 3 October Vereeniging. Rens is ook archivaris, die 

houdt alles bij. Ja, wat kan ik er nog meer over vertellen? Ja, dat de paarden van Haasnoot, ik huurde 

altijd bij Haasnoot. En ik gaf ze altijd Valium. 

1-1: Je meent het? 

G: Dat heb ik jaren gedaan. Als ze ondeugend waren of niet wilden stil staan. 

1-1: Maar dat wist niemand. 

G: Nou, bij een mannetjespaard kon je het zien. Want Valium verslapt, dus dan liepen ze met zo'n 

hele lange penis in die optocht. Oh, kijk d'r is! Kijk d'r is! (op zijn Leids) 

1-1: Echt waar? Is dat niet strafbaar? 

G: Nou niemand wist het, ik deed het pas hier en het werkt na een half uur. Of ik deed het bij de 

Sociëteit bij het instappen. Daar moeten we een half uur voor de optocht het bestuur ophalen en 

dan kon je zien of een het in zijn bol had of niet. En als ze dat hebben, ja je kan er wel naast lopen, 

maar ook die kindertjes op de stoep. Nou dan gaf ik ze twee of drie streepjes. En na een half uur, 

dan liepen ze net de optocht uit. 

1-2: Maar pillen? 

G: Nee, met een spuitje op de tong, maar na een half uur zit dat pas in het bloed. En niet teveel 

geven anders gaan ze slapen, dan vallen ze neer. Dus je begint met een half streepje en dan geef je 

er nog wat bij. Dat heb ik jaren gedaan. Maar nu huren wij paarden bij iemand anders, maar ik gun 

dat Herman wel, maar die ging ineens meer risico nemen. Hij nam ze allemaal mee, want het was 
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allemaal geld. Het is al die tijd goed gegaan en nou sinds drie jaar huren we bij Jack van der Broek in 

Nijkerk. Paarden komen uit Nijkerk, Hoensbroek, uit Zeeland komen ze. Maar hij zorgt dat ze 

verzekerd en mak zijn. Dan kan hij ze ook aansprakelijk stellen. Het wordt steeds moeilijker om dat 

goed te regelen. 

1-1: Wat een verhaal. 

1-2: Ga verder. 

1-1: Nou, 3 oktober hebben we gehad, Jij had nog iets van katholieke paarden en protestantse 

paarden. We hadden nog de bloemisten en de opgebaarde lijken. En studenten als drager. Dat 

vertelde je toen heel smeuïg, misschien kan je daar nog iets over vertellen.  

G: We hadden bijvoorbeeld Eenvoud op de Hoge Woerd, van Inge Schenau, die was hervormd en 

gereformeerd. En die wilde alleen maar met ons rijden als hij gratis mocht stallen met z'n auto en als 

hij ook met Kerst een paar hazen kreeg. Voor de rest had hij eigenlijk moeite met ons omdat wij een 

ander geloof hadden. Dus die reed bij De Groot, omdat die niet katholiek was. Maar dan had je ook 

in Rijnsburg, Rijnsburg ging vroeger met tien volgauto's, nu lopen ze er achter en bij De Groot, want 

die was niet Katholiek. Dus wij hoefden daar niet te komen. Zo werd er naar het geloof gekeken.  

1-1: Dat was in elke branche vroeger hè, de melkboeren hadden hun eigen wijk, katholieken 

melkboeren. Ja, dat heb ik wel meer gehoord. 

G: Dat heb ik nog meegemaakt, ook met katholieke scholen, want ik heb op de Asserstraat een jaar 

gezeten en daar hadden we een eigen speelplek. Een hadden een eigen stukje in het fietsenhok, we 

mochten niet tussen de protestanten lopen op het schoolplein. 

1-2: En niet met je fiets tussen de protestantse fietsen. 

G: Nee, een eigen stalling. Dat speelde nog, al dat geloof. Maar dat was de status van de kerk, het 

was ook hun verdienste. Want ja, daar draaide ze op. Wat wil je nog meer? 

1-1: Ik vertelde net over de bloemisten en opgebaarde lijken. Want die bloemisten kwamen de 

bloemstukken brengen op de Hoge Woerd. 

G: Tussen vijf en zes werden altijd de bloemen gebracht. Dan kwamen ze altijd via de achterkant, op 

het plein konden ze parkeren op het Utrechtse Veer en dan liepen ze binnendoor. En dan moesten 

we even opendoen of een kaartje erbij, want er stonden er wel drie of vier. Kijken voor wie is het, 

dat je het bij de goede neerlegde. Anders kreeg je 's avonds last met het bezoek als je verkeerde 

bloemen hebt. En toen hadden we bij Regina, dat heb ik de vorige keer verteld, dat die ene zoon 

kwam voor de eerste keer. En dan zeiden we:" Joh, leg ze er even bij, ik heb vuile handen ik sta de 

tuigen te poetsen. En dan: " vind je die bloemen mooi?" En dan even tegen die kist duwen en dat die 

overledene dan even zo deed. (hoofdschudden) Dat was wel leuk. En in de pettentijd, met die 

dragers die hadden kale koppen en in die tijd had je nog schoenmakers, dat soort dingen, die 

gooiden effe hun winkel dicht, dan gingen ze even een draagje doen, want daar kreeg je zevenvijftig 

voor. Draagje doen, dan zat hun hoed en jas in de fietstassen. Maar dat waren meestal ouderen, 

maar we hadden ook liever wat jongeren ertussen. Want dan moest je de kist tillen en op het graf 

zetten op de lift, dat je er niet in lazerde. Dan stond je naast het graf:"alstublieft heren". Dan moest 

je je hoed afnemen en dan weer op. Maar die kale koppen die waren spierwit altijd, daar had altijd 

haar opgezeten en dan zag je ineens van die doodskoppen. Toen zeiden we, we doen het voortaan 

met de hoed op afscheid nemen, we zetten de hoed niet meer af. 

1-2: Dat waren studenten die net ontgroend waren. 
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G: Maar we hadden ook weleens chauffeurs, die zeiden: "Ik wil ook wel wat bijverdienen. We 

hadden ook Piet de Molen, dat was een oude koetsier. Van dat geld ging ie weer naar de koffietent 

een broodje bal halen. Die wilde ook, maar die had het een beetje benauwd en toen hadden ze Piet 

voor gezet, want ze liepen op lengte. Enne toen was die achterste was erg lang, dus die druk. Dus 

Piet liep (hijgende geluiden). Op een gegeven moment liet hij hem los en toen bleef ie zo staan. Toen 

ging de kist door met zeven verder. (veel gelach) We hebben Piet niet meer ingezet. 

1-1: Je hebt het steeds over de koffietent, is dat die koffietent? (wijzend naar de overkant) 

1-2: Op de Burggravenlaan. 

G: Ja, ik geloof dat ik al de zesde beheerder meemaak. 

1-1: Ja dat zal wel, leuk. Ik denk als afsluiting, je hebt verteld tijdens de intocht van Sinterklaas, de 

meisjes als palfreniers gaan mee, maar het was hartstikke koud soms. 

G: Ja, we hebben één keer gehad toen moesten we met een Landauer en een postkoets rijden, we 

moesten hem ophalen bij de Spanjaardsbrug. Bij de Lage Rijndijk en daar was het druk al die 

kinderen daar. Ik zeg: “Nou we blijven op de Lage Rijndijk wachten, maar die boot kwam maar niet 

en dat duurde maar. Maar omdat het zo koud was had ik een paar flessen sherry meegenomen. 

Toen zat Monique en Leonoor, die hadden ook koetsiersjassen aan, dat was van die familie van de 

Sitterlaan, wat ik net vertelde, ik zei: ”Neem effe een slokje hoor, die hadden aardig zitten tetteren 

en we dronken gezellig mee. Op een gegeven moment moesten we rijden. Toen kwamen er allemaal 

Pieten boven op die postkoets zitten en toen hebben ze Sint ook een paar borrels gegeven. Toen 

moesten we naar het gemeentehuis rijden, dat oude gemeentehuis nog. Toen werd hij toegesproken 

door de burgemeester, toen maakte hij allemaal klukkluk geluiden. Dat heeft nog in de krant 

gestaan, dat Sint beschonken was. Toen hebben we allemaal op ons lazer gehad. Maar dat was altijd 

het leuke. We reden in Wassenaar, Oegstgeest, Voorschoten, Leiden. 

1-1: Met die Sinterklaasperiode. 

G: Ja, we hadden wel een stuk of wat, allemaal tegelijker tijd. Hazerswoude Dorp ging ik naar toe. En 

dan stopten we onderweg drie keer bij cafés. Die paarden wisten het al. Maar dat waren leuke 

ritten. Vooral in het donker, dan reed je met een hele club . We gaan gezellig mee, dan rijden we 

met de auto erachter. Want op de Gemeneweg had je geen verlichting en dan reden wij met twee 

van die stormlampjes achter die koets. Nou als ze dan met 80, 90 aankomen . Michel ging altijd mee 

met zijn auto er achter rijden voor de verlichting. 

1-1: Nou Bert als afsluiting, heb je nog iets waarvan jezelf zegt, dat wil ik toch nog even kwijt. 

G: Ik weet het niet. Ik hou van alles aanpakken en alles doen in mijn leven. Dat vind ik leuk, ik heb 

veel dingen gedaan.  

1-2: Ik vind het een compleet en afgerond verhaal. 

1-1: We hopen dat je nog een lang leven hebt. 


