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TRANSCRIPTIE INTERVIEW HANS SNIK, 22-8-2024 
 
Inhoudsopgave: 
 
Geboorte in Leiden, locatie: pag. 1; 
 
Gezinssamenstelling (vader, moeder, broers, oma): pag. 1; 
 
Afkomst en werk vader (de Grofsmederij, oorlog): pag. 1-3; 
 
Lagere school en vervolgopleiding: pag. 4; 
 
Buurt rond ouderlijk huis (winkels): pag. 4-5; 
 
Gezinsleven (rol moeder, vader en oma; sfeer): pag. 5-6; 
 
Buurtleven: pag. 6; 
 
Lagere school, ulo en kweekschool: pag. 6-7; 
 
Werk als onderwijzer en als (adjunct-) directeur (management): pag. 7-10; 
 
Hobby’s (sporten): pag. 10; 
 
Bestuurlijke nevenfuncties: pag. 11-12; 
 
Persoonlijk leven (huwelijk, vakanties, echtscheiding, twee kinderen; contacten met schrijvers, ziekte 
van zoon): pag. 11-13; 
 
Foto’s van ouders en buurt: pag. 13-14; 
 
Politieke en godsdienstige opvattingen van ouders: pag. 14-15; 
 
Hobby’s (sport, muziek, dichten, lezen): pag. 14-16; 
 
Pensioen (nieuwe relatie, reizen): pag. 16-17; 
 
Sociale contacten: pag. 17-18. 
 
 
I-1: Wij zijn vandaag (22 augustus 2023) bij de heer Hans Snik voor een interview in het kader van het 
project De Stem van Leiden om zijn ervaringen in het Leiden van vroeger en nu te vertellen. 
Hans, zou je om te beginnen je volledige voornamen, achternaam en je geboortedatum te 
vermelden? 
G: Johannes Willem Snik; 30 juli 1948. 
I-1: Waar ben je geboren? 
G: In Leiden. 
I-1: Waar in Leiden? 
G: Ik ben geboren in de 2e Groenesteeg 17A. In een bovenhuis. Dat was vroeger een oude 
stadsboerderij. Met een heel grote zolder. Toen ik later een keer ben gaan kijken, was het een 
studentenhuis geworden. De studenten vroegen me: “Wat zoekt u, meneer?” Toen ik zei: “Mijn 
jeugd”, vroegen zij: “Wilt u even binnenkomen?” Bleek die zolder veel kleiner te zijn dan in mijn 
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herinnering van een kindje van 3 à 4 jaar. We woonden boven een schoenmaker, een gevluchte 
Hongaar [H.A.J. Sladek?]. Natuurlijk geluidsoverlast. Vroeger nam je het niet zo nauw met 
geluidsoverlast. Er werd beneden duchtig schoenzolen afgeschuurd – een leerlucht – daar was je aan 
gewend geraakt. Op zich een heel aardig huis. Met een slaapkamer op de eerste verdieping. Op 
zolder nog een slaapkamer. Mijn broer en ik sliepen op zolder. Je kon door de dakpannen heen zo’n 
beetje de sterren zien. ’s Winters lag de sneeuw op je deken. Dat was niet heel verschrikkelijk hoor. 
En het kolenhok op zolder, waar ik als klein ventje kolen moest gaan halen, daar was ik heel erg bang, 
want het was donker. Dan was ik altijd hard aan het zingen, maar er was altijd wel een leuke broer, 
die achter me aan kwam en ‘boe’ riep. 
Later kwam onze oma bij ons inwonen [Petronella Jacoba van den Hoed, geb. 24-7-1883, weduwe 
van Paulus Chaudron, overl. Schachtenhof 9 op 1-2-1962]. Dat was toen ook gebruik en die sliep op 
de eerste verdieping. Mijn vader en moeder gingen ook naar zolder. Mijn oma is later naar de 
Schachtenhof verhuisd. Dat is op de Middelstegracht. Van mijn oma heb ik best wel ‘last’ gehad, 
want als ik aan het voetballen was op straat, dan liep ze voorbij en schreeuwde tegen de jongens: 
“Jullie doen hem toch geen pijn he?” Dat was best wel vervelend. Als jongetje wilde je dat liever niet 
horen. 
I-1: Je woonde dus in een bovenhuis? 
G: Inderdaad. Mijn vader en moeder zijn begonnen op de Middelstegracht en later verhuisd naar het 
huis in de Groenesteeg. Later zijn we verhuisd naar de Zuidsingel. Dat was een huis van de 
Grofsmederij, waar mijn vader werkte als portier. 
I-1: Hoe heette dat? 
G: De Grofsmederij. Dat was een heel grote fabriek in Leiden met twee vestigingen: één aan de 
Zuidsingel. Dat was echt aan de singel: je had heel veel schepen, die daar aanmeerden om het staal 
af te leveren. Op het Waardeiland was de kettingfabriek. Later is de Grofsmederij failliet gegaan. Er 
wordt gezegd dat dat is gebeurd omdat men heel graag de grond wilde verkopen aan 
projectontwikkelaars. Er is daar een bezetting geweest. Ik heb daar een boekje van. Dat heet heel 
toepasselijk ‘Het Grof Schandaal’. Dat is een behoorlijke bezetting geweest van die fabriek. Ze waren 
inmiddels verhuisd naar Zoeterwoude. 
I-2: Bezetting door wie? 
G: Door de werknemers, onder meer gesteund door de communistische partij. Mijn vader: “Jongen, 
wordt nooit communist. Daar krijg je alleen maar last van later.” Dat was een behoorlijke opstand 
daar. 
I-1: De Grofsmederij ken ik wel, maar nooit gehoord van de bezetting. 
G: Ik loop nu even weg. Dit is het boekje: ‘Het Grof Schandaal’. Moet je maar eens lezen, als je er tijd 
voor hebt. Dat is echt een Leidse geschiedenis. 
Zal ik verder vertellen over mijn vader? 
I-1: Ja, graag. Over zijn herkomst. Was je vader geboren Leidenaar? 
G: Ja. Hij kwam uit een heel arm gezin. Een vader die dronk en zijn kinderen sloeg. Er waren, meen ik, 
11 kinderen, waarvan 3 tweelingen [twee tweelingen]. Ze woonden in een heel klein huisje in de 
Magdalena Moonsstraat. Het was gewoon een gevecht om in bed een plekje te krijgen. Mijn vader 
heeft daar echt trauma’s aan overgehouden. Toen ik 21 was, woonde ik nog thuis, aan de Zuidsingel 
inmiddels. Als ik laat thuiskwam en ik ging heel voorzichtig de trap op, dan hoorde ik mijn vader 
schreeuwen, want hij dacht dat zijn vader naar boven kwam om hem te slaan. Dat is heel droevig. 
Dus ik moest lawaai maken als ik naar boven liep. Mijn vader heeft ons overigens nooit aangeraakt, 
nooit een tik uitgedeeld. Vond ik heel knap van hem. Hij nam af en toe een borreltje. Dat heette in 
Leiden een maatje. Dan moest mijn oma twee maatjes gaan halen. Dat waren drie borreltjes en die 
werden op zaterdag gehaald. Dat was alles wat er gebeurde. Drie borreltjes. Dat was een feest voor 
mijn vader en mijn oma. 
I-1: Dus geen opleiding? 
G: Nee. Hij werkte bij een banketbakkerij, waar hij broodjes moest maken. In een kelder was hij aan 
het werk. Dat was heel heftig. 
I-2: Wanneer is je vader geboren? 
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G: In 1907 [12-8-1908]. De goede man was intelligent, heel muzikaal. Hij kon op bijna elk instrument 
spelen. Echt geweldig. Maar hij heeft zich nooit kunnen ontwikkelen; hij moest gaan werken toen hij 
9 was. Hij werd uiteindelijk portier van de Grofsmederij. Hij is later bij de vakbond allerlei cursussen 
gaan doen. Was ook de EHBO-er van de Grofsmederij. Als er bij de Grofsmederij een ongelukje 
gebeurde, was dat direct heel heftig. Er was dan sprake van staal in armen of ogen. Het was daar 
echt een hel. In de smederij werd al het staal, dat verhit werd in de ovens door de stokers, gesmeed 
tot wat dan ook. Het was echt een inferno. Met stof en vonken. De stokers kwamen zout bij mijn 
moeder halen, omdat ze zo zweetten. 
I-1: De Grofsmederij was aan de Zuidsingel hè? 
G: Dat was aan de Zuidsingel. We hadden daar een huis van de Grofsmederij. Veel arbeiders hadden 
een huis(-je) van de Grofsmederij. Dat was meteen een risico, want ze waren daardoor heel erg 
gebonden aan de Grofsmederij. 
I-2: Een gouden kooi? 
G: Ja. Het verhaal is dat de werknemers zondags hun pet in het raamkozijn legden, want als de baas 
voorbijkwam, zag hij dat ze thuis waren en dat ze niet in de kroeg zaten. Het was een soms wankel 
evenwicht tussen wonen en oppassen voor wat er gebeurde. We hadden het heel goed thuis, want 
we betaalden geen huur en geen gas, water en licht, zoals dat heette. Van mijn vader moest de 
kachel altijd lager, want hij wilde niet te veel verstoken. Er werd natuurlijk door de Grofsmederij een 
ongelooflijk aantal kubieke meters verstookt. Maar de kachel moest toch lager, zuinig aan, want je 
weet maar nooit of ‘men’ het te veel vond. 
I-1: Jullie betaalden er niet voor? 
G: Nee. We hadden het heel goed. Alleen, de keerzijde was: hij had ploegendienst. De ene 
ploegendienst begon om vijf uur ’s ochtends tot half twee en de volgende ploegendienst was dan ’s 
avonds. Hij moest er ook in de weekenden zijn, want er werd gestolen natuurlijk. En vooral ’s winters 
was het verschrikkelijk voor hem, want dan liepen ze via het ijs over het terrein en pikten ze 
losliggend staal/metaal. Hij moest zijn rondjes lopen, dus in het weekend had hij ook wel wat te 
doen. Hij kende alle kloknummers uit zijn hoofd. Mensen moesten klokken als ze kwamen en 
weggingen. Als ze kwamen: ‘ping’, en als ze weggingen, dan klokten ze af. Als ze te laat waren, werd 
er een kwartier afgeschreven, soms wel een uur. Dat kostte ze veel geld. 
I-1: Korting op het loon? 
G: Ja. Ze probeerden of een ander voor hen klokte. Als hij op de fluit drukte, mochten ze pas weg. 
Mijn vader liep naar die drukknoppen en liep voor de grap dan weer terug en dan liepen ze op hem 
te schelden. Het was natuurlijk een moeizaam evenwicht. Hij was socialist, maar ook opletten en af 
en toe tijd afschrijven, vond hij echt vreselijk om te doen, maar ja, het was zijn baan. 
I-2: Socialist? In welke zin? 
G: Echt links. PvdA. Het ‘Morgenrood’ werd meegezongen bij ons thuis. 
I-2: Hoe was de verhouding van je vader t.o.v. de eigenaren of de directeuren? 
G: Het was een heel andere tijd. Ik weet nog wel: als ze ’s avonds vergaderden op het kantoor, dan 
moest mijn moeder koffie gaan brengen. Ze liep er zo - met trillende kopjes - heen. De mensen 
waren zo onder de indruk van bazen. Ik zal je een verhaal vertellen: mijn vader was heel driftig. Als 
de baas aankwam, moest mijn vader zijn fiets klaarzetten, zodat de baas zo op de fiets kon stappen, 
met het pedaal naar voren. Mijn vader moest de fiets vasthouden, dan stapte hij op de fiets en kon 
hij meteen wegrijden. Dat moest altijd zo gebeuren. Hij moest klaarstaan. Maar op een dag kwam die 
baas aan en zei tegen mijn vader: “Snik, je knoop zit los.” En hij trok die knoop er af. Toen heeft hij 
hem echt achternagezeten en die kerel was zo sportief dat hij zei: “Ja, ik moet met mijn handen van 
je afblijven.” Mijn vader zei: “Je blijft van me af. Ik doe wat ik moet doen.“ Het was natuurlijk een 
waardeloze streek. Vernederend! 
I-1: Kleineren van iemand! 
G: Mijn vader was zoals gezegd heel driftig. In de oorlog heeft hij een tijd ondergedoken gezeten, 
maar uiteindelijk is hij weggevoerd naar Duitsland. Moest daar werken. 
Op elke hoek van de Groenesteeg was een café. Aan het einde van de oorlog werd er een feestje 
gevierd, want ze dachten: “Het is afgelopen.” Toen kwamen er twee dronken Duitsers binnen. En een 
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pakte mijn moeder bij haar borsten beet. Mijn vader gaf hem meteen een klap. Toen is er een 
vechtpartij uitgebroken. Mijn vader en moeder zijn naar hun huis gevlucht. De Duitsers zijn hen 
achternagegaan. Bajonetten en toestanden! Ik heb het overigens nagezocht in de politierapporten. 
Je kunt in die rapporten vinden wat er gebeurd is. Na veel gedoe en toestanden zijn die Duitsers door 
- ik meen - de Gruene Polizei afgevoerd. Dat was de Duitse politie van de militairen. En die Duitsers – 
dat was het geluk voor mijn vader – zijn met die Polizei gaan vechten. Mijn vader werd opgepakt en 
tsja, je werd natuurlijk in oorlogstijd misschien wel standrechtelijk geëxecuteerd als je een Duitser 
een klap gaf. Tante To, een vriendin van mijn moeder, had een man, die als accordeonist voor de 
ortskommandant accordeon had gespeeld. Die is gaan praten met de ortskommandant en de 
ortskommandant zei: “Hij heeft zijn vrouw verdedigd”; dat was nogal Duits. “We laten hem gaan.” 
Anders had ik hier niet gezeten. 
I-1: Wie heeft met de ortskommandant gepraat? 
G: De man van tante To: de accordeonist. To is later naar Australië geëmigreerd, heeft in het begin 
heel veel armoede gehad. Is later hier weer teruggekomen om in Nederland te overlijden. 
Dat wil ik graag even zeggen als tussenzinnetje: dat was zo mooi. Het Leids is meer op het ABN gaan 
lijken doordat mensen tv kijken en naar de radio luisteren. Het authentieke Leids is een beetje 
verdwenen. Mijn tante is in 1950 naar Australië geëmigreerd. En die komt terug om hier te overlijden 
en ik moest maar zorgen dat ze door het ziekenfonds werd geaccepteerd. Ik zei: “Daar zullen ze blij 
mee zijn.” Moest ze erg om lachen, maar ze is geaccepteerd. Toen ze in het ziekenhuis had gelegen, 
haalde ik haar op en liepen we gearmd voorzichtig naar buiten. Ze sprak de zin: “Oh Hahns, net alsof 
er een zahdoek uit je zakh hank”. Mooier kan je het niet zeggen natuurlijk! Dat is echt poëzie! 
I-1: Was je vader portier bij de Grofsmederij? 
G: Portier. Er werkten 600 man en hij kende alle kloknummers uit zijn hoofd. Dan zei hij: “Daar komt 
nummer 543 CZ aan.” 
I-1: Wanneer ben je naar de Zuidsingel verhuisd? 
G: Ik was toen 13. 
I-1: In 1961? 
G: Ja. Mijn buurt was de Groenesteeg en de Middelstegracht, waar alle fabrieken waren, waar we 
zwommen in de gracht en waar we voetbalden, waar we van alles en nog wat deden. Dat was mijn 
buurt. Toen overleed mijn oudste broer. Die was getrouwd en had twee heel jonge kinderen en zijn 
weduwe was heel erg alleen. En toen werd besloten – en ik vond het prima – dat ik bij mijn 
schoonzus en haar kinderen ging wonen. [halfbroer Henny Favier, geb. 2-8-1931, timmerman, overl. 
17-2-1962, gehuwd met Catharina Wilhelmina Middelkoop] 
I-1: Was dat in de Groenesteeg? 
G: Ja, in de 2e Groenesteeg 17a, in het oude huis van mijn vader en moeder. Als jongetje van 14. Alle 
jongens in de buurt gingen naar de lagere technische school of gingen direct werken. Maar meester 
Wisse van de Aalmarktschool zei tegen mijn ouders: “Die zoon van jullie, die moet naar de hbs.” Ik 
heb toen toelatingsexamen gedaan en mocht naar die school. Toen mijn broer overleed was ik 14; 
niemand lette meer op mij. Het gezin stond op zijn kop, het verdriet was zo groot. Ik geef niemand de 
schuld, want ik was zelf ook niet verantwoordelijk genoeg om huiswerk te maken. Dus die hbs is wat 
mij betreft niet goed gegaan. Later moest ik naar de ulo. Jammer dat dat gebeurd is, maar het is later 
wel goed gekomen. 
Wel een fijne tijd gehad in de Groenesteeg. Ik herinner me nog dat op mijn rapport stond: 38. En 
mijn moeder vroeg: “38?” Ik zei: “38 uur niet op school geweest.” Maar dat waren 38 dagen! Liep ik 
op de veemarkt en zat in de openbare bibliotheek. 
I-1: Wil je iets vertellen over je buurtje: het leven in de Groenesteeg en daaromheen, de 
Middelstegracht? 
G: Ja. Overal winkels in de Groenesteeg. Dat was echt een winkelstraat, met op elke hoek een café, 
op de hoek van de 2e Groenesteeg: De Drie Haringen. 
I-2: De 3 Vissers? 
G: Nee. Dat was een patatzaak op de Haarlemmerstraat. 
I-2: De 3 Haringen. Sorry. 
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G: Ja. Er was een paardenslager. Die had een foto op de toonbank staan van een vrouw in bikini. Op 
een bordje stond: ‘Voorwaar, dit is een lekkere griet, maar nog lekkerder is de worst van Piet.’ Zou nu 
niet meer kunnen… We hadden groenteboer Betje Prins. Als die dan zuurkool verkocht, dat pakte ze 
uit zo’n vat met haar hand. Er kwam wel eens een vrouw terug om te klagen dat er iets niet goed was 
en dan zei zij: “Je ken niet koken.” We hadden Voorham, de slager. Prachtige naam! De bakker 
heette Winkel. Mooier kan niet. Verhagen de kruidenier. Ik ruik nog de komijnekaas. Jacques 
Gaasbeek van het ijs. Schoenmaker Sladek. Een breivrouw, die voor iedereen breide. Het was echt 
een winkelstraat: heel veel middenstanders. Heel veel winkeltjes. Op de Middelstegracht had je 
Schoondergang en Tieleman en Dros: grote conservenfabrieken. 
I-2: Op de hoek met Driessenstraat? 
G: Ja. Die ging in 1955 failliet. Ze hadden ook een muziekkorps van Tieleman en Dros. Daar liepen 
mijn twee broers in mee. Mijn oudste broer was tamboermaître en mijn jongste broer op de 
trommel. Je had Schoondergang, ook een conservenfabriek, waarvoor ook al die vrouwen boontjes 
zaten te doppen in de stegen. Want ze werkten ook voor de fabriek. En je had Sahama, een 
visconservenfabriek. Ik wist nooit wat dat betekende, totdat ik acht jaar geleden een brainwave 
kreeg en tegen mijn broer zei: “Peet, ik weet het: ‘Sardine, haring, makreel’.” Mooi hè? 
Mijn moeder mocht niet werken van mijn vader. Dat hoorde toen niet. Dat was een belediging voor 
de man. Mijn vader was wel stoer, maar had niets te vertellen thuis. Echt helemaal niets. Mijn 
moeder regelde alles. In de conservenfabriek waren al die vrouwen gewend om blikjes sardines of 
wat dan ook in hun bustehouder te verstoppen en dan mee te nemen. Mijn moeder wilde niet, maar 
moest wel meedoen, anders zou ze het spul kunnen verraden. Maar we mochten het niet eten van 
mijn vader. 
I-2: Wat gebeurde ermee? 
G: Dat ging weg. Mijn vader was bloedserieus. Ik heb ooit een gummetje gepikt bij V & D. Ik werd aan 
mijn oor meegenomen, zo weer terug. Dat kon helemaal niet. Die man had een grote bak met 
aspirines voor de EHBO. Mijn moeder moest aspirines kopen. Nee, hij was heel eerlijk. Echt 
ongelofelijk. 
Toen de Middelstegracht nog open was – en de Uiterstegracht – zwom je de ene dag in rood water, 
de volgende dag in bruin water en de dag daarop in geel water, al naar gelang welke kleur dekens er 
door Van Wijk die dag waren geverfd. 
I-1: Waar zat Van Wijk? 
G: Op de Vestestraat, achter de Herengracht, maar die loosde al het water in de grachten. Niemand 
lette daarop. 
Schoondergang was heel groot en Tieleman en Dros ook. Die had een heel grote overkapping over de 
Middelstegracht. Ik heb daar foto’s van. Is wel mooi. 
I-2: Wil je wat vertellen over je moeder? 
G: Meijntje Chaudron. Een Franse naam. Ooit natuurlijk Hugenoten, gevlucht naar Leiden. Er zijn heel 
veel Franse namen in Leiden. Ongelofelijk aardig mens: warm, bezorgd. Veel te bezorgd voor mij. Ik 
was het prinsje, het nakomertje. Maar ze wilde graag een dochter hebben. Toen mijn broer overleed, 
werd ze helemaal een kloek, die op iedereen lette. Ik heb een hele tijd niets gemogen: op de fiets 
naar Katwijk of zo: te gevaarlijk. Toen ik heel klein was, noemde ze mij het Wolbaaltje en werd ik op 
de gang gezet om te acclimatiseren, voordat ik naar buiten mocht. Dan was de overgang te groot. 
Echt absurd! Ik moest me op 15-jarige leeftijd echt een beetje losmaken. Mijn moeder wilde alles 
voor me doen! 
I-2: Hoe ging dat losmaken? 
G: Met vrienden weg en op vakantie gaan. “Ma, ik doe het allemaal lekker zelf!” Als ik thuiskwam, 
stond de ketel met water met het luciferdoosje met het lucifertje eruit. Alles voor je gemak. Overal 
voor zorgen! 
I-1: Wel lief natuurlijk! 
G: Ontzettend lief, maar op enig moment moet je zelfstandig worden. 
Ze kwam uit een goed gezin. Haar vader was vrachtrijder. Haar broer – oom Paul – die was 
vleesrijder. Af en toe ging er in de Groenesteeg de bel en als je aan het touw trok, ging de deur open 
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en werd zo’n bonk vlees naar binnen gegooid en reed hij weer verder. Er werd veel meer gesjacherd 
dan nu. 
I-1: Door de armoede? 
G: Ja. Denk het wel. Maar ik heb het nooit arm gehad. Ik heb het altijd goed gehad. Goede kleren: 
dan had ik weer een nieuw pak. Dan vroeg mijn vader: “Hoe duur is het?” Dan stond mijn moeder 
achter mijn vader en stak tien vingers op. Dan zei ik: “Een tientje”. De man had totaal geen verstand 
van geld: “Een tientje, nou, dat valt dan wel mee!” “Wat doe je dan met dat andere pak?”, vroeg hij 
nog wel. Nee, nooit problemen mee gehad. Mijn moeder was een aardig, lief mens! Regelde alles. 
Kon heel goed onderhandelen. Van haar zal ik het wel geleerd hebben. 
I-2: En je vriendjes en vriendinnetjes in de buurt? Je zei dat je het nooit arm hebt gehad. 
G: Eh… ze hadden allemaal wel werk. Veel werkten in de bouw, timmermannen. Mijn broers waren 
ook beiden timmerman. Ik weet niet of er nog armoede werd geleden. Dat weet ik echt niet, maar ik 
geloof van niet. 
I-2: Als kind heb je dat misschien niet zo in de gaten? 
G: Nee, daar let je niet op. Maar ik heb niet het idee. Er werd wel gedronken, dat weet ik wel. Dat er 
mannen waren die in de cafés zaten. Er was wel eens een knokpartijtje buiten. Maar op zich was het 
een keurige buurt. 
I-1: Gezellige buurt? 
G: Ongelofelijk gezellige volksbuurt! 
I-1: Heb je ook veel gespeeld buiten? 
G: Ja!! Voetballen. Hardlopen, door het hofje afsteken naar de Hooigracht en dan weer terug. Met je 
vinger de neus van je schoenen weer donker maken, omdat die kaal waren van het voetballen. Dan 
kreeg je op je donder van je moeder natuurlijk! Er werd verschrikkelijk goed gevoetbald. Ik ben ook 
gescout door een voetbalclub met een aanbod van gratis kousen en schoenen. Er werden echt heel 
goede wedstrijden gespeeld, met name op de Doorbraak. Dat noemden wij ‘gemetst’: van matchen. 
I-1: Wat is de Doorbraak? 
G: Waar het oude Arbeidsbureau was gevestigd. 
I-2: Op de hoek met de Herengracht? 
G: Ja. 
I-1: Waar nu het gezondheidscentrum zit? 
G: Ja. Dat was de Doorbraak. 
I-1: Je moeder: intelligente vrouw ook? Was ze tegen je vader opgewassen? Je zei dat je vader thuis 
niets had in te brengen. 
G: Dat werd allemaal gespeeld. Die mannen werkten. Mijn vader had ook geen zakgeld. Zei af en toe: 
“Meijntje, krijg ik een geld van je? Dan ga ik even weg.” Die vrouwen regelden dat allemaal wel, 
behalve als die man dronk en sloeg; dat was vreselijk. Zoals haar vriendin zei – die had wel eens wat 
met haar man – : “Ach Meinie, ik snipper er wel een uitje doorheen.” Zo heet dat dan in een relatie! 
Dat doen we allemaal toch trouwens? We snipperen er wel eens een uitje doorheen! 
I-2: Hoe was de sfeer in het gezin? 
G: Heb een heel leuke jeugd gehad. Ja, behalve toen mijn oma bij ons woonde. Mijn broer was een 
puber van 16, 17. En die vond dat niets. Die kon daar niet tegen. Dus dat gaf nog wel eens wat 
wrijving. 
I-2: Waar kwam dat door? 
G: Ach, die was een beetje vies van haar. Oma kookte en proefde uit de pan. Die was daar vies van en 
niet onterecht misschien. En die zei dat ook en at dan niet. Mijn moeder zei: “Jong, kom dan toch!” 
Mijn broer: ”Nee!” Dat was af en toe een probleempje. Maar dat heeft ongeveer een half jaar 
geduurd, want toen kreeg ze een plekje in de Schachtenhof. Het was vroeger wel gebruikelijk dat 
oma’s bij het gezin kwamen wonen. 
I-1: Kan me ook wel herinneren van de jaren 60! 
G: Ja, dat was normaal. 
I-1: Je bent naar de Aalmarktschool gegaan? 
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G: Ja, mijn moeder bracht en haalde me elke dag. Leuke school. Ik deed mijn best, was een keurig 
ventje. Je kreeg cijfers voor goed gedrag, vlijt en netheid. Ik had achten, achten en achten. Ik was een 
beetje het watje van de buurt. Op school was ik natuurlijk de big boy, want …. ja … ik kwam uit een 
‘achterbuurtje’. Ik wist wel hoe het werkte natuurlijk. In onze buurt, waar stevig werd gevoetbald en 
gedaan, moest je af en toe vechten voor je plekje. 
I-2: Heb je dat ook gedaan? 
G: Ja. Moest gewoon. Anders stond je ernaast. Daar werd je echt op beoordeeld en veroordeeld. 
I-2: Stuk opvoeding? 
G: Ja. Als je gehaakt werd, zoals dat heette met voetballen, moest je wel wat terugdoen. Ja, 
Aalmarktschool. Toen naar de hbs. 
I-1: Je kwam uit een volksbuurt. Was je een beetje misplaatst op die school? Er kwamen leerlingen 
uit allerlei buurten? 
G: Totaal niet. Ik sprak ook niet echt Leids. Thuis werd er minder Leids gesproken. 
I-2: Was de Aalmarktschool de hbs of de ulo? 
G: Nee, de lagere school. Later werd het de Lucas van Leijdenschool. Nu zit er een winkel. 
I-1: De Webster University? 
G: Nee. 
I-1: Waar zat die school dan? 
G: Het gebouw ligt naast de Stadsgehoorzaal. Dat was de Aalmarktschool. Daar zit nu een 
modewinkel. De speelplaats hoort nu bij de Stadsgehoorzaal. Dat is nu een terras. Was vroeger de 
speelplaats van de Aalmarktschool. 
I-1: Ik dacht dat de Aalmarktschool in het water lag, waar nu de Webster Universiteit is. 
G: Nee. 
I-2: Ik heb daar ook gezeten na een optreden in de Stadsgehoorzaal. 
G: Dat was vroeger onze speelplaats, onze gymzaal. Mijn afscheid als centraal directeur van 
scholengoep Leonardo da Vinci vond daar plaats. Dat vond ik wel grappig. 
Toen de hbs. Zoals ik heb verteld, ging dat niet goed. Ik ben daarna naar de Professor Van der Leeuw- 
ulo gegaan en daarna naar de kweekschool. Na de kweekschool ben ik direct gaan werken bij de 
Leidse lavo-leao Noordeinde Scholengemeenschap. 
I-1: Waar was de hbs in Leiden? 
G: Dat was de oude Rembrandt op de Hoge Rijndijk. Later is die school verhuisd naar de Noachstraat. 
Leonardo is dat later geworden door de fusie met het Da Vinci College. 
I-1: De Rembrandt-hbs zat op de Hoge Rijndijk. Zit daar nu het Bonaventura? 
G: Ja, daar zit nu het Bona. Ze zijn daar weggegaan en ze zijn naar de Noachstraat gegaan. Het is 
slecht afgelopen. Ze hadden nog ongeveer 200 leerlingen en moesten fuseren met het Da Vinci 
College. Dat werd toen Leonardo door de sportklassen en toen groeide het weer als kool: 1000 
leerlingen. En nu is er een nieuw gebouw bij het nieuwe sportcentrum. 
I-1: Achter het station? 
G: Nee, Telderskade. 
I-2: Hoek van de Telderskade en de Churchilllaan. Toen lavo-leao Noordeinde. Ontzettend leuke 
leerlingen! 
Over welke tijd spreken we nu? 
G: In 1971 ben ik begonnen met werken. Ik was 23. 
I-1: Waar was de ulo? 
G: Prof. Van der Leeuw-ulo was hier op de Cronesteinkade [Van der Brandelerkade 24a]. 
I-1: Waar? 
G: Waar nu al die appartementen staan. Er is een behoorlijk open plek met ‘nieuwe’ appartementen. 
Daar was de professor Van der Leeuw-ulo. 
I-1: Mij totaal niet bekend! 
G: Toen naar de kweekschool: toen heb ik een aantal aktes gehaald, voor aardrijkskunde en 
geschiedenis. Ik werd al heel snel adjunct-directeur. Geweldige leerlingen hadden we. Vaak jongens 
en meisjes uit lagere sociale milieus, die veel beter konden. Ook wel straatventjes, maar geweldige 
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jochies en meiden. Een groot feest om daar te werken was het! Jongens met geweldige humor! Je gaf 
Nederlands, rekenen, wiskunde en aardrijkskunde en geschiedenis: alle vakken als een lagereschool-
docent. En als ze hard gewerkt hadden, dan zei ik: “Nou jongens, we gaan voetballen in de Leidse 
Hout.” Ik had een jongen in de klas – Henk – en die zei: “Meneer, hoef ik niet mee te doen?” Want hij 
liep altijd in een donkerblauw pak: “Als ik thuiskom, dan krijg zo op mijn sodemieter, als mijn pak vies 
of kapot is.” Ik zei: “Nou jongen, blijf aan de kant zitten.” Toen we aan het voetballen waren in de 
Leidse Hout, bij de vijver, kwam de bal in de vijver terecht. En Henk staat op en loopt zo die vijver in, 
in zijn pak tot aan zijn middel! Iedereen geweldig lachen. Betere humor bestaat volgens mij niet. 
Ik had ook leerlingen die heel goed waren, maar daar op die school door allerlei oorzaken 
terechtkwamen. Zelfs een, die later is gepromoveerd. Ik kom nog steeds oud-leerlingen tegen. 
Gisteren was ik boodschappen aan het doen – kwam ik Karin tegen. Die zei: “Dag meneer.” “Karin 
he?” “Ja, ja”. “Hoe oud ben je nu?” “69”. “Zou je niet Hans zeggen?” “Nee hoor”, zei ze, “toch een 
beetje raar. Toen was u ook jong. Ik dacht dat u dood was.” Dat scheelde zo weinig. Ik was 22 jaar. 
I-1: Als docent scheelde je niet veel …? 
G: Nee. Toen ik begon, was ik 22. En de oudste leerlingen waren 16 of 17. Je moest jezelf altijd wel 
redden natuurlijk. Ze zeiden altijd: “Het is een aardige man, maar je moet geen ruzie met hem 
krijgen.” 
I-1: Waar was je werkplek? 
G: Het waren vier gebouwen in Leiden: het Noordeinde, de Caeciliastraat, de Vestestraat en de 
Bloemfonteinstraat. 
We hadden 600 leerlingen geloof ik. De leerlingen liepen dan ook in de pauze van gebouw naar 
gebouw. Het was een geweldig feest om daar te werken, met veel vrienden als collega’s. Het was 
ontzettend leuk! 
Toen werd ik al snel decaan en adjunct en werd ik al heel snel directeur van die school. Die groeide 
toen uit en we zijn veel gefuseerd; de eerste fusie was met LHNO ’t Steenevelt. Dat is in Leiden-
Noord. Dat was een huishoudschool, zo heette dat. Daar zit nu de Vrije School. 
I-1: Kan je de naam even herhalen? 
G: LHNO: Lager Huishouds- en Nijverheids Onderwijs ‘t Steenevelt in Leiden-Noord. De eerste fusie: 
met allerlei opstandige meiden. Toestanden. Was heftig. Dan ging ik er heen. Moest ik daar orde zien 
te scheppen. Heel hard schreeuwen. Als daar een meisje uit de klas werd gestuurd, en straf kreeg, 
ging ze haar vader halen. Dat gebeurde en ik zei: “Je moet vanmiddag terugkomen.” “Ik ga mijn vader 
halen.” Zij dus weg. Ik zat daar in mijn kamer. Komt zo’n man binnen, gelukkig niet al te groot. Ik gaf 
hem een stevige hand en zei: “Snik is mijn naam.” Hij zei: “Familie van die bokser?” Ik zei: “Ja”. Hij 
zei: “Die rotmeid, straft u haar maar streng hoor, meester!” 
I-1: Dat viel dus mee! 
G: Mijn oom Dik Snik had een boksschool; ik heb vier wedstrijden gebokst. Ik zou hem natuurlijk 
nooit iets gedaan hebben. Maar het hielp wel. 
Na fusie met LHNO ’t Steenevelt is de lts Haagweg erbij gekomen. Waar nu het kunstenaarscentrum 
zit, bij de spoorlijn. Moesten we weg: de grond was vervuild, het gebouw was te oud en te groot. 
Alles verzakte enz. enz. Dus is er uiteindelijk nieuwbouw gekomen bij het gebouw in het 
Lammenschanspark waar de lavo-leao naartoe was verhuisd en ‘De Nieuwe Vaart’ is gaan heten. 
Later is het RIO erbij gekomen: Rijnlands Instituut voor Ondernemers. Dat zat in Leiderdorp. Daarna 
de Bedrijfstechnische School. Dat zat aan de Vondellaan. Dat gebouw staat er nog steeds. We hadden 
in totaal 1400 leerlingen. Na al die fusies bleef ik directeur van de school. Uiteindelijk zijn we in ’93 
gefuseerd met de Louise de Coligny. Uiteindelijk is dat het Da Vinci College geworden. En later is daar 
de Leonardo nog bij gekomen. Toen werd het de scholengroep Leonardo da Vinci, met 3.300 
leerlingen, verdeeld over vier gebouwen. Samen met Fred de Zoete vormde ik de centrale directie 
van de scholengroep. Een ontzettend leuke tijd! 
I-1: Best wel een spectaculaire carrière! Heb jij daar cursussen voor gevolgd? Of ging het vanzelf? 
G: Je kunt het best afstuderen aan de universiteit van het leven. Natuurlijk opleidingen gevolgd. Maar 
het is ook aanvoelen… sommige zaken kan je niet leren op een opleiding. Menselijk contact maken, 
initiatief nemen, inventief zijn, onderhandelen en gewoon keihard werken. Voor de rest moet het je 
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ook gegund worden: “Het is eigenlijk wel een aardige vent. Laten we het maar zo gaan doen.” Je 
moet proberen iedereen in haar of zijn waarde te laten. Ik zal een mooi voorbeeld geven. Er was een 
bezetting van de school als examenstunt. Er komen 100 leerlingen de school binnen. Een of twee van 
die gasten hebben een waterkraan opengedraaid. We hadden vaste vloerbedekking. Er was 1000 
gulden schade. We wisten wie erbinnen geweest waren en ik schreef de ouders een brief: “Er zijn 
100 leerlingen binnengekomen. Een tientje dus per persoon betalen.” 99 mensen betaalden, behalve 
één. Hij betaalde niet, omdat zijn dochter niets had gedaan. Dat was waar: die had aan de telefoon 
gezeten. Maar ja, als hij niet betaalde, dan zei iedereen: ja, kom op, mijn dochter of zoon heeft ook 
niets gedaan! Dus iedereen betalen, hij ook. Ik zei: “Kom op school.” Hij kwam en zei: “Ik ga echt niet 
betalen.” Uiteindelijk zeg ik: “Je auto staat ergens geparkeerd”. Er zijn vier jongens aan het 
voetballen. Schiet er één een deuk in je auto. Niemand wil zeggen wie. Dan zeg je toch ook: Jongens, 
delen met zijn vieren.” Toen zei iemand, die erbij stond: “Ik zou het ook niet betalen. Ik zou het 
inhouden op het zakgeld van mijn dochter.” Toen zei hij tegen die man: “Nee, dat betaal ik ook!” 
Ik zei: “Wil je koffie of thee?” “Geef mij maar thee.” Ik zei: “Dat is dan een tientje!” “Dat is ook duur”, 
zei hij. Maar hij snapte het! Hij pakte een tientje en legde een tientje neer. Hij komt thuis. Zijn vrouw 
zegt: “Heb je betaald?” “Nee, echt niet.” Ik kom terug in de directiekamer: “Heeft hij betaald?” “Ja, 
hij heeft betaald.” We waren beiden winnend uit de onderhandeling gekomen. 
I-1: Leuk. Goed voorbeeld van pragmatisch en handig handelen? 
G: Het is een voorbeeldje. Het werk omvatte natuurlijk veel meer. En was af en toe wel lastig: soms 
ouders, die het naadje van de kous wilden weten, proefwerken, die opnieuw moesten worden 
nagekeken. Dreigen met advocaten. Dat vond ik de minder leuke dingen van mijn werk. Het leukste 
werk was die dingen doen, waarvoor je eigenlijk aan het werk was: wat worden leerlingen wijzer van 
ons werk? We hadden ongeveer 500 personeelsleden, dus in feite heb je een heel andere baan. Het 
is een groot bedrijf! 
I-1: 500 mensen? Docenten, niet-onderwijzend personeel? 
G: Ja. We hadden een omzet van 30 miljoen per jaar. Veel werk ook aan de gebouwen, onderhoud, 
nieuwbouw. Accountants, inspectie, gemeentelijk beleid enz. 
I-1: Over welk jaar spreken we dan, als je 30 miljoen aan omzet hebt? 
G: Over 1993 tot aan mijn pensionering. Ik zat met mijn collega Fred de Zoete in de centrale directie. 
Was ontzettend leuk om te doen. We groeiden en bloeiden. We brachten veel geld binnen door 
middel van subsidies en konden doen wat we wilden. Echt geweldig. Leuke tijd. 
I-1: Voor mijn beeldvorming: dit was het lager beroepsonderwijs? 
G: Nee, nee. 
I-2: Lager beroepsonderwijs? 
G: Nee, nee. Het Da Vinci was een scholengemeenschap voor vmbo, mavo, havo en vwo. Het hele 
spectrum. Ik had kans om weg te gaan, maar mijn collega zei: “Joh, blijf! Er is nog zoveel te doen.” 
Ontzettend naar mijn zin gehad. Ook wel weer met een beetje spijt: heb daar te lang gewerkt. Je 
moet wel oppassen dat je niet moet denken dat die school van jou is, waardoor je bijna beledigd 
bent als je denkt dat mensen niet hard genoeg werken. 
I-2: Heb je dat gemerkt? 
G: Ja. Als je voelt, weet en ziet dat mensen niet het beste uit zichzelf halen, dat je dan je bijna 
beledigd voelt, terwijl je het zakelijk moet houden. Docenten zijn natuurlijk over het algemeen leuke, 
aardige mensen, maar vaak erg overtuigd van hun eigen mening. Dat is natuurlijk prima, maar soms 
niet handig in relatie tot de belangen van de school. Het was soms lastig een goed evenwicht te 
bewaren tussen individuele belangen en het belang van de school, in feite de leerlingen. 
Ik heb altijd er wel veel dingen bij gedaan: voorzitterschappen van het samenwerkingsverband van 
Leiden en omstreken en veel voorzitterschappen van besturen van scholen voor Speciaal Onderwijs. 
I-1: Mag ik even teruggaan? Je nevenactiviteiten: sport, verenigingsleven op de middelbare school en 
tijdens je opleiding? Ben je actief geweest in de stad? 
G: Ik ken al mijn vrienden, die afgelopen zaterdag voor mijn 75e verjaardag zongen, al 60 jaar. 
Ontmoet in de sport. Getafeltennist, gebasketbald, gevoetbald, getennist. Heel veel sporten gedaan. 
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I-1: Boksen? 
G: Ja. Mijn oom had een boksschool: Dik Snik. Dat was een begrip in Leiden. 
I-2: Ik ken alleen Bep van Klaveren… 
G: Mijn oom heeft mij getraind en zei: “Je moet gaan boksen.” Ik heb vier wedstrijden gebokst. En 
dat ging best wel goed. Ik moest tegen kleine, gedrongen stratenmakers, die mij neer wilden slaan. 
Maar dat viel wel mee. Ik kon ze gelukkig van me afhouden. Ik moest een trainingspartij doen tegen 
een, die ik met één hand op mijn rug aan kon. Geen gebitsbescherming in, beetje spelen en … kreeg 
ik een vreselijke klap en mijn lip lag helemaal open. Ik zei: “Nog een rondje”. Nee, hij moest naar 
huis… Toen ik thuiskwam zei mijn moeder: “Je mag niet meer.” Einde bokscarrière en terecht! 
I-1: En gevoetbald? 
G: Bij UVS Leiden. Gebasketbald bij Luba. Dat was een basketbalvereniging. 
I-2: LUBA is een uitzendbureau: Lugdunum Batavorum. 
G: Ja, we werden in bruine busjes naar de wedstrijden gereden. Getennist bij Unicum en bridgen. Bij 
een club, zit ik ook in het bestuur. 
I-1: Ze moesten jou wel hebben als bestuurder? 
G: Weet je, je moet oppassen als je gepensioneerd bent. Voor je het weet heb je het als 
gepensioneerde drukker dan toen je werkte. Nee hoor, gepensioneerd zijn is heel leuk hoor. Als ik 
had geweten dat het zo leuk zou zijn om niet te werken, was ik er nooit aan begonnen. Dat kan 
natuurlijk niet. 
Ik heb altijd veel bestuurlijk werk gedaan: voorzitter van het Samenwerkingsverband Leiden en 
omstreken. Daar maken alle Leidse scholen en scholen in de regio deel van uit. Voorzitter van het 
project De Witte Poort, voorzitter van het bestuur van de Vliegenthartschool: LOM-school, 
praktijkonderwijs. Later, na mijn pensionering, ben ik voorzitter van de Raad van Commissarissen 
geweest van een wooncorporatie en nu nog steeds voorzitter Raad van Toezicht van PROO Leiden-
Leiderdorp. 
I-1: PROO Leiden–Leiderdorp? 
G: Dat zijn alle openbare basisscholen in Leiden en Leiderdorp. Daar zitten vijf en half duizend 
leerlingen op en er werken 560 mensen. Grote organisatie! 
I-1: Inderdaad: grote organisatie! 
G: We zijn een van de grotere werkgevers van Leiden. Mensen snappen dat niet zo! 
I-2: Je ziet dat niet zo. Je ziet op school dat er 20 leerkrachten werken en dat is het dan. 
G: Het zijn natuurlijk hele organisaties, waarin heel veel geld rondgaat. En er heel veel moet; de 
regeldruk is enorm toegenomen op die scholen. Goed, dat heb ik altijd leuk en interessant werk 
gevonden. Ik geloof dat het me wel aardig afging. 
I-1: Dat moet wel. Anders vragen je ze ook niet. 
G: Dan moet je weg. Dat lijkt me logisch. Je evalueert elkaar echt serieus. En als het niet goed gaat, 
moet je echt weg. Vind ik terecht ook. Ik ben acht jaar voorzitter van de Raad van Commissarissen 
van een woningcorporatie geweest. Geweldig leuk! Maatschappelijk ondernemen! 
I-2: In Leiden: De Sleutels, Portaal? 
G: Nee. Woondienst Aarwoude. Huizen in Nieuwkoop, Ter Aar, Nieuw-Vennep, Woubrugge: in de 
randgemeenten van Leiden. Heel veel geld gaat daarin om. 
I-1: Wat vind je daar leuk aan? 
G: Er werken daar 20 mensen. Het is veel wendbaarder dan het onderwijs. Dat is een vaak een logge 
organisatie: een mammoettanker. Leuke dingen gedaan: Kangoeroe-woningen, waarin jonge mensen 
hun moeder of oma opnemen, maar dan in aparte huizen, die wel met elkaar verbonden zijn. 
Ontzettend leuk om te doen. Maatschappelijk ondernemen is zo leuk. Natuurlijk geteisterd door 
schandalen in de woningbouwcoöperaties. Ik zei altijd: onze directeur/bestuurder rijdt in een Skoda. 
Er was een bestuurder van een corporatie, die in een Maserati reed. 
I-2: Kan je iets zeggen over vakanties van vroeger? 
I-1: En iets verbreden: over je persoonlijk leven? Vakanties zijn daar een onderdeel van. Tenminste, 
als je daarover wilt praten. 
G: Nou ja, het is een keer mislukt. Gescheiden, helaas. 
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I-1: Hoeveel kinderen heb je? 
G: Twee kinderen. Een jongen en een meisje: Bart en Marlon Mijntje. Naar mijn moeder vernoemd. 
Bart is 12 jaar geleden heel erg ziek geweest. Anderhalf jaar geleden zei de oncoloog: “Je hoeft niet 
meer terug te komen voor testen. We noemen je hier het wonderkind.” Dat is een heel heftige 
periode geweest in mijn en ons leven. Voor Bart, zijn moeder en zijn zus. Verschrikkelijk: erger 
bestaat niet. Dat is ook de reden dat ik toen ben gestopt met werken om overeind te blijven. 
I-1: Combineren was eigenlijk onmogelijk? 
G: Nee. 
Toen heb ik een tijd op de Hoge Rijndijk gewoond in een schitterend appartement. Dat was huur: op 
de hoek van de Burggravenlaan en de Hoge Rijndijk. Een heel oud gebouw: tegenover het 
Bonaventuracollege. Daartegen over woonde Biesheuvel. Ik kwam ’s avonds thuis en daar kwam 
Biesheuvel naar me toelopen: ”Mooie auto heeft u!” Hij vraagt: “Zit er een goede motor in?” Hij zei: 
“Een zescilinder hè?“ Ik zei: “Je hebt er verstand van! Wil je een stukje rijden?” “Ja, graag!”, zegt hij. 
Hij in die auto naast mij zitten. Ik zei: “Je moet wel je gordel omdoen.” Hij zegt: “Ik heb al genoeg in 
de riemen gezeten. Dat doe ik niet.” Ik rijd door en hij zegt: “Hoe gaat het met jou?” Ik: “Mijn zoon is 
erg ziek”. Hij ging meteen huilen. “Slaap je, want ik heb pillen genoeg. Je kan ze wel krijgen hoor.” 
Dat ging zo maar door. Was echt een fantastische ontmoeting. Toen kwamen we terug en hij stapte 
uit en toen stond hij in de deur met zijn hand op het portier: “Veel sterkte hoor.” Hij wilde de deur 
dichtdoen en ik zei: “Maarten, kijk je uit.” Hij zei: “Ken je mij?” Ik zei: “Ja, ik heb je boeken gelezen. 
‘Brommer op zee’ en ‘In de Bovenkooi ‘. Kijk je uit?” Hij zei: “Ja, ik ben niet gek.” Een dag later kom ik 
hem tegen. Ik zei hem gedag, maar hij liep me voorbij of ik nooit bestaan had. Geweldig! 
I-1: Tragische, maar ook heel komische man! 
G: Ja. 
Kennen jullie Hotz? Geweldige schrijver. Moet je een boek van lezen! Die heeft op de lts aan de 
Haagweg gezeten. Die heeft in zijn boeken beschreven dat hij op de lts zat. Dus ik in het archief kijken 
en daar kwam ik Hotz tegen. Met een zes voor Nederlands. Ik zijn uitgever gebeld: “Mag ik het adres 
van Hotz om hem een brief te schrijven?” ”Nou ja”, zeiden ze: “hij antwoordt nooit. Die neemt totale 
stilte in acht.” Ik zei: “Willen jullie mijn brief doorsturen?” 
Dus ik heb hem een brief geschreven dat ik zijn boeken allemaal had gelezen en geweldig vond. Maar 
dat zijn cijfer, een 6 voor Nederlands op de lts, mij behoorlijk tegenviel. Die brief is doorgestuurd en 
ik kreeg een prachtige handgeschreven brief terug. Dat hij de school natuurlijk kende en ooit nog een 
stukje over Flip de conciërge wilde proberen. Nu drama: ik heb die brief zo goed opgeborgen; ik ben 
hem kwijt. Hij ligt ergens. 
I-2: Dat zijn collector-items! 
G: Ja, collector-item! Zijn archief is verbrand. 
I-1: Zijn zuster heeft dat gedaan. Ik heb hem gekend. 
G: Ja. Zonderlinge man natuurlijk. Aparte man, laat ik het zo zeggen. Hij was ook een begenadigd 
trombonist. Fantastisch! 
I-1: Ernstvuurwerk en Doodweermiddel? 
G: Ja, dat zijn grootse werken! Ik heb dat verhaal verteld aan iemand, die verschrikkelijke fan van 
hem was. Ik kreeg zo’n dik boek terug, kopieën van handgeschreven brieven: allemaal verhalen over 
Hotz. Dat kreeg ik van hem, met de belofte dat, als ik die brief zou terugvinden, hij die brief van mij 
zou krijgen. Toen las ik een column van Peter Buwalda – die kennen jullie ook ongetwijfeld – en 
daarin beschreef hij zijn liefde voor Hotz. Dat hij met zijn broer alles van Hotz had. 
Dus ik heb hem een mailtje gestuurd: “Ik heb iets voor jou.” Ik heb dat pak papier bij hem gebracht, 
maar dat moet ik nog terugkrijgen. 
I-1: Ik vond het een heel aardige, lieve man. 
G: Heel bescheiden en zachtmoedige man. Hij woonde in de Juffermansstraat in Oegstgeest boven 
zijn zus. Hij heeft ook in de Wasstraat gewoond, op het laatst van zijn leven volgens mij. Ik vind dat 
wel leuk, die mensen: die boeien me erg. Die iets kunnen wat anderen niet kunnen. Schrijvers: 
bijzondere mensen. Dat vind ik echt geweldig. 
I-1: Wat is je zoon gaan doen? 
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G: Hbo Sport en Management. Hij had een heel leuke baan bij Albert Heijn in Zaandam. We dachten: 
die jongen heeft het gevonden. Marketing en zo. Maar toen kwam hij op enig moment naar me toe 
en zei: “Pap, ik ga toch weer geschiedenis studeren.” Nu is hij bijna klaar als leraar geschiedenis en 
heeft een baan als geschiedenisleraar bij de Leonardo. Prachtig toch! 
I-1: Leraar Geschiedenis? 
G: Lerarenopleiding Geschiedenis. Hij werkt ook bij een bedrijf dat gezonde en sportvoeding 
verkoopt. Hij werkt keihard. Hij zei: “Ik word leraar geschiedenis. Dan ga ik zes maanden voor de klas 
en dan ga ik hetzelfde doen als jij, want daar hoef je toch niets voor te kunnen.” Mooie opmerking 
toch? 
I-2: Mooie opmerking! 
G: En mijn dochter, die is overal cum laude voor geslaagd. Rechten gedaan, International 
Governance. Heeft een goede, maar ontzettend drukke baan. Bart zegt wel eens, als ze zich weer 
eens druk maakt over haar werk: “Neem dan een normale baan!” 
I-1: Wonen je kinderen ook in Leiden? 
G: Marlon woont in Amsterdam, Bart woont in Leiden. 
I-1: Waar heb jij zelf in Leiden gewoond? 
G: Ik ben ooit begonnen in de Merenwijk. Ik was 22 en ik was leraar en heb dat gekocht voor 70.000 
gulden, met 35.000 gulden subsidie. Dat dat allemaal kon! Toen even tussendoor naar de 
Scholtenstraat. 
I-1: Een van die flats daar? 
G: Ja. In afwachting van tot een woning in de Hazewinkelstraat klaar zou zijn. Dat was nieuwbouw. 
I-1: Wanneer is dat opgeleverd? 
G: 29 Jaar geleden. 
Hier heb ik foto’s: een overzichtje van toen ik 17 was, van de Groenesteeg 17A. Dit was het huis op 
de Zuidsingel en dit de Grofsmederij. Hier zat mijn vader in de loge. Dit was het huis waar we 
woonden. Prachtig huis. Dit was mijn oom – een klein boksertje, hier de was die overal hing, op de 
Waardgracht en zo. Dit is de Groenesteeg. Hier heb je ook de Uiterstegracht. 
I-1: Waar nog water liep? Was die nog open? 
G: Ja. [Laat foto’s zien] Dit zijn de twee dochters van mijn broer, die overleden is toen ik 14 was. Dit is 
mijn vader. Lijkt een strenge man, maar heel aardig. Dit is mijn moeder. Ze zongen altijd samen. Hier 
wordt het kleed uitgeslagen. Dat deden de vrouwen op de Middelstegracht. Hier hebben ze 
gewoond: Middelstegracht 60. Hier Tieleman en Dros: het muziekkorps. Dit is mijn oudste broer en 
hier mijn jongste broer. Dit is mijn oma. Mijn moeder en dit is de weduwe van mijn oudste broer met 
mijn vader. Dit is de Middelstegracht: mijn broer, schaatsen op de Herengracht. Dat kon toen nog. 
Dit is mijn oudste broer, mijn schoonzus. Dat ben ik: klein ventje. Mijn vader met de kleinkinderen. Ik 
als puber. Hier de weduwe van mijn broer. Dit is bij vrienden op de Middelstegracht. Dit is mijn oma 
Piet (Petronella) [Petronella Jacoba van den Hoed, vrouw van Paulus Chaudron]. Dit is mijn vader: die 
heeft vijf kinderen uit het water gered. Toen kreeg hij dit: J.W. Snik: een loffelijk getuigschrift van het 
Carnegie Heldenfonds. Negen maanden later werd ik geboren… 
I-2: Het is inderdaad heel mooi! Het Carnegie Heldenfonds, dat dat nog bestond. 
G: Het bestaat nog steeds volgens mij. Het was een staalmagnaat. 
I-2: Klopt. Het was de rijkste man ooit. Rijker dan Rockefeller. Hij heeft ook gezorgd voor het 
Vredespaleis. Begin van de vorige eeuw volgens mij neergezet. 1919: na de Eerste Wereldoorlog, als 
opmaat naar de Volkerenbond. Het is toch 30 jaar later dat de naam Carnegie voorleeft hier in 
Nederland. Dat is toch bijzonder. 
I-1: Ik ben verbaasd dat dit in het Nederlands is. Carnegie was een Amerikaan. 
I-2: Net als de Nobelprijs. Dat is ook een fonds, met een kapitaalgroei. Leuk om te kijken of dat 
Carnegie Heldenfonds nu nog bestaat. 
G: Volgens mij wel. 
I-1: Hoe is dat geld in Nederland terechtgekomen? Carnegie was een Amerikaanse staalbaron. Weet 
jij dat? 
G: Weet ik niet. Die man was zo rijk dat het fonds in bijna elk land wel een vestiging had. 
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I-1: Ik vind dit erg leuk materiaal en ik ga er een foto van maken! 
G: Dit is mijn oudste broer. Op de andere foto’s zie je hoe leeg de Middelstegracht was. Je ziet een 
enkele Volkswagen-Kever staan. Je ziet een paar fietsen staan. Dit is mijn oudste broer, toen hij in 
militaire dienst ging. 
I-1: Is hij jong overleden? 
G: Toen hij 29 [30] was. 
I-2: Je scheelde 16 jaar met je oudste broer? 
G: Ja. 
I-1: Ik heb nog een paar vragen, we springen een beetje door de tijd heen. Je vader was socialist. 
Religie? 
G: Hij was SDAP. 
I-1: Was hij lid van de SDAP of hij stemde op de SDAP? Ik neem aan dat religie en kerk geen rol 
speelden thuis in jullie gezin? 
G: Wij waren niet gelovig. 
I-1: Welke school? 
G: De Aalmarktschool. Er wordt toch gevraagd of je een geloof had en dan zei mijn vader: “Je zegt 
niet: ‘Ik ben niets’. Je bent wat! Dan zeg je maar: ‘ik geloof niet’.” En mijn moeder: die was een 
opportunist. Ik ben gedoopt, want ze zei: “Je weet maar nooit!” Mijn vader was er fel op tegen, maar 
die had niets te vertellen. 
I-2: Baat het niet, dan schaadt het niet. Zoiets? 
G: Ja. 
I-1: Je vader was een intelligente en muzikale man. Hij heeft jou wat gegeven aan culturele 
belangstelling? 
G: Ja hoor. Ik ben muzikaal. Dat is niet mijn kunde maar geluk dat ik dat heb meegekregen van mijn 
vader. Een van de mooiste avonden in mijn leven heb ik meegemaakt in Lissabon. We zaten op een 
terras en daar waren jongens uit Ghana – meen ik – met elkaar aan het zingen. Ze hadden zo’n ritme 
en ik deed, tikte mee. Toen zeiden ze: “Hey, a white man with rythm”. Ik een rondje geven. Toen 
zeiden ze dat ik die avond naar een of andere nachtclub moest komen. Daar zijn we heen gegaan en 
ik kwam binnen om een uur of elf en het spotlicht ging aan: “The white man with rythm is in the 
house”. Ik heb de hele avond op het podium op een conga meegespeeld. En dronken geworden 
natuurlijk na afloop! 
I-2: Leuk! 
G: Noten lezen doe ik niet aan. 
I-1: Dus het nooit niet ontwikkeld met lessen? 
G: Nee. Ik moest op de kweekschool blokfluit spelen. Dan zei ik, als ik als eerste aan de beurt was: 
“Meneer, ik ben een beetje aan het hoesten! Mag ik de tweede of derde beurt?” Dan had ik het 
gehoord en dan kon ik het spelen. 
Ik heb ook in een koor gezongen bij Wim de Ru: ‘Die Schöpfung’. Dan kwam ik daar en ik moest 
voorzingen, ik mocht meedoen. Hoge bas. Dan kreeg ik zo’n boek met tekst en al die verschrikkelijke 
noten erin. Op de eerste repetitie zei hij: “We beginnen met maat 24, ja.” Ik dacht: Wat gebeurt hier? 
Ik kon niet meezingen. Dus ik moest dat even uit mijn hoofd leren. 
I-1: Welk koor was dat? Was je lid? 
G: Nee, een projectkoor. Je kon gewoon meedoen zonder dat je lid was. 
I-1: Je hebt veel aan sport gedaan, en je hebt veel gewerkt, maar je hebt ook cultureel ook actief 
geweest. Daar willen wij ook graag over horen! 
G: Vroeger heb ik heel veel gelezen; lees nu veel minder. Ik zit te veel op internet en mijn telefoon. 
I-1: Heb je vroeger veel gelezen? 
G: Ja, dat moest van mijn studie Nederlands, die ik overigens niet afgemaakt heb. Te druk op school 
met het adjunct-directeurschap. 
I-1: Wat las je? 
G: De hele Nederlandse literatuur. 100 Boeken moest je lezen. 
I-1: Maar je hebt veel gelezen? 
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G: Ja, maar de laatste tijd niet meer. Af en toe wat luchtiger genre: bridge-boeken, verhalen en af en 
toe een gedichtenbundel. Ik lees twee kranten per dag. Zoals iedereen kom ik vaak niet door alle 
ellende in de wereld heen. 
I-1: Behalve dat je kweekschool hebt gedaan en gewerkt, heb je – je hebt veel aan sport gedaan – 
nog structureel aan cultuur gedaan? Lid geweest van een muziekkorps, op een koor gezeten? 
G: Nee, ik had het veel te druk met sporten. 
I-1: Daar lag dus de prioriteit? 
G: Ja. Heel veel. Ik kon wel aardig sporten. Al mijn vrienden zaten daarbij. Tafeltennis, dat deed ik 
verschrikkelijk intensief, als je daar goed in wil zijn. Dat was maandag-, dinsdag-, woensdag- en 
donderdagavond trainen. 
I-2: Speelde je bij Scylla? 
G: Ja, Gerard Bakker was daar trainer. 
I-2: Ik heb gespeeld tegen Gerard Bakker. Gebridged ook. 
G: Ach! 
I-1: Ben je ook actief geweest in de feesten in Leiden? 3 Oktober? 
G: Ik heb me nooit aangemeld voor een commissie. Ik vond het allemaal heel leuk hoor, maar we 
stonden liever langs de kant. Bij de taptoe kijkt de ene helft van Leiden hoe de andere helft van 
Leiden langsloopt. Lachen: ik heb altijd met vrienden overal tijdens 2 en 3 oktober heel veel lol 
gehad. 
I-1: Kan je aardig schrijven en dichten? 
G: Ja. Heb haiku’s geprobeerd te schrijven. Ik wil je daarvan wat laten zien. 
Ik heb je verteld over de kinderen op de leao: kinderen uit de lagere milieus. Je kunt kinderen 
fantastisch motiveren. Als je hen zelfvertrouwen geeft en hen stimuleert, worden kinderen heel erg 
enthousiast. En haiku: in het begin ging ik dat aan kinderen uitleggen. “Meester: wat is dat dan: vijf 
lettergrepen, zeven lettergrepen, vijf lettergrepen?” “Jongens: dat is de kracht om iets heel kort te 
kunnen zeggen!” Dat is het moeilijkste wat er bestaat. 
I-2: Schrijven is schrappen, zei Harry Mulisch. 
G: En die kinderen, die gingen – in het begin onwennig – gedichten schrijven, haiku’s. En die schreven 
de prachtigste dingen. Schreef er een: “Ik loop langs het strand. [Ik heb mijn?] Handen in mijn zak. 
Niemand om me heen.” Vijf, zeven, vijf. Ik zei: “Prachtig, maar het is kan beter.” ”Waarom, meneer?” 
“Je zegt het dubbel. Als je met je handen in je zak loopt, loopt er waarschijnlijk niemand naast je.” “O 
ja, o ja”. Ging ze opnieuw beginnen. 
Een oud-leerling nam contact met me op, hij was ernstig ziek en wilde zijn oude school nog een keer 
zien. Hij is haiku’s gaan schrijven en heeft zich aangemeld bij de Nederlandse Haiku-vereniging. Heeft 
er haiku’s in gepubliceerd. Dat is echt fantastisch! 
I-2: Mooi, als je mensen weet te inspireren en zelfvertrouwen weet te geven. 
G: Ja. 
I-1: En steunen in zo’n proces? 
G: Ja. Heb ik een boekje voor gemaakt. Vormgegeven door een vriend van mij. Dat is toch geweldig! 
De jongen is in 2008 overleden. 
I-2: Jij hebt een iemand geraakt. Dat is al mooi? 
G: Natuurlijk. 
I-1: Heb je ook veel vakanties gehad? En gereisd? 
G: Redelijk veel. Maar ik ben niet zo avontuurlijk. We gingen als gezin altijd naar Frankrijk. Jarenlang 
dezelfde camping, waar de kinderen het enorm naar hun zin hadden. Veel sporten: tennis, 
voetballen, bridgen en het strand. De kinderen waren druk bezig. Als die kinderen het maar naar hun 
zin hebben, dan hebben de ouders het ook naar hun zin. Veel in Italië geweest. Twee keer in Namibië 
geweest, naar Kenia geweest voor een project. We zijn twee maanden geleden in Guatemala 
geweest. 
I-1: [aan I-2] Heb jij nog aspecten die je aan de orde wilt stellen? We hebben een vragenlijst 
opgesteld en afgewerkt. 
I-2: Nee. Hans, je hebt een heel mooi beeld – een mooi schilderij neergezet. 
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I-1: Je kunt er heel leuk over vertellen! Heel beeldend. Je springt wel door de tijd heen, maar het 
beeld is toch consistent en helder! Wil je nog dingen toevoegen? 
G: Ja, ik ben bang dat het een beetje borstklopperij is. Daar wil ik voor oppassen! 
I-2: Ik snap dat je dat zegt, maar ik vind niet dat het borstklopperij is. 
G: Op schrift is het anders! Als je me zo meemaakt, denk je: die man relativeert zich wel. Ik heb maar 
één wijsgerige leefregel en dat is: ‘Nooit met lege handen naar de keuken!’ En: ‘Laat al je plannen 
varen!’ Dat vind ik ook een mooie! 
I-1: Alle vragen die wij in de lijst hebben opgesteld, zijn min of meer aan de orde gekomen! 
G: Maar snap je mijn punt, als het op schrift staat: “Ik heb dit en ik heb dat…” 
I-1: Met deze kanttekening erbij wordt het toch al minder borstklopperig! Maar ik vind dat je een 
heel boeiend leven hebt gehad. Je hebt heel veel gedaan. Word er haast moe van! 
G: Ben bevoorrecht! 
I-1: En ook veel kan? 
G: Ja, bevoorrecht: je krijgt dingen mee. Het gezin waar ik uit kom, was goed. 
I-2: In het voorgesprek zei je, en dat heb je nu ook herhaald: “Ik wist niet dat gepensioneerd zijn zo 
leuk zou zijn.” Ik herinner me dat je zei dat je je werk met heel veel plezier en energie gedaan hebt. 
En dan verrast mij dan toch dat je het pensioen en die vrijheid nog leuker vond. 
G: Nee, dat niet. Maar dat heeft ook te maken met de situatie toen: de ziekte van mijn zoon. Dat er 
toch een last van me afviel en dat ik daardoor meer vrijheid in mijn hoofd kreeg. 
Gepensioneerd zijn is leuk, als je genoeg te doen hebt en als je nog het idee hebt dat je erbij hoort. 
Dat voorzitterschap van de Raden van Toezicht geeft je zoveel inspiratie. Die woningcorporatie: daar 
zaten mensen met echt een geweldige financiële deskundigheid en deskundigheid op het gebied van 
woningbouw. Ik had daar op dat niveau geen verstand van. Dat daagde me heel erg uit. Je blijft erbij 
horen en je netwerk blijft een beetje in stand. 
I-1: Wil je nog over dingen vertellen, die je kwijt wilt? Iets leuks vertellen, wat je geraakt heeft in je 
leven in de relatie tot Leiden? 
G: Ik houd wel een beetje van echte Leidenaren. Ik herken ze ook, als ik in het buitenland ben. Dan 
zeg ik: “Dat is een Leidenaar volgens mij!” Het is een apart slag. Ik kan in het algemeen wel goed met 
hen opschieten. Ik ga ook anders praten. Als je die Leidenaren het idee geeft dat je ze niet serieus 
neemt, of dat je je boven ze stelt, dan worden ze heel opstandig en terecht. 
Ik heb nog een verhaal. Ik had een meisje in mijn klas dat woensdagmiddag naar de markt ging met 
haar moeder en op vrijdag moest ze het huis schoonmaken. Die kwam dus twee dagen in de week 
niet op school. Ik was nog leraar op de lavo-leao. Ik op huisbezoek. Ik kom daar binnen, geen gang, 
meteen in de kamer met zo’n gordijn waar de tv keihard aanstaat en een baby in een kinderwagen 
ligt. Dat meisje van 13 jaar en haar vader en moeder. Ik nog een jonkie van 24 of 25 jaar. Ik wilde wat 
gaan zeggen, maar die vader zegt tegen me: “Wil je pulletje, mees?” Een halve liter bier. En dan moet 
je ja zeggen. Als je nee zegt, ben je meteen weg. Dus ik een pul bier: kloek, kloek, kloek. “Moet je er 
nog een?” Ik had nog niets gezegd, toen zei die moeder: ”Ik speel accordeon.” Ik zeg: “Laat maar wat 
horen.” Zij begint te spelen en wij een beetje meezingen. En er was nog niets over dat meisje gezegd. 
En toen was het allemaal klaar – het was denk ik een uur of negen, zei ik: “Ik denk dat er maar weer 
wegga.” En toen zei vader: “Ze komt weer elke dag naar school hoor, mees! Voor elkaar! Dag!”  
Niets gezegd. Als ik had gezegd: “Ze moet”, dan had hij gezegd: “Dan maken wij wel uit of zij naar 
school gaat!” 
I-2: Goede manier van onderhandelen. Goede manier om iets te bereiken! 
G: Ja. Maar zo werkt het vaak in het hele leven: meedeinen. Als bamboe meebuigen, maar niet 
breken. 
I-1: Goed zo. We gaan het uitwerken! 
G: Jongens, wat een werk! 
I-2: Nee hoor, ik vond het heel leuk! 
G: Ik heb nog zo veel verhalen te vertellen! Gigantisch veel verhalen. Dat zeggen we als vrienden 
altijd tegen elkaar: verhalen blijven we vertellen. Mijn kinderen kennen die ook allemaal! 


