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I-1: We interviewen Wilbert Hettinga, geboren op 26 augustus 1946 in Sterksel. Dat viel toen onder
Maarheeze. Op verzoek van Wilbert zullen we elkaar tutoyeren.

G: Lijkt me prima.

I-1: Fijn Wilbert, dat we hier mogen zijn, en we willen graag iets van je weten over je jeugd en de
rest.

G: Welkom.

I-1: Je bent hier niet geboren, dat weet ik, maar waar ben je... Je bent in Sterksel geboren.



G: Sterksel geboren. Toen ik één jaar was, zijn we in Leiden komen wonen. Mijn vader die was hoofd
van een school voor epileptische kinderen in Sterksel en heeft hier een baan aanvaard om de school,
een jongensschool voor buitengewoon lager onderwijs, op te richten. Die was er in Leiden niet, in
ieder geval niet van de katholieke identiteit. [althans niet als afzonderlijke school; de St.
Pancratiusschool werd per 1 januari 1948 zelfstandig] En zoals toen in die jaren, als er een openbare
school was voor buitengewoon lager onderwijs dan was er ook heel snel een christelijke en dan
moest er ook heel snel een katholieke zijn, want elke identiteit moest toen vertegenwoordigd zijn.
Dat was niet alleen in scholen, maar dat was in sportclubs ook zo; vandaar ook dat we vaak ook heel
veel sportclubs hadden. Drie voetbalclubs die vlak naast elkaar zaten, want die hadden dan hun eigen
identiteit. Die vrijheid hadden we gelukkig toen allemaal, dus dat kon ook. Mijn vader heeft die
opdracht gekregen en kreeg als schoolgebouw de school aan de Haarlemmerstraat [nr. 240] in wat
dan later de doorbraak werd naar de Langegracht, dus het verlengde van de Hooigracht,
Haarlemmerstraat. Daar stonden toen... stond toen een school met een woning ernaast van het
hoofd van de school. Was een lagere school en daarachter stond de meisjes mms, de middelbare
school voor meisjes, met het nonnenklooster. Dat stond ook daar aan de doorbraak Kloksteeg
[=Klokpoort], Haarlemmerstraat en Oude Vest, zo die hoek, wat nu dat grote studentenflat is op de
Oude Vest [Pelikaanhof]. Daar is hij begonnen met twee lokalen in een andere school en daar heeft
hij een aantal jaren gezeten en toen [1953] is hij met de school verhuisd naar de Breestraat [nr. 66],
wat later het Leids Vrijetijdscentrum, vlak naast de Waalse Kerk... Dat was het oude meisjes-hbs, een
prachtig mooi schoolgebouw, maar ouderwets natuurlijk. Dat betekende in de winter net zoals het
nu vroor, dat wij op zondagmiddag met mijn vader en de twee jongens naar de school gingen om
daar de kachels aan te maken, want dan moest er wel eens gezorgd worden dat er op
maandagmorgen als de leerlingen, die ook veel van buiten kwamen, als die dus binnenkwamen dat
dan de school een beetje verwarmd, althans de klaslokalen in ieder geval een beetje verwarmd
waren. In ’47 verhuisd, want...

I-1: Ik wil even in de rede vallen. We hebben nog niet erover gehad: hoe zijn jullie in Leiden gekomen
en waarom?

G: Ik wilde er net over beginnen.

I-1: Oké, prima.

G: De reden was dat wij in Sterksel, was een klein dorp, en ik was nummer acht van de negen op dat
moment, nummer acht van de acht op dat moment, later kreeg ik nog een zusje hier in Leiden, dus
toen waren we met negen kinderen. Mijn oudste zus die moest naar het kostschool om voor het
vervolgonderwijs na de lagere school, want meer was er niet. En het vervoer, want we waren
natuurlijk aangewezen op Eindhoven en het vervoer naar Eindhoven was gewoon heel slecht. Er ging
’s morgens een bus door het dorp heen met mensen die bij Philips en DAF werkten en dat ’s morgens
om kwart voor zeven, zeven uur en er kwam ’s avonds ook rond die... rond zeven uur, kwam die bus
weer terug. Als kind van twaalf, dertien jaar kan je niet de hele dag in Eindhoven vertoeven en de
opvang van school en iets dergelijks dat was er natuurlijk niet. Eentje had kostschool, dat ging nog
wel, maar nummer twee, drie, vier. Elk jaar volgde er één, dus dat was natuurlijk ook te kostbaar
voor het gezin en ja, toch ook een beetje beperkt voor het gezin als ze allemaal naar het kostschool
moesten. Dus dat was een beetje noodgedwongen eigenlijk, want mijn ouders woonden daar met
het gezin echt heel plezierig. Mijn vader geboren in Friesland [Gaasterland 1-8-1905], maar mijn
moeder was een echte Brabantse, kwam uit de streek ook, had daar ook haar familie wonen.
Woonde in de oorlogsjaren ook heel plezierig in het dorp en dat via de pastoor van het dorp heeft
mijn vader een onderduikadres gekregen in de oorlog. Die wist wel een goed adres. Mijn moeder
werd in de oorlog voorzien van alles en beschermd door de mensen in het dorp rondom haar heen.
Vonden het jammer, want in dat dorp daar behoorde je als hoofd van de school al heel snel tot de
notabelen en in Leiden in de Professorenwijk, waar wij kwamen te wonen, daar was je heel erg
anoniem. Ook het spelen voor de kinderen: wij liepen vanuit ons huis, liepen we zo het bos in. Dat
kon allemaal en hier straatjes en afgepaalde tuintjes, dus het was een wereld van verschil. Daarbij
kwam ook nog dat mijn oudste zussen, die hadden echt ook het Brabantse accent en dat namen ze
ook mee naar Leiden. Daar werden ze wel een beetje mee gepest op school van: “wat, wat praat jij



anders”. Maar goed, die hebben dat verder wel allemaal doorstaan en mijn moeder heeft zich ook
daar snel op aangepast. De familie die kwam toch wel regelmatig, toen nog met het openbaar
vervoer, maar mijn oom en tante die hadden al heel vroeg een auto, dus die konden al met eigen
vervoer richting Leiden komen. Dus die aanpassing die ging eigenlijk wel goed. Nooit echt één in het
gezin die er merkbaar problemen mee heeft gehad. Mijn vader die vond het hier wel prima. Die vond
het heel erg leuk de uitdaging om zijn school op te richten, uit te bouwen. Heel veel contacten, met
name in die sociale sfeer, want die blo-kinderen die hebben dan toch een andere begeleiding nodig.
Veel intensiever ook met ouders. Mijn vader ging echt bijna elke zondagmiddag op huisbezoek en
met name richting de dorpen daar, want de boeren en tuinders die hadden absoluut geen tijd om
richting Leiden te komen, dus dan ging hij. Doordeweeks moest er gewerkt worden en op
zondagmiddag was er tijd voor en dan ging hij dus naar die ouders, ging hij daar op bezoek. En ik
mocht heel vaak mee.

I-1: Dat ging per auto?

G: Nee, alles op de fiets. Mijn vader heeft toen hij 64 [?] was, heeft hij geprobeerd rijbewijs te halen,
nooit een rijbewijs gehad. Allemaal op de fiets en wel later een brommertje. Nee, een auto was er
niet bij in ons gezin. Als wij op vakantie gingen in, naar Brabant, want mijn ouders hadden natuurlijk
zes weken vakantie en de kinderen op school dus ook zes weken vakantie, dan kwam mijn oom, die
kwam een deel van mijn moeder ophalen, de kleintjes in het gezin, en die mochten dan in de auto
mee naar Brabant, en mijn vader die fietste met de oudsten naar Brabant, want Eindhoven was 140
kilometer, maar die fietste dan’s morgens om zes uur weg en met een beetje proviand mee voor
onderweg en fietste zo via de twee pontjes die je toen nog had bij Woudrichem, Gorkum, ging je met
een pont over en bij Schoonhoven met een pont over. Dat waren dan de rustmomenten, maar die
fietste dan van’s morgens zes tot ’s middags een uur of vier, half vijf. Dat lag allemaal toch....

I-1: Dat is even anders.

G: Low budget hoor, allemaal. Dat vonden ze ook allemaal wel leuk. Dan werd er echt ook dan de
week tevoren gezorgd dat de fietsen allemaal in orde waren. We hadden vlakbij ons, bij De
Sitterlaan, hadden we een fietsenmaker. Dan vertelden we dat we dus, dat de oudsten allemaal
richting Brabant gingen fietsen en dat de fietsen goed nagekeken moesten worden. Dan kwam hij
wel eens van: ”Dan zou ik hier bij deze fiets wel een nieuwe band erop zetten”, zodat je dus
onderweg geen problemen had. Die werd dan ook echt ingeschakeld en meegenomen in ons plan.
Dat was altijd toch een hele beleving en dan weer heelhuids aan te komen zo na 140 kilometer.

I-1: Hoort dat daar bij je oudste herinneringen? Want, ik bedoel, je was als baby hier gekomen. En ja,
wanneer heb je je eerste herinneringen aan wat... Kun je daar iets van zeggen?

G: Ik denk wel toen ik een jaar of vier was, want toen werd bij ons... We hadden ook in De Sitterlaan...
Toen wij naar Leiden kwamen toen zijn we verhuisd naar de Stieltjesstraat. Dat was een kleinere
woning, maar met acht kinderen hadden we toch wel wat ruimte nodig. De pastoor die was
voorzitter van het kerkbestuur en die had natuurlijk hier in de wijk nogal wat contacten. Die zei tegen
mijn vader van: "Neem deze woning maar. |k zal zorgen dat je op korte termijn wel een grotere
woning hebt, maar dan heb je in elk geval een woning om te beginnen.” Dus we zijn in de
Stieltjesstraat ingetrokken en daar hadden we eigenlijk voor alle kinderen op de ouderslaapkamer op
de eerste verdieping met nog één kamer en een klein balkonkamertje en dan daarboven was een
zolder en daar sliepen de jongens en de meisjes allemaal door mekaar. Een half jaar later, want we
zijn in februari zijn we verhuisd van de Stieltjesstraat naar De Sitterlaan [nr. 43], en het toeval wil dat
we dus het huis kregen recht achter onze tuin in de Stieltjesstraat, dus de verhuizing kon via de
achtertuin kon plaatsvinden. Het verhaal gaat van dat de haard, die is een beetje brandend nog
overgezet van de Stieltjesstraat naar midden in de winter.

I-1: Geen verlies.

G: Geen verlies en het was koud die tijd. In De Sitterlaan hadden wij kamer-en-suite, voor- en
achterkamer. Toen ik een jaar of vier, vijf was, toen is die tussenwand eruit gesloopt. Dat kan ik me
nog goed herinneren. Dat herinner ik me echt uit de eerste jaren zo van Leiden. Ik vond die bouwerij
fantastisch. Mijn moeder die vond het niks, want het is één rommeltje en als ze beneden aan het
slopen zijn dan heb je boven stof, maar ik vond het fantastisch dat sloopwerk en die mensen over de



vloer. We kregen daardoor een mooie grote kamen beneden ook. Dat was ook wel weer een
voordeel van de rommel en zo. Dat herinner ik me echt als eerste.

I-1: De kleuterschool? Ben je daar heen gegaan?

G: Ik ging... Mijn zussen die gingen naar het Levendaal, waar nu dat Lambertushof is, een soort van
verzorgingshuis, vlak naast de Hoogvliet, naast de doorbraak van de Sint Jorissteeg. Daar stond aan
de Levendaalkant, stond daar een meisjesmulo. De kleuterschool en de lagere school, een meisjes-
lagere school en de kleuterschool. De kleuterschool was gemengd en ik zat daar op de kleuterschool.
De leerlingen, die uit de Professorenwijk, die verzamelden hier aan de overkant voor de kerk.
[Lammenschansweg, Petruskerk] De juffen van de kleuterschool die kwamen de leerlingen ophalen,
voor de kerk. Tot daar ging het nog allemaal goed, want die wijk was autoluw. In De Sitterlaan daar
kwam eens in het halfuur kwam een bus van de Eltax die kwam door de straat heen. Eentje heen en
eentje terug, dus twee in een uur. Een auto zag je bijna niet in de wijk. Dan was je wel heel rijk in
onze ogen als je een auto voor de deur had. Dan moest je iets voor betalen, geloof ik. Mijn ouders
vonden dat mijn zussen ons maar mee moesten nemen, want een zusje boven mij, een jaar ouder,
die liep dan ook mee; die zat op dezelfde kleuterschool. Wij liepen altijd achter het rijtje aan en niet
met het rijtje mee van de kleuterjuf. Dan was hier aan de overkant, was, dat heet nu
Lammenschansweg, maar dat was toen Kamerlingh Onneslaan, want de tram die reed hier nog in het
midden van de weg. Want dat was ook duidelijk een scheiding van die trambaan door het midden,
met links en rechts een slootje en wat bebossing. Dan kon je hier bij de Zeemanlaan kon je over en
hier bij de Lorentzkade. En dat laatste stuk aan de overkant was alleen maar voetpad en fietspad. Dat
heette dan ook Filosofenpad. Toen de tram in zeg maar begin jaren 60 uit de Lammenschans
wegging, toen is de hele weg opnieuw aangelegd. Toen werd de overkant ook Lammenschansweg,
dus toen werden ook, was er ook een vernummering, want wij wonen nu op 25 en dat was vroeger
45, omdat het 1, 2, 3 was, vanaf de hoek. Nu is aan de overkant, zijn de even nummers en vroeger
zaten die ook aan deze kant.

Dat was de kleuterschool. De lagere school dat was aan de Franchimontlaan [nr. 20]. Leiden heeft na
de oorlog vanuit Finland in het kader van de Finse hulp aan Nederland heeft Leiden drie scholen,
prefab houten scholen gekregen. Eén school staat er nog, aan de Lorentzkade. Die wordt ook
gekoesterd als een monumentale school, maar dat was dus één katholieke jongensschool aan de
Franchimontlaan en dan daartussen zat een gymzaal en aan de andere kant was een openbare lagere
school aan de Lorentzkade en hier vooraan op de Lorentzkade daar is toen een lagere school
gebouwd, want de hele wijk was toen net een beetje in ontwikkeling. De wijk is van zeg maar begin
jaren 30. Ook de Petruskerk is begin jaren 30... Ook trouwens nog een mooi, aardig verhaal over. Die
is begin jaren 30 gebouwd.

I-1: Want die andere was verbrand.

G: Die stond in de binnenstad. Er waren nog geen scholen en er waren ook geen voorzieningen. Het
leuke was wel dat op ongeveer elke hoek van de straat daar was een middenstandswinkel, melkboer,
bakker, slager. Er was echt van alles, hadden we in de wijk. Ik vertelde met Kerstmis, toen had ik met
een zwager van mij (die wordt ook nog een keer geinterviewd), toen zei ik zo van, ik zeg, ik vertelde
dat wij toen bij de melkboeren, zoals ze toen genoemd werden, die waren zo talrijk in de wijk, daar
hebben ze toen een sanering toegepast, hebben ze dus een verdeling van de wijk gemaakt om
iedereen een boterham te gunnen, want er waren zoveel melkboeren dat het eigenlijk, er was
concurrentie dat ze eigenlijk veel te veel waren. Toen hebben ze op een gegeven moment, hebben ze
de straten hebben ze opgedeeld, van: jij mag tot daar komen en jij mag tot daar komen. En daar
werd ook goed aan gehouden. Niemand die, dat was dan ook de bezorging: de bakker die kwam aan
huis, de melkboer kwam aan huis, de kruidenier die kwam aan huis. Bij ons op De Sitterlaan daar
hadden ze, tot en met nummer 49 was dan de ene melkboer en vanaf nummer 50 was de andere
melkboer. Maar dat waren twee voordeuren die zaten naast elkaar. Het ene moment stond daar de
ene melkboer voor nummer 49 en het andere moment stond daar voor nummer 51, want dat waren
ook dus oneven nummers, stond daar de andere melkboer. Maar iedereen hield zich daar zo netjes
aan.

I-1: Daar is geen ruzie uit voortgekomen?



G: Nee. Die melkboeren die hadden dus echt in Leiden een hele goede vereniging. Een paar keer per
jaar hadden ze ook een feest en zo. Huurden ze het Antonius Clubhuis af. Dus die konden het
eigenlijk allemaal prima vinden met elkaar. Allemaal gebaseerd op het feit om mekaar een boterham
te gunnen en door die sanering dat dat echt een beetje van hogerhand werd geregeld dat ze mekaar
niet doodconcurreerden. Ik hoorde nog van onze buren toen die op De Sitterlaan kwamen wonen,
toen het huis net gebouwd werd in 36, en klaar was. Die kreeg dan van de huisbaas een week de
melkboer aangeboden en een week de bakker aangeboden. Van “Nou, kom maar in mijn huis wonen,
want dan betaal ik de eerste week de bakker en de slager”, dat soort dingen. Je moet je niet
voorstellen met de woningnood van vandaag dat toen die prachtig mooie huizen die stonden
allemaal, althans voor een deel, stonden die leeg. Die waren niet te betalen.

I-1: Dat waren natuurlijk toen te duur...

G: Ja, die waren te duur. Een huis zeg maar ten opzichte van het huis wat we in de Stieltjesstraat
hadden, was een volledige etage zat daar bovenop. We hadden ineens twee extra kamers, een
jongenskamer en een meidenkamer, maar zonder voorzieningen. Er was geen badkamer, één vaste
wastafel op de ouderslaapkamer. Ook een paar jaar nadat we daar woonden toen hebben wij daar
zelf op de tweede verdieping voor de jongenskamer en de meisjeskamer hebben we toen zelf
wastafels laten maken, waardoor de buurt al heel snel de naam van vastewastafel-buurt kreeg.

I-1: Want dat betekende eigenlijk dat er meer als één wastafel was, begrijp ik?

G: Dan had je drie wastafels. Een paar jaar later toen hebben we, we hadden dus een keuken die was
half uitgebouwd en een bijkeuken daaraan ook nog uitgebouwd, werd in de bijkeuken werd er toen
een douche gemaakt. Een halfsteens muurtje en in deze tijd van het jaar was dat altijd ijzig koud en
had je dan zo’n elektrische straallamp, die moest het dan een beetje doen.

I-1: Er was een douche.

G: Er was een douche en dat was heel luxe eigenlijk, want daarvoor ging je in de teil. We gingen dan
wel zwemmen in de kerk op de Haarlemmerstraat, de Overdekte. Daar hadden we één keer in de
week... Daar leerden we ook zwemmen. Je had op de lagere school in de vierde klas wel zwemles,
maar we gingen al wat eerder zwemmen. lk had al mijn zwemdiploma toen wij in de, toen ik in de
vierde klas zat.

I-1: Ik ben het misschien vergeten, maar welke lagere school was dat?

G: Don Boscoschool.

I-2: Don Bosco?

G: Die Don Boscoschool die begon net in het jaar dat ik, ik was echt op de 26 augustus, mijn
verjaardag, zes jaar ging ik naar de lagere school en dat heb ik altijd zo onrechtmatig gevonden. Op
mijn verjaardag moest ik ineens naar school.

I-1: Dat was geen leuk cadeautje.

G: Nee, dat was geen leuk cadeautje. Dat was ook de enige keer dat mijn vader mij naar school
gebracht heeft, want dat kan ik me nog heel goed herinneren. Ik vond het zo gemeen dat ik op mijn
verjaardag naar school moest. Aan de hand van mijn vader, mijn vader was een heel lange man, dus
ik was echt het pukkie, die bracht me naar school. Echt ook de enige keer geweest dat ik door hem
naar school gebracht werd.

I-1: Voor de rest altijd dan met zusjes mee?

G: Nee, alleen maar alleen, want mijn oudere broer die zat dus op de school Rapenburg, [Rapenburg
48] uitkomend op het Pieterskerkplein. Je hebt daar Barrera en dan even een stukje verderop, daar
heb je een, dat is een oude school. Later zat daar ook een instelling voor geestelijke gezondheidszorg.
Maar dat was een oude school en daar zaten mijn oudere broers en die gingen... Die zijn niet meer
van de Rapenburgschool... Want die zaten daar een beetje aan het einde van de periode.

I-1: Die zijn daar gebleven?

G: Die zijn daar gebleven en ik ben hier naar de Franchimontlaan gegaan. We zijn eigenlijk zo van
eerste klas, tweede klas zo tot aan de zesde klas, zijn we zo met de school meegegroeid.

I-1: Was het een... Heb je een goede herinnering aan de school, de lagere school?

G: [aarzeling] Ja, het hoofd van de school was een ontzettend autoritaire, norsige man. Had geen
kinderen.



I-1: Heb je ook nog in de klas bij gezeten?

G: Daar heb ik ook bij in de klas gezeten.

I-1: Dat is niet de fijnste tijd?

G: Dat was niet de fijnste tijd. Dat is ook het beeld van... Ik heb ook nog vrienden en oud-klasgenoten
van de lagere school, die nu nog in mijn vriendenclub zitten, die allemaal toch wel dezelfde idee
daarover hebben: een norsige man die ook met een liniaaltje sloeg; dat soort dingen.

I-1: Je hebt dus nog steeds contact met die jongens. Je had veel vrienden op die school?

G: Ja.

I-1: En jullie kwamen ook bij elkaar thuis? Ik bedoel... Dat was geen probleem?

G: Dat was geen probleem. Bij één daar ging toen een wereld voor me open. Die hadden een
groentewinkel en dat was een beetje toch een moeilijk bestaan voor dat gezin. Ook heel veel
kinderen. Die hadden dus, voor het gas hadden ze een automaat. Daar moest je dubbeltjes in doen.
Dat waren wij niet gewend. Wij hadden een... Omdat wij uit Brabant kwamen, hadden wij ook al onze
apparatuur... We hadden in Brabant geen gas. In dat dorp was gas toen nog niet, dus wij kookten
elektrisch. Dat moest in Leiden allemaal voor ons aangepast worden. Al onze apparatuur was ook
gebaseerd op 220 volt en hier was het allemaal 127, 110-127. Dus er moest een extra
kabelaansluiting bij om ons van nodige apparatuur en elektra te voorzien en zo, maar een automaat
voor gas en zo, dat... Waren we boven in de winter op zijn kamer aan het spelen, dan brandde de
gaskachel niet en dan moest die naar beneden, naar zijn moeder, een dubbeltje, en dat moest dan in
de automaat. Dat vond ik echt van: hoe zit dat? Als je dan niet voldoende geld had of je kon de
rekening wel eens niet betalen, dan werd je automatisch, werd je op automaten gezet en dan werd
op die manier de rekening betaald. Dan liep je nooit een achterstand op.

I-1: Dus wat dat betreft heb je ook wel hier ondanks dat het een andere wijk is als elders in Leiden
armoe gezien of redelijke armoe of kan je dat niet zo zeggen?

G: Mijn schoolvriendjes die zaten, die kwamen echt ook uit deze wijk. De armoe die ben ik echt pas
gaan zien toen ik stage liep bij het Elisabethgasthuishof. Vlak naast het Elisabethgasthuishof daar zat
een gezinnetje en hadden ze zes kinderen en de oudste dochter die had ongelukkigerwijs, was ook
nog in verwachting geraakt. Die hadden dan begane grond met een soort van laddertje naar de
eerste verdieping en daar sliep het hele gezin. Vader, moeder met de kinderen en die dochter ook
met haar baby en haar partner, haar man. Toen dacht ik van: Mijn hemel als je... nou, dan voel ik me
wel echt de koning te rijk op die De Sitterlaan, waar we dan met zijn drieén een kamer moesten
delen. Dat was uiteindelijk toch nog heel riant.

I-1: Vergeleken...

G: Vergeleken bij daar. Daar zag ik het eigenlijk pas een beetje... Het echte beeld, van dat er ook een
heel andere maatschappij was, heb ik opgedaan in de Haagse Schilderswijk toen ik daar werkte. Toen
was die Haagse Schilderswijk nog een beetje, ja, ruw en echt nog een verpauperde wijk. Kom je uit
zo’n heel net beschermd gezinnetje en dan zie je daar toch wel eens even wat anders rondom je
heen.

I-1: Dan gaan je ogen open voor dat soort dingen. Dat is ook alweer een stukje verder in de tijd. Na
de lagere school: hoe is het gegaan? Werd je door je ouders gestimuleerd om: “Ga dat en dat doen,
naar die school”, of kon je zelf beslissen?

G: Nee, echt altijd vrijheid geweest. Op de lagere school, daar werd al door dat hoofd werd al heel
vroeg geregeld... We hadden drie rijen in de klas. Hij had één rij met leerlingen die gingen naar de
hbs. Dat wist hij al te vertellen. De middelste rij dat waren de mulokinderen en de derde rij dat was
het overschotje van... Dat heette dan naar de Its en dat soort dingen. Dus daar kan je de toekomst
niet van verwachten. Dat zei hij ook zo van: “Jullie zijn toch het overschot.”

I-1: Die ouders gingen daar allemaal in mee of was daar nog wel wat verzet tegen?

G: Daar was wel wat tegen geageerd, maar hij dreef wel behoorlijk zijn wil door. Hij moest het advies
schrijven. Maar ik was een mulokind, was ook niet al te gemakkelijk. Ook op de lagere school al had
ik zo nu en dan toch wel wat protesten. Dat betekende ook dat ik op een gegeven moment... We
hadden dan Franse les na school. Mijn buurjongen, die had zijn proefwerk Frans had ie in een tijd van
ja en nee, had ie dus klaar en die heb ik helemaal overgeschreven en dan kon je dus tijdens de les al



laten corrigeren. Hij kreeg een 10 en ik kreeg een 8. Toen zei ik: “Ik wil een 10 hebben, want ik heb
hem helemaal overgeschreven.” Toen zei hij: “Dat heb ik gezien.” “Nee, dan had u allang wel
geroepen.” Toen was het: “Ga de klas uit.” Toen zei ik van: “Toch vind ik het oneerlijk”, maar dat
betekende dat mijn ouders gebeld werden en dat ik niet meer naar de Franse les hoefde te komen.
I-1: Te brutaal geweest.

G: Te brutaal. Dat is dan vooral een zoontje van een, van iemand die zelf in het onderwijs zit, dan is
dat natuurlijk al helemaal buiten verhouding. Ik had me natuurlijk aan moeten passen, maar dat heb
ik nooit gedaan.

I-1: Heb je ook wel problemen met je ouders daardoor gehad?

G: Nee, mijn vader die... Mijn moeder mopperde een beetje, mijn vader die snapte dat dat een beetje
rechtvaardigheidsgevoel was. Hebben nooit gezegd, wel gezegd: “Luister eens. Je mag ook kiezen
wat je wil. Als je het onderwijs in wil, hartstikke leuk, maar niks is verplicht.” Maar er moesten wel
prestaties geleverd worden; freewheelen was er niet bij. “Want dan ga je maar aan het werk”, was
toen de slogan. Leek werken wel een straf, terwijl ik dat nooit ervaren heb. Maar op de mulo daar, ik
ben naar de Titus Brandsma-mulo gegaan, aan het Vrouwenkerkplein (wat nu ook gesloopt is). Daar
was ik niet de makkelijkste leerling en daar uiteindelijk moest ik, na twee jaar moest ik weg. Nou ja,
was een ordeprobleem, niet te handhaven. Toen ben ik zelf naar... Wist ik dat er in Voorschoten net
een mulo begonnen was, daar ben ik naartoe gefietst. Toen heb ik gevraagd of ik daar terecht kon
komen. Die wilden graag leerlingen hebben, dus daar kon ik toen terecht.

I-1: Dat heb je dus uit jezelf gedaan.

G: Dat heb ik uit mezelf gedaan.

I-1: Je was een jaar of 14, 15?

G: 14. Ik was altijd al heel zelfstandig. Dat vond mijn vader ook, maar die vond dat wel heel erg
prima. Die zei ook van: “Jongen, je hebt nog één kans en verpruts het nou niet.”

I-1: Kon je in de derde klas verdergaan of moest je de tweede klas overdoen?

G: Nee, ik moest de tweede klas overdoen. Dat was een jongens-meidenschool. De tweede dag
fietsten we met een knaap die ik hier uit Leiden ook kende, ook ervan afgeknald was, fietsten we
samen. Toen waren er twee jongedames en van: “Willen jullie een lift hebben?” We fietsten zo langs
school en we stonden de volgende dag bij de directeur van: “Onze school is geen huwelijksbureau.”
Wisten wij veel; we waren zo groen als gras, veertienjarigen. Daar heb ik twee jaar gezeten, de
tweede en de derde. Toen zeiden ze met Pasen van: “Er zijn er drie, die hebben een beetje teveel de
praatjes in de klas. Dat willen we in de vierde niet meer hebben. Degene die de beste cijfers heeft,
die mag door, de andere twee die gaan maar ergens anders emplooi zoeken.” Ik ben er toen van af
gegaan, gemoeten, want toen ben ik naar de uts in Den Haag gegaan. Daar kon ik toen wel komen
dus.

I-2: Was er dan geen leerplicht, dat je toch van school af gestuurd kon worden?

G: Je kon wel van de school afgestuurd worden, maar je moest wel zorgen dat je wat anders had. Als
ik toen met veertien jaar geen andere school had gehad, dan had er een school moeten zijn die
verplicht mij had moeten opnemen, want toen had je tot zestien jaar ook al leerplicht.

I-1: [na een pauze] We waren in de uts in Den Haag.

G: Uts in Den Haag. Daar had je dan drie richtingen: elektra, werktuigbouw en bouwkunde en daar
heb ik toen heel duidelijk bouwkunde gekozen. Dat leek mij de leukste. Ook daar ben ik zelf naar toe
gegaan. Toen ik daar aangenomen was, heb ik thuis gezegd van: “Ik moet daar van school, maar ik
heb een alternatief.” Dat verguldde natuurlijk de pil thuis wel heel erg, dat ik het eigen initiatief
genomen had. Dat vond mijn vader wel heel erg leuk, dat ik dat zelf gedaan had.

I-1: Was je daar nu een uitzondering mee in het gezin of waren er meer zo als jij?

G: Nee, ik was een duidelijke uitzondering in het gezin. Nou, zelfs ook op de uts; ik was in een tijd van
ja of nee klassenvertegenwoordiger. Daar had ik heel snel toch ook wel de poppen aan het dansen.
We hadden... we moesten dan lid worden van de schoolvereniging. Maar die directeur was zo’n
ontstellend autoritaire man. Die zei geen goedendag tegen zijn leerlingen als hij door diezelfde deur
naar binnen ging 's morgens. Zag niemand staan. En wij hoorden al van die docenten dat er een hele
slechte sfeer was tussen directie en de docenten. Dus wij zeiden van: “We willen wel lid worden van



die schoolvereniging, maar die schoolvereniging moet dan zorgen dat er eerst maar eens een betere
sfeer komt.” Want ik schreef de brief namens de klas. Ik had die brief ’s middags om twaalf uur in de
brievenbus gedaan van de schoolvereniging en om één uur was de middaglessen; toen kwam de
conciérge en die zei van: “Hettinga moet bij de directeur komen.” Toen zei ik van: “Laat de directeur
maar hier komen.” Dus toen zei die docent, die zei van: “Nou, ga nu maar, want je kan je mondje wel
roeren, want er is al het een en ander over gesproken. Want het was echt al bal”, zei hij. Toen ik naar
de directeur ging, toen wist ik al dat er nog wel het een en ander te wachten stond. En de directeur
zat achter zijn bureau. Daarachter daar stond de adjunct-directeur en de conciérge, die bleef
erachter staan. Die denkt: “lIk wil dat feest wel eens meemaken.” Dus de directeur die vraagt aan mij
van: “Wat heb je te vertellen?” |k keek achterom en zei: “Moet de conciérge daar bij zijn?” Toen zei
hij tegen die conciérge van: “Meneer Wans, gaat u maar weg.” En niet verder van reden. Hij stuurde
die man ineens weg. Toen zegt hij tegen mij van: “Ja, je bent niet op je mondje gevallen.” “Maar als u
wat aan mij te vragen heeft: U zou in de klas moeten komen, want ik praat namens de hele klas. Dan
kunt u ook horen wat daar aan onvrede leeft.” Dat was hier te breed en daar te lang. Als ik nog één
keer een opmerking had die hem niet zinde, dan kon ik wel verdwijnen. En allemaal dat soort dingen.
Ik zei: “Ik doe gewoon normaal mijn werk als klassenvertegenwoordiger, dus dan moet ik geen
klassenvertegenwoordiger meer zijn. Maar niemand wil klassenvertegenwoordiger zijn, dat weet ik
nu al.” Maar dat kon hij niet hebben hoor. Dat was het eerste jaar en het tweede jaar, aan het eind
van het tweede jaar kreeg je je diploma. lk had een hele goede cijferlijst en dat leek in het begin van
het jaar helemaal niet zo erop, maar ik heb, had in het laatste jaar heel hard gewerkt, dus ik had een
hele goede cijferlijst. Hij geeft mijn diploma en toen zegt hij van: “Met mijn ene hand zou ik je een
diploma moeten geven, aan de andere hand zou je een draai om je oren moeten hebben.” Ik zeg:
“Geef dat diploma nou maar, want voor de verdere rest ben ik het hier heel snel vergeten.” Vijf
minuten later komt de adjunct-directeur, die komt vragen van: “Luister eens. Het is altijd gewoonte
dat één van de leerlingen namens de leerlingen een bedankje uitspreekt en wij hadden gedacht dat
jij dat maar moest doen.” Ik zeg: “Volgens mij is dat niet verstandig, want als ik het doe, krijg je een
heel ander verhaal dan je gewend bent.” “Hoezo?” “Hoezo? Als ik twee jaar weergeef is het niet
alleen dankjewel hoor.” Want ik zeg: “Er is hier het een en ander zo gepasseerd al die jaren. Dat is
niet een beleefd dankjewel, want dan krijgt u gewoon de waarheid en die wil u niet.” Toen zei hij:
“Nou, ik geloof ook dat het maar beter is dat je het maar niet doet.” De directeur die kwam daarop
terug van: “En waarom wil jij niet?” “Waarom wil je niet? Ik wil wel, alleen ik denk niet dat jullie het
willen.” Was ik een beetje te bijdehand en met een vader in het onderwijs. Toen zei ik: “O ja, daar
komt ie weer.”

I-2: Je was wel klaar met school.

G: Die school ben ik gauw vergeten.

I-1: Je hebt wel iets goeds geleerd, was wel wat dat betreft een goede...

G: De opleiding was wel goed. Het aardige was ook, op een gegeven moment, was met Kerstmis,
toen waren mijn cijfers nog niet zo goed. De directeur die had in de leerlingenvergadering,
lerarenvergadering gezegd: “Hij moet maar van school.” De docenten hadden gezegd van: “Hij hoeft
helemaal niet van school. Hij gaat het gewoon inhalen en daar is hij al hard mee bezig.” “lk laat toch
zijn vader komen.” Die docenten, er waren er drie die onafhankelijk van elkaar tegen mij zeiden van:
“Luister eens, dat en dat is er in het leerlingenoverleg besloten. Je vader moet wel komen en die
moet er wel naartoe gaan, maar er is niks aan de hand. Ze sturen je niet van school af. Daar staan wij
voor.” Dat zijn docenten die dan, dat was in die tijd, dat was best behoorlijk wat. Vandaag aan de dag
zou je dat wel kunnen verwachten, maar voor die tijd vond ik dat wel heel bijzonder.

I-1: Eigenlijk al heel progressief.

G: Met ene daar was ik ook op zijn verloving geweest met Pasen. Moesten we naar Limburg. Hebben
we gedaan met de klas. Met de anderen kwamen we op zijn verjaardag. Dus daar hadden we wel
aardig contact mee. Ik vond het wel heel goed dat zij zo achter mij stonden. Ze zeiden ook: “Je doet
het als klassenvertegenwoordiger doe je het juist hartstikke goed, want als ik wat heb en ik heb de
klas nodig, dan kom ik bij jou en dan wordt het geregeld.” Maar het hoorde allemaal bij het niet zo
gemakkelijk zijn in schoolverband.



I-2: De uts was in Den Haag. Was er in Leiden dan geen uts?

G: Ja, daar ben ik ook eerst geweest, maar daar kon ik niet komen. Nee, dan moest mijn vader
komen. Dat was mijn eer te na; ik moest het vanzelf regelen.

I-1: Dat is een mooi verhaal. En nou ja, daarna? Na de...

G: Toen ben ik eerst... Want als je een diploma krijgt, het theoretisch deel rond je dan af en dan heb
je nog een verplicht stagejaar. Dat stagejaar hoef je niet te doen als je doorgaat naar de hts. Ik vond
het mooi en ik ben toen... Ik heb stage gelopen aan het Jacques Urlusplantsoen, die lange flat daar.
I-1: Had je die, dat ook zelf uitgezocht?

G: Nee, dat had de school; die had de gemeente Leiden gevraagd of... Want er waren drie jongens uit
Leiden die hadden gevraagd of ze stageplekken hadden. Toen kon ik naar het Jacques
Urlusplantsoen. Maar dat was echt een hele saaie stage. Er werd elke dag, werd er zoveel meter
vloer gestort, elke dag zoveel meter wand. Dat was zo prefab. Dat waren, die jongens die daar op die
bouwerij liepen, dat waren allemaal Katwijkse vissers die uitgesaneerd waren. En die wilden om wat
te verdienen, waren ze aan het begin van de dag, waren ze een beetje aan het tijdrekken zodat ze
dus ‘s avonds dan moesten ze overwerken. Dan verdienden ze extra. Dat kon je echt ’s morgens al
zien.’s Morgens om zeven uur liepen ze al een beetje, een beetje te lanterfanten. Maar die vloer en
die meters die moesten gemaakt worden, want daar zat het hele schema op vast. Maar dat was elke
avond om een uur of zeven, half acht werd er pas beton gestort en dan de volgende morgen moest
het ontkist worden. Maar dat vond ik de eerste twee maanden wel leuk, maar toen denk ik van: “Hier
moet ik geen jaren zitten.” Toen ben ik naar Van Oerle & Schrama gestapt. Dat was het
architectenbureau dat op de Nieuwe Rijn [nr. 17; ir. H.A. van Oerle en J.J. Schrama] zat. En Van Oerle
& Schrama had net een nieuwe school voor mijn vader gebouwd [Boerhaavelaan 298, geopend 7-10-
1965]. Ik heb daar naartoe gebeld en gezegd van: “Ik zoek een stageplek. Mag ik daar een keer een
praatje komen maken?” “0”, zei meteen de directeur van: “We zijn juist op zoek naar een stagiair,
dus we kunnen vanmiddag een afspraak maken.” Ik heb ’s middags een afspraak gemaakt en’s
maandags kon ik daar terecht.

I-2: Dat ging mooi vlot.

G: Dat was dus aan het Elisabethgasthuishof op de Oude Vest, Caeciliastraat. Daar moest een nieuwe
vleugel aangebouwd worden aan de bestaande woning op de Oude Vest. Daar zat ook, zaten twee
hofjes bij. Eén hofje aan de Caeciliastraat zo met de kapel aan de Lange Lijsbethsteeg daar en de
ander was een hofje, die zat er helemaal middenin gebouwd. Dat was het Hof van Zessen. Dat waren
zes woninkjes en dat heet het Hof van Zessen. Die moest gesloopt worden voor de nieuwbouw. Op
dat moment kwam ik daar binnen, dat ze daar damwand gingen slaan en heiwerk gingen doen
binnen in die bebouwde kom.

I-1: Heel interessant.

G: Heel erg leuk. Ook een leuke opzichter, die bereid was om ook een beetje van zijn ervaring te
vertellen.

I-1: Want dat was natuurlijk de stage. Je moest ook zelf iets geleerd worden.

G: Je moet ontdekken zelf, maar je moet het ook meekrijgen, maar die opzichter die was wel een
goede vent. Die had heel veel ervaring. Dus ik daar dat werk begeleiden en hij kreeg, toen ik eenmaal
een beetje daar ingewerkt was, kreeg hij er nog een ander werk erbij, dus hij moest het opdelen.
Toen hadden we op een gegeven moment... waren er stenen, schoon metselwerk hadden we in die
nieuwbouw. Er was heel veel over te doen geweest in de bouwvergadering, over de kwaliteit en over
de kleur. En op school leer je dat je dus als er stenen komen op zo’n werk dat je die moet keuren aan
de hand van het monster wat uitgezocht is. |k zie die vrachtwagen en ik zie die man zie ik lossen en
dat was allemaal nog met het handje. Ik denk van: “Dit is het toch niet ten opzichte van het monster
dat ik binnen heb liggen.” Ik zeg tegen de uitvoerder van: “Luister eens, stop eens effen, want
volgens mij heb je niet de goede stenen”. “Joh, wat denk je wel, je komt pas kijken”, en ik kreeg echt
zo’n waffel. Ik zeg: “Weet je wat je doet? Je lost die hele wagen, maar straks kan je met diezelfde
handjes die wagen weer gaan laden, maar ik heb je gewaarschuwd”. En zo'n waffel en die jongens
daar rond omheen, die stonden een beetje te grinniken en die waren wel nieuwsgierig hoe dat afliep.
I-1: Eigenlijk moest hij de beslissing nemen van...



G: Hij moest zeggen: “Joh, wil je dat monster even pakken en erbij houden en dan zie je dat het
verschil is”. Maar ik zag al zo op het oog dat er een heel groot verschil zat. Ik had het monster nog
niet bij, maar ik denk: ik ga er verder geen ruzies aan maken. Dus ik heb Schrama, nee, Van Oerle
gebeld. Dat was de man die het hof eigenlijk begeleidde omdat het oud restauratie was en ik heb
gezegd: "Ik geloof dat het hier niet goed gaat met die stenen”, en nou zegt hij: “lk kom wel kijken”.
Dus hij kwam eerst naar de bouwkeet toe en toen zei hij: “Nou joh, hoe is het gegaan?” en ik zeg: “Zo
en zo, maar ik krijg de wind van voren en hij wil niet stoppen”. “En wat heeft hij tegen je gezegd?“ Ik
zeg: “Dat ik jong ben en dat ik pas kom kijken”. En hij zei: “En nog meer?“ Ik zeg: “Als je het in detail
wilt weten: ik was nog een snotneus ook”, en toen zei hij: “Oh” en hij haalt die uitvoerder erbij bij dat
werk en hij zegt: “Die stenen, dat is niks, die gaan terug, daar beginnen we mee”, maar hij zegt: “lk
heb nog wat te vertellen. U heeft tegen deze meneer snotneus gezegd en dat hij pas komt kijken en
dat hij er geen verstand van heeft”. Hij zegt: “Maar die meneer die staat er in plaats van mij, dus dat
heb je tegen mij gezegd”. Dat was al op het werk, waar iedereen stond te kijken. “Wilt u uw excuus
aanbieden?” Hij was eind vijftig en ik twintig, nog niet eens. Ik was inderdaad dat jongetje dat pas
kwam kijken. Dat deed hem toch wel pijn hoor. Dat heeft hem een tijd lang... dat hij op datzelfde
werk de andere kant op keek als we elkaar tegenkwamen en ja, je kunt toch niet om elkaar heen op
zo’n werk, maar dat resulteerde in een complimentje van de baas. Die zei drie maanden later, toen
kwam er op het weeshuis Jacobsgracht, Huize Sint Maarten, daar was een opzichter die was
overspannen geraakt en toen kwam hij op het werk en toen zei hij van: “Ja, nou moet er een andere
opzichter naar toe en toen hadden wij gedacht dat jij dat maar moest gaan doen”. |k zeg: “Ja, maar ik
kom net van de schoolbanken af. Dat kan toch niet?” “Ja”, zegt hij, “je bent bijdehand genoeg, je
gaat... ga jij dat maar doen”. Dus toen heb ik, en dat was voor hetzelfde aannemersbedrijf, een
collega van de andere, van de man van daar, dus de faam die ging al goed vooruit, van: "Oh, daar heb
je zo'n eigenwijs mannetje".

I-1: Je kreeg dus al gelijk een grotere verantwoording ook. Je zei 20, maar je zal waarschijnlijk nog iets
jonger zijn geweest, als je, gezien...

G: Ja, want ik had met 18 of 19 jaar in dienst gemoeten en bij Van Oerle, die was reserveofficier en
die zei: “Maar ik zou het wel jammer vinden als je nu weggaat, dus en ik ga wel uitstel voor je
vragen”. En die heeft dus twee keer uitstel gevraagd en dat werd iedere keer verleend en bij de
derde keer toen vroeg hij: “Wil je weer uitstel?” Ik zei: “Ik wel”, want ik had gehoopt dat ik niet in
militaire dienst hoefde en want dat zag ik niet zo zitten en, maar toen kwam hij vertellen dat dat niet
lukte, want drie keer uitstel was afstel en toen moest ik in militaire dienst dus. Maar ik was eigenlijk
hartstikke jong.

I-1: Maar die stage is heel belangrijk geweest voor de liefde voor...

G: Toen oud nieuw en dat vond ik het leuke wel, je zat niet alleen in restauratie. Door die nieuwbouw
ging, maakte je ook mee, dat we een damwand moesten slaan dat ie...

I-1: De moderne dingen.

G: Ja, en dat er echt binnen zo’n binnenstad, waar het altijd natuurlijk heel tricky te bouwen is, dat je
daar heel voorzichtig kon bouwen. Toen had je allemaal nog niet trillingvrije damwanden en allemaal
dat soort dingen. Dus dat moest echt met heel veel zorgvuldigheid gedaan worden. Dat vond ik, die
combinatie, eigenlijk zo leuk, nieuwbouw en restauratie. En vaak ook wat je dan aan opmetingen
deed, want dan werd er weer eens in zo’n huisje een vloertje weggebroken en dan kwam er een
mooi natuursteen. Dat moest dan in tekening gebracht worden en daarna dan werd dat gemaakt,
maar je zag ook heel snel dat daar dus ook op doorgebouwd werd. Dus het werd ook praktijk en
theorie en zo en dat maakte je allemaal zelf ook mee. Je tekende voor het werk en dat werd dan later
wel weer op kantoor uitgetekend tot in detail, maar de grove lijnen, die tekende je. Dan ging ik naar
kantoor en dan kwam het terug als tekening en dan werd dat zo uitgevoerd.

I-1: Dat soort dingen wat je zegt, ik weet daar natuurlijk niets van, maar die tekeningen die je eerst
maakte, had je dat dan op de school geleerd of leerden ze dat?

G: Ja, dat tekenen dat was echt een duidelijk onderdeel, want driekwart van mijn klasgenoten die
gingen ook naar een architectenbureau. Ik vond juist het praktische het leuke eraan, maar heel veel
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die vonden juist het tekenwerk ... Dat was ook op de uts, was dat een groot deel van de schoolweek.
Ik denk dat we wel twaalf uur tekenen hadden per week, dus dat was een fundamenteel vak.

Maar ikzelf vond de praktijk ook het allerleukste. Ik zei al: daar heb ik, toen de damwand geslagen
was en de put gegraven moest worden, toen heb ik zo’n potje opgegraven. Eerst zo’n scherfje aan de
wand. En zo’n grondwerker... Ik zat met mijn vinger die scherf zitten, dus ik wrijf eroverheen en de
scherf werd groter en die grondwerker die zegt van: “Joh, dat is niks, want dan had ik het allang wel
gevonden”. Maar de scherf werd groter en groter en uiteindelijk heb ik er een hele kluit klei
uitgehaald met dat potje en toen was hij nog wel zo vriendelijk om te zeggen van: “Niet dat
wegscheppen, die klei, want dan gaat hij kapot”. Hij zegt: “Je moet hem in het water zetten onder de
kraan. Die je moet laten druppelen en dan spoelt dat heel langzaam weg. Het duurt maanden. Daar
ben je wel drie maanden mee bezig”, maar ik denk dat ik wel driekwart jaar ermee bezig mee ben
geweest. Dat was ook 's morgens ook altijd als ik binnenkwam, dan gooide ik het potje leeg en zodat
die druppels weer... want als die eenmaal in het water vielen, hebben ze geen effect. Maar dan
moest je hem wel weer leeggooien en dan kon ik weer zo tegen die wand aan. Dan kon hij zo
langzaamaan die klei wegspoelen.

[-2: Toen was er nog geen archeologische dienst.

G: Nee, die was er niet en we hadden... ledereen die aan het begin van het werk die had wel
getekend dat als er bodemschatten gevonden zouden worden, dat ze die af moesten staan. Ik kwam
later en heb daar nooit een handtekening voor gezet en ik heb toen netjes gezegd van: “Kijk, dit heb
ik gevonden en ik heb het zo helemaal ontkleid” [van klei ontdaan], maar ik mocht hem meenemen.
I-1: Een mooie herinnering.

I-2: Ik denk dat er voldoende potjes zijn.

G: Ja, van dit soort potjes zijn er voldoende. Als je bij het Archief, dan... maar goed, hij staat nu in de
kast en met mijn herinnering. Maar ik denk ook dat wij, op een moment een keer zeggen tegen het
Archief van: “Jongens, hier heb je hem, want voor onze kinderen zegt het niks”. En dan gaat hij kapot
of verdwijnt hij en dan denk ik van dat de historie dan maar... daar is die beter geconserveerd dan
dat die bij mij of dat die dadelijk bij de kinderen ergens te pletter gaat, dus dat zou ik zonde vinden.
Toen kwam dus de diensttijd.

I-1: De diensttijd, die had je ook nog.

G: De diensttijd, begonnen als chauffeur in Breda en toen naar Keizersveer, dat was de volgende
kazerne. Daar de radiotelefonie-opleiding gekregen en dat vond ik eigenlijk wel, althans dat leek me
heel erg leuk. Want ik was vroeger ook altijd met zendertjes en dingetjes bezig met vrienden. Maar
daar kreeg je een opleiding van helemaal niks, want de man die ons daar dan voor moest opleiden,
die als je hem een vraag stelde buiten het gebaande pad, dan zei die: “Ja, daar moet je maar niet
over nadenken, want die vraag stel ik niet als je straks examen moet doen”. Toen zat ik me daar zo te
vervelen, toen heb ik me maar ziek gemeld. En toen ben ik een paar weken ziek geweest en toen
kwam ik aan het eind van de opleiding terug en heb wel examen gedaan en nou, dat gezegd...

Dan had je drie vormen van zenders: klein, middel, groot en hele grote. En voor op zo’n jeep had je
een hele grote en daar wist ik nog de knoppen te vinden en bij die kleine ook. Maar die middelste,
daar begon die mee en toen zei ik: “Toen was ik ziek” en hij zegt: “Dan gaan we daar niet over
vragen”, dus toen begon hij over die grote. Zo ging dat in dienst. Mee geweest naar oefeningen in
Duitsland. En ik kon het met die...ik was dan chauffeur van de colonnecommandant en daar kon ik
het goed mee vinden. En daar vroeg ik op een gegeven moment van: “Goh, is er niks in...”, want die
zei: “Heb je het een beetje naar je zin?” “Nou”, zeg ik, “naar mijn zin; ik zou graag in Leiden”, want ik
had toen al van die bestuursbaantjes, “ik zou graag in Leiden willen”. Toen zei hij: “In Leiden is er niks
meer. Ik wil wel eens kijken bij mijn collega of je in Den Haag terecht kan. Woensdag dan zie ik hem
en dan kom je woensdag eind van de middag kom je maar even maar even langs”. Dus ik ga
woensdag eind van de middag langs en toen zegt die: “lk heb een goed bericht en een slecht bericht
en welk wil je het eerst horen?” Toen zei ik: “Doe eerst het goede bericht maar en dan daarna kan ik
het slechte bericht wel weer aan”. “Het goede bericht is dat je dan van de artillerie naar de
verbindingen moet”. Ik zeg: “Dat betekent dat er wel plek elders is”.“Ja”, zegt hij: "je kan naar Den
Haag; daar kun je ordonnans worden en alleen, het slechte bericht is: ze hebben geen plek in de
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kazerne voor je”. Ik zeg: “Maar ik kan wel naar huis, want ik woon in Leiden, dus dat Den Haag-Leiden
dat is zo te doen voor me”. Dus ik had in een tijd van ja of nee... sliep ik thuis en zat ik helemaal thuis.
Ging ik in mijn ‘kloffie’, zei ik altijd, naar mijn werk.

I-1: Geen slechte tijd dus geweest.

G: Nee, uiteindelijk niet. Ik had ineens heel veel geld, want moest het altijd van een mager zakgeldje
doen en toen ik... ik kreeg die vergoedingen van militaire dienst, maar een thuisvergoeding en dat
eten en zo en dat werd allemaal uitbetaald en dat mocht ik allemaal zelf houden, dus ik had...

I-1: Je was rijk.

G: Ik was ineens rijk ja, echt waar. Je hoort wel eens van militairen die arm zijn, maar ik was ineens
rijk, plus dat we nog een handeltje hadden. Want als ordonnans ging ik... de ene week ging ik drie
dagen naar Brunssum in Zuid-Limburg en twee dagen naar Deventer en de andere week voor de
goede afwisseling ging ik drie dagen naar Deventer en twee dagen naar Brunssum. Maar in
Brunssum, daar kon je bij de AFCENT, dat was een NATO [...] Daar kon je in die kantine van alles
kopen. Daar had je van die Ronson-aanstekers, die kostten daar twee dollar en die kostten hier
zeven, acht. En Parker-pennen en allemaal dat soort rommel kochten we daar voor een appel en een
ei. Dat verkochten we hier weer door en sigaren en sigaretten en zo, en drank.

I-1: Daar zat een mooie winst aan?

G: Ja. We hadden postzakken met touwtjes en zegeltjes, die knepen we dan dicht, dus als we
onderweg gecontroleerd werden, dan zeiden we: “Ho ho, dat is even ordonnansmateriaal, dus daar
mag je niet aankomen”. Dus daar bleef iedereen verder van af en op vrijdag moesten we... want dan
gingen we nog door Weert heen en op vrijdag namen we dan de bestelling mee voor meerdere
vlaaien. Dan hadden we tien, twaalf van die vlaaien en daar legden we allemaal een gulden op, dus
iedereen vond dat schitterend en kwam dan thuis met een Weerter vlaai op vrijdag. Toen we een
keer op ons sodemieter hadden gekregen omdat we te laat waren, toen zeiden we: “Dan moet je nou
maar boeten, dan wachten we tot half zeven, zeven uur voordat we thuiskomen.” Want er was toch
geen controle op en dan gingen we in Zoetermeer in een koffietent zitten en als het dan zes uur
geweest was, kregen we nog extra geld ook, omdat we dan over onze uren heen waren. Dan
mochten we weer wat declareren en al die jongens met een hoop sterren en streepjes van: “Waarom
ben je zo laat?” “Ja joh, het verkeer he”. Toen waren die verkeersberichten niet zo... “Als jullie ons
nou niet zo zenuwachtig zullen maken de volgende keer, dan zullen wij wel zorgen dat we op tijd
zijn”. Maar we mochten ook nooit een andere route nemen dan de vastgestelde route, want we
werden ook gecontroleerd. Dan zagen we bij de benzinepomp 's morgens, zagen we dan een
Volkswagen en die had dan vijf, zes nummerplaten in zijn auto en dan wisten we: die rijdt vandaag
achter ons aan. En die zat dan aan hetzelfde tafeltje in Brunssum aan de koffie als wij of in Deventer.
Dan mochten we ook niet te hard rijden. Dat was echt dan altijd... we mochten niet harder dan 80,
maar je had niet zo veel wegen waar je veel harder kon toen.

I-1: Een andere tijd.

G: Het was een hele andere tijd, zoals de weg tussen Breda en Tilburg, dat was echt een dodenweg.
Dat zeiden we ook altijd van driebaansweg en daar hebben we wat ongelukken zien gebeuren.

I-2: Het recht van de sterkste...

G: Nee, wij hadden een Volkswagentje en een DAF, de ene keer een DAF 44 en de andere keer een
Volkswagen. Dat waren nou niet de... we hadden geen jeep of iets dergelijks. Maar op die manier is
die diensttijd ook wel redelijk gegaan.

I-1: En daarna, wat ging er toen gebeuren?

G: Even kijken, toen na mijn diensttijd, toen ben ik in de Haagse Schilderswijk terechtgekomen; daar
was een grootschalige renovatie.

I-1: Maar bij een bedrijf gesolliciteerd?

G: Toen had ik bij de gemeente Den Haag daar een maatje in dienst. Die werkte bij de gemeente Den
Haag en toen hadden we het er zo over en toen zei hij: “Er gaat bij ons een nieuwe afdeling... komt er
van grootschalige woningrenovatie. Ik kan wel eens kijken als dat wat voor je is”. “Weet je wat, kijk
maar”, want de laatste drie maanden liet ik me elke dag uitnodigen voor een sollicitatie. Want dan
had je een dag vrij. Zo liep ik ook wel de kantjes eraf. Dus ik naar de gemeente Den Haag. Toen dacht
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ik eigenlijk van: wat moet ik er, ambtenaar van... Maar het was eigenlijk wel redelijk gezellige
sollicitatie en toen werd er nog wel een leuke baan aangeboden met heel veel vrijheid. Dus toen op
een gegeven ogenblik zeiden ze van: “Nou, je kan die baan krijgen; ik moet alleen nog toestemming
hebben van het college”, want er was nog geen krediet voor. En toen belden ze een maand later op
van: “Dat duurt nog een maand of vier, vijf voordat we het krediet hebben, dus zo lang moet je
wachten.” Toen zei ik: “Nou, dat gaan we niet, want ik ga geen drie, vier maanden zonder werk
lopen”. Toen zei hij: “Maar ik ben ook nog bestuurder van een woningbouwvereniging en daar
zoeken we ook nog iemand en daar zou je ook wel inpassen”. Nou, praatje gemaakt en dat leek ook
nog wel wat en dat was in de Haagse Schilderswijk: grootschalige woningrestauratie en -renovatie.
De uitdaging zat hem in dat het grootschalig was en dat het heel industrieel aangepakt werd door
Van Eesteren, dus een grote aannemer, en dat heb ik toen gedaan. Maar na twee maanden, het
personeel van die woningbouwvereniging was tegen de renovatie en lag alleen maar dwars. Dus zei
ik tegen de bestuurder van: “Wat moet ik hier nou mee? Want ik loop alleen een beetje tegen hen te
vechten”, en hij zei: “Je hoeft allemaal niet te doen. We vergaderen eens in de maand daar en daar
en als je ons nodig hebt, dan laat het weten en dan kom je het eerste half uur van de vergadering
kom je daar naartoe en dan heb je niets met de collega's van de woningbouwvereniging te maken en
dan besluiten wij”. Uiteindelijk leende ik dus personeel bij Van Eesteren hartstikke duur in, terwijl de
woningbouwvereniging geen hand uitstak. Dat was dus heel gek, maar uiteindelijk, het werk was
daar wel leuk.

I-1: Weer veel geleerd eigenlijk?

G: Ja, dat wel, en daar heb ik die eerste fase afgemaakt en toen dacht ik van: ga ik nou nog tekenen
voor een tweede fase, dan ga ik wel tekenen voor nog ruim twee jaar. Dus daar twijfelde ik een
beetje aan.

I-1: Dus als je tekende, dan was het een contract voor een bepaalde periode?

G: Ja, voor de volgende fase, en toen dacht ik van: ik weet niet of ik dat nou wel wil, want dan is de
uitdaging een beetje weg. Terwijl ik in die twijfel zat, toen ik in dat Elisabethgasthuishof werkte, toen
was een van de panden, op de Oude Vest... Daar zat een makelaarskantoor [Van der Drift, Oude Vest
29] en toen dacht ik van: dat lijkt me ook nog wel eens leuk om daar te werken. En in die twijfel voor
die tweede fase... ik kom een keer thuis, eind van de middag, en daar zit de makelaar van dat
kantoor. Dat waren vrienden van mijn broer en schoonzus en die had ik op hun bruiloft, toen had ik
hem (hij kwam te laat) ... had ik hem netjes de weg gewezen. “We gaan nou aan het diner beginnen,
dus ik verzoek je om netjes weg te gaan”. Toen had hij aan mijn broer en schoonzus gevraagd van: “Ik
zoek iemand bij mij op kantoor”. Hij zegt: “Zou jouw broer daar wat voor voelen?” “Nou”, had mijn
broer gezegd: “weet je, ga naar hem toe en vraag het hem, want daar bemoei ik me niet mee”, dus
hij zat op een gegeven moment, toen ik thuiskwam, zat hij bij mijn moeder een kopje koffie te
drinken. Zei van: “lk heb eigenlijk een vraag aan je. Heb je zin om bij mij te komen werken?” Toen
dacht ik van: nou, dat is eigenlijk iets wat ik stil al in gedachten had. Toen ben ik daar naartoe...
althans, ik heb 's zaterdags een afspraak gemaakt, een praatje gemaakt, en toen denk ik: ik ga dat
doen; een mooie uitdaging.

I-1: En daar moet je natuurlijk weer veel voor leren, want daar had je niet voor geleerd.

G: Daar had ik niet voor geleerd, maar in die makelaardij is bouwkunde natuurlijk best ook een
belangrijk element. Maar ik moest wel die opleiding doen. Maar ik ben daar gaan werken en op een
gegeven moment, het was dus vader en een zoon die daar dat bedrijf hadden, en die vader zegt op
een gegeven moment van: “Heb je”, want ik had al belangstelling voor die makelaardij, ik had al eens
geinformeerd om te kijken of ik die cursus kon doen, maar er was geen schijn van kans dat je daar op
kon komen, want daar gingen al de kinderen en medewerkers van die kantoren, die gingen voor en
die baas die zegt van: “Heb je je al opgegeven voor die cursus?” Dus ik zeg: “lk kan me wel opgeven,
maar ik kom er niet tussen”. Hij zegt: “Zijn ze nou helemaal gek geworden? Ik heb die

cursus opgericht. Ik ga wel even bellen”. Hij gaat bellen en zegt: “Jij kan naar die cursus”, dus op dat
moment zat ik op die cursus. Dat was een beetje unieke cursus, dat was één cursus in Nederland
voor die hele makelaardij, op zaterdag, en, weet je wel, je mocht niet verzuimen; dan moest je wel
een hele goede reden hebben, allemaal dat soort dingen. Dus ik heb dat gedaan en de slagingskans
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was iets van twaalf procent of zo, landelijk. Ik deed de eerste keer tegelijk met Harry Mens samen
examen. Die zegt zo tegen mij van: “Voor de hoeveelste keer kom jij hier?” Ik zeg: “Voor de eerste
keer.” Hij zegt: “lk al voor de twaalfde keer, dus je hebt nog wel een paar keer te gaan.” lk zeg: “lk
was niet van plan eigenlijk."

I-1: Was dat zo lastig voor de meesten?

G: Ja, kennelijk was de opleiding en de examens, die waren niet voldoende op elkaar afgestemd.
Maar ik moet zeggen: ik vond de opleiding zo leuk dat ik er echt heel erg hard aan getrokken heb.
Ondanks het feit dat we op dat moment een huis gekocht hadden, in de Hugo de Vriesstraat, aan ons
huis aan het werk waren. Waar ik doordeweeks dus niet in het huis aan het werk was; dat was alleen
op zondag.

I-1: Je was intussen getrouwd?

G:Ja.

I-1: Daar hadden we het eigenlijk nog helemaal niet over gehad.

G: Ja, ik was inmiddels getrouwd. Maar toen heb ik die cursus... ben ik in één keer geslaagd, dus dat
was eigenlijk zo van, weet je, na je schriftelijke examen dan krijg je te horen na een week of vijf of je
door mag voor je mondeling. En dan moet je kijken of je dan in die tussentijd gaat doorstuderen ja of
nee. Want als je denkt dat je kansen hebt, dan ga je doorstuderen, maar als je denkt van: ja, ik weet
het eigenlijk niet, dan heb je wel eens de neiging om dat te laten zitten. Maar uiteindelijk, mede door
mijn echtgenote, aangespoord van: studeer nou gewoon door, want je weet niet, al heb je maar wat
vrijstellingen. Dus maar door blijven studeren en uiteindelijk kreeg ik door op een zaterdag dat ik
voor mijn mondeling door mocht. En mijn mondeling haalde ik in één keer, dus dat was eigenlijk wel
heel erg leuk. Dus dat heb ik wel in een keer gehaald, maar ik vond het ook heel erg leuk. Kijk,
bouwzaken wist ik. Op een gegeven moment, toen tijdens het examen, toen zei die examinator: ”Ja,
dat hoef ik eigenlijk ook niet te vragen. Kijk, ik heb nou toch iets, daar weten de meesten geen raad
mee”. Maar daar wist ik wel raad mee, ik kon het ook feilloos uitleggen en toen zei hij: “Nou, ik houd
ermee op”. Je had ook nog een stuk dat heette dan de praktijk. Je had dus rechten, praktijk,
bouwkunde. En praktijk was van: “Goh, werk je in de praktijk?” En ik zei: “Ja”. “Nou, waar werk je
dan?” “Die en die, bij Van der Drift in Leiden”. “Oh”, zegt hij, “bij Flip. Vroeger zat Flip altijd hier en
toen zat ik daar en hoe is het met Flip?” Dat was het eerste en na een kwartier, twintig minuten, zei
hij: “Oh ja, ik moet ook nog wat vragen®.

I-1: Ja, zo ging dat toen.

G: Hij zegt: “Maar als je bij Flip de opleiding krijgt, dan hoef ik daar niets aan te doen; dat zit wel
goed”. Dus die kreeg ik eigenlijk meteen een beetje zo mee, maar zo ging dat toen. En dat was dus
echt allemaal binnen de Vereniging van Makelaars. Die regelde de examens en allemaal dat soort
dingen, dus dat was allemaal gewoon één pot nat en een eigen zeggenschap. Want wie op de cursus
kwam werd geregeld en het examinatorstelsel was allemaal makelaars. Ik was ook met de dochter
van Proper, de makelaar, en van Bax, Bax uit Voorschoten en Proper uit Oegstgeest. We waren alle
drie geslaagd en dat vonden we toch wel mooi, terwijl echt van onze klas, ik geloof dat we met 21, 22
leerlingen waren, daar waren er vijf of zes over. Dus dat was echt wat Harry Mens zei van: “lk kom
hier voor de twaalfde keer.” Daar zijn er heel veel heel vaak geweest.

I-1: Dat was dus toch een groot succes.

G: Ja, en dat heb ik ook met plezier gedaan tot ik... en daar werkte ik... Wij hadden ook in de
makelaardij een stuk huizenbeheer. Daar had ik contact met een aannemer, die zeg maar het beheer
voor ons uitvoerde. Die zei op een gegeven moment: “Wil je niet bij mij komen werken?” Toen zei ik:
”"Nee joh, ik heb het hier prima naar mijn zin, dat doe ik niet.” En toen een half jaar later, toen zei ik
tegen mijn echtgenote van: “Als hij het nou zou vragen, dan denk ik dat ik misschien toch wel
overstap”, want: “Kom bij mij werken” was eigenlijk van: hij zocht een opvolger, dus om zijn bedrijf
ook over te nemen.

[-1: Dat was interessant.

G: Dat was behoorlijk interessant en een uitdaging en hij vroeg het inderdaad een half jaar later.
Toen zei hij van: “De vraag ligt nog steeds open”, dus ik zei: “Weet je wat, laten we een keer praten.”
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Toen zijn we gaan praten en toen, redelijk snel waren we het eens en ben ik als bedrijfsleider daar
gaan werken en heb ik na een paar jaar het bedrijf overgenomen.

I-1: Hoe is dat verdergegaan na de overname?

G: Eigenlijk best heel mooi, want ik heb in ‘78, eind ‘78 het bedrijf overgenomen. En begin ‘79 werd ik
gevraagd door de voorzitter van het bestuur van het verzorgingshuis Haagwijk in Leiden-Zuidwest.
Die zei van: “We moeten van de Inspectie Volksgezondheid, moeten wij het huis gaan renoveren en
zou je dat aankunnen en wil je dat, als wij jou vragen?” Dus ik heb gezegd dat ik dat wel heel graag
wilde, maar ik had niet de indruk wat dat zou behelzen en uiteindelijk met een architect verder in
gesprek gegaan. Dus binnen het bestuur heeft mij voorgesteld als bedrijf en die waren het er verder
helemaal mee eens. Dus kennis gemaakt met de architect en toen begreep ik dat het een dikke vijf
miljoen zou gaan belopen en dat was natuurlijk best... Want ik was met niets begonnen. Toen ik het
bedrijf overnam, moest de hypotheek van ons huis de financiering regelen.

Maar ik denk: nou, we zien wel. We zullen wel wat risico moeten nemen in het leven en dit is een
mooie kans, en uiteindelijk “ja” gezegd en hebben we een deal gemaakt. En dus bleek uiteindelijk dat
het uitkwam op dik zeven miljoen. Dat was een behoorlijke uitdaging en dat was in voorjaar ‘79.
Hebben we toen de deal gemaakt en toen hebben we de risicoregeling nog afgekocht. De
risicoregeling is dan altijd: na drie maanden recht hebt als aannemer op de ontwikkeling van de
prijsstijgingen en loonstijgingen, die je niet kan voorzien. Die worden dan later verrekend volgens
een bepaalde formule. Heb je heel veel werk aan, want je moet echt gewoon zeggen van: “Nou, ik
heb op 1 januari zoveel kuub beton aangevoerd op dat werk”. En dan moet je per kuub gaan
verrekenen wat dat dan extra kost, als daar prijsontwikkeling in zit. Met lonen is dat precies hetzelfde
en nou, iedereen wil dat dan graag afkopen. Dus uiteindelijk heb ik dat van tevoren afgekocht en
daar hebben we een deal over gesloten. Ik zou in ‘79, na de bouwvakantie, zou ik beginnen en toen
begon al een beetje die bouw wat in de problemen te komen. Het kabinet had heel veel problemen
en de loon- en prijsontwikkeling liep toen eigenlijk heel slecht. De werkloosheid liep heel erg op, dus
uiteindelijk was ik heel erg blij met dat werk, want de bouw dat werd slechter en slechter. En in 1980
toen zakte de bouw heel erg in en ik had toen met diverse mensen had ik al behoorlijke
prijsafspraken gemaakt, dus daar kon ik niets meer aan doen, maar bij een aantal nog niet. Daar kon
opnieuw onderhandelen en dat gaf nog wel wat ruimte zo en er was een onderaannemer die zei van:
“Ik wil het voor de helft doen van waarvoor ik je toen de prijs opgegeven heb.” Dat was toen een
heel fors bedrag en uiteindelijk is dat werk prima verlopen. Juist ook omdat het arbeidsloon, dat
stond toen een beetje op de helling. Onderaannemers waren er volop te krijgen. Ik had stukadoors
uit Volendam en die deden het echt voor minder dan de helft qua vierkante meterprijs dan waarvoor
ik het hier in Leiden kwijt kon. En daar gingen echt wel wat metertjes zo in, in dat verzorgingshuis, en
verder keurig netjes werk, dus dat was voor ons een mooi opstekertje zo.

I-1: En had je daar al veel ervaring mee, met onderaannemers werken, of is dat allemaal toen
eigenlijk pas begonnen?

G: Ja, dat moest ik toen ook allemaal nog leren. Maar in die bouwerij word je wel snel door de wol
geverfd hoor, en kijk, Bekooy die was wel snel vertrokken, maar hij was niet helemaal de wereld uit.
Dus die kon best nog wel het een en ander ook aan adviezen geven.

I-1: Dat deed die ook wel?

G: Ja. En de boekhouder, die bleef in het bedrijf, en de jongens, het personeel, dat bleef.

I-1: Er was genoeg ervaring dus.

G: Ja, en ik wist wel in grote lijnen hoe het moest en dan verder is het ook een beetje handelen en
ook zo nu en dan een beetje bluf. Je weet: in die bouwerij gaat het toch wat anders dan wanneer je
in de winkel wat koopt. Dus daar doe je aan mee en dan speel je het spelletje mee of je kan het niet
of je doet het niet en dan betaal je altijd de hoofdprijs. Want ook de onderaannemers die kunnen
een pokerface opzetten. Maar goed, dat had ik wel snel genoeg geleerd en door. Dus ik ben toen
eigenlijk mooi in dat werk en in dat bedrijf gerold en zo'n opdracht was natuurlijk echt welkom.

I-1: Een grote opdracht natuurlijk.

G: Een grote opdracht, want daar kon je eigenlijk toch een beetje in het groot ook werken en ik had
dan ook nog wel... profiteerde ik van de ervaring die ik in de Haagse Schilderswijk wel opgedaan had.
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Weliswaar niet als aannemer, maar ik heb wel, zeg maar, dat inkopen gezien van de aannemer met
de onderaannemers en dat soort dingen. Dat moest je toen bij ons allemaal voorleggen omdat die
veel meer in de regie deed, dus dan had hij wel een aanneemsom, maar in details moest die veel
vaker bij ons als opdrachtgever terecht, van een toestemming vragen van: “Kan ik dat soort dingen
met die onderaannemer, kan ik de dakbedekking uitbesteden, dat en dat moet het kosten?”

Dan zeiden wij wel eens van: “Moeten wij nog meekijken?” Dat deden we dan ook wel eens en daar
gingen we ook nog wel eens een beetje op de commerciéle toer zo.

I-1: Dus dat had je al geleerd.

G: Die slag hadden we wel een beetje gemaakt, dus die ervaring en dat voordeel had ik wel uit de
Haagse Schilderswijk opgedaan.

I-1: Dat is toch ook goed geweest.

G: Maar wat dat betreft, als ik zo terugkijk, sluit het allemaal best mooi op elkaar aan en ik moet ook
inderdaad zeggen dat ik best wel geluk gehad heb. Maar goed, dat heb je ook nodig in je leven.

I-1: Wat is nou de mooiste periode geweest, als je terugkijkt op je leven, van werk bedoel ik hé?

G: Even kijken wat... Ik vond dat Haagwijk wel echt een hele mooie uitdaging. Daar zat ook de
spanning wel bij van: nou, ik ben met niets begonnen.

I-1: Gaat het wel lukken?

G: Het zijn ook behoorlijke bedragen. En er ging natuurlijk heel veel geld om en een van de dingen
was ook, toen was geld heel belangrijk, altijd belangrijk, maar toen was de rente heel erg hoog. Wij
gingen met vakantie en konden even ons saldo, konden we op een termijndeposito zetten, kreeg je
dus elf, twaalf procent. Was je een maandje weg, hoefde je niets voor te doen, kreeg je wel elf,
twaalf procent; dat was wel meegenomen. Nou, dat soort dingen die zijn natuurlijk allemaal best
leuk, want dat komt uiteindelijk toch wel op zo'n werk ten goede. Het resultaat, dat pik je dan toch
zo mee en je moest er wel veel voor doen en je moest bij de les blijven, maar daar zat toch wel een
uitdaging aan. En dat je uiteindelijk van zo’n bestuurslid het vertrouwen krijgt en de vraag krijgt: “Zou
je dat werk willen maken?”

I-1: Toen je daarmee bezig was, betekende dat dat je wel heel veel aan het werk was door allerlei
berekeningen, ook 's avonds en in het weekend?

G: Ik heb altijd... ik heb nooit op uren gekeken en ik was ook altijd 's avonds, of ik had vergaderingen
of ik was aan het werk. En vaak dat ik zei op zaterdag van: “lk ga een paar uur terug naar kantoor en
dan zit ik even in mijn eentje en dan doe ik in een paar uur doe ik meer dan een hele dag als ik op
kantoor ben met al die telefoontjes en iedereen die binnenloopt en zo.” Maar ja, ik heb er wel hard
voor moeten werken. Maar dat vind ik allemaal geen schande. Ik roep wel eens van die jeugd die dan
zegt van: "Ja, ik trek het niet meer”, en dan denk ik van: hebben ze een beetje tegenwind en dan zijn
ze overspannen of weet ik wat. Kijk, degenen die echt problemen hebben niet te na gesproken, maar
ik vind dat dat wel heel makkelijk gaat hoor, van dat je geen tegenwindje meer mag hebben, want
die jeugd is zo zielig. “Kom op, van een beetje tegenwind word je juist sterk”, zeg ik altijd. Dus dat
vind ik wel eens makkelijk gaan en ja, ik heb ook altijd best behoorlijk wat zelfinitiatief ook genomen
en niet al te bang geweest voor eens wat andere geluiden en zo.

I-1: En de aannemersmaatschappij, hoe lang heb je die gehad?

G: Bijna 40 jaar.

I-1: Maar in diezelfde tijd ben je ook in huizen gaan handelen, of zeg ik dat niet goed?

G: Ik heb wel wat ontwikkelingsprojectjes gedaan en zo. Ik heb altijd gezegd: “Dat is mijn
pensioenverzekering.” Wel eens een beetje rommel opgekocht waarvan iemand zei: “lk snap niet
waar je aan begint”, maar uiteindelijk is dat toch wel een aardig succes gebleken.

I-1: Omdat je die dan zelf ging restaureren?

G: Ja, dat ik zelf een beetje de oude afgebrand spul... Kijk, dat heb ik uit die makelaardij wel
overgehouden. Ik heb op een gegeven moment een keer tegen iemand gezegd van: “Die pandjes die
moet jij niet houden, want die staat echt, je wilt er weinig geld aan besteden en je staat bekend als
een heel goed bedrijf, en dan ga je een beetje hier lopen rommelen in de marge. Nou ga je je naam
zitten verzieken.” Dus die zei van: “Maar ik kan ze nergens kwijt”, en ik zeg: “Ik weet misschien wel
iemand die ze hebben wil.” En die kocht dat dus op 1 oktober en op 2 oktober staat een bank voor de
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deur. Heeft iemand waarschijnlijk een sigaret erin gegooid en is die bank in de brand gegaan, zijn die
pandjes zijn de hens in gegaan. En met achteraf heel veel gedoe over de verzekering, want ze waren
bij de een nog niet afgeschreven en bij die andere nog niet ingeschreven. Een hoop gedoe.
Uiteindelijk heb ik ook mee bemiddeld bij de verzekering en met calculaties gemaakt van: “Wat zijn
nou de kosten voor restauratie?” En uiteindelijk, toen zei hij aan het eind van de rit: “Ik wil ervan af;
wil jij het niet hebben?” Dus toen heb ik dat overgenomen voor een redelijke prijs en uiteindelijk
ontwikkeld en waarvan sommigen zeiden: “lk snap niet waar je aan begint”, maar uiteindelijk is het
wel goed gekomen.

I-1: Je hebt die durf ook gehad.

G: Dat moet je dan ook hebben.

I-1: Zijn er ook wel dingen mislukt?

G: Tuurlijk zijn er ook dingen mislukt.

I-1: Maar niet dramatisch?

G: Nee, maar wel van: dat je ergens ingeschreven hebt en dat je denkt van: nou, dat kan voor dit
bedrag, en uiteindelijk bleek dat het financieel niet kon voor dat bedrag.

I-1: Dat je verlies hebt geleden, bedoel je...

G: Ja, dat je verlies lijdt en zo. Maar dat is in die aannemerij altijd, want dan moet je ook niet denken
bij de eerste keer dat je denkt van: ik kan het aanzienlijk goedkoper uitbesteden dan ik gedacht had
van hoera en dan heb je de winst binnen. Die winst die tel je pas helemaal aan het eind van de rit.
Maar ik heb ook wel eens gehad dat ik bij mijn personeel ook... Weet je, als je een werk gaat
calculeren en dan heb je voor jezelf een beeld van hoe je dat aan gaat pakken. En zeker in
nieuwbouw dan begin je gewoon open, en kan je het... Maar in restauratiesfeer... Wel eens een paar
grote panden aan de Rijnsburgerweg moeten verhelen. Dus dat die binnenmuren eruit gingen. Nou,
daar moet dan een hele staalconstructie in. En daar had ik voor mezelf een idee over en dat zat in
mijn calculatie. Op een gegeven moment kom ik op het werk en zie dat die uitvoerder het totaal
anders had aangepakt dan ik en waarvan ik zei van: “Goh, dat heb je veel slimmer gedaan dan ik
gedacht had, want ik had het veel ingewikkelder gedacht”. Dus een compliment. Ik geef hem aan het
eind van de week, geef ik hem in zijn loonzakje, dat was toen nog, geef ik hem er wat extra bij.

En in plaats van dat ik op maandag, denk van: dan krijg ik wel een bedankje, krijg ik zo’n gezicht van:
“Joh, als je me er nog eens een keer wat bij wil geven, geef dat dan een apart zakje, want nou pikt
mijn vrouw het in.” Dat soort dingen, dat gebeurt dan ook, en weet je: dit hoort allemaal bij het
spelletje. Dus ik heb gezegd van: “Joh, wat jij thuis regelt, daar heb ik niets mee te maken en als je
nooit meer een extraatje wil hebben, dan moet je het nu zeggen, dan doe ik het ook nooit meer.”
Maar ik denk van: hij heeft het zo slim aangepakt, dat heeft echt heel veel uren uitgespaard.

Ik denk: dat laat ik nou zien door op deze manier, nou ja, in financiéle zin, en dan krijg je dit als
antwoord. En dan kun je bij de pakken neer gaan zitten, maar ik heb op dat moment gezegd van:
“Joh, hallo, zoek jij het effe lekker thuis uit. Daar heb ik verder niks mee van doen”.

Maar klaar en dan draai ik me ook om en dan ben ik het kwijt. Als ik daar nou een week ga zitten
sikkeneuren dan heeft het ook geen zin, want in die verhouding gaat het dan ook niet goed.

I-1: Dit was duidelijk.

G: Weet je, hij zat na twee dagen nog een beetje te chagrijnen en toen heb ik hem op een gegeven
moment ook gezegd van: “Kap er eens effe mee, want hier heb ik geen zin in, want anders kan ik
nooit meer iets doen.” Maar goed, een tweede keer zou ik een apart envelopje of ik zou het apart in
zijn handen gestopt hebben. Weet je, daar leer je van. Zo zei ik van: “Elke dag leer je nog, ook in die
bouwerij”. Dan zie je ook je eigen werknemers die je voor een groot deel ook zelf opgeleid hebt, die
pakken het dan net anders aan dan ik gedacht had. Ook wel eens de andere kant uit hoor; dan denk
ik van: hallo jongens, jullie zitten heel ingewikkeld te doen, maar het kan ook zo en zo. "Had je dat
niet van tevoren kunnen vertellen?” ”Ja, natuurlijk had ik dat kunnen doen, maar als ik dat doe, dan
zeg je: “Denk je dat ik dat zelf niet kan verzinnen?”

I-1: Het is ook nooit goed.

G: Linksom of rechtsom, maar dat hoort allemaal bij dat spelletje.
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I-1: Ik vind het een mooi slot zo; volgende keer gaan we over andere dingen, die er nog te vertellen
zijn, praten. In ieder geval voor nu bedankt.

I-1: Goedemorgen Wilbert; zijn we weer. Vorige keer, drie weken geleden, hebben we met zijn drieén
besloten om nog een vervolg aan dit eerste interview te geven omdat nog niet alles aan bod was
gekomen. Dat gaan we vandaag doen. Ik wilde dus even terug naar je jeugd met al die kinderen. Over
hoe ging het aan de tafel met praten? Praatte je vader en luisterden de kinderen of praatte iedereen
door elkaar heen?

G: Er werd eigenlijk wel gewoon door elkaar heen gesproken. Weet je, er was niet echt een gezag dat
als mijn vader, moeder wat zeiden, dan was iedereen stil. Dat was eigenlijk nogal makkelijk. Wat wel
eigenlijk vaak onder het eten gebeurde, is dat de nieuwsberichten rondom zes uur, want tussen de
middag was het eten in beperkte hoeveelheid, want mijn vader kwam niet thuis, die bleef op school
over. Mijn oudere zussen die kwamen ook niet thuis eten. Met name degenen die op de lagere
school zaten, die kwamen thuis eten. Dus dat was maar een beperkt clubje. Dan was mijn moeder er
altijd, want ja, die had geen baan vroeger. Dat was in die tijd nog niet. ’s Avonds rondom zes uur aten
we meestal en dan stond ook vaak... de nieuwsberichten stonden aan. De radio stond ook vlakbij de
eettafel. De eettafel was best een langgerekte tafel, want we hadden ook nog een zogenaamd
dienstmeisje, een jongedame die ons, althans mijn moeder, hielp in het gezin. Die bleef ook ’s avonds
mee-eten. Die deed ’s avonds nog mee de afwas en na de afwas ging ze pas naar huis. Dus dat
hoorde er gewoon bij. Die ging vroeger ook zelfs mee als wij in Brabant op vakantie gingen, ging zij
ook mee met ons, met het hele gezin mee op vakantie.

I-1: Bijzonder.

G: Dat was ook een hele aardige, aardige dame, jongedame. Ze was in mijn jeugdherinnering was ze
16, 17, 18, want ik denk dat ze wel drie, bijna vier jaar bij ons gewerkt heeft. Zij vond het ook leuk bij
ons en wij vonden haar ook leuk. Er was ook helemaal geen verhouding van dienstmeisje van: laat je
rommel maar liggen en zij ruimt het wel op, want dan greep mijn moeder wel in. Ze werd ook echt
gewoon behandeld als een...

I-1: Als een deel van het gezin.

G: Deel van het gezin. Dat vonden wij leuk omdat zij ook gewoon een gezellige meid was. Daarom
was het ook voor ons helemaal geen straf dat ze meeging op vakantie. En daar ging ze niet mee om
te werken, maar dan deed ze gewoon net als iedereen. Ik moest ook meehelpen met de afwas’s
morgens voordat ik naar school ging. Dan deed mijn moeder de afwas en wij moesten met de
kinderen afdrogen. Dat was echt elke morgen vaste prik. Dus dat deed zij ook in de tijd dat ze
meeging op vakantie. Dan hielp ze gewoon mee, maar ze ging niet echt mee als dienstbode
bijvoorbeeld. Die at dus ook mee, een grote tafel, want we zaten met zijn twaalven. Een bank aan de
ene kant en stoelen aan de andere kant. Die bank, dan zit je wat dichter op mekaar en kan je wat
meer mensen plaatsen. Die bank die moest na het eten weer naar de bijkeuken, want het was ook
altijd van echt toen nog: de jongens die moesten de bank altijd ook naar de bijkeuken plaatsen. Dat
was geen meisjestaak, dat was echt een jongenstaak.

I-1: Want hoe was de verdeling tussen jullie? Hoeveel meisjes, hoeveel jongens?

G: Zes meisjes en drie jongens.

I-1: Dat was niet helemaal gelijk.

-2:]...]

G: Daar hadden we niet zo’n last van.

I-1: Er is ook iets wat ik wilde vragen. Ik weet niet of je dat wil beantwoorden? Hoe zat het met de
seksualiteit, met de voorlichting? Kreeg je het van je oudere broers te horen hoe het in zijn werk ging
of had je vader, moeder daar een rol in?

G: Mijn moeder duidelijk een rol. Zo gaandeweg hoorde je van oudere zussen ook wel het een en
ander en je zag wel het een en ander. Maar dat ging eigenlijk een beetje in het loopje door en niet
echt heel specifiek. Mijn vader heeft zich daar nooit mee bemoeid. Dat was echt moeders taak.

I-2: Was natuurlijk ook best nog een beetje taboe, denk ik.

G: Toen nog wel.
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I-2: Zeker in katholieke huize. Dat kan ik me ook nog herinneren hoor, dat...

I-1: Omdat je de één na jongste was; toen je iets ouder werd, kwamen natuurlijk andere broers of
zusters al met vriendinnen of vrienden thuis, verkering?

G: Met verkering thuis. Weet je, slapen onder één dak en niet getrouwd zijn, dat was gewoon er niet
bij. Ik maak zelfs nog wel eens het grapje van: wij waren voor de wet getrouwd nog vlak voor het
nieuwe jaar. Dan was je dat voor het hele jaar, werd je door de belasting gezien als gehuwd zijnde.
Dat was voordeliger. We hadden al een huis waar we aan het opknappen waren. Wij gingen in
december, gingen wij vlak voor Kerstmis gingen we trouwen. lk zei tegen mijn schoonvader van:
“Heb je dat gehoord van de ambtenaar die zei: verplicht tot samenwonen?” Nou, die goeie man die
sprong op en zei van: “Als je maar niet denkt dat dat gebeurt”. Leg dat vandaag aan de dag nog eens
uit, van wel getrouwd zijn en je mocht niet eens samenwonen. Dat was een taboe op. Weet je, ook
zwanger raken, dat was echt ook een schande, werd daarover gesproken.

I-2: Er waren ook heel veel zevenmaandskindjes in die tijd.

G: Precies. Mijn oudste schoonzus die ving die kinderen op die dan als ze dan zichtbaar in
verwachting waren. Dan kwamen ze, die jonge meisjes, bij haar in huis. Die waren dan zes, zeven
maanden tot ze bevallen. Dan gingen ze naar dat Cortonahuis [Margrita van Cortona-stichting,
opgericht 1917, Haagweg 47 vanaf 1926]. Dat was dan voor ongehuwde moeders. Daar stonden ze
dan ook meteen hun baby af. Die zagen ze bijna... Eigenlijk zagen ze die hun eigen kind niet. Daar
hoor je dan nu weer de verhalen van. |k heb juist meegewerkt, vrij recent, aan een opvanghuis waar
dit soort dingen te voorkomen, waar je dan moeder en kind opvangt en waar moeders dan kunnen
bevallen en waar ze dan ook leren om met hun kind om te gaan, terwijl ze dat van huis uit niet
gewend zijn. Dus echt precies het tegenovergestelde. Dat vind eigenlijk wel...

I-1: Is dat hier in Leiden?

G: In Leiden, een project naast de Lodewijkskerk hier aan de Steenschuur. Het pand hebben we toen
als kerk beschikbaar gesteld en we hebben dat, omdat geen geld hadden natuurlijk voor dit soort
dingen, hebben wij ook gezegd: “We knappen het pand op en jullie betalen dan straks een
vriendelijke huur”, zodat het allemaal betaalbaar is. We hebben dat pand opgeknapt en die instelling
die zit er, die komt uit Dordrecht en die zijn in Leiden een tweede huis begonnen. Ik vond dat echt
fantastisch om daaraan mee te werken. Juist precies al die andere, die tegenovergestelde ideeén van
dat Cortona, moeder mocht niet eens haar eigen kind zien en het werd weggehaald. Hier wordt juist
gestimuleerd, dat ze dan, ook al zitten ze een beetje in de ellende, dat ze dan toch hun kind
opvangen en begeleiden. Daar worden ze ook echt in begeleid en ook klaargestoomd om in de
maatschappij weer terug te keren en kansen te hebben.

I-2: Heel goed.

G: Echt een mooi, mooi project.

I-1: We hadden het over meisjes, verkering. Hoe is dat bij jou gegaan? In de aanloop tot je huwelijk,
want daar hebben we het verder niet over gehad. Je hebt wat vriendinnetjes gehad soms?

G: Ja, vriendinnen zat. Ik had heel veel feestjes. Ik was ook voorzitter van een jongerensociéteit. Dat
was allemaal leeftijdsgenoten. Daar zie ik nog steeds... Vorige week ook nog iemand getroffen die
ook nog 18, 19 jaar was toen die ook op de jongerensociéteit kwam, die ik al in zestig jaar niet meer
gezien had en die ik vorige week weer tegen het lijf liep. Dat was dan weer heel gezellig. |k zat in,
nee, ik kwam uit militaire dienst en ik wist dat ik ooit wat in de handel wilde doen. Ik ben toen naar
de vijfjarige middelbare handelsavondschool gegaan. Maar dat was in maart en de directeur van die
avondopleiding die zei van: “Je kan wat mij betreft nog wel beginnen. Ik spijker je met boekhouden,
spijker ik je nog wel wat bij. De andere vakken dat is een kwestie van zelf een beetje leren en dan
moet je dat wel zien te redden”. Ik kwam er in de vierde klas te zitten, want dat was na de mulo.
Daar zat mijn Luud, mijn huidige echtgenote, die zat daar dus ook. We hebben anderhalf jaar met
elkaar in de klas gezeten, maar er was niks. Op het eindfeestje toen werden we allebei uitgenodigd
door een klasgenoot. Die woonde vlakbij mij in de buurt en Luud kwam uit Hazerswoude en die wist
dat adres niet. Toen zei ik van: “Als je nu bij mij langskomt, De Sitterlaan weet je wel te vinden, dan
gaan we er samen naartoe”. Zij zei van: “Als je nu bij mij langskomt”, dus eerst naar Hazerswoude,
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“dan gaan we er samen naartoe”. Eigenlijk vanaf dat moment zijn we een beetje aan elkaar blijven
hangen.

I-1: Tot op de dag van vandaag.

G: Tot op de dag van vandaag. We waren vorig jaar 50 jaar getrouwd. We hadden redelijk snel,
hadden we een huis. Ik zat toen in die makelaardij.

I-1: Dat is de Hugo de...?

G: Hugo de Vriesstraat. Daar zijn we begonnen en daar, we hebben toen het huis, dat was helemaal
in oude staat, en dat hebben we helemaal opgeknapt. Daar hebben we drie jaar gewoond en toen
zijn we hier naar de Lammenschansweg gegaan.

I-1: Toen hadden jullie nog geen kinderen?

G: Nee. Ja, trouwens onze oudste die is net in de Hugo de Vriesstraat, toen we het hier eigenlijk al
gekocht hadden, toen is die nog in de Hugo de Vriesstraat geboren en die is eigenlijk hier meteen
komen wonen en de tweede is hier geboren.

[-1: Jullie hebben twee dochters?

G: We hebben twee dochters. De tweede is hier op de Lammenschansweg geboren. Ook hier hebben
we een half jaar opgeknapt, want we hebben in juni het huis gekocht en we zijn vlak voor Kerstmis
hier gaan wonen. Hadden we begane grond en eerste verdieping hadden we klaar. De zolder die...
Hebben we gezegd: dat komt later wel. Dat is echt ook jaren later, want die zolder was echt
speelzolder voor die kinderen. Konden ze geen kwaad doen. Dat vonden ze fantastisch. Daar hebben
ze altijd nog steeds ontzettend mooie herinneringen aan, dat ze een zolder hadden waar van alles
kon. Er kon verstoppertje gespeeld worden...

I-2: Een prachtige speelplaats.

G: Het was een prachtige speelplaats, een behoorlijk ruime zolder. Er zaten wel een paar getimmerde
kamertjes in, maar dat was allemaal nog vanuit de bouw. Ook de vorige bewoners, die hadden één
dochter, die hadden ook aan die zolder verder niets gedaan. Het was echt nog helemaal in
ouderwetse staat. Daar konden ze hun gang gaan. Het was echt een feest, met heel veel vriendjes en
vriendinnetjes, klasgenootjes. Die kwamen altijd meespelen hier op zolder, vooral in de wintertijd.
De tuin was ook altijd een beetje een speelplaats. Daar stond een schommel, een wip, dat soort...
Een zandbak.

I-1: Een mooie jeugd.

G: Die hebben dat echt hier heel veel plezier ervaren.

I-1: Je bestuursactiviteiten. In het voorgesprek heb je bijvoorbeeld gezegd (toen je eigenlijk niet in
militaire dienst wilde, maar toen eigenlijk toch moest): “Ik had toen al diverse bestuursbaantjes”. Kun
je daar iets over vertellen?

G: Ik was vroeger altijd wel best wel redelijk kritisch en ik hockeyde al op jonge leeftijd. Via vrienden
was ik daarmee in contact gekomen. Twee keer je mond opendoen op een ledenvergadering was
van: “We hebben nog iemand nodig als materiaalcommissaris, een bestuurder, dus kom maar in het
bestuur, dan kan je waar je kritiek op hebt, kan je zelf regelen”. Toen dacht ik: dan laat ik me niet
kennen, dus daar heb ik ja op gezegd. Een jaar daarna, toen ging de penning...of de secretaris, die
ging weg. Die zat in het onderwijs, die ging in de schoolvakantie, de zomervakantie, ging die
verhuizen. Toen moesten een nieuwe secretaris hebben en toen zeiden ze van: “Wil jij dat niet
doen?” Dat heb ik toen ja op gezegd. Het was een hockeyclub van dik honderd leden, dus ik kende
iedereen en het was heel gezellig. Namens de hockeyclub ben ik toen [24-5-1976] in de Raad van
Beheer van de Sportstichting gekomen, de koepel voor alle sportclubs in Leiden. Toen heb ik ook in
die tijd die jongerensociéteit opgericht. Daar ben ik jaren voorzitter van geweest. Dat zat je weer
vanuit dat... Dat was eigenlijk zo’n beetje zo’n jeugdgroepering. Dat hebben we overigens wel
officieel als stichting... Want we hadden hier en daar subsidie nodig. Dan moest je een officiéle
stichting zijn. Via via hebben we ook een stichting opgericht. Toen moest ik nog 21 worden en ik
moest nog een paar maanden wachten, want ik mocht nog niet tekenen bij de notaris. Die notaris die
kwam ook via een kennis van ons, kwamen we daarmee in contact en die vond dat zo leuk, weet je,
initiatief van die jeugdige gasten. Ze zijn nog niet eens tekeningsbevoegd! Die zei ook letterlijk van:
“Kom naar Rotterdam, dan als ik jullie gegevens heb dan ga ik de stichtingsakte maken en dat doe ik
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gratis”. Zo scharrelden we van alles bij mekaar. Na mijn diensttijd, toen hockeyclub en jeugdsociéteit.
Wat heb ik toen...? Ik heb eigenlijk altijd in... bestuursbaantjes gehad, want dat jeugdsociéteit heb ik
vijf jaar gedaan, hockeyclub heb ik tien, elf jaar gedaan. Toen vond ik dat wel mooi.

I-1: Er volgde al weer snel iets anders?

G: Toen heb ik, ben ik bij de kerk gevraagd. Daar was wat onenigheid in het bestuur. Daar moesten ze
iemand hebben die nou ja, een beetje de jeugd kon vertegenwoordigen, maar ook nog een beetje
vergaderingen kon leiden. Toen ben ik in de parochieraad beland en dat was echt een heel intensieve
club, want daar was ik wel een aantal avonden per week mee zoet. In tussentijd had ik het bedrijf
inmiddels ook overgenomen.

I-1: Het waren volle dagen.

I-2: Volle weken.

G: Volle weken, want ik ging zaterdags terug naar kantoor, want dan kon ik rustig werken. Vaak zei ik
dan van: “lk heb zaterdagmorgen meer gedaan dan dat ik een hele dag op kantoor zit”, want dan
wordt je afgeleid en dan vragen ze en dat soort telefoontjes. Dat was op zaterdag natuurlijk heel
lekker rustig. Van de parochieraad, hadden ze, dat heb ik bijna tien jaar gedaan en toen ben de
gemeenteraad ingegaan, in ‘85, nee in ‘86 [maart 1987] ben ik de gemeenteraad ingegaan voor het
CDA.

I-1: Je was al langer politiek betrokken of niet?

G: Ik was wel... Met name vanuit het CDA hadden ze wel gevraagd of ik een beetje de contactpersoon
wilde zijn tussen de politiek... [k was geinteresseerd in de politiek, de plaatselijke politiek [kandidaat
voor de gemeenteraad 1982]. Maar het CDA had niet echt banden met de ondernemers. lk was
zelfstandig ondernemer, MKB-bedrijf, en ik kende al heel veel middenstanders uit de stad. Ook
vanuit de kerk, waar de halve Haarlemmerstraat, was toen CDA-lid en ondernemer. Dat waren ook
allemaal katholieken en daar kende ik een fiks aantal al van. Was ik eerst eigenlijk een beetje, zeg
maar de schakel tussen het CDA en de ondernemers, de middenstanders. Toen eigenlijk gevraagd of
ik niet in de raad wilde, want dat was altijd best een mooie sier als je een ondernemer in je fractie
had, want die waren er niet. Dat waren toen eigenlijk voornamelijk ook ambtenaren die in de raad
zaten. Dus toen de raad en in ‘90 nog even wethouder geweest [van 1 mei tot 2 oktober 1990]. Toen
had ik altijd gezegd van: “lk wil niet in de ondernemersvereniging van de aannemersclub, want dat
vind ik allemaal een beetje veel te veel hetzelfde als overdag”. Dan blijf je in hetzelfde kringetje. Toen
ben ik wel gevraagd om voorzitter te worden van het bestuur van de opleiding, want ik deed altijd
wel heel erg veel met leerlingen. Ik had ook altijd leerlingen in de opleiding en als stageklanten. Toen
ben ik daar voorzitter van de bouwopleiding geworden, maar als voorzitter van de bouwopleiding
moest je in het bestuur van de aannemersclub zitten. Dus werd ik daar bestuurder van. Ik heb ook
nog een tijdje les gegeven op de Mondriaan. Dat was een vmbo-school. Daar hadden ze geen
praktijkdocent. Daar heb ik wat les gegeven en door de contacten daar was op een gegeven moment,
toen de docenten met het bestuur een beetje mot hadden en het bestuur weggestemd hadden, toen
hadden ze bestuurders nodig en toen mochten de docenten, die mochten een bestuurder aanwijzen.
Die zeiden van: “We willen Wilbert Hettinga”. Niemand van het bestuur kende mij, maar zeiden ze:
“Hij is hier collega geweest en wij hebben alle vertrouwen in hem”. “Als jullie dat willen, dan mag
dat”. Toen ben ik een tijd lang penningmeester... Dat waren de baantjes die ik eigenlijk nooit
ambieerde, want ik zei: “lk ben niet secuur genoeg voor penningmeester en dat vind ik ook geen
baantje voor me”. Maar daar zeiden ze van: “Je bent penningmeester, maar de administrateur die
doet het werk allemaal”. Dus dat ging wel. Aantal jaren geweest. Heb nog een ander bestuurslid
meegekregen; was eigenlijk een vriend van me. Die was net gepensioneerd. Die had bij de gemeente
Leiden, had die personeel en organisatie gedaan. Ik zei: “Volgens mij lijk je mij wel een goeie in het
bestuur”. Die heeft gezegd: “lk doe het voor jou”. Omdat we goed bevriend waren en we hebben dat
echt een aantal jaren samen met nog een derde gedaan en dat was eigenlijk ook best wel heel erg
leuk. Zo zat ik op een gegeven moment, toen ik in het bestuur van de aannemersclub zat, toen ben ik
nog in het bestuur van de Kamer van Koophandel geweest, want daar heb je dan een
vertegenwoordiging. Van: “Dat lijkt me wel wat voor jou”. De Kamer van Koophandel was eigenlijk
best wel een leuk bestuur. Dan kijk je op een beetje andere manier naar zo’n club. Ik vond het
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eigenlijk een beetje een ambtelijke club altijd, maar toen ik daar eenmaal in het bestuur zat, toen
leerde ik wel toch wel de Kamer op een andere manier zien.

I-1: Ze wisten je dus altijd wel te vinden, als ik dit zo hoor.

G: Weet je, als je een paar keer je mond opendoet dan... Ik was ook op een gegeven moment... De
gemeente die had hier een soort van adviesraad van ondernemers in de stad als klankbordgroep.
Daar ben ik toen ook gevraagd van: “Je hebt politieke contacten, dus kom daar maar in”. Dan krijg je
ook heel vaak van dat je een soort van vertegenwoordiging bent namens je bestuur. Dat heb ik ook
altijd wel leuk gevonden. Je kijkt er eens tegen zo’n club op een heel andere manier naar als je erin
zit, dan wanneer je van de buitenkant...

I-1: Op dit moment doe je ook nog van alles, heb ik begrepen?

G: In die tussentijd ben ik ook van... Ik was er al jaren adviseur voor het bestuur van de hofjes hier in
Leiden. Toen ging de voorzitter daar weg. Dat waren de hofjes van de Diaconie. Was een
protestantse club. Toen zei de secretaris van: “Waarom word jij eigenlijk geen voorzitter?” Toen zei ik
van: “Dat gaat je niet lukken, want dat gaat jouw achterban, gaat dat niet goedvinden dat er een
katholiek komt hier als voorzitter van de hofjes van de protestantse Diaconie”. “Daar ga ik wel even
achteraan”, en binnen twee dagen belt ze op en zegt ze: “lk heb toestemming van iedereen: je mag
voorzitter worden”, en toen werd ik officieel daar voorzitter. Daar heb ik vorig jaar afscheid genomen
en dat heb ik 20 jaar gedaan.

I-1: Als ik dit zo allemaal hoor, ik heb het al eerder gezegd, drukke dagen. Hoe ging het nou met je
gezin en met je vrouw? Je was heel weinig thuis, denk ik?

G: lk was altijd met eten thuis. Dat heb ik ook altijd in de politiek gezegd van: “lk zorg dat ik met eten
thuis ben”. Ja, ik was wel veel weg, maar mijn echtgenote heeft tien jaar lang geen baan gehad, toen
we kleine kinderen hadden. Doelbewust voor gekozen, maar goed, ik was hier inderdaad weinig. We
maakten nog wel eens wat geintjes over van: “Je was nooit thuis”. Als ik aan de kinderen vraag van:
"Heb je het idee dat ik jullie verwaarloosd heb?” Maar de kinderen zeggen dan altijd als antwoord
van: “Maar we hebben ook een heleboel leuke dingen meegemaakt waar we anders nooit geweest
zouden zijn, door jouw baantjes”. Dat vind ik dan wel grappig. Ik heb een dochter, de oudste dochter,
die doet ook heel veel aan bestuurlijke activiteiten. Terwijl de tweede dochter, die heeft een gezin
met twee kinderen en die zegt van: “lIk heb echt al mijn tijd nodig om de ballen in de lucht te
houden”. Ze heeft ook een baan en kinderen die sporten. De zaterdag die gaat ook met hockey
verloren, dus die moet het dan echt een beetje van de zondag hebben. Maar dat is net de andere
kant uit.

I-1: Zeker, twee kinderen zijn altijd anders...

G: Maar de oudste heeft wel een beetje zo dat bestuurlijke...

I-1: Die heeft geen kinderen?

G: Nee, die heeft geen kinderen.

I-1: Dus jullie hebben twee kleinkinderen?

G: Ja, twee kleinkinderen. Maar die heeft dat echt wel een beetje van mij. Het leuke is ook, ze heeft
ook een paar van die baantjes nu, bestuurlijke baantjes. Ze zit in de ondernemersvereniging. Daar
heb ik ook ooit in het bestuur gezeten. Ze is ook een tijd verbonden aan de Leidse Vrijwilligersprijs.
Dat heb ik ook gedaan. Daar ben ik jaren voorzitter van geweest. Dat heeft zij ook gedaan. Alleen, we
hebben nooit samen in..., want dat zou ik ook niet goedvinden, want dan is het een beetje van
coOptatie, van: “Pappie zit erin. Die haalt zijn dochter erin om toch nog een bestuurlijke poot tussen
de deur te houden”. Zij is echt bij de Vrijwilligersprijs een jaar of vier, vijf later gekomen, dus toen
was ik er echt gewoon helemaal uit. Maar bij de Leidse Vrijwilligersprijs, daar ben ik toen gevraagd,
want die bestuursbanen werden bezet door oud-raadsleden en op die manier. Er was er eentje
overleden en toen kwamen ze bij mij van: “Wil jij niet in dat bestuur van de Leidse Vrijwilligersprijs?”
Ik vond vrijwilligers en vrijwilligerswerk altijd heel erg mooi en goed om te stimuleren, dus dat heb ik
ook op die manier gedaan. Dat vond ik dan ook wel aardig om dan op die manier vrijwilligers te
stimuleren en te waarderen.

I-1: De meeste dingen waar je voor gevraagd werd of die je zelf hebt uitgezocht, heb je met plezier
gedaan, denk ik.
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G: Ja, dat heb ik altijd... Ik heb nooit in besturen gezeten waarvan ik zei: “Daar baal ik van”. Ik heb
altijd gezegd: "Het is vrijwilligerswerk, maar niet vrijblijvend”. Maar als ik het niet leuk meer vind,
dan is de stimulans weg om je ervoor in te zetten, want je moet toch... Je geeft toch een hoop vrije
tijd weg. Ik zei van: "Ik hoef er niet van te leven”. Ook één van de nog aardige vrijwilligersbanen is
het bestuur van de begraafplaats. Dat is ook een hele aparte dimensie. Je hebt geen idee als je langs
een begraafplaats loopt, van wat er allemaal komt kijken om dat goed te organiseren, maar dat is
toch best nog wel een apart dingetje. Je hebt met heel veel emoties te maken en met heel veel
mensen, heel veel aparte inbreng. Ook familieruzies worden rondom een graf uitgevochten. Ik heb
ook wel eens gehad dat ik een seintje kreeg van: “Als ze zo begraven wordt, dan komen wij rellen
maken”. Dat ik de politie vantevoren ingeschakeld heb, althans advies gevraagd heb, van: “Jongens,
hoe gaan we daarmee om?” Die gaf zijn 06-nummer en die zei van: ”Als je maar denkt dat er wat
staat te gebeuren, bel me maar, dan verschijnen we met een ploegje.” En achteraf, want ik kende de
wijkagent niet, maar achteraf zag ik ook dat hij er in burger de hele middag bij was. Dat vond ik toch
wel een hele geruststelling, maar er is ook niks meer gebeurd. Maar dat dreigde echt op forse rellen
uit te lopen omdat tweespalt in de familie.... Maar dat soort dingen besef je helemaal niet als je daar
verder van weg staat.

I-1: Doe je dat nog steeds?

G: De begraafplaats, dat heb ik sinds kort ook..., want ik ben echt aan het afbouwen.

I-1: Dat is iets dat je jaren hebt gedaan na je 65e of had je...?

G: Ja, want dat is de katholieke begraafplaats en je krijgt een benoeming voor vijf jaar en na je 75e
mag je niet meer benoemd worden. Dat zijn bisdomsregels, regels om te voorkomen dat iemand
nooit meer weg wil als ie eenmaal zo’n baantje heeft. Dus ik kreeg geen verlenging meer. Ik kon wel
adviseur worden, maar ik heb gezegd van: “lk vond het mooi geweest, dus...”

I-1: Je zei het al even, je bent het toch aan het afbouwen, dat soort activiteiten.

G: Ja, ik ben ook nu adviseur van het kerkbestuur, daar heb ik ook jaren in gezeten, maar ik ben er in
2018 was mijn termijn, eind 2018 was mijn termijn op en toen zei ik een jaar van tevoren: “Jongens,
volgend jaar ben ik weg, dus jullie moeten wel gaan kijken naar een vervanger voor me.” “Nee, dat
loopt niet zo’n vaart”. Halverwege dat jaar nog een keer gezegd van: “Jongens, doen jullie ook nou je
best”. “Nee, dat komt wel goed”. Toen zeiden ze: “We maken je wel adviseur” en ik ben nog steeds
adviseur, terwijl ik eigenlijk ook vind: er moet een nieuwe komen. Er moet een jongere komen. Maar
dan roepen ze: ”Ja, maar een jongere die krijg je niet zo gek”. "Maar moet je eens luisteren: ik ben
ook ooit zo gek geweest”. Maar ik loop nou nog wel het dak op, maar dat doe ik ook over een paar
jaar niet meer, dan is dat levensgevaarlijk. Dan ben je oud en stram en ik wil ook niet dat ze dadelijk
roepen van: “lIk wou dat hij eens ophoepelde”, of: “Zolang hij blijft zitten kom ik niet, want hij heeft
veel te veel ervaring en dan kom ik niet aan de bak”, en dat soort dingen. Nou, dat...

I-1: Dat wil je voorkomen.

G: Dat wil ik voorkomen en ik wil daar de regie zelf houden en niet dat er rondom mij heen van alles
geroepen wordt.

I-1: Maar lichamelijk, gaat het nog goed?

G: Ja hoor, ik ben hartstikke gezond. Ik heb een paar jaar geleden nog een nieuwe knie gekregen, dus
ik kan weer alle kanten uit.

I-1: En het geheugen zit ook nog goed, gezien de verhalen?

G: Ja, dat gaat ook allemaal nog goed gelukkig, want dat lijkt me echt zo verschrikkelijk als je dat...
Een paar weken geleden, bij een oud-medebestuurslid van de vogelvereniging... (Heb ik ook nog
gedaan trouwens).

I-1: Ik wil het nog even hebben over iets anders, of je een echte Leidenaar bent? Je bent hier niet
geboren. Dat is bekend....

G: Niet geboren, maar één jaar, ik denk dat me dat wel vergeven wordt, maar ik ben gewoon zo
gepokt en gemazeld in Leiden. Ook mijn werk is heel veel in Leiden geweest. We hebben wel wat
buiten Leiden gedaan, maar het gros was ook altijd... En met name in de restauratieve sfeer,
ambachtelijke sfeer, dat vond ik ook het leukste van het werk. Ik was niet voor honderd huizen in een
maagdelijk weiland; ik vond dat ambachtelijke juist heel erg leuk. Misschien heb ik dat op school wel
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meegekregen. In mijn stage vond ik dat ook wel heel erg leuk. Ik heb ook even een stukje stage
gedaan aan het Jacques Urlusplantsoen. Nou, dat was beton, beton en dat was echt elke dag meters
maken. Elke dag hetzelfde, dat stond me absoluut niet aan en toen was ik dolblij dat ik in het
Elisabethgasthuishof kon komen. Daar is echt mijn liefde voor het ambachtelijke verder ontwikkeld
en...

I-1: Voor het culturele erfgoed ook in Leiden.

G: Het culturele erfgoed en mijn liefde voor het culturele erfgoed in Leiden, ook speciaal, is toen
eigenlijk nog verder aangewakkerd en gegroeid. Vandaar ook mijn... Ik heb vijf jaar geleden met twee
andere mensen het Erfgoedcafé Leiden opgericht. Dat beoogt om mensen... We waren dus op een
bijeenkomst van de Historische Vereniging Oud Leiden. Die geven ook lezingen, maar vaak zijn die
lezingen toch op een hoger abstractieniveau. Een hoogleraar die dan vertelt, nou, dat is voor een
deel van de Leidenaren is dat een beetje te hoog gegrepen. Die zegt: "Het is wel een aardig verhaal,
maar ik snap er niks van.” Ook de leden met een minder hoge opleiding, die zijn ook lid van de
Vereniging Oud Leiden. Toen zeiden we: “Daar zou je eigenlijk iets voor moeten verzinnen en dan
moet je het op een heel andere manier aanpakken. Dan moet je dat niet met hele moeilijke lezingen
doen”. Toen hebben we gezegd van: “We gaan eens kijken of we op een eenvoudige manier mensen
kunnen kennis laten maken met het erfgoed van Leiden”. Dat doen we dan...(toen hebben we het
Erfgoedcafé opgericht), dat doen we dan in de vorm van een bijeenkomst op een locatie waar je niet
zo makkelijk binnenkomt. Dan proberen we iemand te laten vertellen over die locatie en de historie
van die locatie en als je het dan ziet, dan is het heel anders dan wanneer je een college krijgt op een
afstand. Dan krijg je daarna een rondleiding en op die manier kom je dan toch op een makkelijkere
manier in aanraking met het culturele erfgoed van Leiden.

We hebben zo’n vier bijeenkomsten per jaar. Dan is het eerste uur, is dan het serieuze, een inleiding
en een rondleiding en daarna, dan drinken we een drankje en is het een beetje netwerken en kan je
wat kletsen. Dus het is heel laagdrempelig. We hebben geen leden. Er is ook geen toegangsgeld. Tot
nu toe zijn we er nog steeds in geslaagd om overal een locatie te vinden waar we zo binnenkomen en
waar we geen geld hoeven te betalen. Als we een keer zelf onze drankjes moeten betalen, we
hebben ooit een keer een potje van... gekregen, dus daar teren we dan nog op. En er staat altijd een
pot klaar en we hebben de vrienden van het Erfgoedcafé en die zorgen voor de financiering. Het is
allemaal heel laagdrempelig en we zijn helemaal niet rijk of zo, maar het kan allemaal net... we
komen per jaar, komen we net goed uit. En anders moeten we met de pet rond. Maar dat is op zich
altijd heel erg leuk omdat we eigenlijk toch op een manier doen waar Erfgoed Leiden, hier aan de
Boisotkade, van het Archief en waar ook de afdeling Monumentenzorg zit, die hebben dat eigenlijk
altijd heel erg gewaardeerd van ons. We doen ook heel vaak samen met hun een lezing of een
bijeenkomst organiseren en we hebben ook drie keer een openbaringsdag [openbaarheidsdag]. Na
zoveel jaren mogen archieven open en politiearchieven na 75 jaar en we hadden in januari hier weer
archieven die na tien jaar open mochten. Dan komt iemand van het Archief komt dan daar een stukje
over vertellen. Die samenwerking, die vinden zij ook heel erg plezierig en zij hebben daar een potje
voor om daar wat over te vertellen en dan betalen zij zo’n bijeenkomst. Dan gaat het onder onze
vlag, maar zij betalen dat. En op die manier hebben we dus een leuke samenwerking.

I-1: Degenen waar je dat mee hebt opgezet, waren dat kennissen van je?

G: Eentje wel, met eentje zat ik in het bestuur van de hofjes en de andere was gewoon een
willekeurig iemand. Die zit er ook nog steeds in. Die zei van: “Dat vind ik wel leuk om mee te doen”,
en: “Nou joh, kom erbij”, en die heeft bij de Rijksgebouwendienst gewerkt en die heeft daar ook het
cultureel erfgoed gerestaureerd. Dus die heeft vanuit zijn vak, heeft hij ook nog wel wat inbreng en
dat vind ik dan ook wel weer leuk, zo'n totaal iemand vreemd, dat je daarmee in contact komt. Dan
krijg je weer zijn verhalen te horen. Dan heeft hij Kasteel Haarzuilens, heeft hij gerestaureerd, en dan
hoor je die verhalen en dat vind ik eigenlijk altijd wel leuk in die contacten die je in dat bestuurlijke
ook opdoet.

I-1: Dat zijn de voordelen.

G: Dat zijn weer de leuke dingen.
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I-1: Ja, Leiden, Leidens ontzet. We hebben het er nog niet eerder over gehad, maar toen je met al die
kinderen woonde, dus in je gezin, ik bedoel, toen je als jongen... Vierden jullie het Ontzet?

G: Ja, 3 oktober was best bij ons heel duidelijk aanwezig en dat komt ook omdat mijn vader was
hoofd van een school, heb ik verteld. Zijn school die stond op de Breestraat, vlak naast de
Stadsgehoorzaal. Wij gingen met 3 oktober altijd 's avonds de Taptoe en overdag de optocht en de
militaire parade, die je toen nog had, en dat gingen we ook altijd kijken bij mijn vader op school.

Kon je de ramen aan de voorkant opendoen en dan kon je zo over het publiek heen kijken, want er
stonden toen echt drie, vier rijen dik aan publiek op de Breestraat. Daar keken wij dan overheen en
je had altijd... Je kon op het laatste moment kon je binnenlopen en je had altijd de beste plaatsen.
Dat was duidelijk ook 3 oktober daar en daar ging mijn vader ook altijd naartoe. Vroeger ook wel ben
ik met mijn vader en moeder naar de kermis geweest. Toen moest je nog toegang betalen tot de
kermis en later, toen ik alleen mocht, toen probeerde je dat dubbeltje uit te sparen. Op de brug daar
bij molen De Valk, daar stond hier de plaatselijke drogist en dan liep je gewoon achter mensen aan,
die dan wel een kaartje gekocht hadden, maar hij kende ons en hij deed net of hij niks zag, maar wij
liepen gewoon daarmee. En zo spaarden we weer een dubbeltje uit voor de kermis. Dat konden we
daar besteden.

Dat heb ik altijd met heel veel plezier gedaan. Ik heb nooit in het bestuur van Drie October gezeten.
Dat was ooit wel een keer een vraag van een vriend van mij. Die heeft er jaren... is 39 jaar
commissaris geweest en die heeft op een gegeven moment, is die mensen gaan ronselen in zijn
omgeving, maar ik had een echtgenote die zei van: “3 October, dat doen we niet, want dat is voor
het gezin".

I-1: Daar heb je je aan gehouden [lacht].

G: Daar heb ik me ook netjes aan gehouden.

I-1: Maar met je eigen kinderen ging je ook...?

G: Ja, daar gingen we ook mee naar de kermis. Als ik dan op de Breestraat liep, dan werd ik wel eens
door deze en gene aangehouden voor een praatje en de kinderen, die zeiden: “lk word gek van je”,
van: “Het duurt allemaal te lang”, want die wilden naar de kermis en dan stond ik weer te praten, dus
dat vonden ze niet leuk, maar we gingen wel met de kinderen naar de kermis. En later gingen ze ook
zelf.

Mijn dochter, mijn oudste dochter, die zit wel als commissaris bij de Drie October Vereeniging. Daar
heeft ze eerst de optochtcommissie gedaan en nu doet ze PR. Die heeft geen partner he, die haar
tegenhoudt.

I-1: Ze heeft geen partner?

G: Ja, wel een partner, maar die houdt haar niet tegen.

I-1: Wilbert, hoe kijk je terug op je jeugd?

G: Ik moet zeggen dat ik met heel veel plezier terugkijk. Ik heb als jong kind, speelden wij in, op De
Sitterlaan en de Stieltjesstraat en dat speelde zich altijd buiten af. Dat kon ook allemaal; er was geen
verkeer op straat. Maar ik kijk met heel veel plezier erop terug. En de school, dat was loopafstand
van huis naar school en terug. Altijd heel veel vriendjes gehad. Nee, ik moet zeggen dat ik me niet
kan heugen dat ik in mijn jeugd denk van... dat ik een week chagrijn heb gehad. Ik heb juist altijd wel
ook heel veel uitdagingen gevonden en ook zelfs misschien wel uitgelokt. Nee, met plezier kijk ik daar
op terug.

I-1: Ik geloof dat ik wel kan zeggen dat hetzelfde geldt voor je arbeidzame leven.

G: Ja, mijn hele leven en het bedrijf dat ik jaren gehad heb en alles wat ik gedaan heb, ja, dat wat ik
ook net zei, van dat bestuurlijke. Dat was nooit chagrijn. Ik ging er met plezier altijd naartoe, ook al
kost het wat vrije tijd en de ene keer is dat, denk je van, als het rotweer is, en je moet er dan uit,
denk ik van: waar ben ik aan begonnen? Maar van de andere kant, als je dan 's avonds weer zit te
vergaderen en je hebt de contacten, dan was het zo weer leuk en gezellig. Met voldoening kijk ik dan
terug van wat je dan mee tot stand hebt gebracht.

Als ik nu naar mijn hockeycluppie kijk, waar ik begon, toen ruim 100 leden waren. Het is nou een club
van 1300 met een hele organisatie, nou, dan ben ik daar best een beetje trots op dat ik daar een heel
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klein steentje aan bijgedragen heb. En zo zijn er een aantal dingen, waarvan ik dan denk: dat heb ik
ook nog gedaan.

We hebben ooit met een leerling, omdat ik voorzitter was van het bestuur van de bouwopleiding,
met leerlingen bij de begraafplaats Zijlpoort (waar ik dan ook in het bestuur zat) hebben we een
metselwedstrijd gehouden. Daar hebben we tuinmuurtjes en trapjes en dat soort dingen hebben we
gemaakt. Daar is die begraafplaats echt veel mooier van geworden en als ik daar dan kom, dan denk
ik van: toch een leuk ontwerp. Als je dan bedenkt: dat ontwerp, dat moest door de
Welstandscommissie heen, omdat het een historische begraafplaats is. En de eerste keer werd het
ontwerp gewoon van tafel geveegd door de Welstandscommissie en ik zat daar bij en pikte dat niet
en ik zei van: “Ben je er wel eens geweest, op die begraafplaats?” Nou, daar was die nog nooit
geweest. Dat zei die toen ook eerlijk. Toen zei die ook van: “Daar heb je gelijk in”. Hij zegt: 1k wil een
afspraak met je maken”. Toen zeiden er ineens zes van: “Dan ga ik ook mee”. Toen liepen we daar en
uiteindelijk zegt er een van: “Eigenlijk is het best een leuk ontwerp”, en: “Kom de volgende keer maar
naar de vergadering, dan keuren we het goed”. Ik nog een paar monsterstenen meegenomen: "Nou,
dit wordt dan het monster aan stenen”. “Nou nee, joh, prima en regel maar”, en: “Wij zijn helemaal
gelukkig”. Het gekke is, eigenlijk achteraf helemaal leuk, het jaar daarop werd dat ontwerp als
mooiste ontwerp bij de Welstandscommissie voor dat jaar gekozen. Hoe gek kan het gaan? Dan denk
ik van: blij dat ik op een gegeven moment toch een beetje weerwoord geef van: “Ben je er wel eens
geweest?” Niemand kende de begraafplaats en ze hadden allemaal een hele grote mond van: “Nee,
dat past niet in het ontwerp en een historische begraafplaats”. Een paar weken later lopen ze er en
dan is het: “Ja, nee, het is prachtig en mooi”, en “Doe maar” en het wordt nog beloond met de
mooiste prijs, althans het mooiste ontwerp voor dat jaar. Dan denk ik van, heb ik ze toch mooi....
Mijn bijdrage is dan in ieder geweest dat ik wat tegengas heb gegeven.

I-1: Ja, tegengas gaf je vroeger al op de school, hebben we de vorige keer gehoord.

Nou Wilbert, ik denk dat dit een goed einde is van het tweede gesprek, wat niet zo lang is geweest
als de eerste. Heel erg bedankt voor je woorden.

G: Nou, graag gedaan en dank jullie voor je inzet voor de Historische Vereniging Oud Leiden, want ik
vind dit eigenlijk een heel erg leuk initiatief en het draagt toch bij aan de geschiedschrijving voor
Leiden. Ik heb het boek gelezen van de vorige interviews, de eerste interviews en ik vind het echt een
lezenswaardig boek en een belangrijke bijdrage voor Leiden en ik zie er ook allemaal bekende figuren
in en dat vind ik wel leuk. Doe je best vooral.

I-1: Wij zullen dat doen. Dat blijven we doen
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