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I-1: Het is vandaag 7 oktober 2024. We interviewen Ruud Paauw, geboren 6 september 1937.

Ruud, we hadden van tevoren afgesproken dat we elkaar tutoyeren. Kun je wat vertellen: waar ben jij
geboren?

G: Ik ben geboren in Haarlem op 6 september 1937 en ik ben dus geen 18-karaats Leienaar, dus dat
spreekt in elk geval wel enigszins in mijn nadeel. Mijn vader was een soort troubleshooter voor de
Noord-Zuid-Hollandse Vervoersmaatschappij. Als zodanig zijn wij nogal wat keren verhuisd en zo
kwam hij terecht in Rijnsburg, waar hij hoofd werd van de remise die je daar bij de splitsing had. Die
is nu allang afgebroken; er staat nu een groot appartementencomplex. En ik was intussen in militaire
dienst. We woonden aanvankelijk dus in Amsterdam-Noord, waar hij toen werkte. En nu ben ik maar
met ze meegegaan, want ja, wat moest ik? Ik kwam net uit militaire dienst en hoewel Rijnsburg mij
bepaald niet lag, ben ik daar dan toch op zoek gegaan naar een baan in Leiden. En ik ben toen
terechtgekomen bij de Firma, de wetenschappelijke Firma Brill. Dat was een, bleek later, een
buitengewoon interessant bedrijf.

I-2: De uitgever.

I-1: De uitgeverij E.J. Brill.

G: E.J. Brill, ja, in de zeventiende eeuw gesticht en dat was ook zo interessant omdat Brill eigenlijk
weinig klanten in Nederland had, maar zeer veel in het buitenland. Er werd Arabisch gedrukt en
Chinees, dus er kwamen nogal wat hoogleraren ook over de vloer. Ik had in mijn militaire diensttijd, in
de vrije tijd die je dan had, de handelscorrespondentie Nederlands en Engels gehaald en zo kwam ik
daar terecht op een wat, aan de Oude Rijn, op een wat langgerekt pand, waarin zeven meisjes zaten,
facturistes, en één cheffin. En ik was dus de enige man in het gezelschap. Nou, dat heb ik dus wel
geweten. Met die meisjes kon ik wel omgaan, maar het had natuurlijk zijn beperkingen. Zij spraken
over gevoelens, over verkeringen en vooral over kleren en ik wilde het wel eens hebben over

Ajax en Feijenoord en dat viel natuurlijk niet in goede aarde. Dus wat misschien zo aardig lijkt voor
een jongen van, wat was ik, 22, met zoveel jonge meiden om je heen, maar dat was het absoluut niet.
Het waren meiden met verkering en er was er eentje, ik kan het me nog goed herinneren, die een
soort aan-en-uit-verkering had en die kwam dan op maandag en dan wierp ze met een dramatisch
gebaar haar verlovingsring (je verloofde in die tijd nog) door de kamer. De eerste keer heb ik die nog
opgeraapt onder de tafel, maar ja, dat deed ze een paar weken later weer en toen dacht ik: ja, het is
goed. Ik heb daar twee jaar gewerkt en best wel met plezier. Ik deed dus de correspondentie met
buitenlandse auteurs voor hun rekeningen, welke boeken ze wilden hebben, op zichzelf wel plezierig
werk, maar ik merkte dat het toch op een gegeven ogenblik niet meer goed ging. Dat wil zeggen: ik
vond mezelf langzamerhand een beetje verwijfd worden. Ik bedoel, ik begon ook over een regenjas



en dat ik die had gekocht, en dat die meiden zeiden: “Aantrekken[onverstaanbaar] want eens goed
kijken of hij je goed past”. En toen dacht ik: ik moet hier weg, ik moet hier absoluut weg.

I-1: Je hebt niet met ringen gesmeten daar zelf?

G: Nee, ik was niet, ik had geen verkering. Ik had intussen uit mijzelf een aantal stukken geschreven
en die opgestuurd naar het Leidsch Dagblad. Nou, dat had een goed onthaal gekregen. Die
sportredacteur, de heer Vos, die vond het wel aardig en die heeft zeven artikelen onder mijn naam
gepubliceerd, in de aanloop was dat naar de Spelen van Rome in 1960.

[-2: Olympische Spelen.

G: Ja. Dus dat was gepubliceerd daarin en daar is een contact uit voortgekomen. Ik heb ook nog wel,
ik ben zelf naar de Spelen in Rome gegaan. Ik had als, in militaire dienst, ik kwam voor mijn nummer
op, toch een rang gehaald en ik had behoorlijk wat verdiend. Als sergeant kon je behoorlijk wat, 300
gulden, en dat had ik opgespaard en daar ben ik van naar de Olympische Spelen in Rome gegaan. En
uiteindelijk ook nog wel wat over geschreven. En toen werd ik op een gegeven ogenblik uitgenodigd
door de, niet de hoofdredacteur, maar de directeur van het Leidsch Dagblad, de heer E.A.E. van
Dishoeck en, nou goed, daar ben ik aangenomen als tweede sportredacteur. Zo is het daar begonnen
en ik heb daar, nou ja, geloof ik 38 jaar gewerkt. En ik heb daar eigenlijk van alles gedaan.

I-1: Wat heeft uiteindelijk jouw keuze voor sportjournalistiek bepaald? Was dat al van huis uit of is dat
later pas gekomen?

G: Nee, niet van huis uit. Tot aan mijn elfde jaar ben ik eigenlijk, dat viel samen met de successen van
Fanny Blankers-Koen in Londen, ben ik mij gaan interesseren voor de Olympische Spelen. Ik heb daar
ook een gigantische verzameling van; kijkt u maar even naar achteren. (Ruud wijst naar
herdenkingsborden van diverse Olympische Spelen aan de muur in de kamer) Dus van daaruit en ik
ben dat altijd blijven doen. Ik weet nog wel dat ik, tijdens de Spelen van Londen luisterde ik naar de
verslagen van Peter Knegjens en die man kon sneller praten dan God kon luisteren. En de enige
manier waarop je Fanny Blankers-Koen kon zien, was in de Cineac (toen woonden we nog in
Amsterdam), Reguliersbreestraat, waar je één uur nieuws had, en dan kon je blijven zitten. Ik ben
daar met mijn vader naartoe gegaan en die zei: “Ik moet nog eventjes in de stad voor wat dingen en
dan kom ik wel weer terug”, en zo. Dan zei ik: “Dat is prachtig”, want ik had dus een keer Fanny
Blankers-Koen gezien, twee keer Fanny Blankers-Koen gezien en drie keer en op een gegeven ogenblik
stond mijn vader naast me en die zei: "Zoon, wou je soms hier ook het avondeten opgediend willen?”
[gelach] Maar goed, ik heb dus dat altijd bijgehouden en zo ben ik dus bij het Leidsch Dagblad
terechtgekomen.

I-1: Maar dan heb je in wezen, zeg maar, het internationale sportgebeuren, maar had je dan ook voor
het lokale Leidse sportgebeuren interesse?

G: Ja hoor. Bovendien, je had allerlei mensen die internationaal bezig waren, ik noem Gerben
Karstens en je had die 800-meterloopster, van de Bataven, die ook naar de Olympische Spelen is
gegaan [Gerda Kraan, 1960 Rome]. Je had Leendert Krol, de hockey-international die in het
Nederlands elftal zat, dus er waren allerlei aanrakingen die ook internationaal. Maar bovendien, ik
vond het leuk en dat komt: ik ben altijd zeer gesteld geweest op de kleinschaligheid en dat had je
natuurlijk. Je had U.V.S., je had Roodenburg, je had L.F.C. en dat speelde een rol in Leiden en ja, als je
van regionale journalistiek houdt, en dat hield ik, dan was het verder geen probleem dat ik dat
allemaal bleef doen.

I-1: Dus dan zat je op zondagmiddag langs de lijn?

G: Ja, en zaterdagmiddag niet te vergeten, want we hadden ook nog Quick Boys en Noordwijk en dat
speelde op hoog niveau. Nee, ik heb van alles en nog wat meegemaakt [lacht], maar dat was dus
eigenlijk het begin. Maar goed, ik heb dat tien jaar gedaan, de sportjournalistiek, en we gingen
natuurlijk ook naar de interlandwedstrijden en we gingen ook naar de Europacupwedstrijden van
Feijenoord. Dus er was nationaal en internationaal zelfs een hoop te doen. Ik weet wel dat ik voor
Ajax meeging met een bus supporters die naar Parijs gingen.

I-1: Toen kon dat nog.

G: Ja, er gebeurde niks hoor, maar waar hebben we het over. We hebben het nog altijd over de jaren
‘60, eind jaren ‘60 zo’n beetje, dus daar gebeurde niks. Dus ik ben daar gaan zitten en ik heb



opgetekend wat zich in die bus allemaal voordeed en zo en dat was een wedstrijd Benfica—Ajax en
Benfica had hier gewonnen met 3—1 en Ajax had bij Benfica met 3—1 en toen was het nog zo, in Parijs
werd een beslissingswedstrijd gehouden. Nu zou je meteen zeggen: strafschoppen en zo. Nee, heb ik
ook een, want ik kan me het nog goed herinneren, de kop zelfs, wat ik erboven had gezet: "Met
Leidse stoottroepen naar Parijs.” Dus ik heb dat altijd met veel plezier, maar na tien jaar... Kijk, sport
daar ben ik nooit los van gekomen, maar ik had moeite om mijn hele dagen ermee te vullen, want je
had nog geen sporthal toen, dus door de week, nou ja, wij interviewden dan wel wat mensen en wij
gebruikten de ANP-kopij en die van de grote provinciale dagbladpers, dat was een apart persbureau,
om de krant te vullen. Maar ik vond dat wat weinig. Op een gegeven ogenblik heb ik tegen de
sportredacteur gezegd: “lk wil toch wel graag wat breder”. Toen ben ik de assistent geworden van de
redacteur buitenland, de heer Rotteveel. Daar heb ik een paar jaar gewerkt en toen had ik dat ook
wel een beetje gezien.

I-1: Moest je daarvoor dan ook vaak naar het buitenland toe of deed je dat gewoon vanaf het bureau
in Leiden?

G: Nee hoor, dat was bureauredactie, dus de persbureaus, je had, je moest dan wel wat vertalen
natuurlijk. Je had Associated Press, hadden wij een aparte telex voor, we hadden de ANP-telex, we
hadden GPD, de Grote Provinciale Dagbladpers. Dus je moest vaak artikelen, dat was zeer nuttig, je
had dan van drie kanten dezelfde kopij, dat wil zeggen helemaal apart geschreven natuurlijk, met de
eigen invalshoeken van die redacteuren en daar moest je dan bijvoorbeeld één artikel over brouwen.
Dat betekende dus dat je feeling moest krijgen wat het belangrijkste uit die diverse stukken waren.
Goed, dat heb ik dus ook een jaar of drie gedaan en toen viel er een functie vrij, dat heb ik vrij lang
gedaan, van algemeen verslaggever. Dat wil zeggen: ik kon overal terecht in de regio, en daar heb ik
dus zeer veel over geschreven, veel over politiek.

I-2: Wat bedoel je met: overal terecht in de regio? Wat bedoel je daar precies mee?

G: Als er bijvoorbeeld een zaak was waar je wat dieper in moest kiezen bijvoorbeeld, in Leiden had je
bijvoorbeeld die grote kwestie van het Medisch Opvoedkundig Bureau. Dat is een ontzettende rel
geworden omdat die directeur eigenlijk in het vaarwater kwam van de belangen van de universiteit.
Ik zal daar niet over uitweiden, maar dit is een zaak geworden, daar ben ik weken mee bezig geweest.
I-1: Maar moest je dan eerst erin verdiepen van wat daar speelt precies? Maar mocht je dan ook een
mening geven of was dat niet de bedoeling?

G: Eh, nou in principe is dat niet de bedoeling, maar uit de keuze van het materiaal. Kijk, niemand is
voor 100 procent objectief, dat is vrijwel onmogelijk, want je bent altijd het product van je denken en
je doen. Dat is niet mogelijk, maar je kunt wel streven naar ieder het zijne te geven. Dat heb ik altijd
hoog in het vaandel gehad, ook waar ik dan soms... Maar dat gold ook voor die rubriek die ik had,
waar de meesten mij van kennen, ‘Vrijuit’, dat was op dinsdag. Dan bekeek ik het sportnieuws met
een aparte column, die liep over de hele pagina, zo breed en alles wat mij was opgevallen in het
weekend sport. Dat deed ik er altijd bij, daar schreef ik dan over in een wat vluchtige stijl en
gemakkelijk en daar kon je dan wel zeggen wat je van de dingen vond. Maar dat is altijd, een
columnist is altijd, wat ik zeg: “Een generaal in zijn eigen zandbak.”

I-1: Dat is een hele mooie beschrijving.

G: Ja, in dat kleine stukkie is hij de meester en mag hij zeggen wat ie wil, maar het is ook niet meer
dan dat.

I-1: Maar het was natuurlijk ook in die tijd een verzuiling, de verzuiling was nog steeds volop. Het
Leidsch Dagblad, waar stond die?

G: Wij stonden voor liberaal. Je had de Nieuwe Leidsche Courant, die was protestant, de Leidse
Courant was rooms-katholiek, het Vrije Volk hadden we nog.

I-1: Het Vrije Volk een Leidse krant, het Vrije Volk?

G: Een Leidse editie; die zat op de Steenstraat. Daar hadden ze een klein kantoortje en één redacteur,
dus die moest één pagina verzorgen. Wij deden toen nog de hele krant. Ik zal dat straks wel uit foto’s
die ik bijna vergeten was, daar moet je maar een keuze uit doen. Er was dus een behoorlijke
concurrentie. Er was een behoorlijke concurrentie en ik denk dus, dat was het zalige van algemene
verslaggeving, ik deed van alles. Als bijvoorbeeld de stadsredacteur het een beetje moeilijk had, dan
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zei die tegen mij: “Ruud, wil jij naar het politierapport gaan?” Nou, het politierapport werd gehouden
door hoofdinspecteur Oudman [H. Oudman, voorlichter 1971-1981], dat was een ontzettend
vriendelijke man, maar ik geloof dat zijn collega’s hem niet helemaal serieus namen. En die las dan
voor uit een boek van: “Er is zaterdag weer een ons drop gestolen.”

I-1: Er werden over dat soort dingen...

G: Ja, maar wij hadden, ik had de gewoonte om te zeggen... “Moet je luisteren”, zei ik op de redactie:
“wij gaan naar het politierapport en dat is om half tien, en jij belt om half tien, om tien over half tien,
op naar hoofdinspecteur Oudman, ja?” Dat gebeurde dus, dan liep Oudman weg naar de telefoon en
dan draaiden wij als de sodemieter dat boek om en dan lazen wij wat er echt aan de hand was, want
niet alles werd ons verteld.

I-1: Dan geef je er echt een draai aan, letterlijk en figuurlijk.

G: Nou ja, ik weet nog wel. In begin jaren ‘60, ik ben dus in ‘61 bij de krant gekomen, ergens '62, '63
misschien, ik weet het niet meer precies, je kreeg nog altijd je salaris in van die bruine zakjes en dat
gebeurde dus ook bij het AZL, nu LUMC, toen AZL. En we hadden dus, Sam Platteel, dat was een
stadsredacteur en die had, hij schreef niet zo goed, maar hij was wel een man met ontzettend veel
connecties. En die had tegen ons gezegd: “Ik heb een mededeling gekregen van iemand daar dat er
voor drie ton is gestolen van de salarissen van...” Nou, toen kregen wij natuurlijk weer een
opsomming van de heer Oudman en ik ging naar hem toe en Sam zei: “We moeten wel bevestiging
hebben, want het is natuurlijk linke soep”, en dus ik zei tegen Oudman: “Meneer Oudman, ik weet
het niet, maar heeft u ook in uw boek staan dat er voor drie ton gestolen is bij de dienst?” Nou, die
man verbleekt en zei: “Dat is nog in onderzoek, dat is...” En ik weet nog, Henk Lichtenveldt, dat was
redacteur van, hoe heet het, van het Vrije Volk, die deed dat toen, hij is later nog wel hoofdredacteur
van het ANP geworden, en Henk Lichtenveldst, ik zal het nooit vergeten, die ontstak toch in een
woede. Die zei: “"Godverdomme, als het weer over een flutdingetje wat gestolen is, dan staat het in
en dit niet.” Nou, dat soort taferelen, dat was dus zalig werken. Ik moet zeggen: ik heb als algemeen
verslaggever, zalig. [k moet nog eventjes teruggaan bij de krant, als dat kan.

I-1: Uiteraard.

G: Maar jullie kunnen ook schrappen en eruit laten wat je wilt.

I-1 + I-2: Nee, dat doen we niet, het wordt integraal...

G: Toen ik er kwam, was ik de twaalfde redacteur en ik zat daar met toch wel bedaagde redacteuren.
Ik was verreweg de jongste en er heerste toch wel zeer een sfeer van alles rustig en rustig. De
hoofdredacteur was de heer Brouwer, een ontzettende lieve man, maar er mocht eigenlijk maar
weinig. Hij was bovendien lid van de Rotary Club en dat was voor ons gewoon een handicap. Want ik
heb er bij gestaan dat op een gegeven ogenblik Sam Platteel een reuzeprimeur had en die nam dat
door met hoofdredacteur hoe dat in de krant zou komen, en die bestond het om te zeggen: “Ja, dat
heb ik bij de Rotarians ook gehoord en laat dat, want dan denken ze dat ik gelekt heb.” Zulke dingen.
[instemmend gepraat door interviewers] En ik was door de sport goed bevriend geraakt met Joop van
der Reijden, de latere staatssecretaris, en hij was dus ook voorzitter van de Leidse Zwemclub en hij
was secretaris van het Productschap voor Vee en Vlees. En toen was de vraag, wij konden niet langer
met die varkensmarkt op de openbare beestenmarkt zitten; dat moest verdwijnen. En dus had Leiden
bij de Europese Gemeenschap, toen nog, een verzoek toen lopen om daar een soort hal te maken.
[-2: Waarom moesten ze verdwijnen, wat was de reden?

G: Het was vervuilend.

I-1: Het was ook wel vies.

G: En wij zaten daar altijd achterheen. Dus op een gegeven ogenblik spreek ik Joop van der Reijden
weer en die zegt tegen mij: “Waarom lees ik helemaal niks in de krant, dat jullie, dat die hal die komt
er, er is 15 miljoen voor uitgetrokken. En waarom lees ik daar niks over?” Ik zei: “Dat weten wij niet”,
en hij zegt tegen me: “Nou, ik zit daar elke keer in Brussel, het is er door.” Dus ik zeg tegen, ik was
apetrots, ik had godver een primeur van jewelste. Ik ga naar de hoofdredacteur, Brouwer, en die zegt
tegen me: “Ja, Rudie”, en ik zeg tegen hem: “We hebben het van Joop van der Reijden, de secretaris
van het Productschap voor Vee en Vlees.” Ja, maar dat kon niet zo in de krant. Toen is ie naar... Maar
hij zegt: “Ik zal wel de wethouder bellen.” Nou, ik dacht: als die wethouder tegen hem zegt: “Nou,



nee”, die wilde, die wist het, die wist het al een maand. En die zei: “Ja, ik had in de herfst er eigenlijk
de begrotingsbehandeling mee willen openen”, maanden later. Zo was toen het klimaat in Leiden.
Nou, toen is het uiteindelijk in de krant gekomen, maar goed die man...

I-2: Zat die man wel op zijn plek, die Brouwer?

G: Nee. Kijk, we hebben wel eens gezegd: hij is de eerste leerling-hoofdredacteur. Maar goed,
intussen waren er wat jongeren bij gekomen en wij maakten met zijn drieén een jeugdpagina in het
Bijvoegsel. En op een gegeven ogenblik hadden wij, de Beatles kwamen in Treslong (Hillegom) en wij
hadden een stuk gemaakt voor de jeugdpagina, voor de Zaterdagbijlage. Maar de jeugdpagina werd
altijd gelezen door de hoofdredacteur want ja, helemaal vertrouwen deed hij ons niet. En die zei: “lk
wil die vieze jongens niet in de krant hebben.” Nou, toen hebben wij dus iets gedaan wat eigenlijk,
toen hebben we gezegd: “Meneer Brouwer, als dat niet kan, dan leggen wij hierbij de jeugdpagina
neer; dan maar niet. Want u wilt eigenlijk dat we alleen over oppassende jongelieden schrijven die op
hun handen lopend figuurzagen”, weet je wel. Maar wij hadden dus eigenlijk, dat was natuurlijk
ongekend. Dus ja, Jopie Brouwer ging naar de directeur en wij hadden een zeer vooruitstrevende
directeur, het was een regent van heb ik jou daar, E.A.E. van Dishoeck, Eddie van Dishoeck; hij was
een absolute regent, maar met een zeer sociaal hart. Hij, als jij in moeilijkheden zat, financieel of zo,
dan hielp hij je, ook met hypotheken en zo, tweede hypotheek kreeg je dan, hij. En Jopie Brouwer zei
dus tegen hem: “lk wil die Beatles niet in de krant hebben”, en hij kwam terug van het gesprek, wat er
is gebeurd weet ik niet, maar hij zei tegen mij: “Rudie, wil jij dat artikel nog eens goed nakijken, dat er
niet allerlei dingen in staan.” Toen dacht ik: oh God, jij hebt bij de directeur een zeperd gehaald. Ik zei:
“Meneer Brouwer (normaal spreek je de hoofdredacteur ook met zijn voornaam aan, zoiets, maar dat
deden wij dus niet), meneer Brouwer, ik zal naar alles kijken en ik het zal het netjes...” Zo is het dan
ten slotte... Maar je zag, steeds verder werd dat gezag eigenlijk aangetast door de tijd. En ten slotte is
het grote drama geworden in het huwelijk van Beatrix en de reportage daarvan. Wij zitten op de
redactie en we hebben een redacteur in Amsterdam en die, over de telex stuurt hij kopij naar ons
door en we hebben een redacteur binnenland die bureauredactie doet en die zet dat dan in de krant.
En we weten allemaal, op een gegeven ogenblik, we zitten naar de televisie op de redactie te kijken,
de directeur is er ook bij en Jopie Brouwer zit erbij en wij zitten er zo omheen en staan er toe te
kijken. En op een gegeven ogenblik komt die rookbom, en ik zie nog Brouwer met een rood gezicht
zeggen tegen de redacteur binnenland: “lIk wil dit niet in mijn krant hebben!” En Van Dishoeck, zie ik
nog, dat was een pijproker en die haalde die pijp uit zijn mond en die keek zo naar hem, maar die zei
niks, want die dacht: ja, ik ben niet de hoofdredacteur. Maar Koos Post, dat was de redacteur
binnenland, die zei: “Maar meneer Brouwer, heel Nederland ziet dit. Hoe wilt u dan dit niet in de
krant vermelden?” En ik zag hem daar ineenkrimpen en hij zei: "Nou, vooruit dan maar!” En ik had
wel medelijden, want hij is als een zielenpoot de redactie afgegaan en enfin, hij is nog heel even
gebleven en is daarna met pensioen gegaan. Hij had, hij was al de 65 trouwens gepasseerd hoor,
maar hij bleef dan nog even hangen, dus wat dat betreft. Dit was toen en daarna kregen we
doctorandus Rob Soetenhorst als hoofdredacteur, die werkte bij de GPD en die was...

I-2: Gemeenschappelijke Persdienst.

G: Ja, en die, nou, ik mag wel zeggen: die gooide de luiken van het redactielokaal open. En ik was als
algemeen verslaggever, hij heeft mij voor alles gebruikt, bijna misbruikt, en hij had ook veel
connecties en hij stuurde mij dus overal op af en ik wilde daar graag op af. En hij had, de oudere
generatie die we hadden zoals Hannema, die als kunstredacteur ook nog na zijn vijfenzestigste mocht
blijven en Rotteveel, dat waren allemaal conservatieve mannen en die hadden grote moeite met die
positie die de krant nou ging innemen. Want Soetenhorst schreef commentaren en dat deden de
vorige hoofdredacteuren zelden of nooit en dat liep nogal hoog op, wel eens. Maar goed,
Soetenhorst is helaas niet lang gebleven en ik heb vreselijk veel geschreven onder die man. Ik wilde
ook wel Van Mierlo toen eens interviewen in die tijd, nou, daar kwam je nauwelijks tussen, ja, zo’n
gewoon Pietje van een regionaal blad en zo. Maar Soetenhorst zei: “Oh, maar die ken ik goed en ik
regel het voor je en dan mag je vragen wat je wil.” Nou, ik naar Van Mierlo, dat soort dingen; hij had
zoveel connecties waar wij profijt van hadden.



I-1: Maar wou dan die oude garde per se na hun vijfenzestigste blijven werken omdat ze bang waren
dat de krant de verkeerde kant op ging?

G: Nee, dat had andere oorzaken. Daarom wilde Brouwer ook blijven en dat heeft Van Dishoeck ook
geweigerd. De pensioenen bij de journalistiek waren slecht geregeld, nee, waren helemaal niet
geregeld, toen.

I-1: Dus je kreeg alleen AOW?

G: Je kreeg dan alleen AOW en we hadden een vorige hoofdredacteur, vdér Brouwer, die is door de
bezetter nog ontslagen, een hele goeie man [B.W. Menkhorst]. Als je door de bezetter ontslagen
wordt dan ben je een goeie man en die kwam, dat was nog voor die tijd dat er eigenlijk echte AOW
was en die kwam en die mocht dan bij die krant elke maand 50 gulden halen, ja, zo slecht was het dus
geregeld. En daarom, Brouwer was ook vrij laat begonnen en hij was eigenlijk ook helemaal niet zo’n
journalist. Hij wilde eigenlijk voor de Posterijen voor de oorlog naar Indié om daar ambtenaar te
worden en goed, dus dat. Daar hij is toen in de journalistiek verzeild geraakt als verslaggever van de
Leidse gemeenteraad en omdat ie een vrij nette man was en die hoofdredacteur die ontslagen was,
die een prima journalist was, en ook nog een voortreffelijk man, ja, die was iemand van veel sigaren,
as, weet je wel, een glas cognac en daar kon je niet mee, er waren twee hoofdredacteuren op zeker
moment, op tien man. Dat heb ik niet meegemaakt, maar dat weet ik nog.

I-1: Dan ben je wel topzwaar.

G: Daarna hebben we Han Mulder gekregen en daar, ik was algemeen verslaggever nog altijd en het
ging goed, want Han Mulder was ook een prima hoofdredacteur, echt, dat waren de twee
hoofdredacteuren waar ik met groot genoegen aan terugdenk, maar die gingen ook, Han Mulder is
dan nog wel een jaar of zes gebleven. Maar op een gegeven ogenblik deed ie veel voor de GPD en hij
was dus vaak weg en dus toen had ie tegen de directeur gezegd: “Er moet iemand komen die
verantwoording neemt voor als ik weg ben”. Je moet soms besluiten nemen van: doen we dat wel of
niet in de krant, en daar moet je iemand voor hebben en kennelijk vertrouwde hij dat niet aan de
oude garde toe. Maar die binnenland-redacteur, Koos Post, die was eigenlijk qua anciénniteit en
ervaring dé man die het moest worden, maar die had ook de Autorubriek, daar was ie veel voor weg,
en die liet ie maar niet los en op een gegeven ogenblik zei de chef van de redactie, die man die onder
andere de voorpagina doet en al die zaken, die zei: “Ja, die Autorubriek moet je laten vallen, anders
hebben we nog niet dat je er vaker bent 's middags en zo”, en daar heeft ie kennelijk grote
aarzelingen mee gehad. Ik ben daar niet bij geweest en op een gegeven ogenblik stemde de redactie
erover en die stemde hem weg. Toen is Han Mulder naar mij toe gekomen en die zei: “Wil jij het niet
doen?” en dat had ik eigenlijk niet moeten doen. Ik was er eigenlijk nog, vond ik, een beetje te jong
voor en bovendien ik had het naar mijn zin en ik heb eigenlijk nooit naar functies gestreefd in het vak.
En toen heb ik gezegd: “Nou ja, ijdelheid wil ook wat”, en ik had ook mijn hypotheek, dus ik denk: ik
ga er in salaris op vooruit. Dus ik zei: “Nou, goed, laat ze maar stemmen. Als ik meer dan vijf
tegenstemmers heb”, we hadden toen, denk ik, toch bij elkaar wel zo'n 35 redacteuren, want we
maakten de hele krant zelf nog, “als ik niet meer dan vijf tegenstemmen heb, dan doe ik het; als het
er meer dan vijf zijn, dan ga ik het niet doen.” Nou, ik weet niet hoe het verlopen is, maar na afloop
zei Han Mulder: “Je bent benoemd, dus ik ga nu naar de directeur”. Ja, dat heb, nou, dat heb ik
godverdorie iets van, het zal een jaar of 17 heb ik dat gedaan.

I-2: En die functie heette adjunct-directeur, eh hoofdredacteur.

G: Adjunct-hoofdredacteur ja.

I-1: Dus dat was niet iets wat je ambieerde?

G: Nee, ik had er eigenlijk nooit bij nagedacht; dat stond een beetje ver van mij af, dat waren andere
lieden.

I-1: Je liep liever met je voeten in de klei?

G: Ja. Ik vond het toch, op verkiezingsavonden deed ik de interviews in de sociéteit van de Minerva, ik
bedoel: dat was zo en dan moest ik na afloop zelf nog het verslag schrijven. Het waren ontzettend
vrolijke tijden met Dolle Mina en zo. Het was, maar goed, ik ben toen adjunct-hoofdredacteur, ik ben
wel gewoon erbij blijven schrijven. Ik deed de Stadsrubriek nog met John Kroon, die later naar NRC is
gegaan en ik deed de Sportrubriek nog altijd zelf.



I-1: Dat was wel te combineren, niet zoals je zei van Koos Post met zijn Autorubriek?

G: Nee, ik bleef op de redactie toen. Kijk, voor die Stadsrubriek keek ik gewoon wat er in de krant
stond en dan dacht ik: hé, wat is dat vreemd, daar ga ik over schrijven. Ik was er niet voor buiten de
deur. Nee, dat kon niet; je moest natuurlijk ter plekke blijven.

I-1: Dat was het pand op de [Witte] Singel, eh...

G: Ja, dat was het pand op de Singel.

I-2: Dat mooie gebouw.

G: En daarna kregen wij dus, daar zal ik jullie niet mee lastig vallen, maar de fusieperikelen. Kijk, wij
hadden een eigen pers, maar dat was een zwart-wit pers, zal ik maar zeggen.

[-2: Drukpers.

G: Drukpers en in toenemende mate wilde, je had toen nog veel advertenties op zaterdag en zo en
Albert Heijn en andere bedrijven wilden in kleur hun advertenties. Nou, die zetters, die drukkers bij
ons, dat was een uitstekend cluppie mensen en die heeft kans gezien om dat toch gedaan te krijgen,
alleen het was niet het hoogwaardige van de offsetpers. En op een gegeven ogenblik moesten wij een
echte kleurenpers aanschaffen en daar was het geld niet naar. Haarlem had het ook niet, Haarlems
Dagblad, en toen hebben de aandeelhouders van Haarlem en Leiden, de gebroeders De Koster, dat
waren de aandeelhouders van de Meelfabriek en weet je wel, die waren puissant rijk en die hebben
toen gezegd: “Nou, laten we het dan met Haarlem samen, misschien kunnen we dat dan...” Nou, dat
is ook gegaan, want men dacht: Haarlem kan het wel, dan drukken we, de afstand tussen Haarlem en
Leiden.

I-1: Maar waar werd die krant dan gedrukt, in het gebouw van het Leidsch Dagblad aan de Witte
Singel?

G: Ja hoor.

I-1: Daar stond ook de pers?

G: Ja, in dat pand. Het was een pand van Dudok, daar stond ook... Het was een vrij groot complex
hoor, wat daar. Maar Haarlem kwam ook, Leiden en Haarlem konden het ook niet, het is zo
ontzettend kostbaar, het is echt een miljoenen... [onverstaanbaar] Nou, toen zijn we gaan drukken; er
is een fusie gekomen tussen de Verenigde Noord-Hollandse Dagbladen, het Haarlems Dagblad, het
Leidsch Dagblad en de Gooi- en Eemlander in Hilversum. Dat is de Hollandse Dagbladcombinatie
geworden. En die drukten op de, want die was er wel, bij de kleuren van de Noord-Hollandse
Dagbladen; die zaten in Alkmaar. Nou ja, dan moesten die kranten dus vanuit Alkmaar helemaal en
redactioneel had het ook grote gevolgen, want ja, wij werden, wat wij nu zijn, het zijn geloof ik nog
vijftien man en die maken alleen nog maar Leiden en Omstreken en de Duinstreek, dus dat is ja, goed,
en ik, op een gegeven ogenblik zag ik wel dat ik dat niet moest doen. Dus ik heb toen, ze wilden een
functie hebben als ombudsman voor het Haarlems en het Leidsch Dagblad en dat was een
ombudsman die ging over klachten van lezers, want ja, redacteuren hadden natuurlijk nog wel eens
de grond om te zeggen: “Ja mevrouw, ach, dat moet u niet zo serieus nemen”, maar nou kon je bij mij
terecht als je vond dat er iets in de krant niet goed stond. Goed, dat heb ik, geloof ik, drie jaar gedaan
en toen was ik 62, geloof ik, en toen kon je nog met VUT.

I-1: Ondanks dat er een heel slechte pensioenregeling was, was er wel een VUT?

G: Nee, nee, oh, die pensioenregeling is al door Van Dishoeck, die zei toen op een gegeven ogenblik,
want die wilde niet, die had in 1959 Henny opgevolgd, J.W. Henny, en die twee vooruitstrevende
mannen en die wilden dat niet van die oud-hoofdredacteuren die daar elke maand een bedragje als
een soort, ja, aalmoes, dus die zei op een gegeven ogenblik tegen ons: “Heren, jullie krijgen allemaal
van mij een certificaat, een levensverzekering of zoiets wat het was. lk heb het nog lang gehouden,
een mooie kleurendruk van Nationale Nederlanden van 100.000 gulden. Dat was toen, op je
vijfenzestigste, en zei: “Ik stort daarin geld en jullie zullen erin geld storten.” Dat was het eerste begin
van een pensioenregeling en dat is nog onder Van Dishoeck, dus dat moet gebeurd zijn zo rond 1965,
denk ik dat dat gebeurd is.

I-2: Je zegt: Heren, maar was het een mannenclub, de redactie?

G: Ja, oh oh oh, volledig, volledig. De heer Brouwer wenste geen vrouwen op de redactie, want die
zei: “Jullie kunnen je niet inhouden.” Ik hoor het hem nog zeggen. Nou ja, er werd natuurlijk nog wel
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eens wat gezegd en geroepen, weet ik veel. Het werd op een gegeven ogenblik Piet Rosier, de
kunstredacteur, die deed als er een foundationshow was of een lingerieshow, dan ging Piet Rosier
daarheen. Nou, die werd op een gegeven ogenblik geweigerd: “Ja, meneer Rosier, wat denkt u wel?”
Dus toen hebben we tegen Jopie Brouwer gezegd: “We moeten toch eens een keer een vrouwelijke
redacteur”. Hij ging weg en toen is onder Soetenhorst Ada Goudsmit, dochter van de kantonrechter in
Haarlem, die is toen redactrice. En oh God, als ik daar nog aan denk, Jopie Brouwer had meteen
gelijk, want Ada kreeg meteen een verhouding met een getrouwde redacteur. Ja, nou goed, dus, we
hadden een vrouwelijke redacteur.

I-1: We hebben eigenlijk wel zo’n beetje de carriére bij het LD gehad. Heb je nog echt dingen waarvan
je denkt van échte Leidse hoogtepunten. Wat waren echte Leidse hoogtepunten in jouw beleving?

G: Het gevecht om het Medische Opvoedkundig Bureau, wat ik al zei.

I-1: Help me eens even op weg. Wat hield dat in?

G: Daar heeft Vrij Nederland nog gevraagd of ik daar een artikel over wilde schrijven, zo ver greep het
om zich heen; dat was echt een heel belangrijke zaak.

I-1: Wat hield dat in?

G: Ja, wat hield dat in? Je had op de, hoe heet dat, die weg die loopt van het station door, ik ben altijd
namen kwijt.

I-2: Wassenaarseweg, Rijnsburgerweg?

G: Ja, Rijnsburgerweg, en daar had je op een gegeven ogenblik het Medisch Opvoedkundig Bureau
zitten en dat werd geleid door een arts, Jef Teuns, en die had zeer progressieve ideeén, die haalde
allerlei deskundigen bij, het waren allemaal kinderen waar iets mee was. En die haalde een kinder-
caseworker en nog andere disciplines erbij en nou, dat bloeide behoorlijk. Maar daarmee kwam ie op
het terrein eigenlijk van de universiteit, hij trok universitaire mensen aan en je had een professor
Veeneklaas die dat met argusogen bekeek en die zei. Er ontstond een ontzettende twist over wat wel
en niet kon en, ik moet even graven in mijn geheugen, en dat liep op een gegeven ogenblik zo hoog
op dat je kreeg twee MOB'’s. Een aan de ene kant van de Rijnsburgerweg [nr. 163], dat was die van
Teuns, en de andere [nr. 142, vanaf 16-2-1967] was dan een MOB van, nou ja, zoals het dan eigenlijk
behoorde te zijn. Dat was natuurlijk een onhoudbare toestand en op een gegeven ogenblik, het hing
af van subsidies en die ouders van die kinderen, die waren zeer op de hand van Teuns omdat ze zagen
dat daar wat gebeurde en die lieten hun kinderen daar. Nou, het is een gevecht tot voor bij de
rechtbank geworden en het is zelfs in hoger beroep nog gegaan en enfin, het is een zaak van
maanden geweest. Dit is het een beetje in het kort.

[-2: Maar u zegt eigenlijk: de ene partij wilde dat de andere partij zou stoppen?

G: Daar kwam het wel op neer ja, daar kwam het wel op neer. Daar kwamen de ouders voor in het
geweer en die hebben ook nog, die hebben de zaak nog bij de rechter aangespannen en ik geloof dat
die rechter nog eigenlijk zei van: “Ja, dat zit wel wat in.” En er is nog hoger beroep aangetekend door
de verliezende partij en die heeft toen, het heeft, ik zou het nog eens moeten nalezen, want het zit
niet allemaal goed meer in mijn geheugen.

I-1: Ik denk dat het inderdaad wel voldoende is.

G: Maar het was in elk geval voor mij een zaak waar ik echt vele dagen en weken mee bezig ben
geweest, dat wel. En de gevechten in de gemeenteraad tussen het PAK en de, hoe heet het.

I-2: Waar staat PAK voor?

G: Het PAK, het Progressief Akkoord en dat was dus PvdA en PSP [en PPR] en ik geloof dat D’66 daar
ook nog in zat en het CDA in elk geval niet en de VVD ook niet en de communisten [CPN], je had toen
nog een communist, die ook niet en je had ook nog een afscheiding van de PvdA [DS70], heel klein
geweest. In elk geval, dat was een minderheidskabinet en Roel in 't Veld was toen eigenlijk de
woordvoerder van het PAK en dat waren bijna Poolse taferelen, Poolse Landdagtaferelen hier in de
gemeenteraad. Ik deed dat samen met de stadsredacteur. Ik schreef dan een cursief ernaast en hij de
gewone verslaggeving en ja, er was van alles en nog wat en dan had je nog Herman Amptmeijer, die
was van de PSP, die altijd in het rood gekleed ging. Nou, dat waren ook wel tijden. En dan had je Kret
als wethouder en ik moet zeggen: die overheerste dat, hoe heet dat, dat kabinet, dat daar toen zat,
dus het college van B&W, en het was wel echt een goede wethouder, moet ik zeggen. En hij, van hem
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is ook het verkeerscirculatieplan, de afbraak van sommige dingen en zo, en dat was ook wel een
hoogtepunt in het geheel omdat toen, er was zoveel belangstelling voor, dat die bijeenkomst toen in
de Stadsgehoorzaal werd gehouden. We hadden toen Vis als burgemeester. Vis was een uitstekende
voorzitter van de gemeenteraad, maar hij schoot tekort. Het was een man die niet kon echt afdalen
tot het volk, iets wat zijn opvolger wel kon, Goekoop, die kon dat wel en die was ook zeer geliefd.
Maar Goekoop was, vond ik, een niet altijd even goede raadsvoorzitter. Maar aan de andere kant was
het wel een man die goed kon uitleggen aan het volk en dan zei die: “Nu is aangenomen agendapunt
twee, artikel drie”, en dan zei hij tegen de mensen uit De Kooi: “Ik zal jullie nou even uitleggen waar
wij over gestemd hebben”. Dat kon hij wel en dat kon Vis niet, of althans hij deed het niet.

I-1: Even een heel ander puntje: hoe heb je je vrouw eigenlijk ontmoet?

G: Ja, dat is een verhaal apart. Dat ging als volgt: ik was aangenomen als tweede sportredacteur. Nou,
ze zeggen wel eens: “Als je nergens voor deugt, word je journalist en als je zelfs daar niet deugt, word
je sportjournalist.” Het stond niet hoog in de...

I-1: In de pikorde.

G: Ik zal er niet te veel over zeggen, maar Riet werkte op de administratie, die had de mulo
afgemaakt, die was zestien jaar, die was dus eerder bij de krant dan ik en nou, ik zag dat en vond dat
wel een aardig meisje. Dus ik dacht, zo ging dat in die tijd: ik zal haar maar eens mee naar de
bioscoop vragen. Nou, dat stuitte op problemen omdat ze zei: “Wat had je dan gedacht?” |k zeg: "Nou
ja, weet ik veel, woensdag”. “Nee”, zei ze, “dan ga ik 's avonds altijd zwemmen”. Ik zei, nou ja, ik kon
ook niet altijd, want ik was toen nog gewoon 's avonds [bezig?], toen zei ik: “Nou, dan die dag?”
“Nee, want dan moet ik turnen.” Ze is altijd een hele goede turnster geweest. Ik nog een keertje
vragen, nee, dat was weer wat anders, want ze moest haar moeder helpen. Dus ik dacht: nou, dit is
haar manier om nee te zeggen, want ze wilde toch niet, dus ik denk: ik laat het maar zitten. Maar
goed, zij gaat met een vriendin op vakantie naar Oostenrijk en ik kreeg een ansichtkaart, ik heb hem
nog heel lang bewaard, waarop ik de hartelijke groeten kreeg. Toen dacht ik: nou, als jij denkt: van die
vent moet ik af, dan stuur je geen kaart. Ten slotte is het na een lange strandwandeling en nog een
bioscoop ten slotte aan gekomen; zo is het gegaan.

I-1: Mooi, dus toen ben je getrouwd en kwamen er kinderen?

G: Nou, er speelde nog een hele hoop, wat ik hier buiten. [er wordt even uitleg gegeven buiten de
opname om] Ten slotte is alles op zijn pootjes terechtgekomen en nou ja, we zijn volgend jaar 60 jaar
getrouwd en we hebben twee zonen waarop we zeer trots zijn, twee ingenieurs, terwijl mijn handen
staan zo.

I-1: Dan hebben ze die van je vrouw meegekregen.

I-2: Die hebben ze van die loodgieter meegekregen natuurlijk.

G: Ja, Riet is handiger bij het repareren van stopcontacten dan ik en dus, die kunnen gelukkig
uitstekend hun brood verdienen. Er is er een naar Sydney gegaan, in Australi€, dus die is 20.000 mijl
ver en de ander woont op 600 meter afstand van mij.

I-1: Maar je hebt niet altijd hier gewoond, want deze huizen staan hier nog geen 60 jaar?

G: Nee, ik heb in de Paramaribostraat gewoond, dat is in De Kooi, in die flats die daar toen werden
gebouwd. Dat heb ik ook gekregen dankzij de directeur, Van Dishoeck, want die had de gewoonte
voor zijn personeel, dan betaalde hij aan de bouwer 5.000 gulden voor wat ze noemden ‘de
ongunstige top’ en dan mocht hij zijn personeel daarin zetten. Anders was het niet, want ik ben zelf
nog op dinges, ik heb zelf ook appartementen van iemand die zei: “Nou, je mag er wel in wonen.” En
dan ging ik naar Huisvesting, Philipsen zat daar nog, en dan zei ik: “Nou, ik heb...” en dan zei hij:
“Dank je wel, maar je staat onderaan de lijst”, dus nou, dat had ik twee keer gedaan en toen dacht ik:
nou... Toen ben ik naar Van Dishoeck gegaan en die zei: “Nou, ik heb onlangs omdat er toevallig
niemand bij ons in het personeel, die top, die woning wilde hebben, die woning die is weg, maar ik
heb ze terug aan de gemeente gegeven en zonder mijn personeel erin te zetten omdat er hier
namelijk net niemand was.” Dus toen zei hij: “lk ga nu tegen de gemeente zeggen dat ik dat alsnog
terug wil hebben”, en zo heb ik dat flatje gekregen, vierhoog aan de Paramaribostraat, die keek toen
uit op het Zijlwater en daar zijn mijn beide kinderen geboren en van daar ben ik hier terechtgekomen.



I-1: Behalve je werk bij het LD heb ik vernomen dat je ook nog iets gedaan hebt bij de Burgerraad.
Kun je daar nog iets over vertellen?

G: Op een gegeven ogenblik wilde de gemeenteraad een ombudsman aanstellen, want er waren
vreselijk veel conflicten met Huisvesting over allerlei kwesties waar particulieren hun weg niet
konden vinden en werden allerlei problemen die daar waren en over de Gemeentelijke Sociale
Dienst, daar waren ook ontzettend over uitkeringen en waren ontzettend veel kwesties en men vond
dus bij de gemeenteraad met de PvdA die toen kennelijk in de oppositie zat, dat er een ombudsman
moest komen die die klachten dan allemaal zou doen. De PvdA had dat voorgesteld en de
gemeenteraad die vond dat een wat al te deftige dienst en die was ook bevreesd voor, ja, een
ombudsman en oordelen, dan was het meteen toch... Die zeiden: “Nou nee, wij willen wel iets in die
trant van iemand die de problemen kan aandragen bij de wethouder en zo, maar ja, het is niet zo dat
een ombudsman, maar”, dus het werd een burgerraadsman. Nou, die moest worden opgetuigd, zijn
onafhankelijkheid moest in elk geval worden vastgesteld en daarvoor was een commissie nodig. Daar
zat, ik was ervoor gevraagd, Jan Lelieveld zat erin, de gemeentelijke voorlichter toen, en Joop
Kamphuis, die iets deed voor de hele sociale, ja, wat was hij, hij had een culturele, sociaal culturele
raad had hij, zoiets was het wat hij deed; hij had toen kantoor aan de Breestraat. Wij drieén hebben
toen in elkaar gespijkerd een soort plakkaat van onafhankelijkheid waarin wij [onverstaanbaar]
neerzetten [onverstaanbaar]. Wij hebben dus ook gezegd: “Hij moet worden bijgestaan door een raad
van toezicht die erop toeziet dat die onafhankelijkheid ook in die vorm gaat staan als er conflicten
komen”. Daar ben ik toen ook in gaan zitten met twee andere mensen, maar ik heb ook geholpen
omdat burgerraadslieden, burgerraadsman had je er nog maar eentje, Frits Quadekker was de eerste,
en dat hebben wij toen opgezet en maandelijks vergaderden wij in zijn kantoor en dan namen we de
problemen door. Maar er deden zich ook voor, je krijgt dan weer de belangenverstrengeling, waar ik
mij graag aan heb overgegeven, er deden zich kwesties voor dat ik zei: “Godverdorie, dat is wel wat
voor de krant”. Want ja, dat zat toch allemaal in... Op een gegeven ogenblik was er een groot gaslek
geweest en dat was helemaal niet gemeld aan de krant, en er waren wel mensen voor naar de dinges,
hoe lang ze hadden moeten wachten. En toen zeg ik tegen Frits: “lIk vind dit wel wat voor mij
eigenlijk” [op fluisterende toon] en dan wachtte ik altijd totdat die andere twee weg waren, en dan
zei ik: “dat vind ik wel wat”. En dan zei Frits: “Ja”, want die was ook wel uit op dat zijn instituutje in de
belangstelling kwam, want ja, dat hadden we wel aangekondigd in de krant, maar nou moest het. Dus
dan zei hij: “Je mag het allemaal gebruiken, maar je moet zeggen dat je dat uit, dat je dat van de
buurt hebt gehoord en dan moet je mij om commentaar vragen”. Zo hebben we heel wat zaakjes
gedaan. Nou, dat heb ik dus een aantal jaren gedaan en toen kwam de opvolger, Joset Mons, was de
opvolger, dat was ook een hele goede, en dat heb ik ook nog gedaan en op een gegeven ogenblik heb
ik gezegd: “lk vind het nu wel weer voldoende”. Ik heb het, denk ik, toch wel bij elkaar een jaar of
acht gedaan als raad van toezicht, mede met anderen. Daarna is het in mijn ogen verwaterd. Op een
ogenblik hadden ze kennelijk, toen was er ook zoiets met de PvdA, die was voor een ombudsman met
grote bevoegdheden, maar toen zij wel zelf in het college van B&W, toen ineens was de ombudsman,
de burgerraadsman, eigenlijk al te veel. Nou, dat vind je altijd van politici in de oppositie; je ziet het
ook landelijk, allerlei dingen roepen die je vervolgens aan de bak bent, liefst niet wilt hebben.

I-1: Roeptoeteren.

I-2: Ik denk dat je bijna rond bent.

I-1: Ik heb nog een punt. 3 oktober, want het is het jaar van 450 jaar Leidens Ontzet en er is ons
gevraagd: “Vraag aan de geinterviewden ook, heb je nog, wat doe je aan 3 oktober”; leeft het voor
jou?

G: Ja, ik ben met een aarts-Leidse getrouwd. Kijk, als Haarlemmer of Amsterdammer, nou ja,
feestvieren, maar er wordt altijd hutspot gegeten, zelf klaargemaakt.

I-1: Je hebt het niet op de Hooglandse Kerkgracht gegeten, afgelopen woensdag?

G: Nee, ik heb penen en aardappelen gehaald daar bij Henk, die aardappelenboer daar. En dat wordt
allemaal klaargemaakt hier en gestampt en met een forse gehaktbal.

I-1: Geen klapstuk dus?
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G: Geen klapstuk en wij zijn ook naar de optocht gaan kijken. Dat komt, mijn vrouw heeft grote
problemen met het evenwicht, dus ze kan helaas niet fietsen meer. In huis kan ze zich goed dinges,
maar buiten dan pakt ze altijd mijn hand en dan gaat het wel, maar het is een vorm van parkinson,
het is vasculaire parkinson, dat wil zeggen: het is een vernauwing van bloedvaten en daar is niet veel
aan te doen. Dus wij lopen wel veel om toch vooral de beweging erin te houden en de zaak zo stabiel
mogelijk te houden, maar dat betekent eigenlijk dat wij niet veel konden doen. Dus ik zat gelukkig in
het gevolg van de burgemeester, als ereburger van Leiden had ik een uitnodiging, en dan konden wij
gelukkig zitten daar vlak voor het stadhuis, als genodigden, en dat hebben we dus wel gedaan. Ik heb
mijn auto geparkeerd bij een vriend zodat we zo dicht mogelijk bij de stad waren en dit hebben we
gezien. En wij zijn daarna nog hier en daar even wezen kijken, maar daarna wordt het toch al
vermoeiend, dus dat was het. Maar wij zijn vroeger altijd een rondje over de kermis en altijd
poffertjes eten.

[-2: En het Reveille?

G: Dat hebben wij ook gedaan, maar dat werd ons toch te vroeg. Maar de koraalzang hebben wij ook
vaak gedaan. Dat werd ook wel moeilijk soms; dan kwamen we ook wel eens een beetje te laat, maar
goed.

I-1: Haring en wittebrood niet? Je bent geen haringeter?

G: Nou, we hadden Rutger Veldhuijzen van Zanten, die woonde hier vlak naast en die was altijd de
gentleman met de paraplu en hoge hoed en die zei dan wel eens: “Nou, ik neem wel een Geusje voor
je mee”, en zo.

I-2: Geusje, een brood.

G: En we zaten ook lang bij de burgemeester die dan altijd een hele club mensen om zich heen had.
Dus wij gingen daar ook altijd naar de Waag en we hebben dus ook de dankdienst meegedaan. We
hebben het allemaal wel gedaan, maar die dankdienst had ik na een paar keren ook wel weer gezien,
dat ik dacht: nou ja, goed.

I-1: Maar je hebt in ieder geval actief aan meegedaan, ook nu nog.

G: Ja, beperkt, maar nog altijd wel.

I-1: Heb je zelf nog punten waarvan je zegt: die wil ik nog toevoegen met betrekking tot Leiden?

G: Nee, nou ja, ik ben ereburger van de stad.

I-1: Nou, dat is een heel mooi punt. En dat was op grond van?

G: Ja, zeg dat wel. Dat weet ik niet. Ik heb op 2 oktober ook een toespraak gehouden, want eigenlijk
voor een journalist is het geen pre als je door een gemeentebestuur wordt onderscheiden.

I-1: Dat voelt als een dolksteek in de rug?

G: Nou, dat niet. Ik weet wel, ik heb een toespraak gehouden en toen heb ik gezegd, je had toen net
verkiezingen [referenda] voor de Europese Unie en dat werd in Frankrijk toen, dat is toen in Frankrijk
aangenomen met 50,5 tegen 49,5 stemmen, op zijn kant. Dus ik heb toen een toespraak gehouden en
toen heb ik gezegd: “lk hoop dat er in B&W behoorlijk wat onenigheid over is geweest en dat er nu
nog altijd bloed kleeft aan de blazers van de elite.”

I-2: Ik vind het een mooi slot.

I-1: Ja, een heel mooi slot.
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