
Voor de docent 

De bewoners van dorpen en het platteland hadden veel last van de rondtrekkende legers. De 
Spaanse troepen liepen door de huidige Bollenstreek op weg naar Haarlem. Toen de Leidenaren 
het belegerde Haarlem wilden helpen, trokken ook zij met een leger door dit gebied. Ze stampten 
over de akkers en door de weilanden en plunderden erop los. Dat was zeker geen pretje.

Als je op de oude kaart kijkt, zie je dat er lange noord-zuid-routes zijn tussen Haarlem en Leiden. 
Met de duinen aan de westkant en het Haarlemmermeer aan de oostkant was er niet heel veel 
ruimte. De wegen verbonden natuurlijk ook de dorpen met elkaar.

Wegen die nu nog hetzelfde heten (ongeveer van zuid naar noord):
•	 Oegstgeesterweg
•	 Maredijk
•	 Gooweg
•	 Buurweg (Noordwijk, op andere plekken heeft de weg een andere naam gekregen)
•	 Herenweg (Heerweg, in verschillende dorpen)
•	 Duindamseweg
•	 Delfweg
•	 Beeklaan
•	 Haarlemmerstraat (Hillegom)

De dorpen die je tegenkomt tussen Leiden en Haarlem zijn nog steeds dezelfde:
•	 Oegstgeest, Warmond, Sassenheim, Lisse, Hillegom, Bennebroek, Heemstede
•	 Rijnsburg, Noordwijk, Noordwijkerhout, Vogelenzang

Link naar de kaart: https://www.erfgoedleiden.nl/collecties/beeldmateriaal/zoeken-in-
beeldmateriaal/detail/c49deee6-26bc-11e3-b652-3cd92befe4f8/media/2756627 
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Leeweg Noordwijkerhout
Spaanse dreiging


