Sporen van Drie Oktober

Zoeterwoude
De Geuzentocht

Voor de docent (digibordles)

Link naar het Lanckaert-tapijt: https://www.lakenhal.nl/nl/collectie/3358

Bekijk met de leerlingen het tapijt van Lanckaert. Het werd al binnen 15 jaar na het Ontzet
gemaakt.

Het is een soort stripverhaal over de tocht van de Watergeuzen, maar dan in één plaatje.
Zoek eerst samen uit, waar het noorden is (links, tip: de Noordzee is onder). Dat we
tegenwoordig het noorden altijd boven doen, is ook maar een afspraak. De watergeuzen
gingen dus van rechts (zuid) naar links (noord).

Zoom in en kijk welke plaatsen jullie kennen.

Begin dan helemaal rechts. Zien jullie de doorgestoken dijken bij Rotterdam?

Ga langzaamaan naar links. Je komt schansen tegen met geblokte vlaggetjes. Dat zijn
Spaanse schansen.

Zien jullie ook de vlaggen op de schepen? De geuzen hebben oranje, wit, blauw, oranje, wit,
blauw.

Welke vlag zie je nog meer? (Blauw met een gele streep, rood met een gele streep)
Waar werd echt hard gevochten?

Kijk de animatiefilm. Hierin wordt het tapijt nog eens uitgelegd.



