Sporen van Drie Oktober

Vliet
Leidens Ontzet

Opdracht: een nieuwe traditie voor Drie Oktober

Veel onderdelen van de viering van Leidens Ontzet zijn al heel oud. De optocht bijvoorbeeld. Maar

je kunt ook nieuwe dingen verzinnen en als je ze dan blijft volhouden, worden ze vanzelf een
traditie.

De geuzenintocht halverwege september is een nieuwe traditie. Hij bestaat pas een aantal jaar.
Kunnen jullie ook een nieuwe traditie verzinnen?

Is er een verhaal van Leidens beleg en ontzet, dat wel wat meer aandacht kan gebruiken?



