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Over de bron

Krantenknipsels uit Leidse kranten
Heel veel Leidse kranten zijn doorzoekbaar via  
https://leiden.courant.nu.

Net als nu staan er in kranten verschillende dingen:
Nieuwsartikelen, strips, opinie etc.

Het taalgebruik is wel wat anders dan we gewend zijn.

Vooral het tweede stuk, het ‘Lied van dezen tijd’, is op een manier ge-
schreven, die nu echt niet meer kan.

Dit zegt iets over hoe de schrijver toen dacht over deze migranten.  
Probeer daar ook doorheen te lezen en naar de inhoud te kijken.



Over de migranten

In het begin van de 20ste eeuw kwam een kleine groep Chinezen naar 
Nederland. Het waren vooral zeemannen die in Rotterdam en Amsterdam 
aan wal gingen. Daar wachtten ze tot zij weer konden aanmonsteren op 
een schip. Zo ontstonden Chinese wijken, kleine Chinatowns.

Toen het rond 1930 slechter ging met de stoomvaart, konden niet al deze 
Chinezen meer werk vinden als zeeman. Veel gingen terug naar China, 
anderen bleven in Nederland. Ze moesten een andere manier vinden om 
aan geld te komen. Ze gingen bijvoorbeeld pindakoeken maken en deze 
verkopen op straat. De pindakoeken waren erg geliefd bij de bevolking.

Meer weten?
https://vijfeeuwenmigratie.nl/land/China#512-inhetkort

https://vijfeeuwenmigratie.nl/pinda-chinezen

https://www.ntr.nl/Een-bezeten-wereld/357/detail/Vreemdelingen/VP-
WON_1303994

https://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_de_Chinezen_in_Neder-
land


