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Over de bron

Familiearchief Schneiders (1699), inv.nr. 192.

Dit is een klein boekje, dat in een familie-archief zit. Veel families bewa-
ren hun belangrijke papieren. Als die archieven ook interessant zijn voor 
andere mensen, worden ze soms bij Erfgoed Leiden bewaard.

Frans Schneiders was in 1934 getrouwd met Erzsébet Szántó. Zij kwam 
uit Boedapest.Het is dus niet zo gek, dat er in hun familie-archief veel 
papieren zitten, die te maken hebben met Hongarije.

En en krantenknipsel uit een Leidse krant.
Heel veel Leidse kranten zijn doorzoekbaar via  
https://leiden.courant.nu.



Over de migranten

Op 4 november 1956 viel de Sovjet-Unie Hongarije binnen. Het leger 
moest een eind maken aan massale demonstraties van opstandige
Hongaren tegen het communistisch regime. Door het optreden van het 
Russische leger sloegen 225.000 Hongaren op de vlucht. 

De meeste vluchtelingen kwamen uit Boedapest. Het overgrote deel ging 
naarOostenrijk. Een klein deel stak de grens met Joegoslavië over. Het 
Internationale Rode Kruis ving hen op in vluchtelingenkampen.

De redenen om de grens over te steken waren niet alleen politiek. Hon-
garije was een arm land, en in het buitenland was veel meer werk te vin-
den en geld te verdienen. 

Het Hoge Commissariaat voor Vluchtelingen van de Verenigde Naties 
vroeg Nederland en andere landen om Hongaarse vluchtelingen op te ne-
men. Nederland liet toen 3300 Hongaarse vluchtelingen toe.

Meer weten?

https://vijfeeuwenmigratie.nl/term/Vluchtelingen%20uit%20Honga-
rije#1258-inhetkort

https://anderetijden.nl/aflevering/379/Hongaarse-vluchtelingen

https://www.historischnieuwsblad.nl/hongaarse-vluchtelingen-in-neder-
land/

Hongaarse vluchtelingen in Utrecht, 15 november 1956. Collectie Spaarnestad Photo.


